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Telefoonnummer voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen 
en uitvaart        06 103 19 638

PCI - Noodhulp
Heeft u om wat voor reden dan ook 
hulp nodig? Neem contact op met de 
Parochiële Caritas 
Instelling (PCI)
Email: pci@12apostelen.nl
www.pci12apostelen.nl

Voorwoord

Verbondenheid
Onlangs kwam in Keijenborg 
een oude vriend van me naar de 
gedachtenisviering van zijn moeder. 
Na afloop van de viering nam hij uit 
handen van een van de voorgangers 
haar gedachteniskruisje in ontvangst. 
Hij woont al heel lang niet meer in 
de Achterhoek, en ook de overige 
familieleden zijn naar elders vertrokken. 
Toen we de kerkdeur achter ons 
dichttrokken leek het ons een goed idee 
om wat bij te praten, dus dronken we bij 
mij thuis koffie en hadden we een lang 
gesprek, waarin hij duidelijk maakte dat 
hij de gedachtenisviering bijzonder op 
prijs stelde. Hij vertelde dat hij tijdens 
de viering een diepe verbondenheid 
voelde. En dat terwijl hij toch niet echt 
kerks is.

Het woord ‘verbondenheid’ kwam ik 
ook tegen toen ik een week eerder Jan 
Marijnissen interviewde voor onze 
rubriek In the Spotlights. Jan vertelde 
dat de verbondenheid tussen de mensen 
voor hem een van de belangrijkste 
waarden is die de kerk te bieden heeft.
En toen ik er zelf wat verder over 
nadacht stelde ik voor mezelf vast dat 
ook dit blad, Onderweg, heel belangrijk 
is voor de verbondenheid van de 
mensen met de kerk en alle andere 
gelovigen binnen onze parochie. Zeker 
nu de kerksluitingen definitief worden 
vervult ons blad steeds meer de rol van 
een verbinder. 
Ik wens u allen een mooie vakantie en 
veel leesplezier. 

Hans Limbeek
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In verband met de vakanties van de redactie-
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Zomerzon
De zomertijd staat weer voor ons. Wij leven in deze periode tussen twee feesten in. 
We beginnen met “Sacramentsdag” en eindigen met “Gedaanteverandering van 
de Heer”. In deze periode gaan alle activiteiten op een laag pitje, vlaggen gaan uit 
voor de geslaagden en getroost worden zij die niet slagen. De vakantieperiode gaat 
beginnen; er is rust voor iedereen! We trekken eropuit en gaan genieten van alles wat 
er te zien is. Al wandelend of fietsend zie je hoe het gezaaide goed volop groeit, tot 
wasdom komt en rijpt in de zomerzon. 

Op een van mijn wandelingen liep ik 
daar eens over na te denken. Je ziet dat 
het graan, de maïs, aardappels, het fruit, 
ja alles volop groeit, en weet dat straks 
weer geoogst moet worden. Wie gaan 
dat allemaal doen? Tot vorig jaar was 
ikzelf in deze periode druk om roosters 
te maken voor de appelpluk. Wij, leden 
van het Brummens Mannenkoor, hielpen 
een fruitteler de afgelopen 14 jaar bij 
die appelpluk. Zijn oogst was altijd 
groot, maar arbeiders voor de oogst, dat 
viel niet altijd mee! Na de rust van de 
vakantie lukte het toch ieder jaar weer om 
voldoende mannen van het koor aan het 
plukken te krijgen.

Zo mogen ook wij in de komende periode 
tot rust komen om dat wat er bij ons 
gezaaid is te laten groeien en tot wasdom 
te laten komen. De heerlijke zomerzon 
zal ons warmte geven en naar buiten 
lokken. Om te wandelen, te fietsen of 
lekker op een terras in het zonnetje te 
zitten. Al genietend van al dat moois om 
ons heen zal die heerlijke zomerzon het in 
ons gezaaide doen rijpen. Ondertussen is 
Jezus met zijn leerlingen aan het strand, 
waren ook zij op vakantie? Nee, dat weten 
we ook wel, Hij trok met zijn leerlingen 
rond was nooit op een vaste plek, de 
hemel was zijn dak en de horizon zijn 
muur. Vrijwel altijd buiten, zijn leerlingen 
onderrichtend en vertellend, over Gods 
rijk op aarde, aan wie maar horen wilde. 
Zo vertelt hij over de zaaier en het zaad 
dat hij met kundige hand uitstrooit. Een 
deel vindt voedingsbodem, een deel wordt 
opgegeten en een deel verdort. 

En er zal onkruid tussen groeien. We 
kennen dat verhaal allemaal en weten 
dat Hij over Gods woord sprak dat bij 
de mensen wel of geen voedingsbodem 
vindt. 

Het doet mij denken aan een lied; 
GvL 435 “Een zaaier ging uit om te 
zaaien”, het laatste complet.

O Zaaier, ga uit om te zaaien 
de kiem waaruit leven ontstond, 
zo wijd als de winden waaien 
en maak ons tot moedergrond!

In deze periode van rust, 
genieten, nadenken, 
mijmeren, kan het 
woord van God bij ons 
tot wasdom, tot rijping 
komen. Voor mij zijn 
lange wandelingen daar 
uitermate geschikt voor. 
Voor een ander misschien 
een fietstocht of lekker 
zitten in de tuin of op 
een terras. Of juist op 
ontdekkingstocht gaan 
in onbekend gebied. 
Belangrijk is daarbij die 
stimulerende, helende 
werking van de zomerzon.

Die prachtige krachtbron hoog aan het 
hemelgewelf geeft aan de mens, net als 
aan het zaaigoed, weer energie! Energie 
die we zo hard nodig hebben om na deze 
periode van relatieve rust weer aan de 
slag te kunnen. 
Energie om te gaan oogsten dat wat er 
gezaaid is. 
Zo zullen ook wij verrassend genoeg weer 
met voldoende mensen zijn om te oogsten 
van wat er gezaaid is en ook daar weer 
van genieten!

Fijne vakantie!

Diaken Anton Bos
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Terugblik Passie 2023
Van wanhoop naar hoop
Op Goede Vrijdag dit jaar werd in de Christus Koningkerk in Vorden voor de 
achtste keer De Passie uitgevoerd. Ook dit keer een eigentijdse versie met een 
projectkoor van ruim honderd zangers, een combo en drie solisten. Het thema 
van De Passie 2023 was ‘Van wanhoop naar hoop’. 

Onderscheidingen
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Buitensociëteit in 
de Hanzehof in Zutphen kreeg Ton Zuethof uit handen van 
burgemeester Wimar Jaeger een koninklijke onderscheiding. 
Mede voor zijn vrijwilligerswerk voor onze parochie is Ton nu Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van Lochem reikte de 
Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
uit aan Bertus Haarman, bij hem thuis in Harfsen.

In de gemeente Bronckhorst werd Ton Rutting benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ton kreeg de 
onderscheiding van burgemeester Marianne Besselink onder 
andere voor zijn werkzaamheden voor de geloofsgemeenschap 
Vorden-Kranenburg en voor zijn activiteiten voor het 
Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg. 

Op zondag 23 april 2023 is in de Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopnemingkerk in Joppe de pauselijke onderscheiding 
‘Pro Ecclesia et Pontifice’ uitgereikt aan Hein Klunder.
Deze bijzondere onderscheiding is aan Hein toegekend voor meer  
dan 40 jaar tomeloze inzet voor de Joppekerk en de  
geloofsgemeenschap van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming. 

We feliciteren Ton, Bertus, Ton en Hein van harte met hun ontvangen 
onderscheiding.

Het verhaal van De Passie nam de 
bezoekers mee van Palmzondag 
naar Pasen, de periode waarin het 
lijdensverhaal van Jezus zich afspeelde. 
De bezoekers volgden het passieverhaal 
met treffende beelden van en actuele 
verhalen over het hedendaagse lijden. 
Te horen waren liederen van onder 
meer Stef Bos (De Stilte, Jouw land is 
mijn land), Danny Vera (Rollercoaster 
met eigen tekst M. te Morsche), Rob de 
Nijs (Zo zal het zijn), de 3JS (Geloven 
in het leven) en Ruth Jacott (Leun op 
mij). De solisten Ellis Sportel, Johnny 
Bomers en Herman Riethorst, begeleid 
door het gelegenheidscombo bestaande 
uit Eelco Schuil, Erwin Heinen, René 
Ooijman, Erik Leferink en Hilde Wijlens, 
gaven met hun muzikale boodschap het 
verhaal extra inhoud. Het Passieteam 
van de parochie HH. Twaalf Apostelen, 
bestaande uit Wil Matti, Frank 
Sterenborg en Margriet te Morsche 
wilde met deze Passieviering vertrouwen 
uitstralen en de hoop en de kracht van 
het geloof tot uitdrukking brengen. Het 
daarbij gekozen en uitdagende thema 
‘Van wanhoop tot hoop’ werd nog eens 
verwoord in het slotlied ‘Alles komt goed!’ 
van J. Reseema. De belangstelling voor de 
vieringen was overweldigend: maar liefst 
650 bezoekers hebben intens genoten 
van de mooie liederen en verhalen die 
enorm goed op elkaar aansloten. Het 
enthousiasme was dan ook enorm. 

Voorafgaande aan de eerste passieviering 
zou er om 14.30 uur een stille tocht 
gehouden worden, een rondgang waarin 
een kruis zou worden meegedragen. Dit 

als teken van solidariteit met iedereen 
die anno 2023 door honger, ziekte of 
armoede dagelijks een kruis draagt; in 
het bijzonder voor de vele slachtoffers 
van de oorlog in Oekraïne. Het moest 
een stille tocht worden voor vrede. 

“Solidariteit is meer dan ooit nodig”, 
aldus de organisatie. Maar helaas kon 
door de hevige regenval de stille tocht niet 
doorgaan. Toch hadden veel bezoekers 
gele en blauwe bloemen meegenomen als 
teken van solidariteit met de slachtoffers 
in Oekraïne. Die bloemen werden op het 
plein voor de Christus Koningkerk bij het 
kruis gelegd. Onder het zingen van het 
‘Dona Nobis pacem’ werd het kruis de 
kerk binnengedragen.

Op de foto van Henk Oltvoort van Foto 
Achterhoekfoto.nl ziet u hoe na de viering 
het kruis de kerk wordt uitgedragen. Meer 
foto’s zijn te vinden op https://www.
achterhoekfoto.nl/viewer/8680/passion-
vorden-#&gid=null&pid=32

Vooraankondiging parochiële 
startviering 2023
De jaarlijkse parochiële startviering is dit jaar op zondag 27 augustus 2023 om 
10.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk te Zutphen. Het pastoraal team zal 
voorgaan. Het thema is: ‘Bouwen aan vertrouwen’. 
Een projectkoor bestaande uit zangers van alle middenkoren in onze parochie zal 
de eucharistieviering met zang ondersteunen. 

SAVE THE DATE: zondag 27 augustus 2023!
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De vakantieperiode dient zich aan: veel 
mensen hebben of maken plannen om 
er even tussenuit te gaan. Onze parochie 
gaat niet met vakantie; veel vrijwilligers 
blijven zich inzetten of hebben het zo 
geregeld dat de dagelijkse gang van 
zaken zo goed mogelijk kan doorgaan. 
In een enkel hiaat is soms niet goed te 
voorzien. 

Op enkele plekken in onze 
geloofsgemeenschappen lukt het niet 
zo goed meer om met de hulp van 
vrijwilligers de gebruikelijke gang van 
zaken nog rond te krijgen. We realiseren 
ons steeds vaker dat de parochie niet 
zonder vrijwilligers kan functioneren. De 
teruggang in vrijwilligers is een moeilijk 
en lastig proces. Als je die vrijwilliger 
bent, die het stokje graag wil overgeven 
en je geen opvolger kunt vinden, wat 
dan? Toch nog maar even doorgaan? 
Vanuit bestuur en pastoraal team 

wordt ondersteuning gegeven, maar 
in een enkel geval leidt dit toch tot de 
conclusie dat het “niet meer gaat”. Maar 
ook dan blijft de intentie na te gaan 
wat er nog wél kan. Maar is het voor 
anderen en jezelf helder welke “dingen/
zaken” daaronder vallen? Helderheid 
kan helpen, maar is gelijktijdig ook 
confronterend en verdrietig.

Een vakantie, een rustperiode en ook 
een bedevaart kan helpen om even 
afstand te nemen en de onderwerpen die 
moeilijk zijn met een frisse observatie 
te bekijken. Meningen en opvattingen 
zijn er vaak in vele richtingen, alle met 
onderliggende belangen of wensen. Aan 
de bestuurstafel wordt de besluitvorming 
- in het belang van onze parochie - zo 
goed mogelijk gewogen. Bij individuele 
wensen en opvattingen, die strijdig 
zijn met het algemeen belang van onze 
parochie, moet soms nader worden 
uitgelegd waarom er voor een bepaald 
besluit of specifieke route is gekozen. 

Vervreemding van kerkgebouwen blijft 
voor parochianen, het pastoraal team 
en het bestuur een verdrietig en pijnlijk 
proces. Echter er is ook realisme. Menig 

keer klinkt de verzuchting “zo kan het 
niet meer”. Op het moment van schrijven 
van dit artikel zijn twee kerkgebouwen 
in een behoorlijk ver stadium voor 
overdracht naar een nieuwe eigenaar. 
Gesprekken hierover met de betrokken 
geloofsgemeenschappen zijn gaande. 

Het definitieve proces van onttrekking 
aan de eredienst en overdracht blijft 
pijnlijk en emotioneel. Het “Rijke 
Roomse Leven” lijkt voorbij. Maar wat 
blijft, is de inzet om het parochieleven 
levendig te houden, onder andere met 
eucharistievieringen op minder plekken. 
Afstanden overbruggen en ook mentaal 
een brug overgaan, is niet eenvoudig. 
Het overbruggen 
van meningen en 
opvattingen is een 
uitdaging die veel 
aandacht zal blijven 
vragen van alle 
parochianen en aan 
de bestuurstafel.

Herman Heuver

Aankondiging en uitnodiging laatste eucharistieviering 
in de H. Martinuskerk in Baak
Op zondag 30 december 2018 heeft de 
laatste reguliere weekendviering in de  
H. Martinuskerk plaatsgevonden. Vanaf 
dat moment is het verkooptraject ingezet. 
Er zijn vele gesprekken geweest en na 
een lange periode heeft zich een nieuwe 
koper gemeld die de kerk wil kopen.
De kerk zal per 1 juli 2023 worden 
verkocht en aan de koper worden 
overgedragen. 
Dit kan alleen als de kerk onttrokken is 
aan de goddelijke eredienst, zodat het 
een profaan gebouw is. 

Samen met u willen we de kerk tijdens 
een laatste eucharistieviering, waarin 
het pastoraal team zal voorgaan, 
onttrekken aan de goddelijke eredienst. 
Tijdens het zingen van het slotlied 
zullen parochianen en leden van het 
pastoraal team het Allerheiligste, 

het Evangeliarium, de Heilige Oliën, 
de Paaskaars en de altaarsteen in 
processie de kerk uitdragen en naar de 
H. Johannes de Doperkerk in Zutphen 
brengen. Ondertussen zal de Godslamp 
worden gedoofd. Als deze handelingen 
hebben plaatsgevonden is de kerk geen 
sacrale ruimte meer, maar een profaan 
gebouw. 

Wij nodigen u uit voor de laatste 
eucharistieviering op zondag  

18 juni 2023 om 10.00 uur in 
de H. Martinuskerk in Baak, 
waar we aan het einde van de 

viering de kerk aan de goddelijke 
eredienst onttrekken.

Het is goed om dit, voor veel mensen 
een emotioneel moment, samen te 
vieren. Na afloop is er gelegenheid om 
met een kop koffie na te praten en de 
emoties en de verhalen te delen. 

De parochianen uit alle andere 
geloofsgemeenschappen in onze 
parochie HH. Twaalf Apostelen worden 
uitgenodigd om mee te vieren om zo 
hun betrokkenheid bij dit moment te 
tonen. 

We hopen u allen te ontmoeten tijdens 
de eucharistieviering op 18 juni 2023.

Locatieraad en pastoraatgroep  
H. Martinus te Baak
Parochiebestuur en pastoraal team  
HH. Twaalf Apostelen



6       Algemeen

Bisdombedevaart Lourdes 2023
Van vrijdag 28 april t/m zaterdag 6 mei 
2023 hebben 18 bedevaartgangers in 
parochieverband deelgenomen aan de 
Bisdombedevaart naar Lourdes. Voor 
de meesten was het de eerste keer dat 
op deze manier Lourdes werd bezocht, 
maar voor sommigen was het aantal 
deelnames al niet meer te tellen. Het 
is ondoenlijk alle vieringen, bijzondere 
ontmoetingen, plechtigheden en 
activiteiten te noemen en in beeld te 
brengen. Hieronder een kleine foto 
impressie. 

Eucharistieviering in de Grot van Massabielle

Sacramentsprocessie Kruisweg

Dodenherdenking op 4 mei

Internationale HoogmisLichtprocessie
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♫♪♫♫♪ Oproep: zing 
mee voor de Poolse 
kinderen ♫♪♫♫♪
Elke zomer komt een groep Poolse 
kinderen die in moeilijke omstandigheden 
leven, vakantievieren in Borculo. Met 
koor Stemmig verzorgen wij in die periode 
een viering in de r.-k. kerk, waarbij zij 
onze gasten zijn. We zouden het erg leuk 
vinden wanneer er een heleboel kinderen 
met ons willen meezingen.  
Hoe is dit idee ontstaan? 
In de afgelopen weken hebben een aantal 
kinderen die op maandagavond op het 
schoolplein van de Sint Jorisschool 
spelen al even met ons meegezongen. 
Zij kwamen met de vraag of we met ons 
koor misschien ook “Oya lélé” kunnen 
zingen. Dit was natuurlijk een vraag 
waarop we geen nee konden zeggen. 
Dat heeft ertoe geleid dat sindsdien een 
paar kinderen op maandagavond een 
kwartiertje met ons meezingen. Hieruit is 
het idee ontstaan om hen, en ook andere 
kinderen, te vragen mee te doen met 
de viering voor de Poolse kinderen op 
zaterdag 1 juli om 19.00 uur in de O.L.V. 
Tenhemelopnemingkerk in Borculo. 
Bij deze daarom de vraag: wie heeft hier 
zin in?
In de maand juni zijn kinderen die 
meedoen welkom bij onze repetities op 
maandagavond om 19.00 uur in de Sint 
Jorisschool (ingang aan de zijde van het 
schoolplein, aan de Steenstraat). Het 
is fijn te weten op hoeveel deelnemers 
we ongeveer kunnen rekenen. Laat 
daarom even weten of je komt via e-mail: 
dianasterenborg@live.nl of via Whatsapp: 
06-499 442 00. Mocht je nog niet zeker 
weten of je meedoet, dan ben je ook 
welkom om eerst eens een keer mee te 
zingen op maandagavond.

Het Gemend Koor
Het Gemengd Koor van de 
geloofsgemeenschap H. Joseph in 

Lochem is een enthousiaste groep zangers 
die met veel plezier zingen onder leiding 
van dirigent Frank van der Velden en 
met organist Johan Dijkman. We kunnen 
nieuwe zangstemmen gebruiken: graag 
zouden we nieuwe tenoren, bassen en 
alten verwelkomen. U bent van harte 
welkom om een keer te komen luisteren 
of om mee te zingen. We zingen in de 
zondagvieringen van 10.00 uur; in 
het parochieblad Onderweg kunt u de 
zondagen vinden waarop we zingen. 
De repetitieavond is dinsdags van 
19.30 uur tot 21.30 uur met om 20.30 uur 
een koffie/theepauze. We zouden het heel 
fijn vinden als we enkele nieuwe zangers 
mogen verwelkomen!

Ans Lans

Hanzejaar 2023
2023 is het jaar van de Hanze. Negen 
Hanzesteden in het oosten van het land 
aan de IJssel en de oude Zuiderzee vieren 
dit gezamenlijk. Zutphen is één van deze 
steden. 
Om aan 800 jaar Hanze aandacht te 
geven wordt in het Stedelijk Museum 
van 3 juni tot 31 december 2023 een 
tentoonstelling gehouden: “De Hertog en 
de Hanze”. Deze tentoonstelling vertelt 
het verhaal van de Hanze en laat ook 
unieke topstukken uit die periode zien. 
Op verschillende locaties in de stad zijn 
mini-exposities te zien. 
Deze staan in de Walburgiskerk, 
Burgerzaal, bibliotheek, Warnshuus 
in Warnsveld en ook één in onze 
H. Johannes de Doperkerk, de St. Jan.

Elke mini-expositie vertelt het verhaal 
van de Hanze aangevuld met informatie 
van de betreffende locatie. Wat heeft de 
St. Jan met de Hanze te maken?
In 1272 stonden de onderste geledingen 
van de toren er en een klein deel van 
het middenschip van de kerk. In het 
eerste deel van de 14e eeuw ontstond 
het Hanzeverbond en dat heeft ongeveer 
200 jaar bestaan. Deze periode bracht 
Zutphen veel groei, welvaart en rijkdom; 
in het oude centrum van Zutphen op 
verschillende plekken nog te zien. Onze 
St. Jan liftte daarop mee en groeide in 
meerdere bouwfasen naar de omvang 
zoals we hem nu kennen.

Zutphense handelaren deden veel 
handel met steden in Duitsland, de zg. 
Rijnhandel. In de vitrines van de mini-
expostie zijn hier voorbeelden van te 
zien.
Aan het eind van de Hanzeperiode is door 
de schippers en kooplieden in Zutphen de 
Nicolaasklok geschonken, genoemd naar 
hun beschermheilige. Deze klok hangt 
nu nog in de toren. Het is de grootste 
klok van 2700 kg en in 1565 gegoten door 
Wilhelmus Wegewart, vermoedelijk in 
Deventer. Hij slaat de hele uren.

Ton Zuethof
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Huub Oosterhuis,
rebel, vernieuwer, inspirator
Afgelopen eerste paasdag overleed dichter en theoloog Huub Oosterhuis. 
Het is alsof het zo moest zijn, zijn geboortedag was op een andere kerkelijke 
feestdag: 1 november 1933, Allerheiligen. Voor de liturgie van onze kerk, maar 
ook voor de protestantse kerken is hij van onschatbare waarde geweest. Huub 
Oosterhuis schreef immers zo’n 700 liederen die niet alleen in Nederland maar 
in vertaalde versie ook in het buitenland worden gezongen. ‘Zo lang er mensen 
zijn op aarde’, ‘De steppe zal bloeien’, ‘Zo maar een dak’, wie kent ze niet?

Bedevaart Kevelaer
Na een stille periode door corona willen 
we dit jaar weer samen op bedevaart 
naar Kevelaer! Op het moment dat 
deze eerste aankondiging geschreven 
wordt is nog niet alles duidelijk. 
In de volgende Onderweg komen 
de definitieve gegevens. Wel is nu 
aanmelden belangrijk opdat wij een 
goede planning kunnen maken.

Wat wel vaststaat is dat onze bedevaart 
gepland staat voor zaterdag 2 
september 2023. Wij gaan met de 
broederschap van Zutphen-Apeldoorn 
e.o. en mogelijk wordt er weer 
samengewerkt met de broederschappen 
van Raalte en Lichtenvoorde. 

Op 25 maart was de informatiedag voor 
het bedevaartseizoen in Kevelaer. Daar 
werd duidelijk dat er alles aan gedaan 
wordt om dit bedevaartseizoen tot een 
prachtig en zegenrijk seizoen te maken. 
Alles wordt in het werk gesteld om de 
bedevaartgangers weer met open armen 
te ontvangen. Wij zijn daarom van 
harte welkom en Kevelaer ziet uit naar 
onze komst.

Het thema voor het bedevaartseizoen 
2023 Kevelaer is: “Heb vertrouwen, 
Ik ben het”.

Wij nodigen u dan ook van harte uit 
om met velen mee op bedevaart naar 
Kevelaer te gaan.
U kunt zich per mail aanmelden voor 
deelname bij 
Trees Beuwer-Schenning, e-mail: 
Treesbeuwer.schenning@gmail.com
of bij het secretariaat, 
e-mail: secretariaat@12apostelen.nl
Tel. 0575-711310

Toch heeft hij altijd op gespannen voet 
gestaan met de kerk. Dat had alles te 
maken met zijn progressieve ideeën: de 
vernieuwingen die het Tweede Vaticaans 
Concilie met zich meebracht gingen 
hem niet ver genoeg. Nadat hij in 1964 
tot priester was gewijd, werd hij een 
voorvechter van de afschaffing van het 
verplichte celibaat. Hij werd daarom uit 
de Jezuïetenorde gezet en zijn bisdom 
zette hem als priester op non-actief. In 
1970 trad Oosterhuis in het huwelijk met 
Josefien Melief met wie hij twee kinderen 
kreeg. 

Dat hij als priester op non-actief was 
gezet was echter geen beletsel voor 
hem om als voorganger door te gaan 
bij de Amsterdamse Studentenecclesia. 
Ondertussen bleef hij gedichten en 
liederen schrijven, die ondanks zijn 
schorsing als priester dus ook in de 
katholieke kerk gezongen werden. 
Wat maakte de teksten van Oosterhuis 
nou zo goed? In Trouw geeft Hanna 
Rijken, musicus en docent aan de 
Protestantse Theologische Universiteit, 
een interessante verklaring: ‘Huub 
Oosterhuis zegt met zijn beeldtaal 
toch iets over dat wat eigenlijk niet te 
zeggen is. Het is een tweede taal, naast 
de eerste, die de dingen benoemt zoals 
ze zijn. De beeldstaal boort een andere 
werkelijkheid aan, het benadert iets van 
het geloofmysterie dat niet te vatten is in 
de eerste taal.’ 
De liederen van Oosterhuis hadden dus 
sowieso grote invloed op de vernieuwing 
van de gebruiken in de katholieke liturgie. 
En toch, of misschien meer, daarom, 
kreeg Oosterhuis rond 2010 nogmaals te 
maken met tegenwerking binnen onze 
kerk: een censorcommissie verwijderde 
zijn liederen uit de vieringenbundels. Als 
reden werd opgegeven dat de teksten van 
Oosterhuis te ‘horizontalistisch’ zouden 
zijn: teveel op sociale gerechtigheid 
gericht, te weinig op God. Het typisch 
katholieke was trouwens dat men, 
ondanks deze boycot, de liederen van 
Oosterhuis gewoon bleef zingen in de 
kerk.

Maar het maakte nog maar weer eens 
duidelijk dat de verhouding tussen de 
kerkleiding en Oosterhuis toch vrij 
problematisch was gebleven.
 
Mooi is het daarom dat hij in 2020 een 
brief vol waardering van paus Franciscus 
kreeg. Volgens Oosterhuis ‘een heel 
liefdevolle brief die je als verzoening kunt 
uitleggen’.
En daags na zijn overlijden klonk er 
ook bisschoppelijke waardering en 
respect. Bisschop Jan Hendriks zei 
dat Huub Oosterhuis ‘een bijzonder 
getalenteerd persoon was, met speciale 
verdiensten voor de liturgische en 
Bijbelse dichtkunst en muziek, met inzet 

voor sociale vraagstukken, voor wie de 
Bijbel uitgangspunt was van denken en 
handelen. Zijn muzikale nalatenschap 
verdient meer aandacht dan het verleden, 
ik zie geen bezwaar om bepaalde liederen 
op te nemen in het liturgisch repertoire.’
Misschien zei bisschop De Korte het nog 
mooier: ‘Huub Oosterhuis heeft veel 
gelovigen geïnspireerd, anderen tegen 
zich in het harnas gejaagd, maar allerlei 
verschillen in opvattingen zijn relatief 
in het licht van de dood. We vertrouwen 
hem toe aan de Bijbelse God, waarin hij 
zo sterk geloofde.’
Zo is het maar net, denk ik.

Hans Limbeek
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Jan Marijnissen: ‘Voor mij is de bindende 
kracht van de kerk belangrijk’
Al heel lang is Jan Marijnissen een van de drijvende krachten in de Vierakkerse 
geloofsgemeenschap. Tijd voor een gesprek. Op maandagmiddag 8 mei bel ik 
aan bij zijn woning in het mooiste stukje Vierakker: in het bos schuin tegenover 
landhuis Suideras, vlak bij de prachtige kerk en het Ludgerusgebouw. Wat een 
pittoreske buurt! We nemen plaats in de woonkamer waarvan de wanden rijk 
gedecoreerd zijn met familiefoto’s en werken van moderne schilders: Herman 
Brood, Jan Cremer en Corneille. 

Jans vrouw Elly staat op het punt om te 
vertrekken maar is haar bril kwijt. Ik hoor 
ze met elkaar praten en het eerste wat 
me opvalt is hun Brabantse tongval. Dus 
vraag ik of ik dat goed hoor. ‘Ja dat klopt,’ 
zegt Jan. ‘Ben je dan soms ook nog familie 
van die andere Jan Marijnissen?’ vraag ik. 
‘Dat vragen ze allemaal,’ lacht Jan, ‘maar 
dat is niet het geval!’
Jan serveert koffie en chocolaatjes en 
vertelt over zijn jeugd in West-Brabant. 
‘Ik ben geboren in Zevenbergschen Hoek. 
Mijn vader was smid en we woonden 
onderaan een dijk. Toen ik zes jaar 
was hebben we maandenlang elders 
moeten wonen omdat ook ons dorp werd 
getroffen door de Watersnoodramp. We 
moesten snel de dijk op want het water 
stond al op gelijke hoogte met de dijk. 
Het heeft natuurlijk veel indruk op me 
gemaakt. Zoiets vergeet je niet. Het blijft 
je altijd bij. Na de middelbare school ging 
ik naar Saint-Louis, de kweekschool in 
Oudenbosch, later verhuisden we naar 
de nieuwe kweekschool, De Vossenberg. 
Elly ging naar de meisjeskweekschool in 
Oudenbosch. In die tijd leerden we elkaar 
kennen en een tijdje later kregen we 
verkering. Nu was het zo dat ik in de tijd 
dat ik nog studeerde aan de kweekschool 
een schrijven ontving waarin me verteld 
werd dat ik vrijstelling van de dienstplicht 
kreeg. Er waren in die tijd gewoon te veel 
jongens die opgeroepen konden worden. 
Maar een hele tijd later kreeg ik plotseling 
het bericht dat ik toch in dienst moest. 
Maar in die eerdere brief had ik dus zwart 
op wit staan dat ik niet in dienst hoefde. 
Omdat ik al die tijd met de gedachte 
had geleefd dat ik niet in dienst hoefde 
had ik er geen zin meer in. Had ik die 
vrijstellingsbrief niet gekregen dan was 
ik gewoon in dienst gegaan, maar nu 
had ik er echt helemaal geen zin meer in. 
Nu was mijn opa locoburgemeester van 
Princenhage. Hij ging met de brief naar 
de burgemeester om advies te vragen. 
De burgemeester wees erop dat je in 
bepaalde gevallen toch vrijstelling kon 
krijgen van de dienstplicht. Een van de 
mogelijkheden was om in Vierakker als 

leerkracht aan school te komen. Dan 
zorgde het schoolbestuur ervoor dat je 
ontheffing van de dienstplicht kreeg. Zo 
gezegd, zo gedaan! Ik solliciteerde naar 
een onderwijzersfunctie in Vierakker, 
werd aangenomen en hoefde niet meer 
in dienst. Dat is dus eigenlijk de reden 
waarom een jongen uit West-Brabant in 
Vierakker belandde!’

‘Waar stond die Vierakkerse school 
eigenlijk?’ vraag ik. ‘Die stond hiernaast.’ 
Jan wijst door het raam. ‘Zie je dat huis 
daar? Daar stond hij. Het veldje hiernaast 
was het sportveld van de school.’ ‘Kwam 
je toen je in hier aan school begon ook 
meteen in dit huis te wonen?’ ‘Nee, ik 
kwam eerst op kamers te wonen in de 
Baron van der Heijdenlaan in Wichmond. 
In de weekenden ging ik naar Brabant. 
Daar woonde Elly immers nog en ik zat 
daar ook nog in een band. Maar op een 
gegeven moment kwam er in Bronsbergen 
bij Zutphen een woning vrij. Nu kon 
Elly ook naar de Achterhoek komen. We 
trouwden. Omdat Elly hier nog geen werk 
had kocht ik een hond voor haar, want ik 
vond het zielig dat ze de hele dag alleen 
thuis zat. Maar haar werkloosheid duurde 
niet lang. Ze kon al snel aan het werk op 
een school in Zutphen….’ ‘Toen zat de 
hond alleen!’ zeg ik. ‘Ja!’ lacht Jan.
‘Hoeveel kinderen zaten er eigenlijk 

op die school toen je hier begin jaren 
zeventig kwam?’ Jan: ‘Ongeveer 115 denk 
ik. Al vrij snel, ik was pas 24, werd ik 
hoofd van de school. Daarom konden we 
ook in 1973 hier gaan wonen,want dit huis 
was de hoofdenwoning. In die tijd had 
Vierakker nog een eigen pastoor: pastoor 
Kolkman. Die gaf ook godsdienstles op 
school. Via de school raakte ik dan ook al 
snel betrokken bij de kerk. Zo kwam ik In 
de jaren 70 al in het kerkbestuur. In de 
loop der jaren ging ik van het kerkbestuur 
naar de parochieraad en weer terug naar 
het kerkbestuur, haha! Ik stel trouwens 
ook alle woord- en communievieringen 
samen en zit ook al zeker 20 jaar in de 
bezoekersgroep. Het opmerkelijke is 
trouwens dat de parochiebijdrage op peil 
blijft nadat is aangekondigd dat de kerk 
hier gaat sluiten. We weten eenvoudigweg 
niet wat er gaat gebeuren met de kerk 
hier.’
‘En de school?’ vraag ik, ‘is die 
gefuseerd met een andere? ‘Ja, de 
Vierakkerse school is later gefuseerd 
met die van Wichmond. Dat is nu een 
interconfessionele school en die heeft 
altijd een goede samenwerking gehad met 
de kerk.’

We dwalen wat af. Jan vertelt over zijn 
twee zoons, Marnix en Cyriel. ‘De eerste 
heeft drie dochters, en bij de tweede is 
nu ook een dochter op komst! Hij vertelt 
ook dat reizen een passie van hem is. Hij 
heeft een kleine 100 landen over de hele 
wereld bezocht. Van de VS tot China. En 
wie veel reist kan ook veel verhalen: ‘Ik 
ben ook in Noord-Korea geweest. Als 
filatelist kon ik het niet laten om daar 
postzegels te kopen. Vervolgens moesten 
we via Zuid-Korea weer terug uit dat land. 
Maar ondertussen hoorde ik dat het ten 
strengste verboden was om met Noord-
Koreaanse postzegels in Zuid-Korea te 
komen, ik kreeg het toen flink benauwd 
kan ik je zeggen. Ik stak de postzegels 
diep onder mijn broek en ben er mee 
weggekomen. Ik kocht ze voor een prikje, 
maar ze werden heel veel geld waard!’
‘Om toch nog even terug te komen op het 
geloof en de kerk, wat betekenen die nu 
eigenlijk voor je?’ Jan lacht: ‘Op de eerste 
plaats heel veel werk! Maar wat ik vooral 
belangrijk vind is de bindende kracht van 
de kerk, de verbondenheid met elkaar. De 
gemeenschap van mensen!’ 
 
Hans Limbeek



10       Colofon

Redactie

Joost van Duin Hans Limbeek
Magda van Ommen Gerrit te Vaarwerk

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

De parochie heeft een ANBI-status.
Bankrek.nr.: NL97RABO0155113046 
 Ook voor uw bijdrage aan 
 Onderweg.
Internet: www.12apostelen.nl
E-mail: redactie@12apostelen.nl
Vormgeving: Repro Design, Deventer
Druk: DrukZo.nl

Bestuur parochie 
HH. Twaalf Apostelen
J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor, 
voorzitter

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-
Giesen, secretaris

C.H.J. (Kees) Koersvelt, 
penningmeester

H.G.J. (Herman) Heuver, 
portefeuille gebouwen en 
begraafplaatsen

B.G.A. (Ben) Hemmer,  
lid

Contactgegevens  
parochie HH. Twaalf 
Apostelen
Pastoraal team

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor, 
Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg
e-mail: h.scheve@12apostelen.nl 
tel.: 06 53214017

C.E.J.M. (Carin) Timmerman, 
pastoraal werker

p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen
e-mail: c.timmerman@12apostelen.nl
tel.: 06 25091377

Diaken A.J.M. (Anton) Bos
tel.: 06 44902208
e-mail: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen: 
dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320
e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl 

L.M.J.F. (Laura) van de Kam 
parochiemedewerker, tel.: 06 39639364 
e-mail: l.vandekam@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk
parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Secretariaat parochie
Mieke Degen, Petra Hulman  
en Magda van Ommen

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen; 
tel.: 0575 711310; 
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail: secretariaat@12apostelen.nl.

Contactgegevens geloofsgemeenschappen
De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen  
kunt u vinden op de betreffende locatiepagina’s 
vanaf pagina 16.

Vertrouwenspersoon

Gerry Spekkink kan door 
medewerkers en vrijwilligers 
vertrouwelijk worden geraadpleegd 
bij ongewenste omgangsvormen 
binnen de parochie. 

tel.: 06 47153610

e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl 

Colofon Aandacht voor

Heiligenbeelden- 
museum
Dit jaar bestaat het Heiligenbeelden-
museum 25 jaar en ter gelegenheid 
daarvan wordt een aantal extra 
activiteiten georganiseerd. Zo wordt op de 
laatste zaterdagmiddag van elke maand 
voor bezoekers en geïnteresseerden een 
interessante lezing gehouden, die met een 
museumjaarkaart gratis te bezoeken is.

Op zaterdag 24 juni om 14.00 uur 
zal Casper Staal, oud-conservator van 
het Museum Catharijneconvent en 
lid van de Raad van Advies van het 
Heiligenbeeldenmuseum een voordracht 
met als titel: ”God in Beeld” verzorgen, 
toegelicht met de nodige afbeeldingen.

Gelet op de te verwachten belangstelling 
is aanmelding vooraf verplicht. Dit kan 
per per email:  
info@heiligenbeeldenmuseum.nl 
Indien niet vooraf aangemeld, kan u de 
deelname worden geweigerd. Vergeet u 
dus niet aan te melden.



Vieringenschema  11

DAG TIJD WAAR PLAATS VIERING VOORGANGER

Woensdag 14 juni 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransgebed werkgroep

Donderdag 15 juni 2023 19.00 uur De Bleijke Hengelo Eucharistie H.Scheve

Vrijdag 16 juni 2023

H. Hart van Jezus 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H.Scheve

Woensdag 21 juni 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord & gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransgebed werkgroep

Woensdag 28 juni 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H.Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransgebed werkgroep

Donderdag 29 juni 2023

HH. Petrus en Paulus 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H.Scheve

Woensdag 5 juli 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransgebed werkgroep

19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Rozenkransgebed werkgroep

Donderdag 6 juli 2023 10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV C. Timmerman

Woensdag 12 juli 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransgebed werkgroep

Donderdag 13 juli 2023 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo WCV C. Timmerman

Dinsdag 18 juli 2023 19.00 uur Wapen van Baak Baak WCV C. Timmerman

Woensdag 19 juli 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord & gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransgebed werkgroep

Donderdag 20 juli 2023 19.00 uur De Bleijke Hengelo WCV C. Timmerman

Woensdag 26 juli 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransgebed werkgroep

Woensdag 2 augustus 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H.Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransgebed werkgroep

19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Rozenkransgebed werkgroep

Woensdag 9 augustus 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransgebed werkgroep

Donderdag 10 augustus 2023 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Eucharistie H.Scheve

DOORDEWEEKSE VIERINGEN     

LEGENDA: WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: Oecumenische viering

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER

zondag 11 juni 2023 9.30 uur H. Willibrordkerk Hengelo WCV werkgroep

Feest H. Sacrament 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Eucharistie H. Scheve

10.00 uur Landgoed Het Haveke Eefde Oec. Viering werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie F. Zandbelt

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV A. Bos

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

zondag 18 juni 2023 10.00 uur H. Martinuskerk Baak Eucharistie H. Scheve en team

11e zondag door het jaar 10.00 uur Openluchttheater Lochem Oec. Viering werkgroep

10.00 uur Christus Koningkerk Vorden Eucharistie J. Baneke

zaterdag 24 juni 2023

Geb. H. Johannes de Doper 9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

17.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Kermisviering H. Scheve

19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo WCV werkgroep

zondag 25 juni 2023 9.30 uur H. Willibrordkerk Hengelo Eucharistie F. Zandbelt

12e zondag door het jaar 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV werkgroep

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Eucharistie J. Baneke

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV T. ten Bruin

10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WVC werkgroep

10.00 uur parochiezaal Vorden samenkomst werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zaterdag 1 juli 2023 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo WCV met
Poolse kinderen

werkgroep

zondag 2 juli 2023 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV werkgroep

13e zondag door het jaar 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Woord & gebed werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV C. Timmerman

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV werkgroep

10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WVC W. Matti

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie F. Zandbelt

zaterdag 8 juli 2023 19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WVC G. Spekkink

19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Eucharistie J. Baneke

zondag 9 juli 2023 9.30 uur H. Willibrordkerk Hengelo WCV werkgroep

14e zondag door het jaar 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie F. Zandbelt

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

zaterdag 15 juli 2023 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WVC werkgroep

19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe WCV C. Timmerman

zondag 16 juli 2023 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WVC werkgroep

15e zondag door het jaar 10.00 uur Gudulakerk Lochem Oec. Viering werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV C. Timmerman

10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie F. Zandbelt

WEEKENDVIERINGEN

LEGENDA: WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: Oecumenische viering



WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringenVieringenschema  13

DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER

zondag 23 juli 2023 9.30 uur H. Willibrordkerk Hengelo WCV C. Timmerman
16e zondag door het jaar 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Eucharistie F. Zandbelt

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe WCV G. Oude Groen
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WVC werkgroep
10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

zaterdag 29 juli 2023 19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen Eucharistie J. Baneke
zondag 30 juli 2023 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe WCV werkgroep
17e zondag door het jaar 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie F. Zandbelt

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV T. ten Bruin
10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

zondag 6 augustus 2023 10.00 uur Grote Kerk Brummen Open Deur Dienst A. Bos
Gedaanteverandering 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV werkgroep
van de Heer 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Woord & gebed werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV G. Oude Groen
10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve
10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV werkgroep
10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV C. Timmerman
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie F. Zandbelt

zaterdag 12 augustus 2023 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
zondag 13 augustus 2023 9.30 uur H. Willibrordkerk Hengelo WCV werkgroep
19e zondag door het jaar 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV werkgroep

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Eucharistie J. Baneke
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV T. ten Bruin
10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

Lezingen in de weekendvieringen
Datum Eerste Lezing Tweede Lezing Evangelie
11 juni Deut. 8,2-3.14b-16a 1 Kor. 10,16-17 Joh. 6,51-58
18 juni Ex. 19,2-6a Rom. 5,6-11 Mt. 9,36-10,8
25 juni Jer. 20,10-13 Rom. 5,12-15 Mt. 10,26-33
2 juli 2 Kon. 4,8-11.14-16a Rom. 6,3-4.8-11 Mt. 10,37-42
9 juli Zach. 9,9-10 Rom. 8,9.11-13 Mt. 11,25-30
16 juli Jes. 55,10-11 Rom. 8,18-23 Mt. 13,1-23
23 juli Wijsh. 12,13.16-19 Rom. 8,26-27 Mt. 13,24-43
30 juli 1 Kon. 3,5.7-12 Rom. 8,28-30 Mt. 13,44-52
6 aug. Dan. 7,9-10.13-14 2 Petr. 1,16-19 Mt. 17,1-9
13 aug. 1 Kon. 19,9a.11-13a Rom. 9,1-5 Mt. 14,22-33

Vieren via internet 
U kunt de vieringen beluisteren via het internet: 
www.12apostelen.nl. Klikken op het groene blok ‘ Vieringen’.  
Vervolgens klikken op het ikoontje ‘wereldbol met koptelefoon’.

Beeldopname in Zutphen 
Voor een viering met beeld en geluid, kiest u voor ‘kerkdienstgemist  Zutphen’. Op 
zondagmorgen 10.00 uur kunt u direct meekijken. Dit door op de de ‘>’ toets in het 
midden van de cirkel in de afbeelding te drukken. Wilt u een oudere opname bekij-
ken, dan klikt u in de kalender bij de gewenste datum op ‘opname’ en vervolgens op 
‘Naar video opname’.

Aanbidding  
H. Sacrament en 
biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de DoperKerk, 
iedere vrijdag 15.00-15.45 uur.
En Jezus zei: “Kunt ge dan niet 
één uur met mij waken?” Zo is het 
eigenlijk ook op de vrijdagmiddag: 
een uurtje Aanbidding. Kom even tot 
jezelf, mediteer, bid voor je familie, je 
vrienden, bekenden en vooral voor de 
naasten die het hard nodig hebben. 
En bid vooral ook voor de vrede. 
Biechtgelegenheid op eerste vrijdag 
van de maand.
Welkom op de vrijdagmiddag!

LEGENDA: WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: Oecumenische viering
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Vormsel- 
voorbereiding
De afgelopen periode hebben de kinderen 

die het Vormsel ontvangen hard gewerkt aan 
de voorbereiding. In één weekend werden 

diverse workshops gevolgd zoals “hoe maak ik 
contact met God?“ en “de zeven werken van 
Barmhartigheid” (Mattheus hoofdstuk 25). 
Natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning, 

zoals een speurtocht. 

Daarnaast zijn de kinderen een dag naar 
museumpark Orientalis in Heilig Landstichting 

geweest (aanrader!); een ontdekkingsreis 
van de wereld én het wandelen over het 

Romeins Filosofenpad met zes belangrijke en 
interessante levensvragen. 

De start 6 levensvragen

Groepsfoto bij de boot

Romeinse straat: de kinderen wassen hun handen in onschuld

Ontspanning

Bezoek een kerk en win een prijs
Als dit nummer van het parochieblad Onderweg uitkomt, heb je al 
bijna zomervakantie. Dat betekent zes weken niet naar school en 
lekker geen huiswerk. Mogelijk ga je logeren bij een vriendinnetje, 
bij opa en oma of bij andere familieleden of kennissen. Het kan 
ook zijn dat je met je ouders met vakantie gaat. In de vakantie 
bezoeken mensen vaak een kerk en lopen er even naar binnen om 
een kaarsje op te steken, om God te bedanken dat ze veilig zijn 
aangekomen, of om te bidden voor een veilige terugreis. Maar 
mensen bezoeken ook kerken omdat daar veel moois te zien is en je 
er van de stilte kunt genieten. 

Vind jij het bezoek aan een kerk nogal saai? Deze vakantie vast niet! 
Kijk goed rond in de kerk of je iets moois ziet, bijvoorbeeld een 
godslamp, een tabernakel, beelden of mooie kruiswegstaties. Als je 
daar foto’s van maakt en deze naar communicatie@12apostelen.nl 
stuurt, dan maken we in het volgende nummer van Onderweg een 
collage van de inzendingen. Vermeld bij het insturen je naam en adres 
en ook in welke kerk en in welke plaats je de foto gemaakt hebt. 
Misschien kun je er nog wel iets meer over vertellen. Alle inzenders 
krijgen een leuk presentje toegestuurd.
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H. Martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak;  
pastoriebaak@outlook.com
Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com  
of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;  
mail bennie.stapelbroek@gmail.com. Voor overige zaken: Ans 
Berendsen: tel. 0575 441920; mail ans-arthur@hotmail.com 
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep Berna Lamers, 441244; 
berna.lamers@gmail.com; Arnold Wolbrink, 441206;  
Petra Weel, 06 12536049

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Laatste eucharistieviering 
Baak
Op zondag 18 juni om 10.00 uur zal de 
laatste eucharistieviering in Baak zijn. 
Aan het einde van deze viering gaan 
we de kerk aan de goddelijke eredienst 
onttrekken. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. Zie ook de 
uitgebreide uitnodiging op pagina 5 van 
deze Onderweg. 

Vieringen in Baak
Op zondag 18 juni is er om 10.00 uur 
de laatste eucharistieviering in de kerk 
met pastoor Scheve als voorganger. 
Op dinsdag 18 juli is er om 19.00 uur 
een woord- en communieviering met 
pastoraal werker Carin Timmerman als 
voorganger. Op dinsdag 15 augustus is 
er om 19.00 uur een eucharistieviering 
met pastor Zandbelt als voorganger. De 
oogstdankviering zal dit jaar op zaterdag 
19 augustus om 19.30 uur gehouden 
worden. De doordeweekse (eucharistie)
vieringen, op de derde dinsdag van de 
maand, zullen vanaf juli 2023 in Het 
Wapen van Baak plaatsvinden. Daar 
wordt de ruimte gehuurd, na afloop van 
deze vieringen zullen de koffie dames daar 
voor koffie en thee met iets lekkers zorgen 
zoals u gewend bent.

Koffiedrinken
Na de vieringen zullen we aan de tafels 
koffie en theedrinken met iets lekkers 
erbij. Wij nodigen u van harte uit om dan 
nog even na te praten.

Bedanken Joke Schooltink
Na vele jaren trouwe dienst heeft 
Joke Schooltink aangegeven dat ze wil 
stoppen met haar vrijwilligerswerk: 
het schoonmaken van de kerk. Ze heeft 
deze taak zeer lang met veel toewijding 
gedaan. In het begin samen met Dora 

Berns en Doortje Alofs, Mini Janssen, 
de dames van de bloemversiering, en 
nog vele anderen, maar de laatste jaren 
stond ze er alleen voor. We gaan er 
bijna vanzelfsprekend vanuit dat de 
kerk schoon is voor gebruik, ook op 
onverwachte momenten zoals na een 
overlijden dient de aula schoon te zijn. 
Het is heel goed te begrijpen dat Joke 
heeft aangegeven dat zij op haar leeftijd, 
78 jaar, het stokje wil overdragen aan een 
ander. Joke bedankt voor zoveel jaren 
trouwe dienst. Je hebt meer verdiend, 
maar bedanken je met een bloemetje 
en een kaars van de kerk. Gelukkig wil 
Dianne Janssen haar opvolgen. Dianne 
heel veel succes met deze taak.

Paaskaars voor Ingrid 
Schooltink
Het jaar 2022 was voor Ingrid Schooltink 
een bijzonder jaar. Ze werd 65 jaar en 
heeft gekozen om te stoppen met werken 
door met vervroegd pensioen te gaan. Ze 
heeft daarmee voor zichzelf gekozen, heel 

erg mooi dat ze die keuze heeft kunnen 
maken. Juist daarom is het mooi dat zij 
de paaskaars 2022 heeft gekregen, een 
paaskaars voor haarzelf. Ingrid geniet 
ervan.

Gezellige Pleinmarkt in 
Baak
Op zondag 6 mei was er weer de jaarlijkse 
Pleinmarkt op het plein bij de St. 
Martinuskerk. Ca. 60 vrijwilligers waren 
zaterdag en zondag weer present om mee 
te werken aan dit traditionele evenement. 
Zaterdag 6 mei was de opbouw, vanaf 
9.00 uur werden door verschillende 
mensen het materiaal opgehaald dat in 
Baak aan de weg was gezet. Ook werd 
er door diverse enthousiastelingen 
spullen naar het plein gebracht, hetgeen 
resulteerde in een overvloed aan 
bruikbare goederen om te verkopen. 
Klokslag 10.00 uur zondag 7 mei opende 
de poort en kon eenieder snuffelen en 
kijken of er wat van zijn of haar gading 
bij was. Muziek, koffie en thee, wafel 
en fritesbakkers maakten het geheel 
compleet.
Het weer was zaterdag prachtig, zondag 
met een klein buitje viel het ook mee.
Al met al een zeer geslaagde Pleinmarkt 
met een mooie netto-opbrengst.
Een groot deel hiervan gaat naar Kika 
en het andere deel is bedoeld om leuke 
dingen voor de Baakse bevolking te 
organiseren. De kerk en Concordia 
hebben een passende vergoeding voor de 
onkosten ontvangen. De organisatie, met 
name Trees, Thijske en Gonny kunnen 
samen met alle vrijwilligers terugkijken 
op bijzonder fijne Pleinmarkt 2023.

Vervolg Baak op pagina 16
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Onze Lieve Vrouw  
Tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl; 
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnummers: 
NL35RABO0309119510 (algemeen); 
NL03RABO0309105439 (kerkbijdragen); 

Pastoraatgroep Annette Franck, 473360;  
Riky ten Thije, 272361; 

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

H. Andreas - Brummen
Andreashuis 
Tuinstraat 63 A, 6971 BH  Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: liaschafer@hetnet.nl 

Locatieraad
Laurens Mul, penningmeester, 775404
Johan Waanders, gebouwen, 562615

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Familieberichten
Op 10 april is Jan Hoppenreijs 
overleden. Hij was 75 jaar.

Gebedsintenties
Di. 20-6: Ouders van Leussen-Wolbrink, 
Jan Hoppenreijs, Everdien Schut, Jos en 
Bets Hermsen-Goris, Ouders Hebben-
Smit. Di. 18-7: Ouders Jan en Will 

Schutte-Bosman, Jgt. Bets Hermsen-
Goris, Jan Hoppenreijs, Everdien Schut, 
Jos Hermsen, Ouders Hebben-Smit.  
Di. 15-8: Antoon en Johan Janssen, Jan 
Hoppenreijs, Ever dien Schut, Jos en Bets 
Hermsen-Goris, Ouders Hebben-Smit.

Begraafplaats vrijwilligers 
gezocht
De begraafplaats wordt door vrijwilligers 
bijgehouden, het is een groep die met 
elkaar zorgdraagt voor de begraafplaats 

zodat die er altijd netjes bij ligt. Helaas 
zijn een aantal leden van deze groep 
onlangs overleden. Om deze lege plaatsen 
op te vullen vragen we aan u of u wilt 
helpen, elk groepje komt slechts zes keer 
per jaar in actie.
In overleg kunt u kiezen welk dagdeel 
het beste bij u past. Heeft u zes keer per 
jaar zin in een gezellige bijeenkomst in de 
buitenlucht waarbij u de handen uit de 
mouwen kunt steken? Voor vragen kunt u 
contact opnemen met ondergetekende.
Arnold Wolbrink 06- 8332 3922

Vervolg Baak

Intentie
Za. 24 juni: overleden ouders Elschot-
Spekschoor.

Vieringen
Za. 24 juni, 19.00 uur: woord- en 
communieviering m.m.v. Stemmig.
Za. 1 juli, 19.00 uur: woord- en 
communieviering m.m.v. Stemmig. 

De Poolse kinderen zijn dan te gast. Zie 
het artikel op pagina 7.
Do. 13 juli, 19.00 uur: woord- 
en communieviering m.m.v. het 
parochiekoor. Voorganger: pastoraal 
werker Carin Timmerman.
Do. 10 augustus, 19.00 uur: 
eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor. 
Voorganger: pastoor Scheve.

Ons Borculose erfgoed
In de vorige uitgave van het parochieblad 
Onderweg is op de achterpagina 
uitgebreid aandacht geschonken aan het 
tabernakel en godslamp. Helaas hebben 
we verzuimd daarbij aan te geven door 
wie het fraaie siersmeedwerk, waarop de 
altijd brandende “rode godslamp” staat, is 
gemaakt. 

Met onze verontschuldiging attenderen 
wij u erop dat het uitgewerkte 
smeedwerk is gemaakt door Gerard 
Wiegerinck. Gerard was tot zijn 
pensionering praktijkleraar van de 
afdeling metaalbewerking bij het 
VMBO-onderwijs op de LEO-stichting. 
Voorts staat op het priesterkoor ook 
nog de marmeren doopvont dat stamt 
uit 1869 (afkomstig uit het voormalig 
waterstaatskerkje). Aangezien de 
bijbehorende zware marmeren deksel 
tijdens de doopplechtigheden niet te tillen 
was, heeft ook Gerard Wiegerinck in 1986 
hierop een fraaie lichtgewicht koperen 
deksel aangebracht.

Andreashuis
U bent van harte welkom bij de vieringen 
en ontmoetingen op woensdagmorgen 
vanaf 9.30 uur. Twee keer per maand is er 

een viering en op de woensdagochtenden 
dat er geen viering is, laten we aan het 
koffie drinken een gebed en de lezingen 
van die dag voorafgaan. Ook is het 

secretariaat elke woensdag van 9.00 
uur tot 12.00 uur open en telefonisch 
bereikbaar. Altijd bereikbaar via de mail: 
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Vieringen
Zie voor de woensdagmorgen vieringen, 
bijeenkomsten en de weekendvieringen: 
Het vieringenschema. De 
weekendvieringen zijn ook nog steeds te 
volgen via internet: www.12apostelen.nl 
Klikken op het groene blok: “Vieringen” 
en vervolgens op het icoontje “wereldbol 
met koptelefoon”. Kies voor “Kerkdienst 
gemist Zutphen”. Op zondagmorgen 
10.00 uur kunt u direct meekijken door 
op de > toets in het midden van de cirkel 
in de afbeelding te drukken. 
Voor het bekijken van oudere opnames, 
klikt u in de kalender bij de gewenste 
datum.
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Intenties
21-06: Henk Peters, Jo van den Beld, 
Mientje Brouwer, Tonny Elshof-
Hafkamp, Willie Moor, Bernadet 
Holleboom, Trees Broekhof-Saals, Trees 
Ottink-te Loeke, Piet Willemsens, Mariet 
Winckels-Geutjes, Gerard Dekkers, Leida 
Uiterweerd-Sloot, overleden ouders 
Sloot-Uiterweerd.
05-07: Mientje Brouwer, Marietje 
Smeenk-Besselink, Willemien Willemsen, 
Jozef Uiterweerd, overleden ouders 
Uiterweerd-Vettelschors, Bernadet 
Holleboom, Willie Moor, Mariet 
Winckels-Geutjes, Gerard Dekkers, Annie 
Sloot-Uiterweerd, Truus van der Waard-
Kerster.
19-07: Tonny Elshof-hafkamp, Henk 
Peters, Trees Broekhof-Saals, Trees 
Ottink-te Loeke, Piet Willemsens, Leida 
Uiterweerd-Sloot.
02-08: Mientje Brouwer, Marietje 
Smeenk-Besselink, Willemien Willemsen, 
Jan Uiterweerd, Bernadet Holleboom, 
Willie Moor, Mariet Winckels-Geutjes, 
Gerard Dekkers, Annie Sloot-Uiterweerd, 
Truus van der Waard-Kerster.
16-08: Henk Peters, Trees Broekhof-
Saals, Trees Ottink-te Loeke, Piet 
Willemsens, Leida Uiterweerd-Sloot.

Andreasmarkt
Op zaterdag 22 april jl. heeft de 
Andreascommissie voor de 28ste keer 
de Andreasrommelmarkt georganiseerd. 

Door het uitstekende weer was het een 
gezellige markt die druk bezocht werden. 
De markt is prima geslaagd, mede door 
de inzet van bijna 100 vrijwilligers. Wij 
kunnen als commissie altijd (extra) 
vrijwilligers gebruiken. Schroom je dus 
niet en meld je aan bij de secretaris 
(piet@andreasmarktbrummen.nl). 
Je maakt dan ook deel uit van een 
enthousiast en gezellig team. Al met al 
kijkt de commissie dus terug op een erg 
geslaagde markt. De opbrengst was ruim 
€ 12.000, -- 
De favorieten waren, zonder de andere 
vrijwilligers te kort te doen, zoals 
gewoonlijk de plantjes van Annie Blom, 
de oliebollen van Johan Reukers en het 
Rad van Avontuur van Johan Waanders. 
Bij het Rad werd Johan ondersteund 
door twee jonge enthousiaste mannen. 
De gebroeders Wassink. Ook mogen we 
de boeken niet vergeten. De interesse 
was zeer groot en als gevolg daarvan een 
veel hogere opbrengst in vergelijking met 
vorig jaar.
Net als vorig jaar heeft de commissie 
plaatselijk goede doelen geselecteerd 
om een donatie te geven. Vorig jaar 
zijn er twee goede doelen uitgekozen; 
Dierenpark ’t Goor en Actie Hongerpotjes. 
Dit jaar koos de commissie er drie uit; 
Stichting Onze Droom, Stichting De 
Mollenhof en de Zonnebloem afdeling 
Brummen. Voorzitter José Bosman en 
penningmeester Hans Moor hebben de 
goede doelen tijdens de markt elk een 
cheque á € 500,-- uitgereikt. 
Volgend jaar zal de markt op zaterdag 
20 april 2024 plaats vinden. Ook tijdens 

deze markt zal de commissie een donatie 
aan een aantal goede doelen geven. Als 
de lezers tips hebben voor plaatselijk 
geode doelen dan horen we die graag. Een 
mailtje naar de secretaris voldoet al. 
Daarnaast organiseert de commissie op 
zaterdag 25 november 2023 de inmiddels 
traditionele kerstmarkt in en rondom het 
Andreashuis in Brummen.

Zomergedicht

Ik trok vandaag de zon aan
Als een deken om mij heen
Als een jas, een mooie gele
En ik straalde en ik scheen

Ik toverde een lach tevoorschijn
Mijn wangen werden rozerood
Ik trok vandaag de zon aan
En er verscheen een lach zo groot

De zon verdreef de boze buien
Ze joeg weg de wolkenbui
Ik kon de wereld aan vandaag
Want ik droeg de zon in mijn trui

Vervolg Brummen

H. Willibrord - Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt. 
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
Opgave gebedsintenties: 
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad /pastoraatgroep
Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris
Fons Janssen, penningmeester
Peter Hammink

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl 

Dirigent Frans Talsma  
90 jaar
Bezoek aan dirigent Frans Talsma in 
Rheden op Rhederhof
16 maart 2023 op bezoek bij Frans 
Talsma, zijn vrouw Greet, zoon Pieter en 

verdere toehoorders. Het Willibrordkoor 
van Drempt is naar Rhederhof gekomen 
om Frans te feliciteren met zijn 
negentigste verjaardag. Wij, als koor 
wilde dit kroonjaar niet stil voorbij laten 
gaan en hebben een aantal liederen 
gezongen, die hij zelf ons geleerd heeft 

tijdens zijn functie als dirigent bij ons 
koor in Drempt vanaf 1993, waar wij 
met ons hele koor hem zeer dankbaar 
voor zijn. Wij hebben een aantal liederen 
geselecteerd en die in twee blokken van 
elk een half uur ten gehore gebracht, met 
ondersteuning van Leo van den Heuvel op 
piano, met halverwege pauze met koffie 
en thee. 
Het was een geslaagde muzikale middag, 
wat te merken was aan het applaus voor 
het zingen en de muziek. Dit moeten jullie 
vaker doen was de leus. Allen bedankt en 
voldaan weer naar huis. 

Namens het Willibrordkoor
Bennie Peters

Opbrengst Vastenactie 
2023
De vastenactie was dit jaar bestemd 
voor de vluchtelingen van de deelstaat 

Vervolg Drempt op pagina 18
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H. Willibrord - Hengelo
Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275; 
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: vrijdag 11.00 - 12.00 uur.
Rekeningnr.: NL12RABO0121301346 
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen); 
Redactie: henk@roes-po-advies.nl 

Locatieraad/pastoraatgroep
Henk Roes, secr. 461061; Theo Keurentjes, 464247;  
Gerald Veldscholten, 463482; Marian Zaarbelink,  
Jenny Veldscholten, Jan Calver, Monique Kuipers,  
Marieke Kraasenberg.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

Vervolg Drempt

Warrap in Zuid-Soedan. Deze streek 
ging in de periode 2020 gebukt onder 
ernstig geweld met veel ontheemden tot 
gevolg. Ook werd de streek getroffen door 
overstromingen. Helaas is er nu ook weer 
geweld in Soedan, het land waartoe Zuid-
Soedan tot 2011 behoorde. Legerleiders 
die strijden om de macht. Niet met 
overleg maar met geweld waardoor het 
land opnieuw in ellende wordt gestort 
en verloren gaat wat opgebouwd is. 
Hulp is en blijft helaas hard nodig. De 
vastenactie heeft in Drempt €358,55 
opgebracht. Hiervan was €265,- van de 
vastenmaaltijd. Alle gevers heel hartelijk 
dank.

Martha Bremer namens de MOV

PS de collecte tijdens de oecumenische 
viering op 23 januari voor Amnesty 

International heeft €112,65 opgebracht.

Verslag Lourdesreis 
Bisdombedevaart van 28 april tot 6 mei
Uit de locatie Drempt zijn Trees 
Offenberg en ondergetekende op 
bedevaart naar Lourdes geweest. Het 
was een mooie beleving en een geweldige 
ervaring! Kosten nog moeite zijn gespaard 
om de bedevaart tot een succes te maken. 
Het was weer een hele beleving en een 
wederom een geweldige ervaring na een 
eerdere reis enkele jaren geleden. 
De eerste kennismaking met de 
bedevaartgangers was in de Christus 
Koningkerk in Vorden. In totaal achttien 
mensen van onze parochie waaronder 
diaken Oude Groen, Riekje Rijk en Carin 

Timmerman als voorgangers. Daarnaast 
van het secretariaat Magda van Ommen 
en Petra Hulman. Verder Huub Winkeler, 
Gerrit te Vaarwerk (fotograaf)en José 
Bosman. Er zijn in totaal zes boekjes 
gemaakt voor alle gebedsbijeenkomsten 
in eigen kring en ook een boek van het 
aartsbisdom Utrecht waar alle vieringen 
van de hele week met liederen en foto’s 
in vermeld waren. Op 26 april was er een 
eucharistieviering in de H. Joseph kerk 
in Lochem met een speciale zegen van 
pastoor Scheve voor een goede bedevaart.
Het vertrek was vanuit Lochem vanaf 
de kerk om 15:30 richting Twello. 
Hier stapte pastoor Ten Have met zijn 
parochianen in. Vandaar naar Odijk waar 
de parochianen van de St. Nicolaaskerk 
instapten. Als verrassing kwam pastoor 
Hogenelst ons een mooie bedevaart 
toewensen. Bij de grens moest de 
chauffeur gewisseld worden voor twee 
chauffeurs om de lange busreis naar 
Lourdes te kunnen maken. Dit duurde 
nogal en toen bleek dat één chauffeur 
een infarct had gekregen onderweg naar 
de bus. Die hebben ze toen met spoed 
naar het ziekenhuis gebracht en moest 
erop stel en sprong een vervangende 
chauffeur gezocht worden. Dit gaf dus 
enige consternatie en verslagenheid bij 
de chauffeurs; we hopen dat het goed 
komt met hem. De reis verliep verder 
voorspoedig met regelmatig een hapje 
en een drankje. Onderwijl werden 
wij meegenomen door Riekje Rijk en 
pastoor ten Have met verhalen over 
het bijzondere leven van Bernadette 
aangevuld met gebeden en liederen. 
De nachtreis in de bus viel echter nog 
niet mee ondanks de meerdere stops bij 
benzinestations om de benen te strekken 
en te doen wat gedaan moest worden. 
Rond 11.00 uur ’s- ochtends kwamen we 
aan in Lourdes waarna we om twaalf uur 

de lunch konden nuttigen in het hotel, 
waarna aansluitend een bloemenhulde 
bij de grot voor Maria. Op zondag was er 
een eucharistieviering met als voorgang 
kardinaal Eijk en vele priesters uit het 
Bisdom. Deze dienst is op TV uitgezonden 
op zondagochtend en velen zullen dit 
gezien hebben. Het miezerde een beetje 
tijdens deze dienst maar we hebben de 
rest van de week mooi weer gehad. Het 
blijft indrukwekkend om te zien hoeveel 
mensen nu samenkomen om te bidden 
na de oproep van Maria aan Bernadette 
in 1858: “ga naar de pastoor en vraag 
of hij een kapelletje wil laten bouwen 
zodat mensen samen kunnen komen om 
te bidden”. Het is werkelijk wonderlijk 
om allemaal te zien. Gedurende de rest 
van de week werd een mooi programma 
aangeboden met zowel vieringen als 
ontspanning, ontmoetingen en een reis 
naar de Pyreneeën. Dank aan diegenen 
die deze reis mogelijk hebben gemaakt, 
waaronder Christoffel Reizen welke nog 
niet genoemd is.

Martha Bremer

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 7 juli 2023
redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Parochieavond geloofsgemeenschap 
H. Willibrord, Hengelo

Donderdag 30 maart 2023
Ons Huis, Hengelo Gld.

Verslag
1.  Opening en introductie 
 Henk Roes opent de bijeenkomst 

en heet de aanwezigen welkom, met 
name pastoor Scheve en de heer Harry 
Bisseling.

 Henk geeft aan dat – na de verslagen-
heid na de mededeling dat de  
H. Willibrordkerk in Hengelo gaat 
sluiten – er nu vooruit gekeken moet 
worden naar de toekomst. Er zullen 
mensen moeten opstaan om de loca-
tieraad/pastoraatgroep te ondersteu-
nen. Er komt een andere periode. Het 
thema van de uitgezette enquête was: 
‘kijken naar ‘Lokaal Geloven’. 400 en-
quêtes zijn uitgedeeld; 214 enveloppen 
mét opmerkingen zijn teruggekomen.
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2.  Bezinning en inleiding
 Aan de hand van het lied ‘Zomaar 

een dak boven wat hoofden’, leidt 
pastoor Scheve de avond in: Het 
gaat niet om het dak, maar om de 
deur die openstaat. De mensen zorg 
hebben voor elkaar. We moeten hoop 
hebben dat ons geloof doorgegeven 
gaat worden. Aanwezigen zijn hier 
binnengekomen om samen verder 
te gaan. Samen geloofsgemeenschap 
zijn, het vertrouwde loslaten en 
hopen op een nieuwe toekomst.

3.  Overzicht huidige activiteiten
 Henk Roes geeft aan wat de 

locatieraad/pastoraatgroep de laatste 
tijd heeft gedaan. Eind vorig jaar is 
er een inventarisatie gemaakt van 
alle vrijwilligers en de activiteiten 
die door hen gedaan worden. Henk 
benadrukt het belang van de Raad 
van Kerken in Hengelo. Deze raad 
zorgt voor de verbinding tussen de 
drie kerken. Er zijn veel activiteiten 
om met elkaar het geloof te vieren. 

 De vraag ‘hoe kunnen we ter plekke 
geloofsgemeenschap zijn’ is niet 
nieuw. Al vele jaren is er gesproken 
over de drie pijlers die pastorale 
nabijheid vormen: 1e elkaar 
ontmoeten; 2e omkijken naar elkaar; 
3e hoe kunnen we bijdrage aan de 
leefbaarheid in ons dorp. Kerk zijn 
betekent voortdurend onder weg zijn 
en in beweging zijn. Niet vasthouden 
aan wat er was. 

 Door het sluiten van het kerkgebouw 
hoeft niet de geloofsgemeenschap 
op slot. Er blijven gelovige mensen, 
parochianen. Harry benadrukt 
nogmaals dat het proces al lang 
geleden begonnen is. 

4.  Resultaten van de gehouden 
enquête

 Henk Roes licht de resultaten van de 
gehouden enquête toe.

 Henk vertelt over ‘de dorpskerken in 
beweging’. Kijkend naar de toekomst 
is het van belang om na te gaan wat 
we belangrijk vinden in ons geloof. 
Zouden we dat bijvoorbeeld ook bij 
de PKN kunnen vinden? Niet alles 
rücksichtsloos weggooien, maar wel 
kijken wat nieuwe wegen kunnen 
zijn.

 Harry benadrukt dat het van belang 
is om met elkaar in gesprek te gaan 
over het geloof. Dat is iets van over 
de eigen grenzen heen gaan, maar er 
worden nieuwe manieren gezocht, 
hoe kun je als gelovig mens er 
voor elkaar zijn? Daarbij is de plek 
minder interessant. Vitaliteit van 
de geloofsgemeenschap is ook een 

bijdrage leveren aan het samenleven 
in het dorp. 

5.  Gespreksronde
 Aanwezigen gaan met elkaar in 

gesprek over de diverse vragen. 
Opmerkingen en/of ideeën worden 
genoteerd op een post-it en verzameld 
op flappen. Er zijn meerdere flappen 
met de volgende onderwerpen: 1. 
Opzet mamacafé, wie komt helpen? 
2. Overleg dorpskerken beweging. 
3. Opgave deelname zakelijk/
formeel overleg. 4. Opgaven nieuwe 
werkgroepen.

6.  Plenair verzamelen van de 
suggesties en opmerkingen

 Er zijn veel opmerkingen 
gemaakt. Een bloemlezing van die 
opmerkingen:

 Wat gebeurt er nu eigenlijk met onze 
kerk? 

 Wij kunnen wel willen, maar de 
jongeren moeten ook meedoen. 

 Overleg met PKN in Hengelo is prima, 
maar ook samenwerken met de 
geloofsgemeenschap in Keijenborg.

 Invulling geven aan geloof? Door 
te kunnen blijven zingen; zingen is 
bidden, van zingen word je blij. 

 In 2028 mogen niet-gewijde mensen 
niet meer voorgaan. Zitten we dan op 
een katholieke toer?

 Breng nu mensen bij elkaar die, 
ongeacht leeftijd, ‘out of the box’ 
willen denken. Nieuwe vormen van 
samenzijn ontwikkelen 

 Ontmoeten en verbinden: iets nieuws 
beginnen, ev. aansluiten bij derden.

 Gemeenschap van christenen 
vormen, waarbij geloof centraal staat. 
Omzien naar elkaar in gezamenlijke 
activiteiten.

 De kunst is om buiten de vertrouwde 
paden te denken. 

7.  Vragen
 Harry Bisseling benadrukt dat men 

niet alleen aan vieren moet denken, 

maar aan andere mogelijkheden om 
kerk te zijn. Op een manier die bij 
deze geloofsgemeenschap past. 

 Henk Roes concludeert dat we samen 
op zoek moeten gaan. Hij vraagt de 
aanwezigen om hun naam achter te 
laten om mee te doen bij de start van 
deze zoektocht.

8.  Informatie over de 
initiatiefgroep rondom de 
gebouwen

 Gerard Stolwijk meldt dat een groep 
mensen onderzoekt of de kerk – een 
rijksmonument – behouden kan 
worden in belang van het dorp. 
Er loopt een onderzoek door een 
architect en de gemeente naar 
mogelijke verduurzaming van het 
pand. 

 De groep bekijkt – in overleg met 
het parochiebestuur – of zij het 
pand kunnen verwerven en rendabel 
kunnen maken en als het kan ten 
behoeve van het dorp. Uitgangspunten 
zijn: behoud van de Mariakapel, 
behoud van de klokken. Mogelijk een 
plek voor de geloofsgemeenschap.

 Het bovenstaand wordt met applaus 
ontvangen door de aanwezigen. 

9.  Afspraken en vervolg
 De post-it briefjes worden verzameld 

en door de locatieraad/pastoraatgroep 
besproken. De locatieraad/
pastoraatgroep gaat overleggen met 
de PKN en met het parochiebestuur.

 Op kerstavond 2023 zal de laatste 
eucharistieviering in het weekend 
zijn. Vanaf 1 januari 2024 zijn andere 
manieren van vieren in het weekend 
mogelijk met vrijwillige voorgangers. 

 Henk Roes benadrukt dat er veel werk 
neerkomt op een aantal personen. 
Het is zinnig werk, maar aan de 
energie van de ‘grijze koppies’ zit 
een eind. Aanvulling van mensen is 
noodzakelijk. 

 Harry Bisseling sluit af met het lied 
‘Waakt Gij schepper als wij slapen’.

Vooraankondiging parochiële 
startviering 2023
De jaarlijkse parochiële startviering is dit jaar op zondag 27 augustus 2023 om 
10.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk te Zutphen. Het pastoraal team zal 
voorgaan. Het thema is: ‘Bouwen aan vertrouwen’. 
Een projectkoor bestaande uit zangers van alle middenkoren in onze parochie zal 
de eucharistieviering met zang ondersteunen. 

SAVE THE DATE: zondag 27 augustus 2023!
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming  
Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221; 
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;  
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;  
Marijke Heeren, secr. 0570-542000; Jan Roes, pm.  
0575-490711; Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens 
Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452, 
Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

PCI: email: joppe@pci12apostelen.nl

H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314, 
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep
Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,  
Dini Compas-Nijenhuis, 06-40594236;  
Annie Stapelbroek, 0314-641477

PCI: email: keijenborg@pci12apostelen.nl 

Familieberichten
Overleden: Elisabeth Wilhelmina 
Jozefina Noordman-Kloosterman, 
echtgenote van Wim Noordman op de 
leeftijd van 81 jaar.

Twee jubilarissen 
In een week tijd mochten twee bijzondere 
mannen uit onze geloofsgemeenschap te 
weten Hein Klunder en Bertus Haarman 
resp. de pauselijke onderscheiding ‘Pro 

Ecclesia et Pontifice’ en koninklijke 
onderscheiding ‘Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau’ ontvangen. Van harte 
proficiat! Op de site valt hierover nog een 
paar prachtige verhalen te lezen! (https://
rkkerkjoppe.nl/category/mededelingen/)

Haveke openluchtdienst 
11 juni 
Begin van dit jaar heeft de protestantse 
kerk uit Harfsen, namens de andere 
protestantse kerken uit de voormalige 
gemeente Gorssel, aan ons gevraagd of wij 
deel willen nemen aan de openluchtdienst 
op het landgoed ’t Haveke van de familie 
Von Wedel te Eefde. Het thema van de 
dienst is ‘Moeder’. Ook ons koor zal voor 
een muzikale bijdrage zorgen. 

Kopie John Auping SJ
Als wij in Joppe een heilige Mis hebben 
dan deelt pater Auping zijn commentaar 
gewijd aan de lezingen van de betreffende 
zondag met ons. Wij zijn pater Auping 
zeer erkentelijk voor zijn inspirerende 
woorden en wensen u veel devotie bij het 
lezen. Kopie staat op de site en ligt in de 
kerk.

Koffie-ochtend in de 
pastorie
Op de laatste koffieochtend hadden 
we een mooie lezing van Mariëlle van 
Koppen, eigenaresse van Kennel “De 
Kronkelwilg”. Zij had een van haar 
honden, Famke meegenomen en vertelde 
ons wat er allemaal komt kijken bij het 
fokken van honden.
Na de zomer hebben we in september 
weer onze eerste koffieochtend. We 
hebben al een paar ideeen over een 
onderwerp. Misschien heeft u zelf ook 
een leuk idee, waar we een ochtend aan 
kunnen besteden. 
We wensen u een fijne zomer en op 
woensdag 13 september bent u allen weer 
van harte welkom.

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper 
Het parochiesecretariaat is geopend 
op donderdagmorgen van 10.30 uur 

tot 11.00 uur. Telefoon 0575-461314. 
Voor spoedgevallen bij een overlijden of 
spoedbediening belt u de parochiewacht. 

Telefoon 06 10 31 96 38 Contactpersoon 
voor Zelhem: De heer J. Waalderbos, 
Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, 
tel. 0314-623809.

Stichting R.K. Begraafplaats 
Keijenborg
Contactpersoon: Mevr. J. Lamers 
tel. 0575 – 464162 email : 
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; 
website www.begraafplaatskeijenborg.nl
De geldende tarieven kunt u vinden op de 
website onder ‘Tarieven’

Parochiële Caritas Instelling
Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 
8, 7256 KR Keijenborg 

Vervolg Keijenborg op pagina 21
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Kerkdienst 
gemist
Alle vieringen, ook 
vanuit Zutphen, zijn 
te beluisteren via 
Kerkdienstgemist 
(v/h kerkradio): www.12apostelen.nl/
locatie Keijenborg.

Dopen
Op zondag 21 mei is Esmée Tiemens 
gedoopt. 

Gebedsintenties
Zo. 11 juni: Fam. Gerritsen-Hilge, Geert 
Jansen.
Zo. 18 juni: Geert Jansen, Theo 
Nieuwenhuis.
Za. 24 juni: Kermisviering: Leden en 
overleden leden van het Schuttersgilde St. 
Jan, Gerard en Johanna Smeenk-Hebben, 
Gerard van Aken, Fam. Van Aken, Fam. 
Van Uum-van Ditshuizen, Geert Jansen.
Zo. 2 juli: Geert Jansen. 
Zo. 9 juli: Hentje Hermsen, Fam. 
Gerritsen-Hilge, Bennie en Nettie 
Besselink-Wicherink, Bertus en Annie 
Berentsen-Kersten, Geert Jansen.
Zo. 16 juli: Geert Jansen. 

Vervolg Keijenborg Zo. 23 juli: Gerard en Johanna Smeenk-
Hebben, Geert Jansen.
Zo. 30 juli: Geert Jansen. 
Zo. 6 augustus: Fam. Gerritsen-Hilge, 
Bertus en Annie Berentsen-Kersten, Geert 
Jansen.
Zo. 13 augustus: Jaargedachtenis 
Ingrid Willemsen-Sasse, Ouders Johan en 
Jo Hendriks-Sessink, Gerard en Johanna 
Smeenk-Hebben, Geert Jansen. 

Bezoekersgroep
Voor veel mensen is een goed gesprek 
balsem voor de ziel. Ook binnen onze 
geloofsgemeenschap is een goed gesprek 
mogelijk. Mensen die graag eens zouden 
willen praten met iemand uit onze 
bezoekersgroep kunnen contact opnemen 
met Ria Boers. Ook mensen die namens 

de bezoekersgroep zelf (alleen of met zijn 
tweeën) mensen zouden willen bezoeken 
kunnen contact met haar opnemen. 
Schroom niet, trek aan de bel!
Ria Boers, telefoon: 0575-461938,  
e-mail: riaboers@upcmail.nl

Kermisviering zaterdag  
24 juni 
Traditiegetrouw zal er op zaterdag 
tijdens de kermis een eucharistieviering 
worden gehouden. Daarbij zal de 
Schutterij St. Jan met bestuur en leden 
haar opwachting maken. Na afloop van 
de kerkdienst is er een vendelhulde. Dit 
jaar is de kermisviering op zaterdag 24 
juni om 17.00 uur. Pastoor Scheve zal 
voorgaan en het jongerenkoor 2Gether 
verzorgt de zang. 

U wordt daarbij van harte 
uitgenodigd!

H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457, 
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur. 
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en 
intenties). 
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl 

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 0573-251115; Paul 
Wuts, pm., 0573-460149; Ben Hemmer, secr., 0573-257791.

Pastoraatgroep Thea van Huijstee, 0573-258442.

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Hemelwaterafvoer 
De weersomstandigheden in ons land 
zijn de laatste decennia drastisch 
veranderd. Neerslag valt in de zomer 
vaak uit intense buien, die vooral lokaal 
voor wateroverlast zorgen. In de winter 
regent het minder hard, maar veel 
langduriger en over grotere gebieden. Dit 
heeft gevolgen voor de opvang van het 
hemelwater in de afvoeren naar de riolen 
en waterzuivering. We hebben de laatste 
jaren enkele zeer droge zomers gehad en 

dan is het jammer dat het regenwater niet 
ten goede komt aan de tuin, maar via het 
riool wordt afgevoerd.
De tuingroep heeft daarom gekeken naar 
oplossingen, waarmee het hemelwater 
van de daken van de kerk voortaan ten 
goede kan komen aan de bodem van de 
tuin naast de kerk en daarmee tevens 
het riool niet meer belast. Hiervoor is 
vrijblijvend advies gevraagd aan het 
bureau Axent (voorheen Berkelgroen), 
Lochem Energie en Terra Practicus. 

Dit leverde drie opties op.
● De inrichting van een zogenaamd 

WADI. Dit is een verlaging van een 
deel van het maaiveld, dat als opvang 
dient voor het hemelwater, waarna het 
water langzaam in de ondergrond zakt.

● De opvang van het hemelwater in een 
aantal opvangputten c.q. grindkokers 
in de grond bij de regenpijpen.

● Een vrije afstroom van hemelwater 
naar de tuin.

 De oplossingen zijn voorgelegd aan 
de locatieraad. Besloten is dat eerst 
een proef zal worden uitgevoerd met 
een vrije afstroom van hemelwater. 
Dit is uiteraard ook de goedkoopste 
oplossing. Hiervoor hebben wij in 
de afgelopen herfst één regenpijp 
afgekoppeld en dit water stroomt 
nu rechtstreeks naar het grasveld 
naast de kerk. We wachten af wat het 
effect is bij hevige neerslag en zullen 
daarna bekijken of hier nog twee 
afstroompunten aan kunnen worden 
toegevoegd.

De tuingroep 

Vervolg Lochem op pagina 22
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H. Willibrord - Olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451454, 
bgg 0575-452815.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: redactie@12apostelen.nl
E-mail: t.lebbink2@gmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep
Jan den Hartog, voorzitter, 452815
Alex Gerritsen 450950

Parochieadministratie/begraafplaatsbeheerder
Thea Lebbink, 451454; t.lebbink2@gmail.com

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

Liedbord
Ons liedbord, een hulpmiddel om liederen 
c.q. gezangen aan te geven die worden 
gezongen tijdens een viering, is gebruikt 
tot aan de coronapandemie in 2020. Dit 
ging samen met de GvL-bundel en een 
liturgieboekje met vermelding van de 
nummers van de liederen c.q. gezangen. 
Op enig moment in de coronaperiode 
mocht de GvL-bundel niet worden 
gebruikt en hebben we de leidtekst in zijn 
geheel in de liturgieboekjes afgedrukt. 
Nu de coronamaatregelen niet meer van 
toepassing zijn, ligt het voor de hand 
om terug te gaan naar de situatie van 
vóór corona. Maar er kwamen nogal 
wat reacties op het opnieuw gebruiken 
van het liedbord. De reacties zijn in 
de vergaderingen van de locatieraad/
pastoraatgroep zorgvuldig besproken. Na 
afweging van alle argumenten hebben 
we besloten het liedbord niet meer 
te gebruiken. Een argument om het 
liedbord niet meer te gebruiken, is de 
klassieke indeling van de Latijnse mis op 
het bord. Er zijn meerdere redenen om 
voortaan de GvL-bundel met een verkort 
liturgieboekje met vermelding van de 
liederennummers te gebruiken:
● De kosters worden niet extra belast.
● Door het gebruik van de GvL-bundel 

wordt papier bespaard.
● De makers van het liturgieboekje 

hebben minder werk.
● Om goed te kunnen meezingen, heb je 

een notenbalk nodig en deze is waar 

nodig te vinden in de GvL-bundel. De 
GvL-bundels liggen er uiteindelijk ook 
om in een viering te gebruiken.

Het gebruik van de GvL-bundel in 
combinatie met een liturgieboekje vereist 
een goede afstemming met voorgangers, 
samenstellers van de boekjes, 
muziekwerkgroepen, dirigenten, musici 
en kosters. Het is vanzelfsprekend dat zij 
allen hierover goede afspraken moeten 
maken en de liederen voor een viering 
tijdig aan elkaar dienen door te geven.
Overigens, we overwegen op dit moment 
de mogelijkheid om de liederennummers 
op digitale wijze te projecteren. Ook 
denken we aan videostreaming (beeld 
en geluid) van de vieringen. We hopen 
hiermee te bereiken dat iedereen in de 
gelegenheid is om optimaal mee te zingen 
en zo een inspirerende viering te beleven.

Anton Schilderinck

Bisdombedevaart
Op het kerkplein van de St. Josephkerk 
stapten op vrijdag 28 april 18 
parochianen in een touringcar om 
op weg te gaan naar Lourdes voor de 
Bisdombedevaart 2023. In Twello 
voegden de bedevaartgangers van de 
parochie Sint Franciscus (Apeldoorn) 
met pastoor Henri ten Have zich bij 
hen. Vervolgens reed de nachtbus door 
naar Odijk waar de deelnemers van de 
parochies Heilige Suitbertus (Culemborg) 
en paus Johannes XXIII (Houten) 
instapten. Daar trakteerde pastoor Fred 
Hogenelst de bedevaartgangers op een 
petitfour, dit omdat hij de dag erop zijn 
28-jarige priesterjubileum zou vieren. 
In Lochem hadden de bedevaartgangers 
van het parochiebestuur al een lunch/
ontbijtpakket ontvangen om de lange 
busreis goed te doorstaan.

Vervolg Lochem

Vooraankondiging 
parochiële 
startviering 2023
De jaarlijkse parochiële startviering 
is dit jaar op zondag 27 augustus 
2023 om 10.00 uur in de H. 
Johannes de Doperkerk te Zutphen. 
Het pastoraal team zal voorgaan. 

Het thema is: ‘Bouwen aan 
vertrouwen’. 

Een projectkoor bestaande uit 
zangers van alle middenkoren in onze 
parochie zal de eucharistieviering 
met zang ondersteunen. 

SAVE THE DATE: 
zondag 27 augustus 2023!
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H. Willibrord - Ruurlo
Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456; 
info@willibrordkerkruurlo.nl 
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of 
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: w.bremer01@gmail.com 
Opgave gebedsintenties bij Anny Strijker; 452652;  
anny@strijkerweb.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
Willy Bremer, secr. 06 15297947; Theo te Brake, pm., 453511; 
Harry Kasteel, 452492; Anny Strijker, 452652;  
Jos Rouwhorst, 453251, Jan Vreman, 06 22571139.

PCI: email: ruurlo@pci12apostelen.nl 

Sing a Song en  
Palmpasen
Op Palmzondag heeft ons kinderkoor 
Sing a Song weer flink van zich laten 
horen. De werkgroep Kinderliturgie heeft 
ook aan deze viering weer een goede 
invulling gegeven. Onder de muzikale 
leiding en begeleiding van Karin Hukker 
kreeg ook deze viering echt een sfeer die 
bij Palmpasen past.
Het verhaal van de intocht en de 
kruisiging van Jezus werd ondersteund 
door een video-opname van een 
zandkunstenaar. U heeft dat vast weleens 
op TV gezien. Met zand worden er op een 
verlichte plaat heel treffende afbeeldingen 
van diverse gebeurtenissen gemaakt. 
Daarnaast waren er ook enkel 
Palmpaasstokken fraai versierd. Hier 
ontbraken de broodhaantjes natuurlijk 
niet. De gezegende palmtakjes werden 
door de kinderen aan de bezoekers van de 
dienst uitgedeeld. 
Na afloop werd er gezellig onder het genot 
van een kopje koffie met een broodhaantje 
en paaseitjes gezellig nagebabbeld. Al met 
al een fijne viering.

Stand van zaken verkoop 
kerkgebouw
Op de achtergrond worden stappen 
gezet om ons kerkgebouw met grond, het 
parochiehuisje en schuurgebouw nog dit 
jaar te verkopen.
Wij als locatieraad en pastoraatgroep 
hadden heel graag voorafgaande aan 
deze procedure overleg gehad met het 
parochiebestuur HH. Twaalf Apostelen 
om onze kerk te behouden voor de 
Ruurlose gemeenschap. De kerk is in het 
verleden met behulp van schenkingen van 
velen gebouwd en later ook onderhouden. 
Om de kerk nu bij inschrijving te 
verkopen doet vele mensen pijn, maar op 
dit moment is het niet anders.
Makelaar Thoma Post heeft in opdracht 
van het parochiebestuur HH. Twaalf 
Apostelen een biedprocedure gestart 
waar geïnteresseerde partijen op konden 
intekenen voor de sluitingsdatum van 
14 april jl. Uit welingelichte bronnen 
weten we dat er vier biedingen zijn 
binnen gekomen waaronder één van onze 
eigen stichting: “Behoud Willibrordkerk 
Ruurlo”. 
Een kleine, doch zeer betrokken, groep 
Ruurloërs heeft keihard gewerkt om het 
ingediende bod te begeleiden van een 
weldoordacht beleidsplan over wat wij als 
stichting voor ogen hebben als toekomst 
voor het kerkgebouw inclusief een globale 
begroting. 
De naam van het beleidsplan zegt al 
veel: “Brede Gemeenschapsvoorziening 
Willibrord”. Het is onze visie dat het 
huis van God ook letterlijk een dak blijft 
bieden waaronder je als gemeenschap 
samen kunt komen voor de belangrijkste 
zaken in het leven. Trouwen, rouwen, 
herdenken, het leven vieren, verdieping, 
cultuur. Zorg voor elkaar. In gesprek met 
elkaar. Creatief zijn met elkaar, stil zijn 
met elkaar, vieren met elkaar. Sociale 
cohesie is de rode draad.
Onze missie is om de kerk te behouden 
als levend monument voor alle Ruurloërs, 

om zo herkenbaar en zichtbaar te zijn en 
te blijven in Ruurlo. Het leven ervaren.
Wij hebben bij ons plan voor een nieuwe 
invulling de volgende randvoorwaarden 
en uitgangspunten gehanteerd:
● Het initiatief staat ten dienste van 

de gehele Ruurlose bevolking en niet 
alleen van de RK- geloofsgemeenschap 
in Ruurlo.

● Het voegt iets toe aan de lokale of 
regionale samenleving en probeert 
te voorzien in het opvangen van 
wegvallende voorzieningen in Ruurlo.

● Het initiatief concurreert niet met 
bestaande bedrijvigheid of non-profit 
activiteiten in Dorpskerk, bibliotheek, 
Kulturhus enz.

● Het plan moet levensvatbaar en 
toekomstbestendig zijn en daarmee 
financieel solide én flexibel.

● Het plan moet draagvlak hebben in 
de samenleving – al is de gegeven tijd 
te kort om dit grondig onderzocht en 
onderbouwd te krijgen.

Volop ruimte voor bottom-up participatie.
De locatieraad heeft daarnaast met twee 
geïnteresseerde partijen vooraf overleg 
gehad en daarvan heeft één partij ook 
daadwerkelijk een bod uitgebracht. 
Nu is het afwachten op bericht van het 
parochiebestuur aan welke bieder zij de 
voorkeur geven en waarom. 

Sam’s kledingactie voor 
mensen in nood
Ook dit jaar was er weer een Sam’s 
kledingactie. Een gezamenlijke actie van 
de P.K.N. Ruurlo-Barchem en onze eigen 
R.K geloofsgemeenschap Ruurlo. Op 
vrijdag 31 maart (tussen 19.00 en 20.00 
uur) en zaterdag 1 april (tussen 10.00 en 
11.00 uur) kon men bij gemeentecentrum 
De Sprankel  kleding en schoeisel in 
gesloten plastic zakken inleveren. Men 
kon rustig in de auto blijven zitten want 
vrijwilligers haalden de zakken eruit. Er 
zijn totaal 151 zakken ingeleverd. Dankzij 
uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen 
wij de gezondheidszorg voor moeders en 
kinderen in Ethiopië verbeteren.
Hartelijk dank voor uw donatie  en 
hartelijk dank aan alle vrijwilligers en 
graag tot ziens.
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H. Willibrord - Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
email: mariaschut@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com 

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in ’t Veld, 
pm.; Nel Verheul, secr., 472144, familie.verheul@kpnmail.nl;  
Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101, 
mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

PCI: email: steenderen@pci12apostelen.nl 

Zangweekend
In het weekend van 23 en 24 maart was 
het de beurt aan de geloofsgemeenschap 
van de H. Willibrord te Steenderen om 
een zangweekend te organiseren voor 
zangers uit de omliggende dorpen. Twee 
geloofsgemeenschappen waren ons al 
voorgegaan: Joppe (januari) en Hengelo 
(februari). Doel van dit experiment, waar 
Joop van Goozen zich voor inzet, is om de 
koorzangers die dit graag willen, te laten 
zingen, ook al zijn de kerken gesloten. 
Want zingen is en blijft steeds heerlijk om 
te doen. Op zaterdag werd er om 10.00 
uur gestart in de kerk met het instuderen 
van verschillende één- en meerstemmige 
liederen. De sfeer was goed en er werd 
hard geoefend. Zondags zong het 
gelegenheidskoor tijdens de viering 
in de kerk. Later komen dirigenten 
en organisten weer bij elkaar om deze 
weekenden te evalueren.

Terugblik Kruisweg en vastenmaaltijd
Het is alweer enige tijd geleden, maar ik 

praat u toch even bij. Op Goede Vrijdag 
was om drie uur de Kruisweg. Er waren 
een handjevol mensen. Acoliet Marius 
liep met een kaars van statie naar statie, 
terwijl het koor zong. De lectoren lazen de 
bijbehorende teksten. De mensen konden 
vooraf een bloem bij het opgestelde kruis 
zetten. 
Om vijf uur kwamen 18 parochianen 
samen in het Kerspel voor de 
vastenmaaltijd. Er stond een kruis 
opgesteld met stenen, een kaars en de 
bloemen van de Kruisweg. Na een gebed 
kon de maaltijd beginnen. Zoals altijd 
was het een gezellig en lekker samenzijn. 
Na de koffie vertrok een auto vol mensen 
naar Vorden om daar de Passie bij te 
wonen. 

Opbrengst vastenactie
Na telling van het geld uit de ingeleverde 
vastenzakjes en de opbrengst van de 
vastenmaaltijd kwamen we uit op een 
bedrag van ruim 330 euro. Hetzelfde 
bedrag als vorig jaar. Hartelijk dank voor 
uw bijdrage namens de mensen in Zuid-
Soedan.

Palmtakjes 
Ook al was er geen viering met 
Palmpasen, de gezegende palmtakjes 
waren er wel en konden met Pasen 
worden meegenomen. 

Paaskaars en paasviering
De nieuwe paaskaars is tijdens een 
indrukwekkende Paaswake in de Sint 
Jan te Zutphen gewijd en was op eerste 
paasdag in de viering in onze kerk. De 
paasviering werd voorgegaan door Jos 
Lohuis en Maria Schotman. Het in de 
Paaswake gezegende water werd in de 
doopvont gegoten. De mensen werden 
uitgenodigd naar voren te komen en met 
het wijwater een kruis te maken. Na de 
viering was er koffie drinken.

Viering met pater 
Horstink
Zondagmiddag 14 mei was er in onze 
kerk een zogeheten “besloten viering”. 
De zwager van Trees Horstink en oom 
van Tom Horstink was vanuit Japan naar 
Nederland gekomen met twaalf van zijn 
parochianen. Hij wilde heel graag een 
eucharistieviering houden in de regio 
waar hij geboren is. Pater Harry Horstink 
uit Olburgen is in 1958 tot priester gewijd 
en na allerlei werkzaamheden in 1959 in 
Japan aangekomen. Deze gepassioneerde 
priester heeft zich ingezet voor kleuters en 
bejaarden, een verzorgingshuis gesticht, 
daklozen opgevangen en een bedevaart 
van Kyoto naar Nagasaki (atoombom) 
georganiseerd, teveel om op te noemen. 
Wanneer u dit leest is hij weer terug naar 
Japan om verder te gaan met zijn mooie 
werk. We wensen hem alle goeds en zijn 
blij dat wij aan zijn verzoek, de mis op te 
dragen, gehoor konden geven. 

Vooraankondiging 
parochiële 
startviering 2023
De jaarlijkse parochiële startviering 
is dit jaar op zondag 27 augustus 
2023 om 10.00 uur in de H. 
Johannes de Doperkerk te Zutphen. 
Het pastoraal team zal voorgaan. 

Het thema is: ‘Bouwen aan 
vertrouwen’. 

Een projectkoor bestaande uit 
zangers van alle middenkoren in onze 
parochie zal de eucharistieviering 
met zang ondersteunen. 

SAVE THE DATE: 
zondag 27 augustus 2023!
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286, 
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl 
Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029 
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: j-m.holtslag@tele2.nl

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;  
Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,  
06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl 

Koffiedrinken eerste en 
derde dinsdag
Ook in de maand mei hebben we weer 
gezellige koffieochtenden gehad. Een 
historische dorpsfilm bekeken, bingo 
met prijsjes gespeeld en vooral veel 
gekwebbeld.
Het programma voor 6 juni en 20 juni 
is dat er weer een vertoning van een 
historische dorpsfilm komt en verder 
staat een excursie naar boer Kip in de 
Hoven op het programma. Ook komt er 
nogmaals een leuke quiz met prijsjes. 
Bovendien staan er ook nog enkele 
sprekers en verhalenvertellers te wachten. 
Dus er zijn nog genoeg verrassingen voor 
de komende tijd. Tijd van 10.00 uur tot 
11.50 uur in de pastorie van Wichmond.

Ben Hiddink en Jan Marijnissen

Familieberichten
Op de rouwbrief en in de advertentie van 
De Gelderlander stond de volgende tekst: 
“Na een leven van hartelijkheid en trouw, 
vol zorg voor allen die haar dierbaar 
waren hebben we afscheid moeten 
nemen van onze lieve zus Elisabeth 
Wilhelmina Theresia Maria Duenk. 
Betsie van de Wogt”.

Op het gedachtenisprentje stond een foto 
van Betsie met een paard aan de teugel, 
op de boerderij. Ze was gek van paarden, 
had zelf een pony en hield van honden.
Verder kon Betsie met iedereen overweg, 
het onderscheid in geloof speelde geen 
rol. In De Omarming was een sfeervol 
oecumenisch afscheid, waarbij veel 
mensen aanwezig waren. Ze was op het 
dorp lid van de vrouwenvereniging en ze 
hield van bloemschikken en borduren. 
Betsie werd geboren op 10 juli 1947 
en overleed op 8 mei 2023 in huize 
Sonnevanck in Hengelo, waar zij de 
laatste anderhalf jaar woonde.
Dat zij moge rusten in vrede.

Openstellingen weer van 
start
GEZOCHT:  
enkele enthousiaste personen
De eerste week van mei zijn de 
openstellingen weer gestart. 
De kerk is tot halverwege september 
op dinsdag- en donderdagmiddag van 
13.30 uur tot 16.00 uur open. Er zijn 
dan rondleiders aanwezig die u graag 
antwoord geven op vragen die u hebt. 
Daarnaast is de kerk natuurlijk dagelijks 
van 10.00 tot 16.00 uur vanuit het 
voorportaal te bewonderen. Wanneer u 
een muntstuk van € 0,50 doneert, licht 
het hoofdaltaar aan.
Wilt u de groep van rondleiders 
versterken, graag!
Door de toename van het aantal 
bezoekers de afgelopen jaren kunnen we 
extra hulp goed gebruiken. 
Als u zo af en toe een paar uurtjes kunt 
komen, zullen we dat zeer op prijs stellen.
Natuurlijk krijgt u uitgebreide 
informatie en begeleiding om de 

wetenswaardigheden van onze kerk aan 
de gasten over te dragen, maar u kunt ook 
assisteren in ons “kerkwinkeltje”.
Als uw interesse verder gaat, kunt u ook 
in aanmerking komen om rondleider/
leidster te worden voor groepen die onze 
kerk buiten de reguliere openingstijden 
willen bezoeken.
Aarzel niet, wij werken altijd in 
groepjes zodat u de benodigde kennis 
spelenderwijs leert. Interesse?  Bel voor 
aanmelding of informatie met Ria Tijssen 
(441743) of Margreet Gründemann 
(555559) of stuur een email naar  
info@demooistekerk.nl
U kunt ook komen kijken op de dinsdag- 
of donderdagmiddag tussen 13.30 uur en 
16.00 uur in de kerk. U bent van harte 
welkom!

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 7 juli 2023

Zomerconcert Haarlems 
Studentenkoor
Het Haarlems Studentenkoor onder 
leiding van Reyer Ploeg is inmiddels geen 
onbekende meer in onze kerk. Na hun 
concert op 14 januari waarin het verhaal 
van Persephone naar voren werd gebracht 
komen zij weer naar Vierakker om 
voorafgaand aan hun concert in Haarlem 
de try-out in de mooiste kerk van 
Gelderland met zijn prachtige akoestiek 
te houden.

Het zomerconcert is op zaterdag 17 juni 
van 15.00 uur tot 16.30 uur. De toegang is 
gratis, wel wordt een donatie ten behoeve 
van het onderhoud van de kerk op prijs 
gesteld.

Haarlems Studentenkoor
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Christus Koning / H. Antonius  
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735, 
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.30-12.00; donderdag 9.30-11.00.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage); 
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting, 
553527; Ab Hartelman, pm., 06-31371011

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 06 54906763;  
Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322;  
Gerard Eijkelkamp, 552914.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl 

Vooraf
Als u deze Onderweg leest staat de 
zomerperiode voor de deur. Een 
periode van welverdiende rust. Maar 
desalniettemin blijft inzet voor onze 
geloofsgemeenschap geboden. Daarover 
leest u meer in deze Onderweg.

Rondom Pasen 
In de vorige Onderweg is al het een 
en ander gemeld met betrekking 
tot activiteiten rondom Pasen. In 
aanvulling daarop melden we u twee 
wetenswaardigheden:

● Aan de oecumenische 
palmpasenviering in de dorpskerk 
namen ruim 50 kinderen deel;

● De Passie 2023 mocht zich met ruim 
650 bezoekers opnieuw verheugen in 
een grote belangstelling.

Kortom, mooie staaltjes van vitaliteit van 
onze geloofsgemeenschap. 

Samenkomsten
Samenkomsten vinden plaats op de 
laatste zondag van de maand in de 
parochiezaal. Dan wordt op verschillende 
manieren invulling gegeven aan (en met 
elkaar gesproken over) ons geloof. Dat 
kán soms alleen “koffie met gebed zijn”, 
maar vaak is er een inhoudelijk thema dat 
met elkaar wordt “uitgediept”.
● Op 26 maart vond er een samenkomst 

plaats onder leiding van de 
gesprekgroep KKG. Heel bijzonder dat 
Louis Overmars (zie hierna) hier nog 
zo’n belangrijke rol in kon spelen;

● Op 30 april is er met teksten en 
liederen aandacht besteed aan de 
onlangs overleden Huub Oosterhuis;

● De samenkomst op 25 juni zal worden 
“verzorgd” door twee van onze 
parochianen: Gerard Eijkelkamp en 
Agnes Kieskamp.

● Op 28 mei is de (traditionele) 
oecumenische pinksterviering, die dag 
is er geen samenkomst.

Overleden
Op 22 april 2022 is Louis Overmars 
overleden. Louis heeft heel veel voor onze 
geloofsgemeenschap betekend. O.a. als 
directeur van de RK basisschool en als 
“leider” van de KKG-gespreksgroep. De 
uitvaart vond plaats op 29 april in onze 
Christus Koningkerk. Zie verder het “in 
memoriam” in de nieuwsbrief.

Cantemus Domino:  
18 juni afscheid Ans Strik 
en einde van óns koor
Op 18 juni neemt Ans Strik na 60 jaren 
(waarvan 26 jaren in Vorden) afscheid als 
dirigente. Die dag viert ze ook haar 80e 
(!) verjaardag. Mede gelet op de toekomst 

van onze geloofsgemeenschap is dat 
ook het moment waarop ons 4-stemmig 
koor Cantemus Domino stopt. Gelukkig 
blijven koorleden nog wel als cantorkoor 
de volkszang ondersteunen. Het wordt 
een hele bijzondere eucharistieviering. 
Iedereen is nadrukkelijk uitgenodigd. Na 
afloop kunt u Ans feliciteren én bedanken 
voor haar inzet.

De toekomst
Zoals u weet is 1 januari 2024 voor onze 
geloofsgemeenschap een belangrijk 
datum. Vanaf dat moment zal er in 
onze kerk geen weekendviering meer 
plaatsvinden met een lid van het pastoraal 
team of een emeritus als voorganger. 
Dit alles met het oog op de sluiting van 
kerken in onze parochie.
Maar dat betekent niet het einde van onze 
geloofsgemeenschap:
● Woord- en communievieringen (met 

een lekenvoorganger) zullen ook na 
die datum in onze kerk plaatsvinden. 
Evenals de samenkomsten in onze 
parochiezaal. Over de opzet en 
frequentie wordt nu overleg gevoerd. 
Nadere informatie volgt.

● We zijn in overleg met de Protestantse 
Gemeente Vorden (PKN). De káns 
bestaat dat we daar onderdak vinden 
zodat we onze geloofsgemeenschap 
Vorden Kranenburg ook in de 
toekomst overeind kunnen houden. 
Hiertoe voeren we gesprekken met 
PKN, het parochiebestuur en het 
pastoraal team. Er wordt hard aan 
gewerkt, maar we zijn er nog niet. 
Nadere informatie volgt zodra een en 
ander concreet is. 

De zomer
Kortom, er valt nog veel te doen. Maar 
het is ook belangrijk dat we genieten van 
de zomer en welverdiend “recreëren”. 
Dat betekent overigens letterlijk 
“herscheppen”, net zoals we ook onze 
geloofsgemeenschap “herscheppen” met 
het oog op de ingrijpende veranderingen 
in de toekomst. Maar eerst voor iedereen 
een fijne zomer toegewenst.

Namens de locatieraad en 
pastoraatgroep, Jaap Harmsen
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Emmanuel / H. Johannes de Doper  
Zutphen
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen, 0575-527080, 
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

Oproep bezorger 
Onderweg
Wij hebben dringend behoefte aan een 
nieuwe bezorger van ons parochieblad
Onderweg. Het betreft wijk 111: de Hoven 
omgeving Weg naar Voorst, Akkerstraat 
Dwarsstraat. Mocht u dit blad willen 
bezorgen, dan kunt u contact opnemen 
met ons secretariaat op dinsdagochtend 
tussen 9.00 uur en 11.00 uur. 
Telefoonnr. 0575 527080 of per email: 
info@stjan-emmanuel.com

Met vriendelijke groet,
Secretariaat RK GG Sint Jan-Emmanuel

Kloosterintrede
Wellicht kent u haar nog als koorlid bij 
het kinderkoor, jongerenkoor en later 
The Vocal Chords? Of herinnert u zich 
haar op het priesterkoor als acoliet? 
Laura de Vries, oud parochiaan uit 
de geloofsgemeenschap Zutphen, was 
na haar doop en Vormsel actief als 
vrijwilliger. Na een aantal jaar heeft 
ze de opleiding tot pastoraal werker 
afgerond en is vervolgens per 1 januari 
2014 benoemd als pastoraal werkster in 
de parochies H. Suitbertus en H. Paus 
Johannes XXIII in Aartsbisdom Utrecht. 
Sinds 2019 was Laura werkzaam bij de 
parochie van de Heilige Familie in het 
Bisdom van Breda.
Inmiddels heeft Laura de roeping 
gevoeld om in te treden in het klooster. 

Op 30 april jl., Roepingenzondag, is zij 
ingetreden in de Abdij gemeenschap 
Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth in 
Brecht. We wensen Laura alle geluk toe.

Collecte voor Turkije en 
Syrië
In de viering van zondag 12 februari is 
gecollecteerd voor de slachtoffers van de 
aardbeving in Turkije en Syrië. Hierbij is 
het mooie bedrag van € 500,- opgehaald. 
Na de viering is dit bedrag overhandigd 
aan onze medeparochiaan Nadia Klor 
Khassab die kort daarna naar haar 
getroffen familie in Aleppo is vertrokken. 
Hieronder kunt u het verslag lezen van 
haar recente bezoek. 

Intenties
18/6: Gerard en Marietje Lebbink;  
2/7: Gerard en Marietje Lebbink;  
16/7: Gerard en Marietje Lebbink;  
30/7: Gerard en Marietje Lebbink;  
6/8: Vader-Moeder en Geert Pelgrom.

Overleden
31/3: Willebrordus Johannes van 
den Akker, 90 jaar.

Middagpauzediensten: 
Iedere donderdag, 12.15 uur-12.30 uur  
(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen;
vanaf 12.00u kunt u luisteren naar 
orgelspel)
15/6: dhr. R. de Boer; 22/6: ds. mevr. L. 
van Prooyen Schuurman; 29/6: dhr. K. 
Baas; 6/7: ds. W. Stolte; 13/7: ds. S.A. 
Meijer; 20/7: ds. mevr. D. van Alphen-
Ubbens; 3/8: dhr. A. Verburg; 10/8: ds. 
W. Stolte.

Kopij:
Inleverdatum kopij volgende Onderweg: 
7 juli 

Beste mensen,
Middels deze brief wil ik jullie 
bedanken voor jullie bijdrage voor 
Syrië en informeer ik jullie graag 
over de situatie in Aleppo en hoe de 
donaties zijn gebruikt. Veel mensen in 
Aleppo zijn zonder hoop en voelen zich 
lamgeslagen. Elektriciteit en gas maken 
een groot deel uit van de leefkosten, 
maar ook water, eten en drinken zijn 
duur. Dit allemaal vanwege de politieke 
situatie/opgelegde sancties die ervoor 
zorgen dat Syrië is afgesloten van de rest 
van de wereld. Voor de aardbevingen 
hadden veel mensen het idee veilig 
te zijn in hun eigen huis ondanks de 
oorlog, maar sinds de aardbevingen is 
ook dat gevoel van veiligheid verdwenen 
en dit maakt de mensen angstig.
In de plaatselijke kerk is gevraagd naar 
contactgegevens van mensen die door 
de aardbevingen hulpbehoevend(er) zijn 
geworden. De meeste van deze groep 
verblijven nog steeds in de kerk omdat 
hun eigen huis is ingestort of niet veilig 
meer is. Bijvoorbeeld een gezin waarin 
een jong meisje een levertransplantatie 
zou moeten ondergaan. De datum 
hiervoor was al gepland, maar er was 
door de noodsituatie (dakloos en 
hoge inflatie) niet genoeg geld voor 
de operatie. Het is namelijk zo dat je 
voorafgaand aan de behandeling moet 
betalen. De moeder was in tranen toen 
ze het geld kreeg en zei tegen haar 
dochter: “Zie je wel, God voorziet”. Zo 
is er ook nog één man geholpen bij zijn 
medische kosten voor chemotherapie.
Een ander gezin kon een bijdrage goed 
gebruiken voor de verzorging van hun 
twee volwassen gehandicapte zoons. 
Eén van de ouders kan niet werken 
omdat ze voor hen moet zorgen. Net als 
in Nederland is het daar moeilijk om 
rond te komen met één inkomen. Zo is 
er ook geld geschonken aan een weduwe 
die in haar eentje de zorg moet dragen 
voor haar zevenjarige zoon.
Verder is een deel van het geld ook 
verdeeld over gezinnen die dakloos 
waren geraakt. In sommige gevallen was 
dit nodig voor de wederopbouw en in 
andere gevallen voor tijdelijk onderdak.
Om een grotere groep mensen te 
kunnen helpen is er ook een bedrag 
geschonken aan de plaatselijke school 
om de verplichte schoolkosten te 
kunnen verlagen voor alle leerlingen. 
Tot slot waren er ook mensen die het 
geld weigerden omdat zij zeiden dat 
anderen het geld harder nodig hadden.
Ik wil jullie nogmaals hartelijk danken 
voor jullie bijdrage. We blijven hopen en 
bidden dat de situatie in Syrië verbetert.
Nadia Klor Khassab



28       Erfgoed

Tabernakel en godslamp
in Steenderen

De gegevens voor dit artikel zijn overgenomen uit het boek: 
‘H. Willibrordkerk, 150 jaar geschiedenis van kerk en parochie’, 
geschreven door Wim Jansen en Geert Jansen en uitgekomen in 
oktober 2014. 
In de bijna 160-jarige geschiedenis van de H. Willibrordkerk in 
Steenderen zijn er verschillende tabernakels geweest. Het huidige 
tabernakel is het derde of het vierde. 
Het eerste tabernakel, dat direct geplaatst werd na de bouw van 
de kerk in 1864, kwam uit de oude kerk van Onze Lieve Vrouw 
te Zwolle en is gekocht voor 20 gulden door pastoor J.P. van 
Santen. Hij was pastoor te Lierderholthuis. De godslamp werd 
geschonken door de pastoor van Baak, W. Verweij. In 1871 werd 
er een hoogaltaar geplaatst, geschonken door de heer Gerardus 
Wijers, die bij zijn overlijden in 1869 f 1500,00 naliet voor dit 
doel. Dit altaar was vervaardigd door Wilhelm Mengelberg. Er zijn 
geen duidelijke foto’s van het eerste en tweede tabernakel en de 
godslamp, maar het huidige tabernakel lijkt sterk op het tweede. 
In 1964 is het hele interieur van de kerk onder handen genomen. 
Dit als gevolg van het Tweede Vaticaans Concilie. De priester ging 
met het gezicht naar het volk celebreren en kwam dichter bij de 
mensen. De communiebank en preekstoel gingen eruit, alles werd 
wit geschilderd en er kwamen een nieuw altaar van marmer en 
een heel modern tabernakel. De godslamp bleef dezelfde. 

In 1978 werd de kerk weer wat aangekleed door pastoor Richter. 
Er kwamen weer houten altaren. In alle drie altaren bevindt zich 
een tabernakel. Van het altaar op het priesterkoor wordt het 
tabernakel gebruikt om de geconsacreerde hosties te bewaren. 
Daar hangt ook de godslamp. De altaren komen uit het van 
Nispenhuis te Amsterdam en zijn vervaardigd in het atelier van 
Wilhelm Mengelberg in Utrecht, dezelfde als van het altaar uit 
1871. In eerste instantie zat er een gordijntje voor het tabernakel, 
maar dat is later verwijderd.

In de inventarislijst van de kerk, opgemaakt in 1984 
door de Stichting Erfgoed en Kloosters van het Museum 
Catharijneconvent in Utrecht staat het volgende over het altaar:
Tombe met Laatste Avondmaal. Tabernakel (deurtjes ontbreken) 
geflankeerd door predella met bladranken waarin vier 
medaillons met engelen en banderol. Retabel: Koning Salomon 
bij de inwijding van de tempel; offer van Noach na de zondvloed. 
Zijluiken (geschilderd): offer van Abraham en slachten van 
het Paaslam, (buitenzijde): David en Melchizedek - Zacharia 
en Malachias. Boven retabel puntgevels waarin engelen met 
banderol. Bovenop: de evangelisten met hun symbolen. De 
beelden zijn van gepolychromeerd gips.


