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2       In dit nummer

Telefoonnummer voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen 
en uitvaart        06 103 19 638

PCI - Noodhulp
Heeft u om wat voor reden dan ook 
hulp nodig? Neem contact op met de 
Parochiële Caritas Instelling 
(PCI), tel. 0575-711 310 of 
e-mail: pci@12apostelen.nl
www.pci12apostelen.nl

Voorwoord
Knielen
Tijdens onze vakantie in Portugal 
kwamen we prachtige gebouwen tegen: 
paleizen, kloosters en kerken. We 
bezochten grotten en een porthuis waar 
we verschillende soorten port proefden. 
Onder een heerlijke zon lachte het 
leven ons toe, en samen met ons ook 
miljoenen andere mensen. 
Maar het indrukwekkendste was 
bedevaartsoord Fátima. Dit van 
oorsprong rustige stadje is vernoemd 
naar een Moorse prinses. In 1917 
verscheen de Heilige Maagd Maria 
hier aan drie herderskinderen. 
Sindsdien trekken elk jaar zo’n vier 
miljoen pelgrims naar Fátima. Op een 
immens rechthoekig plein, wel twee 
keer zo groot als het Sint Pietersplein 
in Rome, staat aan weerszijden een 
grote basiliek. Op het plein liggen 
rode lopers, waarop mensen knielend 
honderden meters afleggen! Zij maken 
letterlijk een rondje knielend rond 
de kerk, soms met kniebeschermers, 
maar vaak ook gewoon op blote knieën 
en biddend met een rozenkrans in de 
hand. Indrukwekkend: boete doen in 
het openbaar. Biddend om vergeving 
of – wie weet – om vrede en om minder 
geweld in de wereld. In dit nummer van 
Onderweg is er ook veel aandacht voor 
de vrede, vrede die we zo vurig wensen 
en waarvan de duif hét symbool is. Half 
september begint de vredesweek. In 
allerlei activiteiten worden inspirerende 
initiatieven zichtbaar die bijdragen aan 
een vreedzame samenleving.
Stel dat je een beetje vrede kunt 
bereiken door één kilometer op knieën 
te kruipen. Zou jij dat dan doen? Ik ga 
alvast oefenen. Veel leesplezier!

Joost van Duin
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Vrede zij u
Toen we afgelopen mei met mensen van onze parochie in Lourdes waren, hebben 
we voor onze vormelingen een tegeltje meegenomen van de Cité Saint Pierre. 
Cité Saint Pierre is een plek, even buiten Lourdes, waar mensen die financieel niet 
draagkrachtig zijn toch een week naar Lourdes kunnen komen. De plek waar Maria 
aan Bernadette is verschenen. Een bijzondere plek voor veel mensen. Een plek waar 
we op 4 mei een kaars hebben aangestoken voor de slachtoffers van de oorlog. Op 
5 mei hebben we deze kaars opnieuw aangestoken en achtergelaten bij Maria en 
gebeden voor vrede in de wereld.

Het tegeltje dat de vormelingen na afloop 
van de vormselviering van ons hebben 
gekregen ziet u op de foto. Het vuur van 
de Heilige Geest, de zon die het donker 
verdrijft en de duif, het symbool van de 
Heilige Geest maar ook het symbool van 
de vrede. In het midden staat het kruis, 
onze gelovige inspiratiebron. We hopen 
dat de vormelingen die spirit, het gelovige 
vuur dat hen inspireert, meenemen op 
hun levensweg. Dat ze de vrede in hun 
hart bewaren en het uitdragen in de 
wereld waar ze in leven.

Op de titelpagina zien we dat 
Gerry Spekkink duiven vrijlaat na 
de pinksterviering. In september 
besteden we in de vieringen, vaak ook 
oecumenisch, tijdens de Vredesweek 
aandacht aan de vrede in de wereld en 
in ons hart. Maar ik realiseer mij dat die 
vrede in onszelf en in de wereld niet meer 
zo vanzelfsprekend is op dit moment. Als 
ik dit stuk schrijf begin juli, weet ik niet 
of die vrede de komende maanden niet 
verder op het spel komt te staan. Het doet 
mij denken aan enkele tekstregels – die ik 
iets heb aangepast – van het Klein Orkest 
uit 1984, die iedereen, denk ik, wel kent:
 
Kunnen alleen de duiven nog vliegen 
van Rusland naar de Oekraïne.
Maar wat is nou die vrijheid zonder 
huis zonder baan
Zoveel vluchtelingen die amper 
kunnen bestaan
Goed, je mag demonstreren, maar 
met je rug tegen de muur
En alleen als je geld hebt, dan is de 
vrijheid niet duur.

Vrede kan alleen gedijen als we ons veilig 
voelen, als we niet hoeven te vechten om 
te overleven of voor ons bestaansrecht. 
Vrede kan alleen gedijen als we niet 
hoeven te vluchten voor geweld, om 
honger of dorst. Vrede kan alleen 
overleven als we vrede hebben in ons 
hoofd en hart.

Pastor Fons 
Zandbelt ziek
Onlangs is pastor Fons Zandbelt 
getroffen door een herseninfarct. Hij 
is gelukkig aan de beterende hand 
en werkt hard aan zijn revalidatie. 
Wel kan hij voorlopig niet voorgaan 
in onze parochie. Wilt u hem een 
hart onder de riem steken met 
een kaartje, dan kunt u dit sturen 
naar het parochiesecretariaat, Van 
Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen. 
Wij zullen ervoor zorgen dat de post 
bij hem terecht komt.

Elke viering opnieuw wensen wij elkaar 
de vrede. De vrede die Jezus zelf ons 
altijd heeft voorgeleefd; het waren de 
eerste woorden die Jezus sprak toen Hij 
aan de leerlingen verscheen. ‘Vrede zij u’. 
Hoeveel kaarsjes zijn er niet aangestoken 
om te bidden voor de vrede. Hoe vaak 
wensen wij niet dat de Heilige Geest ons 
mensen inspireert om te zoeken naar 
vrede en ons aanzet vrede uit te dragen. 
Laten wij voor vrede bidden en vrede 
doen op de plek waar wij leven.

Carin Timmerman, pastoraal werker
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Laatste eucharistieviering in Baak
Op 18 juni jl. vond in de H. Martinuskerk in Baak de laatste 
eucharistieviering plaats. Aan het eind van de viering 
werd de kerk aan de goddelijke eredienst onttrokken, 
waarmee de kerk na 132 jaar een profaan gebouw 
geworden is. Sinds 3 juli is de kerk in handen van een 
nieuwe eigenaar. Van binnen wordt de kerk verbouwd om 
deze geschikt te maken voor culturele activiteiten met de 
nadruk op klassieke concerten.
Hieronder een kleine impressie van de laatste 
eucharistieviering.



Exploitatiesaldo  2022 2021
bedragen in duizenden euro’s

Bijdragen parochianen
Kerkbijdragen 282 316 
Collecten 64  39 
Stipendia 9  11 
Overige bijdragen parochianen 71          51 
 426  417 
Opbrengsten uit beleggingen
Opbrengsten onroerend goed 263  276 
Opbrengsten uit effecten         32 80 
 295 356 
Opbrengsten begraafplaatsen 150 181 
Incidentele baten       1.643 
Totaal opbrengsten      2.514         954 
Kosten
Persoonskosten 369  326 
Kosten onroerend goed 361 304 
Kosten begraafplaatsen 53  43 
Rentekosten en beheer effecten 25 23 
Kosten eredienst 43  37 
Kosten pastoraal 57  35 
Bijdragen bisdom 89  121 
Beheerskosten 93         78 
Totaal kosten      1.090        967 
Exploitatiesaldo      1.424        – 13

Vermogen  2022 2021
bedragen in duizenden euro’s

Vermogen per 1 januari 8.472 8.141 
Exploitatiesaldo 1.424 – 13 
Ongerealiseerde  
koersresultaten beleggingen – 567 248 
Herwaardering onroerend goed 222  59 
Legaten 24 37 
Vermogen per 31 december 9.575 8.472 

Van de bestuurstafel  5

Financieel resultaat 2022 
De cijfers van de parochie over 2022 
laten een gemengd beeld zien. Het 
vermogen van de parochie steeg 
met € 1.103.000, maar dit is voor 
het grootste deel te danken aan de 
verkoop van een stuk grond bij Epse, 
dat de parochie samen met de PCI in 
bezit had. Als gevolg van de stijgende 
rente daalde de waarde van de 
beleggingsportefeuille van de parochie 
met € 567.000.
Laten we deze twee posten buiten 
beschouwing, dan blijkt dat de 
inkomsten en kosten per saldo een 
tekort laten zien van € 219.000.
Het totaal van de kosten over 2022 
bedroeg € 1.090.000. Hiervan 
werd € 426.000 opgebracht door 
parochianen in de vorm van 
kerkbijdragen, collecten en stipendia. 
De begraafplaatsen leverden € 150.000 
op en de beleggingen in effecten en 
onroerend goed € 295.000. Zonder 
beleggingen zou de parochie niet 
kunnen bestaan. 

We zijn heel blij met alle bedragen van 
parochianen, toch betalen zij slechts 
39% van alle kosten. We zien dat de 
opbrengst van de Actie Kerkbalans 
10% lager ligt dan in 2021. De 
aankondiging van kerksluitingen zal 
hier zeker mee te maken hebben. 
In 2022 waren de kosten € 123.000 
hoger dan in 2021. Dit komt 
voornamelijk doordat de kosten van 
de gebouwen en de kosten van het 
personeel stegen.
Hiernaast vindt u wat meer 
gedetailleerde informatie.

Kees Koersvelt

Oproep koor 
voor startviering

Decreet 
In het door kardinaal Eijk en diaken Van den Dool op 6 juni 
2023 ondertekende decreet van het aartsbisdom is te lezen 
welke beweegredenen tot het besluit geleid hebben de Sint 
Martinuskerk te Baak met ingang van 1 juli 2023 aan de 
goddelijke eredienst te onttrekken. Het volledige decreet is 
te vinden op  
https://www.12apostelen.nl/index.php/homepagina/

Op zondag 27 augustus 2023 om 10.00 uur is de parochiële 
startviering. In de viering gaat het pastoraal team voor. Het 
thema is: ‘Bouwen aan vertrouwen’.
Net als vorig jaar zal een projectkoor de zang verzorgen. 
Dit keer wordt uit het repertoire van de middenkoren 
(dat zijn de vroegere jongerenkoren van de verschillende 
geloofsgemeenschappen) gezongen. De muzikale leiding is 
in handen van Frank Sterenborg. Iedereen, ook zij die geen 
lid zijn van een (midden)koor, is van harte welkom mee te 
zingen. Op zaterdag 26 augustus, de dag vóór de viering, zal 
er van 10.00 uur tot ongeveer 13.00 uur een repetitie zijn 
in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen, waarbij voor 
koffie/thee en broodjes wordt gezorgd. 
U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat, 
e-mail:  secretariaat@12apostelen.nl 
Bij aanmelding uw stemsoort (sopraan, alt of bariton) 
vermelden.
We hopen op een mooi, groot koor. Doe dus mee!
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Samen erop Voorruit
Weet u dat er op dit moment in 
ons land zo’n vijf miljoen mensen 
financiële problemen hebben? Een 
groot deel van deze mensen vindt 
de hulp niet die voor hen is bedoeld. 
Er zijn namelijk verschillende 
toeslagen en potjes beschikbaar die 
nog onvoldoende worden gebruikt. 
De Rooms Katholieke Kerk in 
Nederland gaat hier de komende 
tijd aandacht aan geven door aan te 
sluiten bij de samenwerkingsactie 
‘Samen erop Vooruit’. Samen met 
u hopen we mensen te bereiken 
en helpen die in financiële nood 
verkeren. Het begint met de vraag: 
‘Red u het wel?’, met oprechte 
interesse. In een goed gesprek 
kunnen we doorverwijzen naar de 
juiste hulp, want die is er.

Er zijn vele mogelijkheden mee te 
doen. Kijk voor meer informatie op 
https://sameneropvooruit.nl

Voor nog meer informatie over initiatief of om materialen te bestellen, kunt u zich 
aanmelden via inge.bomhof@schuldhulpmaatje.nl

Een broedende kip moet je niet 
storen
U heeft een tijdje een bijdrage van mij aan het parochieblad moeten missen. 
Dit betekent echter niet dat we hebben stilgezeten. Eerder zou ik zeggen: een 
broedende kip moet je niet storen.

Als bestuur zijn we 
druk met de verkoop 
(een tweede poging) van 

pachtgrond in Ruurlo. 
Hopelijk gaat het dit 
keer lukken. Naast de 
goede bedoelingen 
van beide partijen 

zijn we hierbij 
afhankelijk 

van de 
uitkomst 
van 
bezwaren 
tegen 

een bestemmingsplan 
en het verkrijgen van een ontsluitings-
vergunning, factoren die we niet in 
eigen hand hebben. Maar we hebben er 
vertrouwen in dat het goed gaat komen. 
Daarnaast was de huur van een woning in 
Zutphen opgezegd. Gelukkig hebben we 
in korte tijd een goede nieuwe huurder 
gevonden. 

Verder hebben we ons als bestuur 
verdiept in de vraag hoe wij als PCI goed 
bereikbaar kunnen zijn voor mensen 
in nood. Eén van de zaken die hierbij 
is opgepakt, betreft een vernieuwde 
website waar mensen duidelijke 
informatie kunnen vinden waar de PCI 
voor staat, wat onze doelen zijn en hoe 
een hulpvraag kan worden ingediend. 
Hierbij krijgen parochianen, maar ook 
niet-parochianen, de mogelijkheid om 
buiten de eigen geloofsgemeenschap een 
hulpvraag in te dienen. Daarmee wordt 
het eventuele bezwaar weggenomen dat 
je binnen je eigen geloofsgemeenschap, 
waar iedereen je kent, een hulpvraag 
moet indienen. Daarnaast willen we meer 
zichtbaar worden door folders te plaatsen 
bij bibliotheken, huisartspraktijken, 
gemeenschapshuizen en andere plaatsen 
in de openbare ruimte.  

Nog steeds komen verreweg de 
meeste hulpvragen uit de Zutphense 
geloofsgemeenschap. Het is nog 
nooit zo druk geweest. In de andere 
geloofsgemeenschappen van onze 
parochie is het beeld heel anders en zijn er 
niet of nauwelijks hulpvragen, terwijl wij 
vermoeden dat ook daar heel wat mensen 
een beroep op ons zouden willen doen. 

De PCI is een onderdeel van de diaconie. 
Wij vervullen daarin onze rol op een 
zelfstandige manier. Ondanks deze 
zelfstandigheid kunnen wij wellicht 
een rol spelen die verder gaat dan het 
uitsluitend reageren op hulpvragen. 
Door samen te werken met de raden in 
de diverse geloofsgemeenschappen kan 
voor beide partijen de rol van de diaconie 
versterkt worden. Zo zouden de leden 
van de bezoekersgroepen onze ogen en 
oren kunnen zijn voor hulpvragen van 
mensen die de PCI niet kennen of te 
bescheiden zijn een beroep op ons te 
doen. Anderzijds zouden wij wellicht een 
bijdrage kunnen bieden aan het in stand 
houden van de geloofsgemeenschappen 
met facilitaire middelen, met name daar 
waar kerkgebouwen worden gesloten. 
Dit laatste is in onze laatste vergadering 
met de afgevaardigden van de PCI uit de 
lokale geloofsgemeenschappen besproken 

en hierover zullen we verder moeten 
nadenken. Beoordeeld zal moeten worden 
of en in hoeverre wij hiervoor middelen 
(van het bisdom) kunnen en mogen 
vrijmaken. Ook is het bestuur van de PCI 
in gesprek met de diakens Anton Bos 
en Günther Oude Groen en met pastoor 
Harry Scheve over de vraag welke rol de 
PCI binnen de diaconie vervult en hoe wij 
elkaar tot dienst kunnen zijn. Dit overleg 
staat nog in de kinderschoenen en zal de 
komende maanden verder gevoerd gaan 
worden.

Na de zomervakantie gaan wij met frisse 
moed en opgestroopte mouwen verder 
met onze taak. U zult dan zeker weer van 
mij horen.

M.W.M. Jaspers Focks,
voorzitter PCI
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Wees welkom in 
Keijenborg! 
Op zondagochtend 18 juni werd de 
H. Martinuskerk in Baak aan de eredienst 
onttrokken. Later die zondag werden 
het Allerheiligste, het Evangeliarium, 
de Heilige Oliën, de Paaskaars en de 
altaarstenen overgebracht naar de 
H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg. 
Dit alles vond plaats in een vesperviering 
die vol was van symboliek. Emotioneel 
beladen ook, de ene geloofsgemeenschap 
droeg immers het meest sacrale 
en dierbare over aan de andere 
gemeenschap. In Keijenborg gaan we 
ervoor zorgen dat de Baakse altaarstenen 
en relieken een speciale plek krijgen. 
We willen het samengaan van de twee 
gemeenschappen in duidelijke symboliek 
etaleren.
Maar het gaat natuurlijk niet alleen 
om de overgebrachte voorwerpen. De 
Keijenborgse geloofsgemeenschap wil 
ook heel graag de gelovigen uit Baak 
een nieuw onderkomen bieden. En 
niet alleen hen, ook parochianen uit de 
naburige dorpen Hengelo, Olburgen, 
Steenderen, Drempt en uiteraard ook 
uit de andere geloofsgemeenschappen. 
We moeten immers samen verder in de 
toekomst. Hengelose of Baakse vieringen 
in Keijenborg? Wat ons betreft een 
uitstekend idee! Samenwerking van 
koren? Prima! We kunnen niet genoeg 
benadrukken dat Keijenborg op allerlei 
gebied wil samenwerken met de andere 
geloofsgemeenschappen. In Keijenborg 
is elke gelovige en vrijwilliger meer dan 
welkom!

Locatieraad/pastoraatgroep Keijenborg

Vredesweek 2023
16 t/m 24 september in Lochem 
Je kunt je het in deze tijd, waarin 
oorlogen, strijd en geweld het journaal 
beheersen, niet voorstellen, maar toch 
… Toch is de Lochemse PAX-werkgroep 
op kleine, Lochemse schaal doende om 

– ondanks alles – onder de aandacht te 
brengen dat dat niet vanzelfsprekend is. 
Er staan activiteiten op de rol, zoals de 
vredesmarkt met daarin de uitreiking 
van de Lochemse vredesprijs 2023, het 
Café van de Vrede, het Licht van Gudula 
(patroonheilige van Lochem) en de 
afsluitende interreligieuze viering op 24 
september.
Meer nieuws vindt u te zijner tijd 
op www.12 apostelen.nl onder 
Geloofsgemeenschappen Lochem en in de 
Nieuwsbrief RK Kerk Lochem.  
Hiervoor kunt u zich aanmelden via  
nieuwsbrief.rkkerklochem@kpnmail.nl 

Lochem zoekt 
verbinding  
en nodigt uit 
Op de Lochemse locatiepagina 
kunt u lezen over plannen van de 
geloofsgemeenschap St. Joseph om na 
de zomervakantie de buren in Vorden, 
Joppe, Ruurlo en Borculo uit te nodigen 
voor een gesprek over wat we voor elkaar 
kunnen betekenen en hoe we gestalte 
kunnen geven aan hetgeen we samen 
graag zouden willen.

Oogstdankviering 
We zetten onze traditie voort. De 
Oogstdankviering wordt gehouden op 
zaterdag 19 augustus 2023 (19.30 uur) 
in de openlucht bij de veldkapel gelegen 
aan de Vordenseweg tussen Baak en 
Wichmond 
De LTO Noord afdeling West-Achterhoek 
nodigt u uit voor deze jaarlijkse 
viering met een oecumenisch karakter. 

Voorgangers zijn dominee Hubertien 
Oostdijk, van de protestantse kerk 
Steenderen en pastoor Harry Scheve van 
de parochie HH. Twaalf Apostelen. Het 
thema van de oogstdankviering 
2023 is: ‘Besef van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid’. Velen van ons 
beseffen onze verantwoordelijkheid bij de 
vele veranderingen die op ons afkomen: 
de zorg voor elkaar, voor gezond voedsel 
en onze leefomgeving. Toch wordt dit 
inzicht niet altijd erkend en gewaardeerd. 
Wij willen er in de dienst aandacht aan 
besteden. 
De veldkapel is gebouwd in oorlogstijd, 
in 1942. In die tijd werden er bij de kapel 
regelmatig vieringen in de openlucht 
gehouden. Maar ook na de oorlog bleef 
dit monument een plek van gebed en 
bezinning. De kapel wordt prachtig 
onderhouden en ademt de liefde van de 
eeuwige.
U bent van harte welkom bij deze 
oecumenische viering op deze prachtige 
plek te midden van het mooie platteland. 
Bij slecht weer zullen we uitwijken naar 
de Remigiuskerk, Dorpstraat 20 te 
Steenderen. Nogmaals: u bent van harte 
welkom!  

Namens de voorbereidingsgroep, 
Marja Hartman, voorzitter LTO Noord 
afdeling West Achterhoek 
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Parochiële  
startviering
Met het thema “Verbinden en vernieuwen” werd vorig 
jaar de parochiële startviering in de Christus Koningkerk 
in Vorden gehouden. Dit jaar wordt de startviering op 
zondag 27 augustus in de H. Johannes de Doperkerk (St. Jan) 
in Zutphen gehouden. Het thema dit jaar is: “Bouwen 
en vertrouwen”. Na ‘verbinding en vernieuwing’ is er nu 
vertrouwen nodig. Daar moeten we met z’n allen aan werken. 

De plechtige eucharistieviering begint om 10.00 uur en het breed 
pastoraal team zal voorgaan. De overige parochiekerken zijn op 
27 augustus gesloten om alle parochianen de gelegenheid te geven 
de startviering mee te beleven. De muzikale omlijsting zal verzorgd 
worden door een projectkoor bestaande uit koorleden
van de middenkoren (de vroegere jongerenkoren), van de overige 
koren en parochianen die graag willen meezingen. Voorafgaand aan 
de viering is er zaterdag 26 augustus een repetitie onder leiding van 
dirigent Frank Sterenborg.

De parochiële startviering zal rond 12.30 uur worden afgesloten met 
een kort woord van pastoor Harry Scheve en het zingen van een lied 
door het breed pastoraal team.

De symboliek van de duif
Van 16 tot en met 24 september 
organiseert vredesorganisatie Pax weer de 
Vredesweek. Symbool van die vrede is de 
duif. Vooral na de Tweede Wereldoorlog 
maakte de duif opgang als symbool 
voor vrede. Een symbool tegen de 
wapenwedloop en de Koude Oorlog. De 
duif uit een serie lithografieën van Picasso 
prijkte op het affiche van het eerste 
Congres van de Wereldvrede. Laten we 
eens kijken waar die symboliek vandaan 
komt. 

Het christendom heeft in de loop der 
eeuwen een enorm rijke duifsymboliek 
ontwikkeld. In onze godsdienst kennen 
we de duif natuurlijk vooral als het 
symbool van de Heilige Geest. In het 
verhaal van Jezus’ doop in de Jordaan 
wordt immers verteld dat de Heilige 
Geest in de gedaante van een duif op hem 
neerdaalde. 
Ook evangelisten worden vaak afgebeeld 
met een duif aan hun oor, symbool 
dat hun geschriften zijn ontstaan door 
goddelijke ingeving. Ook heiligen als 
Gregorius de Grote en Remigius worden 
zo afgebeeld. Duiven drinken uit een 
schaal en nemen zo het levende water van 
de Geest in zich op.

Soms horen we in heiligenlegendes hoe 
een bidder de ziel van een overledene in 
de gedaante van een duif naar de hemel 
ziet opvliegen. In sommige kerken is 
de duif aan de koepel boven de centrale 
ruimte afgebeeld, zodat de Geest als 
het ware boven de gemeenschap van 
gelovigen zweeft. Ook staat de vogel op 
doopvonten, waarmee wordt verwezen 
naar de doop van Jezus in de Jordaan.
De duif met olijftak, symbool van nieuw 
leven, geldt al zeer vroeg als beeld van de 
ziel die de eeuwige rust is ingegaan. In 
die hoedanigheid vinden we hem terug 
op grafstenen. De vliegende duif verwijst 
ook naar de hemelvaart van Christus en 
de afbeelding van twaalf duiven rond een 
kruis symboliseert de twaalf apostelen. 

Al in het vroege christendom stond de 
duif symbool voor hoop. In het Oude 
Testament stuurt Noach, nadat zijn ark 
was vastgelopen op de berg Ararat, een 
duif uit die terugkeert met een olijftak, 
waardoor hij wist dat het water van de 
Zondvloed eindelijk plaats begon te 
maken voor land. Niet de ondergang of 
chaos is het laatste. Er breekt een nieuw 
begin aan, een nieuw begin dat door de 
duif wordt aangekondigd. 

De duif vindt nieuwe levensruimte. De 
olijftak in zijn snavel is voor Noach het 
teken dat er nieuw leven op aarde is 
aangebroken.

De duif heeft dus in de hele Bijbel een 
positieve duiding: aanraking door 
de Geest, doop, een nieuw begin, de 
aanwezigheid van God, liefde, schoonheid 
en thuiskomst. Maar het is met name 
het verhaal van Noach dat er voor 
zorgde dat de duif het symbool werd van 
vrede. Zowel binnen als buiten de kerk, 
waardoor het kon uitgroeien tot een 
universeel symbool voor vrede. 

Hans Limbeek

Programma

 Vanaf 9.30 uur bent u welkom. Achterin de kerk 
staan manden waarin u uw meegebrachte 
voedselpakketten voor de voedselbank kunt 
deponeren. Tijdens het klaarmaken van de tafel 
zullen de pakketten aan de diakens (diaconie) 
worden aangeboden.

 De collecte is bestemd voor de parochiële 
caritas.

 Kinderen zijn van harte welkom in de 
kindernevendienst. Zij zullen aan een leuke 
activiteit gaan werken. 

 Bij binnenkomst is er voor in de kerk een 
presentatie van parochiefoto’s.

 Na afloop van de viering wordt u getrakteerd op 
koffie/thee met een lekkere verrassing. Neem de 
tijd om gezellig met elkaar te praten en elkaar te 
ontmoeten.

 Er is gelegenheid om het kwartetspel, 
uitgegeven ter gelegenheid van het 12½ -jarig 
jubileum van de parochie HH. Twaalf 
Apostelen, te kopen. Bij het spel hoort het 
interessante boekje “Wat hebben de kaarten ons 
te zeggen?”

 Buiten staat weer de traditionele ijscokar voor 
een lekkere verfrissing.
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Boukje Brokers: ‘In de schepping, de 
natuur en de mens zie ik iets van God’
Eind januari stond haar man Henk Brokers in de Spotlights, nu is het de beurt 
aan zijn vrouw Boukje, de andere helft van het Borculose kostersduo. Het is 
behoorlijk warm, eigenlijk snikheet, als ik op maandagmiddag 19 juni mijn fiets 
op hun oprit neerzet. Voordat ik aanbel doet Boukje de deur al open. ‘Hallo, 
daar was ik weer!’ lach ik. ‘Dag Hans, zullen we maar binnen gaan zitten, het is 
haast te warm in de zon’, zegt Boukje. ‘Is prima!’ 

We nemen plaats in de woonkamer, 
waar Henk ook zit. En net als de 
vorige keer toen Boukje tijdens 
mijn interview met Henk ook volop 
meesprak, zal Henk gedurende het 
interview met Boukje ook gewoon 
gezellig meepraten.

Wil je thee of koffie of iets anders? 
Vraagt Boukje. ‘Doe maar iets fris 
als dat kan.’ Boukje schenkt een 
heerlijk glas appelsap in en begint 
ondertussen al met een schets over 
haar jeugd in Friesland. ‘Ik ben in 
1947 in Bolsward geboren als Boukje 
Witteveen in een gezin met zeven 
kinderen. Ik was het vierde kind en 
de eerste dochter. Ik kan niet anders 
zeggen dan dat het een zeer liefdevol 
gezin was. Ik had heel zorgzame 
ouders. Mijn moeder heette Maria en 
mijn vader Joseph. Veel katholieker 
kan het niet! Mijn moeder was door 
omstandigheden wat zwaar op de 
hand, ze had psychische problemen, 
maar is daar met hulp van een psychiater 
toch ook wel uitgekomen. Mijn vader 
was een blijmoedige opgeruimde man. 
Joseph zorgde altijd goed voor Maria! Hij 
was melkvaarder.’ Boukje staat op en laat 
een prachtige foto zien van haar vader op 
zijn boot op het Friese water. ‘Hij haalde 
dus met de boot de melkbussen op bij 
de boeren. Eén van die boeren aan dat 
water was Brandsma in Ugoklooster. Het 
was de boerderij waar de heilige Titus 
Brandsma vandaan kwam. Onze kerk was 
de Franciscuskerk in Bolsward. Ik ben 
er gedoopt, deed er mijn Eerste Heilige 
Communie en het vormsel. En later, in 
1980, toen ik Henk had leren kennen, zijn 
we er getrouwd. 

Van jongs af aan was ik betrokken bij 
de kerk. Als kind was ik bruidsmeisje 
bij de Sacramentsprocessie, de Eerste 
Heilige Communie en de Maria van 
Sevenwoudenprocessie.’ ‘Maria van 
Sevenwouden?’, vraag ik. ‘Ja, dat is een 
middeleeuws mirakelbeeld dat nauw 
verbonden is met de Franciscuskerk 
en de geschiedenis van Bolsward’, zegt 

Boukje. ‘Ik kan trouwens niet zeggen 
dat ik uit een heel streng katholiek 
gezin kom. We gingen zondags naar 
de kerk, maar doordeweeks niet. Een 
broer van mijn moeder was trouwens 
ook koster, misschien zit het wel in 
ons DNA, haha!’ Nadat ze nog eens 
appelsap heeft bijgeschonken vertelt 
ze verder over haar opleiding en werk. 
‘Na de lagere school ging ik naar de 
huishoudschool, daarna ging ik aan de 
slag in het St. Martinusbejaardenhuis 
als huishoudelijke hulp. Ik wilde 
verder en ging in Joure de opleiding 
bejaardenhelpster doen. Vervolgens 
deed ik in Leeuwarden de opleiding 
voor bejaardenverzorgster. Daarbij kon 
ik stagelopen in het St. Jozefziekenhuis 
in Harlingen. Dat beviel me heel goed. 
Ik ben daar 12½ jaar blijven werken. 
In 1978 ontmoette ik Henk in Lourdes, 
anderhalf jaar later, in 1980, gingen 
we trouwen en kwam ik dus in Borculo 
te wonen. Ik werd hier al snel lid en 
penningmeester van de Vrouwenbond. 
Maar ik ging ook al snel huishoudelijk 
werk doen voor onze toenmalige pastoor 

Smithuis. Ook hielp ik met koperpoetsen 
en het schoonmaken van de kerk. 

Ondertussen werd onze zoon Henk-
Jan geboren. Dat had als gevolg dat ik 
een tijd later ook leesmoeder op school 

werd. In 1986 kwam pastoor 
Simons hier. Ook hem hielp ik in de 
huishouding. Ik werd trouwens ook 
penningmeester van de Raad van 
Kerken. En bij de bezinningsdagen 
op de Leo Stichting hielp ik ook. 
Toen in 2000 pastoor Hogenelst 
hier kwam, werd ik koster. Ik was 
aanvankelijk één van de zes kosters. 
Die zes waren opgedeeld in drie 
duo’s. Om de drie weken hadden 
we een week dienst.’ ‘Hoe is het nu 
in Borculo?’ vraag ik. Boukje: ‘Op 
dit moment hebben we één keer 
in de maand op donderdagavond 
een viering met iemand van het 
pastoraal team. En één keer in 
de maand op zaterdagavond een 
viering van de eigen werkgroep. 
Dat is de stand van zaken vanaf 
1 januari dit jaar. Er zijn op dit 
moment nog twee kosterduo’s’, 
waarvan Henk en ik er één zijn. De 
kerk in Borculo gaat helaas sluiten, 
maar zo lang dat nog niet het geval 
is gaan we door!’ Ik vraag haar wat 

het geloof voor haar betekent. ‘Geloof is 
een houvast. In de schepping, de natuur, 
en de mens zie ik iets van God. Iedere 
geboorte is een wonder! Maar ook de 
dood hoort bij het leven. En natuurlijk 
ervaar je in de eucharistieviering iets van 
God. Maar we moeten ook blij zijn met 
de mensen die voorgaan in woord- en 
communievieringen. We hebben elkaar 
nodig! We hebben als katholieken een 
warm en blij geloof. Daar ben ik dankbaar 
voor. Dankbaar ben ik ook voor de 
mensen om me heen, en dat iedereen zijn 
of haar talent kan gebruiken.’ 

Daarmee schetst ze zich ten voeten uit: 
Boukje is een dankbare en blijmoedige 
vrouw. Als ik wil vertrekken laat ze me 
nog even een foto zien van haar twee 
kleindochters en het familiewapen van de 
Witteveenfamilie. Ze pakt nog een pakje 
appelsap voor me zodat ik onderweg 
geen dorst hoeft te hebben. We nemen 
afscheid. Net als in januari was het ook nu 
weer een gezellig gesprek in Borculo! 

Hans Limbeek
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Vertrouwenspersoon – Gerry Spekkink
In 2019 ben ik door het bestuur aangesteld als interne vertrouwenspersoon 
binnen de parochie HH Twaalf Apostelen. Een nieuwe functie binnen de 
parochie, voortkomend uit het Arbo-(arbeidsomstandigheden-)beleid van 
de parochie. Zaken die belangrijk zijn voor de gezondheid, de veiligheid 
en het welzijn van iedereen die voor de parochie actief is, zijn door het 
bestuur vastgelegd in de Informatiebrochure Arbeidsomstandigheden voor 
medewerkers en vrijwilligers (2018). 

Eén van die zaken is de aanstelling van 
een vertrouwenspersoon. Na ampele 
overwegingen en een specifieke opleiding 
besloot ik in 2019 op het verzoek van het 
bestuur in te gaan en deze functie op me 
te nemen.

In elke uitgave van het parochieblad 
Onderweg staat in het Colofon 
aangegeven dat Gerry Spekkink 
door medewerkers en vrijwilligers 
vertrouwelijk kan worden geraadpleegd 
bij ongewenste omgangsvormen 
binnen de parochie. Maar wat is een 
vertrouwenspersoon en wat doet die 
eigenlijk? Vragen die ik regelmatig gesteld 
krijg. Reden waarom het goed leek om er 
weer eens een artikel aan te wijden.

Wat is een 
vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is een persoon 
bij wie een medewerker of vrijwilliger 
vertrouwelijk terecht kan met zaken 
binnen de parochie die te maken hebben 
met ongewenste omgangsvormen als 
pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, 
geweld en discriminatie.

Wat doet de 
vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon is het eerste 
aanspreekpunt voor de medewerker of 

vrijwilliger, die op een 
veilige manier wil praten 
of advies wil vragen 
over (vermoedens van) 
integriteitsschendingen 
of ongewenste 
omgangsvormen. De 
vertrouwenspersoon biedt 
een luisterend oor en zoekt 
samen met de medewerker 
of vrijwilliger naar 
mogelijke oplossingen. De 
medewerker of vrijwilliger 
beslist uiteindelijk zelf 
welke stappen hij of zij 
wil nemen om de situatie 
te veranderen. Soms kan 
alleen het hart luchten 
voldoende zijn.
De vertrouwenspersoon 
verstrekt informatie 

en advies over de mogelijk te nemen 
stappen. Zij is geen bemiddelaar, maar 
is er voor de ondersteuning van de 
medewerker of vrijwilliger en doet niets 
zonder medeweten van de melder.

Waarom is een 
vertrouwenspersoon zo 
belangrijk?
Eén aspect van de zaken die belangrijk 
zijn voor de gezondheid, de veiligheid 
en het welzijn van medewerkers en 
vrijwilligers heeft onder andere te maken 
met hoe we met elkaar omgaan.
Praten over ongewenst gedrag is moeilijk. 
Soms denken mensen dat de situatie juist 
daardoor kan verslechteren of worden 
ze belemmerd door allerlei gevoelens. 
Daarom is het goed om eerst met een 
onafhankelijk iemand te spreken, die tot 
steun kan zijn, mee kan denken en kan 
adviseren over manieren om tot oplossing 
van een probleem te komen.
Uitgangspunt binnen de parochie is dat 
een probleem intern wordt opgelost.

Is anonimiteit gewaarborgd?
Met de informatie betreffende een 
melding wordt niets gedaan, tenzij 
daar door de melder uitdrukkelijk 
toestemming voor wordt gegeven. Wel 
worden alle meldingen door mij anoniem 
verzameld. Aan het eind van het jaar 

maak ik, zonder op specifieke gevallen 
in te gaan, voor het bestuur zichtbaar 
hoeveel meldingen er zijn, met een 
conclusie en eventuele aanbevelingen. Op 
deze manier hebben meldingen ook een 
signaleringsfunctie.

Is een interne of een externe 
vertrouwenspersoon beter?
Die vraag is niet eenzijdig te 
beantwoorden. Zo nodig kan ik 
doorverwijzen naar een gespecialiseerde 
afdeling bij Vitacon Luteijn, onze 
arbodienstverlener. Dit zal altijd in 
overleg met de medewerker of vrijwilliger 
geschieden. Ook wanneer het niet 
mogelijk of wenselijk is om met mij als 
interne vertrouwenspersoon in gesprek 
te gaan, bestaat de mogelijkheid om via 
mij doorverwezen te worden naar Vitacon 
Luteijn. De kans op belangenconflicten is 
daardoor kleiner.

Welke gedragsregels gelden er 
binnen de RK Kerk?
Voor iedereen in Nederland die 
professioneel of vrijwillig werkzaam 
is in de pastorale zorg in de R.-K. 
Kerk is de Gedragscode Pastoraat 
van kracht (https://www.rkkerk.
nl/wp-content/uploads/2018/04/
Gedragscode-Pastoraat-2018.pdf). 
De meest recente versie dateert uit 
2018. Met de Gedragscode Pastoraat 
willen de Nederlandse bisschoppen de 
sociale veiligheid binnen de katholieke 
kerkgemeenschap bevorderen en 
handhaven.

Waar kunnen parochianen zich 
vervoegen?
”De vertrouwenspersoon kan 
door medewerkers en vrijwilligers 
vertrouwelijk worden geraadpleegd bij 
ongewenste omgangsvormen binnen de 
parochie.” ‘Maar, waar kunnen anderen, 
in casu parochianen, terecht met 
problemen of klachten?’ is een vraag die 
ik vaker gesteld krijg.
Het antwoord van het bestuur daarop is: 
‘Parochianen kunnen bij spanning binnen 
de parochie terecht bij het pastoraal team. 
Klachten kunnen ingediend worden via 
het secretariaat bij het parochiebestuur.’

Contactgegevens interne 
vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon Gerry Spekkink 
is voor medewerkers en vrijwilligers 
bereikbaar via telefoonnummer 
06 – 471 536 10 of via e-mail 
g.spekkink@12apostelen.nl
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Redactie

Joost van Duin Hans Limbeek
Magda van Ommen Gerrit te Vaarwerk

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

De parochie heeft een ANBI-status.
Bankrek.nr.: NL97RABO0155113046 
 Ook voor uw bijdrage aan 
 Onderweg.
Internet: www.12apostelen.nl
E-mail: redactie@12apostelen.nl
Vormgeving: Repro Design, Deventer
Druk: DrukZo.nl

Bestuur parochie 
HH. Twaalf Apostelen
J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor, 
voorzitter

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-
Giesen, secretaris

C.H.J. (Kees) Koersvelt, 
penningmeester

H.G.J. (Herman) Heuver, 
portefeuille gebouwen en 
begraafplaatsen

B.G.A. (Ben) Hemmer,  
lid

Contactgegevens  
parochie HH. Twaalf 
Apostelen
Pastoraal team

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor, 
Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg
e-mail: h.scheve@12apostelen.nl 
tel.: 06 53214017

C.E.J.M. (Carin) Timmerman, 
pastoraal werker

p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen
e-mail: c.timmerman@12apostelen.nl
tel.: 06 25091377

Diaken A.J.M. (Anton) Bos
tel.: 06 44902208
e-mail: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen: 
dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320
e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl 

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk
parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Secretariaat parochie
Mieke Degen, Petra Hulman  
en Magda van Ommen

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen; 
tel.: 0575 711310; 
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail: secretariaat@12apostelen.nl.

Contactgegevens geloofsgemeenschappen
De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen  
kunt u vinden op de betreffende locatiepagina’s 
vanaf pagina 16.

Vertrouwenspersoon

Gerry Spekkink kan door 
medewerkers en vrijwilligers 
vertrouwelijk worden geraadpleegd 
bij ongewenste omgangsvormen 
binnen de parochie. 

tel.: 06 47153610

e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl 

Colofon Aandacht voor

Bedevaart Kevelaer
Na een stille periode door corona willen 
we dit jaar weer samen op bedevaart 
naar Kevelaer! Op het moment dat 
deze aankondiging geschreven wordt, 
is nog niet alles duidelijk; de definitieve 
gegevens volgen later. Wel is nu 
aanmelden belangrijk, opdat wij een 
goede planning kunnen maken. Wat wel 
vaststaat is dat onze bedevaart gepland 
staat voor zaterdag 2 september 2023. 
Wij gaan met de broederschap van 
Zutphen-Apeldoorn e.o. en mogelijk 
wordt er weer samengewerkt met 
de broederschappen van Raalte en 
Lichtenvoorde. Het aantal deelnemers 
aan de bedevaart bepaalt het vervoer (bus 
of auto) en daarmee ook de prijs.

Op 25 maart 2023 was de informatiedag 
voor het bedevaartseizoen in Kevelaer. 
Daar werd duidelijk dat er alles aan 
gedaan wordt om dit bedevaartseizoen 
tot een prachtig en zegenrijk seizoen te 
maken. Alles wordt in het werk gesteld 
om de bedevaartgangers weer met open 
armen te ontvangen. Wij zijn daarom van 
harte welkom en Kevelaer ziet uit naar 
onze komst. 

Het thema voor het bedevaartseizoen 
2023 Kevelaer is: “Heb vertrouwen, Ik 
ben het”. Wij nodigen u dan ook van harte 
uit om met velen mee op bedevaart naar 
Kevelaer te gaan. U kunt zich per e-mail 
aanmelden bij Trees Beuwer-Schenning 
(e-mail: ben@beuwer.nl) of bij het 
parochiesecretariaat  
(e-mail: secretariaat@12apostelen.nl).
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER

zaterdag 12 augustus 2023 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

zondag 13 augustus 2023 9.30 uur H. Willibrordkerk Hengelo WCV werkgroep

19e zondag door het jaar 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV werkgroep

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Eucharistie J. Baneke

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV T. ten Bruin

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV C. Timmerman

10.00 uur Kerkplein Ruurlo Oec. Viering werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

dinsdag 15 augustus 2023 19.00 uur Wapen van Baak Baak WCV C. Timmerman

Maria Tenhemelopneming 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zaterdag 19 augustus 2023 19.30 uur Veldkapel Baak Oogstdankviering H. Scheve

zondag 20 augustus 2023 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV C. Timmerman

20e zondag door het jaar 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

10.00 uur Gudulakerk Lochem Oec. Viering W. Matti

10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV T. ten Bruin

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker Oec. Viering werkgroep

10.00 uur Christus Koningkerk Vorden Eucharistie E. Wassink

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zondag 27 augustus 2023 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Parochiële startviering pastoraal team

21e zondag door het jaar m.m.v. projectkoor

zondag 3 september 2023 9.30 uur H. Willibrordkerk Hengelo WCV werkgroep

 22e zondag door het jaar 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Woord & Gebed werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV C. Timmerman

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV werkgroep

10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zaterdag 9 september 2023 19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV A. Bos

zondag 10 september 2023 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV T. ten Bruin

23e zondag door het jaar 10.00 uur Oude Kerk Brummen Oec. Viering werkgroep

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV A. Bos

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

Donderdag 14 september 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

Kruisverheffing

zaterdag 16 september 2023 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

zondag 17 september 2023 10.00 uur H. Willibrordkerk Hengelo Oec. Viering G. Spekkink

24e zondag door het jaar 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV C. Timmerman

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV W. Matti

10.00 uur Dorpskerk Vorden Oec. Viering werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

WEEKENDVIERINGEN

LEGENDA: WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: Oecumenische viering
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER

zaterdag 23 september 2023 19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen Eucharistie H. Scheve
zondag 24 september 2023 9.30 uur H. Willibrordkerk Hengelo Eucharistie J. Rutgers
25e zondag door het jaar 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Eucharistie E. Wassink

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Scheve
10.00 uur Gudulakerk Lochem Oec. Viering werkgroep
10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00 uur Parochiezaal Vorden Samenkomst werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

zondag 1 oktober 2023 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Eucharistie H. Scheve
27e zondag door het jaar 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Woord & Gebed werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV G. Spekkink
10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV C. Timmerman
10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV werkgroep
10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

zondag 8 oktober 2023 9.30 uur H. Willibrordkerk Hengelo WCV werkgroep
27e zondag door het jaar 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen Eucharistie J. Baneke

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV T. ten Bruin
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV A. Bos
10.00 uur H. Josephkerk Lochem Familieviering werkgroep
10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zaterdag 14 oktober 2023 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
zondag 15 oktober 2023 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Anders Vieren C. Timmerman

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep
10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve
10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Eucharistie J. Baneke
10.00 uur Protestantse kerk Steenderen Oec. Viering werkgroep
10.00 uur Christus Koningkerk Vorden Schoolviering werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

Lezingen in de weekendvieringen
Datum Eerste Lezing Tweede Lezing Evangelie
13 aug. 1 Kon. 19,9a.11-13a Rom. 9,1-5 Mt. 14,22-33
15 aug. Openb. 11,19a;12,1-6a.10ab 1 Kor. 15,20-26 Lc. 1,39-56
20 aug. Jes. 56, 1.6-7 Rom. 11,13-15.29-32 Mt. 15,21-28
27 aug. Jes. 22, 19-23 Rom. 11,33-36 Mt. 16,13-20
3 sept. Jer. 20,7-9 Rom. 12,1-2 Mt. 16,21-27
10 sept. Ez. 33,7-9 Rom. 13,8-10 Mt. 18,15-20
17 sept. Sir. 27,30-28,7 Rom. 14,7-9 Mt. 18,21-35
24 sept. Jes. 55,6-9 Fil. 1,20c-24.27a Mt. 20,1-16a
1 okt. Ez. 18,25-28 Fil. 2,1-11 Mt. 21,28-32
8 okt. Jes. 5,1-7 Fil. 4,6-9 Mt. 21,33-43
15 okt. Jes. 25,6-10a Fil. 4,12-14.19-20 Mt. 22,1-14

Aanbidding H. Sacrament en biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de DoperKerk, iedere vrijdag 15.00-15.45 uur.
En Jezus zei: “Kunt ge dan niet één uur met mij waken?” Zo is het eigenlijk ook op 
de vrijdagmiddag: een uurtje Aanbidding. Kom even tot jezelf, mediteer, bid voor je 
familie, je vrienden, bekenden en vooral voor de naasten die het hard nodig hebben. 
En bid vooral ook voor de vrede. Biechtgelegenheid op eerste vrijdag van de maand.

LEGENDA: WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: Oecumenische viering

Vieren 
via  
internet 
U kunt de vieringen beluisteren via 
het internet: www.12apostelen.nl. 
Klikken op het groene blok  
‘Vieringen’. 
Vervolgens klikken op het icoontje 
‘wereldbol met koptelefoon’.

Beeldopname in Zutphen 
Voor een viering met beeld en geluid, 
kiest u voor ‘kerkdienstgemist 
Zutphen’. Op zondagmorgen kunt u 
om 10.00 uur direct meekijken door 
op de >-toets in het midden van de 
cirkel in de afbeelding te drukken.  

Wilt u een oudere opname bekijken, 
dan klikt u in de kalender bij de 
gewenste datum op ‘opname’ en 
vervolgens op ‘Naar video opname’.
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DAG TIJD WAAR PLAATS VIERING VOORGANGER

dinsdag 15 augtus 2023 19.00 uur Wapen van Baak Baak WCV C. Timmerman

Maria Tenhemelopneming 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

woensdag 16 augustus 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen Eucharistie H. Scheve

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransgebed werkgroep

donderdag 17 augtus 2023 19.00 uur De Bleijke Hengelo WCV werkgroep

woensdag 23 augustus 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransgebed werkgroep

woensdag 30 augustus 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransgebed werkgroep

dinsdag 5 september 2023 14.00 uur Be Quickgebouw Zutphen gebedsviering KBO C. Timmerman

woensdag 6 september 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransgebed werkgroep

19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Rozenkransgebed werkgroep

donderdag 7 september 2023 10.00 uur H. Josephtkerk Lochem WCV C. Timmerman

dinsdag 12 september 2023 10.00 uur IJsselflat Zutphen Eucharistie H. Scheve

woensdag 13 september 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransgebed werkgroep

donderdag 14 september 2023 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Eucharistie J. Baneke

Kruisverheffing 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

dinsdag 19 september 2023 19.00 uur Wapen van Baak Baak Eucharistie H. Scheve

woensdag 20 september 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord & Gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransgebed werkgroep

donderdag 21 september 2023 19.00 uur De Bleijke Hengelo WCV T. ten Bruin

woensdag 27 september 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransgebed werkgroep

donderdag 28 september 2023 11.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker Schoolviering C. Timmerman

dinsdag 3 oktober 2023 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Rozenkransgebed werkgroep

19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Rozenkransgebed werkgroep

woensdag 4 oktober 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransgebed werkgroep

19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Marialof A. Bos

donderdag 5 oktober 2023 10.00 uur H. Josephtkerk Lochem Eucharistie H. Scheve

dinsdag 10 oktober 2023 10.00 uur IJsselflat Zutphen WCV T. ten Bruin

19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Rozenkransgebed werkgroep

19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Rozenkransgebed werkgroep

woensdag 11 oktober 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransgebed werkgroep

donderdag 12 oktober 2023 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Eucharistie J. Baneke

DOORDEWEEKSE VIERINGEN     

LEGENDA: WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: Oecumenische viering

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen
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Wie wil niet graag een presentje?
Ha fijn, je hebt zomervakantie, dus zes weken niet naar school en lekker geen 
huiswerk. Misschien mag je in de vakantie wat later naar bed en de volgende 
morgen lekker uitslapen. Mogelijk ga je logeren bij een vriendinnetje, bij opa en 
oma of bij andere familieleden of kennissen. Het kan ook zijn dat je met je ouders 
met vakantie gaat. 
In de vakantie bezoeken mensen vaak een kerk en lopen er even naar binnen om een 
kaarsje op te steken, om God te bedanken dat ze veilig zijn aangekomen, of om te 
bidden voor een veilige terugreis. Maar mensen bezoeken ook kerken omdat daar 
veel moois te zien is en je er van de stilte kunt genieten. 
Vind jij het bezoek aan een kerk nogal saai? Deze vakantie vast niet! Kijk goed 
rond in de kerk of je iets moois ziet, bijvoorbeeld een godslamp, een tabernakel, 
beelden of mooie kruiswegstaties. Als je daar foto’s van maakt en deze naar 
communicatie@12apostelen.nl stuurt, dan maken we in het volgende nummer van 
Onderweg een collage van de inzendingen. Vermeld bij het insturen je naam en 
adres en ook in welke kerk en in welke plaats je de foto gemaakt hebt. Misschien 
kun je er nog wel iets meer over vertellen. 
Alle inzenders krijgen een leuk presentje toegestuurd!

Diocesane 
gezinsdag
Op zondag 24 september 2023 
organiseert het aartsbisdom 
Utrecht een diocesane gezinsdag 
in Nijverdal. Het thema voor deze 
dag is ‘Thuis in je geloof’.  De 
dag begint om 10.30 uur met een 
eucharistieviering in de St. Antonius 
van Paduakerk (Grotestraat 
148, Nijverdal). Daarna gaan 
we door naar De Wilgenweard 
(Sportlaan 6, Nijverdal), waar de 
rest van het programma plaatsvindt. 
Om 12.00 uur hebben we een 
gezamenlijke verzorgde lunch, 
waarna rond 13.00 uur allerlei 
activiteiten starten.
De kinderen van 5-11 jaar 
gaan onder begeleiding het 
‘Kompasmysterie’ lopen. Een mooie 
wandeltocht door het Doktersbos, 
waarbij aan de hand van een kompas 
de juiste route moet worden 
gezocht.
De tieners van 12-16 jaar doen de 
moeilijkere Navigatie Challenge. 
Een wandeling van ongeveer 2½ 
uur waarbij ze, ook met behulp van 
een kompas en een GPS, een route 
moeten lopen. Er worden onderweg 
vragen beantwoord die bepalen 
welke kant ze op moeten lopen. 
Voor de allerkleinsten van 0-4 jaar 
is er opvang in een zaal op locatie. 
Zo hebben de ouders alle rust om 
hun eigen programma te volgen. Met 
de ouders gaan we samen nadenken 
over hoe we ons thuis kunnen voelen 
in de Kerk, maar ook hoe we het 
geloof in ons eigen thuis een plekje 
kunnen geven. 

Aanmelden graag vóór 8 september  
via de link  
https://heiligegeest-parochie.nl/
nieuws/diocesane-gezinsdag-24-
september-2023-thuis-in-je-geloof/
De kosten voor deze dag zijn € 25 
per gezin. Deze kunt u overmaken 
op NL03 ABNA 0812 0067 12  t.n.v. 
RK AARTSBISDOM UTRECHT 
onder vermelding van ‘Gezinsdag 
2023’ en uw naam.

Vormselviering
Op pinksterzaterdag 27 mei zijn Isis Gries, Loïs Gries, Ingeborg Helmink, Cadet 
Ndanimanga, 
Sterre 
Roessink, Yara 
Schrijver, Caro 
Uyttenboogaart, 
Jules van Voorst 
tot Voorst 
en Ronald van 
der Linden in 
Keijenborg 
gevormd door 
Vicaris drs.  
J.G.M. Pauw. 

Van harte 
gefeliciteerd!
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H. Martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak;  
pastoriebaak@outlook.com
Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com  
of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;  
mail bennie.stapelbroek@gmail.com. Voor overige zaken: Ans 
Berendsen: tel. 0575 441920; mail ans-arthur@hotmail.com 
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep Berna Lamers, 441244; 
berna.lamers@gmail.com; Arnold Wolbrink, 441206;  
Petra Weel, 06 12536049

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Vieringen in Baak
De vieringen in Baak worden gehouden 
in “Het Wapen van Baak”. Op dinsdag 
15 augustus is er een Woord- en 
Communieviering gepland met pastoraal 
werker Carin Timmerman. Op dinsdag 
19 september is een eucharistieviering 
gepland met pastoor Scheve als 
voorganger. Op dinsdag 17 oktober is een 
Woord- en Communieviering gepland 
met Gerry Spekkink als voorganger. 
Op zaterdag 19 augustus staat de 
Oogstdankviering gepland, elders in deze 
Onderweg leest u hier meer over.

Terugblik laatste 
eucharistieviering  
op 18 juni
Op 18 juni hebben we voor het laatst de 
eucharistie gevierd in onze St. Martinus-
kerk. Wat was het een mooie viering. Het 
speciaal voor deze viering samengestelde 
koor heeft prachtig gezongen. De dames 
van de bloemversiering hadden erg mooie 
bloemstukken gemaakt. De gehele viering 
is gefilmd door Frans Helmich, deze kunt 
u terugkijken op YouTube.
Van de laatste eucharistieviering in de St. 
Martinuskerk in Baak en het onttrekken 
van de kerk aan de goddelijke eredienst 
heeft Gerrit te Vaarwerk een fotoboek 
gemaakt. Op de website van de HH 12 
Apostelen kunt u dit inzien.

Bloemen naar de zieken
Na deze laatste viering zijn de 
bloemen bezorgd bij zieken uit onze 
geloofsgemeenschap. Het waren prachtige 
bloemstukken, zonde om daar niets mee 
te doen. De zieken waren aangenaam 
verrast, dit konden zij allen zeer 
waarderen.

Wegwijzer Baak
Na afloop van de laatste eucharistie-
viering op 18 juni kon u bij de uitgang 
de “Wegwijzer Baak” meenemen. Gezien 
het feit dat slechts enkelen dat gedaan 
hebben heeft u deze Wegwijzer bij deze 
Onderweg alsnog ontvangen.

Leeg en schoon opleveren
We moesten de kerk voor 3 juli leeg 
en bezemschoon opleveren. Daarvoor 
hebben we overleg gehad met de Parel, 
zij hadden immers in de biechtstoelen 
en in de kapellen nog vele materialen 
opgeslagen. Uit dat overleg is naar 
voren gekomen dat de Parel zelf geen 
activiteiten meer gaat organiseren. De 
activiteiten stichting Martinushuus heeft 
die ambitie op dit moment ook niet, 
zij overwegen om deze stichting op te 
heffen. De activiteiten commissie die 
afgelopen jaar de kerst- en pleinmarkt 
georganiseerd heeft wil als commissie 
van Baaks Belang verder. Dit heeft 
geresulteerd in het huren van een 
opslagruimte bij de fam. Hebben voor een 
bruikbaar gedeelte van de materialen. Het 
is mooi om te zien hoe een klein dorp in 
een korte tijd groot kan zijn. Op maandag 
19 juni kwamen erg veel vrijwilligers 
helpen om deze materialen over te 
brengen, geweldig! 
In de bruikleenovereenkomst met de 
koper zijn de beelden, vaandels en 
kandelaren die op de altaren staan 
opgenomen, alsmede de doopvont en de 
gong. Kortom de kerk blijft aangekleed. 

Materialen die niet in de bruikleen-
overeenkomst zijn opgenomen, zoals de 
kelken, zijn naar de kluis in Keijenborg of 
Zutphen verhuisd. De gewaden heeft de 
pastoor beoordeeld voor een herverdeling 
onder de andere geloofsgemeenschappen. 

De Historische Vereniging Steenderen zal 
een aantal documenten die we gevonden 
hebben, o.a. het archief van de K.P.O. 
digitaliseren, daarna gaan ze evenals de 
inhoud van de grote kluis naar het ECAL 
Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers 
in Doetinchem.

Op de boeldag op zaterdag 24 juni konden 
de inwoners en parochianen van Baak 
van de overgebleven materialen een 
aankoop doen. Veel gehoorde reactie 
was dat deze spullen niets met de kerk 
te maken hadden. Dat komt omdat dat 
kerst- en pleinmarkt artikelen waren. 
Bovendien stond er oud meubilair dat van 
de basisschool was geweest.

Na de boeldag hebben we kringloop 
de Werf uit Vorden gevraagd welke 
materialen zij nog konden gebruiken. Het 
overige afval is allemaal goed gescheiden, 
plastic, hout, oud papier, te versnipperen 
papier, metaal, textiel, glas. 
Uiteindelijk is er voor slechts € 40,- aan 
restafval gestort.

Overluiden overleden 
parochianen of inwoners 
van Baak
Nu de kerk is overgedragen is er een 
nieuwe situatie ontstaan, we mogen van 
de nieuwe eigenaar wel de klokken luiden 
wanneer er een parochiaan of inwoner 
van Baak overleden is. 

Op dit moment hebben Arnold en Berna 
een sleutel van de kerk, u kunt zich bij 
hen melden als u wilt dat de klokken 
luiden voor een overledene. Dit luiden 
staat helemaal los van de overige keuzes 
ten aanzien van de uitvaart. 

Gebedsintenties
Di 15/8: Antoon en Johan Janssen, Jan 
Hoppenreijs,  Everdien Schut, Jos en Bets 
Hermsen-Goris, Ouders Hebben-Smit. 
Di. 19/9: Ouders van Leussen-Wolbrink, 
Jgt. Jos Hermsen, Bets Hermsen-Goris, 
Egbert Brink, Jan Hoppenreijs,  Everdien 
Schut, Jos Hermsen, Ouders Hebben-
Smit. 
Di. 17/10: Jan en Will Schutte-Bosman, 
Jan Hoppenreijs,  Everdien Schut, Jos en 
Bets Hermsen-Goris, Ouders Hebben-
Smit.
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Onze Lieve Vrouw  
Tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl; 
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnummers: 
NL35RABO0309119510 (algemeen); 
NL03RABO0309105439 (kerkbijdragen); 

Pastoraatgroep Annette Franck, 473360;  
Riky ten Thije, 272361; 

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

H. Andreas - Brummen
Andreashuis 
Tuinstraat 63 A, 6971 BH  Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: liaschafer@hetnet.nl 

Locatieraad
Laurens Mul, penningmeester, 775404
Johan Waanders, gebouwen, 562615

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Algemene informatie 
 Het secretariaat in het KJ-gebouw is 

elke woensdagochtend geopend van 
10.00 tot 11.30 uur. 

 U kunt altijd even binnenlopen voor 
een kop koffie, vragen, een praatje  
of om een gebedsintentie aan te vragen.

 De kerk is op de woensdag van 10.00 
tot 11.30 uur geopend voor het 
opsteken van een kaarsje of voor een 
moment van stilte.

 Elke tweede donderdagavond in de 
maand is er om 19.00 uur een viering 

met een voorganger uit het pastoraal 
team.

 Elk laatste weekend in de maand is er 
een viering met de eigen werkgroep.

 Uitvaarten kunnen op elke gewenste 
dag in de kerk plaats vinden  
(m.u.v. zondag).

 Bij het aanvragen van de ziekenzegen, 
ziekenzalving of melding van overlij-
den kunt u bellen met 06-10319638.

 Voor vragen met betrekking tot de 
bezorging Onderweg kunt u contact 
opnemen met het parochiesecretariaat 
in Zutphen.

Overleden
Op 27 juni 2023 is mevrouw Stien de 
Vries Aarns overleden, op de leeftijd 
van 98 jaar.

Vieringen
Zo. 27 augustus, 10.00 uur: 
Startviering m.m.v. de Middenkoren in 
de H. Johannes de Doperkerk te 
Zutphen.
Donderdag 14 september, 19.00 
uur: woord- en communieviering m.m.v. 
het parochiekoor. Voorganger: pastoraal 
werker Carin Timmerman
Zondag 24 september, 10.00 uur: 
oecumenische Viering in verband met de 
Vredesweek in Neede
met medewerking van koor Stemmig.
Donderdag 12 oktober, om 19.00 uur: 
eucharistieviering m.m.v. het parochie-
koor. Voorganger: pastor Joost Baneke.

Intenties
Do. 14 september: Familie Pelgrum, 
Theo en Riek Verheyen, Theo Blom, Stien 
de Vries-Aarns
Do. 12 oktober: Familie Pelgrum, Theo 
en Riek Verheyen, Theo Blom, Stien de 
Vries-Aarns

Andreashuis
U bent van harte welkom bij de vieringen 
en ontmoetingen op woensdagmorgen 
vanaf 9.30 uur. Twee keer per maand is er 
een viering en op de woensdagochtenden 
dat er geen viering is, laten we aan het 
koffie drinken een gebed en de lezingen 
van die dag voorafgaan. Ook is het 
secretariaat elke woensdag van 9.00 
uur tot 12.00 uur open en telefonisch 
bereikbaar. 
Altijd bereikbaar via de mail: 
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Vieringen
Zie het vieringenschema op de pagina’s 

12 t/m 14 voor de woensdagmorgen-
vieringen, de bijeenkomsten en de 
weekendvieringen. De weekendvieringen 
zijn ook te volgen via www.12apostelen.nl 
Klikken op het groene blok: “Vieringen” 
en vervolgens op het icoontje “wereldbol 
met koptelefoon”. Kies voor “Kerkdienst 
gemist Zutphen”. Op zondagmorgen 
10.00 uur kunt u direct meekijken door 
op de > toets in het midden van de cirkel 
in de afbeelding te drukken. Voor het 

bekijken van oudere opnames, klikt u in 
de kalender bij de gewenste datum.

Ode aan de vrijwilligers
Met een hart van goud,
uit het juiste hout
leeft,
geeft,
en draagt bij.
Ik ben vol lof
over de steunpilaren van het kerkhof
Handen uit de mouwen
mannen en vrouwen
Zo verbonden en prachtig
Hard werkend en krachtig.
Koffie, met een lekkere koek
Een praatje met elkaar
Na twee uurtjes werken
Is het kerkhof ‘zomer klaar’

Dank!

Jolanda Jansen-Peters, beheerder en 
administrateur RK kerkhof

Planning Andreaskoor
Na de vakantie gaat het repeteren op 
woensdagavond 19.00 uur weer beginnen.
16 augustus zingen we in de eucharistie-

Vervolg Brummen op pagina 18
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H. Willibrord - Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt. 
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
Opgave gebedsintenties: 
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad /pastoraatgroep
Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris
Fons Janssen, penningmeester
Peter Hammink

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl 

Dorpsplan Drempt
In Drempt is dit jaar gestart met het 
maken van een nieuw dorpsplan 
op initiatief van de dorpsraad. 
De formele naam van het plan is 
dorpontwikkelingsplan, afgekort met 
DOP. Deze naam wordt gebruikt door het 
DKK Gelderland (Vereniging Dorpshuizen 
en Kleine Kernen Gelderland). Wellicht 
een betere naam was DVP (Drempt 
Vooruit Plan) geweest aangezien de 
inzet van bewoners cruciaal is voor het 
verbeteren van de leefbaarheid in ons 
dorp nu en in de toekomst. Daarnaast is 
het dorpsplan erg nuttig voor signalen 
naar en overleg met de lokale politiek. 
Een mooi voorbeeld hiervan is dat het 
terrein van het partycentrum Damla 
is gekocht door de gemeente voor een 
herbestemming. Vereniging DKK helpt 
de dorpswerkgroep die bezig is met het 
maken van het plan. De dorpswerkgroep 
bestaat uit dertien bewoners uit Drempt 
waarvan er twee lid zijn van de dorpsraad. 
Daarnaast is er ondersteuning van de 
gebiedsambtenaren van de gemeente 
en twee vrijwillige begeleiders van 
het DKK. Op woensdag 28 juni jl. is 
er een bewonersavond geweest in het 

Dorpshuis in Drempt waar honderd 
mensen bij aanwezig waren.  Ideeën, 
wensen, commentaar en visioenen konden 
kenbaar gemaakt worden op negen 
verschillende thema’s in het eerste deel 
van de avond. De herbestemming van de 
kerk in Achter-Drempt na onttrekking 
van de eredienst was onderdeel van het 
thema “Voorzieningen / dorpshuizen 
/ kerk”. Voor het kerkgebouw zijn de 
nodige suggesties aangedragen  voor een 
herbestemming. Naast winkeltjes kwam 
maatschappelijk/sociaal gebruik met 
name naar voren. De suggestie van het 
multifunctioneel benutten kreeg de nodig 
punten toegekend in het tweede deel van 
de avond. Door middel van drie gekleurde 
stickertjes kon namelijk elke deelnemer de 

beste ideeën 1, 2, of 3 punten toekennen. 
Deze beoordeling geeft een goed beeld 
van wat de bewoners belangrijk vinden 
in het dorp. Naast de bewonersavond is 

er ook nog de mogelijkheid om digitaal 
te reageren op de thema’s. Dit kan 
door te gaan naar  www.drempt.info/
dorpsraaddrempt/ en vervolgens onder 
Projecten het Dorpsontwikkelingsplan 
(DOP) te kiezen. Reageren kan tot eind 
augustus! Hierna volgt uitwerking van het 
geheel naar een eerste concept.
Wij als locatieraad hopen, gelijk als 
zoveel andere dorpen in onze parochie 
en de Achterhoek, dat het  kerkgebouw 
behouden kan blijven voor een algemeen 
en maatschappelijk belang waardoor het 
toch een sociale functie in de plaatselijke 
gemeenschap kan blijven vervullen in de 
toekomst.
Namens de locatieraad
Henrie Bremer 

Vrijwilligersmiddag
Op 3 juni 2023 vond op een zonnige 
zaterdagmiddag een geslaagde 
vrijwilligersmiddag plaats. De middag 
werd afgesloten met een smakelijk 
Chinees buffet.
        

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 15 september 2023
redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Vervolg Brummen

viering in het Andreashuis. waar Pastoor 
H. Scheve  voorgaat. We zingen uit de 
mis: Sylvanes van André Gouzes.
En mooie liederen bij het thema.
Tien september werken we mee met de 
Cantorij aan de Oecumenische viering
die wordt gehouden in de St. Pancratius-
kerk te Brummen. Een viering waarin we 
zingen en bidden voor de vrede.
24 september zingen 7 koorleden bij 
Emmanuelkoor mee in de St. Jan te 
Zutphen.

Met vriendelijke groet
Cisca van Middelkoop

Agenda 
Maandag 2, 9, 16, 23 en 30 oktober is er 
om 19.00 uur rozenkransgebed in het 
Andreashuis.

Intenties
16-08: Henk Peters, Overleden fam. 
Brouwer-de Bruin, Overleden ouders Wilbrink-
peters, Jo van de Beld, Trees Broekhof-Saals, 
Trees Ottink-te Loeke, Piet Willemsens, Leida 
Uiterweerd-Sloot, Overleden ouders Sloot- 
Uiterweerd.
06-09: Mientje Brouwer, Marietje Smeenk-
Besselink, Willemien Willemsen, Liselore van 
den Berg, Bernadet Holleboom, Willie Moor, 

Mariet Winckels-Geutjes, Gerard Dekkers, Annie 
Sloot-Uiterweerd, Truus van der Waard-Kersten.
20-09: Overleden fam. Brouwer-de Bruin, 
Henk Peters, Jo van de Beld, Overleden ouders 
Sloot-Uiterweerd, Trees Broekhof-Saals, 
Trees Ottink-te Loeke, Piet Willemsens, Leida 
Uiterweerd-Sloot, Ineke Hoyinck-Bolt.
04-10: Mientje Brouwer, Marietje Smeenk-
Besselink, Willemien Willemsen, Liselore van 
den Berg, Bernadet Holleboom, Willie Moor, 
Mariet Winckels-Geutjes, Gerard Dekkers, 
Annie Sloot-Uiterweerd, Truus van der Waard-
Kersten.
18-10: Overleden fam. Brouwer-de Bruin, 
Henk Peters, Jo van de Beld, Trees Broekhof-
Saals, Trees Ottink-te Loeke, Piet Willemsens, 
Leida Uiterweerd-Sloot.
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H. Willibrord - Hengelo
Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275; 
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: vrijdag 11.00 - 12.00 uur.
Rekeningnr.: NL12RABO0121301346 
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen); 
Redactie: henk@roes-po-advies.nl 

Locatieraad/pastoraatgroep
Henk Roes, secr. 461061; Theo Keurentjes, 464247;  
Gerald Veldscholten, 463482; Marian Zaarbelink,  
Jenny Veldscholten, Jan Calver, Monique Kuipers,  
Marieke Kraasenberg.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

Verslag bijeenkomst met 
de coördinatoren van de 
werkgroepen 
Naar aanleiding van de parochieavond 
op 30 maart 2023 in ‘Ons Huis’, heeft de 
locatieraad op 27 juni jl. een bijeenkomst 
in het Willibrordhuis gehouden met 
de coördinatoren van de werkgroepen. 
Daarbij was ook een afvaardiging van het 
parochiebestuur en het pastoraal team. Er 
waren 18 coördinatoren aangeschreven om 
mee te denken over de toekomst van onze 
geloofsgemeenschap als de kerk aan de 
eredienst wordt onttrokken.  
Vanuit de werkgroepen hebben we 11 
schriftelijke reacties teruggekregen op 
onze vraag: Wil de werkgroep binnen 
de geloofsgemeenschap doorgaan/
niet doorgaan/of twijfelt men nog? Op 
27 juni hebben we samen over deze 
vraag gesproken en over de reacties en 
wensen voor de toekomst vanuit een 
ieders achterban. In totaal hebben 12 
werkgroepen aangegeven verder te willen 
als er een steunpunt blijft in Hengelo. 
5 werkgroepen houden op te bestaan 
omdat hun functie ophoudt te bestaan. 3 
werkgroepen twijfelen nog, omdat er voor 
hen nog te veel onduidelijk is. Daarnaast 

zijn vragen gesteld over het budget en 
de ruimte in Hengelo. De locatieraad 
neemt de vraagstukken mee richting het 
parochiebestuur en het pastoraal team om 
het gezamenlijk uit te werken. 
Er was die avond geen nieuws te 
melden omtrent de verkoop van onze 
Willibrordkerk. Dit is een traject van het 
parochiebestuur en de initiatiefgroep. 
Volgens de te volgen sluitingsprocedure 
zal het parochiebestuur op 6 september 
2023 een hoorzitting houden in onze kerk. 
Hiervoor krijgt u nog een uitnodiging. 
Locatieraad H. Willibrord, Hengelo 

De Hengelose 
Willibrordkerk 
Nu de Willibrordkerk op de nominatie 
staat om in 2024 aan de goddelijke 
eredienst te worden onttrokken, leek het 
ons zinvol om de geschiedenis van de kerk 
nog eens op te rakelen.
De r.-k. kerk St. Willibrordus met 
aangrenzende pastorie, is in 1842 
gebouwd naar een ontwerp van H. 
Bauer en in 1924 door H.C.M. van Beers 
verbouwd. De ligging van de vrijstaande 
kerk op de hoek van de Spalstraat en 
de St. Michielstraat is gekozen door 
mejuffrouw Wilhelmina Henrica 

Christiaens, die vóór haar overlijden in 
1841 een stuk grond aankocht en dit in 
haar testament bestemde voor de bouw 
van een ‘bijkerk met kosterswoning en 
verblijf voor den dienstdoende geestelijke’. 
Bovendien liet zij een geldbedrag na om 
de bouw en het onderhoud van de kerk te 
financieren. 

Tot 1862 maakte de kerk deel uit van 
de parochie van de ‘Heilige Johannes 
den Dooper’ te Hengelo en Zelhem, 
waarvan de hoofdkerk in Keijenborg 
staat. In 1862 kreeg de parochie van de 
‘Heilige Johannes den Dooper’ de naam 
Keijenborg en werd te Hengelo een nieuwe 
zelfstandige parochie opgericht met de 
Heilige Willibrordus als beschermheilige. 
In 1924 besloot het kerkbestuur – wegens 
bouwvalligheid – tot ‘restauratie’ van de 
kerk naar een ontwerp van H.C.M. van 
Beers. Deze werd uitgevoerd door de firma 
Nijenhuis uit Beek. De ijzeren ramen 
werden vervangen door glas-in-loodramen 
vervaardigd door een van de gebroeders 
Asperlagh; de gepleisterde plafonds 
werden vervangen door stenen gewelven, 
het balkon verkleind en de voorgevel 
verlevendigd met een zandstenen reliëf. 
Het chronogram uit 1842 werd links 
van de deur geplaatst, rechts kwam het 
nieuwe chronogram ‘henrICVs arChIep.
Us aeDes saCras renoVatas DeDICaVIt’: 
aartsbisschop Henricus (van de Wetering) 
heeft dit heilige vernieuwde gebouw 
ingewijd.

Vervolg Drempt
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De nationale Ziekendag
Tijdens de viering op zaterdag 9 
september, die wordt voorgegaan door 
Diaken Anton Bos zal speciale aandacht 
geschonken worden aan de ziekendag. De 
Zonnebloem zet zich in voor de zieken en 
thuiszittenden.

Hierbij volgt een citaat van Marinus van 
de Berg. Mijns inziens geeft hij exact weer 
waar de Zonnebloem voor staat:

Hoop
“Je mag je een gelukkig mens prijzen
Als er mensen om je heen zijn
Die je niet in de steek laten.
Je mag je een gelukkig mens prijzen
Als mensen jouw hart verwarmen, 
Mensen die jouw verdriet zien,
Mensen die je ook optillen en opbeuren.
Mensen van wie ook hoop uitgaat, 
Omdat ze je niet vergeten. 
Als er mensen zijn die je steunen,
Mensen met handen die meedragen,
Mensen met handen, die jouw last 
verlichten.”

Tijdens de viering zal er een extra collecte 
zijn voor de Zonnebloem. Dit artikeltje wil 
ik afsluiten met een citaat van Cordaid: 
“Omkijken naar elkaar. Het mooie is dat 
iedereen het kan. Je hoeft het alleen maar 
te doen.”
Annie Notenboom-Leisink

Plechtig lof 
Op woensdag 4 oktober om 19.00 uur is 
er een Plechtig Lof. Diaken Anton Bos 
gaat voor en het Willibrordkoor zal de 
viering muzikaal ondersteunen. 
Na het lof is er gezellig napraten met 
koffie en thee.
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming  
Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221; 
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;  
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;  
Marijke Heeren, secr. 0570-542000; Jan Roes, pm.  
0575-490711; Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens 
Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452, 
Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

PCI: email: joppe@pci12apostelen.nl

Familieberichten: 
Overleden: Johanna Hendrica Hermina 
Theresia te Riele, op de leeftijd van 84 
jaar.

Mariaviering en 155 jaar 
Joppekerk 
Zondag 21 mei hebben we samen de 
155ste verjaardag van de kerk gevierd.
Willem Achtereekte ging voor in de mooi 
gezongen woord- en communieviering 
en stond stil bij het 155- jarig bestaan 
van onze kerk. Na de viering was er een 
gezellig samenzijn in de zonovergoten 
tuin van de pastorie. Naast koffie en 
thee werden we getrakteerd op heerlijk 
gebakken cakes en kruidkoeken door de 
dames van de koffie- en bloemengroep. 
Het was een speciale editie van heel 
Joppe bakt! Hulde ook aan makers van 
de vrolijke boeketten. Tot slot genoten 
we nog van een drankje geregeld door 
Clemens ten Holter. En mevrouw 
Pohlman uit Doetinchem omlijstte het 
geheel met vrolijke accordeonmuziek.

Openluchtdienst 
Landgoed ’t Haveke
Zondag 11 juni 2023 was de openlucht-

dienst die dit jaar samen met de 
Protestantse gemeentes van de voormalige 
gemeente Gorssel en voor de eerste keer 
met de RK- geloofsgemeenschap OLV 
Tenhemelopneming Joppe werd gehouden 
in de tuin van ‘t Haveke. Voorgangers 
waren ds. Gertjan de Pender en Willem 
Achtereekte. De Muziekvereniging Juliana 
uit Almen en het parochiekoor Joppe 
met enkele projectzangers verzorgden 
de muziekale omlijsting. Dit alles o.l.v. 
Piet Klein Rouweler, dirigent en organist 
Harry van Bruinessen. Bij aankomst 
werden we ontvangen door de heer en 
mevrouw von Wedel. De markeringen en 
de vele vrijwilligers brachten ons naar de 
zonovergoten tuin, waar tenten en parasols 
voor een gedeelte van de stoelen en 
banken een schaduwplekje zorgden.Tafels 
met water, koffie, thee en de smaakvolle 
aankleding door vazen met bloemen 
zorgden voor een feestelijk geheel. Om 
10.00 uur werden we welkom geheten 
door ouderling Marjoske Kiers en begon 
de officiële dienst met het openingslied: 
“Dit is de morgen” uit The Young Amadeus 
van W.A. Mozart. Het thema van deze 
mooie viering was; “Moeder”. 
Tijdens de overweging ging ds. Gertjan 
de Pender hier uitvoerig op in, waar 
moeders en Maria, moeder van Jezus, 
een belangrijke rol vervullen in ons 

dagelijks leven. De lezingen waren 
aangepast aan het thema, zoals ook het 
collectelied: “Wij groeten u, o koningin”. 
De collecte kreeg extra aandacht en uitleg 
voor het doel:  “boodschappen delen”. 
Iedere vrijdag bestaat de mogelijkheid 
in Gorssel om gratis voedsel op te halen 
voor diegene, die niet via de voedselbank 
extra ondersteuning kunnen ontvangen. 
Zonder de vele vrijwilligers op allerlei 
gebied, zoals: vergaderen, stoelen sjouwen, 
koffie en thee verzorgen, EHBO, liturgie, 
posters en boekjes maken, techniek, zoals 
Kenions licht en geluidsentertainment, 
was deze mooie openluchtviering niet 
mogelijk geweest, waarvoor veel dank. Een 
prachtig initiatief om oecumenisch samen 
te vieren wat zeker toekomst heeft en waar 
zondag heel veel belangstelling voor was. 
Onze dank gaat uit naar de gastheer en 
gastvrouw von Wedel die hun prachtige 
landgoed hier jaarlijks beschikbaar voor 
stellen.

Viering Maria 
Tenhemelopneming 
Op zondag 13 augustus a.s. vieren wij 
traditiegetrouw het feest van onze 
patroonheilige. Na de eucharistieviering 
wordt u uitgenodigd voor de brunch die 
in het kader van het 155-jarig bestaan van 
onze kerk een feestelijk tintje krijgt. 

Zomerwens
Inmiddels is het na een lang nat 
voorjaar volop zomer. Wij wensen de 
vakantiegangers een goede reis en de 
thuisblijvers een mooie tijd in onze 
prachtige regio.  

Vooruitblikken
Op 1 oktober a.s. staat er weer een 
familieviering gepland. Tijdens de viering 
wordt er door kinderen gelezen en ook het 
kinderkoor zal weer een mooie bijdrage 
leveren. De werkgroep familieviering 
houdt u op de hoogte.

De glas-in-loodramen zijn naar een 
ontwerp van de Gebr. Asperslagh en 
beïnvloed door J. Toorop. In de ramen is 
de heilige Willibrordus op verschillende 
wijzen uitgebeeld: Willibrordus als 
belijder, kerkbouwer, wonderdoener, 
apostel, aartsbisschop, benedictijner, 
missionaris en kloosterstichter. Daarnaast 
is er een raam met een afbeelding van 
Maria en Jozef. 
De kerk, een pseudobasiliek, is met de 
aangrenzende pastorie ondergebracht 

onder een zadeldak. De kerk bestaat 
uit een voorportaal met centrale 
klokkentoren, driebeukig schip en een 
koor aan weerszijden geflankeerd door 
een sacristie en een zijkapel. Het zadeldak 
van de kerk is gedekt met leien in 
maasdekking en gaat bij de pastorie over 
in een driezijdig schilddak gedekt met 
gesmoorde oudhollandse pannen. 
Met de stenen gewelven uit 1924 is 
het zadeldak iets verhoogd en gedekt 
met leien in maasdekking. De beuken 
worden van elkaar gescheiden door 
spitsboogvormige, bruine bakstenen 
gordelbogen. 

De tegelvloer, met ‘Engelsche tegels’ van 
de firma Massius uit Rotterdam, dateert 
waarschijnlijk nog uit 1842. Het doopvont 
en het smeedijzeren hek ter afsluiting van 
de doopkapel zijn vervaardigd voor de 
vernieuwing van 1924.

De banken zijn in 1897 door aannemer 
J. Leemreis vervaardigd van ‘Zuid-
Duitsch’ hout. In 1946 zijn enkele banken 
bijgemaakt in dezelfde stijl. Het orgel 
uit 1949 is vervaardigd door de firma 
Pels te Alkmaar. Tenslotte heeft in 1968 
een versobering van het priesterkoor 
plaatsgevonden.

Vervolg Hengelo
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H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314, 
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep
Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,  
Dini Compas-Nijenhuis, 06-40594236;  
Annie Stapelbroek, 0314-641477

PCI: email: keijenborg@pci12apostelen.nl 

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper 
Het parochiesecretariaat is geopend 
op donderdagmorgen van 10.30 uur 
tot 11.00 uur. Telefoon 0575-461314. 
Voor spoedgevallen bij een overlijden of 
spoedbediening belt u de parochiewacht. 
Telefoon 06 10 31 96 38 Contactpersoon 
voor Zelhem: De heer J. Waalderbos, 
Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, 
tel. 0314-623809.

Stichting R.K. Begraafplaats 
Keijenborg
Contactpersoon: Mevr. J. Lamers 
tel. 0575 – 464162 email : 
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; 
website www.begraafplaatskeijenborg.nl
De geldende tarieven kunt u vinden op de 
website onder ‘Tarieven’

Overleden
Hendrik Hofstede, 93 jaar op 15 mei 
2023; Willemien Hermans-Hofstede,  
81 jaar op 25 juni 2023 

Parochiële startviering verplaatst 
naar zondag 27 augustus om 
10.00 uur in Zutphen !! 

Kerkdienst 
gemist
Alle vieringen, ook 
vanuit Zutphen, zijn 
te beluisteren via 
Kerkdienstgemist 
(v/h kerkradio): www.12apostelen.nl/
locatie Keijenborg.

Vastenactie: “ Samen 
onderweg”
Voorlopige opbrengst is 1.142, - euro. We 
weten nog niet wat de acceptgiro’s hebben 
opgebracht.
Vrijwilligers  hartelijk dank voor het 
ophalen van de vastenzakjes en dank voor 
jullie inzet! Velen doen dat al héél véél 
jaren. U allen bedankt voor uw bijdrage 
voor de projecten in Zuid-Soedan.
Werkgroep MOV

Bezoekersgroep
Voor veel mensen is een goed gesprek 
balsem voor de ziel. Ook binnen onze 
geloofsgemeenschap is een goed gesprek 
mogelijk. Mensen die graag eens zouden 

willen praten met iemand uit onze 
bezoekersgroep kunnen contact opnemen 
met Ria Boers. Ook mensen die namens 
de bezoekersgroep zelf (alleen of met zijn 
tweeën) mensen zouden willen bezoeken 
kunnen contact met haar opnemen. 
Schroom niet, trek aan de bel! 
(Ria Boers, telefoon: 0575-461938, 
mail: riaboers@upcmail.nl)

Parochiële Caritas Instelling
Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 
8, 7256 KR Keijenborg 

Nieuwe tafels en stoelen 
achter in de kerk
Afgelopen jaar hebben wij gezegd dat de 
opbrengst van de kerstmarkt besteed zal 
worden aan nieuwe tafels en stoelen achter 
in de kerk.  De oude stoelen waren uit de 
jaren 70 en hadden hun beste tijd gehad. 
De tafels die werden gebruikt waren oude 
schooltafeltjes van de St. Bernardusschool. 
Uit veiligheidsoverwegingen hebben we 
daarom besloten deze stoelen en tafeltjes 
te vervangen. Zeker nu er in de toekomst 
vaker gebruik gemaakt kan worden van 
de ruimte achter in de kerk. Zoals met 
het maandelijkse koffiedrinken na de 
viering, bij condoleren achter in de kerk en 
natuurlijk tijdens de kerstmarkt. 
Wij nodigen u dan ook uit om op de 
laatste zondag van de maand na de viering 
van 10.00 uur  deze stoelen eens uit te 
proberen! 
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Koffieochtend in de 
pastorie
Op 13 september starten we het nieuwe 
seizoen met Pauline Kuipers, die ons een 
mooie ochtend vol verrassingen komt 
bezorgen.
Na jarenlang als docent Drama/
Theater in het MBO en aan het ROC-
les gegeven te hebben, besloot Pauline 
het onderwijs vaarwel te zeggen en 
zich te specialiseren als Zelfstandig 
Ondernemend trainingsacteur. (Website: 
www.jezelfverbazen.nl). In het rollenspel 
neemt zij als acteur en co-trainer haar 

vakkennis en letterlijke levenservaring 
mee. Daarnaast treedt zij al 22 jaar samen 
met haar buurvrouw Gerda op “The 
neighboursisters.nl “, in heel Nederland.  
Gezelligheid, acts, dans en zang. Zij doet 
en onderneemt, wat bij haar past en waar 
zij anderen ook nog eens een plezier 
mee kan doen. Ieder mens wil gezien en 
gehoord worden. 
Haar thema deze ochtend zal zijn: “Lef” 
en ze gaat daarover ook een lied zingen. 
Ik ben ontzettend blij, dat Pauline op 
deze ochtend ons wil verrassen met 
haar verhaal en voordracht. Zij is geen 
onbekende hier in Gorssel, ook lid van 
onze geloofsgemeenschap en haar zoon en 
dochter zijn jaren misdienaar geweest hier 
in Joppe.

Op woensdag 13 september a.s. om 10.00 
uur bent u allen van harte welkom.
Het is wel fijn als we weten op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen en ook 
als u opgehaald wilt worden graag een 
telefoontje naar: Puck Vork: 0575–490500 
of Janny Engelsman: 0575-490434

Kopij John Auping SJ
Als wij in Joppe een heilige Mis hebben 
dan deelt pater Auping zijn commentaar 
gewijd aan de lezingen van de betreffende 
zondag met ons. Wij zijn pater Auping 
zeer erkentelijk voor zijn inspirerende 
woorden en wensen u veel devotie bij het 
lezen. Kopie staat op de site en ligt in de 
kerk.

Vervolg Joppe
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H. Willibrord - Olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451454, 
bgg 0575-452815.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: redactie@12apostelen.nl
E-mail: t.lebbink2@gmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep
Jan den Hartog, voorzitter, 452815
Alex Gerritsen 450950

Parochieadministratie/begraafplaatsbeheerder
Thea Lebbink, 451454; t.lebbink2@gmail.com

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457, 
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur. 
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en 
intenties). 
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl 

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 0573-251115; Paul 
Wuts, pm., 0573-460149; Ben Hemmer, secr., 0573-257791.

Pastoraatgroep Thea van Huijstee, 0573-258442.

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Lochem zoekt verbinding 
en nodigt uit
Kerksluitingen zijn ingrijpende processen 
die ons allen raken. Natuurlijk ontkom 
je niet aan kerksluitingen gezien de 
snelle ontkerkelijking in de Westerse 
wereld., maar het verplicht je als 
gelovige wel hier zorgvuldig mee om 
te gaan. Het principe van hoor en 
wederhoor moet leidend zijn om tot een 
oplossing te komen, het is immers een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Het is verdrietig dat de meeste kerken 
in onze parochie moeten sluiten. Alleen 
de kerken in Zutphen, Keijenborg en 
Lochem blijven open. Dit legt een extra 
druk en verantwoordelijkheid op onze 
geloofsgemeenschap om het katholieke 
geloof in de omgeving van Lochem 
vitaal te houden. Ondanks dat we onze 
geloofsgemeenschap nog goed draaiende 
kunnen houden met de vele vrijwilligers 
zoals kosters, voorgangers, lectoren, 

twee koren met hun dirigenten, organist 
en pianist en vele anderen die bijdragen 
aan onze vieringen, zou het on-Bijbels en 
egoïstisch zijn om op onszelf te blijven. 
We hebben ook de ander nodig om samen 
kerk te zijn. Sluiting van kerken betekent 
niet dat de betrokken parochianen 
automatisch naar de nog geopende kerken 
gaan, immers de kerk is geen supermarkt 
waar je zo maar binnenstapt. Maar het zou 
mooi zijn om er wel zo binnen te stappen 
en je thuis weten te voelen.

Wij missen de goede contacten die we in 
het verleden hadden binnen ons cluster 
Quintus (Vorden, Joppe, Brummen en 
Zutphen) en dat geldt ook voor Ruurlo en 
Borculo waarmee we ons goed verstaan. 
Het zijn de buren waarmee we lief en 
leed kunnen delen om samen kerk te 
zijn. Daarnaast ligt er bij onze buren een 
groot potentieel aan deskundigheid en 
vrijwilligers die betrokken willen blijven 
bij het katholieke kerkgebeuren. Dat 
geeft een mogelijke kans om samen te 
groeien. Daarom willen we na de vakantie, 
als locatieraad/pastoraatgroep St. 
Josephkerk, onze naaste buren (Vorden, 
Joppe, Ruurlo en Borculo) uitnodigen 
voor gesprek over wat we voor elkaar 
kunnen betekenen om samen gestalte 
te geven aan hetgeen we graag zouden 
willen. Brummen zal zich meer thuis 
voelen bij Zutphen, maar vergeet straks 
niet jullie prachtig Leijser-orgel in de 
St. Josephkerk te beluisteren.

Locatieraad/pastoraatgroep

Verloting van paaskaarsen
Op 18 juni jl. was er in de Gudulakerk 
een inspirerende oecumenische viering 
waarin Ds. Leonard van Wijk voorging. 
De viering stond in het teken van de vele 
milieu-acties gerelateerd aan de lezing 
uit Lucas 14: 15-24. Het sprekende thema 
van de viering was: “De straat op!”

Oecumenische viering 
zondag 17 september
De gezamenlijke kerken in Halle, 
Keijenborg en Zelhem organiseren 
tweemaal per jaar een oecumenische 
viering. Dit jaar zal de dienst worden 
gehouden op zondag 17 september 2023 
om 10.00 uur in de St. Jan de Doperkerk 
te Keijenborg. Voorganger zal zijn 
pastoraal werker mw. Carin Timmerman.   
Namens de werkgroep oecumenische 
vieringen wordt u hierbij van harte 
uitgenodigd. 

Afscheid Lectrices
In de loop van anderhalf jaar tijd zijn 
drie van onze lectrices gestopt. Annie 
Welling en Dorothe de Valk stopten in 
verband met ziekte. Wij danken hen 
voor de trouwe inzet en wensen hun 
het allerbeste toe. Ook Annie Niesink is 
gestopt na 36 jaar lectrice te zijn geweest. 
Een prestatie op zich! Ook Annie danken 
we voor haar jarenlange inzet voor onze 
geloofsgemeenschap. Mocht men de wens 
hebben om ook iets voor de kerk te doen, 
aarzel dan niet en laat het ons weten. 
Zonder vrijwilligers geen kerk! 

Locatieraad/pastoraatgroep

Bedevaart Kevelaer
Op zaterdag 2 september a.s. zal de 
jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer weer 
plaatsvinden. Thema van dit jaar is: 
‘Heb vertrouwen, Ik ben het.’ Ook vanuit 
Keijenborg willen we graag weer met 
een groep naar het mooie Kevelaer. Voor 
deelname kunt u zich aanmelden bij Trees 
Beuwer-Schenning of bij het secretariaat
(Treesbeuwer.schenning@gmail.com) 
(secretariaat@12apostelen.nl 
tel. 0575-7113100) Wilt u vooraf graag 
contact met iemand van onze eigen 
geloofsgemeenschap, neem dan contact 
op met Dini Nijenhuis 06-40594236. Hoe 
meer zielen hoe meer vreugd! 

Vervolg Keijenborg
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H. Willibrord - Ruurlo
Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456; 
info@willibrordkerkruurlo.nl 
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of 
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: w.bremer01@gmail.com 
Opgave gebedsintenties bij Anny Strijker; 452652;  
anny@strijkerweb.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
Willy Bremer, secr. 06 15297947; Theo te Brake, pm., 453511; 
Harry Kasteel, 452492; Anny Strijker, 452652;  
Jos Rouwhorst, 453251, Jan Vreman, 06 22571139.

PCI: email: ruurlo@pci12apostelen.nl 

Familieberichten
Op 27 mei 2023 is Agnes Johanna 
Gerarda Geverink-Bomers overleden. 
Zij is 87 jaar geworden. Agnes is in 
besloten kring gecremeerd.
Op 4 juli 2023 is Franciscus Antonius 
Spekschoor overleden. Hij is 86 jaar 
geworden. De uitvaart en de crematie 
heeft in besloten kring plaats gevonden.

Hemelvaartviering op het 
“Klooster” in Ruurlo
Op een prachtige plek werd de traditie 
van de Hemelvaartviering ook dit jaar 

weer in de open lucht voortgezet. Zoals 
u wellicht weet, stelt boerderij het 
Klooster hier al jarenlang de ruimte voor 
beschikbaar. Het Klooster, een wel heel 
toepasselijke naam en dus een heel goede 
plaats voor een dergelijke viering. Wist u 
bijvoorbeeld dat de naam zijn oorsprong 
vindt in de hervorming? Rond 1700 
werd de oude schuur hier als schuilkerk 
gebruikt. Het gebouw mocht in die tijd 
van de buitenkant niet als katholieke kerk 
herkenbaar zijn. Vandaar dat de oude 
schuur hier een goede keus was. Vóór een 
dienst schijnen in die tijd de zogenaamde 
klopjesvrouwen bij veel huizen en 
boerderijen langs te zijn gegaan en met 
het kloppen op de deur aan te gegeven te 
hebben dat er een viering gepland stond. 
De term klopjesvrouwen is nog terug te 
vinden in straatnamen als Kloppendijk of 
Kloppendiek.
Onder het genot van een mooi zonnetje 
werden de koffie, thee, stoelen en de 
geluidsinstallatie klaargezet. Ondertussen 
ging een groep wandelaars vanaf 9:00 
uur een bezinningswandeling in de 

omgeving maken. Daarnaast werden de 
instrumenten  door muziekvereniging 
Crescendo uit Hengelo al flink 
opgewarmd. 
Om 10:30 uur begon de heel goed 
bezochte dienst. Er was gekozen voor 
een heel mooi thema: “Oog hebben voor 
elkaar”. Dit thema werd door voorganger 
Jan Vreman in een actuele overweging 
toegelicht. Van oog hebben voor elkaar 
in je eigen kleine omgeving tot de vele 
oorlogen die momenteel plaatsvinden. 
Met het oog op de vredesweek (16 t/m 
24 september) was dit dan ook een heel 
toepasselijk thema. De opbrengst van een 
van de collecties is dan ook geheel naar 
Oekraïne gegaan. 
Na de dienst bleef nagenoeg iedereen 
onder het genot van koffie, thee en 
meegebrachte (zelf gebakken) cakes en 
koeken gezellig hangen. Al met al een zeer 
geslaagde viering. Natuurlijk hopen wij 
dat de stichting “behoud Willibrord kerk 
Ruurlo” in de toekomst niet op zoek hoeft 
te gaan naar een schuilkerk. Gelukkig 
we al wel hebben begrepen dat Herman 
Geerligs het Klooster voor de volgende 
Hemelvaartviering weer beschikbaar wil 
stellen.

Aankondiging 
seniorenmiddag
Bij voldoende deelname is de bezoek-
groep van plan weer een seniorenmiddag 
te organiseren op 10 oktober. Alle 
parochianen van 75 jaar en ouder 
worden hiervoor uitgenodigd. U krijgt 
nog een persoonlijke uitnodiging van uw 
wijkcontactpersoon. Maar noteert u vast 
de datum in uw agenda. We hopen op een 
grote deelname. 
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Na afloop van de viering werden zeven 
paaskaarsen verloot, twee van onze 
geloofsgemeenschap en vijf van de 
Protestantse Gemeente. De katholieke 
paarskaars onderscheidt zich van 
de protestantse door vijf paasnagels 
(wierrookkorrels), ingebracht om de vijf 
wonden van Christus aan het kruis te 
symboliseren. De trekking werd gedaan 
door Harm Wesselink, voorzitter van de 
diaconie van de Protestantse Gemeente. 
De verloting was zodanig georganiseerd 
dat elke geloofsgemeenschap haar eigen 
kaarsen kon loten. De kaarsen uit de St. 
Josephkerk gingen naar Corrie Heringa 
en Henny Ruiter. De opbrengst van de 
verloting, bestemd voor de Voedselbank 
Lochem, was € 202,50. Alle deelnemers 
hartelijk dank voor de bijdrage!

Kindermonument op 
Nieuwe Begraafplaats 
Op woensdag 21 juni jl. vond onder grote 
belangstelling de onthulling plaats van 
een kindermonument op de Nieuwe 
Begraafplaats door burgermeester 
Sebastiaan van ’t Erve. Het monument 
is een initiatief van de dames Yvette 
Huitema en Jeanette van der Meij. Ze 
zijn beiden moeder van een overleden 
kind en geloven dat het verlies van een 
kind ook een hele gemeenschap raakt en 
deze gemeenschap nodig is om het verlies 
samen met de naasten te kunnen dragen. 
Zij hebben zich ingezet voor de realisatie 
van een monument op het kinderhofje van 
de Nieuwe Begraafplaats, een monument 
voor naasten van overleden kinderen, 
die levend geboren zijn en ongeacht 
leeftijd zijn overleden. Het monument 

is een bloem waarop je kunt zitten en 
wordt omringd door wilde bloemen. 
Er is ook een 
mogelijkheid een 
kaarsje te branden. 
Zo is het een plek 
waar je samen 
liefdevol kunt 
herinneren. Op het 
informatiebordje 
met passende tekst 
staan de namen van 
de donateurs. Ook 
de St. Josephkerk 
staat vermeld. 
Het monument 
zorgt voor 
verbinding en 
saamhorigheid, een weten dat je niet 
alleen staat in je gemis, kortom een plek 
van herdenken in liefde.

Vervolg Lochem
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H. Willibrord - Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
email: mariaschut@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com 

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in ’t Veld, 
pm.; Nel Verheul, secr., 472144, familie.verheul@kpnmail.nl;  
Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101, 
mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

PCI: email: steenderen@pci12apostelen.nl 

Zonnige Pinksterviering 
bij Boerderijwinkel 
Horstink

Op zondag 28 mei moesten er stoelen bij 
gehaald worden om alle belangstellenden 
een zitplaats te kunnen bieden voor 
het bijwonen van de oecumenische 

openluchtdienst.
Koorleden van beide kerken verzorgden 
de zang, begeleid door Bram van Oort. 
Het thema van de dienst was: Groeikracht 
van de Geest. Prachtige bloemstukken 
omlijstten het tafelaltaar. Dominee 
Hubertien Oostdijk en Maria Schotman 
gingen voor. Mede dankzij het mooie 
weer werd het een fijne dienst met na 
afloop gezellig koffie drinken. Dank aan 
de vele vrijwilligers die hebben gezorgd 
voor de opbouw en afbouw, de bloemen, 
de koffie, het geluid. En dank aan de fam. 
Horstink voor het beschikbaar stellen van 
hun boomgaard. 

Actie zomertas

Na afloop van de oecumenische dienst 
werd er een inzameling gehouden voor 
de actie Zomertas. De opbrengst is 
besteed aan het vullen van tassen met 
spullen voor gezinnen die het niet breed 
hebben en niet op vakantie kunnen. 
Bij de gemeente konden gezinnen zich 
aanmelden. Inmiddels hebben zeven 
gezinnen een tas met inhoud gekregen ter 
waarde van 50 euro. Op de foto krijgt u 
een indruk van de tassen. 

Gezellige afsluiting van 
het tienerclub-seizoen
Op zondagavond 18 juni kwam de 
tienerclub, voor jongeren tussen 10 en 15 
jaar van beide Steenderense kerken, bij 
elkaar voor een gezellige afsluiting van het 
seizoen. De tieners kwamen maandelijks 
bij elkaar voor een programma, 
waarbij ook gezamenlijk gegeten werd. 
Het hoogtepunt van afgelopen jaar 
was de deelname aan de landelijke 
Paaschallenge. Op de avond voor Pasen 
werd deze Paaschallenge gehouden, 
waarbij in de zaal van Het Anker allerlei 
boeiende opdrachten werden uitgevoerd. 
Centraal stond daarbij het Bijbelverhaal 
over het Laatste Avondmaal en hoe de 
12 discipelen die nacht beleefd hebben. 
Bij de seizoenafsluiting op 18 juni gingen 
we gezellig barbecueën, nadat we eerst 
een fotopuzzeltocht door het dorp deden. 
De tienerclub start na de vakantie weer, 
begin september a.s.

Familieberichten
Op 28 juni is de heer Herbert 
Hermanus Riethorst overleden. 
Herbert is 76 jaar geworden. Wij wensen 
de familie veel sterkte met dit grote verlies. 

Vervolg Ruurlo

Deelkast in de 
Willibrordkerk een succes
Behoefte aan meer producten
De Willibrordkerk in Ruurlo is alle dagen 
van de week geopend van 7:00 uur ’s 
morgens tot 9:00 uur ’s avonds. “Een 
Open Kerk”, als plaats van verbondenheid 
en solidariteit. Een open kerk is er voor 
iedereen. U kunt er ook terecht om een 
kaarsje bij Maria aan te steken. 
Iedereen is van harte genodigd om levens-
middelen te doneren. Er is een deelkast 
en een ook een deel-koelkast aanwezig 
waarin u de levensmiddelen kunt achter-
laten. Ruim een half jaar geleden heeft 
de diaconie van de RK Geloofsgemeen-
schap Ruurlo deze deelplek beschikbaar 
gesteld. Er komen dagelijks mensen om 
geheel anoniem hun benodigdheden uit te 

zoeken. Het voorziet echt in een behoefte, 
want ook in Ruurlo zijn er genoeg mensen 
die moeite hebben om rond te komen.
De actie is een succes, want de gebrachte 
levensmiddelen zijn altijd snel weer weg.
Er is daarom een grotere behoefte aan 
nieuw gebrachte levensmiddelen. Als de 
kast leeg is dan vult de diaconie eenmaal 
per week de kast met producten, maar 
het zou geweldig zijn dat mensen die het 
kunnen missen ook wekelijks even bin-
nenlopen om wat levensmiddelen achter 
te laten.
Nu velen in de zomer genieten van 
vakantie of leuke uitjes, is een extraatje 
voor zovelen die dat niet kunnen een 
mooi gebaar. Aandacht en zorg voor 
onze medebewoners in Ruurlo is en blijft 
mensenwerk. 
U kunt ook een gift overmaken aan de 
diaconie voor het wekelijks bijvullen van 
de kast. 

Bank nr is NL27RABO0336 6857 93 
t.n.v. RK Kerkkoor/Deelkast.
Dank voor uw gift.
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286, 
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl 
Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029 
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: j-m.holtslag@tele2.nl

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;  
Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,  
06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl 

Vervolgoverleg tussen 
beide kerken
Donderdag, 15 juni jl. was wederom een 
overleg tussen een afvaardiging van de 
PKN Wichmond en de Rooms-katholieke 
geloofsgemeenschap. Het begint een goede 
traditie te worden elkaar regelmatig te zien 
en het is mooi te merken dat de banden 
nauwer worden en de samenwerking 
steeds makkelijker gaat. 
Net zoals in eerdere vergaderingen doen 
beide kerken verslag van wat er zoal 
binnen de eigen geloofskring speelt en 
lichten de laatste stand van zaken toe. Heel 
veel nieuws is er op dit vlak niet te melden. 
We staan stil bij het naderend vertrek van 
ds. Tim Wiersum. Jammer! Tim is groot 
voorstander van de oecumene en ziet deze 
als een bouwsteen voor een (nog) grotere 
verbondenheid binnen onze dorpen. We 
gaan zijn bevlogenheid en enthousiasme in 
onze vergaderingen missen!
We bespreken de organisatie van de drie 
vieringen met de school. Deze zullen zijn 
op:
• Donderdag, 28 september (opening 

schooljaar) om 11.00 uur in de 
Willibrorduskerk’;

• Donderdag, 21 december (kerstviering)  
om 11.00 uur in de Protestantse kerk; 
en

• Donderdag, 28 maart 2024 (Pasen) om 
11.00 uur in de Protestantse kerk.

Ook kijken we al ver vooruit en 
stellen de datum van de gezamenlijke 
nieuwjaarsreceptie vast. Deze zal zijn 
op zaterdag, 6 januari 2024 in de 
Willibrorduskerk, aansluitend aan de 
viering om 17.00 uur. En helemaal leuk, 
de bakwedstrijd komt terug. Datum: 
zaterdag, 16 september vanaf 13.30 uur. 
Het plan zoals het er nu ligt is om er een 
nog groter spektakel van te maken. Dit 
mag u niet missen, dus noteer de datum 
alvast in de agenda. Meer informatie volgt 
in de beider parochiebladen maar houdt 
graag ook de affiches die verspreid zullen 
worden in de gaten. 
Het laatste punt dat ter tafel komt is 
dat we gaan onderzoeken of we niet ook  
andere partijen in onze dorpen kunnen 
betrekken bij onze nauwe samenwerking. 
We houden u op de hoogte.
De datum voor de volgende vergadering 
wordt vastgelegd: maandag, 15 januari 
2024, 13.30 uur in de nieuwe sacristie van 
de Willibrorduskerk. Maar eerst gaan we 

genieten van de zomer.

Oecumenische 
openluchtviering  
zondag 20 augustus
De feestweek in Vierakker/Wichmond 
wordt ook dit jaar weer ingeluid met 
een oecumenische openluchtviering. 
Het thema van de viering is Verbinding 
maken. De traditionele feestweek die 
wordt georganiseerd door het Oranje-
comité is een van de belangrijkste 
evenementen die ons bindt. Aan veel 
activiteiten die georganiseerd worden 
gaan maanden van voorbereiding 
vooraf, waarbij velen van onze 
dorpsgemeenschap zijn betrokken. Het 
samenwerken naar een grootse feestweek 
geeft een groot saamhorigheidsgevoel. 
In de oecumenische viering waarmee we 
de feestweek starten willen we speciaal 
uiting geven aan dit samenwerken: 
verbinding maken.

De viering zal worden voorgegaan door 
Zwennie Langwerden en Jan Marijnissen, 
maar veel andere dorpsgenoten zullen 
erbij worden betrokken. Ook is er een 
activiteit voor de kinderen.
De viering is dit jaar bij de R.K. 
Willibrorduskerk en begint om 10.00 uur.

Startzondag 2023
Op zondag 3 september organiseert de 
protestantse gemeente haar jaarlijkse 
startzondag. Ook onze geloofsgemeenschap 
is hiervoor uitgenodigd. Er  wordt om 9.15 
uur gestart met een ontbijt, dat buiten bij 
de Remigiuskerk plaatsvindt. Bij slecht 
weer in het Anker. Het thema is: ‘Ga mee’. 
Samen eten schept verbondenheid. Om 10 
uur begint dan de dienst in de kerk. Om het 
geheel extra feestelijk te maken vragen wij 
u een paar bloemen uit uw eigen tuin mee 
te nemen als aankleding van de tafel (voor 
vaasjes wordt gezorgd). Ook de cantorij 
aangevuld met leden van het koor van de 
katholieke kerk en de kinderkerk zullen 
extra kleur geven aan het geheel. Mocht u 

buren, vrienden, kinderen, kleinkinderen 
mee willen nemen; heel graag. Iedereen is 
welkom. Wij zien met plezier naar u en het 
ontbijt uit.

Koffiedrinken
Op zondag 10 september en zondag 8 
oktober drinken we koffie na de dienst.

Vaandelhulde met de 
kermis
Op vrijdagmorgen 15 september zal 
pastoor Scheve de vaandelhulde van de 
kleine schutterij in ontvangst nemen. Dit 
is een mooie traditie tijdens de kermis. 
Voor de kerk staat een met bloemen 

versiert paaltje die door de bielemannen 
wordt omgehakt, terwijl de trommelaars 
dit begeleiden. Daarna wordt het vaandel 
geslagen, ook weer met trommelmuziek 
begeleidt. De kinderen krijgen daarna 
wat lekkers en de stoet zet zich weer in 
beweging naar het volgende adres. 

Oecumenische dienst
Het duurt nog even, maar we brengen 
het toch vast onder uw aandacht. Op 15 
oktober om 10 uur is er een oecumenische 
dienst in de protestantse kerk. Het 
thema gaat over je thuis voelen. Waar 
voel jij je thuis? Is een ‘thuis’ wel zo 
vanzelfsprekend? U kunt hier vast eens 
over nadenken.



26       Uit de geloofsgemeenschappen

Terugblik

Katholieke Kerk Vorden 
neemt met bisdommelijke 
onderscheiding afscheid 
van dirigent en koor
Op zondag 18 juni werd tijdens een 
bijzondere viering dirigente Ans Strik 
in het zonnetje gezet en ontving ze een 
bijzondere onderscheiding van het bisdom. 
In die viering werd ook afscheid genomen 
van het 4-stemmig koor Cantemus 
Domino. Een goed gevulde kerk genoot 
van een gedenkwaardige gebeurtenis.

Ans Strik ontvangt 
Willibrord plaquette
Kort voor deze viering is Ans Strik 80 jaar 
geworden. Ze heeft er dan 60 jaren (!) als 
dirigente opzitten. In de viering werd ze 
namens de Vordense geloofsgemeenschap 
toegesproken door Jaap Harmsen. Hij 
liet in het kort de muzikale levensloop 
van Ans Strik de revue passeren. De 
basis van haar muzikale loopbaan is lang 
geleden al gelegd in het gezin waarin ze 
opgroeide. Niet alleen broers en zussen, 
maar ook viool, accordeon, gitaar, piano 
en orgel speelden daarin een rol. Ans 
is op 20-jarige leeftijd begonnen in de 
kapel van het Fatima-tehuis te Wehl. Ze 
begeleidde daar een koor dat bestond uit 
nonnen. Ook toen al was de beloning voor 
een dirigente beperkt: haar honorarium 
bestond in het begin uit een pot honing en 
een doos eieren.

Ans Strik heeft op heel wat plekken in 
katholieke kerken in de Achterhoek en 
omstreken gedirigeerd: o.a. in Wehl, 
Nieuw-Wehl, Didam, ’s-Heerenberg en 
Vorden. In totaal dus 60 jaar, waarvan 26 
jaar als dirigente van Cantemus Domino 
in Vorden. Haar respectabele leeftijd, de 
lange staat van dienst én de reorganisaties 
in de Katholieke Kerk maakten dat 18 juni 

een “natuurlijk” moment was om afscheid 
te nemen.
De bijzondere inzet van Ans wordt niet 
alleen in Vorden gewaardeerd, maar in 
het hele Bisdom. Om die reden kreeg 
Ans Strik door pastor Joost Baneke de 
Willibrord plaquette uitgereikt. Die wordt 
zelden uitgereikt, en dan alleen aan 
gelovigen die een meer dan gewone inzet 
voor de kerkgemeenschap en het Bisdom 
hebben geleverd. In het geval van Ans 
Strik is daar geen twijfel over. Ans gaat nu 
(eindelijk) met pensioen. 

Afscheid kerkkoor 
Cantemus Domino
In deze bijzondere viering werd ook 
afscheid genomen van het kerkkoor 
Cantemus Domino. Dit 4-stemmig koor 
is in 1974 ontstaan uit het toenmalige 
herenkoor en dameskoor. Dat is dus 49 
jaar geleden! Cantemus Domino heeft 
dus 49 (!) jaar lang de vieringen muzikaal 
ondersteund. In de loop der jaren zijn 
diverse andere koren al gestopt. Dat 
bekent dat Cantemus Domino de laatste 
jaren de enige muzikale pijler van de 
katholieke kerk in Vorden was. Een 
zware en verantwoordelijke taak die het 
koor met verve heeft vervuld. Tijdens 
deze bijzondere viering kon men voor de 
laatste keer genieten van de prachtige 
4-stemmige zang van Cantemus Domino. 

Gelukkig gaan de zangers nog wel door 
als cantor-koor ter ondersteuning van 
de samenzang in vieringen, daarbij 
ondersteund door organiste Ineke 
Peterse. Maar het definitieve 4-stemmig 
slotakkoord heeft in deze viering 
geklonken. Op bijgaande foto’s ziet u voor 
de laatste keer Ans Strik en Cantemus 
Domino. 

Ook de koorleden ontvingen voor hun 
jarenlange inzet een onderscheiding. 
Met een knipoog (!) van de spreker 
ontvingen zij de onbekende pauselijke 
onderscheiding “honorem peculari”. 
Een bijzondere onderscheiding die 
zo onbekend is dat zelfs de Paus in 
Rome er niets van weet. Voorzitter Ria 
van der Linden nam van voorzitter 
pastoraatsgroep Jaap Harmsen de 
pauselijke oorkondes ten behoeve van de 
koorleden in ontvangst. 

Vooruitblik
Wegens verplaatsing van de startviering 
naar 27 augustus zal de eigen werkgroep 
op zondag 3 september een woord- 
en communieviering verzorgen. De 
oecumenische startviering met als thema: 
“Ga mee!” is op zondag 17 september om 
10.00 uur in de Dorpskerk.

Een eveneens belangrijke datum is 
maandag 9 oktober. Met inloop vanaf 
19.30 uur wordt om 20.00 uur een 
speciale parochieavond gehouden. 
Agenda: Wat gebeurt er met onze kerk 
en hoe gaat onze geloofsgemeenschap 
verder. Noteert u de datum vast!

Namens de locatieraad en 
pastoraatgroep: Ton Rutting

Overleden
Op 27 juni overleed Leis Waarle-
Besselink op de leeftijd van 84 jaar. De 
crematie vond in besloten kring plaats in 
Zutphen op maandag 3 juli.
Moge zij rusten in vrede.
Wij wensen kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte nu zij binnen negen maanden 
beide ouders moeten missen.

Christus Koning / H. Antonius  
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735, 
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.30-12.00; donderdag 9.30-11.00.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage); 
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting, 
553527; Ab Hartelman, pm., 06-31371011

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 06 54906763;  
Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322;  
Gerard Eijkelkamp, 552914.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl 
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Oproep bezorger 
Onderweg
Wij hebben dringend behoefte aan 
nieuwe bezorgers van ons parochieblad 
Onderweg. Het betreft wijk 111: de Hoven 
omgeving Weg naar Voorst, Akkerstraat 
Dwarsstraat en wijk 122 de Weerdslag 1 
t/m 99 en 2 t/m 98.
Mocht u dit blad willen bezorgen, 
dan kunt u contact opnemen met 
ons secretariaat op dinsdagochtend 
tussen 9.00 en 11.00 uur. Telefoonnr. 
0575 527080 of per email info@stjan-
emmanuel.com.

Met vriendelijke groet,
Secretariaat RK GG Sint Jan-Emmanuel.

Vrijwilligers 
koffieschenken gezocht
De koffiegroep van de St. Jan is dringend 
op zoek naar versterking. De vrijwilligers 
starten op zondag rond 9.15uur en zijn 
rond 12.15uur klaar. Werkzaamheden 
zijn koffie en theezetten, kopjes en 
benodigdheden klaarzetten, koffie/
thee schenken en na afloop de spullen 
opruimen. Hebt u interesse of wilt u meer 
informatie? Neemt u dan contact op met 
Carla Piek, tel: 0575-527128. 

Gregoriaans Getijdenkoor 
St. Jan, een nieuwe 
dirigent
Na een periode van ongeveer 6 jaar heeft 
Jeroen Pijpers het koor laten weten zijn 
werkzaamheden als dirigent te zullen 
beëindigen, om zijn horizon te verbreden 
en ruimte te scheppen voor nieuwe wegen. 
Hij wil zich meer gaan toeleggen op het 
deelnemen aan en het begeleiden van 
ensembles. Als professioneel pianist en 
organist heeft hij zijn sporen al verdiend.
Hoewel zijn mededeling te stoppen voor 
ons niet geheel onverwacht kwam zal 

het gemis er niet minder om zijn. Jeroen 
heeft een grote liefde voor en kennis van 
kerkmuziek, met name in het gregoriaans. 
Onder zijn leiding heeft het koor 
belangrijke zang technische vorderingen 
gemaakt. Daarnaast hebben wij, evenals 
de vele bezoekers tijdens de vieringen, 
kunnen genieten van zijn prachtige stem.
Intussen heeft het koor een opvolger 
kunnen benoemen, Jaap Roos.

Jaap is in Zutphen en wijde omgeving 
geen onbekende. Naast professioneel 
zanger, als bas-bariton, is hij zangdocent 
en dirigent. Intussen heeft hij een aantal 
vespervieringen van het Getijdenkoor 
bezocht. Vol overgave en enthousiasme 
is hij genegen het dirigeerstokje op te 
pakken om ons verder te bekwamen in 
het gregoriaans gezang en mede vorm te 
geven aan de spirituele belevingen van de 
vieringen.

Intenties:
13/8: pastoor Wim Jongerius; 
27/8: Gerard en Marietje Lebbink; 
10/9: Gerard en Marietje Lebbink; 
24/9: Gerard en Marietje Lebbink; 
8/10: Gerard en Marietje Lebbink. 

Het Gemengd Koor 
Emmanuel bestaat 60 jaar!
“Ik ben blij dat ik toch nog meegegaan 
ben”, zei een van de koorleden na het uitje 
dat het bestuur van het Gemengd Koor 
georganiseerd had ter gelegenheid van het 
60-jarig jubileum. Zij had lang geaarzeld 
omdat ze het gezien haar lichamelijke 
conditie wellicht niet aan zou kunnen. Met 
de steun van de andere koorleden lukte het 
echter wel en werd het een vermoeiende 
maar zeer geslaagde dag.
Vooruitlopend op de officiële viering van 

deze mijlpaal bij het feest van Sint Caecilia 
in november, was er een bijzondere 
‘ervaring’ op poten gezet die hopelijk nog 
lang in de herinnering zal blijven bestaan. 
‘Herinneringen’ zou ook het thema van het 
uitje kunnen zijn. Herinneringen aan het 
‘Rijke Roomse Leven’, aan het verleden 
van de kerk in Zutphen en (een van) haar 
pastorale voorgangers en natuurlijk de 
geschiedenis van het koor zelf.

(Wordt vervolgd in Onderweg nr. 7)

Overleden:
15/6: Antonius Theodorus Gerardus 
Meijer, 80 jaar

Middagpauzediensten
Iedere donderdag, 12.15uur-12.30uur 
(Lutherse kerk, Beukerstraat 10 in 
Zutphen; vanaf 12.00u kunt u luisteren 
naar orgelspel)

Kopij
Inleverdatum kopij volgende Onderweg: 
15 september

Emmanuel / H. Johannes de Doper  
Zutphen
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen, 0575-527080, 
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com
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Tabernakel en godslamp
in Ruurlo

Bij de opening van de H. Willibrordkerk, ruim 150 jaar geleden, 
mochten een fraai tabernakel en bijbehorende godslamp 
natuurlijk niet ontbreken. Zoals u op de afbeeldingen kunt 
zien zijn beide objecten ware kunstwerken. De godslamp is 
een olielamp die in een met de hand gesmede houder is vervat. 
Het tabernakel is redelijk strak vormgegeven, waarbij de deur 
voorzien is van de nodige edelstenen. 
Maar waar gaat het bij deze beide objecten om? Gaat het om de 
fraaie vormgeving of is er meer? 

Eerst het tabernakel, ook wel sacramentshuis genoemd. 
Tegenwoordig is – in de Rooms Katholieke Kerk – het 
tabernakel een, meestal rijk versierde, brandwerende kluis 
waarin de geconsacreerde hosties worden bewaard in een 
ciborie. Na een eucharistieviering houdt de werkelijke 
tegenwoordigheid van Christus onder de gedaanten van 
brood en wijn niet op. Brood en wijn blijven wat zij in de 
eucharistieviering geworden zijn: het lichaam en bloed van 
Christus. Zolang het geconsacreerde brood aanwezig is, 
is de verrezen Heer aanwezig in het Heilig Sacrament. De 
overgebleven hosties worden daarom met eerbied bewaard in 
het tabernakel. 

De godslamp, altijd in de buurt van het tabernakel, is een 
olielampje dat blijft branden zolang het Heilig Sacrament in het 
tabernakel aanwezig is. Een fraai geheel, maar ook hier moeten 
we verder dan de buitenkant kijken. Het belangrijkste onderdeel 
hiervan is het vlammetje van de olielamp dat nagenoeg het 
gehele jaar z’n licht uitstraalt. Op Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag, de dagen waarop het tabernakel 
leeg moet zijn, is de godslamp gedoofd: het Heilig Sacrament is 
immers niet aanwezig. 
De geconsacreerde hosties worden dan naar de sacristie 
gebracht, waarbij een misdienaar een brandende kaars draagt 
als godslamp.

De godslamp getuigt van Christus’ werkelijke tegenwoordigheid 
en herinnert eraan dat de kerk op bijzondere wijze huis van 
God is. Net als in de meeste andere kerken heeft de godslamp in 
Ruurlo een rood glas, dit om de lamp duidelijk te onderscheiden 
van de ‘gewone’ kaarsen en lampen in de kerkruimte.

Het kleine vlammetje biedt – net als de vele vlammetjes bij 
Maria – een heel belangrijk lichtpuntje in deze vaak hectische 
wereld. 


