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Geloven en vertrouwen in de toekomst 

Tijdens de vele bijeenkomsten waar mensen van de 
pastoraatgroepen, locatieraden, het team en het 
bestuur aanwezig zijn voor overleg beginnen we altijd 
met een moment van bezinning. Aan het begin van deze 
eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we dat doen 
met een kort gedicht. 

We wensen u allen een Zalig Nieuwjaar en Gods zegen.

Krijgt de kerk een nieuw gezicht

Zoveel mensen zoveel zinnen,  Naar de hoogte, diepe dalen,
kerken dicht maar toch vooruit.  naar geluk, verdriet en pijn
Vlam die brandt van stil verlangen,  om te vieren en te troosten,
Licht van hoop, gaat echt nooit uit.  om er voor elkaar te zijn. 

Eén in zin, in woord, geloven,  Open staan voor andere wegen,
ieder op zijn eigen wijs,    zoekend naar het Levend Licht.
ieder mens zijn eigen waarde;  in dát Licht vragen we Uw zegen;
met elkaar gaan wij op reis.   krijgt de kerk een nieuw gezicht.

Twee sporen die we gaan

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we de geloofsgemeenschapen hebben 
gevraagd een plan te maken hoe invulling te (kunnen) geven aan ‘Lokaal Geloven’ met 
activiteiten waarin ontmoeting, omzien naar elkaar en leefbaarheid centraal staan. Alle 
geloofsgemeenschappen hebben plannen ingediend en zijn op hun eigen plek bezig deze plannen 
verder uit te werken. Ook zien we dat er op sommige plekken initiatieven worden genomen om te 
kijken of de kerk een andere bestemming kan krijgen maar toch behouden kan blijven als gebouw 
in het dorp. 

Tijdens het proces van kerksluiting volgen we twee sporen. In het eerste spoor staat de 
plaatselijke geloofsgemeenschap centraal. Voor het pastoraal team staan daarin de volgende 
vragen centraal. Hoe kunnen we de plaatselijke geloofsgemeenschap begeleiden en 
ondersteunen bij het zoeken en verkennen van kansen en mogelijkheden om zelf drager te 
worden van activiteiten waarin ontmoeting, omzien naar elkaar en leefbaarheid centraal staan? 
Kan de plaatselijke geloofsgemeenschap ook zonder kerkgebouw op ‘eigen kracht’ verder?  
Of komen we samen tot de conclusie dat een andere weg beter past? 

Samen onderweg

Over de toekomst van de parochie, de geloofsgemeenschappen en de gebouwen

parochie HH. Twaalf Apostelen



In het tweede spoor staat het zoeken naar een nieuwe passende bestemming voor het 
kerkgebouw centraal. Dit deel van het proces vraagt van het parochiebestuur om zorgvuldig 
overleg met alle betrokkenen. Bij dit proces spelen ook andere partijen een rol. 

Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben het document ‘Voortgang proces 
kerksluiting’ geschreven. Hierin wordt het verloop van het proces van kerksluiting beschreven. 
Begin december 2022 is het document naar de pastoraatgroepen en locatieraden van onze 
geloofsgemeenschappen verzonden. 
U kunt dit document vinden op de website van onze parochie onder het kopje ‘Toekomst Parochie’. 

Stappen in het proces

Voor elke geloofsgemeenschap is het proces anders. Op sommige plekken zien we nieuwe 
initiatieven ontstaan en we zien ook dat sommige locaties een beperkt plan voorstellen (als gevolg 
van heel weinig draagkracht van vrijwilligers) en daarmee aan de slag gaan. Soms is de gedachte 
dat juist door klein te beginnen er toch weer iets kan groeien. Maar we ervaren ook dat sommige 
geloofsgemeenschappen aangeven dat zelfs een beperkt plan niet haalbaar is. 

Als pastoraal team en parochiebestuur zijn en blijven we met alle geloofsgemeenschappen in 
gesprek. 
Het afgelopen jaar en in de loop van dit jaar richten we onze aandacht in eerste instantie op de 
geloofsgemeenschappen van Borculo, Olburgen en Vierakker. Maar we blijven ook betrokken 
bij de plannen en de uitwerking van de genoemde sporen op de andere locaties. We schuiven 
op verschillende momenten aan bij overleg. Samen kijken we met de pastoraatgroepen en 
locatieraden wat de mogelijkheden zijn. 

Tijdens het overleg op 12 oktober 2022 met alle pastoraatgroepen en locatieraden van onze 
parochie is het verzoek gekomen om een pagina ‘Lokaal geloven’ op te nemen in het parochieblad 
Onderweg. Daar kunnen allerlei initiatieven van de verschillende geloofsgemeenschappen worden 
opgenomen, dit om elkaar te inspireren en waar mogelijk elkaars goede ideeën over te nemen. 
Misschien kunnen geloofsgemeenschappen elkaar op deze manier vinden en een gezamenlijk 
project starten. We zien dat de dames- en herenkoren van onze hele parochie al bij elkaar komen 
om samen te zingen in drie vieringen voor Pasen. We willen dat initiatief ook opstarten met de 
middenkoren. 

Stap voor stap gaan we samen met de geloofsgemeenschappen kijken welke ideeën en 
initiatieven op ons pad komen en waar we als parochie samen aan gaan werken en elkaar gelovig 
kunnen blijven inspireren. 
Samen met de mensen uit de geloofsgemeenschappen willen we als pastoraal team en 
parochiebestuur alle initiatieven ondersteunen en creatief blijven denken 

Daarbij willen we zeker niet voorbijgaan aan het 
feit dat het voor ons allemaal pijnlijk en verdrietig 
is dat er kerken gesloten zullen moeten worden. 
Terwijl we verlangend uitzien naar het Licht van 
Christus in deze wereld, hopen we dat we ook in 
het nieuwe jaar en in de toekomst onze gelovige 
lampen brandend kunnen houden voor onszelf en 
voor de wereld om ons heen, dichtbij en veraf...”.

Pastoraal team en parochiebestuur


