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Voorwoord
Eigenlijk leven we in sombere tijden.  
Al bijna twee jaar woedt er en oorlog op 
het Europese continent en het ziet er 
niet naar uit dat daar snel een eind aan 
zal komen. Ook in het Midden-Oosten 
brak een vreselijke oorlog uit, en laten 
we al die andere oorlogen en conflicten 
niet vergeten. Onze kerk verkeert ook 
in zwaar weer. Althans in het Westen, 
bij ons dus. Kerksluitingen zijn aan de 
orde van de dag. Vaak denk ik: wat blijft 
er eigenlijk over van de kerk in onze 
streken?

Ik schrijf dit voorwoord op kerstavond. 
Overal branden lichtjes. Hele huizen en 
tuinen zijn met lichtjes versierd, en het 
lijken er elk jaar meer te worden. Onze 
geseculariseerde wereld verlangt naar 
licht in de duisternis, misschien wel 
meer dan ooit tevoren. Dat verlangen is 
blijkbaar algemeen menselijk. Maar met 
licht versierde huizen, tuinen, dorpen en 
steden bieden weinig diepgang of troost. 
Misschien zijn de mensen de boodschap 
van Christus wat vergeten. Dirigent 
Marcus Janssen zet in de rubriek In 
the Spotlights van dit nummer een 
interessante visie uiteen over wat 
volgens hem de essentie van Jezus’ 
boodschap is: bevrijding. Het loslaten 
van angst. Het loslaten van het ego ook 
om in broeder- en zusterschap samen te 
leven met de ander. Dat is, denk ik, de 
manier om werkelijk Licht te vinden. 

Hans Limbeek

PCI - Noodhulp
Heeft u om wat voor reden dan ook
hulp nodig? Neem contact op met de
Parochiële Caritas Instelling
(PCI), tel. 0575-711 310 of
e-mail: pci@12apostelen.nl
www.pci12apostelen.nl

Telefoonnummer voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart      06 103 19 638
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Op weg naar….
Al een aantal dagen zijn we op weg in 2024. Wat zal het ons brengen? 
We hebben elkaar een zalig of gelukkig Nieuwjaar toegewenst, een jaar In 
gezondheid en met veel warmte als de gezondheid het al eens laat afweten. 
Met een portie geduld en een stevige dosis humor om los te laten wat niet 
meer lukt of kan. Met verwachtingen en voornemens.  

de auto te gaan, vlees te eten en alcohol 
te drinken? Is het misschien goed voor 
de planeet en voor de mensheid om wat 
te minderen?’ Dat het vaak gezonder is 
om wat minder vettigheid, zoetigheid of 
alcohol te consumeren is een bijkomend 
voordeel, zegt de cultuuurtheoloog. ‘Maar 
ik denk dat er voor veel mensen vooral 
een spirituele kant aan zit. Het idee dat je 
gelukkig kan zijn zonder al die extra’s, dat 
je levensgeluk daar niet van afhangt.’

Wie op Aswoensdag naar de kerk gaat 
kan zich door de priester laten tekenen 
met een askruisje op het voorhoofd. Van 
oorsprong een boeteritus. Het askruisje 
kent een diepe symboliek, die het 
ontvangen ervan tot een intense beleving 
maakt. 
De as, waarmee het kruisje wordt 
gemaakt, is afkomstig van verbrande 
palmtakken van palmzondag, waar 
‘Hosanna’ en ‘Kruisig Hem’ dicht bij 
elkaar liggen.  De as staat daarom 
symbool voor vergankelijkheid. De 
woorden die erbij gesproken worden 
‘Gedenk o mens, dat ge stof zijt en tot 
stof zult wederkeren’ brengen ons bij de 
vergankelijkheid van het leven.  Enerzijds 
kan dat besef ons triest en moedeloos 
maken. Anderzijds kan het ons ook 
aanmoedigen om onze tijd zo goed 
mogelijk in te vullen, zowel in de relatie 
met onszelf, de ander, de natuur, als in 
onze verhouding tot het overstijgende, het 
betekenisvolle, tot God. 
As heeft een reinigende kracht. Vroeger 
werd er zelfs mee gewassen. As verwijst 
ook naar vruchtbaarheid. Er bestaat een 
eeuwenoude gewoonte om braak land 
af te branden om de grond vruchtbaar 
te maken en ruimte te scheppen voor 
nieuwe gewassen. 
Het kruisje, dat met de as op het 
voorhoofd getekend wordt, geeft de kern 
van het christelijk geloof weer: niet de 
dood heeft het laatste woord, maar wel 
het goede, de verrijzenis, het leven! 

Aswoensdag is een mooi moment om 
na te denken over ons aardse bestaan. 
Het askruisje nodigt ons uit op zoek 
te gaan naar het vuur onder de as en 
naar de vreugde van het Evangelie, die 
vaak verstopt zit onder de zorgen en 
beslommeringen van alledag.

Door alle veranderingen die ons als 
parochie in het komende jaar te wachten 
staan zal het voor velen onder ons geen 
gemakkelijk jaar worden. We kunnen 
en mogen elkaar daarin nabij zijn en 
steunen. Kerk zijn we samen. En samen 
gaan we op weg naar de kerk van morgen.
Om dat samen kerk-zijn vorm en inhoud 
te kunnen geven -in 2024 en voor de 
toekomst- gaat deze maand de Actie 
Kerkbalans van start. In de periode van 
13 tot 27 januari worden we als kerkleden 
uitgenodigd om een financiële bijdrage 
te leveren voor de voortgang van het 
plaatselijke kerk-zijn: ‘Geef vandaag voor 
onze geloofsgemeenschap van morgen!’

In de periode van dit nummer van 
Onderweg is het opnieuw Aswoensdag, 
het begin van de vastentijd. Veertig 
dagen, de zondagen niet meegerekend, 
op weg naar Pasen. Het getal veertig 
verwijst o.a. naar het aantal dagen dat 
Jezus volgens de drie evangelisten in de 
woestijn verbleef om zich voor te bereiden 
op zijn openbare leven.

In het verleden kende onze katholieke 
traditie een strenge vastenperiode, maar 
de regels zijn flink versoepeld. Maar 
volgens Frank Bosman, cultuurtheoloog 
aan de Tilburg University, wint vasten 
weer aan populariteit. Veel mensen 
zien het idee van vasten, jezelf een 
aantal dagen iets lekkers of iets extra’s 
ontzeggen, best zitten. Dat blijkt wel uit 
succesvolle initiatieven als Stoptober 
of Dry January. Bosman weet ook 
waarom. ‘Het komt doordat we in onze 
overprikkelde samenleving, waar een 
hoge druk ligt op iedereen, behoefte 
hebben aan een soort spirituele detox. 
Even pas op de plaats maken. Even 
nadenken waar ben ik mee bezig? Heb ik 
dit of dat wel nodig voor een goed leven?’ 
Daarbij gaat het niet alleen om zaken 
als minder alcohol- of vleesconsumptie. 
Het socialmediavasten is ook al een tijdje 
bezig, weet Bosman. ‘Dat is een soort 
schijnwerkelijkheid waar mensen zo 
langzamerhand genoeg van hebben en 
denken: kan ik ook veertig dagen zonder?’
Daarnaast zijn er mensen die nadenken 
over hun ecologische voetafdruk. ‘Die 
vragen zich af: wat voor schade breng 
ik toe aan het milieu door steeds met 

Proberen we liefdevol te leven? Houden 
we voldoende rekening met onze 
medemensen? Zijn we een beetje zuinig 
op onze aardbol? Wat doen we goed en 
welke verbeterpuntjes zijn er?  Dat zijn, 
naar mijn bescheiden mening, vragen 
om mee aan de slag  te gaan in onze 
voorbereiding op Goede Vrijdag en het 
Paasfeest. Het leven van Jezus leek ook 
vergankelijk, maar met Pasen verrees Hij 
uit de doden. 
Mag de veertigdagentijd een gezegende 
tijd worden!

Gerry Spekkink, parochiemedewerker

Aswoensdag
Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn,
genomen, gevormd, uit stof van de aarde.

Dat wij weer weten,
dat Gij uw adem ons hebt geschonken;

Adem in ons.
Adem in ons, breekbaar en broos –

kruiken van aarde,
dat wij weer weten, dat Gij ons vormt.

Dat wij weer weten dat wij gemaakt zijn.
Dat wij weer weten,

dat wij verwant zijn: rotsen en gras,
mensen en lucht, sterren en zaad,

nijlpaard en musje.
Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn.
Dat wij weer weten, dat wij weer keren,

terug in het stof.
Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn.

Dat wij ons voegen in het werk van uw handen.

© Tekst: Andries Govaart, augustus 2000 



4	 Uit de parochie

Laatste eucharistieviering in Olburgen
Op 5 november 2023 vond in de H. 
Willibrordkerk in Olburgen de laatste 
eucharistieviering plaats. Aan het eind 
van de viering werd de kerk aan de 
goddelijke eredienst onttrokken, waarmee 
de kerk na 154 jaar een profaan gebouw 
geworden is. De in 1869 gebouwde kerk, 
ontworpen door F.W. Mengelberg, is 

vooral bekend van de mystica en zieneres 
Dorothea Visser, de huishoudster van 
pastoor A. Kerkhof. Dorothea Visser 
(1819-1876) droeg de kruiswonden van 
Christus aan haar lichaam. In 2013 werd 
een onderzoek van het aartsbisdom 
naar een mogelijke zaligverklaring van 
Dorothea Visser afgerond en werd het 

dossier overgedragen aan de toenmalige 
Congregatie voor de Heilig- en 
Zaligsprekingsprocessen in Rome. 

Voor het kerkgebouw en de bijbehorende 
pastorie is nog geen nieuwe eigenaar 
gevonden. Hieronder een kleine impressie 
van de laatste eucharistieviering.
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De kenmerkende afbeelding van 
de voorzittershamer met slagblok 
ondersteunt het vaste artikel “van 
de bestuurstafel”.  Bij vergaderingen 
wordt de actualiteit met elkaar 
besproken vanuit ieders portefeuille 
of verantwoordelijkheid. Dit is een 
breed spectrum. Ondersteunen waar 
mogelijk is. Krimp en alles wat daarmee 
samenhangt komt telkens voorbij. 

In dit nummer van Onderweg wordt 
uw aandacht gevraagd voor Actie 
Kerkbalans, met geldelijke bijdragen 
blijft onze parochie “draaien“.  Daar 
zetten velen zich voor in. Veel 
vrijwilligers die allemaal iets doen of 
soms heel veel doen. 
Het proces van kerksluiting heeft begin 
van dit jaar weer een vervolg voor de 
geloofsgemeenschappen in Hengelo, 
Ruurlo en Vorden.  De noodzaak 
hiervoor is meermaals besproken en 
gemotiveerd, maar het blijft een pijnlijk 
proces. Geloofsgemeenschappen 
doen wat zij kunnen. Met elkaar in 
gesprek blijven en samenkomen is 
een hartewens van velen. Maar het is 
niet mogelijk om aan alle individuele 

wensen opvolging te geven. Inzet van 
vrijwilligers en teamleden heeft zijn 
beperkingen.

Het Nieuwe Jaar tegemoet met fiere tred
Welkom voor elke 
dag die komen gaat
Onzekerheid over 
toekomst, maar 
ervoor gaan
Elkaar vasthouden en 
bemoedigen
Elkaar bijstaan, maar 
ook durven vragen

Herman Heuver

Actie Kerkbalans 2024
Geef vandaag voor onze geloofsgemeenschap van morgen

“Heeft de kerk in het algemeen en onze 
geloofsgemeenschap in het bijzonder 
voor mij nog betekenis als ik moet 
ervaren dat het kerkgebouw gesloten 
wordt? En wat voor waarde heeft de 
kerk nog als ik zie dat het dierbare 
gebouw voor een totaal ander doeleind 
verder moet leven?” Soortgelijke 
gedachten hoor ik van parochianen als 
zij verbitterd reageren op de sluiting 
van hun kerkgebouw. Ik kan het mij 
goed voorstellen. En wat doet het met 
je als je ziet dat het dierbare gebouw 
helemaal van de bodem verdwijnt, 
dus rigoureus wordt afgebroken? Ja 
dan resten alleen nog maar dierbare 
herinneringen uit het fotoalbum van 
je leven. Ook ik als pastoor herken bij 
mezelf dezelfde gevoelens. Ook wij 
als pastores en bestuurders hebben 
daar die gevoelens bij. Maar als je ziet 
dat, vooral na de coronacrisis, het 
kerkbezoek aanzienlijk is geslonken, 
besef je dat aan kerksluitingen niet te 
ontkomen valt. Het kan gewoon niet 
anders. 

En dan komt straks de Actie 
Kerkbalans vragen om toch vooral 
weer mee te doen. Wellicht zal het 
u verbazen dat onze parochie heeft 
gekozen voor het thema ‘Geef vandaag 
voor onze geloofsgemeenschap van 

morgen’. Ja, zeg ik dan volmondig: 
“Dit is echt hard nodig!” Want het gaat 
hierbij om de vraag: “Wat is het waard 
om ons geloof door te geven naar de 
toekomst? En wat is het waard dat wij 
als pastores en vrijwilligers aan het 
werk kunnen blijven om het geloof 
gestalte te geven op elke plek in onze 
parochie?” 
Een gebouw kan verdwijnen, maar een 
geloofsgemeenschap nooit! 

Ik heb ooit als beginnend pastor 
mogen werken in een gloednieuwe 
wijk in Amersfoort-Noord. Daar was 
geen kerkgebouw. Wilde je naar de 
eucharistie, elkaar ontmoeten of een 
activiteit organiseren, dan moest je 
echt even verder kijken. Wat een 
energie en wilskracht om zo je geloof 
met elkaar te delen. Daar kan ik nu 
nog stil van worden. Het kan dus 
echt! En daar hebben we uw steun 
voor nodig. Subsidie krijgen we echt 
niet van het Rijk. Maar wel uw steun 
en ook uw meedenken en meevoelen. 
Laten we ons ook in 2024 sterk 
maken voor een geloofsgemeenschap 
die wellicht anders zal zijn dan 
voorheen, maar beslist niet minder 
mooi. Doet u ook mee? 

Pastoor Harry Scheve 
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Iedereen, overal ter wereld een goed bestaan
Dit jaar stelt ‘Vastenactie’ ons de volgende 
vraag. Hoe kunnen we achterover leunen 
als anderen honger lijden, dorst hebben 
of ziek zijn? Vastenactie wil meewerken 
aan een wereld waarin iedereen, waar 
dan ook, een goed leven kan leiden, een 
wereld waar mensen zelf beschikken over 
de mogelijkheden die ze hebben. 

Onze parochie heeft dit jaar voor het land 
India gekozen. Ons ideaal is natuurlijk 
dat iedereen, niet alleen in India, maar 
overal ter wereld een goed bestaan 
heeft. De grote verschillen tussen arm 
en rijk, oorlog en onrust in vele regio’s, 
staan dit ideaal in de weg. We vestigen 
de aandacht op een project met de titel: 
“Een waardig leven voor vrouwen in 
Indiase sloppenwijken”. Het leven in 
de sloppen van de stad Indore is zwaar. 
Een trainingsprogramma helpt vrouwen 

in deze wijken economisch zelfstandig 
te worden, zodat zij en hun gezinnen 
volwaardig kunnen meedoen in de 
samenleving. Veel inwoners komen 
van het platteland en zijn ongeschoold 
waardoor ze moeilijk werk vinden. Velen 
wonen in sloppenwijken en hebben geen 
geld om hun kinderen naar school te 
sturen. Het onderwijs dat de overheid 
verzorgt is slecht en motiveert kinderen 
niet om naar school te gaan. 
Zo blijft de armoede in stand. 
Ook met de gezondheid en 
hygiëne is het slecht gesteld.
De zusters van St. Joseph 
van Saint Marc zijn al sinds 
1974 actief in India. Zij 
helpen vrouwen en kinderen 
in de sloppenwijken om 
voor zichzelf op te komen. 
Activiteiten op het gebied 
van gezondheid, onderwijs 
en werkgelegenheid maken 
vrouwen zelfbewust en 
economisch onafhankelijk 

zodat ze op eigen kracht kunnen meedoen 
in de samenleving. 

Mocht u nu al een bijdrage willen leveren 
aan het werk van Adventsactie? Dat 
kan via IBAN: NL04 RABO 0322 3951 
00 t.n.v. Parochie 12 Apostelen onder 
vermelding van MOV Vastenactie 2024.
namens de gezamenlijke MOV groepen 
dank voor uw bijdrage.

Het klimaatactivisme van Franciscus
In het huidige Nederland zijn er nogal 
wat mensen die het klimaatprobleem 
nog steeds niet serieus nemen, dat blijkt 
wel uit de verkiezingsuitslag van 22 
november, kunnen we wel zeggen.
 
We mogen ons echter gelukkig 
prijzen dat we als katholieken in paus 
Franciscus een leider hebben die 
zich juist wel erg inzet om verdere 
opwarming van de aarde tegen te 
gaan. Al jarenlang zet hij zich in voor 
verregaande klimaatmaatregelen.  Zo 
schreef hij in 2015 de encycliek Laudato 
Si (Wees geprezen) die vlak voor de 
klimaattop in Parijs werd gepubliceerd. 
Daarin zegt hij dat het duidelijk 
is dat de opwarming van de aarde 
voornamelijk komt door de toename 
van broeikasgassen in de atmosfeer, als 
gevolg van menselijke activiteit die in 
de afgelopen decennia onhoudbaar is 
gebleken voor het ecosysteem Dat de 
drang om te produceren en te bezitten 
een obsessie is geworden en heeft geleid 
tot buitensporige hebzucht die het 
milieu tot doelwit van ongebreidelde 
uitbuiting heeft gemaakt. Volgens 
ingewijden in de diplomatieke wereld 
heeft die encycliek ertoe bijgedragen dat 
de klimaattop in Parijs een succes werd: 
het Akkoord van Parijs.   

Natuurlijk is het geen toeval dat de paus 
zich heeft vernoemd naar Franciscus 
van Assisi, de dertiende-eeuwse heilige 
die zich ook zo bekommerde om het 
milieu. Paus Franciscus ziet natuurlijk 
welke impact de klimaatverandering nu 
al heeft op de wereldbevolking. Vooral 
in arme landen raakt de bevolking op 
drift ten gevolge van overstromingen 
of juist extreme droogte. Het meest 
schrijnende is dat juist de arme landen 
het meeste te lijden hebben aan de 
klimaatverandering terwijl deze voor 
het overgrote deel door de rijke landen 
wordt veroorzaakt. 
 
Voorafgaand aan de belangrijke 
klimaatbijeenkomst van de 
wereldleiders vorige maand in Dubai 
deed Franciscus dan ook weer een 
oproep om de energietransitie door 
te zetten en fossiele brandstoffen 
uit te bannen. Ook de verspillende 
levensstijl in de rijke landen liet hij 
niet onbenoemd. ‘We moeten stilstaan 
bij de voetafdruk van de paar landen 
die verantwoordelijk zijn voor de 
verontrustende ‘ecologische schuld’ van 
vele andere landen. Het zou eerlijk zijn 
om passende middelen te vinden om 
die landen die financiële schuld kwijt 
te schelden,’ aldus de paus. Waarmee 

maar weer eens duidelijk werd dat 
Franciscus niet alleen ‘groen’ is, maar 
ook altijd oog heeft voor de ongelijke 
verdeling van de welvaart in de wereld. 
Sterker nog: hij ziet hoe belangrijk het 
oplossen het klimaat/milieuvraagstuk 
is om de wereldwijde armoede, de 
vluchtelingenproblematiek en onrust te 
bestrijden.
 
Wellicht dat ook deze keer het morele 
gezag van de paus een rol heeft gespeeld 
op de klimaattop. Deze werd na de 
slotverklaring van de conferentie op 
13 december meteen al ‘historisch’ 
genoemd omdat alle deelnemende 
landen voor het eerst verklaarden 
fossiele brandstoffen te willen uitbannen 
en de transitie in een verhoogd tempo 
door te zetten. In tegenstelling tot veel 
anderen beziet de paus de wereld nog 
altijd vanuit een universeel perspectief, 
vanuit de hele mensheid dus. Geen 
wonder want ‘katholiek’ betekent 
eigenlijk ‘universeel’. En dat is maar 
goed ook, want de gedachte dat we de 
grote problemen waarvoor de wereld 
staat omzeilen als we ons veilig achter 
de dijken terugtrekken is een groot 
misverstand.           

Hans Limbeek
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Oproep motormuizen! 
Sinds het vertrek van ds. Christien 
Ferrari uit Hengelo is er een uitwisseling 
ontstaan van motorrijders uit Joure en 
Hengelo. Het ene jaar gaan Hengelose 
motorrijders naar Joure, het volgende 
jaar zijn de motorrijders uit Joure te 
gast in Hengelo. Op 13 en 14 april 2024 
staat de volgende uitwisseling op het 
programma. Hengelo gaat dan naar 
Joure. Na vertrek uit Hengelo rijden we 
via een mooie toeristische route naar 
Kampen, waar we elkaar ontmoeten. Daar 
gaan we samen met de mensen uit Joure 
lunchen.  
 
Vanaf dat moment rijden de motorrijders 
uit Joure voorop en brengen ons via 
mooie landelijke weggetjes naar Joure. 
In Joure worden we bij gastgezinnen 
ondergebracht of we overnachten in een 
hotel. ’s-Avonds is er dan een gezellig 
samenzijn met lekker eten en drinken. 
Op zondagmorgen wonen we dan de 
kerkdienst bij, waarin dominee Ferrari 
voorgaat. Daarna is het koffiedrinken 
en worden we door de motorrijders uit 
Joure weer weggebracht tot ongeveer 
halverwege Hengelo. Waar we samen 
wat gaan drinken en afscheid nemen van 
elkaar.  

Voor de coronapandemie was er een 
behoorlijke groep Hengeloërs die hier 
aan deelnamen, na corona valt het aantal 
deelnemers wat tegen. Dus daarom een 
oproep aan (Hengelose) motorrijders 
die wel eens iets willen zien van West-

Friesland en andere motorrijders 
willen ontmoeten. Aarzel niet en geef 
je op, dit kun je doen via de mail naar 
onderstaande mailadressen. 
cpeelen@live.nl 
spekkinkgerry@gmail.com 

Op zondag 14 januari 2024 
wordt de H. Willibrordkerk 
in Hengelo aan goddelijke 
eredienst onttrokken
Het Allerheiligste, het Evangeliarium, 
de Heilige Oliën, de Paaskaars en de 
Altaarsteen worden dan in processie de 
kerk uitgedragen.

Dit is een enerverend en emotioneel 
moment. U wordt uitgenodigd om deze 
viering op
zondag 14 januari 2024 om 10.00 
uur bij te wonen om zo de parochianen 
in Hengelo tot steun te zijn.

Week van gebed voor 
eenheid van christenen
De ‘Week van gebed voor eenheid’ is 
een jaarlijks terugkerende week waarin 
wereldwijd miljoenen christenen 
samen bidden. In deze gebedsweek 
ervaren we dat we verbonden zijn, met 

God en met elkaar. Tegelijk tonen we 
onze betrokkenheid met de wereld 
om ons heen door voorbede te doen 
voor wat er speelt in de samenleving: 
dichtbij en ver weg. De wereldwijde 
kerk kent vele uitingen en kleuren. 
Tijdens de jaarlijkse gebedsweek vieren 
we dat we ondanks deze verschillen 
verbonden zijn. We erkennen dat 
eenheid niet vanzelfsprekend is en 
zien daarom het belang van gebed 
hiervoor. De gebedsbeweging, 
die lokale gebedsinitiatieven in 
Nederland ondersteunt via netwerk 
MissieNederland, de Raad van Kerken 
en de internationale kerken van SKIN, 
bestaat al meer dan 175 jaar.

Hoe kunt u meedoen?
De oecumenische viering op zondag 
14 januari 2024 (10.00 uur) in St. 
Josephkerk, Nieuweweg 18, Lochem 
staat in het teken van de ‘Week van gebed 
voor de eenheid van de christenen’. Er is 
gekozen het grote gebod ‘Heb God lief en 
de naaste als jezelf’. In de viering denken 
we daarover na, maar zeker ook over de 
vraag wie je naaste eigenlijk is. 

Meer informatie over deze oecumenische 
viering vindt u op de Lochemse 
locatiepagina.
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Jubileum koor 2gether

Teksten en liederen
‘Samen zijn’, ‘Wetenschappelijk 
onderzoek’, ‘Ik wil zingen’, ‘Hallelujah’, 
‘Je eigen wijs’, ‘So strong’, ‘Leef’, ‘Circle 
of life’, ‘Altijd welkom’, ‘Home’, ‘Je staat 
niet alleen’, ‘Echte Vrienden’: het kwam 
allemaal voorbij in teksten en liederen 
in de viering (met projectkoor) rond het 
10-jarig jubileum van 2gether.

Toen de eerste klanken in de volle H. 
Johannes de Doperkerk in Keijenborg 
klonken, werd het muisstil. Het optreden 
startte met het lied ‘Samen zijn’, 
begeleid op – wie had dat verwacht – 
een accordeon. Vervolgens was er een 
oproep om toch vooral mee te gaan 
zingen. Wetenschappelijk onderzoek 
heeft aangetoond dat zingen de stress 
vermindert, de hartslag omlaag brengt 
en de levensverwachting verhoogt. 
Zingen stimuleert de aanmaak van het 
gelukshormoon oxytocine. Samen zingen 
geeft je een goed gevoel, je wordt er 
gelukkig van en er komt energie vrij. Je 
voelt iets gezamenlijks ontstaan, je voelt 
je niet meer alleen. En dit hebben we 
zeker gehoord tijdens het concert. De 
zangers en zangeressen straalden en hun 
enthousiaste zang roerde de luisteraars. 
De pakkende gedichten en teksten waren 
perfect afgestemd op de liederen. De 
beelden getoond op het scherm vulden dit 
nog eens aan.

Projectkoor
Het koor 2gether vierde op zondag 19 
november 2023 haar 10-jarig bestaan. 
Het koor ontstond in 2013 door het 
samengaan van de jongerenkoren 
Rejoice uit Keijenborg en Vocal Motion 
uit Steenderen. Bij haar jubileumviering 
had 2gether versterking gekregen van 
projectkoorleden en was het koor dubbel 
zo groot. In vier repetities studeerden de 
koorleden elf liederen in. Dat kostte op de 

repetitieavonden veel energie en leverde 
vele rode wangen op. De koorleden 
hadden er zeker ook veel plezier in: na de 
eerste twee repetities hoorde je al dat de 
klanken één geheel gingen vormen.

Zingen, samen zijn en 
vriendschap
Met gedichten, teksten en liederen wilde 
2gether de bezoeker inspireren en een 
boodschap over te brengen waardoor 
de luisteraar geraakt zou worden. Dat 
is zeker gelukt! Enkele regels uit een 
gedicht: “Ben je anders dan een ander, ja, 
natuurlijk, jij bent jij, wees maar jezelf en 
blijf bijzonder, zing gewoon je eigen wijs.” 
Dit werd gevolgd door de liederen ‘So 
strong’ van Labi Siffre, een mooi gedragen 
muziekstuk, en ‘Een nieuwe dag’ (A 
brand new day), een spetterend lied uit 
de musical ‘The Wiz’, geschreven door 
Luther Vandross.
In de afgelopen tien jaar hebben de 
koorleden van 2gether samen mooie 
herinneringen maar zeker ook verdrietige 
momenten met elkaar gedeeld. Voor 
al deze momenten werd een kaars 
aangestoken. Aansluitend klonk het 
mooie lied ‘Hallelujah’ van Leonard 
Cohen, zeker een kippenvelmoment.

De rode draad van ‘zingen, samenzijn 
en vriendschap’ werd goed door het 
programma geweven. Samen lachen, 
samen huilen, samen lopen, samen 
schuilen, samen hopen, samen bouwen, 
altijd op elkaar vertrouwen. Wat past daar 
nu mooier bij dan het enthousiaste lied 
‘Schouder aan schouder’, dat we kennen 
in de uitvoering van Guus Meeuwis en 
Marco Borsato? Mensen die als bomen 
naast je staan, schouder aan schouder, lijf 
aan lijf, ziel aan ziel, bomen van mensen.
Natuurlijk kon een nummer, gezongen 
door alleen de leden van 2gether, niet 
ontbreken. Het vierstemmige ‘Home’ van 
Dotan werd goed 
uitgevoerd.

Bedankt!
Aan het eind van het 
optreden, bedankte 
het koor het 
publiek dat in grote 
getale was komen 
luisteren. Dirigent 
Marcus Jansen 
zorgde ervoor dat 
de koorleden na 
vier repetities met 
uitstekende zang 
een topprestatie 

leverden. Drummer Joop Menting was 
met zijn vaste hand en stevige beat een 
steunpilaar voor het koor. Gasttoetsenist 
Dennis Lukassen zorgde bij meerdere 
liederen voor de prima begeleiding. 
Door de vaste personen zijn video-
opnames en foto’s gemaakt, zodat de 
jubileumviering is vastgelegd. Allen 
werden door de jubileumcommissie 
bedankt met een mooi boeket bloemen. 
Dini Compas bedankte namens de r.-k. 
geloofsgemeenschappen van Steenderen 
en Keijenborg het projectkoor voor haar 
inzet en de mooie jubileumviering met 
een prachtige roos voor elke zanger, 
zangeres, de dirigent, drummer en 
toetsenist. Ook feliciteerde ze 2gether 
met haar 10-jarig jubileum. Aansluitend 
volgde het slotlied, een nummer van Jan 
Smit en Gerard Joling met de titel ‘Echte 
vrienden’. Als je elke week samen zingt, 
ontstaat er een band, je wordt echte 
vrienden, je deelt alles, je voelt je niet 
alleen. Want: samen zijn, doe je nooit 
alleen.

Nieuwe leden
Na het slotlied volgde achter in de kerk 
een receptie. De vele bezoekers, onder wie 
oud-koorleden, familieleden, vrienden en 
geïnteresseerden, waren unaniem in hun 
oordeel: “Wat een fantastisch optreden 
heeft 2gether met het projectkoor 
neergezet.” Daar gaan we nog lang van 
nagenieten! Na de receptie evalueerden 
de koorleden en projectkoorleden het 
concert met als resultaat dat voor een 
handvol projectkoorleden de repetities 
en het optreden naar meer smaakten. Zij 
komen woensdag weer naar de repetitie 
en willen bij 2gether blijven zingen. 
Geweldig! Andere geïnteresseerde 
zangers of zangeressen zijn natuurlijk 
ook welkom. Kijk even op onze website 
voor meer informatie. We repeteren 
afwisselend in Steenderen en Keijenborg.
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Marcus Janssen ‘De kern van Jezus’ 
boodschap is bevrijding’
Op 19 november jl. vierde het koor 2Gether zijn 10-jarig jubileum met een 
prachtig concert in de Johannes de Doperkerk in Keijenborg. 2Gether is een 
fusie van Rejoice uit Keijenborg en Vocal Motion uit Steenderen. Onder de 
bezielende leiding van dirigent Marcus Janssen weet het koor een hoog niveau 
te bereiken. Tijd voor een interview met deze zeer getalenteerde musicus. 
Omdat het goed uitkomt vindt het gesprek deze keer bij mij thuis plaats. 
Marcus heeft er net een repetitie met het koor opzitten als hij om tien uur 
’s avonds bij me op de deur klopt. Met een gulle lach op zijn gezicht komt hij 
binnen.  

Marcus laat meteen weten dat hij liever 
2Gether in de spotlights zet dan zichzelf, 
toch wil ik over hem ook meer weten.
‘Ik ben geboren in de Amsterdamse 
Indische buurt. Ons gezin bestond 
uit vader, moeder en vijf kinderen. 
We woonden met zijn zevenen in een 
vierkamer appartement, we hadden niet 
veel ruimte dus. Wel hadden we een 
piano. Mijn vader speelde piano en mijn 
moeder zong de hele dag. Zelf speelde ik 
vanaf mijn vijfde piano. Je kunt dus wel 
stellen dat ik uit een muzikale familie 
kom. Eind jaren zestig kochten mijn 
ouders een landarbeidershuisje ergens 
tussen Volendam en Edam. Dat was echt 
een paradijs van ruimte voor ons. Ik liep 
toen ook in een overall en op klompen. Ik 
hielp met hooien, we roeiden, visten en 
zwommen. Het was een heerlijke tijd.’
 
Marcus vertelt dat hij uit een katholiek 
gezin komt en dat zeker zijn moeder een 
lijntje met boven had. ‘Soms denk ik wel 
eens dat ik priester had moeten worden,’ 
laat hij weten. Al snel wordt duidelijk 
dat Marcus bijzonder geïnteresseerd 
is in religieuze en spirituele zaken. Zo 
verdiepte hij zich in de advaita en het 
soefisme, respectievelijk de hindoeïstische 
en islamitische mystieke leer. ‘Ergens 
hebben we verbinding met het goddelijke. 
Zeker op het moment dat je er ‘ja’ tegen 
zegt. Eigenlijk ben ik constant in gebed. 
In normale mensentaal wel te verstaan. 
Dat bidden doe ik via de Heilige Geest en 
Maria, maar ook via Franciscus en Clara 
van Assisi. Het geeft me veel steun en 
inzicht.’
 
‘Maar nu eerst iets over het koor,’ 
zegt Marcus. ‘Ik voel me enorm thuis 
in 2Gether, iedereen mag er zijn, dat 
is het mooie. Het is een broeder- en 
zusterschap, we doen het samen! En zo 
voelt het ook. Mensen worden er blij van, 
maar het heeft ook diepgang. Ze willen 
iets wezenlijks vertellen. Ik ben heel blij 
dat ik voor dit koor mag staan omdat ik 
met muziek op een diepere manier kan 
communiceren.’
 

Ik vraag er niet eens naar, Marcus begint 
uit zichzelf over de kerk: ‘Zoals ik het zie 
is de kerk te veel blijven hangen in lijden 
en sterven. In iedere kerk hangt een kruis 
met het lichaam van Christus, het lijden 
en sterven. Maar het verhaal gaat verder… 
In de Catharinakerk in Doetinchem 
hangt een ‘opstandingskruis’, gemaakt 
door Norbert Pielsticker. Ik zie daarin 
Christus’ bevrijdingsboodschap: Hij heeft 
de weg vrijgemaakt, de verbinding tussen 
het goddelijke in ons en de goddelijke 
eenheid. Ik heb daar een gebed over 
geschreven…’
 
Marcus pakt zijn telefoon en leest het 
gebed voor:
 De vrede van Christus
is de stilte in ons hart,
waar de Heilige Geest ons roept
en aanspoort de vergevingslessen
te praktiseren die Christus ons voorleefde.

Opdat het Licht van Christus
ons bewust maakt van Gods
diepe aanwezigheid.
 
De vrede van Christus zij met jou!
 
‘De essentie van vergevingslessen, is dat 
je de keuze hebt om ‘ja’ te zeggen tegen 
het goddelijke in jezelf en vervolgens alles 
loslaat wat niet van het goddelijke is. 
Alles wat ons voorgeschoteld wordt dat 
angst oproept, onderdrukt en polariseert, 
is niet van God, omdat het niet - goed 
voelt. Goed met een hoofdletter G, Goed 
dat innerlijke ruimte oproept en intens 
blij maakt en ontroert is wel van het 
goddelijke. Vergeven is loslaten, loslaten 
wat niet van God is en zo ruimte en 
energie houden om te leven waar het 
werkelijk om draait.
Om nog even terug te komen op de kerk: 
die zou zich dienend moeten opstellen, 
zoals ik het zie. Zoals Jezus de voeten 
van zijn leerlingen waste, zo dient de 
kerk te zijn naar de gelovigen, naar die 
mensen, die haar bezielen. Een instituut 
vanuit macht en angst ontzielt en slaat 
de plank mis. De lekenviering moet ook 

blijven, de vrouw als voorganger ook, 
want wees eerlijk, waar zou de kerk zijn 
als de vrouwen niet meer meedoen? Ik 
wil dus alleen opbouwend kritisch zijn 
zoals Franciscus van Assisi dat ook was. 
Ik zeg het vanuit broederschap. Hoe dan 
ook: ik wil leven zoals Christus ons heeft 
voorgeleefd. Bevrijding kan alleen als ik 
mijn verantwoordelijkheid hierin neem.’
 
We komen weer terug op Marcus’ eigen 
leven. Hij vertelt dat hij na de Havo 
naar het conservatorium ging waar 
hij afstudeerde op schoolmuziek en 
koordirectie. ‘Ik ben een laatbloeier,’ zegt 
hij. ‘Ik heb lange tijd met een depressie 
geleefd, ik zat vast, veel mislukte, 
eigenlijk gaat het pas 10 jaar goed met 
me, sinds mijn 50ste  dus. Met mijn 
vriendin Wilma deel ik de belangstelling 
voor het spirituele, het mystieke. Eerdere 
relaties die ik had liepen stuk, ik heb zelfs 
getwijfeld of ik ooit nog wel en relatie met 
een vrouw wilde, maar het leven liep zo 
dat ik haar tegenkwam, alsof het zo moest 
zijn! Naast 2Gether dirigeer ik ook een 
popkoor in Doesburg en een kamerkoor 
in Ulft. Ook werk ik 25 uur in de week in 
de thuiszorg. Als ik het huis van de Turkse 
mevrouw weer op orde heb gemaakt en ik 
zie dan haar glimlach, dan geeft ook dat 
me veel voldoening. Uiteindelijk heb ik 
mijn leven toch op de rails gekregen!’ 
 
Het is al bijna nacht als we afscheid 
nemen. Het was een aangenaam en 
interessant gesprek met een openhartig 
musicus!
 
Hans Limbeek 
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Colofon Aandacht voor

Kerstactiviteiten
In deze rubriek is er dit keer aandacht 
voor Kerst. Ja, dat is logisch! Elk jaar 
weer staan de kerstdagen gekleurd in de 
agenda. En die agenda is heilig, want we 
doen wat we afspreken en we spreken 
af wat we gaan doen. Soms zien we wel 
wat er op ons afkomt, maar toch: naar de 
kersttijd leven we toe. 
Als je zoals u bevoorrecht bent om 
tijdig de Onderweg in te zien, dan kom 
je inspirerende activiteiten voor de 
adventsperiode en de kersttijd tegen. 

Zo zijn er kerstmarkten in Brummen 
en Baak met natuurlijk Glühwein, 
kerstbomen en oliebollen. Gaat u liever 
naar een concert? Voor klassiek of 
modern: Vorden, Keijenborg, Borculo 
en Drempt bieden het allemaal! Beleef 
de kracht van muziek om geestelijk in de 
kerstsfeer te geraken of je door emoties te 
laten verrassen. En natuurlijk is gewoon 
genieten ook prima. 

Gaat je interesse uit naar een 
wandeltocht in kerstsfeer? In Vorden 
wordt de traditionele Herdertjestocht 
georganiseerd. En in Joppe is wederom 
de groteske buitenkerststal met levende 
have te vinden. Kortom, in de parochie is 
van alles te zien en van alles te doen. 
We wensen iedereen veel plezier en veel 
succes met alle activiteiten. 

Aandacht voor de Kerst is aandacht voor 
elkaar!

Aandacht voor

Kosterdag 2024
Voor alle kosters die actief zijn in het 
aartsbisdom Utrecht wordt op donderdag 
7 maart 2024 weer een kosterdag 
georganiseerd. Het thema van de dag is 
‘Not done!’ – Wat moet je als koster nu 
echt niet doen als je in de kerk bezig bent 
met het uitvoeren van je taken en waarom 
niet.

Elk jaar wordt de kosterdag op een andere 
locatie in het aartsbisdom gehouden. 
Eerdere edities waren onder meer in 
Utrecht en Apeldoorn. Ditmaal vindt de 
bijeenkomst plaats in de kerk van Onze-
Lieve-Vrouw ten Hemelopneming aan de 
Prins Hendrikstraat 36 te Doetinchem. 

Het programma van de dag moet nog 
worden vastgesteld, maar het belooft 
weer een mooie dag te worden waarin 
ontmoeting en verdieping centraal staan. 
Houd de website www.aartsbisdom.nl in 
de gaten voor nadere informatie. Op deze 
website kunt u zich digitaal aanmelden. 
Zet de kosterdag alvast in uw agenda: 
donderdag 7 maart 2024!
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER

dinsdag 16 januari 2024 19.00 uur sacristie Baak WCV G. Spekkink

woensdag 17 januari 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord en gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 18 januari 2024 19.00 uur De Bleijke Hengelo WCV C. Timmerman

woensdag 24 januari 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 25 januari 2024 10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Eucharistie H. Scheve

woensdag 31 januari 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Taizéviering werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 1 februari 2024 10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV C. Timmerman

woensdag 7 februari 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 8 februari 2024 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Eucharistie H. Scheve

dinsdag 13 februari 2024 10.00 uur IJsselflat Zutphen Eucharistie H. Scheve

woensdag 14 februari 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Eucharistie H. Scheve

Aswoensdag, viering 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Woord en gebed G. Oude Groen

met oplegging askruisje 19.00 uur H. Josephkerk Lochem Woord en gebed A. Bos

19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen Eucharistie J. Baneke

19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

donderdag 15 februari 2024 10.00 uur Christus Koningkerk Vorden Eucharistie H. Scheve

19.00 uur De Bleijke Hengelo Eucharistie H. Scheve

dinsdag 20 februari 2024 19.00 uur sacristie Baak WCV C. Timmerman

woensdag 21 februari 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord en gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 22 februari 2024 10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Eucharistie J. Baneke

woensdag 28 februari 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

LEGENDA: 	 WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: 	 Oecumenische viering

DOORDEWEEKSE VIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
zondag 14 januari 2024 10.00 uur H. Willibrordkerk Hengelo Eucharistie pastoraal team

2e zondag door het jaar Aan het einde van de viering wordt de H. Willibrordkerk aan de goddelijke eredienst onttrokken

zaterdag  20 januari 2024 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

zondag 21 januari 2024 10.00 uur Oude Kerk Brummen Oec. viering A. Bos

3e zondag door het jaar 10.00 uur St. Joriskerk Voor 
Drempt

Oec. viering T. ten Bruin

De Week van gebed voor 10.00 uur Remigiuskerk Hengelo Oec. viering G. Spekkink

eenheid van christenen 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur Dorpskerk Ruurlo Oec. viering werkgroep

10.00 uur Dorpskerk Vorden Oec. viering W. Matti

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zaterdag 27 januari 2024 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo WCV werkgroep

19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV C. Timmerman

zondag 28 januari 2024 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen Eucharistie H. Scheve

4e zondag door het jaar 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV C. Timmerman

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV T. ten Bruin

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur parochiezaal Vorden samenkomst werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

zondag 4 februari 2024 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV werkgroep

5e zondag door het jaar 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Woord en gebed werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV A. Bos

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie E. Wassink

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zondag 11 februari 2024 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV C. Timmerman

6e zondag door het jaar 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV T. ten Bruin

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Familieviering werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

woensdag 14 februari 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Eucharistie H. Scheve en diakens

Aswoensdag, viering 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Woord en gebed G. Oude Groen

met oplegging askruisje 19.00 uur H. Josephkerk Lochem Woord en gebed A. Bos

19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen Eucharistie J. Baneke

19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

WEEKENDVIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA: 	 WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: 	 Oecumenische viering
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Vieren 
via
internet
U kunt de vieringen beluisteren via
het internet: www.12apostelen.nl.
Klikken op het groene blok
‘Vieringen’.
Vervolgens klikken op het icoontje
‘wereldbol met koptelefoon’.

Beeldopname in Zutphen
Voor een viering met beeld en geluid,
kiest u voor ‘kerkdienstgemist
Zutphen’. Op zondagmorgen kunt u
om 10.00 uur direct meekijken door
op de >-toets in het midden van de
cirkel in de afbeelding te drukken.

Wilt u een oudere opname bekijken,
dan klikt u in de kalender bij de
gewenste datum op ‘opname’ en
vervolgens op ‘Naar video opname’.

Vieringenschema

DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
zaterdag 17 februari 2024 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

zondag 18 februari 2024 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Eucharistie H. Scheve

1e zondag 40dagentijd 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV MOV-werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV MOV-werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

zaterdag 24 februari 2024 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo WCV werkgroep

19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV G. Spekkink

zondag 25 februari 2024 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV G. Spekkink

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV C. Timmerman

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur parochiezaal Vorden samenkomst werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

zaterdag 2 maart 2024 19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV A. Bos

zondag 3 maart 2024 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Woord en gebed werkgroep

3e zondag 40dagentijd 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV A. Bos

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA: 	 WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: 	 Oecumenische viering

Aanbidding H. Sacrament en biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de DoperKerk, iedere vrijdag 15.00-15.45 uur. En Jezus zei:
“Kunt ge dan niet één uur met mij waken?” Zo is het eigenlijk ook op de vrijdag-
middag: een uurtje Aanbidding. Biechtgelegenheid op eerste vrijdag van de maand.

Lezingen in de weekendvieringen
Datum 	 Eerste Lezing 	 Tweede Lezing 	 Evangelie
21 januari	 Jona 3,1-5.10	 1 Kor. 7,29-31	 Mc. 1,14-20
3e zondag door het jaar	
28 januari	 Deut. 18,15-20	 1 Kor. 7,32-35	 Mc. 1,21-28
4e zondag door het jaar	
04 februari	 Job. 7,1-4.6-7	 1 Kor. 9,16-19.22-23	 Mc. 1,29-39
5e zondag door het jaar	
11 februari	 Lev. 13,1-2.45-46	 1 Kor. 10,31-11,1	 Mc. 1,40-45
6e zondag door het jaar	
14 februari	 Joël 2,12-18	 2 Kor. 5,20-6,2	 Mt. 6,1-6.16-18
Aswoensdag	
18 februari	 Gen. 9,8-15	 1 Petr. 3,18-22	 Mc. 1,12-15
1e zondag veertigdagentijd	
25 februari	 Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18 	 Rom. 8,31b-34	 Mc. 9,2-10
2e zondag veertigdagentijd	
03 maart	 Ex. 20,1-17	 1 Kor. 1,22-25	 Joh. 2,13-25
3e zondag veertigdagentijd	
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In de veertigdagentijd gedenken we dat 
Jezus 40 dagen in de woestijn verbleef, 
zonder te eten. Hij was daar alleen, op  
een rustige plek, om na te denken over  
zijn leven. 

Wij kunnen in de veertigdagentijd dicht 
bij Jezus zijn, bijvoorbeeld door een 
veertigdagenschaal te maken, waardoor 
we elke week een beetje dichter bij Pasen 
komen.
Misschien willen je ouders of opa en oma jullie 
daar wel mee helpen.

Wat heb je hiervoor nodig?

Week 1
-	 Een grote ondiepe schaal of een klein 

dienblad
-	 Schelpenzand
-	 Een paar mooie stenen
-	 Een klein plastic bakje, bijvoorbeeld van 

een toetje of salade

Week 2 en week 3
-	 Een paar kleine cactussen met potje

Werkwijze

Week 1
Neem een grote ondiepe schaal of klein 
dienblad. Vul deze met (schelpen)zand en leg 
er enkele stenen in. Graaf een klein plastic 
bakje in (bijv. een leeg yoghurtbakje wat je 
hebt afgeknipt). Zet de schaal neer op de 
eerste zondag van de veertigdagentijd  
(18 februari).

De veertigdagentijd
Op de tweede zondag (25 februari) vul je 
het bakje met water, zodat er een klein 
“vijvertje” ontstaat. Leg er eventueel een 
klein (medicijn)flesje of piepklein kruikje 
op zijn kant bij. Ook kleine bloempotjes 
van bijvoorbeeld kleine cactusjes kun je 
gebruiken.

Op de derde zondag (3 maart) plant je enkele 
kleine cactusjes in het zand.

In het volgende nummer van Onderweg staat 
hoe de schaal verder wordt gemaakt.
Misschien kun je al wat spullen verzamelen die 
we dan nodig hebben.
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Week 4
o	 Een beetje zwarte aarde

Week 5
o	 Een zakje tuinkers om te zaaien

Week 6
o	 Een palmtakje (als je naar een 

Palmpasenviering in de kerk gaat, 
kun je daar een palmtakje krijgen)

Paaszaterdag
o	 Narcisjes of blauwe druifjes of 

andere spulletjes om de schaal te 
versieren, denk hierbij aan een 
waxinelichtje, kleine gele kaarsjes 
of kleine paaskuikentjes. Kijk maar 
wat je zelf mooi vindt.

Pasen	
o	 Paaseitjes

Geïnspireerd door Geloven Thuis

Informatie over de
 

Eerste  
H. Communie

In 2024 zijn er twee Eerste Heilige Communievieringen.
Op 21 april 2024 voor de kinderen van de geloofsgemeenschappen Borculo, Brummen, Joppe, Lochem, Ruurlo, Vorden en Zutphen. 
Op 26 mei 2024 voor de kinderen van de geloofsgemeenschappen Baak, Drempt, Hengelo, Keijenborg, Olburgen, Steenderen en Vierakker.

De kinderen die zijn opgegeven ontvangen binnenkort meer informatie over de voorbereiding.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij  secretariaat@12apostelen.nl

Informatie over het
 

H. Vormsel
In 2024 is er in onze parochie géén  

vormselviering. 

In 2025 is er, bij voldoende deelname een 

vormselviering voor de kinderen van groep 7 

en groep. Via Onderweg word je op de hoog-

te gehouden.
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H. Martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak;
pastoriebaak@outlook.com
Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com
of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;
mail bennie.stapelbroek@gmail.com. Voor overige zaken: Ans
Berendsen: tel. 0575 441920; mail ans-arthur@hotmail.com
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep 
Berna Lamers, 441244; berna.lamers@gmail.com; Arnold 
Wolbrink, 441206; Petra Weel, 06 12536049

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Vieringen in Baak
De vieringen in Baak worden gehouden 
in de sacristie van de kerk. De 
nieuwe eigenaar wil daar nog wel wat 
verbeteringen aanbrengen, die zullen 
nog niet allemaal gereed zijn, echter we 
zullen een verwarmde ruimte hebben 
waar we goed kunnen zitten en waar we 
ook na afloop kunnen napraten met koffie 
en thee met iets lekkers zoals u gewend 
bent. U bent van harte welkom! Op 
dinsdag 16 januari is er om 19.00 uur een 
woord- en communieviering met Gerrie 
Spekkink als voorganger. Op dinsdag 20 
februari zal er om 19.00 uur een woord- 
en communieviering gehouden worden 
waarin Carin Timmerman zal voorgaan.

Kerstfair
Veelzijdige Kerstfair in Baak. Zondag 
17 december werd in de mooie kerk 
van Baak een gezellige Kerstfair 
georganiseerd. Deze Sint Martinuskerk 

wordt deze winter door de nieuwe 
eigenaar aangepast en verbouwd tot een 
prachtige concertzaal met nationale, 
misschien wel internationale allure. In dit 
decor ontstond een warme gezelligheid 
met vele enthousiaste bezoekers. De 
kerstfair werd geopend door twee 
trompettisten uit Baak namelijk Jan 
Schieven en Erik Maalderink. Magistraal 
wat ze lieten horen in dit heel mooi 
verlichte kerkgebouw. De standhouders 
hadden hun waren uitgestald, de koffie 
en thee met door Baakse vrijwilligers 
gemaakt gebak, erwtensoep, oliebollen 
prachtige kerststukken stonden klaar, 
kortom alles aanwezig voor een fijne 
en prettige dag. Ook aan een leuke 
knutseltafel voor de kinderen was 
gedacht. Het volgende muzikale 
optreden was voor de musicalschool 
“Fame” in prachtige kleding gestoken. 
In groepjes van tien zongen de kinderen 
met veel enthousiasme en drive de 
leukste musicalliedjes zowel binnen als 

buiten waar ook een leuk kersttafereel 
stond opgesteld, de belangstelling was 
enorm. Het bleef nog lang gezellig in 
de aangenaam verwarmde kerk. De 
organisatie met hulp van vele vrijwilligers 
kan terug zien op een zeer geslaagde 
kerstfair.

Mogelijkheden 
kerkgebouw
Op dit moment wordt de kerk van binnen 
opgeschilderd. Wanneer u de kerk in de 
toekomst wilt huren kunt de informatie 
vinden op www.stmartinusbaak.nl .

Kerkbalans 2024
De landelijke actie kerkbalans wordt 
dit jaar gehouden in de periode van 13 
tot 27 januari. Hier willen we zo veel 
mogelijk bij aansluiten. Afhankelijk van 
de beschikbaarheid van de gegevens en 
materialen heeft u bij deze Onderweg een 
enveloppe ontvangen met daarin de brief 
en folder van de actie kerkbalans. Om te 
kunnen blijven vieren is uw bijdrage van 
belang. We hopen dat u ons steunt zodat 
de maandelijkse vieringen, elke derde 
dinsdag van de maand, in de sacristie 
door kunnen blijven gaan. Tijdens die 
vieringen hebben we een voorganger uit 
het pastorale team, als locatie moeten we 
bijdragen aan de persoonskosten om dit 
mogelijk te blijven maken.

Gebedsintenties
20/2 Ouders Mentink-Jansen en fam., 
Jan Hoppenreijs, Annie van Dulmen-van 
Leussen, Jos en Bets Hermsen-Goris, 
Ouders Hebben-Smit. 19/3 Ouders Jan 
en Will SchutteBosman, Jan Hoppenreijs, 
Annie van Dulmen-van Leussen, Jos en 
Bets Hermsen-Goris.
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Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnummers:
NL35RABO0309119510 (algemeen);
NL03RABO0309105439 (kerkbijdragen);

Contactpersoon 
Annette Franck, 0545-473360.

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

H. Andreas - Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: liaschafer@hetnet.nl

Locatieraad
Laurens Mul, penningmeester, 775404
Johan Waanders, gebouwen, 562615

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

In de vorige Onderweg hebt u de 
uitnodiging ontvangen voor de 
hoorzitting.
De hoorzitting zal gehouden worden op:
zaterdag 3 februari 2024.
om 14.00 uur in de Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming kerk in Borculo

Wij nodigen u als parochianen uit om bij 
de hoorzitting aanwezig te zijn. 

Algemene informatie 
•	 Het secretariaat in het KJ-gebouw 

is om de week (in de even weken) 

op de woensdagochtend geopend 
van 10.00 uur tot 11.00 uur. U kunt 
altijd even binnenlopen voor een kop 
koffie, vragen, een praatje of om een 
gebedsintentie aan te vragen. 

•	 De kerk en het KJ gebouw zijn op de 
woensdagochtend van 10.00 uur tot 
11.00 uur geopend voor het opsteken 
van een kaarsje of voor een moment 
van stilte. 

•	 Elke tweede donderdagavond in 
de maand is er om 19.00 uur een 
viering met een voorganger vanuit het 
pastoraal team. 

•	 Voor overige vieringen kunt u het 
vieringenrooster in Onderweg 
raadplegen of kijken op het 
informatiebord aan de weg. 

•	 Uitvaarten kunnen op elke gewenste 
dag plaats vinden (m.u.v. zondag). 

•	 Bij het aanvragen van de ziekenzegen, 
ziekenzalving of melding van overlijden 
kunt u bellen met 06-10319638 

•	 Voor vragen m.b.t. bezorging 
‘Onderweg’ kunt u contact opnemen 
met het parochiesecretariaat in 
Zutphen. 

Vieringen
Donderdag 8 februari 
eucharistieviering om 19.00 uur met 
pastoor Scheve.
 
Op 3 februari is er om 14.00 uur een 
hoorzitting i.v.m. sluiten van de kerk.  

Misintenties
Voor 8 februari:  familie Pelgrum, Theo 
Blom, Theo en Riek Verheyen, Pastoor 
George Simons (jaargedachtenis)

Andreashuis 
U bent van harte welkom bij de vieringen 
en ontmoetingen op woensdagmorgen 
vanaf 9.30 uur. 
Twee keer per maand is er een viering en 
op de woensdagochtenden dat er geen 
viering is, laten we aan het koffie drinken 
een gebed en de lezingen van die dag 
voorafgaan.  

Ook is het secretariaat elke woensdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur open en 
telefonisch bereikbaar. Altijd bereikbaar 
via de mail: rkandreasparochie1900@
kpnmail.nl 

Vieringen 
Zie voor de woensdagmorgen vieringen, 
bijeenkomsten en de weekend-
vieringen: het vieringenschema. De 
weekendvieringen zijn ook nog steeds te 
volgen via internet: www.12apostelen.nl  
Klikken op het groene blok: “Vieringen” 
en vervolgens op het icoontje “wereldbol 
met koptelefoon”. Kies voor “Kerkdienst 
gemist Zutphen”. Op zondagmorgen 
10.00 uur kunt u direct meekijken door 
op de > toets in het midden van de cirkel 
in de afbeelding te drukken. Voor het 
bekijken van oudere opnames, klikt u in 
de kalender bij de gewenste datum. 

Andreas Kerkbalans 2024
van 13 tot 27 januari
Als de dagen gaan lengen dan: Actie Kerk-
balans. Zo ook voor Andreas Brummen. 
Van zaterdag 13 tot zaterdag 27 januari 
2024 is de landelijke actie en wij mikken 
op dezelfde periode.
Voor wie of wat? Wel, voor onze eigen 
geloofsgemeenschap, om armslag te heb-
ben om de dingen te doen die hier gaande 
zijn. De woensdag ochtend hoort daarbij, 
met vieringen en koffiedrinken, elkaar 
ontmoeten, op de hoogte blijven, kortom 
gemeenschap zijn. De bezoekersgroep is 
er, een bloemetje voor die een bijzondere 
verjaardag viert, of ziek is, of gewoon wat 
aandacht verdient. Schoonmaakploeg, 
kerkhofvrijwilligers en tal van andere vrij-
willigers, met het koor en dirigent niet op 
de laatste plaats! Al deze bezigheden, alle 
vrijwilligers zijn afhankelijk van onze eigen 
financiële armslag die we als locatie And-
reas Brummen hebben binnen de grotere 
parochie HH Twaalf Apostelen.  Daarom 
doen we ook in 2024 een beroep op u. De 
precieze data voor verspreiden en inleveren 
worden nog bekend gemaakt.
Wees gerust: u zult ons zien!
Laurens Mul, Penningmeester locatie 
Andreas Brummen

vervolg Brummen op pagina 18



18	 Uit de geloofsgemeenschappen

H. Willibrord - Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
Opgave gebedsintenties:
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad /pastoraatgroep
Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris
Fons Janssen, penningmeester
Peter Hammink

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl

Intenties
17-01: Marietje Smeenk-Besselink, Mariet 
Winckels-Geutjes, Mientje Brouwer
31-01: Mariet Winckels-Geutjes
07-02: Willemien Willemsen, Mientje 
Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, 
Mariet Winckels-Geutjes, Gerard Dekkers, 
Annie Sloot-Uiterweerd, Truus van der 
Waard-Kersten, Hanny Peters-Bakker, 
Henk Peters
14-02: Overleden familie Brouwer-de 
Bruin, Jo van de Beld, Overleden ouders 
Sloot-Uiterweerd, Leida Uiterweerd-Sloot, 
Lien Reukers-Snelder.

Een jaar voorbij,
we kijken terug
op dagen vol vreugde,
voorbijgegaan te vlug.
Op dagen met verdriet,
met kilte op onze huid.
Ook die dagen gingen voorbij
En we kijken weer vooruit.

Foto’s uit het verleden
Omschrijving: 
ansichtkaart 
van gezicht op 
Brummen vanaf 
de Arnhemsestraat 
(waar nu in 2013 
de gemeentewerf 
is) over de oude en 
nieuwe loop van de 
Leuvenheimsebeek 
naar de woningen aan 
de Cromhoutstraat 
en links daarvan de 
RK-kerk die in 1965 
afgebroken is.

Samenstellen kerstattentie
Op de ingestuurde foto’s van de werkgroep 
Diaconie en Caritas komt de betekenis van 
Kerst op een bijzondere manier tot uiting. 
Omringd door feestelijke decoraties 
zijn vrijwilligers druk bezig met het 
samenstellen van kerstattenties voor de 
doelgroep. Het tafereel straalt niet alleen 
warmte uit door de feestelijke omgeving, 
maar ook door de toegewijde inzet van de 
werkgroep leden.

Vervolg Brummen

Vervaardiger	 (Rol) Het Witte Huis 
	 (Uitgever)
Datering 	 1960
Organisatie	 Regionaal Archief Zutphen

Ik wens voor iedereen
een jaar vol met geluk.
Een jaar vol met liefde,
ontspanning en minder druk.
Dat 2024 jullie alles mag geven
wat ligt begraven in jullie hart.
Door elkaar liefde en vrede te wensen,
maken we samen een goede start.

Familieberichten
Overleden:
Anneke Diesfeldt-
Kemperman is 15 
december op 93 jarige 
leeftijd overleden.
Ook na het overlijden van haar man bleef 
ze tot het einde toe zelfstandig wonen aan 
Het Strengsche Veld.

Wij wensen naasten en familie sterkte bij 
dit verlies.Ga allen verder met de mooie 
levensverhalen die deze dierbare heeft 
nagelaten.
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H. Willibrord - Hengelo
Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: vrijdag 11.00 - 12.00 uur.
Rekeningnr.: NL12RABO0121301346
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
Redactie: henk@roes-po-advies.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
Henk Roes, secr. 461061; Theo Keurentjes, 464247;
Gerald Veldscholten, 463482; Marian Zaarbelink,
Jenny Veldscholten, Jan Calver, Monique Kuipers,
Marieke Kraasenberg.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

Oecumenische viering  
21 januari
Heb God lief en je naaste als jezelf
De jaarlijkse oecumenische viering in de 

week van Gebed voor Eenheid 
is dit jaar op zondag 

21 januari 2024 om 
10.00 uur in de 
St. Joriskerk in 
Voor-Drempt. 
Voorgangers zijn 
diaken Theo ten 

Bruin en dominee 

Karin Spelt. Het materiaal voor de Week 
van gebed voor eenheid van christenen 
2024 is voorbereid door een oecumenisch 
team van christenen uit Burkina Faso. Zij 
maakten de opzet voor de oecumenische 
viering. Dit materiaal is vertaald, 
bewerkt en ingekort door de Nederlandse 
werkgroep Week van gebed. Het thema 
luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. 
Het is ontleend aan de parabel over de 
barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat 
zien wat het betekent om je naaste lief te 
hebben (Lucas 10 vers 25-37). Broeders 
en zusters van het katholieke aartsbisdom 
Ouagadougou, van protestantse kerken en 
oecumenische organisaties in Burkina Faso 

werkten eensgezind samen bij het maken 
van het materiaal, daarin ondersteund 
door de wereldwijde gemeenschap van 
Chemin Neuf. De teamleden hebben 
deze samenwerking, zoals ze schrijven in 
hun begeleidende tekst, ‘ervaren als een 
weg van oecumenische bekering’. Tegen 
de achtergrond van de sterke religieuze 
verdeeldheid in Burkina Faso was deze 
samenwerking niet vanzelfsprekend. 

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 2 februari 2024
redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Vervolg Drempt

Noaberviering
Op 18 november jl. was er weer een 
Noaberviering. Thema was “cadeautje”, 
gekoppeld aan de tijd van Sint Maarten, 
Sinterklaas en het Kerstfeest. Er waren 
uitdeelcadeautjes in de cirkel gezet. Aan de 
buitenkant van de cirkel stonden symbo-
lisch enkele grote cadeaus;
o.a. de aarde (wereldbol), een schoenen-
doos (actiedoos), het Kruis (Jezus) en een 
hart (voor immateriële cadeaus).
Een cadeau zegt iets over de gever en de 
ontvanger.

We hebben naar muziek geluisterd, o.a. 
‘What a Wonderful World’  van Louis 
Armstrong.Ook stonden we stil bij een 
gedicht van Greet Brokerhof-van der Waa  
met als titel ‘Geboortecadeau’:

Bij het weggaan kreeg eenieder één van 
de kleine cadeautjes met als inhoud:  
een bonbon en voor ieder een eigen 
spreuk.

De volgende noaberviering is op 17 
februari 2024 in het kerkje van de VGH. 
Aanvang 19.00 uur.
Het thema is dan: ‘Eten/Drinken’. Dit 
keer in relatie tot soberheid, solidariteit 
en spiritualiteit passend bij de 40 
dagentijd.
Van harte welkom!

Gezocht: Bouwers!
Drie keer per jaar wordt er een 
kliederkerk gehouden. Een hele 
zondagmiddag met allerlei workshops 
die kinderen samen met hun (groot-) 
ouders kunnen doen in de Remigiuskerk 
in Hengelo. Na afloop eten we een klein 
hapje met elkaar. De middagen worden 
met veel enthousiasme ontvangen.
Er is een team van vrijwilligers wat één of 
twee keer voor de Kliederkerk bij elkaar 
komt om te bespreken welk Bijbelverhaal 
we dit keer gaan uitwerken en op de 
zondagmiddag zelf aanwezig is om zijn of 
haar workshop klaar te zetten.
De workshops hoef je niet zelf te geven, 
het zijn activiteiten die kinderen zelf 
kunnen doen met ondersteuning van hun 
ouders.

Laat je niet afschrikken door ‘een 
Bijbelverhaal uitwerken’. Daar 
ondersteunen Gerry Spekkink en Rineke 
van den Berg in. Het team is op zoek 
naar handjes die kunnen helpen bij 
knutselspullen verzamelen en alles klaar 
zetten.
Afgelopen keer hebben we het gehad 
over de Toren van Babel. Vele torens 
zijn gebouwd: van krantenpapier en 
schuursponsjes. Bouw jij mee aan de 
Kliederkerk van de toekomst?
Wil je meer informatie, bel of mail dan 
Gerry Spekkink:
g.spekkink@12apostelen.nl, 06 47153610

We hebben er niets voor gedaan
We zijn zomaar neergezet
op die grote aardbol
met zijn rijkdom aan soorten
met populieren en palmen,
zwaluwen en zeepaardjes,
passiebloemen en papaja’s.
 
We hebben er niets voor gedaan
We hebben het zomaar gekregen,
de oeroude, ruige gebergten,
de vlakten met de rivieren
en de branding van de zee,
het spel van de zon in het water
en de sneeuw die in vlokken valt.
 
We hebben er niets voor gedaan
We hebben het gratis ontvangen
als cadeautje van de Schepper
Het kost ons alleen wel iets
als we het mooi willen houden,
als we willen dat ook onze kinderen
het zullen ervaren als een geschenk.

vervolg Hengelo op pagina 20
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H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep
Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Compas-Nijenhuis, 06-40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

PCI: email: keijenborg@pci12apostelen.nl

Oecumenische viering 
Remigiuskerk
Aan de hand van het verhaal van de 
barmhartige Samaritaan staat de Week 
van gebed voor eenheid van christenen 
2024 in het teken van het grote gebod dat 
Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste 
als jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt 
plaats van 21 tot en met 28 januari 2024. 
De Raad van Kerken in Hengelo besteedt 

er in de oecumenische viering van zondag 
21 januari om 10.00 uur aandacht aan. 
Voorgangers in deze viering zijn: Jan 
Rigterink, Gerry Spekkink en Rineke 

van den Berg. Van harte welkom om 
samen met de Vrijzinnige en Protestantse 
Gemeenschap in gastvrijheid de liefde van 
God te vieren.

Een projectkoor zal zingen tijdens 
deze dienst. Wil je meedoen met dit 
projectkoor? Er zal één repetitieavond 
zijn van dit koor, en deze valt op 
maandagavond 15 januari, van 19.00-
20.00 uur in Ons Huis. 
Meer informatie kun je opvragen bij Hans 
Versloot: 0575 460321.

Vervolg Hengelo

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper 
Het parochiesecretariaat is geopend op 
donderdagmorgen van 10.30 uur tot 11.00 
uur. Telefoon 0575-461314.

Voor spoedgevallen bij een overlijden of 
spoedbediening belt u de parochiewacht. 
Telefoon 06 10 31 96 38 Contactpersoon 
voor Zelhem: De heer J. Waalderbos, 
Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, 
tel. 0314-623809

Stichting R.K. Begraafplaats 
Keijenborg
Contactpersoon: Mevr. J. Lamers 
tel. 0575 – 464162 email : 
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; 
website www.begraafplaatskeijenborg.nl
De geldende tarieven kunt u vinden op de 
website onder ‘Tarieven’

Parochiële Caritas Instelling:
Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 
8, 7256 KR Keijenborg 

Kerkdienst  
gemist
Alle vieringen, ook 
vanuit Zutphen, zijn te 
beluisteren via Kerkdienstgemist 
(v/h kerkradio): www.12apostelen.nl/
locatie Keijenborg

Bezoekersgroep
Voor veel mensen is een goed gesprek 
balsem voor de ziel. Ook binnen onze 
geloofsgemeenschap is een goed gesprek 
mogelijk. Mensen die graag eens zouden 
willen praten met iemand uit onze 
bezoekersgroep kunnen contact opnemen 
met Ria Boers. Ook mensen die namens 
de bezoekersgroep zelf (alleen of met zijn 
tweeën) mensen zouden willen bezoeken 
kunnen contact met haar opnemen. 
Schroom niet, trek aan de bel! 
(Ria Boers, telefoon: 0575-461938  
mail: riaboers@upcmail.nl)

Oecumenische dienst in 
Zelhem
De gezamenlijke kerken in Halle, 
Keijenborg en Zelhem organiseren 
tweemaal per jaar een oecumenische 
viering. Dit jaar zal de dienst worden 
gehouden op zondag 14 januari 2024 om 
10.00 uur in de Grote Kerk te Halle.  
Namens de werkgroep oecumenische 
vieringen wordt u hierbij van harte 
uitgenodigd. 

Nieuws van de 
begraafplaats
De tarieven voor 2024 zijn door het 
bestuur van de stichting vastgesteld. 

Alleen het tarief van de verstrooiing 
van as van een overledene is gewijzigd. 
De overige tarieven zijn onveranderd 
gebleven.
Ook heeft het bestuur per 30 november 
2023 een nieuw reglement vastgesteld. 
Hierin zijn nu o.a. ook bepalingen 
opgenomen over verstrooiingen van 
as van overledenen. Hiermee is het 
reglement weer helemaal bijgewerkt. 
Zowel de tarieven als het nieuwe 
reglement kunt u inzien op de website: 
www.begraafplaatskeijenborg.nl

2gether met projectkoor 
viert jubileum met 
fantastisch concert 
Het koor 2gether vierde op zondag 19 
november haar 10-jarig bestaan in de 
kerk in Keijenborg. 2gether ontstond 
in 2013 door het samengaan van de 
jongerenkoren Rejoice uit Keijenborg en 
Vocal Motion uit Steenderen. 
Op pagina 8 vindt u een uitgebreid 
verslag hiervan.  
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
Marijke Heeren, secr. 0570-542000; Jan Roes, pm.
0575-490711; Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens
Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452,
Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

PCI: email: joppe@pci12apostelen.nl

Kerkbalans 2024 gaat weer 
van start.   
Thema: “Geef vandaag voor onze 
geloofsgemeenschap van morgen!

De landelijke actie loopt van 13 t/m 27 
januari 2024. 
De werkgroep hoopt weer op uw 
medewerking te mogen rekenen. De 
enveloppen worden rondgebracht in de 
week van 14 t/m 21 januari 2024 en weer 
opgehaald in de week van 22 januari tot 
en met 28 januari 2024.
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw envelop 
gereed/klaar te leggen, zodat de loper niet 
hoeft te wachten? Bij voorbaat dank.

Verspreiding actie Kerkbalans
De lopers, die wij nu al bedanken voor 
hun medewerking, ontvangen hun pakket 

thuis. Hiervoor zal contact gelegd worden 
met de lopers. 

Inname enveloppen actie Kerkbalans.
De lopers kunnen bellen zodra zij 
hun wijk/straat gereed hebben. Dan 
wordt er een afspraak gemaakt waarop 
de enveloppen bij de lopers worden 
opgehaald.
Werkgroep Kerkbalans, Ciska Gerritsen, 
tel.06-10065324

Kerstmarkt 2023
Op zaterdag 9 december jl. hebben 
wij voor de derde keer een kerstmarkt 
gehouden. Dit jaar waren er al wat meer 
kramen. Zo waren Grolsche wanten, 
diverse chocoladeartikelen en lollies, 
kettinkjes, glazen kralenkettingen, 
kaas, vogeltaarten, winterse kleding 
etc. en bloemen te verkrijgen. Alles 
natuurlijk ook onder het genot van 

Vervolg Keijenborg een oliebol of een kopje koffie/thee/
chocolademelk en zeker in deze tijd 
mocht een glaasje glühwein niet worden 
vergeten. Tijdens de kerstmarkt konden 
kinderen kleurplaten kleuren en voor 
eenieder was een bibberspel opgezet en 
kon men raden hoeveel kerstballen er in 
de vaas zitten. De winnaars van de drie 
activiteiten worden uitgenodigd voor de 
nieuwjaarsreceptie om hun prijsje af te 
halen.
Verder waren er bij het beroemde spel 
“rad van fortuin” mooie prijzen te 
winnen.
Buiten was enkele dagen vooraf aan de 
kerstmarkt al een verlichte arrenslee met 
kerstman te bewonderen.
Helaas werd het ’s middags treurig en 
vooral regenachtig weer.
Wij kunnen terug zien op een geslaagde 
kerstmarkt. En zien u graag volgend jaar 
weer op de kerstmarkt.
Pastoraatgroep/locatieraad

Zalig Nieuwjaar en 2024 
met nieuwe plannen
Het nieuwe jaar is inmiddels een paar 
dagen ‘oud’ en op 21 januari wensen wij 
elkaar persoonlijk alle goeds op onze 
nieuwjaarsreceptie na de woord- en 
communieviering in het Bosrestaurant. U 
bent van harte welkom!
2024, een jaar van afscheid nemen 
van wat zo vertrouwd is. Het laatste 

jaar vieren in onze kerk! Dat voelt 
nog heel onwerkelijk. We houden de 
moed erin! Voor 2024 staat er naast 
de reguliere vieringen ook een aantal 
bijzondere vieringen gepland, zoals mooie 
familievieringen (zie ‘Vieren naar het 
Licht’), een Taizéviering en de Haveke- 
openluchtdienst in samenwerking met de 
protestante gemeente in de regio Gorssel. 
We houden u op de hoogte! 

Dank aan alle vrijwilligers!
Niet alleen met de brunch op Maria 
Tenhemelopneming, maar ook nu willen 
wij alle vrijwilligers die zich steeds weer 
inzetten voor onze geloofsgemeenschap 
héél hartelijk danken. Met Allerzielen 
en tijdens de voorbereidingen voor 
Kerstmis wordt er een extra beroep 
gedaan op een groot aantal van ons. Van 
schoonmaken van de processielantaarns, 
de kerk, het zetten van de kerststal, 

zowel binnen als buiten, de kerstboom, 
het rondbrengen van de kerstattenties, 
de boekjes, de koorrepetities van groot 
en klein, het secretariaat, lectoren en 
misdienaars, kosters, alle bestuursleden, 
de voorgangers, onze fotograaf die alles 
vastlegt, .. enzovoort. 💚

Kerstbloemetje voor onze 
ouderen
95 plantjes zijn dinsdag 19 december 
bezorgd bij de 80-plussers van onze 
geloofsgemeenschap. Ook daar zijn 
vrijwilligers bij betrokken Annie en 
Hennie Schiphorst, Willemien en Bertus 
Haarman, Hennie Haarman, Trees en Jos 
Hafkamp, Magda en Erik van Ommen, 
Riekie en Hein Klunder, Marijke en Wim 
ten Velde en Willie en Theo Lenselink. 
Dankjewel en in het bijzonder Willie voor 
de organisatie. 

Als bijlage in de Onderweg hebt u 
de uitnodiging ontvangen voor de 
hoorzitting.
De hoorzitting zal gehouden worden 
op:  maandag 11 maart 2024
om 19.30 uur in de Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming kerk in Joppe
Wij nodigen u als parochianen uit om 
bij de hoorzitting aanwezig te zijn. 

vervolg Joppe op pagina 22
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H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 0573-251115; Paul
Wuts, pm., 0573-460149; Ben Hemmer, secr., 0573-257791.

Pastoraatgroep Thea van Huijstee, 0573-258442.

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Versterking 
schoonmaakgroep 
De schoonmaakgroep laat 
weten extra handen te hebben 
gekregen in de persoon van 
Tonnie Mensink uit Gorssel. 
Welkom Tonnie en veel plezier!  

Koffie-ochtend in de 
pastorie - 13 maart 
Als ik dit stukje schrijf, vlak voor de 
kerstdagen moet de eerste koffie-ochtend 
(10 januari) van het nieuwe jaar nog 
gebeuren. Voor woensdag ochtend 
13 maart heb ik nog geen gastspreker 
gevonden. Wel hebben we het idee 
om deze ochtend te wijden aan de 
Missiezusters van Onze Lieve Vrouw 
van Afrika. In de volksmond de Witte 
Zusters van Afrika genoemd.150 jaar 
geleden trokken de eerste Europese 
zusters naar Afrika. Honderden zijn 

Vervolg Joppe hen gevolgd en nu is de orde praktisch 
helemaal overgenomen door de inlandse 
Afrikaanse Zusters. Anita Witzier heeft 
kortgeleden een TV uitzending gewijd aan 
de allerlaatste zusters hier in Nederland. 
Hoe gingen de eerste zusters naar Afrika? 
Wat bewoog hen en welke moeilijkheden 
kwamen ze tegen? Er is veel over te 
vertellen. Ook deze morgen zal dus zeker 
weer een heel bijzondere koffie-ochtend 
worden.
Op woensdag 13 maart om 10.00 uur 
bent u allen van harte welkom. Het is wel 
fijn als we weten op hoeveel mensen we 
kunnen rekenen en ook als u opgehaald 
wilt worden graag een telefoontje naar: 
Puck Vork: 06-33377632 of Janny 
Engelsman: 0575-490434

Samen op weg naar Pasen – 
Viering naar het Licht
Het lijkt nog ver weg maar Pasen komt 
al snel dichterbij. Op paaszaterdagavond 
30 maart is er om 19.00 uur een 
familiegebedsviering onze kerk. We gaan 

samen op weg naar Pasen. Voor iedereen 
is er een kaarsje, geven we het Licht aan 
elkaar door en bereiden we ons voor op 
het Hoogfeest van Pasen. Iedereen, jong 
en oud is van harte welkom!
Werkgroep Familievieringen

Eerste Heilige Communie
Blijf dit doen! Met dit project bereiden 
de kinderen zich voor hun Eerste Heilige 
Communie samen met de kinderen uit 
andere geloofsgemeenschappen. Dit jaar 
vindt de Eerste Heilige Communie viering 
plaats op zondag 21 april. We wensen de 
kinderen een mooie voorbereidingstijd.

Pater John Auping SJ blijft 
betrokken
Voor alle schriftlezingen van de 
eucharistievieringen in onze kerk 
schrijft pater Auping een inspirerend 
commentaar. De kopij vindt u op de site 
en een geprinte versie ligt in de kerk.

Actie Kerkbalans
Het is inmiddels duidelijk en bekend dat 
onze Lochemse kerk open zal blijven en 
dat we er kunnen blijven kerken. Dat 
is mooi! Niet elke geloofsgemeenschap 
in onze parochie kan dat zeggen. 
Tegelijkertijd moet je dan ook de vraag 
stellen of ons kerkelijk huis op orde 
is. Zijn we klaar voor de toekomst? 
Natuurlijk, we hoeven er geen Lochems 
paleisje van te maken, maar onze St. 
Josephkerk moet wel goed beheerd en 
toekomstbestendig zijn en blijven. Dat 
betekent dus dat we er VANDAAG voor 
moeten zorgen dat we MORGEN ‘een 
kerkelijk dak boven wat hoofden’ (om met 
Huub Oosterhuis te spreken) houden en 
zeker ook een interieur in ons kerkelijk 
huis! Dat is een gedeelde opdracht voor 
onze overkoepelende parochie van de HH. 

Twaalf Apostelen, maar zeker ook voor 
onze eigen geloofsgemeenschap. Dan kun 
je een tehuis zijn en blijven voor eenieder 
die dat wil, een huis waar je welkom 
bent, waar niet gekeken wordt of je er wel 
bij hoort of niet, waar je gerespecteerd 
wordt, waar naar je om wordt gekeken, 
waar je geïnspireerd wordt je leven in het 

verlengde van je geloof in te richten (hoe 
zwak dat lijntje soms ook is).
Wil je dat gastvrije huis op orde hebben, 
dan
•	 moet je dat niet alleen voor jezelf goed 

inrichten, maar zeker ook voor je gasten
•	 moet er een heel goede 

geluidsinstallatie zijn
•	 dient je huis lekker warm en 

aangenaam te zijn op momenten die er 
toe doen

•	 moet de toegankelijkheid goed geregeld 
zijn

•	 dient de kerk te beschikken over een 
goede geluids- en beeldverbinding met 
de wereld erbuiten

•	 is de parochiezaal, onze 
ontmoetingszaal gewoon goed 
‘aangekleed’

•	 zijn de liturgische voorzieningen 
adequaat geregeld en op orde

•	 koester en verwen je geregeld je 
vrijwilligers

•	 moeten we maatregelen nemen voor 
energiebesparing.

Help ons met uw bijdrage voor de Actie 
Kerkbalans 2024 ons kerkelijk huis op 
orde te blijven houden en te krijgen. Dan 
kunnen we er samen mee aan het werk! 
Geef dus alsjeblieft VANDAAG voor onze 
eigen geloofsgemeenschap van MORGEN!

Namens de locatieraad, werkgroep 
Kerkbalans.
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H. Willibrord - Olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451454,
bgg 0575-452815.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: redactie@12apostelen.nl
E-mail: t.lebbink2@gmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep
Jan den Hartog, voorzitter, 452815
Alex Gerritsen 450950

Parochieadministratie/begraafplaatsbeheerder
Thea Lebbink, 451454; t.lebbink2@gmail.com

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

H. Willibrord - Ruurlo
Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
info@willibrordkerkruurlo.nl
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: w.bremer01@gmail.com
Opgave gebedsintenties bij Anny Strijker; 452652;
anny@strijkerweb.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
Theo te Brake, pm., 453511; Harry Kasteel, 452492;  
Anny Strijker, 452652; Jos Rouwhorst, 453251.

PCI: email: ruurlo@pci12apostelen.nl

Oecumenische viering
Traditiegetrouw is er aan het begin 
van een nieuw jaar in Lochem een 
oecumenische viering: in 2024 is die 
viering op 14 januari. Ook dit keer 
heeft de interkerkelijke werkgroep voor 
oecumenische vieringen de viering 
voorbereid. En ook dit keer doen we dat 
onder de paraplu van de ‘Week van gebed 
voor de eenheid van de christenen’. Er is 
gekozen het grote gebod ‘Heb God lief en 
de naaste als jezelf’ (Lucas 10: 25 – 37).
Het liturgische materiaal voor deze 
oecumenische viering is aangeleverd door 
een oecumenische werkgroep, bestaande 
uit protestanten en katholieken in 
Burkina Faso. De bevolking van dit land 
is een smeltkroes van moslims, christenen 
en leden van traditionele Afrikaanse 
religies. Met name christenen hebben 
het moeilijk in dit ook door terrorisme 
geplaagde land. 

Toch zoekt men elkaar op en is er toch 
een breekbare solidariteit ontstaan tussen 
de religies. Daarbij wordt getracht te 
werken aan duurzame oplossingen voor 
vrede, sociale cohesie en verzoening. 
Wij waren als voorbereidingsgroep dan 
ook niet verbaasd dat in dat kader onder 
meer gekozen is voor het verhaal van 
de barmhartige Samaritaan. Liefde is 
tenslotte het DNA van het christelijk 
geloof. (Maar dat is overigens geen 
exclusief privilege van christenen.) 
Om God en je naaste lief te hebben, 
moet je jezelf ook willen en kunnen 
‘liefhebben’, jezelf niet altijd wegcijferen 
en onderkennen dat ook jij er toe doet. 
In de oecumenische viering denken we 
daarover na, maar zeker ook over de 
vraag wie je naaste eigenlijk is. Heb je 
hem of haar onvoorwaardelijk lief of ligt 
dat toch wat genuanceerder? Zo maar wat 
invalshoeken met nogal wat vraagtekens 
waarmee we aan de slag gaan! Van harte 
welkom!

Oecumenische viering
zondag 14 januari 
2024 (10.00 uur)
St. Josephkerk, 
Nieuweweg 18, Lochem 
met medewerking van
het Gemengd Koor o.l.v. 
Frank van der Velden. 
Johan Dijkerman 
bespeelt het orgel. 
Dick Beltman met leden van de 
werkgroep ‘Vieren’ van de Raad van 
Kerken Lochem/Barchem, gaat voor.
	

Meer nieuws uit Lochem vindt 
u op www.12apostelen.nl onder 
Geloofsgemeenschappen, Lochem en 
in de nieuwsbrief. 
Aanmelden voor de nieuwsbrief via 
nieuwsbrief.rkkerklochem@kpnmail.nl

Vervolg Lochem

Laatste eucharistieviering 
in Olburgen
Op 5 november 2023 vond in de H. 
Willibrordkerk in Olburgen de laatste 

eucharistieviering plaats. Aan het eind 
van de viering werd de kerk aan de 
goddelijke eredienst onttrokken, waarmee 
de kerk na 154 jaar een profaan gebouw 
geworden is. Voor het kerkgebouw en de 

bijbehorende pastorie is nog geen nieuwe 
eigenaar gevonden.

Op pagina 4 een goede impressie van de 
laatste eucharistieviering.



24	 Uit de geloofsgemeenschappen

H. Willibrord - Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
email: mariaschut@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in ’t Veld,
pm.; Nel Verheul, secr., 472144, familie.verheul@kpnmail.nl;
Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101,
mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

PCI: email: steenderen@pci12apostelen.nl

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer een 
paar weken oud. We kijken terug op een 
mooie kerstviering en een inspirerende 
oecumenische dienst op oudejaarsdag. En 
natuurlijk de nieuwjaarsreceptie waarin 
we elkaar alle goeds voor 2024 hebben 
gewenst.
Een groep bewoners van een 
zorginstelling uit Zutphen heeft net als 
vorig jaar de kerststal bezocht en genoot 
hier zichtbaar van. De bloemengroep 
had weer voor een prachtige versiering 
gezorgd en samen met de mooi gebouwde 
kerststal zag het geheel er aantrekkelijk 
uit. Op beide kerstdagen konden mensen 
komen kijken en een kaarsje opsteken. 
Inmiddels is alles weer opgeruimd en 
gaan de ‘gewone’ vieringen weer van start.

Marijke Steemers  
50 jaar koordirigent
Tijdens de jaarlijkse Ceciliaviering op 19 
november, is Marijke Steemers gehuldigd 
voor 50 jaar koordirigente. Aan het eind 
van de viering werd Marijke, tot haar 
grote verassing, door voorganger Mevr. 
Gerry Spekkink, verzocht naar voren 
te komen. Hier werd zij door Gerry 
lovend toegesproken en werd ook de 
aanbevelingsbrief van de Sint Gregorius 
Vereniging voorgelezen. Vervolgens 
werd aan Marijke de draagspeld in 
goud voor 50 jaar koordirectie en de 
bijbehorende oorkonde uitgereikt. Ook 
werd haar, namens het koor, een mooi 
boeket bloemen overhandigd. Namens 
het koor sprak Willie Geurts ook nog een 

woordje tot Marijke. Hierin gaf hij een 
terugblik over de jaren die Marijke als 
dirigente voor het koor heeft gestaan. 
Over haar toewijding, enthousiasme 
en als verbindende factor binnen het 
koor. Ook  doet Marijke de laatst jaren 
de orgelbegeleiding tijdens de vieringen 
in onze kerk. Dit doet ze met verve. Van 
alle koorleden en aanwezige parochianen 
kreeg ze een groot applaus voor haar 
jarenlange inzet. Na afsluiting van de 
viering werd ze door alle aanwezigen 
persoonlijk gefeliciteerd. Vervolgens was 
er in het Kerspel voor iedereen thee/
koffie met iets lekkers. Hierna bleven de 
koorleden in het Kerspel om samen het 
Ceciliafeest te vieren met een  drankje en 
onder het genot van een uitgebreid buffet. 
Als koor kunnen we terugkijken op een 
goed en gezellig jaar onder leiding van 
Marijke. 

Kerkbalans 2024:
Geef vandaag voor onze 
geloofsgemeenschap van 
morgen

Bij deze Onderweg vindt u weer 
de envelop met de brieven over de 
kerkbalans. Ook al gaat de kerk te 
zijner tijd sluiten, we blijven als 
geloofsgemeenschap bestaan en kunnen 
dit niet zonder geldelijke steun. Wij 
hopen dan ook dat u uw bijdrage blijft 
geven. 

2gether met projectkoor 
viert jubileum met 
fantastisch concert
Het koor 2gether vierde op zondag 19 
november haar 10-jarig bestaan in de 
kerk in Keijenborg. 2gether ontstond 
in 2013 door het samengaan van de 
jongerenkoren Rejoice uit Keijenborg en 
Vocal Motion uit Steenderen. Op pagina 8 
vindt u een uitgebreid verslag hiervan. 

Familieberichten
Op 17 november 2023 is Francisca 
Maria Geertruida Staring-Herlfterkamp 
overleden op de leeftijd van 95 jaar. Cis 
is na de uitvaartviering in onze kerk 
begraven bij haar man Geert op onze 
begraafplaats.

Enquête over de toekomst
Ook in de envelop vindt u een uitnodiging 
om de enquête over de toekomst in 
te vullen. Misschien heeft u wel een 
geweldig idee hoe we dit aan moeten 
pakken. Wat nieuwe ideeën zijn  van harte 
welkom. Wij hopen dat u de enquête 
invult en met de kerkbalans inlevert.

Koffiedrinken
Op de volgende zondagen bent u na de 
viering welkom voor een kopje koffie of 
thee: 
28 januari; 11 februari; 25 februari.

De tieners hielden een 
Kerstchallenge
Op zondagavond 17 december kwam 
een leuke groep van 12 tieners uit beide 
Steenderense kerken in Het Anker bij 
elkaar voor de landelijke Kerstchallenge. 
Samen maakten zij, door middel van 
audio-fragmenten, spelvormen en 
opdrachten, de reis mee die Maria en 
Jozef lang geleden maakten. Een reis die 
uiteindelijk eindigde in Egypte. Onderweg 
ontmoetten zij verschillende mensen, 
waarover zij in gesprek gingen, zoals wijze 
koningen, herders en een herbergier. De 
herders bijvoorbeeld… dat waren ruige 
kerels, maar ook de eersten die in de stal 
op bezoek gingen bij het Kindje Jezus. 
We hebben vaak vooroordelen over 
mensen, maar is dat terecht? De tieners 
kregen als opdracht drie personen te 
tekenen: een zakenman, een fotomodel 
en een persoon met weinig geld. Hoe 
zien we hen? Opvallende reacties van 
de tieners: ‘Ik teken een zakenvrouw; 
ook vrouwen leiden immers een bedrijf’; 
‘Ik teken een boer, want juist een boer 
moet tegenwoordig een echte zakenman 
zijn’ en ‘Dit fotomodel heeft kleurige 
vrouwenkleren; maar ze kan natuurlijk 
ook jongenskleren dragen wanneer ze dat 
wil’. Daarnaast was er vanzelfsprekend 
ook een luciferdoosjes-race, want zo’n 
wedstrijd mag nooit ontbreken op een 
challenge. 
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: j-m.holtslag@tele2.nl

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,
06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl

Gezamenlijk overleg 
met de PKN gemeente 
Wichmond
Tweemaal per jaar heeft de locatieraad 
een overleg met een afvaardiging van 
de PKN Wichmond. Het is een goede 
traditie waarbij onderling zaken worden 
afgestemd. Gezamenlijke activiteiten 
voor de gemeenschap van Vierakker 
en Wichmond, zoals de oecumenische 
vieringen, het organiseren van de 
koffie ochtenden met hun uitjes en de 
bakwedstrijd, worden er met elkaar 
besproken. De samenkomst is bovendien 
een overleg waarbij het over en weer 
uitwisselen van informatie leidt tot 
versterking van ieder afzonderlijk. Zeer 
waardevol dus.
Maandag 15 januari staat het volgende 
overleg weer op de agenda.

Concerten in onze kerk
Dat onze kerk door velen geliefd wordt 
voor het geven van een concert is geen 
nieuwtje. We hebben een periode achter 
ons waarin er veel concerten waren. Op 
het moment van schrijven van dit artikel 
waren ze nog niet allemaal voorbij, maar 
we kunnen in ieder geval terugkijken 
op een super concert van het Haarlems 
Studentenkoor op 9 december. Er was 
een grote opkomst en de aanwezigen 

hebben genoten van de Balkan liederen 
die werden vertolkt.
Een dag later was het concert van 
muziekvereniging Crescendo uit Hengelo 
met koor Reborn. De kerk was afgeladen 
vol. Er werden stoelen bijgeplaatst 
maar dit kon niet voorkomen dat er 
toch een aantal bezoekers genoegen 
moesten nemen met een staanplaats. In 
een ruim anderhalf uur durend concert 
werd het Kerstgevoel bij eenieder 
naar boven gehaald. De aanwezigen 
genoten van de prachtige klanken van 
de muziekvereniging en de zang van het 
koor. Na afloop werd er nog ruimschoots 
nagepraat een genoten van een drankje. 
De vooraf bereidde glühwein was 
helemaal op.
Dan was er het concert met 
muziekvereniging Jubal op vrijdag 15 
december, een week later het Koninklijk 
Zutphens Mannenkoor en zondag 24 
december een concert met Jeroen den 
Herder.

Maar ook de komende tijd staan er alweer 
concerten gepland.
Zaterdag 24 februari is er om 20.00 uur 
een benefietconcert voor Oekraïne. Een 
concert met de Oekraïner Oleg Lysenko, 
muziekleraar uit Voorst.
En op Goede Vrijdag 29 maart wordt de 
Markus Passion opgevoerd in onze kerk.       
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Christus Koning / H. Antonius
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735,
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.30-12.00; donderdag 9.30-11.00.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting,
553527; Ab Hartelman, pm., 06-31371011

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 06 54906763;
Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322;
Gerard Eijkelkamp, 552914.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl

Een nieuwe start 
Op het moment dat u deze editie van 
Onderweg leest is het nieuwe jaar 2024  
begonnen. Vanaf deze plek wensen we 
alle lezers een goed en gezond 2024 
toe. Een jaar waarin veel te doen valt. 
In onze parochie en in onze eigen 
geloofsgemeenschap. We blikken kort 
terug en kijken vooruit naar het nieuwe 
jaar.

Korte terugblik
Uit deze terugblik blijkt wel dat onze 
geloofsgemeenschap vitaal is en dat er 
van alles en nog wat is gebeurd. Zoals 
o.a.:
•	 Op 22 november fungeerde onze kerk 

weer als stemlokaal. Dat verliep soepel 
maar duurde wel heel erg lang. Carin 
Fransen en Ans Heuveling hebben 
tot diep in de nacht (02:30 uur!) als 
gastvrouw voor de stemmentellers 
opgetreden; 

•	 De Samenkomst op 26 november was 
goed bezocht en inspirerend onder 
leiding van Jan Rigterink. Heel mooi 
dat PKN en RK elkaar kunnen helpen in 
de beleving van ons christen-zijn;

•	 De jaarlijkse herdertjestocht vond 
plaats op 15 december. Maar liefst 704 
mensen (een record!) namen deel aan 
dit oecumenische project (jong en oud); 

•	 Op 17 december vond in de Dorpskerk 
het oecumenische “Festival of lessons 
and carols” plaats;

•	 En op 31 december ging voor de laatste 
keer een lid van het pastoraal team voor 
in een weekendviering. Na afloop was 
er koffie met oliebollen. Op het moment 
dat we dit schrijven is nog niet bekend 
hoeveel oliebollen er zijn gegeten …😊.

Vooruitblik
Roosterplanning
Met ingang van 2024 is het uitgangspunt 
dat in het weekend er niet langer een lid 
van het pastoraal team voorgaat. Daarom 

hanteren we in principe (!) de volgende 
indeling:
•	 Iedere 2e zondag van de maand een 

viering (met lekenvoorganger) in de 
kerk;

•	 Iedere laatste zondag van de maand een 
samenkomst in de parochiezaal;

•	 Eens per 2 maanden op de 
donderdagochtend een viering met een 
voorganger van het pastorale team. De 
eerste keer op 15 februari.

NB: raadpleeg het rooster, want het is 
een “principe” rooster dat per maand kan 
verschillen. Voor het eerste half jaar van 
2024 is dit het uitgangspunt. Maar dat 
is mede afhankelijk van het verloop van 
de verkoopprocedure van onze kerk. We 
weten nu alleen “dat er belangstelling is”. 

Vieringen
Ook in het nieuwe jaar vinden er weer een 
aantal bijzonder vieringen plaats, zoals;
•	 Op 21 januari de oecumenische viering 

Dienst van de Eenheid in de Dorpskerk 
met o.a. Wil Matti als voorganger;

•	 Op zondag 7 april vieren we het 
60-jarig bestaan van onze kerk met 
een bijzondere eucharistieviering 
waarin een lid van het pastoraal team 
(bij uitzondering) voorgaat. Nadere 
informatie volgt. Noteert u alvast de 
datum in uw agenda?

 
De toekomst van onze 
geloofsgemeenschap
Tijdens onze parochieavond op 9 oktober 
jl. is uitvoerig gesproken over de toekomst 
van onze geloofsgemeenschap. O.a. over 
de roosterplanning voor 2024. Wat de 
verkoop van onze kerk betreft: kandidaat 
kopers konden tot 15 december een bod 
uitbrengen. Wellicht is er meer bekend als 
u deze Onderweg leest. De parochianen 
van onze geloofsgemeenschap hebben 
uitdrukkelijk de wens te kennen gegeven 
om de geloofsgemeenschap Vorden/
Kranenburg overeind te houden, ook 
na sluiting van onze kerk. Daar zijn 

uw locatieraad en pastoraatgroep druk 
doende mee. De gesprekken met de 
PKN over “huisvesting aldaar” zien er 
goed uit. Maar we zijn er nog niet. En 
het vertrek van dominee Den Hartog 
betekent dat dit wat meer tijd zal gaan 
kosten. Ondertussen gaan we “gewoon 
door” in onze eigen kerk zolang dat kan. 
Dat kan dankzij onze vele vrijwilligers. En 
dat kan ook financieel gezien. Want onze 
geloofsgemeenschap heeft het jaar 2023 
positief afgesloten. En ook voor 2024 is 
dat de verwachting, mits de financiële 
steun van onze parochianen wel wordt 
voortgezet.

Hoge bomen vangen veel wind…
De lindenboom voor onze kerk moest 
dringend gekapt worden vanwege 
houtrot. Het spreekwoord “alle zegen 
komt van boven” ging hier niet meer op. 
Want een dikke tak van boven op je kop, 
da’s geen pretje. Daarom is de boom vlak 
voor de Kerst omgezaagd. Overigens, 
alleen de boom is omgezaagd, onze 
geloofsgemeenschap niet …😊.

Ten slotte
“Wat de toekomst brengen moge” is een 
bekend lied. Die toekomst is onzeker, ook 
voor onze geloofsgemeenschap. Maar wat 
wel zeker is, is dat we er alles aan doen 
om onze geloofsgemeenschap levendig 
en vitaal te houden. En dat we daarbij 
de (“fysieke” en “financiële”) steun van 
al onze vrijwilligers hard nodig hebben. 
Ook in 2024. Maar we weten we daarop 
kunnen rekenen, net als in voorgaande 
jaren. Daarom zien we het jaar 2024 met 
vertrouwen tegemoet.

Namens de locatieraad en pastoraatgroep
Jaap Harmsen
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Emmanuel / H. Johannes de Doper
Zutphen
Nieuwstadskerksteeg 2, 7201 NH Zutphen
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen,
0575-527080; info@stjan-emmanuel.com;
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

Oproep bezorger 
Onderweg
Wij hebben dringend behoefte aan een 
nieuwe bezorger van ons parochieblad
Onderweg. Het betreft wijk 162: 
Omgeving Nieuwstad, Rozengracht (12 
adressen).

Mocht u dit blad willen bezorgen, 
dan kunt u contact opnemen met ons 
secretariaat op dinsdagochtend tussen 
9.00 uur en 11.00 uur. 
 
Telefoonnr. 0575-527080 of per email 
info@stjan-emmanuel.com.

Overleden 
5/11: Gesina Bernardina Maria den 
Elzen-Velner, 91 jaar

Middagpauzediensten:
iedere donderdag, 12.15 uur-12.30 uur
(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen; 
vanaf 12.00u kunt u luisteren naar 
orgelspel)
18/1: ds. S.A. Meijer; 25/1: mevr. N. 
Bilder (LdH); 1/2: ds. mevr. L. Pijpers-
Hoogendoorn; 8/2: ds. C. Bochanen; 
15/2: dhr. K. Baas; 22/2: ds. mevr. 
D. van Alphen-Ubbens; 29/2: ds. P.D. 
Wolthaus

Kopij
Inleverdatum kopij volgende Onderweg:  
2 februari 2024
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Tabernakel en godslamp 
                     in Vorden

Het tabernakel, de altaarkast (safe=kluisvormige kast) waarin 
het Allerheiligste bewaard wordt en de godslamp zijn in 1964 bij 
de bouw van de Christus Koningkerk voor in de kerk geplaatst. 
Het Allerheiligste is geplaatst in de ciborie.
Het tabernakel is ingemetseld in de muur van de kerk. Op de 
2 (kluis)deurtjes zijn 12 ‘stenen’ geplaatst, omringd met een 
gouden rand. Deze symboliseren de 12 apostelen.
‘Tabernakel’ is afgeleid van de tent die de Israëlieten 
meedroegen tijdens hun tocht door de woestijn en waarin de 
stenen platen met de 10 geboden stonden.
 

De godslamp, de lamp die dag en nacht in de nabijheid van het 
H. Sacrament van het Altaar moet branden. De lamp brandt 
dus voor God en geeft aan dat Jezus, de Zoon van God, daar 
aanwezig is. De godslamp wordt onderhouden met een kaars. In 
Vorden hangt de godslamp naast het tabernakel en de houder is 
met dezelfde ‘stenen’ omringd als van het tabernakel.
 
Ook wij beseffen, met verdriet en pijn, dat er een moment komt 
dat onze kerk zal sluiten. Dat onze lieve Heer uit het tabernakel 
zal worden weggedragen en de godslamp zal worden gedoofd.


