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Voorwoord
Op het hoogfeest van Pasen vieren we 
dat Christus uit de dood is opgestaan, 
drie dagen nadat Hij ter dood was 
veroordeeld en gekruisigd. Dat Jezus de 
dood heeft overwonnen geeft betekenis 
aan het leven en laat ons zien dat het 
leven niet eindig is. De dood is een 
overgang van duisternis naar licht. 
Wie vanuit Pasen leeft, straalt hoop uit 
en staat vol verwachting in het leven. 
We hoeven ons niet neer te leggen bij 
het leven zoals we het zien. Pasen is 
de zekerheid dat er meer is dan wat 
zichtbaar is. Met Pasen begint het 
nieuwe leven. We zien het in de natuur 
waar rond Pasen, bij de intrede van de 
lente, het leven terugkeert. Zo kennen 
we de traditie van paaseieren, eieren die 
symbool staan voor vruchtbaarheid en 
nieuw leven. Ook met paasvuren vieren 
we de overwinning op de dood, we vieren 
de verrijzenis van de Zoon van God, de 
overgang naar het Licht. De vlammen 
verjagen de winter en verwelkomen de 
lente. Deze tradities herkennen we als 
gelovigen ook in de paaskaars. De vlam 
van de kaars staat voor het Licht van 
Christus, de verlosser die de duisternis en 
het kwaad wist te overwinnen. Daarmee 
staat het vuur dat in de Paaswake wordt 
gezegend voor nieuw leven. 
Op de achterpagina van ons parochieblad 
starten we met de nieuwe rubriek ‘Onze 
religieuze gebruiksvoorwerpen’ en 
brengen in dit nummer de paaskaars 
voor het voetlicht. Over nieuw 
gesproken: de pagina ‘Lokaal geloven’ 
heeft voortaan de kop ‘Initiatieven in de 
parochie’. Een betere aanduiding voor 
de activiteiten en vieringen die voor alle 
parochianen interessant zijn en voor hen 
die hun kerkgebouw moeten missen een 
nieuwe geloofsbeleving kunnen inluiden.

Gerrit te Vaarwerk

PCI - Noodhulp
Heeft u om wat voor reden dan ook
hulp nodig? Neem contact op met de
Parochiële Caritas Instelling
(PCI), tel. 0575-711 310 of
e-mail: pci@12apostelen.nl
www.pci12apostelen.nl

Telefoonnummer voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart      06 103 19 638

“Niemand kan 
het alleen”



     3Van de pastores

Vastentijd en Pasen
Wij zijn onderweg, een tocht van veertig dagen. Op weg naar Pasen, het is 
geen gemakkelijke weg, zoals ook Pasen geen gemakkelijk feest is. Want Pasen 
omvat het lijden én de dood én – gelukkig – de opwekking uit de doden.
Het is de weg van Jezus, de Dienaar, zoals het de weg is geweest van zijn volk 
dat veertig jaren door de woestijn getrokken is. We gaan deze weg niet alleen, 
we gaan hem als parochiegemeenschap samen. letterlijk en figuurlijk door een woestijn, 

om ons heen valt steeds meer weg, onze 
groep wordt kleiner, kerken vallen weg.
Het zijn jaren van woestijn, van afzien 
en bezinnen, van waken voor onderlinge 
gerechtigheid, werken om elkaar te 
vinden. Om samen zoekend op weg te 
gaan, en door alle problemen en verdriet 
heen, elkaar vasthoudend, een nieuwe 
weg te vinden. Om uiteindelijk weer op te 
staan.

In het donker van de paasnacht wordt 
dat ene kleine maar krachtige vlammetje 
binnengedragen. Één klein lichtpuntje in 
die grote donkere ruimte, ‘het Levenslicht’, 
‘het nieuwe Leven’! Allen die aanwezig zijn 
nemen dat licht aan, het verspreidt zich 
snel over de hele ruimte. Wij juichen om 
de overwinning, alle ellende, verdriet, en 
dood zijn overwonnen. Er is opgestaan, het 
leven is gevonden!
Het is Pasen! Vrouwen ontdekken dat het 
graf leeg is, dat de Heer is opgestaan, dat 
Hij verrezen is. Verbijstering, ongeloof, 
onzekerheid, dit kan toch niet? Maar dan 
komt het besef wat er gebeurd is, wat er 
moest gebeuren, het geloof bloeit op. Een 
nieuwe start, de woestijn komt weer tot 
bloei, de hoop wordt weer gevoed. Er is 
nog een lange weg te gaan met vallen en op 
staan, met voor- en tegenspoed. In geloof, 
hoop en met liefde, zal Gods inspirerende 
Geest, door Jezus’ leerlingen gevonden 
worden. 
Mag dat kleine lichtpuntje van die donkere 
paasnacht daadwerkelijk door onze gehele 
parochiegemeenschap aangenomen 
worden! Mogen wij in die ene krachtige 
vlam, die vlam is krachtiger dan menigeen 
denkt, ‘het Levenslicht’, ‘het nieuwe Leven’ 
vinden, opstaan en eensgezind samen 
verder gaan. Moge de kracht van Pasen 
ook ons geloof, onze woestijn weer tot 
bloei laten komen.

Zalig Pasen.

Diaken Anton Bos

De vastentijd is een periode van inkeer, 
van omkeer, van toekeer.
En het geloof in de Blijde Boodschap! Wij 
drukken dat geloof uit door samen die 
weg naar Pasen te gaan. Geloven betekent 
de weg van vertrouwen en toevertrouwen 
durven gaan, in blijdschap.
Het is zoals Kees Pannekoek het in het 
in zijn lied “Veertig dagen de woestijn” 
verwoordt: 

Veertig dagen de woestijn: 
vasten, vechten, bidden, 
nachten die als dagen zijn, 
zwijgen van de zinnen, 
om onverbloemd en naakt, 
diep in het vlees, 
zijn ziel te vinden.

Veertig dagen de woestijn: 
kwade droomgezichten. 
Zal hun duivelse venijn 
deze mens ontwrichten? 
Hij zal dat kwaad weerstaan 
en vrij van aardse waan 
op God zich richten.

Veertig dagen de woestijn: 
afzien en bezinnen, 
waken voor gerechtigheid, 
vrede die wij winnen, 
ons voedsel meer dan brood, 
de opstand uit de dood, 
het leven vinden.

In die inkeer, omkeer, vanuit die Blijde 
Boodschap het leven vinden!
Daar gaat het om deze voorbereidingstijd 
naar Pasen. Om door lijden én dood heen, 
‘het Leven’ te vinden. Om op te staan, 
zoals Jezus in de paasnacht opstond! 

Wij als parochiegemeenschap zijn dat 
volk van God, volgelingen van Jezus 
Christus. Ook wij trekken momenteel 



4 Uit de parochie

Laatste eucharistieviering in Hengelo

De in 1843 gebouwde kerk, werd in 1924 
aan een zeer ingrijpende restauratie 
onderworpen. Onder architect Beers 
kreeg de kerk een gotische uitstraling, 
waarbij de ijzeren ramen vervangen 

werden door ramen van natuursteen 
met glas-in-lood. In de ramen is de 
heilige Willibrordus in verschillende 
hoedanigheden te zien: onder andere als 
wonderdoener, apostel, aartsbisschop, 

benedictijn en missionaris. Er zijn 
ook ramen met afbeeldingen van 
Jozef en Maria, de ouders van Jezus. 
In de altaarsteen, die na de viering 
in een vesperviering de H. Johannes 
de Doperkerk in Keijenborg werd 
binnengedragen, zijn relieken van de 
martelaren Damianus en Mansuetus 
geplaatst.

Op 14 januari 2024 vond in de H. Willibrordkerk in Hengelo de laatste 
eucharistieviering plaats. Aan het eind van de viering werd de kerk aan de 
goddelijke eredienst onttrokken, waarmee de kerk na 181 jaar een profaan 
gebouw geworden is. 
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Hoe komt het toch dat een kerk vol zit als 
deze aan de eredienst wordt onttrokken? 
Veel parochianen willen zo’n laatste 
gezamenlijke eucharistieviering kennelijk 
niet missen, ondanks dat het afscheid 
nemen van een plaats van samenkomst 
met veel kostbare herinneringen geen 
plezierige gebeurtenis is. Het gebruik 
van het gebouw eindigt, maar het 
vieren gaat door, wellicht in een andere, 
minder vertrouwde omgeving. Het 
belangrijkste zijn de mensen, zij die vaak 
in eenzelfde traditie zijn opgevoed, maar 
tegenwoordig kritisch en zelfbewust 
de oude gewoontes beleven, soms op 
een andere manier, naar gelang eigen 
ervaring en inzichten. Sommigen zetten 

zich af en keren de kerk de rug toe, 
anderen zien de meerwaarde van een 
religie niet meer. Echter, door de eeuwen 
heen heeft het geloof een fundamentele 
rol gespeeld in het goed  functioneren 
van een samenleving. Het geloof is niet 
statisch maar dynamisch als mensen 
daar vorm aan willen geven. Voor de 
mensen die verder willen, moet naar 
passende behuizing worden gezocht. 
De huidige locaties zijn te groot en (op 
termijn) onbetaalbaar. 

De ‘verhuizing’ is een emotionele en 
pijnlijke stap, vooral ook omdat we het 
verleden zo duidelijk achter ons moeten 
laten. Ook het parochiebestuur ontkomt 
daar niet aan. Als de Emmanuelkerk 
in Zutphen wordt verkocht, moet 
ook het parochiecentrum en het 
parochiesecretariaat haar huidige locatie 
opgeven. Er zijn plannen gemaakt om 
bij de H. Johannes de Doperkerk (de St. 
Jan) nieuw te bouwen, waarmee dan ook 
een wens van het pastoraal team wordt 
ingevuld. Dat proces heeft de afgelopen 
jaren voor veel emoties gezorgd en het 

verdient zeker niet de schoonheidsprijs. 
Toch moeten we voor onderdak zorgen 
voor de pastores, het secretariaat en 
mogelijkheden bieden voor scholing en 
overleg met grotere groepen. Daarnaast 
wil de gemeente Zutphen het gebied rond 
de St. Jan opnieuw vormgeven en de oude 
structuren zoveel mogelijk herstellen. 
Het parochiebestuur heeft samen met 
buurtbewoners van de plannen een 
impressie ontvangen in de vorm van een 
presentatie over ‘Klein Vaticaan’. 

Tot slot, het parochiebestuur heeft 
dringend mensen nodig die kunnen 
meehelpen en meedenken 
de richting van de 
parochie te bepalen. 
Mensen die kunnen 
bijdragen de toekomst 
van de parochie vorm te 
geven of verstand hebben 
van financiën worden van 
harte uitgenodigd. Meld je 
aan en loop een tijdje mee. 

Ben Hemmer

Jon Fosse, een katholieke Nobelprijswinnaar

Het opmerkelijke aan Jon Fosse is dat 
hij zich een jaar of tien geleden heeft 
bekeerd tot de RK-Kerk. Opmerkelijk, 
ten eerste omdat er in de huidige tijd niet 
veel uitgesproken katholieke schrijvers 
meer zijn. Maar ook omdat de Katholieke 
Kerk in Noorwegen geen grote rol speelt: 
katholieken vormen een kleine minderheid 
in het Scandinavische land.
In verschillende interviews vertelt Fosse 

hoe dat bekeringsproces verliep. Als klein 
kind geloofde hij nergens in, maar dat 
veranderde toen hij op zevenjarige leeftijd 
een ongeluk kreeg dat hem bijna zijn 
leven kostte. Bij dat ongeluk had hij een 
bijna-doodervaring, waarbij hij zichzelf 
op afstand zag. Die ervaring beschreef hij 
later: ‘Het was een dramatisch moment, 
maar tegelijkertijd heel vredig. Het was de 
dag dat ik God vond en mijn angst voor de 
dood kwijtraakte. Ik was nog geen vroom 
christen, maar vanaf dat moment wist ik 
dat er iets groters was.’ 
Ook het schrijven zelf maakte van hem 
een zoeker. Hij zegt daarover interessante 
dingen: ‘Ik realiseerde me dat er een 
andere dimensie moet zijn waarmee ik 
tijdens het schrijfproces in contact kom.’ 
Zijn religieuze zoektocht bracht hem 
aanvankelijk bij de quakers, maar toen 
hij in de jaren tachtig een katholieke mis 
bezocht In Bergen werd hij aangetrokken 
door de liturgie. ‘In katholieke vieringen 
wordt namelijk heel weinig gesproken 

buiten de vaste liturgie om. Dat is veel 
beter dan de ondraaglijke hoeveelheid 
woorden in een protestantse dienst. In 
de katholieke mis hoor je de woorden zo 
vaak dat ze een magie ontwikkelen, een 
geest. De mis gaat ook over het bereiken 
van iets wat niet in woorden kan worden 
uitgedrukt.’ 
In 2008 schreef Fosse een prachtige psalm, 
die is opgenomen in het Noorse Lutherse 
Liedboek en die de lezers van Onderweg 
toch ook niet mag worden onthouden:
 

Nachtpsalm
Er is een aarde die openspert
 haar nachtlijk zwart ravijn
 en daarin lijf en ziel verbergt
 totdat zij niet meer zijn.
Er is een nacht die jou onthaalt
 en liefdevol begroet
 en die je eeuwig rusten laat,
 je hand, je ziel, je voet.
Van God zit iets in jou en mij,
 in aarde en nachtgewemel,
 jouw ziel is hij, zijn wereld ben jij
 en jij verlicht zijn hemel.
 
Hans Limbeek

Afgelopen december ontving de Noorse schrijver Jon Fosse (1959) de 
Nobelprijs voor Literatuur. Als je die prijs wint behoor je tot de groten in de 
wereldliteratuur, dat is zeker. Dan sta je in het rijtje van Yeats, Shaw, Mann, 
Eliot en Sartre, om er maar wat te noemen. 
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De Passie 2024
“niemand kan het alleen”

De oorlogen wereldwijd raken ons en slaan ons uit het lood. Hoeveel lijden kan 
de mens dragen? De uitzichtloosheid, de onmacht en het ongeloof drukken als 
een zware last op de samenleving. De wanhoop is groot en het lijden is meer 
dan hartverscheurend. Waar vindt de mens zijn houvast? Het lijden is als een 
verpletterend kruis.

De beelden van moeders en vaders die 
hun dode kinderen ten grave dragen 
raken ons diep. Hoe blijven we overeind, 
juist op die momenten van diepe 
duisternis? Door de ander te laten voelen 
en merken dat je er voor elkaar wilt zijn. 
Daarin schuilt de opstanding uit de dood. 
Als alles hulpeloos verloren lijkt, zijn er 
mensen die overeind blijven en geloven 
dat het anders kan. Mensen die geloven 
dat we samen bij machte zijn elkaars 
lasten te verlichten, het kruis van ons af 
te gooien. Mensen, die de dood niet willen 
ervaren als het laatste, maar geloven in de 
verrijzenis. 

De Passie omvat ook dit jaar de periode 
van Palmzondag tot en met Pasen. Het 
verhaal van Jezus is daarbij de leidraad. 
We gaan met hem onderweg en voelen 
en leven mee met wat Hij te dragen 
kreeg. We zien Maria die Hem blijft 
steunen, die niet van Hem wil wijken. 
Het lijdensverhaal van Jezus moet verteld 
blijven worden, het is onze levensles. Het 
lijdensverhaal wil en kan richting geven 
aan ons leven, het kan antwoord geven 
op de vraag wat onze rol in deze wereld 
is. Bouwen we aan een leefbare wereld, 
staan we machteloos aan de kant, en zijn 
we lamgeslagen door zoveel polarisatie? 
Wij worden uitgedaagd om met 
elkaar de schouders eronder te zetten, 
verbondenheid en eenheid te zoeken en 
liefde uit te stralen.

Het Passieteam wil in de passieviering, 
waaraan dit jaar ook kinderen een 
bijdrage leveren, vooral de hoop en de 
kracht van ons geloof tot uitdrukking 
brengen. De afbeelding van de schilder S. 
Köder toont het kruis als een ondragelijke 
last op iemands schouders. Dat vraagt 
om steun van mensen die samen die last 
willen delen, die elkaar niet in de steek 
laten als het moeilijk wordt. Zo zijn we 
met elkaar in staat de opstanding, de 
verrijzenis te bewerkstelligen. Ook Jezus 
kreeg het kruis te dragen. Hij heeft ons de 
verrijzenis beloofd.

Voorafgaand aan de passieviering is er 
een ‘stille tocht’, waarin we oproepen 
tot dialoog, tot vrede in onze wereld 

en aan een eind aan zoveel lijden. We 
dragen symbolisch een groot kruis 
mee om onze solidariteit te tonen met 
allen die dagelijks, ook anno 2024, een 
kruis te dragen krijgen. Ook dit keer is 
er een groot projectkoor samengesteld 
met zangers uit de gehele Achterhoek. 
Naast het koor zijn er drie solisten 
(Karin Hukker, Herman Riethorst en 
Johnny Bomers) die samen met het 
combo bestaande uit Eelco Schuijl, 
René Ooijman, Erik Leferink, Erwin 
Heinen en Hilde Wijlens, het geheel 
vocaal en muzikaal ondersteunen en dat 
alles onder leiding van dirigent Frank 
Sterenborg. Op Goede Vrijdag (15.00 uur 
en 19.00 uur) zullen zij de passieviering 
in Vorden verzorgen. Met beelden en 
actuele verhalen (zeker niet alleen over 
oorlogen) laten we het hedendaagse lijden 
als een leidraad door het passieverhaal 
gaan. Liederen van Stef Bos, Rob de Nijs, 
Danny de Munk, Guus Meeuwis, Susan 
& Freek, Duncan Lawrence en anderen 
zullen de verhalen met hun boodschap 
onderstrepen. Iedereen is welkom. De 
toegang inclusief een boekje bedraagt 
voor volwassen € 5,-. Voor kinderen van 
12 jaar en jonger is de toegang gratis. We 
hopen daarmee een deel van de kosten 
te kunnen dekken. Een vrije gift blijft 
natuurlijk altijd welkom. 

Bij de stille tocht op Goede Vrijdag, 
voorafgaand aan de passieviering 
in Vorden, nemen we letterlijk het 
kruis op om de slachtoffers van alle 

verschrikkelijke oorlogen te herdenken. 
Meer dan ooit is het goed om te laten 
zien dat we geen enkele oorlog dulden! 
U mag bloemen meebrengen om zo uw 
solidariteit met de slachtoffers kenbaar te 
maken. De bloemen kunnen na afloop bij 
het kruis op het kerkplein worden gelegd. 
Van harte hopen we dat velen aan deze 
schreeuw om vrede deelnemen. 

Wilt u bij de stille tocht het kruis helpen 
dragen? Dan graag aanmelden via het 
parochiesecretariaat, 
telefoon 0575 711310 of 
e-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Door het passieteam worden vier passievieringen en een stille tocht 
(vredestocht) verzorgd.

 24 maart 2024 (Palmzondag) – passieviering H. Josephkerk
 aanvang 16.00 uur Lochem

 27 maart 2024 (woensdag) – passieviering St. Isidoruskerk
 aanvang 20.00 uur  Sint Isidoriushoeve

 29 maart 2024 (Goede Vrijdag) – passievieringen  Christus Koningkerk
 aanvang 15.00 uur en 19.00 uur Vorden

 29 maart 2024 (Goede Vrijdag) – stille tocht Christus Koningkerk
 aanvang 14.30 uur  Het Jebbink 8, Vorden

Het leed van de wereld, 
onze eigen zorgen, 
ons eigen grote verdriet, 
ze kunnen als een verpletterende last 
op onze schouders drukken. 
Het kan soms ondragelijk zijn. 
Maar we hoeven het niet alleen te doen!
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Initiatieven in de parochie

Andreasrommel- 
markt Brummen
Op zaterdag 20 april 2024 organiseert 
de Andreascommissie weer de inmiddels 
traditionele Brummense rommelmarkt. 
Dit jaar wordt het de dertigste editie!
In de Tuinstraat staan rond het 
Andreashuis weer circa 50 kramen 
opgesteld. Op de kramen kunt u heel 
wat mooie spulletjes vinden. Zo kunt u 
op de Oma’s-Kraam tussen nostalgische 
spulletjes naar een pareltje zoeken. Of 
lekker snuffelen in de speelgoed- en 
puzzelkraam. De tuin kan aangevuld 
worden met mooie planten van Annie 
Blom. Verder zijn er kramen met 
schilderijen, decoratie en huishoudelijke 
artikelen. Ook zijn er weer mooie meubels 
te koop en nog veel meer! Voor de (ont)
spanning is Johan Waanders er met zijn 
Rad van Avontuur. De middenstand van 
Brummen heeft de commissie ook dit jaar 
mooie prijzen geschonken voor dat Rad 
van Avontuur, waarmee Johan een goed 
gevulde prijzenkast heeft. Tot slot wordt 
er voor de inwendige mens gezorgd in 
onze leuke en gezellige snackhoek.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk wordt 
de opbrengst gebruikt voor het sponseren 
van goede doelen in en rond Brummen. 
Dit jaar geeft de commissie een donatie 
aan het Harmonie Orkest Brummen, 
de Stichting Dierenpark ‘t Goor, de 
Kinder Vakantie Spelen Brummen en 
de Zonnebloem afdeling Brummen. 
Daarnaast heeft de commissie een 
donatie toegezegd voor de realisatie van 
een zogenaamde belevingswand voor 
dementerende ouderen in de locatie 
Tolzicht van de Zorggroep Apeldoorn.

De Andreascommissie

Huub Oosterhuis 
viering

De werkgroep voor liturgie van de 
geloofsgemeenschap H. Joseph in 
Lochem heeft voor zondag 7 april 
2024 een woord- en communieviering 
voorbereid met teksten en liederen van 
Huub Oosterhuis. Huub Oosterhuis 
overleed vorig jaar op 9 april.
Huub Oosterhuis heeft als dichter en 
theoloog een grote bijdrage geleverd 
aan de liturgische vormgeving van 
katholieke en protestantse vieringen. 
Zo’n zevenhonderd liederen liet hij na die 
voor een groot deel door de componist 
Antoine Oomen op muziek zijn gezet. In 
menig liedboek zijn min of meer bekende 
liederen van het duo te vinden. Wie kent 
bijvoorbeeld niet zijn Lied aan het licht en 
De steppe zal bloeien?

De werkgroep voor liturgie vatte het 
plan op om ongeveer één jaar na het 
overlijden van Huub een viering rond 
hem te plannen. Met het Gemengd Koor 
en de muzikale ondersteuning van de 
organist zullen we zijn liederen zingen. 
We hanteren een wat ander format voor 
deze viering dan het gebruikelijke. Geen 
of minder traditionele teksten, lezingen 
en overwegingen. We laten vooral Huub 
Oosterhuis zelf “aan het woord” in 
teksten die hij naliet. Eigenlijk hebben 
we daar als werkgroep helemaal niets 
aan toe te voegen. Huub Oosterhuis 
raakte immers met zijn beeldtaal aan 
iets “van het geloofsmysterie dat niet 
te vatten is”, aldus musicus en docent 
Hanna Rijken. Wie zijn wij dan… Ook 

zullen teksten klinken van anderen die 
recht doen aan én die passen in zijn 
geloofsgedachtengoed. In de viering zijn 
ook korte stiltemomenten opgenomen. 
Wie weet komen we dan weer wat dichter 
bij zijn en ons “geloofsmysterie”. 

U bent van harte uitgenodigd. 
Waar H. Josephkerk, Nieuweweg 18,
 Lochem
Wanneer zondag 7 april 2024
Tijd 10.00 uur 
 (Na afloop is er koffie en thee.)
Voorganger Dick Beltman
Lector Ria Wildemors
Koor Het Gemengd Koor o.l.v. Frank 

van der Velden en organist 
Johan Dijkman

Kosters, lectoren en 
koren
Parochiebreed wordt er steeds meer 
samengewerkt. De parochiekoren en 
ook de middenkoren doen dit al een 
tijdje. De voorbereiding en de viering 
van het Heilig Vormsel en de Eerste 
Heilige Communie worden ook al 
parochiebreed georganiseerd. Enkele 
parochiekerken zijn intussen aan de 
goddelijke eredienst onttrokken en op 
een aantal locaties is er ook niet meer 
elk weekend een viering. 
De kerken in Lochem, Keijenborg en 
Zutphen blijven open. Zij nodigen de 
kosters, lectoren en koren (en andere 
vrijwilligers) van harte uit om daar als 
koster actief te worden, als lector mee 
voor te gaan in de vieringen of als koor 
te komen. Soms is het lastig om de 
eerste stap te zetten, maar misschien 
kunnen we een samenwerking 
van vrijwilligers uit verschillende 
geloofsgemeenschappen op poten 
zetten. Ik nodig u van harte uit om 
contact met mij op te nemen: samen 
kunnen we dan afspraken maken en 
kijken hoe we een eerste stap kunnen 
wagen. U bent van harte welkom en wij 
horen graag hoe u uw eigen inbreng 
wilt vormgeven. Aarzel dus niet, maar 
waag de stap. Bel 06 250 913 77.

Carin Timmerman, pastoraal werker
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De Goede Week
en het Gregoriaans 

Getijdenkoor Sint Jan
In aanloop naar Pasen neemt de Goede Week van oudsher een belangrijke 
plaats in. Deze week, die tijdens de Paaswake eindigt, staat geheel in het teken 
van het lijden en sterven van Jezus Christus. De Paaswake vormt de overgang 
naar de blijde viering van de verrijzenis op zondag: het eigenlijke Pasen. 
De paastijd is dan begonnen, een tijd die na vijftig dagen zal uitmonden in 
Pinksteren.

vroege liturgie bijeengebracht. Het ritueel 
met 15 kaarsen, 14 ongebleekte als rouw 
en één witte als symbool van Christus 
en zijn opstanding op de driehoekige 
kaarsenegge, geeft een extra dimensie aan 
deze viering. De Metten op Stille Zaterdag 
duren ongeveer 90 minuten en worden 
rond 9.30 uur gevolgd door de - 45 
minuten durende - Lauden. 
Tussen de Metten en Lauden wordt er 
in de kerk een ontbijt geserveerd. U 
kunt zich hiervoor opgeven op info@
getijdenkoorstjanzutphen.nl of per 
telefoon 06  513 364 79. De kosten 
bedragen € 15 per persoon.

Op het hoogfeest van Pasen sluit het 
koor af met de verstilde Gregoriaans 
gezangen die zullen weerklinken 
tijdens dit “avondlijke getijde” (klooster 
koorgebed): het Salve festa dies, psalmen 
en antifonen. Mooie momenten vol 
wijding van gedragen liturgie, waar door 
de eeuwen heen de mooiste Gregoriaanse 
gezangen bijeen zijn gebracht. Het 
Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan, zal 
op paaszondag 31 maart 2024, aanvang 
16.30 uur, in de St. Jan de vespers van 
paaszondag zingen.
Bij alle vieringen kunt u gebruikmaken 
van tekstboekjes met zowel de Latijnse 
teksten als de Nederlandse vertaling. Een 
vrije gift na afloop wordt gewaardeerd.

De Goede Week telt een aantal 
belangrijke dagen:

● Palmzondag
 Jezus trok de stad Jeruzalem binnen. In 

de kerk zegent de priester palmtakken, 
die de gelovigen achteraf mee naar huis 
mogen nemen.

 Het Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan 
zal op Palmzondag, aanvang 16.30 uur, 
in de H. Johannes de Doper (Sint Jan) 
in Zutphen de vespers van Palmzondag 
zingen.

● Witte Donderdag
 Jezus zat voor het laatst samen met 

zijn vrienden aan tafel. Hij brak het 
brood en deelde de wijn. Hij waste de 
voeten van zijn leerlingen. Het Laatste 
Avondmaal is de oorsprong van de 
eucharistie.

● Goede Vrijdag
 Jezus werd veroordeeld en aan het 

kruis genageld. In de kerk wordt zijn 
lijden en zijn dood om 15.00 uur 
herdacht.

● Stille Zaterdag 
 In de Rooms-Katholieke Kerk wordt op 

Stille Zaterdag net als op Goede Vrijdag 
de eucharistie niet gevierd. Ook de 
klokken luiden dan niet. De gehele dag 
ziet de kerk er kaal uit. Die dag wordt 
getreurd om de dood van Jezus net 
zoals zijn leerlingen toen deden. Stille 
Zaterdag is een dag om te geloven en 
te hopen. In menselijk opzicht is alles 
uitzichtloos en vergeefs geworden. Er 
is alleen onmacht. Met onze menselijke 
vermogens komen we nergens meer. 
We kunnen nu alleen nog wachten op 
God. 

Wie regelmatig wat tijd in de stilte 
doorbrengt, zal ondervinden dat stilte en 
leegte niet altijd een doodse en negatieve 
kwaliteit hebben. Ze kunnen ook heel 
levendig voelen en vol van iets wat 
moeilijk te definiëren of vast te pakken 
valt. Stilte en leegte kunnen iets hebben 
van God. In de vroege morgenuren van 

paaszaterdag in de verstilde ruimte 
van de Sint Jan zingt het Gregoriaans 
Getijdenkoor Sint Jan om 7.30 uur de 
Metten en Lauden, twee gedeelten uit het 
kerkelijk getijdengebed, als voorbereiding 
op het hoogfeest van Pasen.
De Metten en Lauden zijn het begin van 
het dagelijks koorgebed, maar krijgen op 
deze dag na de kruisiging en graflegging 
van Jezus een diepere betekenis door 
de indrukwekkende meditaties in een 
opeenvolging van psalmen, klaagzangen 
van Jeremia en prachtige responsoria. 
Door de eeuwen heen zijn de mooiste 
gezangen uit het Gregoriaans in deze 

40-dagenretraite van de jezuïeten
‘De steen is weggerold’ is de titel van 
de twintigste digitale 40-dagenretraite 
van de jezuïeten. De retraite gaat op 
Aswoensdag - 14 februari - van start en 
eindigt op Paaszondag. 

De retraite is geschreven door Rita 
Loyens. Over de retraite zegt ze: “Ons 
leven ondervindt wel eens last van 
de overdaad aan activiteiten. Er is 
geen tijd en ruimte meer voor stilte. 
Het lijkt wel alsof er niets meer is wat 
vreugde schenkt. Er ligt een steen 
voor onze deur die belet dat we naar 
buiten treden, of ook maar een glimp 
van het licht kunnen zien. Diep in ons 
leeft een verlangen naar eenvoud en 
rust maar het is niet gemakkelijk om te 
onderscheiden wat overtollige ballast 
is en hoe we die dan kunnen afleggen. 
Mogen we Aswoensdag aangrijpen 
om een eerste stap te zetten in het 
overboord gooien van ballast en om 
kleine rustpuntjes toe te laten.”

Deelnemers aan de 40-dagenretraite 
krijgen dagelijks een gebedsmail met 

Bijbelteksten, meditatieve vragen, 
citaten en technische gebedstips. Het 
geheel vormt een innerlijke reis om het 
feest van Pasen intenser te beleven. Je 
kunt je voor deze gratis digitale retraite 
inschrijven via www.40dagenretraite.
org. Deelnemers ontvangen gedurende 
de periode van de 40dagentijd dagelijks 
een gebedsmail. Wie zich eerder al 
inschreef hoeft zich niet opnieuw aan te 
melden.

Voor aanvullende informatie kun je 
contact opnemen met Internetpastor 
Nikolaas Sintobin sj, 
e-mail: nikolaas.sintobin@jesuits.net  
of telefoon 06 371 566 68.
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Cisca van Middelkoop ‘Als dirigent moet 
je kunnen luisteren, daar leer je van’
Afgelopen november vierde het Gemengd Koor Emmanuel uit Zutphen zijn 
zestigjarig jubileum. Het koor staat onder de bezielende leiding van Cisca van 
Middelkoop. Een mooie gelegenheid om eens nader kennis te maken met haar.

Op maandagmiddag 22 januari druk 
ik op haar bel in de Brummense 
Thorbeckestraat. Cisca opent de deur 
met een glimlach en vraagt of ik het kon 
vinden. ‘Dat laatste stukje was nog wel 
even zoeken. Maar met Afstandmeten.
nl kan ik alles vinden,’ zeg ik. We nemen 
plaats aan de kamertafel. Cisca zet 
koffie, terwijl haar man Arnold buiten 
in de tuin aan het werk is. Ondertussen 
laat ze me een bundeltje met gedichten 
en liedteksten zien die ze op tienjarige 
leeftijd voor haar moeder schreef. ‘Ik 
denk dat het daarmee begonnen is,’ 
lacht ze. ‘Ik ben geboren in het Noord-
Hollandse Medemblik in een gezin 
van veertien kinderen. Mijn vader was 
tuinder en erg muzikaal, hij hield erg van 
operamuziek. Mijn moeder stimuleerde 
het ook, zodat de hele familie zong. 
Liefde voor muziek, we kregen het met 
de paplepel ingegoten, kun je gerust 
stellen. Daardoor ontstond natuurlijk ook 
al vroeg mijn interesse voor de lied- en 
zangkunst. Er valt zoveel te genieten: 
opera, operette, musical, oratoria, of een 
goed gezongen gezellig lied. Hier staat 
de radio de hele dag op Radio Vier! Maar 
om terug te komen op ons gezin: het 
was ook altijd heel gezellig. We speelden 
veel spelletjes, monopolie bijvoorbeeld. 
Het was ook een heel katholiek gezin. ’s 
Avonds moesten we op onze knieën om de 
rozenkrans te bidden, elke dag moesten 
we naar de kerk.’

Cisca vertelt dat ze op zestienjarige 
leeftijd het ouderlijk huis al verliet om 
eerst bij een tante van haar zorgtaken op 
zich te nemen. Haar tante stimuleerde 
haar om de verpleging in te gaan. In 
het Elisabeth Ziekenhuis in Alkmaar 
behaalde ze haar Verpleegkunde 
A-diploma. Ondertussen leerde ze via 
zijn zus in Doesburg Arnold kennen. In 
1965 trouwden ze en streken ze neer in de 
Brummense Thorbeckestraat. 

‘Toen we eenmaal hier woonden meldde 
ik me al snel aan bij het Dameskoor dat 
later het Gemengd Koor werd. In het 
begin was het nog wel even wennen hoor. 
Ik miste de Noord-Hollandse spontaniteit 
hier wel een beetje. De mensen hier zijn 
ook wat behoudender. Toen in 1979 de 

pastoor wegging had men een nieuwe 
dirigent nodig. Hoewel ik het jongste 
koorlid was heb ik die taak toen op me 
genomen. Eigenlijk ben ik er dus zo 
ingerold, ik had destijds nog helemaal 
geen opleiding als dirigent. Pas later 
heb ik mijn diploma’s Kerkmuziek A en 
B gehaald. In de loop der tijd klopten 
er steeds meer koren bij me aan met 
de vraag of ik hen niet wilde dirigeren. 
Overal kwamen ze vandaan. Uit Velp, 
Dieren en Arnhem, op een gegeven 
moment had ik zeven koren onder mijn 
hoede, haha! Zeven jaar geleden ben ik 
bij Gemengd Koor Emmanuel begonnen 
met dirigeren. Maar in Brummen dirigeer 
ik het kerkkoor ook nog. Ik moet zeggen 
dat mijn familie me ook altijd erg heeft 
gestimuleerd om dit allemaal te doen. 
Mijn broers en zussen zingen zelf ook in 
kerkkoren.’
Dan staat Cisca op en haalt een lijst 
van de muur. ‘Kijk, de oorkonde de 
Ridder van Oranje Nassau. In 2002 
heb ik dat lintje gekregen voor mijn 
werk als dirigent maar ook voor 
mijn andere vrijwilligerswerk. Ik heb 
namelijk ook in het bestuur van de 
woningbouwvereniging gezeten, en 
de vrouwenadviescommissie voor de 
woningbouw. Later werd ik daar ook 
nog provinciaal voorzitter van. Als ik 
nu langs het provinciehuis in Arnhem 
rij, denk ik vaak: goh, daar heb ik 
ook nog gezeten! Ik zat trouwens ook 
nog in het bestuur van het Katholiek 
Vrouwengilde. Dat bestuurlijke heb ik 
ook wel van huis uit meegekregen hoor. 
Mijn opa was bijvoorbeeld burgemeester 
van Medemblik, maar ook andere 
familieleden zaten of zitten in bestuurlijke 
functies.’
Niet voor niks dus, dat lintje. ‘Toen we 
getrouwd waren kregen we al snel onze 
twee kinderen. In die tijd, de jaren zestig, 
was het de gewoonte dat de vrouw dan 
thuis bleef. In Alkmaar was ik in mijn 
werk in de verpleging trouwens helemaal 
door mijn rug gegaan. Daarvoor moest 
ik geopereerd worden. Maar toen de 
kinderen al wat groter waren heb ik toch 
ook weer professioneel werk opgepakt. 
Dat was hier in het bejaardenhuis, dat 
later een verzorgingshuis werd.’
We komen weer te spreken over het 

Zutphense koor. Cisca: ‘Ik moet zeggen 
dat er een heel goede samenwerking 
is met de drie pastores. En wat altijd 
belangrijk is voor een dirigent: je moet 
kunnen luisteren, daar leer je van. Mijn 
intentie is ook altijd om de mensen in de 
kerk mee te laten zingen.’
‘En het geloof, wat betekent dat voor 
je?’ vraag ik. ‘Geloof is voor mij je thuis 
voelen, steun, je gebed kwijt kunnen, 
eigenlijk is het iets vanzelfsprekends. 
Ik ben ooit met een aantal familieleden 
naar Nairobi in Kenia geweest, waar een 
broer van mij in de missie zat. De kerken 
zaten daar bomvol! Die mensen hebben 
niks anders, dan is het geloof de enige 
houvast. Wij in het Westen hebben het te 
gemakkelijk, denk ik wel eens. Misschien 
zijn we wel te verwend.’
Als ons gesprek ten einde is en ik opstap, 
laat Cisca me nog een mooie ingelijste 
foto aan de muur zien, met daarop de 
hele familie; haar twee kinderen en vier 
kleinkinderen. Ze vertelt dat het muzikale 
en bestuurlijke DNA ook weer aan de 
volgende generaties is doorgegeven. 
Appels vallen nooit ver van de boom. Dat 
blijkt maar weer eens. 
Ik neem afscheid van een muzikale, 
hartelijke en energieke vrouw. Het was 
een aangenaam gesprek! 

Hans Limbeek
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E-mail: redactie@12apostelen.nl
Vormgeving: Repro Design, Deventer
Druk: DrukZo.nl

Bestuur parochie 
HH. Twaalf Apostelen
J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor, 
voorzitter

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-
Giesen, secretaris

C.H.J. (Kees) Koersvelt, 
penningmeester

H.G.J. (Herman) Heuver, 
portefeuille gebouwen en 
begraafplaatsen

B.G.A. (Ben) Hemmer, 
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Contactgegevens 
parochie HH. Twaalf 
Apostelen
Pastoraal team

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor, 
Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg
e-mail: h.scheve@12apostelen.nl
tel.: 06 53214017

C.E.J.M. (Carin) Timmerman, 
pastoraal werker

p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen
e-mail: c.timmerman@12apostelen.nl
tel.: 06 25091377

Diaken A.J.M. (Anton) Bos
tel.: 06 44902208
e-mail: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen: 
dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320
e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl 

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk
parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Secretariaat parochie
Mieke Degen, Petra Hulman 
en Magda van Ommen

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen; 
tel.: 0575 711310; 
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail: secretariaat@12apostelen.nl.

Contactgegevens geloofsgemeenschappen
De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen 
kunt u vinden op de betreff ende locatiepagina’s 
vanaf pagina 16.

Vertrouwenspersoon

Gerry Spekkink kan door 
medewerkers en vrijwilligers 
vertrouwelijk worden geraadpleegd 
bij ongewenste omgangsvormen 
binnen de parochie. 

tel.: 06 47153610

e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl 

Colofon Aandacht voor

Kerstactiviteiten
In deze rubriek is er dit keer aandacht 
voor Kerst. Ja, dat is logisch! Elk jaar 
weer staan de kerstdagen gekleurd in de 
agenda. En die agenda is heilig, want we 
doen wat we afspreken en we spreken 
af wat we gaan doen. Soms zien we wel 
wat er op ons afkomt, maar toch: naar de 
kersttijd leven we toe. 
Als je zoals u bevoorrecht bent om 
tijdig de Onderweg in te zien, dan kom 
je inspirerende activiteiten voor de 
adventsperiode en de kersttijd tegen. 

Zo zijn er kerstmarkten in Brummen 
en Baak met natuurlijk Glühwein, 
kerstbomen en oliebollen. Gaat u liever 
naar een concert? Voor klassiek of 
modern: Vorden, Keijenborg, Borculo 
en Drempt bieden het allemaal! Beleef 
de kracht van muziek om geestelijk in de 
kerstsfeer te geraken of je door emoties te 
laten verrassen. En natuurlijk is gewoon 
genieten ook prima. 

Gaat je interesse uit naar een 
wandeltocht in kerstsfeer? In Vorden 
wordt de traditionele Herdertjestocht 
georganiseerd. En in Joppe is wederom 
de groteske buitenkerststal met levende 
have te vinden. Kortom, in de parochie is 
van alles te zien en van alles te doen. 
We wensen iedereen veel plezier en veel 
succes met alle activiteiten. 

Aandacht voor de Kerst is aandacht voor 
elkaar!

Aandacht voor

De ambachtsman 
achter het 
kunstwerk
In 2024 wijdt het 
Heiligenbeelden-
museum haar 
thematentoonstelling 
aan de in Rotterdam 
geboren beeldhouwer en 
tekenaar August Klawer. 
Klawer volgde onderwijs 
aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten 
en Technische 
Wetenschappen in 
Rotterdam. In 1901 trok 
hij naar Düsseldorf, volgende daar een 
opleiding tot beeldhouwer en vestigde 
zich in 1906 in den Haag.

Klawer maakt onder meer mens- en 
dierfiguren en ook christelijk religieus 
werk van steen en hout. Hij was 
restauratiebeeldhouwer aan de Oude 
Kerk in Delft en de oudkatholieke HH. 
Jacobus- en Augustinuskerk in Den Haag. 
In Den Haag ontwierp hij ook werken in 
openbare ruimten. In 1969 overleed hij 
op 86-jarige leeftijd. Veel van zijn werk 
is in familiebezit gebleven, maar omdat 
beeldhouwen en tekenen zijn beroep was 
is er ook veel verkocht. De familie is trots 
op wat August Klawer heeft nagelaten en 
heeft voor de thematentoonstelling maar 
liefst 180 door hem vervaardigde objecten 
beschikbaar gesteld. Het is de eerste keer 
dat een groot publiek met het werk van 
Klawer kennis kan maken. De bezoeker 
zal niet worden teleurgesteld.

Als aanvulling op de expositie komt het 
Heiligenbeeldenmuseum dit jaar met 
beelden en religieuze voorwerpen die niet 
eerder een plek in een tentoonstelling 
hadden. Ze zijn merendeels verkregen uit 
nalatenschappen of werden het museum 
aangeboden. Door het herinrichten 
van de opslag ontstond het idee deze 
prachtige beelden ten toon te stellen. De 
tentoonstelling is vanaf zondag 24 maart 
t/m donderdag 31 oktober te bezichtigen. 
Elke dinsdag t/m zondag en ook op 
tweede paasdag en tweede pinksterdag 
kunt u van 12.00 uur tot 17.00 uur de 
tentoonstelling bezoeken.
De toegangsprijs is € 7,50. Voor kinderen 
van 12 jaar en jonger en ook voor bezitters 
van een museumjaarkaart is de toegang 
gratis. Meer informatie is te vinden op 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl



     11Vieringenschema

DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER

woensdag 6 maart 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransbidden werkgroep

19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 7 maart 2024 10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV T. ten Bruin

dinsdag 12 maart 2024 10.00 uur IJsselflat Zutphen Eucharistie E. Wassink

woensdag 13 maart 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 14 maart 2024 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo WCV C. Timmerman

dinsdag 19 maart 2024 19.00 uur Sacristie Baak Eucharistie J. Baneke

Hoogfeest H. Jozef 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

woensdag 20 maart 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord & gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 21 maart 2024 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo WCV C. Timmerman

19.00 uur De Bleijke Hengelo WCV G. Spekkink

woensdag 27 maart 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 28 maart 2024  WITTE DONDERDAG - zie weekendvieringen

vrijdag 29 maart 2024 GOEDE VRIJDAG  - zie weekendvieringen

woensdag 3 april 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransbidden werkgroep

19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 4 april 2024 10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve

maandag 8 april 2024 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

Aankondiging van de Heer

dinsdag 9 april 2024 10.00 uur IJsselflat Zutphen Eucharistie H. Scheve

woensdag 10 april 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 11 april 2024 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie * H. Scheve

Eucharistie met gezamenlijk ziekenzalving

19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Eucharistie J. Baneke

dinsdag 16 april 2024 19.00 uur Sacristie Baak WCV C. Timmerman

woensdag 17 april 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord & gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 18 april 2024 10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV C. Timmerman

19.00 uur De Bleijke Hengelo Eucharistie J. Baneke

LEGENDA:  WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering

DOORDEWEEKSE VIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen



12 Vieringenschema

DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
zaterdag 2 maart 2024 19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV A. Bos
zondag 3 maart 2024 9,30 uur kerkje Banninkstraat Hengelo gebedsviering werkgroep
3e zondag 40dagentijd 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Woord en gebed werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep
10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV A. Bos
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zondag 10 maart 2024 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV G. Oude Groen
4e zondag 40dagentijd 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe presentatieviering 

EHC
H. Scheve

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV C. Timmerman
10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep
10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

zaterdag 16 maart 2024 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

zondag 17 maart 2024 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV G. Spekkink
5e zondag 40dagentijd 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV T. ten Bruin

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep
10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

Dinsdag 19 maart 2024 19.00 uur Sacristie Baak Eucharistie J. Baneke
H. Jozef, Hoogfeest 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zondag 24 maart 2024 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV T. ten Bruin
Palmzondag 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV C. Timmerman

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV A. Bos
10.00 uur H. Josephkerk Lochem Familieviering werkgroep
10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00 uur Christus Koningkerk Vorden Oec. viering werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve, G. Oude Groen
16.00 uur H. Josephkerk Lochem De Passie werkgroep
16.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Vespers Gregoriaans Getijdenkoor

Donderdag 28 maart 2024 11.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker schoolviering C. Timmerman
Witte Donderdag 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve, G. Oude Groen

Vrijdag 29 maart 2024 15.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Kruisweg werkgroep
Goede Vrijdag 15.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Kruisweg werkgroep

15.00 uur H. Josephkerk Lochem Kruisweg werkgroep
15.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen Kruisweg werkgroep
15.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker Kruisweg werkgroep
15.00 uur Christus Koningkerk Vorden De Passie werkgroep
15.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Kruisweg C. Timmerman
19.00 uur Christus Koningkerk Vorden De Passie werkgroep
19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Goede Vrijdag 

Liturgie
H. Scheve, G. Oude Groen

20.00 uur Oude Kerk Brummen Oec. viering A. Bos

zaterdag 30 maart 2024 7.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Metten en Lauden Gregoriaans Getijdenkoor
Stille Zaterdag 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Familieviering werkgroep

19.00 uur H. Josephkerk Lochem Familieviering werkgroep
21.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Parochiële Paaswake pastoraal team

zondag 31 maart 2024 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV C. Timmerman
Pasen 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV T. ten Bruin

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV G. Oude Groen

WEEKENDVIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA:  WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering
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Vieren 
via
internet
U kunt de vieringen beluisteren via
het internet: www.12apostelen.nl.
Klikken op het groene blok
‘Vieringen’.
Vervolgens klikken op het icoontje
‘wereldbol met koptelefoon’.

Beeldopname in Zutphen
Voor een viering met beeld en geluid,
kiest u voor ‘kerkdienstgemist
Zutphen’. Op zondagmorgen kunt u
om 10.00 uur direct meekijken door
op de >-toets in het midden van de
cirkel in de afbeelding te drukken.

Wilt u een oudere opname bekijken,
dan klikt u in de kalender bij de
gewenste datum op ‘opname’ en
vervolgens op ‘Naar video opname’.

Vieringenschema

DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie E. Wassink
10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV G. Spekkink
10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve, A. Bos
16.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Vespers Gregoriaans Getijdenkoor

zondag 7 april 2024 9.30 uur kerkje Banninkstraat Hengelo gebedsviering werkgroep
2e zondag van Pasen 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV A. Bos
Zondag van de 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Woord en gebed werkgroep
Goddelijke Barmhartigheid 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep
10.00 uur Christus Koningkerk Vorden 60 jaar Christus 

Koningkerk
H. Scheve

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

maandag 8 april 2024 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve
Aankondiging van de Heer

zaterdag 13 april 2024 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Eucharistie J. Baneke
zondag 14 april 2024 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Eucharistie J. Baneke
3e zondag van Pasen 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV G. Oude Groen

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV C. Timmerman
10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zaterdag 20 april 2024 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
19.00 uur kerkje Banninkstraat Hengelo Noaberviering werkgroep
19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen Eucharistie H. Scheve

zondag 21 april 2024 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep
4e zondag van Pasen 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep
Roepingenzondag 10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV A. Bos

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eerste  
H. Communieviering

H. Scheve

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA:  WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering

Lezingen in de weekendvieringen
Datum  Eerste Lezing  Tweede Lezing  Evangelie
03 maart Ex. 20,1-17 1 Kor. 1,22-25 Joh. 2,13-25
3e zondag veertigdagentijd 
10 maart 2 Kron. 36,14-16.19-23 Ef. 2,4-10 Joh. 3,14-21
4e zondag veertigdagentijd 
17 maart Jer. 31,31-34 Hebr. 5,7-9 Joh. 12,20-33
5e zondag veertigdagentijd 
24 maart Mc. 11,1-10; Jes.50,4-7 Fil. 2,6-11 Mc. 14,1-15,47
Palmzondag 
28 maart Ex. 12,1-8.11-14 1 Kor. 11,23-26 Joh. 13,1-15
Witte Donderdag 
29 maart Jes. 52,13-53,12 Hebr. 4,14-16;5,7-9 Joh. 18,1-19,42
Goede Vrijdag 
30 maart Gen. 1; Ex. 14; Jes. 55 Rom. 6,3-11 Mc. 16,1-8
Paaswake 
31 maart Hand. 10,34a 37-43 Kol. 3,1-4 Joh. 20,1-9
Paaszondag 
07 april Hand. 4,32-35 1 Joh. 5,1-6 Joh. 20,19-31
2e zondag van Pasen 
14 april Hand. 3,13-15.17-19 1 Joh. 2,1-5 Lc. 24,35-48
3e zondag van Pasen 
21 april Hand. 4,8-12 1 Joh. 3,1-2 Joh. 10,11-18
4e zondag van Pasen 
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In het vorige nummer van Onderweg zijn we 
begonnen met een veertigdagenschaal.

Heb je dit gemist, dan kun je dit nog teruglezen 
op www.twaalfapostelen.nl. Ga dan naar het roze 
blok Onderweg en klik dan op jaargang 12, num-
mer 2, blz. 14.

Op de vierde zondag - 10 maart - maak je de 
woestijn nog vruchtbaarder door een plekje met 
zwarte aarde te maken.

Op de vijfde zondag - 17 maart - zaai je tuin-
kers in de aarde. Hou de aarde vochtig!

Op de zesde zondag - 24 maart - is het Palmzon-
dag. Vandaag leg je een klein palmtakje (buxus) 
in de “woestijn”.

Op Paaszaterdag - 30 maart - vul je de schaal 
met narcisjes, blauwe druifjes, gele sleutelbloe-

Veertigdagentijd

men en/of kleine groene plantjes. Als het goed 
is, is de tuinkers ook opgekomen.

Op Paasmorgen - 31 maart - leg je er kleine 
paaseitjes bij en maak je het graf open. Zet een 
brandend waxinelichtje (als je die hebt op de 
gele onderzetter met de tekst “leve het nieuwe 
leven”) in het open graf: Het licht overwint de 
duisternis. De woestijn is veranderd in het land 
van leven en licht, een bloeiende lente-paastuin.

Hopelijk heb je veel plezier beleefd aan deze 
mooie tocht vanuit de woestijn op weg naar 
Pasen. 

We vinden het leuk om een foto van jouw 
tocht naar Pasen te ontvangen. Als je deze 
foto stuurt naar 
communicatie@12apostelen.nl en je 
vermeldt daarbij je naam en adres, dan 
krijg je een leuke attentie. 
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Eerste H. Communie
In tegenstelling tot dat wat in het vorige nummer van Onderweg vermeld staat, 
is er dit jaar één parochiële Eerste Heilige Communieviering op zondag 21 april 

in Zutphen. Deze viering is dus voor de kinderen uit alle geloofsgemeenschappen. 

De kinderen die zich hebben opgegeven (en hun ouders) hebben inmiddels 
informatie ontvangen. 24 kinderen beginnen binnenkort met de voorbereiding.

We wensen de kinderen en hun ouders een goede voorbereidingstijd. 
De kinderen die zijn opgegeven ontvangen binnenkort meer informatie over de 

voorbereiding.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij  
secretariaat@12apostelen.nl
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H. Martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak;
pastoriebaak@outlook.com
Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com
of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;
mail bennie.stapelbroek@gmail.com. 
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep 
Berna Lamers, 441244; berna.lamers@gmail.com; Arnold 
Wolbrink, 441206; Petra Weel, 06 12536049

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnummers:
NL35RABO0309119510 (algemeen);
NL03RABO0309105439 (kerkbijdragen);

Contactpersoon 
Annette Franck, 0545-473360.

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

Vieringen in Baak
De vieringen in Baak worden gehouden 
in de sacristie van de kerk. De 
nieuwe eigenaar wil daar nog wel wat 
verbeteringen aanbrengen, echter we 
zullen een verwarmde ruimte hebben 
waar we goed kunnen zitten en waar 
we ook na afloop kunnen napraten 
met koffie en thee met iets lekkers 
zoals u gewend bent. U bent van harte 
welkom! Op dinsdag 19 maart is er om 
19.00 uur een eucharistieviering met 
pastor Joost Baneke als voorganger. Op 
dinsdag 16 april zal er om 19.00 uur een 
woord- en communieviering gehouden 
worden waarin pastoraal werker Carin 
Timmerman zal voorgaan.

Pasen
Met Pasen heeft u meerdere 
mogelijkheden voor vieringen in de 
kerken elders. In Zutphen wordt in het 
eucharistisch centrum, de Sint Jan, 
een viering gehouden op donderdag 

28-3 Witte Donderdag, vrijdag 29-3 
Goede Vrijdag, de Paaswake op zaterdag 
30-3 om 21.00 uur, eerste paasdag zal 
de eucharistieviering om 10.00 uur 
voorgegaan worden door pastoor Scheve 
en diaken Anton Bos. Op eerste paasdag 
is er in Keijenborg een eucharistieviering 
om 10.00 uur met pastor Wassink als 
voorganger. Voor alle vieringen en 
tijden verwijs ik naar het schema met de 
vieringen elders in deze Onderweg.

Vastenactie
Bij deze Onderweg heeft u de enveloppe 
van de vastenactie ontvangen. Tijdens 
de vieringen van maart en april kunt u 
deze inleveren. Natuurlijk kunt u ook de 
enveloppe in de brievenbus van de kerk 
aan de Wichmondseweg 17 deponeren. 
Ook kunt u uw bijdrage per bank 
overmaken: NL04 RABO 0322 3951 00 
t.n.v. parochie HH. Twaalf Apostelen 
o.v.v. MOV Vastenactie 2024. In de 
vorige Onderweg staat waar dit jaar de 

opbrengsten naar toe gaan. Doet u mee? 
Even minderen voor een ander?

Kerkbalans 2024
Bij de vorige Onderweg heeft u de brief 
van de kerkbalans ontvangen. Voor 
een aantal mensen was dat de laatste 
Onderweg. Er waren adressen waarbij de 
Onderweg ongelezen bij het oud papier 
ging. Dat is zonde van de kosten die we 
daarvoor maken. Om dat te voorkomen 
hebben we in het verleden mensen 
die geen kerkbalans meer betalen een 
antwoordbrief gestuurd met gefrankeerde 
enveloppe. De response daarop was 
minimaal. Daarom hebben we het dit 
jaar andersom gedaan. Mensen die geen 
kerkbalans meer wensen te betalen 
ontvangen geen Onderweg meer, tenzij 
ze daar nadrukkelijk om vragen. Er zijn 
blijkbaar ook mensen die wel een bijdrage 
voor de Onderweg overmaken maar 
geen kerkbalans meer willen betalen. 
Deze mensen hebben we niet in beeld. In 
verband met de wet op de privacy krijgen 
we de namen niet door. Heel vervelend. 
Zij kunnen uiteraard de Onderweg blijven 
ontvangen. Meld u a.u.b. bij mij. 
Hartelijke groet,
Berna Lamers.

Gebedsintenties. 
19/3: Ouders Jan en Will SchutteBosman, 
Jan Hoppenreijs, Annie van Dulmen-van 
Leussen, Everdien Schut, Jos en Bets 
Hermsen-Goris. 16/4: Ouders Jan en Will 
SchutteBosman,  Jan Hoppenreijs, Annie 
van Dulmen-van Leussen, Everdien Schut, 
Jos en Bets Hermsen-Goris.

Algemene informatie  
• Het secretariaat in het KJ-gebouw 

is om de week (in de even weken) 
op de woensdagochtend geopend 
van 10.00 uur tot 11.00 uur. U kunt 

altijd even binnenlopen voor een kop 
koffie, vragen, een praatje of om een 
gebedsintentie aan te vragen.  

• De kerk en het KJ gebouw zijn op de 
woensdagochtend van 10.00 uur tot 

11.00 uur geopend voor het opsteken 
van een kaarsje of voor een moment 
van stilte.  

• Elke tweede donderdagavond in 
de maand is er om 19.00 uur een 
viering met een voorganger vanuit het 
pastoraal team.  

• Voor overige vieringen kunt u het 
vieringenrooster in Onderweg 
raadplegen of kijken op het 
informatiebord aan de weg.  

• Uitvaarten kunnen op elke gewenste 
dag plaats vinden (m.u.v. zondag).  

• Bij het aanvragen van de ziekenzegen, 
ziekenzalving of melding van overlijden 
kunt u bellen met 06-10319638  

• Voor vragen m.b.t. bezorging 
‘Onderweg’ kunt u contact opnemen 
met het parochiesecretariaat in 
Zutphen.  

Vervolg Borculo op pagina 17
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H. Andreas - Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: liaschafer@hetnet.nl

Locatieraad
Harrie Winckels, voorzitter, secretaris, 0575-561403 
Laurens Mul, penningmeester, 0575-775404
Johan Waanders, gebouwen, 0575-562615

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Overleden
Op 2 januari is mevrouw A. te Boome–
Olijslager overleden op 88-jarige 
leeftijd. Op maandag 8 januari was de 
afscheidsviering in onze kerk.

Vieringen
Donderdag 14 maart om 19.00 uur 
woord- en communieviering met 
pastoraal werker Carin Timmerman.
Donderdag 11 april om 19.00 uur een 
eucharistieviering met pastor Joost 
Baneke.

Gebedsintenties
14 maart: familie Pelgrum, Theo Blom, 
Theo en Riek Verheyen
11 april: familie Pelgrum, Theo Blom, 
Theo en Riek Verheyen

Vervolg Borculo

Andreashuis
U bent van harte welkom bij de vieringen 
en ontmoetingen op woensdagmorgen 
vanaf 9.30 uur. Twee keer per maand is er 
een viering en op de woensdagochtenden 
dat er geen viering is, laten we aan het 
koffie drinken een gebed en de lezingen 
van die dag voorafgaan. Ook is het 
secretariaat elke woensdag van 9.00 
uur tot 12.00 uur open en telefonisch 
bereikbaar. Altijd bereikbaar via de mail: 
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Vieringen
Zie voor de woensdagmorgen vieringen, 
bijeenkomsten en de weekendvieringen: 
het vieringenschema op pagina 11,12 en 
13.

De weekendvieringen zijn ook nog steeds 
te volgen via internet: www.12apostelen.
nl  Klikken op het groene blok: 
“Vieringen” en vervolgens op het icoontje 
“wereldbol met koptelefoon”. Kies 
voor “Kerkdienst gemist Zutphen”. Op 
zondagmorgen 10.00 uur kunt u direct 
meekijken door op de > toets in het 
midden van de cirkel in de afbeelding te 
drukken. Voor het bekijken van oudere 
opnames, klikt u in de kalender bij de 
gewenste datum. 

Intenties
06-03: Willemien Willemsen, Mientje 
Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, 
Jan Uiterweerd, Annie Sloot Uiterweerd, 
Truus van der Waard-Kersten, Hanny 
Peters-Bakker, Henk Peters, Gerda 
Vreven-Stevens. 20-03: Overleden 

familie Brouwer-de Bruin, Jo van de 
Beld, Overleden ouders Sloot-Uiterweerd, 
Lien Reukers-Snelder, Eddy Smudde, 
Overleden ouders Uiterweerd-Sloot. 
Gerda Vreven-Stevens. 03-04: Overleden 
ouders Broekhof-Rempt, Willemien 
Willemsen, Mientje Brouwer, Marietje 
Smeenk-Besselink, Overleden familie 
Brouwer-de Bruin, Jo van de Beld, 
Hanny Peters-Bakker, Henk Peters, 
Overleden ouders Uiterweerd- Sloot, 
Gerda Vreven-Stevens. 17-04: Overleden 
familie Brouwer-de Bruin, Jo van de 
Beld, Overleden ouders Sloot-Uiterweerd, 
Lien Reukers-Snelder, Eddy Smudde, 
Overleden ouders Uiterweerd-Sloot, 
Overleden ouders Span-Gudden.

In memoriam
Op dinsdag 23 januari is op 79-jarige 
leeftijd onze medeparochiane Gerda 
Vreven-Stevens overleden. Gerda 
woonde samen met Freek op Brunheim 
16. Gerda een zeer gelovige vrouw, vanuit 
haar jeugd, meegekregen van de zusters 
bij wie ze intern op school zat. Het 
gelovig leven, haar band met Maria, was 
haar voedingsbodem om een liefdevol, 
aandachtig, zorgzaam mens te zijn. Open 
voor alles wat er om haar heen gebeurt. 
Zij was de steun en toeverlaat voor Freek 
en de kinderen, stond altijd voor iedereen 
klaar. Zij was een levensgenieter. Gerda 
was ook een trouw bezoekster van onze 
kerk, de sluiting van de kerk ging haar 
dan ook erg aan het hart, tot het laatst 
toe liet ze dat ook blijken. Toch kon ze 
zich gelukkig ook weer thuis voelen in 

het Andreashuis bij de woensdagmorgen 
vieringen. Totdat haar ziek zijn een 
beletsel voor haar vormde. Gelukkig 
hebben wij haar 50-jarig huwelijk met 
Freek, zij het door de coronaperikelen 
later dan gepland, op 1 december 2021, 
kunnen vieren met een mooie woord- en 
communieviering in dat Andreashuis. 
Wat later kwam de vraag of ik de 
communie thuis zou kunnen brengen. 

Voor Gerda was dat heel belangrijk in 
haar contact met de Heer.
Het deed haar zichtbaar goed, het 
gaf haar kracht. Freek, kinderen en 
kleinkinderen waren nu haar steun en 
toeverlaat dat liet zij steeds weer blijken. 
Zover ze kon genoot ze van het leven, 
alleen die zuurstof slang, en dat apparaat 
bij de voordeur, kon ze wel vervloeken, 
maar het was ook haar levenslijn om er zo 
lang mogelijk voor Freek en de kinderen 
te kunnen zijn. 

Ze genoot van elk uitje, van de keren 
dat gekookt werd, en zeker van elke dag 
een glaasje witte port. Op 15 februari 
2023 heeft Gerda thuis in een intieme 
viering de ziekenzegen ontvangen. Met 
daarna geheel in Gerda’s stijl een borrel, 
want ondanks alles moet je blijven 
genieten. Dat genieten heeft ze tot het 
laatst kunnen en mogen doen. Gerda 
heeft op haar manier indruk op ons allen 
gemaakt. Zij heeft haar steen in de rivier 
van het leven gelegd. Het leven, haar 
leven, stoomt in Freek, haar kinderen en 
kleinkinderen door. 

Op 29 januari hebben wij op 
indrukwekkende wijze afscheid genomen, 
in crematorium “De Omarming”.
Heer geef Gerda de eeuwige rust, en het 
eeuwige licht verlichte haar. 
Dat zij moge rusten in vrede. Amen
 
Diaken Anton Bos
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H. Willibrord - Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
Opgave gebedsintenties:
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad /pastoraatgroep
Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris
Fons Janssen, penningmeester
Peter Hammink

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl

Terugblik op kerstmis 2023
Het begon met een uitnodiging van de 
Protestante Kerk uit Voor Drempt om 
deel te nemen aan de kerstmaaltijd op 
zondag 17 december 19.00 uur. Samen 
met Trees en Annie zijn we er gezamenlijk 
naartoe geweest. Toen we aankwamen 
brandde het vuur al onder de vleespotten 
buiten en binnen waren de tafels mooi 
gedekt. We kregen een boekje en een 
consumptie aangeboden. Er werden 
kerstliederen gezongen, er was muziek en 
voordracht. De kinderen mochten de stal 
inrichten, helaas was het Kindje Jezus 
er niet bij omdat Hij nog niet geboren 
was. Ondertussen konden wij eten gaan 
halen. Anne-Marie had heerlijke salades 
gemaakt en buiten konden we een 
potlepel stoofvlees laten opscheppen, 
heerlijk was het!

In onze kerk was op kerstavond het 
kerstconcert van Feeling: de bezoekers 
werden welkom geheten door drie 
midwinterhoornblazers, er was veel 
belangstelling. Er werden veel bekende 
kerstliederen gezongen wat de sfeer ten 
goede kwam. De collecte heeft het mooie 
bedrag 230,18 euro opgebracht, waarvan 
de helft is bestemd voor de Adventsactie 
en de andere helft voor de stookkosten. 
Hopelijk heeft de melkbus voor Feeling 
ook voldoende opgebracht om de 
onkosten te dekken. Herman, Dora en ik 
kregen een mooi boeketje voor de zorg 
voor koffie en thee. Na afloop was het 
zoals gewoonlijk gezellig!

Op eerste kerstdag werden de 
deuren zoals altijd wijd open gezet. 
Parochiemedewerker Gerry Spekkink 
met medewerking van Trees Offenberg 
hadden de viering voorbereid en boekjes 
laten drukken. Het Willibrordkoor en 
de organist hadden extra geoefend om 
de viering met hun zang en orgelspel 
op te luisteren. En zoals we gewend zijn 
stond er weer een grote kerstboom met 
heel veel lichtjes. De stal met elk jaar 

opnieuw opgeschilderde rotspartij, de 
mooie bloemstukken en groenversiering 
maakten het tot een mooi geheel!
En natuurlijk waren ze er weer: de trouwe 
kerkgangers, maar we misten wel onze 
kinderen, kleinkinderen en al die anderen 
die van harte waren uitgenodigd. 
De Adventsactie heeft het mooie bedrag 
van 247,97 euro opgebracht en ook voor 
diegenen die een bijdrage via de bank 
hebben overgemaakt: Heel hartelijk dank!
Martha Bremer

Vastenactie

Het thema is: Een waardig leven 
voor vrouwen in de Indiase 
sloppenwijken. Het is de bedoeling om 
een trainingsprogramma financieel 
te ondersteunen voor vrouwen om 
zelfstandig te worden. Lees meer hierover 
op pagina zes van de vorige Onderweg. 
Op de eerste zondag van deze vastentijd 
(18 februari) is er in onze kerk een extra 
collecte voor dit goede doel. Gedurende 
de gehele vastenperiode t/m Pasen zal 
zoals altijd ook de melkbus achter in de 
kerk staan om een bijdrage in te doen.

Namens de MOV: Martha Bremer 

Paasconcert Feeling
Op zaterdagavond 30 maart geeft Feeling 
een Paasconcert om 20.00 uur om samen 
nieuw leven en de komst van de lente 
te vieren. We willen u daarbij van harte 

uitnodigen en kijken ernaar uit om er een 
fijne avond van te maken. Na afloop is er 
koffie en thee met iets lekkers erbij zodat 
we nog even gezellig kunnen napraten. 
Welkom en graag tot ziens op zaterdag  
30 maart om 20.00 uur in de  
H. Willibrordkerk in Achter-Drempt.

Namens Feeling: 
Ine Buiting & Margriet Ytsma

Familieberichten
Gedoopt
Op zaterdag 20 januari heeft Alexandra 
Christina Jansen het sacrament van 
het Heilig doopsel ontvangen, Alexandra 
is dochter van Anastasia Esetóva en 
Aaron Jansen. 
Wij feliciteren de ouders en doopouders 
met deze blijde gebeurtenis en wensen 
dat Alexandra zich geborgen mag voelen 
in onze kerk en geloofsgemeenschap.

Overleden
• 22 januari is op de leeftijd van bijna 

92 jaar overleden Hentje Lanters-
Steijntjes. 

 Geboren en getogen op haar geliefde 
plek aan de Roomstraat is ze na het 
overlijden van haar Nol gaan wonen 
op het Strengsche Veld in Achter-
Drempt. In 2009 is ze verhuisd 
naar appartement Hyndendael 9 in 
Hummelo. Hier voelde Hentje zich 
thuis en was dankbaar voor alle hulp 
en aandacht die ze kreeg van de vele 
vrijwilligers. Zaterdag 27 januari 
hebben we in de uitvaartviering 
afscheid genomen van Hentje en haar 
begraven bij haar man Nol.

• 28 januari is op de leeftijd van 88 jaar 
overleden Geurt Hilhorst.  
Geboren en getogen in Hooglanderveen 
is hij met zijn zoon in 2001 gestart 
op de boerderij “Hoenhorst” aan 
de Broekstraat in Hummelo. Zijn 
vrouw Bep is in 2007 overleden te 
Hooglanderveen. Vanaf 2010 woonde 
hij op nr. 21. Hij voelde zich thuis in de 
streek en nam deel aan vele activiteiten. 
Velen namen woensdag 31 januari 
afscheid van hem in zijn huis. 

 Zaterdag 2 februari is hij na de uitvaart 
in Hooglanderveen begraven bij zijn 
Bep aldaar.

Wij wensen de families sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.
Dat ze mogen rusten in vrede.

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 22 maart 2024
redactie.willibrord.drempt@gmail.com
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H. Willibrord - Hengelo
Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: vrijdag 11.00 - 12.00 uur.
Rekeningnr.: NL12RABO0121301346
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
Redactie: info@willibrordhengelo.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
Theo Keurentjes, 464247; Gerald Veldscholten, 463482; 
Marian Zaarbelink, Jenny Veldscholten, Jan Calver,  
Monique Kuipers, Marieke Kraasenberg.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

Henk Roes onderscheiden
Aan het einde van de viering op 
kerstavond in de Willibrordkerk in 
Hengelo werd Henk Roes door pastoor 
Scheve naar voren gevraagd. Pastoor 
Scheve mocht Henk de Willibrord 
plaquette overhandigen, die door 
kardinaal Eijk wordt toegekend aan een 
persoon, die zich gedurende lange tijd 
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt 
voor de kerkgemeenschap ter plaatse. De 
onderscheiding bestaat uit een plaquette, 
waarop St. Willibrord staat afgebeeld, 
een door de aartsbisschop ondertekende 
oorkonde en een bijbehorende 
draagspeld. 
Pastoor Scheve sprak woorden van dank 
en waardering voor de bijzondere inzet 
van Henk. Vele jaren was Henk voorzitter 
van de locatieraad en aanspreekpunt voor 
de geloofsgemeenschap. Hij heeft zich op 
velerlei gebieden verdienstelijk gemaakt. 
Al die inspanningen kwamen voort uit 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
Reden waarom hij deze avond extra in het 
zonnetje werd gezet.
Ook Willemien, die hem altijd de ruimte 
heeft gegeven, mocht met een prachtig 
boeket bloemen delen in de dank en 
waardering. En de onderscheiding werd 
bekrachtigd met een daverend applaus 
vanuit de bijna volle kerk. 

Inloop Willibrordgeloofs-
gemeenschap weer van start

Op donderdag 18 januari was de 
doorstart van de inloopmorgen in het 
kleine kerkje aan de Banninkstraat. Op 
donderdagmorgen zijn wij daar te gast. 
Het is er wel klein maar ook weer knus. 
Op de eerste morgen waren toch een 
aantal mensen die daar aanwezig waren. 
Deze gastvrijheid van de Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap weten we enorm 
te waarderen, nu de Willibrordkerk aan 
de eredienst is onttrokken en ook het 
Willibrordhuus niet meer beschikbaar 
is. De ingang is aan de zijkant van het 
kerkgebouw.

Goede, Stille Week 
Passie voor passie
Op Goede Vrijdag werken de drie 
geloofsgemeenschappen in Hengelo Gld 
samen. We houden de lijdensweg van 
Jezus niet binnen de muren van de kerk, 
maar gaan naar buiten. We lopen vanaf 
het speelveld aan de Stekweg naar het 
solarpark en steken daarna de Heurne 
over naar de Snetlageweg. Vervolgens 
lopen we via de Schoolstraat, Hofstraat 
en Regelinkstraat langs de oude smederij 
naar het eindpunt bij de Vredesvlam aan 
de Kerkstraat. Een groot houten kruis 
wordt daarbij in ons midden gedragen. 
Het zal een ingetogen tocht worden, 
waarbij we op verschillende punten stil 
staan bij een woord dat te maken heeft 
met één van de zeven uitspraken van 
Jezus toen Hij aan het kruis hing. Iedere 
halteplaats levert een specifiek onderdeel 
op voor een klein eigen kruisje, dat 
iedere deelnemer aan de tocht, bij 
aanvang of onderweg, met zich mee te 
dragen krijgt. We doen dit alles met 
respect voor de verschillende tradities 
die de drie geloofsgemeenschappen 
kennen. Iedereen is welkom om mee te 
lopen of aan te haken. 

We starten om 19.30 uur vanaf het 
speelveld aan de Stekweg nabij solarpark 
De Kwekerij. 

 Oproep
Wie wil op Goede Vrijdag ‘s avonds het 
passiekruis dragen? We kijken bij de 
opgave of we meerdere teams kunnen 
samenstellen zodat onderweg gewisseld 
kan worden. Ook jongeren en dames zijn 
welkom om het passiekruis een stukje 
mee te dragen. Opgave en/of info bij 
Rineke van den Berg (tel. 06 3735 0753) 
of Gerry Spekkink (tel. 06 4715 3610). 
 

Uitvaarten
Uitvaarten kunnen plaatsvinden in de 
katholieke kerken van onze parochie. 
Maar er is inmiddels overleg geweest 
met de protestantse kerk in Hengelo 
en ook daar kan een katholieke 
uitvaart plaatsvinden. Dit is altijd een 
gebedsviering waar iemand van de 
vrijwillige uitvaartvoorgangers van onze 
parochie HH. Twaalf Apostelen in voor 
kan gaan. U kunt dit aangeven bij de 
uitvaartverzorger en via de gebruikelijke 
weg via de het oproepnummer van onze 
parochie (tel. 06 10319638). Als hierover 
vragen zijn kunt u altijd contact opnemen 
met het parochiesecretariaat in Zutphen. 

18 april Bezoek aan het 
Kervel: Tweede kans 
Vorig jaar was deze activiteit erg 
succesvol. Er staan nog mensen op de 
wachtlijst. Daarom organiseren we 
nogmaals deze excursie!  Het Kervel is 
een van de landgoederen die te vinden 
zijn rond Hengelo. De heer de Groot, 
nu eigenaar van het landgoed, geeft 
een rondleiding. Willy Hermans zal iets 
vertellen over het landgoed in de Tweede 
Wereldoorlog.

Plaats:  Het Kervel
Aanvang: 19.30 uur
Kosten: €5,00
Opgave bij: Jo van Aken 
Info: https://www.hetkervel.nl

Overleden
Op 24 januari 2024 is overleden Maria 
Wilhelmina Antonia Venderbosch- 
Klein Nienhuis op 85-jarige leeftijd.  
Op de rouwkaart worden de medewerkers 
van Markenheem bedankt voor de 
liefdevolle zorg die Marietje heeft mogen 
ontvangen. De crematieplechtigheid heeft 
in besloten kring plaatsgevonden. Dat zij 
moge rusten in vrede.



20 Uit de geloofsgemeenschappen

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
Marijke Heeren, secr. 0570-542000; Jan Roes, pm.
0575-490711; Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens
Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452,
Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

PCI: email: joppe@pci12apostelen.nl

Familieberichten
Overleden

Cornelis Maria Schoutsen, echtgenoot 
van Hannie Schoutsen-Kester, op de 
leeftijd van 86 jaar.
Wilhelmus Jan Gradussen, 
echtgenoot van Francien Gradussen-
Ondracek, op de leeftijd van 71 jaar.

In memoriam  
Cor Schoutsen
Cor is overleden donderdag 21 
december 2023 en vrijdag na Kerstmis 
is hij begraven op ons kerkhof. Het is 
moeilijk wennen aan het feit dat Cor 
er niet meer is. Overal binnen onze 
geloofsgemeenschap kwamen we Cor 
tegen en op al die plekken laat hij een 
grote leegte achter: in het kerkkoor, in de 
tuinploeg rond de kerk en op het kerkhof, 
eigenlijk overal waar gewerkt wordt, 
maar ook aan de koffietafel in de pastorie. 
Ondanks de medische problemen die op 
zijn pad kwamen, bleef hij opgewekt. We 
missen een groot mens. 
Jo Oosterwegel

Nieuwjaarsreceptie 
Aansluitend aan een mooi gezongen 
woord- en communieviering met 
voorganger Willem Achtereekte, 
die ons in zijn goede overweging de 
boodschap “blijf omzien naar elkaar” 
benadrukte, hebben we later dan 
gebruikelijk elkaar op zondag 21 januari 
een zalig nieuwjaar gewenst onder het 
genot van koffie met onze versierde 
petitfour, en tot slot het glas geheven 
op onze geloofsgemeenschap. We 

verwelkomden een stel jonge mensen 
met twee dochters uit Eefde. Met een 
korte terugblik op verdrietige en blije 
gebeurtenissen uit 2023 werd onze 
voorganger Willem extra bedankt voor 
zijn groot enthousiasme en tomeloze inzet 
voor onze geloofsgemeenschap. Bertus 
Haarman bracht het positieve nieuws 
dat tijdens het opruimen van de kerststal 
een aantal mensen heeft toegezegd 
zich met tuin- en kerkhofonderhoud 
te willen bezig houden. Inmiddels zijn 
er ook aanmeldingen via de mail. Half 
april wordt er een overleg met de ‘groene 
mannen’ gepland. Germaine Wijnands is 
in mei 2023 benaderd door Trix Drewes 
van de Ontmoetingskerk in Eefde om 
te participeren in een project over “de 
kunst van ouder worden”. Tot slot heeft 
Peter Wolbert namens de initiatiefgroep 
toekomst Joppekerk een update gedaan. 
Kortom een geanimeerde bijeenkomst!
 

Goede Vrijdag 
Ook dit jaar zal op vrijdag 29 maart a.s. 
om 15.00 uur de Kruisweg in onze kerk 
worden gebeden. Voorganger is Willem 
Achtereekte en Bertus Haarman draagt 
het kruis tijdens de kruisweg. U bent van 
harte welkom.

Koffie-ochtend in de 
pastorie - 13 maart 2024
Woensdag 13 maart a.s. gaan we de 
koffieochtend wijden aan een verhaal 
over de Missiezusters van Onze Lieve 
Vrouw van Afrika. In de volksmond de 
Witte Zusters van Afrika genoemd. 150 
jaar geleden trokken de eerste Europese 
zusters naar Afrika. Honderden zijn 
hen gevolgd en nu bestaat de orde bijna 
geheel uit inlandse Afrikaanse Zusters. 
Anita Witzier heeft in de herfst vorig 
jaar een TV uitzending gewijd aan de 
allerlaatste zusters hier in Nederland. Een 
boeiend verhaal. 
Op woensdag 13 maart om 10.00 uur 

bent u allen van harte welkom op deze 
koffie-ochtend. Het is fijn als we weten 
op hoeveel mensen we kunnen rekenen 
en ook als u opgehaald wilt worden 
graag een telefoontje naar: Puck Vork 
06-33377632 of Janny Engelsman 0575-
490434

Herinnering familieviering 
paaszaterdag
Zaterdag 30 maart om 19.00 uur.
Met veel enthousiasme bereidt onze 
werkgroep familieviering (Lenneke, 
Anne en Carolyne) de gebedsviering 
‘Samen op weg naar Pasen’ voor. Willem 
Achtereekte zal voorgaan. Iedereen 
ontvangt een kaarsje, we geven het licht 
aan elkaar door en bereiden ons voor op 
het Hoogfeest van Pasen. Jong en oud: 
van harte welkom! 

Paaswens 2024
De locatieraad en de pastoraatsgroep 
wensen u een zinvolle veertigdagentijd op 
weg naar het Paasfeest, de viering van de 
Verrijzenis van Jezus, onze hoop op een 
vreedzamere wereld. Zalig Pasen!
 
Pater John Auping SJ blijft 
betrokken
Voor alle schriftlezingen van de 
eucharistievieringen in onze kerk 
schrijft pater Auping een inspirerend 
commentaar. De kopij vindt u op de site 
en een geprinte versie ligt in de kerk. 
Er zijn nog boeken beschikbaar met 
een verzameling van reflecties op het 
evangelie. U kunt zich ook melden op het 
secretariaat.

Kunst van ouder worden
Vorig jaar werd ik benaderd door 
Trix Drewes van de Ontmoetingskerk 
Eefde of ik met haar en een aantal 
geïnteresseerden mee wilde meedenken 
over het onderwerp “Kunst van ouder 
worden”. “Hoe doen we dat eigenlijk 
ouder worden?” Het leek een goed idee 
om met die vraag iets te doen. Op welke 
manier komen we aan antwoorden op 
die vraag? Er ontstond een groep van 
zes betrokken mensen. Het boek “Zin 
in de ouderdom”, geschreven door twee 
predikanten hielp ons daarbij op weg. Zo 
ontstond bij de initiatiefgroep het idee om 
in drietallen activiteiten te organiseren 
die gaan over ouder worden en zingeving. 
Poëzie, Film, Kunst, Levensverhalen 
en Spiritualiteit zijn de verschillende 
perspectieven van waaruit we naar ouder 
worden willen kijken. Meer informatie 
via de brochure in de kerk en op onze 
website. 
Germaine Wijnands.
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H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep
Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Nijenhuis, 06-40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

PCI: email: keijenborg@pci12apostelen.nl

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper 
Het parochiesecretariaat is geopend 
op donderdagmorgen van 10.30 uur 
tot 11.00 uur. Telefoon 0575-461314.
Voor spoedgevallen bij een overlijden of 
spoedbediening belt u de parochiewacht. 
Telefoon 06 10 31 96 38 Contactpersoon 
voor Zelhem: De heer J. Waalderbos, 
Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, 
tel. 0314-623809

Stichting R.K. Begraafplaats 
Keijenborg
Contactpersoon: Mevr. J. Lamers 
tel. 0575 – 464162 email : 
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; 
website www.begraafplaatskeijenborg.nl
De geldende tarieven kunt u vinden op de 
website onder ‘Tarieven’

Parochiële Caritas Instelling:
Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 
8, 7256 KR Keijenborg 

Kerkdienst 
gemist
Alle vieringen, ook 
vanuit Zutphen, zijn te 
beluisteren via Kerkdienstgemist 
(v/h kerkradio): www.12apostelen.nl/
locatie Keijenborg

Gedoopt
Op 11 februari Myra Rondeel, dochter 
van Jordy en Esmee Rondeel-Regelink.

Bezoekersgroep
Voor veel mensen is een goed gesprek 
balsem voor de ziel. Ook binnen onze 
geloofsgemeenschap is een goed gesprek 
mogelijk. Mensen die graag eens zouden 
willen praten met iemand uit onze 
bezoekersgroep kunnen contact opnemen 
met Ria Boers. Ook mensen die namens 
de bezoekersgroep zelf (alleen of met zijn 
tweeën) mensen zouden willen bezoeken 
kunnen contact met haar opnemen. 
Schroom niet, trek aan de bel! (Ria Boers, 

telefoon: 0575-461938 mail: riaboers@
upcmail.nl)

Ziekenzalving 11 april 
Op donderdagmorgen 
11 april zal om 
10.00 uur in een 
eucharistieviering 
weer de gezamenlijke 
ziekzalving 
plaatsvinden in 

onze kerk. Samen met parochianen uit 
Hengelo. Pastoor Scheve zal voorgaan en 
het parochiekoor zal de zang verzorgen. 
Door de zalving geloven wij dat God op 
deze wijze met ons meegaat op onze weg 
in het leven. Ook als onze last te zwaar 
wordt en de andere de zorg voor jou heeft.
Met het ontvangen van dit sacrament 
zie en merk je, dat je er niet alleen voor 
staat in deze wereld, maar dat Jezus als 
gezalfde met ons mee gaat.
Opgave bij Ria Boers (Bezoekersgroep) 
tel. 0575-461938 of per mail: riaboers@
upcmail.nl

Project “Een waardig leven voor vrouwen 
in Indiase sloppenwijken”
Het leven in de sloppen van de stad 
Indore is zwaar. Een trainingsprogramma 
helpt vrouwen in deze wijken economisch 
zelfstandig te worden. Zodat zij en hun 
gezinnenvolwaardig mee kunnen doen 
in de samenleving. Veel inwoners komen 
van het platteland en zijn ongeschoold. 
Ze hebben geen geld om hun kinderen 
naar school te sturen. En het onderwijs 
dat de overheid verzorgt is slecht. Zo 
blijft de armoede in stand. Ook met de 
gezondheid en hygiëne gaat het helemaal 
niet goed. Zusters van St. Joseph helpen 
vrouwen en kinderen in de sloppenwijken 
om voor zichzelf op te komen. Activiteiten 
op gebied van gezondheid, onderwijs 
en werkgelegenheid maken vrouwen 

zelfbewust en economisch onafhankelijk 
zodat ze op eigen kracht kunnen meedoen
in de samenleving. Deze zusters zetten 
zich iedere dag in voor deze mensen.
Vastenactie steunt dit werk. Helpt U ook 
mee?
Bij deze “Onderweg” heeft u het 
vastenzakje ontvangen. Zoals bekend 
wordt het bij u aan huis opgehaald. Mocht 
u niet thuis zijn, er staat een bus achter in 
de kerk.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op 
rekeningnummer IBAN:NL04 RABO 
0322 3951 00 t.n.v. Parochie 12 Apostelen 
onder vermelding van MOV Vastenactie 
2024.
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Werkgroep MOV

Ideeënbus
In de Mariakapel staat 
sinds kort een ideeën-
bus. Daarin kan men een 
ingevuld talentenjacht-
formulier deponeren. 
Op het talentenjachtfor-
mulier kun je aangeven 
wat je voor de kerk wilt 
betekenen, welk talent je 
kunt inzetten. Ook kun 
je er ideeën in kwijt: mo-
gelijkheden waaraan jij 
zit te denken, maar ook 
welke wensen er bij jou 
leven. Hiervoor liggen 
ook formulieren in de 
Mariakapel.

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 7 januari jl. was er 
na de viering van 10.00 uur een 
nieuwjaarsreceptie achterin de kerk. 
Dini Nijenhuis sprak de aanwezigen toe 
met een terugblik op 2023. Ze bedankte 
iedereen voor zijn betrokkenheid en 
trouw aan de kerk en sprak de hoop uit 
hier in 2024 weer op te mogen rekenen. 
Dat wij samen de kerk levend kunnen 
houden en echt deel uit laten maken van 
de Keijenborgse gemeenschap. Zij sloot af 
met een prachtig gedicht.
Er werd onder genot van een kopje 
koffie en later ook nog een drankje 
getoast op het nieuwe jaar. Tijdens 
de nieuwjaarsreceptie werden ook de 
prijswinnaars van de deelnemers aan 
de kerstmarkt bekend gemaakt. Zij 
ontvingen ze een prijsje.

Kerkbalans
Wij willen alle parochianen die positief 
op de kerkbalans hebben gereageerd 
bedanken voor hun toezegging en 
bijdrage. Ook willen wij onze lopers 
bedanken voor hun inzet. Nogmaals 
hartelijk dank
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H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 0573-251115; Paul
Wuts, pm., 0573-460149; Ben Hemmer, secr., 0573-257791.

Pastoraatgroep Thea van Huijstee, 0573-258442.

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Leijser-orgel
Onlangs zijn er gesprekken geweest met 
het parochiebestuur, de orgeladviseur 
en de orgelbouwer over de restauratie 
en herplaatsing van het Leijser-orgel in 
onze kerk. Het orgel zal na restauratie 
geplaatst worden op de koorzolder met 
een verhoogd plafond. Dit kost veel 
geld, maar hoeft niet volledig ten laste 
te komen van onze geloofsgemeenschap. 
Wel vraagt het bisdom van de 
geloofsgemeenschap bij dit soort 
grootonderhoud om een bijdrage van 25% 
van de totale kosten. De locatieraad heeft 
zich ingespannen om via fondswerving 
de benodigde gelden binnen te halen. 
Hiervoor is onder andere het adoptieplan 
‘Adopteer een pijp in het Leijser-orgel’ 
bedacht, waarmee geïnteresseerden 
de gelegenheid krijgen bij te dragen 
aan de restauratie en plaatsing van het 

orgel. Er zijn 531 pijpen in verschillende 
prijsklassen te adopteren. Er zijn al veel 
toezeggingen gedaan, maar we hebben 
het streefbedrag nog niet gehaald. 
Meer informatie over hoe u kunt 
meedoen, is te vinden op de 
website www.12apostelen.nl bij de 
geloofsgemeenschap H. Joseph in 
Lochem onder het kopje NIEUWS. 
U kunt ook een e-mail sturen naar 
rkkerklochem@kpnmail.nl of uw vraag 
telefonisch stellen aan Ron Holtslag op 
nummer 06 – 136 157 00. 
Doet u mee? Het historische en 
concertwaardige Leijser-orgel 
met z’n Franse klanken is ons als 
geloofsgemeenschap heel veel waard!

Anton Schilderinck

Familievieringen 
In de Goede Week zijn er twee 
familievieringen. Op Palmzondag, het 
begin van de Goede Week, kunnen de 
kinderen in de viering van 10.00 uur een 
versierde palmpasenstok meebrengen. 
We lopen dan samen door de kerk. 
We vieren dat Jezus in Jeruzalem 
werd toegejuicht en horen dat de 
palmpasenstok ons veel vertelt over de 
Goede Week.

Kruis
De palmpasenstok in de vorm van een 
kruis herinnert aan het lijden en sterven 
van Jezus. Daar denken we aan op Goede 
Vrijdag, de vrijdag voor Pasen.

Palmtakje
Het buxustakje vertelt ons dat Jezus met 
palmbladeren werd toegezwaaid toen hij 
in Jeruzalem aankwam. Het groene takje 
heeft de kleur van de hoop, de hoop dat 
het beter zal gaan.

Haan
De haan kraaide toen Petrus zei dat hij 
Jezus niet kende. Het haantje is van 
brood: het brood dat Jezus met zijn 

vrienden deelde tijdens het Laatste 
Avondmaal. We vieren dat op Witte 
Donderdag.

Twee sinaasappels 
De sinaasappels met bittere kruiden 
verwijzen naar de sponzen met water 
en azijn waarvan Jezus van de soldaten 
moest drinken toen hij aan het kruis 
genageld was.

Twaalf ongepelde pinda’s
Deze herinneren aan de twaalf apostelen.
Dertig rozijnen
Judas kreeg dertig zilverlingen 
(geldstukken) van de soldaten, omdat hij 
verteld had waar Jezus te vinden was.

Eieren en versiering
Uit een ei komt nieuw leven. Met Pasen 
vieren we dat er nieuw leven is na de 
dood. Dat vinden we fijn en daarom 
vieren we feest: het paasfeest.

Op Paaszaterdag is er om 19.00 uur 
een familieviering. We vieren dat Jezus 
tot leven is gekomen: Jezus is uit het graf 
opgestaan en laat aan de leerlingen en 
mensen zien dat de dood niet het einde 
is. We mogen vertrouwen op God, zoals 
Jezus deed: vertrouwen in God de Vader. 
Hij is het Licht van de wereld en door te 
leven zoals Jezus deed, kunnen wij licht 
voor onze medemens zijn. 

Meer nieuws uit Lochem vindt 
u op www.12apostelen.nl onder 
Geloofsgemeenschappen, Lochem 
en in de nieuwsbrief. Aanmelden 
voor de nieuwsbrief via nieuwsbrief.
rkkerklochem@kpnmail.nl
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H. Willibrord - Olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451454,
bgg 0575-452815.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: redactie@12apostelen.nl
E-mail: t.lebbink2@gmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep
Jan den Hartog, voorzitter, 452815
Alex Gerritsen 450950

Parochieadministratie/begraafplaatsbeheerder
Thea Lebbink, 451454; t.lebbink2@gmail.com

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

H. Willibrord - Ruurlo
Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
info@willibrordkerkruurlo.nl
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: w.bremer01@gmail.com
Opgave gebedsintenties bij Anny Strijker; 452652;
anny@strijkerweb.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
Theo te Brake, pm., 453511; Harry Kasteel, 452492;  
Anny Strijker, 452652; Jos Rouwhorst, 453251.

PCI: email: info@willibrordkerkruurlo.nl

Gebedsviering
Zondag 10 maart om 10.00 uur in de 
Sprankel. Na afloop samen koffiedrinken

“Vredes Sing Inn” - 
4inspiration
Op zondagmiddag 17 maart vindt in de 
Dorpskerk van Ruurlo een Vredes Sing 
Inn plaats.
Tijdens deze Vredes Sing Inn worden 
samen liederen gezongen met als thema 
‘de vrede in jezelf’ te vergroten zodat 
uiteindelijk de wereldvrede dichterbij 
komt.

Het is geen luisterconcert maar het vraagt 
een actieve deelname. Het is een Sing Inn 
waarin juist de kracht van het samenzijn 
en de kracht van het lied leidend is. 
Door het samen zingen trachten we de 
machteloosheid die in onze samenleving 
zo voelbaar is, om wat zich op dit moment 
in de wereld afspeelt te transformeren in 
een positieve impuls en in het vertrouwen 
dat de conflicten in de wereld tot een 
staakt-het-vuren kunnen komen.
De deelnemers die zich vooraf aanmelden 
krijgen de liederen al toegestuurd, maar 
je mag ook gewoon ’s middags aansluiten, 
het meezingen is voor iedereen mogelijk. 
Het is echter niet zomaar een samenzang, 

maar juist een samenzang waarin er een 
voelbaar effect merkbaar is voor jezelf en 
voor je omgeving. 

De Vredes Sing Inn is een initiatief van 
de geloofsgemeenschap St. Willibrord 
Ruurlo en staat onder muzikale leiding 
van 4inspiration en enkele andere 
belangstellenden uit de regio. 
Wil je meedoen, kom spontaan of meld 
je aan bij Margriet te Morsche, e-mail 
margrietem@gmail.com of bij Yvon 
Taken, e-mail gaia@tweakers.net

Leerhuisbijeenkomsten in 
de vasten
Op dinsdag 12/3 van 14.00-16.00 uur en 
dinsdag 19/3 van 19.30-21.30 uur in Het 
Hemminkhof, Wildenborscheweg 15 in 
Ruurlo. Door em. pastor Wil Matti.
Aanmelden: wmatti@live.nl; maximaal 10 
personen per bijeenkomst.

Brede Dak – 7 maart
Elke eerste donderdag van de maand 
Brede Dak maaltijd in de Sprankel. Wil je 
mee-eten? Opgave kan tot uiterlijk twee 
dagen voor de maaltijd. Aanmelden bij 
de Anny Strijker Tel: 06-41569858. De 
maaltijden beginnen om half zes, vanaf 
vijf uur kunt u al gezellig aanschuiven. 

Repetitie Gemengd Koor
Woensdagmiddag 20 maart van 13.45 tot 
15.45 uur in de Sprankel.

Doordeweekse viering met 
pastoraal team 
Donderdag 21 maart om 10.00 uur: 
woord- en communieviering met 
voorganger pastoraal werker Carin 
Timmerman in de H. Willibrordkerk.
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H. Willibrord - Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
email: mariaschut@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in ’t Veld,
pm.; Nel Verheul, secr., 472144, familie.verheul@kpnmail.nl;
Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101,
mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

PCI: email: steenderen@pci12apostelen.nl

Terugblik op kerst en oud 
en nieuw
In de week voor kerst kwam, net als vorig 
jaar een groep ouderen uit Zutphen de 
kerststal en kerstversiering bewonderen. 
Ze vonden het prachtig en genoten van dit 
uitstapje, dat besloten werd met koffie en 
wat lekkers in het Kerspel.

Op oudejaarsdag kwamen ruim 80 
mensen naar de oecumenische dienst in 
onze kerk. De zevenarmige kandelaar, 
ooit gemaakt door Jan Stortelder, 
werd gebruikt om zeven belangrijke 
woorden (vreugde, verdriet, geloof, hoop, 
liefde, vrede en toekomst) kracht bij te 
zetten. Bij ieder woord werd een kaars 
aangestoken, waarna een korte lezing en 
uitleg volgde. Tussendoor werd er door de 
aanwezigen gezongen, ondersteund door 
het gemengd koor. Na afloop genoot men 
van glühwein en oliebollen. 

Op 7 januari kwamen we na de viering in 
het Kerspel samen om elkaar een gezond 
en voorspoedig nieuwjaar te wensen. Het 

was gezellig en de oliebollen smaakten 
heerlijk.

Bezoekgroep
Soms is er een parochiaan ziek of ligt in 
het ziekenhuis. Vaak weet de bezoekgroep 
dit niet en kan dan ook geen actie 
ondernemen om op bezoek te gaan. Zij 
vraagt of u wilt doorgeven als u iemand 
weet die ziek is of bezoek wil ontvangen. 
U kunt dit doorgeven aan Annie 
Willemsen tel. 451853.

Kerkbalans
De enveloppen van de kerkbalans zijn 
verspreid en weer opgehaald. Dank aan 
de bezorgers. Onze penningmeester 
Trees heeft de toegezegde bedragen bij 
elkaar opgeteld en komt op een bedrag 
van € 11.455,00. Dat is ruim € 1000 euro 
minder dan vorig jaar. Dank aan ieder die 
weer een bedrag heeft toegezegd zodat we 
kunnen blijven draaien. 

Enquête
Bij de kerkbalans zaten een aantal vragen 
om te peilen hoe u over de toekomst 

denkt. Een kleine 100 brieven zijn 
ingevuld teruggekomen. De uitslagen 
worden nog verwerkt, daar komen we 
later op terug.

Vastenactie: Leven in een 
veranderende wereld
Ook dit jaar kunt u weer meedoen aan de 
vastenactie. Met deze Onderweg krijgt u 
een vastenzakje, folder en brief. Elders in 
deze Onderweg vindt u meer informatie 
over de vastenactie.

Vastenmaaltijd
Op Goede Vrijdag houden we weer de 
traditionele vastenmaaltijd met vooraf de 
Kruisweg.
In de vastenbrief bij deze Onderweg vindt 
u een strookje om u op te geven.

Toekomst
In dit jaar gaat de pastoraatgroep en 
locatieraad bekijken hoe we na 1 januari 
2025 verder gaan. Veel mensen denken 
dat de kerk dan dicht gaat, maar dat 
is niet zo. Vanaf 1 januari 2025 gaat 
er in de weekenden niemand van het 
pastoraal team meer voor. Dus geen 
pastoor, geen pastoraal werker en ook 
geen diaken of parochiemedewerker. Als 
we in de weekenden willen blijven vieren 
dan moeten we dit zelf invullen met 
eigen mensen. Het is wel mogelijk om 
doordeweeks een viering met iemand van 
het pastoraal team te plannen. 

Activiteiten protestantse 
kerk
In de vastentijd organiseren de 
protestantse kerken van Steenderen, 
Hengelo, Vorden, Wichmond en Zelhem 
veertigdagenwandelingen. In ieder 
van deze plaatsen kan bij de kerk een 
wandeling worden gestart. Op zondag 
10 maart wandelt dominee Hubertien 
Oostdijk mee na afloop van de zondagse 
dienst. De wandelingen kunnen gemaakt 
worden vanaf 18 februari tot en met 
24 maart. Meer informatie vindt u op: 
https://opwegnaarpasen.atwebpages.com/

Familieberichten
Op 27 januari is Theodora Johanna 
Maria Geurts-Tolkamp overleden. 
Thea is 90 jaar geworden. Op 31 januari 
overleed Johannes Antonius Kemper. 
Johan is 88 jaar geworden.

Koffiedrinken
Op de volgende data bent u welkom voor 
een kopje koffie of thee na de viering: 
Zondag 10 maart, zondag 24 maart, 
zondag 31 maart (Pasen) en zondag  
7 april.
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: j-m.holtslag@tele2.nl

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,
06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl

Overleg locatieraad met de 
kerkenraad van de  
PG Wichmond
Zoals inmiddels gebruikelijk vond ook 
dit jaar in januari het overleg met een 
afvaardiging van de kerkenraad van 
de Protestantse gemeente plaats. Op 
15 januari kwamen we samen in de 
nieuwe sacristie van onze kerk. We 
kijken terug op een geslaagd half jaar. 
De bakwedstrijd in september was deze 
keer grootser van opzet dan het jaar 
ervoor met onder meer een springkussen, 
muziek in allerlei vormen, kraampjes 
en ook het aantal ingebrachte taarten 
was aanzienlijk gestegen. De jury had 
het er maar druk mee. Er waren diverse 
oecumenische vieringen. Die met de 
school, zo constateren we, zijn als je om je 
heen kijkt vrij uniek. We zijn blij met het 
actieve meedenken van de schoolleiding. 

En dan was er natuurlijk de gezamenlijke 
nieuwjaarsreceptie. Ook dit jaar weer zeer 
geanimeerd. Het animo ervoor was groter 
dan van tevoren ingeschat en met kunst 
en vliegwerk moesten nog de nodige extra 
glazen worden aangerukt. Gelukkig was 
er een overvloed aan hapjes en kwam 
niemand tekort.

Er wordt besloten om nog 
meer activiteiten die wij als 
geloofsgemeenschap ieder voor onze 
eigen leden/parochianen organiseren 
open te stellen voor leden/parochianen 
van de andere geloofsgemeenschap. Een 
voorbeeld daarvan is het paasontbijt 
dat de Protestantse gemeente altijd 
organiseert. Dat gaan we nu samen 
organiseren. Op zondag 31 maart zijn 
wij van harte welkom bij onze buren. 
Aansluitend is een oecumenische viering.
Op zondag 29 juni hebben we een 
gezamenlijke lunch gepland in de tuin 
achter de pastorie van de Protestantste 
gemeente. En in het tweede weekend 
van september staat een vernieuwde 
“pleinmarkt” op het programma. Het 
tweede weekend is het jaarlijkse Open 
Monumentenweekend en dan is onze 
Willibrorduskerk altijd open op de 
zaterdag. Met een pleinmarkt 2.0 haken 
we aan bij deze openstelling. Een win-win 
hopen we. 
U merkt het, plannen te over, nu nog de 
uitwerking. We hopen u in een volgende 
Onderweg meer concrete informatie te 
kunnen geven.

Ook op het gebied van het bezoekwerk 
zoeken we naar meer overleg en meer 
samenwerking tussen onze beider 
bezoekgroepen. Ook de Zonnebloem 
wordt hierbij betrokken. Het doel is om 
een betere verdeling van de bezoeken te 
krijgen. Nu komt het voor dat mensen 
twee bezoeken in één week krijgen en dan 
een hele tijd geen bezoek.
We plannen een afspraak met het 
Dorpsbelang Vierakker/Wichmond. 

Dit overleg vindt plaats op maandag, 19 
februari. Kunnen we elkaar helpen en 
zo ja, hoe? Als kerken zoeken we naar 
verbinding, naar een manier om het 
dorp bij onze geloofsgemeenschappen 
en onze activiteiten te betrekken. 
Dorpsbelang doet dat op zijn manier ook. 
Misschien dat er iets moois bloeit uit 
een samenwerking. We houden u op de 
hoogte.

De mooiste muziek in de 
mooiste kerk
In het bovenstaande artikel hebt u 
kunnen lezen dat het binnen onze 
geloofsgemeenschappen borrelt van 
de ideeën. Er is nog een andere groep 
die zich met hart en ziel inzet om 
mooie dingen te organiseren in onze 
prachtige Willibrorduskerk. Wat? Dat 
kunt u lezen in de eerste nieuwsbrief 
van deze groep. Geïnteresseerd? Meldt 
u aan op het emailadres van onze kerk 
(info@demooistekerk.nl) en u krijgt de 
nieuwsbrief via de email toegestuurd. 

Bezoek van een 
afvaardiging van het 
parochiebestuur
Op dinsdag 30 januari bezocht een 
afvaardiging van het parochiebestuur 
en het pastoraal team, te weten 
Herman Heuver (bestuurslid met 
portefeuille gebouwen) en Carin 
Timmerman (pastoraal werker) onze 
geloofsgemeenschap voor een overleg 
met de locatieraad. De locatieraad kon 
veel vertellen (zie hierboven); Herman 
Heuver en Carin Timmerman waren wat 
zwijgzamer. Er was eigenlijk maar een 
punt ter bespreking: de stand van zaken 
met betrekking tot een verkoop van onze 
kerk. Er blijkt belangstelling te zijn, 
ook van eigen parochianen, zo vertelde 
Herman Heuver, maar heel concreet werd 
de informatie niet. 
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Christus Koning / H. Antonius
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735,
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.30-12.00; donderdag 9.30-11.00.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting,
553527; Ab Hartelman, pm., 06-31371011

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 06 54906763;
Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322;
Gerard Eijkelkamp, 552914.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl

Overleden
Het nieuwe jaar was net begonnen 
toen het droeve bericht kwam dat onze 
emeritus-pastor Jan van der Meer  
op 88-jarige leeftijd in Zutphen was 
overleden. Hoewel zijn gezondheid 
het laatste jaar wel afnam kwam zijn 
overlijden onverwacht. 
Vanaf zijn emeritaat in 2000 is Jan 

van der Meer altijd heel nauw bij 
onze geloofsgemeenschap betrokken 
geweest en conform zijn wens heeft de 
uitvaartdienst op 9 januari onder grote 
belangstelling ook vanuit onze kerk plaats 
gevonden. Hij is op het R.K. gedeelte van 
de Algemene Begraafplaats in Vorden ter 
aarde besteld. Na afloop werden bij Hotel 
Bakker veel herinneringen opgehaald. Wij 
zullen hem erg missen.

Op 28 januari ontvingen wij het bericht 
dat onze parochiaan Zeno Frans baron 
van Dorth tot Medler plotseling 
op 73-jarige leeftijd is overleden. 
De gebedsviering vond onder grote 
belangstelling plaats op donderdag 1 
februari, waarna in besloten kring de 
crematie heeft plaatsgevonden. 

Op 1 februari overleed Dinie 
Duistermaat-Takkenkamp op de 
leeftijd van 98 jaar. Ze woonde al 10 
jaar in Huize Sonnevanck in Hengelo 
(G), maar was eerder lid van onze 
geloofsgemeenschap. De begrafenis vond 
in kleine kring plaats op 7 februari. Wij 
wensen de familie veel sterkte. Moge zij 
rusten in vrede

Uitvoering De Passie 
Traditiegetrouw vindt de jaarlijkse 
uitvoering van de Passie weer plaats 
op Goede Vrijdag 29 maart om 
respectievelijk 15.00 en 19.00 uur. 
Wellicht is het de laatste keer dat wij nog 
over ons kerkgebouw kunnen beschikken, 
dus laat deze uitvoering niet aan u 
voorbijgaan! Meer informatie vindt u op 
pagina 6.

Toekomst 
geloofsgemeenschap 
Op 15 februari is een vervolg overleg 
gepland met vertegenwoordigers van 
parochiebestuur en pastoraal team over 
de reacties op de voorgenomen verkoop 

van de kerk en een aantal kerkrechtelijke 
zaken. We zijn in ieder geval verheugd 
dat ons team van lekenvoorgangers wordt 
versterkt met Henk van den Berg, die 
dat eerder heeft gedaan maar vanwege 
een verhuizing buiten onze parochie 
enkele jaren niet beschikbaar was. Hij 
woont inmiddels weer binnen onze 
geloofsgemeenschap en wil ons graag 
verder helpen. Welkom!

60-jarig bestaan Christus 
Koningkerk 
Op zondag 7 april (Beloken Pasen) is 
het 60 jaar geleden dat onze kerk door 
kardinaal Alfrink plechtig werd ingewijd. 
Niemand had toen kunnen denken dat de 
sluiting van ons kerkgebouw aanstaande 
is. Toch willen wij dit moment voor onze 
parochianen markeren met een speciale 
eucharistieviering, een fototentoonstelling 
en een jubileumreceptie. U wordt 
binnenkort nog nader geïnformeerd.

Namens de locatieraad en 
pastoraatgroep
Ton Rutting

Poging tot inbraak

Een week later bemerkte Herman Peters 
dat onverlaten hadden geprobeerd in 
ons kerkgebouw in te breken. Ook de 
buren van Oud Vorden waren met een 
bezoek vereerd, maar dankzij het goede 
hang- en sluitwerk zijn de daders niet 
binnengekomen (zie foto). Wel is er 
aanzienlijke schade aan deuren en ramen. 
Er is bij de politie aangifte gedaan in de 
hoop dat de daders worden gepakt. 

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 22 maart 2024
redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl
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Emmanuel / H. Johannes de Doper
Zutphen
Nieuwstadskerksteeg 2, 7201 NH Zutphen
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen,
0575-527080; info@stjan-emmanuel.com;
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

In memoriam Lambertus 
Johannes (Bertus) 
Oosterhuis
Op 90-jarige leeftijd is Bertus overleden 
op 13 januari 2024.
Afgelopen zomer hebben Diny en Bertus 
hun 65-jarig huwelijk nog kunnen vieren.
De gezondheid van Bertus werd broos en 
vroeg veel zorg van zijn naasten.
Bertus is in mijn herinnering gedurende 
heel veel jaren (bijna 30) koster geweest 
in de St. Jan. Je kunt best zeggen “zijn” 
St. Jan, zoals vele parochianen zullen 
zeggen het is “mijn” kerk. Zijn en mijn 
kerk is nooit bezitterig bedoeld, maar 
vooral zorgzaam en een plek om graag te 
willen zijn.
Zorgzaam was Bertus zeker, naast 
de kostertaken deed hij ook allerlei 
klusjes in, om en voor de kerk. Bij de 
omvangrijke restauratie in de jaren 1980 
schroomde hij niet om bikwerk uit te 
voeren als een van de vele vrijwilligers die 
hierbij actief waren. Maar ook vele andere 
klusjes en klussen pakte Bertus op en 
bracht deze stellig en met overtuiging tot 
een goed einde.

Bij de restauratie in 2017/2018 was Bertus 
betrokken, maar volgde dit iets meer van 
afstand. Maar als je iets wilde vragen of 
weten was hij altijd beschikbaar.

In 2015 ging Bertus zijn taken geleidelijk 
verminderen, zoals blijkt uit een artikel 
in Onderweg “De vlag hijsen”. Een korte 
samenvatting van het artikel welke in 
2016 door mij is geschreven:
De vlaggenstok wordt via een torenluik 
naar buiten gestoken, stevig verankerd 
en vervolgens wordt de vlag eraan 
bevestigd. Nu kan de vlag fier wapperen. 
En uiteraard wordt aan het eind van 
dag de vlag weer gestreken, de mast 
binnengehaald en het torenluik weer 
aangebracht. Maar helaas had ik 
ruim een jaar geleden contact met 
“onze” koster Bertus die toch al bijna 
op leeftijd van 80 jaar is dat hij en zijn 
“vlagmaatje” het niet meer zagen zitten 
om deze inspanning nog regelmatig te 
doen. Sindsdien is er niet meer gevlagd. 
Wel is nog een uitzondering gemaakt 
voor de troonswisseling op 30 april jl., 
toen mocht ik mee en heb het als een 
belevenis ervaren.

Eveneens herinner ik mij een situatie 
die mij gemeld werd. In de Mariakapel 
was een persoon gesignaleerd die 
probeerde het kaarsenkluisje open te 
schroeven. Navraag bij Bertus leerde mij 
dat het gezien de achterliggende solide 
kluisconstructie feitelijk onmogelijk is 
om het kaarsengeld te bereiken. Maar de 
afdekplaat heeft ook nog een bijzondere 

veiligheid. Voor het losschroeven heb je 
voor elk schroefje of boutje specifieke 
en verschillende gereedschappen nodig. 
Hierin is de gedachte en inventiviteit van 
Bertus uitstekend te herkennen.
Een gebruikelijke kosterstaak is ook de 
verwarming tijdig te activeren, zodat het 
bij kerkgebruik er behaaglijk is. Echter 
toen er zich een storing voordeed bij 
de bediening op afstand, oftewel vanaf 
Bertus zijn woning, was dit voor Bertus 
het sein om dit niet nogmaals te laten 
gebeuren. Oftewel voor de zekerheid 
stapte Bertus rond halfvijf op zijn fiets in 
de vroege ochtend om te controleren of de 
verwarming wel haar werk deed, zo niet 
dan kon hij hopelijk nog tijdig ingrijpen. 
Voor zijn zekerheid en dat van zijn 
medeparochianen heeft Bertus dit een 
hele tijd gedaan. Bescheiden zoals Bertus 
was, hoor je dit achteraf.

Naast zijn kosterstaken heeft Bertus voor 
de samenleving nog vele andere taken 
vervuld. Hierin is hij tijdens zijn leven 
geëerd met benoeming tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau en voor de kerkelijke 
activiteiten, op zijn 80ste verjaardag, met 
de Willibrordplaquette.
Bertus koster voor ruim een 
generatielang. Koster zijn was voor Bertus 
een eervolle taak. Bescheiden in zijn rol, 
maar nauwgezet en precies. Menig koster 
heeft hij de kneepjes van het vak geleerd. 
Niet zomaar was je geslaagd, taken 
moesten wel een beetje zijn ingesleten.
Een inspiratiebron voor velen, 
belangeloos zorg voor kerk en medemens.
In dankbare herinneringen aan Bertus 
Oosterhuis.
Herman Heuver

In memoriam
We ontvingen een tweede In memoriam 
van Bertus Oosterhuis van de heer Wim 
Laurensse met de titel ‘Dankbaar voor 
zijn dienstbaarheid’. U kunt dit lezen 
op de website www.12apostelen.nl/
blok geloofsgemeenschappen/Zutphen/
Nieuws.

Middagpauzediensten
Iedere donderdag van 12.15 tot 12.30 uur 
in de Luthersekerk, Beukerstraat 10 in 
Zutphen; vanaf 12.00 uur kunt u luisteren 
naar orgelspel.
7/3: ds. J. van Houwelingen; 14/3: ds. 
H.R. van de Kamp; 21/3: dhr. A. Verburg; 
28/3: ds. S.A. Meijer (Witte Donderdag); 
4/4: ds. mevr. D. van Alphen-Ubbens; 
11/4: ds. mevr. A. Meijer; 18/4: ds. J. 
Boer.

Kopij
Inleverdatum kopij volgende Onderweg: 
22 maart 2024.
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Onze religieuze  
gebruiksvoorwerpen 

De paaskaars

In de paasnacht wordt aan het begin van de paaswake 
achter in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen 
de paaskaars aangestoken aan het brandende vuur. 

Daarna wordt het Licht van Christus de kerk 
binnengedragen. Alle geloofs-

gemeenschappen van 
onze parochie zijn 
daar samengekomen 
om de paaswake te 
vieren. Het licht van 

Christus geven we 
met een warme 

glimlach door aan 
elkaar. 

   De paaskaars symboliseert het 
Licht van de verrezen Christus. Elk jaar 
opnieuw vieren wij dat Jezus verrezen is 
en met ons meetrekt op onze levensweg. 
De kaars is versierd met het kruis en de 

Griekse letters alfa en omega. Dit betekent 
dat God bij het begin en einde van ons leven 

betrokken is. In de paaskaars worden in de vorm van 

een kruis vijf wierooknagels gestoken. Zij verbeelden 
de vijf kruiswonden van Jezus.

Tijdens de paaswake wordt het water in de doopvont 
gezegend en laat de priester de paaskaars in het 
water zakken. Hij spreekt daarbij de volgende 
woorden uit. “Wij vragen U, laat door uw Zoon de 
levenskracht van de heilige Geest als een stroom 
over dit water gaan, zodat allen die door het doopsel 
samen met Christus zijn begraven ook met Hem 
uit het graf zullen opstaan en leven door Christus 
onze Heer.” Daarna hernieuwen alle aanwezigen 
samen de doopbelofte en worden de gelovigen 
besprenkeld met het gezegende water. We beseffen 
dat we allemaal kinderen van God zijn en door het 
doopsel in zijn Licht zijn opgenomen. Aan het einde 
van de viering komen van elke geloofsgemeenschap 
twee mensen naar voren om de paaskaars van de 
eigen geloofsgemeenschap te laten zegenen en het 
gezegende water naar hun locatie mee te nemen. 
Zo trekken vanuit het eucharistisch centrum de 
geloofsgemeenschappen de wereld in om het Licht 
van Christus uit te stralen. 


