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Voorwoord
Toen in november 2021 op een 
platformavond in Keijenborg bekend 
werd gemaakt dat er naast Brummen 
nog eens tien kerken binnen onze 
parochie aan de eredienst zouden 
worden onttrokken, viel dat velen koud 
op het dak. Geen wonder, want de vraag 
was: hoe nu verder? Nu we tweeënhalf 
jaar verder zijn, zien we dat er in 
verschillende locaties een mooie lokale 
doorstart wordt gemaakt, maar dat er 
ook naar meer gezamenlijkheid wordt 
gestreefd.

Een prachtig voorbeeld daarvan, dat 
door omstandigheden helaas niet in 
onze rubriek ‘Initiatieven in de Parochie’ 
terechtkwam, was de Pinksterviering 
in Keijenborg, waarin op initiatief van 
parochiemedewerker Gerry Spekkink 
mensen uit Baak, Hengelo, Olburgen en 
Keijenborg gezamenlijk voorgingen. De 
voorgangers trokken op hun beurt uit 
hun geloofsgemeenschappen ook weer 
gelovigen mee, en na afloop was er koffie 
voor alle bezoekers. Ik denk dat dit een 
zeer goed initiatief was, dat absoluut 
navolging verdient. Zo zien we dat er na 
de mokerslag van 2021 toch weer iets 
moois begint op te bloeien binnen onze 
parochie.

Nu de zomer voor de deur staat wens ik 
u alvast een fijne vakantie en bovendien 
veel leesplezier met dit nummer van 
Onderweg.
 
Hans Limbeek

PCI - Noodhulp
Heeft u om wat voor reden 
dan ook hulp nodig? Neem 
contact op met de (PCI) 
Parochiële Caritas Instelling, 
tel. 0575-711 310 of
aanvraag@caritas12apostelen.nl
www.caritas12apostelen.nl

 06 103 19 638
het telefoonnummer voor:
ziekenzalving,  
ziekenzegen en uitvaart      



 Onderweg    3Van de pastores

Krakende wagens onderweg?
Vandaag heb ik nog eens dat prachtige stuk van Ed Wassink gelezen in het vorige 
nummer van Onderweg: “Samen: dichter bij God”. Over die monnik Dorotheos van 
Gaza, die niet alleen de ziekenzorg op zich nam, maar ook de zorg voor jongeren 
die bedreigd worden door grensoverschrijdend gedrag. En over dat wiel van God, 
waarvan wij de spaken zijn. Een heel positief verhaal over de kracht van de liefde. 

Tegelijkertijd kun je onderweg pech 
krijgen. Waren al die spaken maar zo 
keurig netjes even lang als in het wiel 
van Dorotheos, die als ‘geschenk van 
God’ (want dat betekent zijn Griekse 
naam) blijkbaar een streepje voor heeft. 
Mijn eigen spaken zijn al niet gelijk, 
en elke veelfietser weet dat er nog wel 
eens een spaak kan breken en die steekt 
soms akelig door de andere heen, zodat 
niet alleen jouw fiets, maar ook een 
tegenligger gemakkelijk over de kop slaat. 
Om van hinderlijke wandelaars nog maar 
te zwijgen. En als je slecht ter been bent, 
zoals steeds meer parochianen, dan voel 
je je dikwijls een spaak in het wiel van 
anderen. Kunnen wij wel voldoende op 
eigen kracht verder komen, of hebben 
we toch een kopman of stuurman nodig 
die ons leidt? Nu ik dit schrijf na weer 
een week toneel van vier kopstukken uit 
de Haagse politiek, ben ik daar niet erg 

optimistisch over. Maar wie weet, als 
dit stukje uitkomt zit er misschien een 
prachtig kabinet. 

Toch is er iets wat ons als parochianen 
bindt: ons geloof. Soms zo klein als een 
mosterdzaadje, soms zo vluchtig als een 
veertje dat door de lucht zweeft. Dikwijls 
tegen de harde werkelijkheid in blijven we 
geloven in dat Lichaam van Christus. Kijk 
eens naar het centrum van dat wiel, dat 
kleine witte rondje waar alles om draait. 
Een leegte voor de cynicus, heilig brood 
voor de gelovige, zomaar geschonken 
door iemand die anderen voor de voeten 
liep en aan het kruis geslagen werd; uit 
liefde. En als ons geloof verzwakt is, 
komen we misschien toch samen met 
anderen omdat we het niet kunnen laten. 
Of zou het zijn omdat we de anderen 
nodig hebben? Anderen die naar Gods 
beeld en gelijkenis geschapen zijn?

Vandaag was ik 
bij twee families 
op huisbezoek in 
verband met een 
overlijden. Daar 
kom ik dan als 
priester, maar 
eigenlijk vertrek 
ik altijd als 
leerling. Omdat 
er telkens zoveel 
is wat je van 
anderen kunt 
leren, misschien 
nog wel het 
meest als ze 
zwijgen. De blik 
van iemand die 
verdriet heeft, 
of de ogen van 
iemand die blij 
is, daar leer 
je zoveel van. 
En nu moet ik 
denken aan een 
monnik die ik 
als kleine jongen 
van zes jaar 
ontmoette in de 
abdij Orval, een 
monnik met net 
zo’n lange baard 
als Dorotheus. 

Hij was trappist, en die mochten toen nog 
niet praten. Maar de vriendelijke blik van 
die monnik waarmee hij zonder iets te 
zeggen mijn zusje en mij wees naar een 
vogeltje op een tak, dat beeld is me altijd 
bijgebleven.

Is het niet opmerkelijk dat twee priesters 
die in hetzelfde jaar geboren zijn, maar 
qua persoonlijkheid verschillend zijn, 
en waarvan de eerste al twintig en de 
tweede pas tien jaar priester is, alletwee 
over monniken schrijven die hen de weg 
wijzen op dat pad naar de kern van het 
wiel? Onze spaken zijn verschillend, maar 
we zoeken allemaal naar dat wit in het 
midden van het wiel. Nu is dat misschien 
nog ‘niets’, maar we hopen, we geloven, 
we verlangen dat het …… En daarom 
bidden we, soms samen, vaker in de stilte 
van ons hart.

Daarom had ik het liefst geen stukje 
hoeven schrijven, maar u een mooie stilte 
meegegeven in Onderweg. Samen in 
stilte, in stilte samen zijn. In plaats van 
nog meer te schrijven, volgen hier een 
paar regels uit het Gebed tot de Goede 
Herder van de twaalfde eeuwse abt Aelred 
van Rievaulx. Een gebed dat staat op het 
bidprentje van mijn priesterwijding, 21 
juni 2014. Met op de achterzijde een engel 
die wijst. 

Leer mij door de lessen van uw 
Geest

wie triest zijn te troosten,
wie moedeloos zijn moed te 

geven,
wie gevallen zijn op te beuren,
met zwakken zwak te zijn,
schaamte te voelen
met wie beschaamd zijn,
en alles voor allen te zijn,
om allen te winnen.

Pastor Joost Baneke, 
vader, herder en zondaar



4	 Onderweg Uit de parochie

In memoriam 
pastoor 
C. van Zanten
Pastoor Van Zanten werd geboren 
te Kockengen op 24 mei 1928. Na 
zijn priesterwijding op 25 juli 1954 
was hij achtereenvolgens kapelaan 
te Blauwhuis, Zeddam, Vinkeveen, 
Apeldoorn (H. Victor) en Arnhem 
(O.L.V. Onbevlekt Ontvangen).

Met ingang van 19 augustus 1966 
werd hij benoemd als moderator 
en godsdienstleraar aan de rooms-
katholieke LTS te Arnhem en 
met ingang van1969 werd hij ook 
benoemd tot pastoor van de H. 
Willibrordparochie te Olburgen. Per 
1 augustus 1973 werd hij benoemd tot 
moderator en godsdienstleraar aan de 
Titus Brandsma Mavo te Arnhem-Zuid. 
Met ingang van 1 september 1977 werd 
hij benoemd tot pastor en deservitor 
van de parochie H. Johannes de Doper 
te Keijenborg. Van 15 februari 1987 tot 
1 maart 1990 was hij ook pastoor van 
de H. Willibrord parochie te Vierakker. 
Met ingang van 1 september 1990 werd 
hij ook benoemd tot waarnemend 

pastoor van de H. Willibrord parochie 
te Steenderen. Op 1 juni 1993 ging hij 
met emeritaat.
Op 2 april 2024 is pastoor C. van 
Zanten overleden in de leeftijd van 
95 jaar in het Fraterhuis St. Jozef in 
De Bilt.

De uitvaartviering heeft op 
woensdag 10 april plaatsgevonden 
in de H. Johannes de Doperkerk te 
Keijenborg. Aansluitend vond de 
begrafenis plaats op het katholieke 
kerkhof te Keijenborg.

Hengelo Motortoertocht Joure-Hengelo 
Bij een zomerse temperatuur reden de Hengeloërs en de 
Jousters elkaar op zaterdag 13 april voor de vijfde keer 
tegemoet. Na een hartelijke ontmoeting van vertrouwde en 
nieuwe gezichten op een zonnig en gezellig Hoogeveens terras 
werd gezamenlijk richting Dwingeloo gekoerst. In het centrum 
bij de muziektent was de lunch en gaf iedereen zonder vragen 
gehoor aan het verzoek om één laars uit te lenen voor een 
groepsfoto. Via een mooie route werd halverwege de middag 
de drukbezochte bazaar in en om De Oerdracht in Joure 
bereikt ten bate van zonnepanelen op het kerkgebouw. 

Na rust, thuis of hotel, troffen we elkaar 
opnieuw voor het avondeten in de 
buurthuiskamer van het Leger des Heils, 
het werkterrein van Elvera (een van de 
duopassagiers). Zij vertelde vol passie 
over het weekprogramma op deze plek, 
waar iedereen welkom is en zich gehoord, 
gezien en thuis mag voelen. Ook mocht 
er een kijkje genomen worden in het 
winkeltje met nieuwe en tweedehands 
kleding voor lage prijzen. Na een gezellige 
avond legden we ons moe, maar voldaan 
te ruste, terwijl elders in Joure duizenden 
muziekliefhebbers genoten van het 
Bregepopfestival. 

Op zondagmorgen om half tien vormde 
een indrukwekkende groep motoren een 
erehaag bij de ingang van de Hobbe van 
Baerdt in het monumentale hart van 
Joure. In een volle kerk stelde Christien 
de motorrijders voor en overige gasten als 
mede voorganger. Het thema was reizen 
en onderweg zijn bij de schriftlezing van 
Lucas 10, 1-12: ‘Hij stuurde hen twee 
aan twee op weg. Neem geen geld mee 
en ook geen tas of schoenen, alleen de 
vredesgroet.’ En dan gaan de leerlingen 
op blote voeten, zonder schoenen. 
Onvoorstelbaar voor ons, die zoveel 
soorten schoenen kennen. Ze kwamen 
in beeld, die schoenen…. Schoenen 
met een verhaal. En daar waren ze: ook 
onze motorlaarzen bij de muziektent in 
Dwingeloo! 

Na de kerkdienst en de koffie reden 
we naar Terkaple. In het kerkje aldaar 
stond een lunch voor ons klaar, waarbij 
de motorrijdende voorzitter Harm 
en zijn vrouw Jantje ons vertelden 
over geschiedenis, restauratie en 
tekeningen van middeleeuwse Bijbelse 
gewelfschilderingen. Langs het 
Tjeukemeer en een pont over het Zwarte 
Water richting Kampen verdween 
Friesland langzaam uit zicht. Op een 
terras in de eeuwenoude Hanzestad 
werd teruggeblikt op een zeer geslaagd 
weekend en klonken woorden van 
dank, ‘wel thuis’ en ‘tot volgend jaar 

in Hengelo’. Op 
de parkeerplaats 
zwaaiden we elkaar 
uit om huiswaarts te 
keren, waar we tegen 
18.00 uur arriveerden 
en afsloten bij Chris en 
Henny thuis. Wat was 
het een mooi weekend….. 
Een bijzondere manier van kerk-zijn. 
Grote dank en waardering gaat uit naar de 
mensen in Joure die kosten noch moeite 
hebben gespaard om er een onvergetelijk 
evenement van te maken. 

We kijken alweer vooruit naar de 
traditionele motortoer van de Raad 
van Kerken op Tweede Pinksterdag. De 
bestemming is nog niet vastgesteld. 
 
Gerry Spekkink
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Vrijdag 1 januari 2010 is de geboortedag 
van de parochie HH. Twaalf Apostelen. 
Twaalf toenmalige parochies gingen 
vanaf die datum als geloofsgemeenschap 
samenwerken in de parochie HH. 
Twaalf Apostelen. Zes jaar later 
voegden de geloofsgemeenschappen van 
Brummen en Drempt zich bij de nieuw 
gevormde parochie. Het samengaan 
bood voordelen op zowel pastoraal als 
bestuurlijk gebied. Zo kwam er één 
parochiesecretariaat, één financiële 
administratie en één parochiebestuur 
en ontstond gezamenlijke 
communicatie met één parochieblad 
“Onderweg” en een gezamenlijke 
website. Het zag er voor de veertien 

geloofsgemeenschappen nog rooskleurig 
uit. Elk weekend een viering met een 
voorganger en nog genoeg kerkgangers 
en vrijwilligers. Maar veertien jaar later 
is het beeld anders. Het pastoraal team 
is klein en er is een sterke achteruitgang 
van kerkgangers en vrijwilligers. 
Gebouwen worden te duur om open te 
houden.

Het voornemen van het parochiebestuur 
in 2010 om kerken open te houden 
als er genoeg kerkgangers en 
vrijwilligers zouden zijn en als de 
financiën op peil zouden blijven, 
komt steeds meer ter discussie te 
staan. Vergrijzing van parochianen, 
ouder wordende vrijwilligers en geen 
jonge aanwas dwingen het pastoraal 
team en het parochiebestuur om 
van de parochiekerken er slechts 
drie open te houden. Dat is een zeer 
emotioneel besluit voor het pastoraal 
team, het parochiebestuur en de 
geloofsgemeenschappen die hun kerk 
gaan verliezen. Op dit moment zijn al 

drie parochiekerken onttrokken aan de 
goddelijke eredienst. 

Platformbijeenkomsten en lokale 
gesprekken hebben plaatsgevonden 
met als thema’s “Samen Onderweg” 
en “Lokaal Geloven”. Wat kun je 
zonder een kerkgebouw nog doen? Het 
pastoraal team en het parochiebestuur 
voeren gesprekken met locatieraden 
en pastoraatgroepen over welke 
mogelijkheden er zijn voor eigen 
geloofsactiviteiten. Het thema van de 
parochiële startviering 2024 speelt 
daarop in: “Samen delen en vieren”. De 
parochie HH. Twaalf Apostelen heeft 
alleen bestaanszekerheid 
als we samen de schouders 
eronder zetten en met 
elkaar als katholieke 
geloofsgemeenschap het 
geloof blijven belijden en 
uitdragen. 

Ineke Peterse, 
secretaris parochiebestuur

Pastor Fons Zandbelt  
en de parochie HH. Twaalf Apostelen

Sinds eind juni was ik vanwege een 
onverwacht herseninfarct niet meer in 
de gelegenheid om met u zondags de 
eucharistie te vieren in een van de kerken 

van de parochie HH. Twaalf Apostelen. Ik 
heb dat altijd met veel genoegen gedaan, 
sinds september 2008, toen ik met 
emeritaat ging en in Schalkhaar was gaan 
wonen. Ik was zeer geroerd vanwege de 
vele tekenen van grote betrokkenheid, die 
ik vanaf begin juli mocht ontvangen. 

Gelukkig ben ik weer aardig opgeknapt. 
Op bescheiden wijze vier ik wekelijks 
weer een paar maal de eucharistie, in 
enkele verzorggingshuizen en kerken 
in de H. Lebuinus parochie (Deventer 
e.o.), en zondags assisteer ik ergens als 
priester of vier ik als hoofdcelebrant, 
terwijl een diaken of pastoraalwerker 
de preek verzorgt. Ik ben blij dat ik zo 
weer op bescheiden wijze als priester 
kan functioneren. Ik vind dat zo ook 
voldoende. Daarom heb ik besloten om 
niet meer op zondagen als vaste priester-
voorganger regelmatig in de kerken van 
de parochie HH. Twaalf Apostelen de 
eucharistie te komen vieren, ook al mag 
ik weer autorijden. Wel heb ik gevraagd 
om nog een keer de eucharistie te vieren 
in drie kerken, om elkaar zo nog eens 
te zien en te ontmoeten. In overleg met 

het pastoraal team zijn we gekomen tot 
de volgende data: zondag 7 juli in de 
H. Josephkerk in Lochem, zondag 18 
augustus in de H. Johannes de Doperkerk 
in Keijenborg en zondag 6 oktober in de 
H. Johannes de Doperkerk n Zutphen.

In juli is het ook 60 jaar geleden dat ik 
priester ben gewijd. Dat ga ik vieren 
op zondag 28 juli om 10.30 uur in de 
St. Nicolaaskerk te Schalkhaar. Als u 
in de gelegenheid bent om dat mee te 
vieren, dan bent u van harte welkom. 
Op het eind van de viering is er in die 
kerk ook gelegenheid tot gelukwensen. 
Het is niet mijn bedoeling op die drie 
bovengenoemde vieringen in de parochie 
HH. Twaalf Apostelen jubileumvieringen 
te laten zijn. Neen, dan gaat het om nog 
eens samen de eucharistie te vieren, 
elkaar te zien en te ontmoeten. Dank u 
wel voor de jaren dat ik de eucharistie bij 
u en samen met u heb mogen vieren.

Fons Zandbelt
De Lindenhof 39, 7433 BE Schalkhaar.
E-mail: ajpzandbelt@kpnmail.nl
Tel. 06 – 239 235 99
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Parochiële startviering
De parochiële startviering van 2024 vindt plaats op zondag 1 september 

in de H. Josephkerk in Lochem. Het thema van de viering is

Samen delen en vieren

We hopen u op 1 september te ontmoeten onder het motto ‘Neet langs komm’n,  
moar ankomm’n!’ U bent van harte welkom.

De voorbereidingscommissie: Ben Hemmer (parochiebestuur), pastoraal team,  
Joop van Goozen / Frank van der Velden (projectkoor), Johan Dijkman (orgel),  

Locatieraad en pastoraatgroep St. Josephkerk Lochem.

In het volgende nummer van Onderweg leest u meer over de praktische uitvoering van de startviering.

Nieuwe energie opdoen
Na een jaar met veel gebeurtenissen in kerk en wereld, 
ook in onze eigen geloofsgemeenschappen, staan de 
zomermaanden in het teken van licht en ruimte maken. We 
gaan wat vaker naar buiten om te genieten van de natuur en 
nemen de vrijheid om even uit de hectiek van de dagelijkse 
beslommeringen te komen. Het gaat om zaken die ons 
overkomen en waar we niet direct een antwoord op hebben. 
Dat belast ons en geeft spanningen. Daarom is de komende 
vakantieperiode voor veel mensen een tijd om te ontspannen 
en fysiek en mentaal bij te tanken voor een nieuwe periode - 
ieder op zijn of haar manier.

Een nieuwe start
Nieuwe energie die ons in staat stelt moeilijke zaken, ook 
in onze parochie, nuchter en op een andere manier te 
bekijken. Het geeft ons moed stappen te zetten om verder 
te komen in ons geloofsleven en samen kerk te zijn in de 
wereld van vandaag. Wat is er dan niet mooier om in een 
gezamenlijke viering onze zorgen neer te leggen en te vragen 
om Godssteun. Het is bovendien een mooie gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten. Bij een terugblik op het afgelopen 
jaar zullen ieders persoonlijke ervaringen, waarschijnlijk 
een mengeling van lief en leed, van voor- en tegenspoed, het 
belangrijkste wegen. Ook in onze geloofsgemeenschappen 
worden blijde gebeurtenissen afgewisseld met momenten van 
grote droefheid. Het is belangrijk elkaar deelgenoot te maken 
van eigen ervaringen en beweegredenen om van daaruit met 
nieuwe bezieling op pad te gaan, niet alleen in onze eigen 
geloofsgemeenschap, maar ook als parochie HH. Twaalf  
Apostelen.

Samen delen en vieren
We nodigen u uit deel te nemen aan de parochiële startviering 
op zondag 1 september in de H. Josephkerk te Lochem. In de 
eucharistieviering die om 10.00 uur begint zal pastoor Harry 
Scheve en de andere leden van het pastoraal team voorgaan. 
De viering zal opgeluisterd worden door een groot parochieel 
projectkoor o.l.v. Joop van Goozen/Frank van der Velden en 
Johan Dijkman, orgel. Na de viering is er gelegenheid elkaar 
te ontmoeten, uiteraard onder het genot van koffie of thee met 
iets lekkers erbij. Ook de bekende ijscokar zal niet ontbreken.  
We leven in een samenleving van ‘Verlichters’ en ‘Verkleiners’ 

zoals de bekende Amerikaanse schrijver en columnist David 
Brooks stelt. De ‘Verlichters’ (ca. 30%) stellen vragen en de 
‘Verkleiners’ (ca. 70%) houden de vragen voor zich. Dit aspect 
is belangrijk in onze ontmoeting als we meer ‘Verlichters’ 
willen zijn. Dit geeft ons de mogelijkheid om vragen over 
noden en zorgen in de parochie bespreekbaar te maken. 
Pas dan kan er sprake zijn van opbouwwerk (diaconie). Als 
we elkaar willen ontmoeten en bevragen, getuigt dat van 
wederzijds respect in groei van saamhorigheid die we zo graag 
willen en heel hard nodig hebben. 
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Initiatieven in de parochie

Andreasmarkt 
Brummen
 
Afgelopen zaterdag werd voor de 
dertigste keer de Andreasrommelmarkt 
in Brummen gehouden. Rond het 
Andreashuis aan de Tuinstraat in 
Brummen waren op vrijdag ruim 
50 kramen opgebouwd en ingericht. 
Op zaterdag was het dan ook weer een 
gezellige drukke markt. Ondanks de 
regenbuien die zo nu en dan vielen was 
de bruto-opbrengst bijna net zoveel als in 
2023: € 12.000. 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk werd de 
opbrengst gebruikt voor het steunen van 
goede doelen in de gemeente Brummen. 
Dit jaar waren Zorggroep Apeldoorn 
locatie Tolzicht, Dierenpark ’t Goor 
in Brummen, Kinder Vakantiespelen 
Brummen, Harmonieorkest Brummen 
en de Zonnebloem afdeling Brummen de 
gelukkigen. 
 

De vrijdag was een redelijke uitdaging 
voor de vrijwilligers die hielpen met de 
opbouw. Tussen de buien door hebben zij 
uitstekend werk verricht door de markt 
op te bouwen en in te richten. Menige 

rug is vrijdag natgeregend. Echter aan 
het einde van de dag kon de commissie 
met tevredenheid kijken naar een mooie 
markt met ruim voldoende aanbod van 
goederen. Hiervoor wil de commissie 
graag de vrijwilligers die op vrijdag 
hielpen hartelijk bedanken. 
De zaterdag begon met zonneschijn. Ruim 
voor de opening stonden er al kopers 
zich te verdringen voor de dranghekken. 
Toen om 9 uur het startsein werd gegeven 
was het dan ook al gelijk een drukke 
bedoening op de markt. De eerste parels 
werden door de gegadigden meteen uit 
het aanbod gevist en gekocht. Helaas 
vielen er op zaterdag wel zo nu en dan 
buien. Maar tussen de buien door was het 
gezellig druk. 

Doordat het weer qua temperatuur wat 
tegenviel waren de oliebollen en de 
snackhoek deze zaterdag de toppers. 
Daarnaast scoorden de meubels enorm 
goed en natuurlijk weer de plantjes 
van Annie Blom. Dat het vinyl weer in 
is, merkte Martien Wilbrink doordat 
de omzet van de platenkraam werd 
verviervoudigd. 
De commissie kijkt terug op een heel 
mooie en gezellige markt. Zij wil graag 
de ruim 100 vrijwilligers die geholpen 
hebben heel erg bedanken. De datum 
voor de markt in 2025 is nog niet bekend. 

Een drone in de kerk 
van Drempt? 
Jazeker, dat hebben we mogen meemaken 
tijdens de opnamen van Omroep 
Gelderland voor het nieuwe programma 
“Dwars door Gelderland”. We waren 
enorm vereerd met hun verzoek om in 
onze kerk te filmen. Half april kwam 
Omroep Gelderland voor proefopnamen 
en eind april voor de uiteindelijke 
opname. Wat een belevenis was het, en 
wat een fijne mensen om mee te werken! 
Wij waren locatie nummer vier die dag, 
maar van moeheid was niets te merken. 
We hadden om 16.00 uur afgesproken, 
maar toen ik om 15.15 uur aankwam, 
zag ik al een bekend gezicht: (Ridder) 
René. Ze waren wat eerder en de drone-

opnamen buiten waren al klaar, vertelde 
René enthousiast. 
Ine Buiting was bereid om voor de camera 
vragen te beantwoorden, terwijl ik op 
afstand foto’s maakte. Bij het eerste 
telefonische contact had ik verteld over 
ons mooie Gradussen-orgel. Ze vroegen of 
een jonge muzikant, Aquin, die nog niet 
veel ervaring had met een kerkorgel, erop 
mocht spelen. Wat een eer! Hij speelde 
een eigentijds muziekstuk dat vooral de 
jongeren bekend zal zijn voorgekomen. 

Het is afwachten wat en hoeveel er op 
tv komt, maar cameraman Alwin heeft 
hard gewerkt om er iets moois van te 
maken. De drone-opnamen, met hun 
gezoem en groene en rode lampjes, waren 
indrukwekkend. Ik ben benieuwd of je op 
tv ons drie-koppige publiek in de vroegere 
doopkapel kunt zien. Het was een 
geweldige belevenis en een grote eer om 
uitgekozen te zijn voor dit programma. 
De serie start in de week van 20 mei. 
Wij zijn waarschijnlijk te zien in de 
tweede of derde uitzending. Bij het 
uitkomen van dit nummer van Onderweg 
is het vanzelfsprekend terug te kijken 
op Uitzending Gemist van Omroep 
Gelderland. 

Ingrid Stortelder-Spigt 
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De parochiële bedevaart naar Kevelaer 
staat gepand voor 14 september 2024. 
Wij sluiten ons aan bij de Broederschap 
van Haaksbergen, Lichtenvoorde 
en Groenlo. Op de informatiedag op 
23 maart jl. werd duidelijk dat er alles aan 
gedaan wordt om dit bedevaartseizoen 
tot een prachtig en zegenrijk seizoen te 

maken en de bedevaartgangers met 
open armen te ontvangen. Wij zijn 
van harte welkom en Kevelaer ziet uit 
naar onze komst. Het thema voor het 
bedevaartseizoen is: “Ga met ons”.

De kosten voor deelname zijn € 45,00 
per persoon. De opstappunten voor 
de bus zijn de brandweerkazerne in 
Zutphen, Café Restaurant Den Bremer 
in Toldijk en de H. Willibrordkerk in 
Achter Drempt. De opstaptijden worden 
later bekend gemaakt.
Voor deelname kunt u zich aanmelden 
bij het parochiesecretariaat in Zutphen 
(e-mail: secretariaat@12apostelen.nl, 
telefoon 0575 – 711 310). 

U dient zich vóór 1 augustus aan te 
melden en bij aanmelding de kosten 
te voldoen op bankrekening NL04 
RABO 0322 3951 00 ten name van 
parochie HH. Twaalf Apostelen, onder 
vermelding van Kevelaer 2024.

Lintjesregen 2024
Het heeft zijne majesteit behaagd...
Bij de lintjesregen op 26 april 
2024 hebben twee actieve 
parochianen - mede naar aanleiding 
van de werkzaamheden voor 
hun geloofsgemeenschap - een 
koninklijke onderscheiding 
ontvangen.  

In de Remigiuskerk in Hengelo (Gld) 
werden Ria Tijsen-Taken en Henk 
Roes benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. Op onze website 
kunt u bij ‘Nieuws’ lezen wat de 
motivatie was voor de benoemingen. 
Wij feliciteren Ria en Henk van harte 
met deze mooie onderscheiding.

Sint-Anna
Op de cover van dit nummer staat een 
foto van het fraaie zeventiende-eeuwse 
‘Anna te Drieën’-beeld dat in de Lochemse 
H. Josephkerk staat. Sint-Anna’s naamdag 
valt op 26 juli. Zij was de moeder van 
Maria, dus de oma van Jezus. En als 
Maria ‘de Moeder Gods’ is, zou men dus 
ook kunnen zeggen dat Anna ‘de Oma 
Gods’ is. Wie was deze vrouw eigenlijk? Of 
liever: wat kunnen we over haar vertellen?
Sint-Anna komt in het Nieuwe Testament 
niet voor, alleen in het apocriefe evangelie 
van ene Jacobus, een christen die leefde 
in de tweede eeuw. Maar ook in de Koran 
wordt er over Anna geschreven. In de 
oosterse kerken wordt ze al sinds de zesde 
eeuw als heilige vereerd, in onze westerse 
kerk pas vanaf de twaalfde eeuw. 
In zijn evangelie, dat eigenlijk meer een 
verzameling legenden over het leven van 
Maria is, schrijft Jakobus over Anna dat 
zij getrouwd was met Joachim en dat het 
paar welgesteld maar kinderloos was. Ze 
leefden volgens de wet van Mozes, maar 
het offer van Joachim in de tempel werd 
geweigerd omdat hij geen kinderen had. 
Daarom vluchtte hij de woestijn in. 
Anna doet haar beklag bij God en vraagt 
om een kind. Haar gebed wordt verhoord. 
Een engel vertelt Joachim dat zijn vrouw 
in verwachting is en hij keert terug. 
Anna baart een meisje: Maria. Als Maria 
drie jaar oud is brengen haar ouders 
haar naar de tempel waar ze gevoed 
wordt door engelen. Op twaalfjarige (!) 

leeftijd wordt Maria uitgehuwelijkt aan 
Jozef van Nazareth, een weduwnaar op 
leeftijd. Maria raakt vervolgens zwanger 
van de Heilige Geest en negen maanden 
later wordt Jezus geboren in een stal te 
Bethlehem.     
Zoals gezegd begon de verering van 
Sint-Anna in het Midden-Oosten in 
de vijfde/zesde eeuw en kwam deze 
verering later naar het Westen. Nadat in 
de middeleeuwen de legende over haar 
werd uitgebreid met het verhaal dat ze 
driemaal getrouwd was geweest en net als 
Jozef een afstammeling was van koning 
David, beleefde de Sint-Anna-verering 
in de vijftiende en zestiende eeuw een 
hoogtepunt.
In de iconografie verschijnt het beeld van 
‘Anna te Drieën’: Anna als oudere vrouw 
die haar kind Maria op haar arm draagt 
terwijl Maria haar kind Jezus vasthoudt. 
Later wordt een staande Anna afgebeeld 
achter een zittende Maria met kind. Of 
een zittende Anna en Maria met Jezus die 
tussen hen in staat. Het Lochemse beeld 
is nog weer iets anders: Anna houdt zowel 
Maria als Jezus op haar schoot.
Net als Maria wordt Anna aangeroepen 
om een grote verscheidenheid van 
problemen op te lossen. Van bedplassen 
tot kinderloosheid. Voor een rijke oogst 
of tegen een oorlog. Ook lijkt ze over 
meteorologische gaven te beschikken. Of 
misschien is het meer de volkswijsheid 
over haar naamdag, 26 juli:

Werken met Sint-Anna de mieren,
dan zult ge een lange winter vieren.

Nesten mieren op Sint-Annadag,
haastige winter volgen mag.

Naar Sint-Anneken,
gaat men om een manneken.

Is Sint-Annadag voorbij,
dan komen de frisse ochtenden op een rij.

Hans Limbeek

Bedevaart Kevelaer
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Greetje Wübbels: ‘Ik vind het heerlijk 
om met die teksten bezig te zijn’
Greetje Wübbels-Grijze is al decennialang als vrijwilligster werkzaam in de 
Lochemse geloofsgemeenschap. Ze zat jarenlang bij de Raad van Kerken, 
begeleidde de misdienaars en de EHC-groepen, ze zit in de werkgroep liturgie, 
in de MOV-groep, in de parochiële roostercommissie en bovendien is ze koster. 
Alle reden dus voor een interview.

Als ik op de laatste maandag van april 
aanbel bij haar huis aan de Lochemse 
Stalkaars, doet ze de deur open en zegt: 
‘Als jij Hans Limbeek bent, dan ben je op 
het juiste adres, ik ben Greetje Wübbels!’ 
‘Ja, dat klopt!’ lach ik.
 
Als we hebben plaatsgenomen in de 
woonkamer vraag ik haar of op de u 
van Wübbels nou een umlaut moet of 
niet. ‘Ja, de ene helft van de familie zet 
er een umlaut op, de andere helft niet. 
Maar wij dus wel. Van oorsprong is het 
een Duitse naam. De ouders van mijn 
man Henny en mijn ouders kwamen 
uit Groningen, maar ik ben geboren in 
Drenthe, in Amsterdamscheveld, dat 
tegenwoordig Weiteveen heet. Mijn beide 
ouders hadden zowel een van oorsprong 
katholieke als hervormde ouder, maar 
de hervormden werden katholiek, dus 
kregen zij en wij ook een katholieke 
opvoeding. We hoorden bij de parochie 
van de St. Henricuskerk in Klazienaveen. 
Hoewel mijn vader daar kerkmeester 
was, kan ik niet zeggen dat mijn ouders 
fanatiek waren in hun geloofsbeleving. 
In de straat waar wij woonden stond aan 
de ene kant de katholieke kerk en aan de 
andere kant de hervormde kerk. Toen we 
op een zondag met onze ouders de deur 
uitstapten om naar de kerk te gaan stelden 
mijn zus en ik voor om naar de hervormde 
kerk te gaan. Mijn moeder vond dat geen 
probleem. Misschien was dat mijn eerste 
oecumenische stap wel. Jaren later zou 
ik immers lid worden van de werkgroep 
vieringen van de Raad van Kerken. 
Tientallen jaren heb ik daar ingezeten.’ 
‘Hoe ben je eigenlijk zo betrokken geraakt 
bij dat kerkelijk vrijwilligerswerk?’ vraag 
ik. ‘Aanvankelijk was ik ook helemaal niet 
zo’n kerkganger. Mijn man Henny en ik 
gingen alleen met Kerstmis en Pasen naar 
de kerk. Maar toen onze zoon en later 
onze dochter de Eerste Heilige Communie 
deden, vroegen ze me of ik ook bij de 
voorbereidingsgroep voor de EHC wilde 
komen. Dat was in 1986. Later, in de jaren 
negentig, heb ik ook de lekenopleiding 
voor woord- en communievieringen 
aan de pastorale school gevolgd. Ik ben 
toen ook bij de familievieringgroep 

gegaan en hielp bij het samenstellen van 
de woord- en communievieringen. Nu 
doe ik dat vanuit de werkgroep liturgie. 
Ik stel de vieringen niet alleen samen 
maar ga ook voor. Ik gebruik daarbij 
teksten van anderen, maar zorg er 
altijd wel voor dat ik het in mijn eigen 
woorden vertel. Daarnaast doe ik ook nog 
kosterwerk en ben ik bij de halfjaarlijkse 
roosterplanning in Zutphen, waarna ik 
met de koren overleg over de invulling 
van de begeleiding bij de vieringen. De 
familievieringgroep en de werkgroep voor 
liturgie verdelen de zondagen waarop 
niemand vanuit Zutphen is ingeroosterd. 
In 2017 heb ik de Willibrordplaquette 
ontvangen voor mijn kerkelijk werk, ik 
voelde me daardoor zeer gewaardeerd en 
vereerd.’

‘Wat betekenen kerk en geloof voor 
je?’ Greetje: ‘Kerkelijk werk hoort bij 
mijn leven. Ik vind het actief bezig 
zijn interessanter dan alleen maar een 
bezoeker van een viering te zijn. Ik vind 
het gewoon heerlijk om die vieringen te 
maken. Die teksten uitzoeken, het is zo 
inspirerend voor me! Doordat ik veel 
ervaring heb opgedaan in dit werk gaat 
het me ook goed af. Het geloof geeft me 
houvast. Maar de traditie en de rituelen 
vind ik ook mooi. Ze doen me goed. Wat 
ik ook belangrijk vind is de sociale functie 
van de kerk. Het koffiedrinken na afloop 
van de viering is belangrijk omdat je dan 
mensen ontmoet. Mijn man Henny is in 
2021 overleden, dus je kunt je voorstellen 
dat dat sociale aspect van de kerk voor mij 
belangrijk is geworden.’
Dan duikt Greetje weer in haar jeugd. Ze 
vertelt dat ze uit een onderwijzersgezin 

komt. Haar vader en moeder waren 
beiden onderwijzer. Ook twee zussen 
en een broer gingen het onderwijs in. 
‘Eigenlijk wilde ik dat ook, maar omdat 
ik de ulo had gedaan, zonder wiskunde, 
kon ik niet naar de pedagogische 
academie. Maar ik wilde net als mijn 
ouders wel graag zes weken vakantie 
in de zomer! Toen ben ik gaan kijken 
in een beroepengids, en daarin zag ik 
dat een kleuterleidster ook zes weken 
vakantie heeft! Haha! Dus toen ben ik 
naar de opleiding voor kleuterleidsters in 
Emmen gegaan. Ik ben hier in Lochem 
ook jarenlang kleuterjuf geweest aan de 
St. Josephschool. Maar afgezien van die 
zes weken vakantie vond ik het ook erg 
leuk werk om te doen, hoor. Voorlezen 
vond ik ook altijd erg leuk. Wat daarbij 
belangrijk is, is dat je rustmoment 
inbouwt, zodat de tekst beter doordringt 
tot de luisteraar. En dat voorlezen aan 
kleuters is natuurlijk ook een goede 
oefening voor me geweest voor mijn 
kerkelijk werk. Ook als je voorgaat moet je 
rustmomenten inbouwen.’

Greetje staat op, pakt een vel met een 
liturgische tekst en laat me zien dat ze met 
een pen overal duidelijke punten heeft 
neergezet in de gedrukte tekst. 
Dan laat ze me de familiefoto’s zien die 
op de kast staan en aan de muur hangen. 
Van haar man Henny, haar zoon Jos, 
haar dochter Marloes en haar twee 
kleinkinderen. ‘Henny was internationaal 
vrachtwagenchauffeur. Begin jaren 
zeventig kwam hij in dienst bij Polsvoort 
hier in Lochem. Dat is ook de reden 
waarom we in Lochem zijn komen te 
wonen. Hij reed door heel Europa. Vaak 
naar Italië, maar ook naar Engeland, 
Polen en Rusland. Als hij naar Italië reed 
dan ging ik als het even kon vaak mee. Jos 
woont in Zevenaar en Marloes in Groet, 
Noord-Holland. Wij pasten regelmatig 
op Zoë, de zoon van Marloes. Hij kwam 
hier als Marloes moest werken. Tot zijn 
zestiende kwam hij ook in de vakanties 
graag hier. Henny en ik hebben daar altijd 
van genoten. Ook heb ik een tijdje op de 
woensdagen op Lennard, de zoon van Jos, 
gepast.’
We nemen afscheid. Het was weer een 
aangenaam gesprek met een bevlogen 
vrijwilliger. Mensen als Greetje zijn 
onmisbaar voor onze kerk! 
 
Hans Limbeek 
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Heb je altijd al willen zingen? Heb je in het verleden gezongen en wil je het 
zingen weer oppakken? Kijk, luister en zing eens vrijblijvend met ons mee. 

We zijn te vinden op www.koor2gether.com en te bereiken via 
nieuweleden@koor2gether.com 

Algemeen

2gether huldigt drie jubilarissen
Het koor 2gether heeft in april drie leden gehuldigd. Ans Mentink en 
Ingrid Teunissen zijn 25 jaar lid van het koor, Wilma Giesen zelfs 40 jaar. 
Diaken Anton Bos spelde tijdens de viering van 7 april in Steenderen  
Ans en Ingrid de eremedaille in zilver op en diaken Theo Ten Bruin 
speldde op 21 april tijdens de viering in Keijenborg Wilma de eremedaille 
in goud op. 

Twee keer huldigen
Aan het eind van de viering vertelde Inge 
van Erp namens het bestuur van 2gether 
dat als iemand 25 of 40 jaar lid is van een 
katholiek kerkkoor een Gregoriusspeld 
kan worden aangevraagd bij de 
Kerkelijke Instelling Sint Caecilia van het 
Aartsbisdom. Dit jaar heeft 2gether zelfs 
drie jubilarissen. Op 7 april nodigde Inge 
van Erp Ans Mentink en Ingrid Teunissen 
uit om naar voren te komen. Beiden zijn 
25 jaar lid van het koor. Op 21 april werd 
Wilma Giesen in het zonnetje gezet. 
Wilma is 40 jaar lid van het koor.
Inge sprak de drie jubilarissen toe. 
“Deze fantastische dames zijn niet alleen 
zingend lid van ons koor, maar verrichten 
daarnaast belangrijke neventaken in 
de liedjescommissie en de commissie 
anders.” De liedjescommissie zoekt de 
liederen uit die passen bij een viering 
en stelt nieuwe liederen voor om toe te 
voegen aan ons repertoire. De commissie 
anders zorgt ervoor dat het koor af en toe 
een optreden buiten de kerk heeft. Wilma 

is ook lid van het bestuur geweest. 
“Het zijn actieve dames binnen het 
koor.” Daarna gaf zij het woord 
aan diaken Anton Bos en diaken 
Theo ten Bruin die de officiële 
overhandiging deden. 

Opspelden eretekenen
Op 7 april had Anton Bos en op 21 
april had Theo Ten Bruin de eer 
om de jubilarissen te huldigen. 
Beide deden dit met zichtbaar 
plezier. De oorkonde werd 
uitgereikt, de onderscheidingsbrief 
voorgelezen en de eremedaille 
opgespeld. Natuurlijk werden er 
felicitaties uitgesproken. Inge van Erp 
sloot zich daarbij aan en overhandigde 
de jubilarissen een mooi boeket bloemen. 
Zij sprak de wens uit dat de jubilarissen 
nog vele jaren lid mogen zijn van 2gether 
en met veel plezier hun stem zullen laten 
horen bij het koor. 

Compliment
Theo ten Bruin bedankte het gehele koor 
voor de zang en liet zich ontvallen “Een 
40-jarig koorjubileum, ik dacht, dat 
jullie een jongerenkoor zijn, jullie zien 
er allemaal nog zo jong uit.” Ontstaan 

uit de jongerenkoren in Steenderen en 
Keijenborg blijft “jongerenkoor” nog 
altijd kleven aan 2gether. In 2023 vierde 
2gether haar 10-jarig jubileum. Als het 
aan de leden ligt, knopen ze daar nog vele 
jaren aan vast samen met dirigent Marcus 
Janssen en drummer Joop Menting. 
Het plezier van zingen, het samenzijn en 
de vriendschap die de leden vinden en 
delen, hopen ze nog lang uit te dragen. 
Dus jongerenkoor? De leden zien het als 
compliment: jong van geest, jong van 
hart!
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Aandacht voor

Ariëns Lezing 2024
Op 16 juni 1934 heeft jhr. mr. Charles 
Ruys de Beerenbrouck als voorzitter 
van het Ariëns-Comité in Enschede het 
grote standbeeld van Alphons Ariëns 
onthuld. De bronzen Ariëns is gemaakt 
door beeldhouwer Hein Maessen. Heel 
katholiek Nederland was aanwezig. 

Op zondag 16 juni 2024 zal het Ariëns-
Comité opnieuw het Alphons Ariëns 
monument onder de aandacht brengen. 
Samen met De Museumfabriek, 
Rijksmuseum Enschede, en de 
Historische Kring Haaksbergen wordt er 
een Ariëns Symposium georganiseerd. 
Hub Crijns van het Ariëns-Comité 
verzorgt een lezing met lichtbeelden 
over Ariëns verbeeld in de kunst. 
Peter Eijkholt van de Historische 
Kring Haaksbergen houdt een verhaal 
over Alphons Ariëns in Haaksbergen 
en de coöperatieve textielfabriek De 
Eendracht. Na de lezingen kunt u een 
kleine tentoonstelling bezichtigen in 
het Bleek Atelier met kunstvoorwerpen 
rond Ariëns, zoals aanwezig in De 
Museumfabriek en in Haaksbergen. 
De Koninklijke Stadsharmonie Enschede, 
met daarin de door Ariëns opgerichte 
Leo Harmonie, zorgt voor muziek: 
om 11.30 uur met een aubade bij het 
Ariëns standbeeld op het Ariënsplein 
en om 12.45 uur met een concert in De 
Museumfabriek. De Museumfabriek 
(Het Rozendaal 11, 7523XG Enschede) 
is vanaf 11.00 uur open. De toegang is 
gratis. U kunt uw lunch meenemen. De 
Auditoriumzaal is gelegen achter de 
entreehal. 
Gelieve zich vóór 12 juni aan te melden 
via secretaris@arienscomite.nl. 
Bezoek voor meer informatie de website: 
www.arienscomite.nl.

Colofon

Redactie

Joost van Duin	 Hans Limbeek
Magda van Ommen	 Gerrit te Vaarwerk

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

De parochie heeft een ANBI-status.
Bankrek.nr.:	 NL97RABO0155113046
	 Ook voor uw bijdrage aan
	 Onderweg.
Internet:	 www.12apostelen.nl
E-mail:	 redactie@12apostelen.nl
Vormgeving:	Repro Design, Deventer
Druk:	 HelloPrint Connect

Bestuur parochie
HH. Twaalf Apostelen
J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor,
voorzitter

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-
Giesen, secretaris

H.G.J. (Herman) Heuver,
portefeuille gebouwen en
begraafplaatsen

B.G.A. (Ben) Hemmer,
lid

Contactgegevens
parochie HH. Twaalf
Apostelen
Pastoraal team

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor,

Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg

e-mail: h.scheve@12apostelen.nl

tel.: 06 53214017

C.E.J.M. (Carin) Timmerman,
pastoraal werker

p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen

e-mail: c.timmerman@12apostelen.nl

tel.: 06 25091377

Diaken A.J.M. (Anton) Bos
tel.: 06 44902208

e-mail: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:

dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320

e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl
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De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen

kunt u vinden op de betreff ende locatiepagina’s

vanaf pagina 16.

Vertrouwenspersoon

Gerry Spekkink kan door
medewerkers en vrijwilligers
vertrouwelijk worden geraadpleegd
bij ongewenste omgangsvormen
binnen de parochie.

tel.: 06 47153610

e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Colofon
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
zaterdag 15 juni 2024 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV T. ten Bruin
19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen Eucharistie H. Scheve

zondag 16 juni 2024 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV T. ten Bruin
11e zondag door het jaar 10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep
Vaderdag 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zaterdag 22 juni 2024 17.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Scheve
zondag 23 juni 2024 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV werkgroep
12e zondag door het jaar 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV A. Bos

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie met  
iconenwijding

H. Scheve

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie b.g.v. 10-jarig 

priesterjubileum pastor 
Baneke

J. Baneke

maandag 24 juni 2024 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve
Geb. H. Johannes de Doper

zaterdag 29 juni 2024 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo WCV werkgroep
HH. Petrus en Paulus 19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV G. Oude Groen

19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke
zondag 30 juni 2024 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV G. Oude Groen
13e zondag door het jaar 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Familieviering werkgroep
10.00 uur parochiezaal Vorden Samenkomst werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zaterdag 6 juli 2024 19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Eucharistie H. Scheve
zondag 7 juli 2024 9.30 uur Kerkje Banninksweg Hengelo gebedsviering werkgroep
14e zondag door het jaar 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV werkgroep

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Woord & gebed werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV A. Bos
10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie F. Zandbelt
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zondag 14 juli 2024 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV T. ten Bruin
15e zondag door het jaar 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Oec. Viering werkgroep
10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

zaterdag 20 juli 2024 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV G. Spekkink

zondag 21 juli 2024 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV werkgroep
16e zondag door het jaar 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen WCV G. Spekkink

zaterdag 27 juli 2024 19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen Eucharistie J. Baneke
zondag 28 juli 2024 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep
17e zondag door het jaar 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV G. Spekkink

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV T. ten Bruin
10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

WEEKENDVIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA: 	 WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: 	 Oecumenische viering
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Vieren 
via
internet
U kunt de vieringen beluisteren via
het internet: www.12apostelen.nl.
Klikken op het groene blok ‘Vieringen’.
Vervolgens klikken op het icoontje
‘wereldbol met koptelefoon’.

Beeldopname in Zutphen
Voor een viering met beeld en geluid,
kiest u voor ‘kerkdienstgemist
Zutphen’. Op zondagmorgen kunt u
om 10.00 uur direct meekijken door
op de >-toets in het midden van de
cirkel in de afbeelding te drukken.

Vieringenschema

DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
zaterdag 3 augustus 2024 19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV G. Oude Groen
zondag 4 augustus 2024 9.30 uur Kerkje Banninksweg Hengelo gebedsviering werkgroep
18e zondag door het jaar 10.00 uur Oude Kerk Brummen Opendeurdienst A. Bos

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Woord & gebed werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep
10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen WCV G. Oude Groen

zaterdag 10 augustus 2024 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
zondag 11 augustus 2024 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV werkgroep
19e zondag door het jaar 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV T. ten Bruin
10.00 uur H. Josephkerk Lochem Oec. Viering werkgroep
10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

donderdag 15 augustus 2024 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke
Maria Tenhemelopneming

zaterdag 17 augustus 2024 19.30 uur Veldkapel Vordenseweg Baak Oogstdankviering H. Scheve
zondag 18 augustus 2024 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV werkgroep
20e zondag door het jaar 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie F. Zandbelt
10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV A. Bos
10.00 uur PKN kerk Wichmond Oec. Viering werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA: 	 WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: 	 Oecumenische viering

Lezingen in de weekendvieringen
Datum 	 Eerste Lezing 	 Tweede Lezing 	 Evangelie
16 juni	 Ex 17,22-24	 2 Kor. 5,6-10	 Mc. 4,26-34
23 juni	 Job, 38,1.8-11	 2 Kor. 5,14-17	 Mc. 4,35-41
30 juni	 Wijsh. 1,13-15;2,23-24	 2 Kor. 8,7.9.13.15	 Mc. 5,21-43
07 juli	 Ex. 2,2-5	 2 Kor. 12,7-10	 Mc. 6,1-6
14 juli	 Amos 7,12-15	 Ef. 1,3-14	 Mc. 6,7-13
21 juli	 Jer. 23,1-6	 Ef. 2,13-18	 Mc. 6,30-34
28 juli	 2 Kon. 4,42-44	 Ef. 4,1-6	 Joh. 6,1-15
04 aug.	 Ex. 16,2-4.12-15	 Ef. 4,17.20-24	 Joh. 6,24-35
11 aug.	 1 Kon. 19,4-8	 Ef. 4,30-5,2	 Joh. 6,41-51
18 aug.	 Spr. 9,1-6	 Ef. 5,15-20	 Joh. 6,51-58

Aanbidding H. Sacrament 
en biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de Doper- 
Kerk, iedere vrijdag 15.00-15.45 uur. 
En Jezus zei: “Kunt ge dan niet één 
uur met mij waken?” Zo is het eigen-
lijk ook op de vrijdag-middag: een 
uurtje Aanbidding. Biechtgelegenheid 
op eerste vrijdag van de maand.

ParochiePost is de digitale nieuwsbrief van de parochie HH. Twaalf Apostelen.
In deze nieuwsbrief vindt u korte berichten die via een link op de website verder 
gelezen kunnen worden. ParochiePost verschijnt minimaal eens per twee weken of 
zoveel vaker als nodig is.
Wilt u ook ParochiePost ontvangen?
Stuur dan een mailbericht naar communicatie@12apostelen.nl
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER

dinsdag 18 juni 2024 19.00 uur sacristie Baak Eucharistie H. Scheve

woensdag 19 juni 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Eucharistie H. Scheve

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 20 juni 2024 10.00 uur Christus Koningkerk Vorden Eucharistie H. Scheve

19.00 uur De Bleijke Hengelo Eucharistie H. Scheve

maandag 24 juni 2024 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

Geb. H. Johannes de Doper

woensdag 26 juni 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 27 juni 2024 10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Eucharistie J. Baneke

woensdag 3 juli 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 4 juli 2024 10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve

woensdag 10 juli 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 11 juli 2024 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Eucharistie J. Baneke

dinsdag 16 juli 2024 19.00 uur sacristie Baak WCV T. ten Bruin

woensdag 17 juli 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord & Gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 18 juli 2024 19.00 uur De Bleijke Hengelo WCV G. Spekkink

woensdag 24 juli 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 25 juli 2024 10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV T. ten Bruin

woensdag 31 juli 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

woensdag 7 augustus 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 8 augustus 2024 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo WCV T. ten Bruin

woensdag 14 augustus 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 15 augusutus 2024 19.00 uur De Bleijke Hengelo Eucharistie H. Scheve

Maria Tenhemelopneming 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

LEGENDA: 	 WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: 	 Oecumenische viering

DOORDEWEEKSE VIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen
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Eerste Heilige 
Communie
Op zondag 21 april jl. hebben 25 kinde-
ren uit onze parochie de Eerste Heilige 
Communie ontvangen. Het was een 
prachtige viering met een mooi kinder-
koor in de mooi versierde H. Johannes 
de Doper in Zutphen. Aan de viering 
waren enkele weken van voorbereiding 
voorafgegaan. 
Alle kinderen hadden een taak in de 
viering en die hebben ze allemaal goed 
ingevuld en uitgevoerd. Het verhaal 
van de vijf broden en twee vissen werd 
prachtig uitgebeeld. We hopen dat alle 
communicanten in hun verdere leven 
nog vaak mogen delen van alles wat we 
elkaar te bieden hebben. Wij wensen 
hen allen een goede toekomst, een 
toekomst waarin Jezus een plek in hun 
hart inneemt.

Gerry te Walvaart

Scholieren op zoek naar 
verborgen schat
Bij de restauratie van de toren van de 
H. Johannes de Doper (St. Jan) in Zutp-
hen in de wintermaanden van 2017-2018 
was er een onderwijsproject waarbij kin-
deren kennis konden maken met restau-
ratietechnieken en de toren van de kerk 
mochten beklimmen. Ruim 1500 leerlingen 
hebben aan het project deelgenomen. De 
toenmalige locatieraad nam het initiatief 
om na afloop van de restauratie een nieuw 
onderwijsproject te ontwerpen en daar-
mee de kerk en de toren blijvend onder 
de aandacht te brengen. 
In samenwerking met Lyenne Ouw, 
studente media- en communicatie aan 
de Hogeschool Arnhem Nijmegen is het 
nieuwe onderwijsproject “De Verborgen 
Schat” ontworpen. Het project is be-
stemd voor de hoogste groepen van het 
basisonderwijs en voor de onderbouw van 
het voortgezet onderwijs. 

“De Verborgen Schat “ is onderdeel van 
het landelijke aanbod van “Reizen in de 
Tijd” (een verzameling van geschiedenis-
projecten voor het basisonderwijs) en 
wordt aangeboden aan scholen in samen-
werking met De Muzehof. 

Zoals u wellicht weet, is de St. Jan op 
de zaterdagmiddag van april tot eind 
december geopend voor bezoekers 
en kan men dan de toren beklimmen. 
Vrijwilligers van Het Gilde verzorgen 
deze openstelling. Enkele ‘Gildegidsen’ 
verzorgen ook dit onderwijsproject.
De St. Jan heeft in de afgelopen 
weken veel schoolklassen ontvangen. De 
leerlingen zijn ruim twee uur actief in 
de kerk. De helft van de groep start 
met het beklimmen van de toren en het 
bekijken van de klokken en gewelven 
boven het middenschip. De andere helft 
gaat in kleine groepjes aan de slag met 
opdrachten in de kerk. Halverwege 
het programma wisselen de groepen. 
De leerlingen leren zo veel over de 
geschiedenis, voorwerpen en inrichting 
van de kerk. Voor elke goed uitgevoerde 
opdracht ontvangen ze een puzzelstukje 
waarmee een mooie afbeelding van een 
glas-in-loodraam moet worden gelegd. 
Aan het eind volgt de ontknoping: de 
lotgevallen van de kerk in de 80-jarige 
oorlog en het verhaal van de verborgen 
schat. Wat dat is verklap ik hier niet, 
maar het heeft met glas-in-loodramen te 
maken. Voor de leerlingen is het ook een 
gelegenheid eens een (katholieke) kerk 
van binnen te zien en kennis te maken 
met symbolen en voorwerpen die met het 
geloof te maken hebben. Het blijkt dat 
er nogal wat kinderen zijn die nog nooit 
in een kerk zijn geweest. In elk geval 
hebben ze bij thuiskomst heel wat te 
vertellen over wat ze in de kerk en toren 
hebben meegemaakt.

Bouke van Dijk

Zomerkampen  
2024
Na de succesvolle editie van 2023 
organiseert het Aartsbisdom 
Utrecht ook in 2024 weer een 
kinder- en tienerkamp. Beide 
zomerkampen vinden van 3 t/m 
8 augustus plaats op Kampeer- 
boerderij De Heidebloem in Haarle. 

Meld je snel aan!
Aanmelden kan nog tot eind juni.

Voor meer informatie en aanmelding: 
www.jongaartsbisdom.nl 
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H. Martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak;
pastoriebaak@outlook.com
Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com
of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;
mail bennie.stapelbroek@gmail.com. 
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep 
Berna Lamers, 441244; berna.lamers@gmail.com; Arnold 
Wolbrink, 441206; Petra Weel, 06 12536049

Vieringen in Baak
De vieringen in Baak worden gehouden 
in de sacristie van de kerk. De 
nieuwe eigenaar heeft daar heel wat 
verbeteringen aangebracht, zo is er een 
nieuwe vloer ingelegd, de schilder is er 
doorheen geweest en de verwarming 
is aangepast. Nu hebben we een mooie 
verwarmde ruimte waar we goed kunnen 
zitten en waar we ook na afloop kunnen 
napraten met koffie en thee met iets 
lekkers zoals u gewend bent. U bent 
van harte welkom! Op 18 juni om 19.00 
uur zal er een eucharistieviering zijn 
waarin pastoor Scheve voorgaat. Op 
16 juli om 19.00 uur zal er een woord- 
en communieviering gehouden worden 
waarin diaken Theo ten Bruin voorgaat. 
Op zaterdag 17 augustus is er om 19.30 
uur een oecumenische oogstdankviering 
bij de Veldkapel. Zie elders op deze 
pagina. Op dinsdag 20 augustus om 19.00 
uur is er een eucharistieviering waarin 
pastor Joost Baneke voorgaat.

Oogstdankviering
Op zaterdag 17 augustus is er om 19.30 
uur een oecumenische oogstdankviering 
bij de Veldkapel. Deze bijeenkomst 
wordt georganiseerd door LTO West 
Achterhoek. Daar zullen dominee 
Hubertien Oostdijk en pastoor Scheve 
gezamenlijk voorgaan. Het thema is 
op het moment dat ik dit schrijf nog 
niet bekend. Het is elk jaar weer een 

actueel thema waarin aandacht is 
voor de problematiek in de landbouw. 
Deze bijeenkomst is voor iedereen 
vrij toegankelijk. Hopelijk kunnen we 
buiten vieren. Mocht dit door slechte 
weersomstandigheden niet mogelijk zijn 
dan zal de viering in de protestantse kerk 
in Steenderen zijn.

Begraafplaats
In de vorige Onderweg heeft u kunnen 
lezen dat we werken aan een gedeelte 
van de begraafplaats waar begraven 
kan worden zonder grafbedekking. Dit 
zal gerealiseerd worden op het “nieuwe 
gedeelte” van de begraafplaats. We zullen 
na half augustus de kleine kant inzaaien 
met een speciaal veldbloemen mengsel. 

Familieberichten
Op 29 maart is Annie Hendriks-
Hermsen overleden op de leeftijd van  
95 jaar. 
Op 4 mei is Marietje ter Horst-Jansen 
overleden op de leeftijd van 82 jaar. 

Gebedsintenties
18/6: Ouders van Leussen-Wolbrink, 
Annie van Dulmen-van Leussen, Everdien 
Schut, Jos en Bets Hermsen-Goris. 16/7: 
Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, 
Annie Hendriks-Hermsen, Annie van 
Dulmen-van Leussen, Everdien Schut, 
Jos en Bets Hermsen-Goris. 20/8: Annie 
Hendriks-Hermsen, Annie van Dulmen-
van Leussen, Everdien Schut, Jos en Bets 
Hermsen-Goris.

Terugblik Pinksterviering 
in Keijenborg
Op zondag 19 mei, eerste pinksterdag, 
werd in Keijenborg een hele mooie 
viering gehouden. Gerry Spekkink ging 
voor, samen met lectrices van de vier 

geloofsgemeenschappen in Keijenborg, 
Hengelo, Olburgen en Baak. Dames 
van de bloemversiering van deze 
vier geloofsgemeenschappen hadden 
schitterende bloemstukken gemaakt. 
Daarnaast hadden ze heel symbolisch 
een hart gemaakt met daarin een vlam. 
Tijdens de voorbeden werd het hart 
versierd met bloemen. Na afloop was er 
koffie en thee met iets lekkers dat door de 
kinderen was versierd. Kortom een mooie 
viering voor jong en oud. Dit is voor 
herhaling vatbaar, gezamenlijk vieren 
tijdens een hoogfeest.

Save the date 
zondag 1 september 2024

om 10.00 uur 

parochiële startviering

in Lochem.

  



Onderweg     17Uit de geloofsgemeenschappen

Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnummers:
NL35RABO0309119510 (algemeen);
NL03RABO0309105439 (kerkbijdragen);

Contactpersoon 
Annette Franck, 0545-473360.

Algemene informatie
•	 Het secretariaat in het KJ-gebouw is 

om de week (in de even weken) op de 
woensdagochtend geopend van 10.00 
uur tot 11.00 uur. U kunt altijd even 
binnenlopen voor een kop koffie, vragen, 
een praatje of om een gebedsintentie 
aan te vragen.    

•	 De kerk en het KJ gebouw zijn op de 
woensdagochtend van 10.00 uur tot 
11.00 uur geopend voor het opsteken 

van een kaarsje of voor een moment van 
stilte.    

•	 Elke tweede donderdagavond in de 
maand is er om 19.00 uur een viering 
met een voorganger vanuit het pastoraal 
team.    

•	 Voor overige vieringen kunt u het 
vieringenrooster in Onderweg 
raadplegen of kijken op het 
informatiebord aan de weg.

•	 Uitvaarten kunnen op elke gewenste dag 

plaats vinden (m.u.v. zondag). 
•	 Bij het aanvragen van de ziekenzegen, 

ziekenzalving of melding van overlijden 
kunt u bellen met 06-10319638.

•	 Voor vragen m.b.t. bezorging 
‘Onderweg’ kunt u contact opnemen 
met het parochiesecretariaat in Zutphen.

Vieringen
Op zaterdag 29 juni is er om 19.00 
uur een viering met de Poolse kinderen, 
m.m.v. koor Stemmig. Voorganger is 
Margriet te Morsche.
Op donderdag 11 juli is er een 
eucharistieviering om 19.00 uur. 
Voorganger is pastor Joost Baneke.
Op donderdag 8 augustus is er een 
woord- en communieviering om 19.00 
uur. Voorganger is diaken Theo ten Bruin. 

Overleden
Dhr. J.B. Dibbelink is op 1 april 2024 
overleden op 90-jarige leeftijd. 
De crematie vond plaats op 8 april 2024.
Dhr. A.G.M. Waanders is op 9 april 
2024 overleden op 71 jarige leeftijd. 
De uitvaart heeft in besloten kring plaats 
gevonden.

H. Andreas - Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: liaschafer@hetnet.nl

Locatieraad
Harrie Winckels, voorzitter, secretaris, 0575-561403 
Laurens Mul, penningmeester, 0575-775404
Johan Waanders, gebouwen, 0575-562615

Andreashuis 
U bent van harte welkom bij de vieringen 
en ontmoetingen op woensdagmorgen 
vanaf 9.30 uur. Twee keer per maand is er 
een viering en op de woensdagochtenden 
dat er geen viering is, laten we aan het 
koffie drinken een gebed en de lezingen 
van die dag voorafgaan. 
Ook is het secretariaat elke woensdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur open en 
telefonisch bereikbaar. Altijd bereikbaar 
via de mail: 
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl 

Vieringen 
Zie voor de woensdagmorgenvieringen, 
bijeenkomsten en de weekendvieringen: 
het vieringenschema. De weekend-

vieringen zijn ook nog steeds te volgen via 
internet: www.12apostelen.nl 
Klikken op het groene blok: “Vieringen” 
en vervolgens op het icoontje “wereldbol 
met koptelefoon”. Kies voor “Kerkdienst 
gemist Zutphen”. Op zondagmorgen 
10.00 uur kunt u direct meekijken door 
op de > toets in het midden van de cirkel 
in de afbeelding te drukken. Voor het 
bekijken van oudere opnames, klikt u in 
de kalender bij de gewenste datum. 

Andreaskoor
Op 19 juni is er een eucharistieviering 
over het Rijk van God met pastoor 
Scheve.
Cisca van Middelkoop

Andreasmarkt 
Afgelopen zaterdag werd voor de 
dertigste keer de Andreasrommelmarkt 
in Brummen gehouden. Rond het 
Andreashuis aan de Tuinstraat in 
Brummen waren op de vrijdag ruim 
50 kramen opgebouwd en ingericht. 
Op zaterdag was het dan ook weer een 
gezellige drukke markt. Ondanks de 
regenbuien die zo nu en dan vielen was 
de bruto-opbrengst bijna net zoveel als in 
2023: € 12.000,00!
Lees het volledige verhaal en zie alle foto’s 
op pagina 7. 

Vervolg Brummen op pagina 18
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Vervolg Brummen

H. Willibrord - Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
Opgave gebedsintenties:
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad /pastoraatgroep
Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris
Fons Janssen, penningmeester
Peter Hammink

Intenties 
19-06: Overleden familie Brouwer-de 
Bruin, Jo van de Beld, Lien Reukers-
Snelder, Eddy Smudde, Overleden ouders 
Uiterweerd-Sloot, Henk Peters, Fien 
Seegers-Osterop.
03-07: Willemien Willemsen, Mientje 
Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, 
Jan Uiterweerd, Hanny Peters-Bakker, 
Henk Peters, Jozef Uiterweerd, Overleden 
ouders Uiterweerd-vettelschors, Gerda 
Vreven-Stevens, Mariet Winckels-
Geutjes, Leida van Roon-Hueting, Fien 
Seegers-Osterop. 
17-07: Overleden familie Brouwer-de 
Bruin, Jo van de Beld, Lien Reukers-
Snelder, Overleden ouders Uiterweerd-
Sloot. Overleden Ouders Span-Gudden, 
Fien Seegers-Osterop. 
07-08: Willemien Willemsen, Mientje 
Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, 
Hanny Peters-Bakker, Henk Peters, 

Gerda Vreven-Stevens, Mariet Winckels-
Geutjes, Leida van Roon-Hueting. 

Stormschade kerkhof
Maandagmiddag 15 april is bij een hevige 
rukwind de eik op het toegangspad 
gehalveerd, de boom is gespleten en 
deze tak(ken) zijn terechtgekomen op de 
poeren en het toegangshek, in de tuin van 
de buren en op de Oude Eerbeekseweg. 
Het was een enorme ravage.
Gelukkig zijn er geen personen bij 
betrokken en is de boom gelukkig niet op 
graven terecht gekomen met als gevolg 
een grote emotionele schade.
En, ik moet er niet aan denken als dit 
gebeurd was terwijl de school net uitging.

Een bedrijf gespecialiseerd in 
boomverwerking heeft tot dinsdagmiddag 
werk gehad om de takken weg te zagen, 
op te ruimen en de eikenboom tot een 
stronk van 4 meter terug te zagen. 

Al die tijd hebben ze bij de buren Ek 
koffiegedronken en maandagavond waren 
ze zelfs welkom om er te komen eten. Zo 
blij met deze meelevende buren en dat 
terwijl ze zelf ook schade hadden in hun 
tuin. 
Samen met een aantal kerkhof vrijwilli-
gers is er besloten om in de stronk die er 
nog staat een ‘nis’ in te laten zagen, waar 
een beeld (Andreas of Maria?) in kan 
staan.
Of misschien wel door een woodcarver 
iets laten zagen van de stronk.
Met de klusochtend (tijdens dit 
schrijven moet deze nog komen) gaan de 
vrijwilligers de ideeën uitdiepen.
Het was veel (extra) werk, maar zo 
gelukkig dat er geen gewonden zijn 
gevallen of dat er emotionele schade was. 
Het had heel anders kunnen aflopen…

Jolanda Jansen-Peters
Beheerder en administrateur
RK kerkhof

Terugblik Goede Week
Als deze editie van Onderweg in de bus 
valt, is het Pinksterfeest alweer voorbij. 
Desondanks wil ik graag terugblikken 
op het Paasfeest. Het Paasconcert van 
Feeling in onze kerk was een groot 
succes, met veel belangstelling en een 
collecteopbrengst van € 206,64. 

Op eerste paasdag was er een mooie 
viering met diaken Ten Bruin en op 
Goede Vrijdag was de Kruisweg, waarbij 
werd stilgestaan bij het lijden van Jezus 
maar ook het lijden van veel mensen 
in deze wereld werd overwogen. In 
het verleden was in alle kerken de 
Goede Week de drukste tijd door het 
jaar. Voor priesters en voorgangers en 
voor koren en betrokkenen. Het begon 
op woensdagavond met de wijding 
van de Heilige Olie in de Mariakerk 
in Apeldoorn. Een uitgebreid verslag 

staat op de achterzijde van de vorige 
Onderweg. De dienst wordt voorgegaan 
door de Bisschop en alle priesters uit 
het Bisdom, een mooi moment voor 
ontmoeting voor de drukke Goede Week. 
Voor de vieringen in de Goede Week zijn 
we nu grotendeels aangewezen op de Sint 
Jan in Zutphen. Op Witte Donderdag 
vieren we de gedachtenis van het Laatste 
Avondmaal met de instelling van de 
eucharistie. Na de dienst wordt het altaar 
leeg gemaakt en het allerheiligste zo 
mogelijk elders bewaard. Alles leeg en 
stil voor de Kruisweg op Goede Vrijdag. 
Op vrijdagavond was in het verleden een 
kruisverering, voor in de Kerk werd een 
eenvoudig kruis geplaatst om hangen met 
een witte doek.

Het Lijdensverhaal werd voorgelezen 
om beurten met drie personen. Er werd 
gebeden voor de noden in de wereld. 

En iedereen kon bloemen meebrengen 
om het kruis te huldigen, die bloemen 
werden zo mogelijk gebruikt om het 
altaar te versieren met het Hoogfeest 
van Pasen. De Paaswake was ook in de 
St. Jan de Doper in Zutphen. Ben en 
Marjan Helmink en ik zijn er naar toe 
geweest met de nieuwe Paaskaars en om 
het gewijde water mee terug te nemen. 
Er wordt vuur ontstoken “Licht van 
Christus” daarna de zegening van het 
vuur. De Paaskaars wordt aangestoken. 
De kaarsjes die we met de boekjes 
bij binnenkomst hebben gekregen 
worden via de Paaskaars in de donkere 
kerk aangestoken tot de kerk vol licht 
is. Het koor zingt “Laat juichen om 
de Overwinning”! Daarna wordt het 
scheppingsverhaal gelezen: En God zag 
dat het goed was. De eucharistie volgt met 
de gebruikelijke gebeden, Vredeswens en 
de uitreiking van de Heilige Communie. 
Daarna worden alle Paarskaarsen 
van de kerken die rondom achter het 
altaar waren opgesteld opgehaald door 
de kosters in wijwater gedompeld en 
aangestoken, daarna voor het altaar 
opgesteld. Na de zegen en elkaar een zalig 
Pasen te hebben gewenst, hebben we de 
kerk verlaten. 
PS: Als verrassing was er een mooi 
boek om mee te nemen met de 
indrukwekkende titel: “ Geëerd, gedoogd, 
verloren en herwonnen” Heel interessant. 
En ook in onze kerk te vinden.

Martha Bremer

Vervolg Drempt op pagina 19
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H. Willibrord - Hengelo
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
Rekeningnr.: NL12RABO0121301346
NL82RABO0119538857 (geloofsbijdragen);
Redactie: hwa.roes@gmail.com

Contactgroep
Marian Zaarbelink, 06 1014 7854, Jan Claver, 06 2334 8923, 
Monique Kuipers, 06 4539 7320.

Vervolg Drempt
Opbrengst Vastenactie 
Voor een waardig leven voor vrouwen in 
de sloppenwijken van India. De Zusters 
van St. Joseph zetten zich al sinds 1974 
in voor de allerarmsten. Het is mooi dat 
wij hun werk via deze actie met €331,27 
kunnen steunen. Alle gevers hartelijk 
dank!
MOV-werkgroep Drempt

Een drone in de kerk?
Jazeker, dat hebben we mogen meemaken 
tijdens de opnamen van Omroep 
Gelderland voor het nieuwe programma 
“Dwars door Gelderland”. 
Lees het volledige verhaal over deze TV 
opname op pagina 7.

Overleden
Op 29 februari is Jan Bremer, beter 
bekend als Jan de Bakker, op 81-jarige 

leeftijd overleden. Op 7 maart hebben we 
in crematorium De Omarming afscheid 
van hem genomen. Naast zijn passie en 
liefde voor zijn vak, was hij ook sociaal 
actief op vele fronten. Denk daarbij aan 
zijn steun voor de kerk, de sport en het 
verenigingsleven in de breedste zin van 
het woord. Jan had de gave om zijn 
mening en zienswijze over zaken uitvoerig 
te verwoorden. Als tuinman was Jan in 
menig tuintje actief aan de Zomerweg.

Op 13 mei is Hendrik Geurts overleden 
op bijna 91-jarige leeftijd. Op zijn 
verjaardag, 17 mei, hebben familie en 
genodigden afscheid van hem genomen in 
het crematorium te Dieren. Hennie begon 
als jonge man zijn werkzame leven op 
verschillende boerenbedrijven. 
Hij was een natuurmens met oog voor 
alles wat er rondliep en vloog. Later 
werkte hij bij GOG in Doesburg tot zijn 
pensionering. Het onderhoud van zijn 
hoeve, met dieren en groentetuin, was 
zijn lust en leven. Ook anderen helpen in 

de tuin, vooral rond de IJsselhoeve, deed 
hij met plezier.

Op 20 april is Henk Leisink overleden 
op 79-jarige leeftijd. Tijdens de 
crematieplechtigheid op 28 mei in 
Dieren is hij herdacht en afscheid van 
hem genomen. Aan de Veenweg zette 
hij het timmer- en aannemersbedrijf 
van zijn vader voort, gespecialiseerd 
in het fabriceren van kozijnen. Ook 
maatschappelijk was Henk actief en 
betrokken. De organisatie van de kermis 
en het maken van de jaarlijkse vogel 
waren bij hem in goede handen. Wij 
danken hem voor zijn maatschappelijke 
inzet voor de gemeenschap van Drempt. 
Wij wensen Marijke, haar kinderen en 
kleinkinderen sterkte bij dit verlies.
Dat ze allen mogen rusten in vrede

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 12 juli 2024
redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Ziekenzalving
Op donderdag 11 april heeft een 
eucharistieviering plaatsgevonden in de 
Johannes de Doperkerk in Keijenborg 
met ziekenzalving. De dienst werd 
voorgegaan door pastoor Harry Scheve en 
de dienst werd muzikaal begeleid door het 
parochiekoor eveneens uit Keijenborg.
21 parochianen vanuit Hengelo en 
Keijenborg hebben deelgenomen aan dit 
belangrijke sacrament van de kerk.
In het welkomstwoord sprak de pastoor 
over het sacrament. Dit heeft de betekenis 
van Bemoediging en Barmhartigheid 
in deze Paastijd. De ziekenzalving heeft 
niet meer rechtstreeks met de dood te 
maken zoals vroeger, maar met kracht en 
genezing en moed. Weten dat je er zelf 
bent betrokken door dit zelf volop mee te 
maken zoals vandaag. 
Ziekenzalving kan tegenwoordig gevierd 

worden met elkaar en ook in de toekomst 
is het waard om te behouden. Elke dag 
wordt het in Lourdes gevierd waar vele 
zieken bij elkaar komen. Voorhoofd 
en handen worden gezalfd en handen 
worden opgelegd. Hiermee gaan de 
gebaren terug na die ene mens Jezus 
Christus. De viering werd afgesloten met 
een passend gedicht getiteld: 
Gelukkig is de mens die tot het einde, 
handen mag voelen die goed doen. 
Tijdens het slotlied kregen de aanwezigen 
een rode roos aangeboden met een 
kaartje als bedankje voor deelname aan 
deze viering.
In de Horst werd nog gezellig nagepraat 
onder het genot van een kop koffie of thee 
met iets lekkers erbij.

Ria Boers, bezoekersgroep Keijenborg 
Jan Claver, bezoekersgroep Hengelo

Eerste Heilige Communie
Op zondag 21 april deden 25 kinderen 
hun Eerste Heilige Communie. Vanuit 
onze geloofsgemeenschap deden Bo en 
Kato Kraassenberg hieraan mee. Zij 
wonen aan de Zuivelweg 8. Wij willen hen 
en hun ouders hiermee feliciteren met 
hun stap in het hier en nu in hun leven en 
wensen hun een fijne toekomst toe.
Op pagina Kids & Teens staat een 
verslag met foto’s van de Eerste 
H. Communieviering. 

Vervolg Hengelo op pagina 20

Save the date 
zondag 1 september 2024

om 10.00 uur 

parochiële startviering

in Lochem.
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
Marijke Heeren, secr. 0570-542000; Jan Roes, pm.
0575-490711; Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens
Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452,
Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

Vervolg Hengelo
Overleden 
Na een flink aantal omzwervingen kwam 
Greet Arendsen met haar man Bennie 
Wenting in Hengelo terecht, waar zij 
een eigen autobedrijf met tankstation 
begonnen. Aan de rondweg bouwden zij 
samen een geheel nieuw bedrijf op. Na 
een arbeidsvol leven besloten zij te gaan 
reizen. Als gevolg van de afnemende 
gezondheid van Bennie bleven zij wonen 
op hun mooie appartement tot aan haar 
overlijden, op bijna 90-jarige leeftijd, op 
Bevrijdingsdag 5 mei. jl. 

Op 10 mei vond de uitvaart in de 
Johannes de Doperkerk in Keijenborg en 
de begrafenis op de R.K. Begraafplaats in 
Hengelo.
Dat zij moge ruste in vrede.

Motortoertocht Joure-
Hengelo
Het thema was “reizen en onderweg 
zijn”, in combinatie met de schriftlezing 
van Lucas 10, 1-12; met in de hoofdrol: 
motorlaarzen.
Lees het prachtige en volledige verhaal op 
pagina 4. 

Familieberichten
Op dinsdag 30 april is in de Heer 
overleden Gerardus Antonius 
Stoelinga, echtgenoot van José Stoelinga-
Wolters op de leeftijd van 84 jaar.

Gebedsviering naar het 
Licht
Op Paaszaterdag was er een drukbezochte 
viering naar het Licht. Willem 
Achtereekte ging voor in onze prachtige 
kerk, die verlicht werd met heel veel 
kaarsjes. Er werd gezongen door kinderen 
van de Joppeschool en het parochiekoor. 

Mooi om te zien dat deze viering echt 
voor jong en oud was. Een feestje!

Koffie-ochtend in de 
pastorie
11 september 2024
De hele zomer ligt nog voor ons. Deze 
maanden stoppen we even met de 
koffieochtenden. De eerstvolgende 
ochtend is op woensdag 11 september. 
In de volgende Onderweg ga ik daar 
uitvoeriger over schrijven en u ook het 
onderwerp van die dag meedelen. We 
hebben pastor Joost Baneke gevraagd. 
Echter of hij die datum kan komen of 
later in het seizoen weet ik nog niet. Voor 
nu wens ik u een heel mooie zomer toe en 
tot ziens op 11 september. 
Puck Vork 

Pinksteren 
De Heilige Geest vergezelde ons in de 
viering van het Pinksterfeest waarin 
pastor Ed Wassink voorging. Velen 
hadden de moeite genomen om het 
samen te vieren in de met mooie bloemen 
en gezang omlijste viering. 

Ed Wassink met misdienaar Rosa Kraanen

Pater John Auping SJ blijft 
betrokken 
Voor alle schriftlezingen van de 
eucharistievieringen in onze kerk 
schrijft pater Auping een inspirerend 
commentaar. De kopij vindt u op de site 
en een geprinte versie ligt in de kerk.

Feest van Maria 
Tenhemelopneming 
Een bijzondere viering gewijd aan de 
patrones van onze geloofsgemeenschap 
zal ook dit jaar weer worden gevolgd door 
de brunch voor alle vrijwilligers in de tuin 
van de pastorie. Meer details hierover 
volgen nog. 

De kunst van ouder 
worden
Op 10 april vond de aftrap van één van 
de activiteiten plaats. Op deze ochtend 
ontstond een levendige discussie aan 
de hand van een paar voorgedragen 
gedichten. Een maand later op 7 mei 
werd in Gorssel in de protestante kerk 
de film ‘Une belle course’ vertoond en 
ook daar werd na afloop van gedachte 
gewisseld onder het genot van koffie 
of thee. De organisatie was blij met de 
mooie opkomst en enthousiaste reacties. 
Na de zomer worden nieuwe activiteiten 
opgepakt. Meer daarover vindt u in onze 
digitale nieuwsbrief 

RK Kerk Joppe. 

Vakantiewens
Wanneer deze uitgave van Onderweg in 
uw brievenbus ligt, staat de zomer in de 
startblokken. 
Vakantieplannen zijn gemaakt, dichtbij 
of ver weg. Wij wensen u in alle gevallen 
een mooie, inspirerende en ontspannen 
zomertijd toe. 
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H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep
Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Nijenhuis, 06-40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper 
Het parochiesecretariaat is geopend op 
donderdagmorgen van 10.30 uur tot 11.00 
uur. Telefoon 0575-461314.
Voor spoedgevallen bij een overlijden of 
spoedbediening belt u de parochiewacht. 
Telefoon 06 10 31 96 38 Contactpersoon 
voor Zelhem: De heer J. Waalderbos, 
Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, 
tel. 0314-623809

Stichting R.K. Begraafplaats 
Keijenborg
Contactpersoon: Mevr. J. Lamers 
tel. 0575 – 464162 email : 
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; 
website www.begraafplaatskeijenborg.nl
De geldende tarieven kunt u vinden op de 
website onder ‘Tarieven’

Parochiële Caritas Instelling:
Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 
8, 7256 KR Keijenborg 

Kerkdienst 
gemist
Alle vieringen, ook 
vanuit Zutphen, zijn te 
beluisteren via Kerkdienstgemist 
(v/h kerkradio): www.12apostelen.nl/
locatie Keijenborg

Bezoekersgroep
Voor veel mensen is een goed gesprek 
balsem voor de ziel. Ook binnen onze 
geloofsgemeenschap is een goed gesprek 
mogelijk. Mensen die graag eens zouden 
willen praten met iemand uit onze 
bezoekersgroep kunnen contact opnemen 
met Ria Boers. 
Ook mensen die namens de 
bezoekersgroep zelf (alleen of met zijn 
tweeën) mensen zouden willen bezoeken 
kunnen contact met haar opnemen. 
Schroom niet, trek aan de bel!
(Ria Boers, telefoon: 0575-461938 
mail: riaboers@upcmail.nl)

Ideeënbus
In de Mariakapel 
staat sinds kort een 
ideeënbus. Daarin 
kan men een ingevuld 
talentenjachtformulier 
deponeren. Op het 
talentenjachtformulier 
kun je aangeven wat 
je voor de kerk wilt 
betekenen, welk talent 
je kunt inzetten.
Ook kun je er ideeën in 
kwijt: mogelijkheden 
waaraan jij zit te 
denken, maar ook 
welke wensen er bij jou leven. Hiervoor 
liggen ook formulieren in de Mariakapel.

Dopen
Op 26 mei is Rosalynn Hofman 
gedoopt. 

Overleden 
Op 2 april 2024 is pastoor C. van Zanten 
overleden in de leeftijd van 95 jaar. 
Op 16 april 2024 is mevrouw Riet 
Niesink-Schennink overleden in de 
leeftijd van 89 jaar. 

In memoriam pastoor  
C. van Zanten
Dit In Memoriam kunt u lezen op pagina 4. 

In memoriam Riet Niesink
Op 16 april jl. 
overleed Riet 
Niesink-
Schennink. 
Decennia lang 
heeft Riet zich 
met tomeloze 
energie 
ingezet voor 
onze geloofs-

gemeenschap. Haar activiteiten waren 
bijna teveel om op te noemen. Zo 
verzorgde zij de planning van de lectoren, 
en zorgde ervoor dat iedereen zijn 
lezingen kreeg. Tot het laatst verzorgde 
ze de Vastenactie, de hele organisatie en 
de afwikkeling ervan. Samen met Susan 
Besselink vormde zij werkgroep 1, die 
woord & communievieringen verzorgde. 
Dat betekende het voorbereiden en in 
elkaar zetten van vieringen. Zelf ging ze 
ook lange tijd voor. Riet was lid van de 
vroegere parochieraad, was er jarenlang 
voorzitter van, maar ze was ook nog 
steeds actief in de huidige pastoraatgroep. 
Ze had altijd een goede inbreng, was 
actief aanwezig, positief kritisch, maar 
gaf ook een schouderklopje of een 
duim wanneer de zaken goed verlopen 
waren. Riet was bovendien jarenlang de 
contactpersoon tussen Maria Postel en 
de kerk, ook voor de gebruikers van de 
kerktelefoon was ze de contactpersoon. 
Vier jaar geleden, toen ze 85 werd, 
werd ze koninklijk onderscheiden voor 
al het vrijwilligerswerk, waaronder 
het vele werk dat ze deed voor 
onze geloofsgemeenschap. Ze was 
overdonderd, beduusd, maar voelde zich 
ook vereerd, gewaardeerd en dankbaar. 
Het was haar zo gegund! In een interview 
zei ze ‘het geloof geeft me houvast 
en steun’. Iets wat wij allen kunnen 
gebruiken! Wij danken Riet voor alles wat 
ze voor ons en onze geloofsgemeenschap 
heeft gedaan. Rust zacht, lieve Riet.
Pastoraatgroep/locatieraad

Jubilarissen bij het koor 
2gether
Op zondag 7 april in Steenderen en op 
zondag 21 april 2024 in Keijenborg 
werden in totaal 3 leden van het koor 
2gether gehuldigd voor hun inzet voor 
katholiek kerkmuziek. 
Wij feliciteren de koorleden, Ans Mentink 
en Ingrid Teunissen met hun 25-jarig 
jubileum en Wilma Giesen met haar 
40-jarig jubileum. 
Het uitgebreide verslag kunt u lezen op 
pagina 10.

Save the date 
zondag 1 september 2024

om 10.00 uur 

parochiële startviering

in Lochem.
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H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 0573-251115; Paul
Wuts, pm., 0573-460149; Ben Hemmer, secr., 0573-257791.

Pastoraatgroep Thea van Huijstee, 0573-258442.

Eerste Heilige Communie
Op zondag 21 april jl. hebben 
25 kinderen uit onze parochie de 
Eerste Heilige Communie ontvangen. 
Van de 25 kinderen waren er drie uit 
onze Lochemse geloofsgemeenschap 
St. Joseph: Linde en Vera Niels en 
Amelia Wojciechowska. Wij willen 
hen en hun ouders hiermee feliciteren en 
wensen hun een fijne toekomst toe.
Op pagina Kids & Teens staat een verslag 
van de Eerste H. Communieviering. 

Gratis ‘nieuwe’ stoelen
Door de vele activiteiten in onze kerk 
wordt er een steeds groter beroep 
gedaan op het interieur: van meubilair 
tot videostreaming. Zo zijn bij veel 
uitvoeringen extra stoelen nodig op het 
priesterkoor. Nu hebben we stoelen met 
een ijzeren onderstel, een houten zitting, 
een houten rugleuning, armsteun en 
niet-stapelbaar. Erg onhandig en relatief 
zwaar. Ook hebben we lichtere stoelen 
met een rode plastic zitting/rugleuning, 
met armsteun en stapelbaar. Beide type 
stoelen voldeden niet aan de wensen van 
de gebruikers. Men wilde graag lichtere 
en makkelijker te (ver)plaatsen stoelen 
zonder armleuning. 
De PG Lochem schoot ons – zoals 
altijd – te hulp. Op Palmpasen werden 
in de stromende regen, direct na 

de familieviering, stoelen uit de St. 
Gudulakerk (die de avond ervoor 
gebruikt waren bij de uitvoering van 
de Matthäuspassion) opgehaald. Deze 
waren ’s middags nodig voor het Groot 
Passiekoor en de solisten in de eerste 
uitvoering van de Passie in onze St. 
Josephkerk. Van Roelof Heringa, een 
gewaardeerd lid van de werkgroep 
oecumene, vernamen wij dat via Boeye 
Janssen, van boekhandel Lovink en 
dé culturele man van Lochem, stoelen 
beschikbaar waren voor onze kerk. Door 
aanschaf van nieuw meubilair in sociaal 
cultureel centrum ‘Het Stadshuus’ (in 
het voormalig gemeentehuis op de Grote 
Markt) kwamen er 49 stoelen vrij. Deze 
stoelen konden we gratis ophalen. Wij zijn 
Roelof Heringa, Boeye Janssen en Het 
Stadshuus zeer erkentelijk en dankbaar 
voor hun inzet en bijdrage. Onze ‘oude’ 
39 rode stoelen met armleuning zijn 
opgehaald door de Zonnebloem (afdeling 
Ruurlo). Daar hebben ze al genoten van 
het voortreffelijke zitcomfort. U ziet dat 
de kerk – naast allerlei andere belangrijke 
functies in de samenleving – ook circulair 
is.
De locatieraad

Stand van zaken rond het 
Leijser-orgel
Voor de restauratie en plaatsing 
van het Leijser-orgel zijn inmiddels 
de opdrachten verstrekt door het 
parochiebestuur. Je zou denken dat het 
dan snel gerealiseerd zal zijn, maar de 
realiteit is weerbarstiger. Alle partijen 
hebben ook andere opdrachten en 
die willen ze uiteraard ook zorgvuldig 
uitvoeren. 
Toch is er voorlopig enig zicht op de 
voortgang. Alvorens het gerestaureerde 
orgel geplaatst kan worden, zal het 
plafond van de koorzolder verhoogd 
worden. Dat levert nog enkele 
bijkomende werkzaamheden op. Het ligt 
in de planning om met het plafond in 

tweede helft van september een aanvang 
te maken. Daarna volgt orgelmaker Kaat 
(van Kaat en Tijhuis). Kaat is momenteel 
bezig met de restauratie van het Pels-
orgel in de St. Quirinuskerk in Halsteren 
(gemeente Bergen op Zoom). Zodra dat 
is voltooid begint hij aan de restauratie 
van het Leijser-orgel dat langdurig (acht 
jaar) in opslag heeft gestaan. Kaat poogt 
het orgel, afhankelijk van de voortgang 
van de werkzaamheden, vóór Kerstmis 
2024 gerestaureerd te hebben of anders 
definitief in het eerste kwartaal van 
2025. Wij houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen.

Adoptieplan orgelpijpen en 
een donatie!
Verschillende parochianen hebben 
zich al gemeld om een orgelpijp te 
adopteren. Heel verheugd zijn we met een 
bijzondere donatie: de organisatie van 
de’ Andreasrommelmarkt’ in Brummen 
heeft maar liefst € 500 gedoneerd. Het 
adoptieplan rond het orgel, dat uit de 
voormalige Andreaskerk in Brummen 
komt, willen wij de komende tijd opnieuw 
voor het voetlicht brengen, zodat iedereen 
gemakkelijk mee kan doen. Meer 
informatie hierover volgt binnenkort, 
onder andere middels de mededelingen in 
de kerk.

De locatieraad

Meer nieuws uit Lochem vindt 
u op www.12apostelen.nl onder 
Geloofsgemeenschappen, Lochem 
en in de nieuwsbrief. Aanmelden 
voor de nieuwsbrief via nieuwsbrief.
rkkerklochem@kpnmail.nl
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H. Willibrord - Olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451454,
bgg 0575-452815.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: redactie@12apostelen.nl
E-mail: t.lebbink2@gmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep
Jan den Hartog, voorzitter, 452815
Alex Gerritsen 450950

Parochieadministratie/begraafplaatsbeheerder
Thea Lebbink, 451454; t.lebbink2@gmail.com

H. Willibrord - Ruurlo
Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
info@willibrordkerkruurlo.nl
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: info@willibrordkerkruurlo.nl
Opgave gebedsintenties bij Anny Strijker; 452652;
anny@strijkerweb.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
Theo te Brake, pm., 453511; Harry Kasteel, 452492;  
Anny Strijker, 452652; Jos Rouwhorst, 453251.

Vieringen
Op donderdag 27 juni is er om 
10.00 uur een eucharistieviering in de 
H. Willibrordkerk. Voorganger is pastor 
Joost Baneke.
Op zondag 14 juli is er om 10.00 uur 
een gebedsviering in De Sprankel.

Thema: ‘Ken je mij’. Met liederen, 
gebeden, psalmen en teksten van Huub 
Oosterhuis.
Op donderdag 25 juli is er om 10.00 
uur een woord- en communieviering in de 
H. Willibrordkerk. Voorganger is diaken 
Theo ten Bruin.
Op zondag 11 augustus is er om 10.00 
uur een oecumenische tentviering met 
medewerking van 4inspiration.

Brede Dak Maaltijden
4 juli
Elke eerste donderdag van de maand is er 
een Brede Dak maaltijd in De Sprankel. 
Wil je mee-eten? Opgave kan tot uiterlijk 
twee dagen voor de maaltijd. 
Aanmelden bij Anny Strijker, tel. 06 
41569858. De maaltijden beginnen om 
half zes, vanaf vijf uur kunt u al gezellig 
aanschuiven. 

In augustus is er geen maaltijd.

Gebedsintenties
27 juni: Jan Zents, Anne Krabben-
Heutinck.
25 juli:	 Jan Zents, Anne Krabben-
Heutinck

Save the date 
zondag 1 september 2024

om 10.00 uur 

parochiële startviering

in Lochem.
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H. Willibrord - Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
email: mariaschut@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in ’t Veld,
pm.; Nel Verheul, secr., 472144, familie.verheul@kpnmail.nl;
Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101,
mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

Marius Lamers ruim 50 
jaar acoliet
Op eerste paasdag, 31 maart, werd aan 
het eind van de viering de acoliet van 
dienst in het zonnetje gezet. Dat gebeurde 
niet zomaar. Er was een goede reden. 
Marius Lamers is ruim 50 jaar geleden 
misdienaar geworden nadat hij de 
Eerste Heilige Communie had gedaan. 
Daarna werd hij acoliet en dat is hij nog 
steeds. Een heel bijzonder jubileum. Bij 
vele gelegenheden en vele voorgangers: 
priesters, pastoraal werkers, diakens en 
vrijwilligers heeft hij gediend. Altijd kon 
je er van op aan dat Marius present was. 
Ook bij het bouwen van de kerststal door 
de misdienaars- en acolietengroep was 
hij actief. Tegenwoordig assisteert hij 
ook regelmatig in Zutphen bij bijzondere 
vieringen. Altijd accuraat, eerbiedig en 
rustig. Als dank voor al die jaren kreeg 
Marius een beeldje van twee mensen 
die elkaar de hand geven. Ook kreeg hij 
een prachtige bos bloemen en lovende 
woorden. 

Jubilea bij koor 2Gether
Op zondag 7 april was er weer wat te 
vieren. Namelijk twee jubilarissen van 
het koor 2Gether. Ans Mentink en 
Ingrid Teunissen werden gehuldigd 
voor hun 25-jarig lidmaatschap van het 
koor. Er was ook een 40-jarig jubileum, 
namelijk van Wilma Giesen, maar zij 
kon niet aanwezig zijn en is later in 

Keijenborg gehuldigd. Op pagina 10 in 
deze Onderweg staat een verslag van de 
huldiging.

Verloting Paaskaars
Op zondag 5 mei zou de verloting 
plaatsvinden van de Paaskaars van vorig 
jaar, maar omdat er maar één gegadigde 
was hoefde er niet geloot te worden. De 
Paaskaars is dit jaar naar de heer Jan 
Teunissen gegaan.

Oecumenische dienst 
Pinksteren
Het was fantastisch weer op een 
geweldige locatie, het Plantenbos in 
Steenderen. Vele grote en kleine mensen 
waren gekomen en samen vierden we het 
pinksterfeest met als thema: Welke taal 
spreek jij? De kinderen gingen het bos 
in voor een speurtocht naar vlammen, 
wat uiteindelijk de tekst: Ik versta je 
niet, maar begrijp je wel’, opleverde. 
Het resultaat is te zien op de foto. Koor 
Steenrewalt zong prachtige liederen. In 
stiltemomenten was er het uitbundige 
gezang van de vogels. Vele vrijwilligers 
hadden er weer voor gezorgd dat alles 
aanwezig was en klaar stond. De beide 
voorgangers hadden inspirerende 
woorden en na afloop was er een heerlijk 
kopje koffie.
Kortom: de Geest was duidelijk aanwezig. 

Voortgang kerk(sluiting)
Van de enquête die bij de Kerkbalans was 
rondgebracht is ongeveer de helft weer 
ingeleverd. De antwoorden zijn inmiddels 
verwerkt en in de bijlage bij deze 
Onderweg kunt u de bevindingen lezen. 
Met het bestuur hebben we regelmatig 
overleg over de toekomst. Nog dit jaar zal 
er een hoorzitting plaatsvinden waarvoor 
u zult worden uitgenodigd. Wij houden u 
op de hoogte.

Ariënslezing zondag  
16 juni in Enschede
Op zondag 16 juni is er een Ariënslezing 
in Enschede. Bij goed weer is er bij 
het Ariënsstandbeeld een miniconcert 
van de harmonie die ooit door Ariëns 
is opgericht. Dit is om 11.30 uur tot 
11.45 uur. Van 12.45 tot 15.00 uur is de 
Ariënslezing in de museumfabriek in 
Enschede. Meer hierover kunt u lezen op 
de website van de parochie HH. Twaalf 
Apostelen en in deze Onderweg op pagina 
11. Ook kunt u bij Maria Schotman terecht 
voor meer informatie.

Ariënsschilderij
Het schilderij van Ariëns dat enige tijd 
geleden is teruggevonden is gerestaureerd 
en hangt nu in het Kerspel.

Familieberichten
Er zijn ons een aantal parochianen 
ontvallen de afgelopen periode.
Op 25 maart overleed Wilhelmina 
Josephina Stortelder-Groot Zevert. 
Willemien mocht 95 jaar worden. 
Op 30 maart was de crematieplechtigheid 
in Doetinchem. 
Op 8 april overleed Hendrika Johanna 
Josephina Coobs-Berendsen. 
Riek is 83 jaar geworden. Op 12 april was 
de uitvaartplechtigheid voor Riek in onze 
kerk met aansluitend de begrafenis op het 
kerkhof.
Op 9 mei overleed Gerardus Jozefus 
Rutjes. Gerrit is 85 jaar geworden. Op 
14 mei was de crematieplechtigheid voor 
Gerrit in Dieren.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte 
met dit grote verlies.

Koffiedrinken
Op zondag 7 juli en 11 augustus is er weer 
koffiedrinken na de viering.
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: jozefholtslag@gmail.com

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,
06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

Koninklijke onderscheiding 
voor Ria Tijssen
Voor onze geloofsgemeenschap is Ria 
onmisbaar. Al sinds 1 januari 1989, 
dus al meer dan 35 jaar!, is zij onze 
kosteres. Het is uitzonderlijk dat zij 
deze taak als enige draagt, want in de 
andere geloofsgemeenschappen van 
onze parochie werken kosters veelal in 
ploegendienst. Bij het kosterschap komt 
nogal veel kijken, het is dan ook wel een 
veelomvattende taak te noemen. 
Om kort een beeld te schetsen, verzorgt 
Ria in haar rol als kosteres een soepel 
verloop van de reguliere vieren. Toen 
zij startte waren er elk weekend twee 
vieringen en ook nog door-de-weeks, nu 
verzorgt zij drie vieringen in de maand. 
Daarnaast is Ria ook sleutelbeheerder. 
Dat betekent dat Ria paraat staat voor 
eenieder die zich meldt: van installateur 
tot bruidspaar en van de repetities van 
het koor tot het gemeenschappelijk 
versieren van de kerk met Kerst. Ook is 
Ria vanaf het begin betrokken geweest bij 
de restauratie van onze kerk (1999-2009). 

De restauratie vroeg veel aanpassing van 
Ria: elke dag de deur openen om 07.30 
uur, héél véél stof, héél véél lawaai, héél 
véél dingen anders dan normaal. En dat 
10 jaar lang! Vandaag de dag zorgt Ria 
nog steeds dagelijks dat de kerk om 10.00 
uur open is zodat passanten de kerk 
kunnen bewonderen. Om 16.00 uur sluit 
zij weer de kerk. En dat, dag in, dag uit 
met liefde en zorg!

Nu is het niet alleen onze kerk voor 
wie Ria een aanwinst is, Ria is ook een 
belangrijke schakel in de Vierakker/
Wichmondse gemeenschap. Voor Ria is 
de saamhorigheid en verbinding die ons 
dorp geeft iets belangrijks dat gekoesterd 
mag worden. Vanuit die zienwijze zet zij 
zet zich hier dan ook al jarenlang met 
hart en ziel voor in, via onder andere het 
toneel, het Dorpsbelang, de Seniorensoos 
en de Zonnebloem.
Om Ria in het zonnetje te zetten en te 
bedanken voor haar onmetelijk inzet 
ontving zij op vrijdag 26 april jl. een 
koninklijke onderscheiding: ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. 

Er zijn niet genoeg woorden om onze 
dankbaarheid naar Ria uit te drukken, 
maar wij hopen dat de onderscheiding 
een tastbaar symbool is voor onze 
waardering. Wat zou de kerk zonder zo 
een parel en steunpilaar als Ria moeten 
beginnen? 

Overleden
Henricus Theodorus Jacobus Maria 
Duenk
Harrie werd geboren op 14 maart 1946 
in Wichmond aan de Lankhorsterstraat 
op boerderij De Wogt. Hij overleed op 30 
april 2024 in Hengelo Gld.

Op dinsdagmiddag 7 mei om 14.30 uur. 
was de afscheidsdienst voorafgaande aan 
de crematie in De Omarming in Zutphen.
Harrie was de tweede in het gezin van 
vier kinderen. Hij woonde samen met 
zijn zus Betsie in het dorp, waar ze een 
kleine tiental jaren samen gelukkig 
hebben geleefd in hun nieuwgebouwde 
gelijkvloerse woning.
De pony’s van Betsie liepen bij hen achter 
het huis en in huis was er altijd wel een 
hond.
Praktisch elke dag gingen ze, zolang het 
nog kon, naar De Wogt om vooral te 
genieten van het jong vee. Toen kwam 
echter de tijd dat Betsie ziek werd en naar 
Sonnevanck verhuisde waar zij overleed. 
Harrie kwam alleen te zitten, maar 
gelukkig had hij enorm veel aanloop.

Ook Harrie zag de laatste weken dat het 
voor hem beter was om naar Sonnevanck 
te gaan, want hij wist dat ze daar goed 
voor hem zouden zorgen.
Het heeft helaas niet lang mogen duren. 
Achteraf zien we het grote feest dat Harrie 
bij Herfkens gaf in oktober 2023 als een 
soort afscheidsfeest van al zijn vrienden 
en bekenden. 
Zowat het hele dorp heeft op een 
geweldige manier afscheid van hem 
genomen.
Zijn doos met sigaren stond op de kist!
Dat hij moge rusten in vrede.

Oecumenische 
dialectviering met lunch
Zondag 16 juni is er een oecumenische 
dialectviering in de PKN-kerk van 
Wichmond. De dienst begint om 10.00 
uur en ds. Zemmelink gaat voor. De zang 
tijdens de viering wordt verzorgd door 
het oecumenisch koor o.l.v. Ron Holtslag. 
Na afloop wordt er een lunch geserveerd. 
Hiervoor is het noodzakelijk om je van 
tevoren op te geven. In Withmundi en 
achter in onze kerk ligt een lijst om in te 
tekenen.
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Christus Koning / H. Antonius
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735,
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.30-12.00; donderdag 9.30-11.00.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting,
553527; Ab Hartelman, pm., 06-31371011

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 06 54906763;
Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322;
Gerard Eijkelkamp, 552914.

Terugblik 
De kopij voor het vorige nummer 
was al vóór de Pasen aangeleverd en 
een terugblik van deze belangrijke 
kerkelijke periode is zeker op zijn plaats. 
Allereerst de palmpasenviering, die met 
Jaap Harmsen als voorganger in een 
oecumenische viering in onze kerk met 
flink wat kinderen en palmpasenstokken 
gestalte kreeg. Vervolgens mag natuurlijk 
het grote succes van de Passie worden 
genoemd, die in een nieuwe versie en met 
een nieuwe bezetting op Goede Vrijdag 
twee maal in onze kerk werd opgevoerd en 
gezongen. In beide gevallen een volle kerk, 
een voortreffelijk verlopen uitvoering en 
een zeer tevreden organisatie waren het 
resultaat. De eerste tekenen wijzen erop 
dat de tiende uitvoering in 2025 ook in 
deze kerk kan plaatsvinden! De viering 
van het Hoogfeest van Pasen – voor het 
eerst met een eigen voorganger in een 
woord- en communieviering – werd 
redelijk goed bezocht. Het Hoogfeest 
van Pinksteren was een inspirerende 
oecumenische gebedsviering met als 
thema: Elkaar verstaan!, die met Jaap 
Harmsen in de Dorpskerk werd gehouden.

60-jarig bestaan 
Een bijzonder hoogtepunt was de 
feestelijke viering van het 60-jarig 
bestaan van onze Christus Koningkerk 
op zondag 7 april. Op deze zondag van 
Beloken Pasen was het precies 60 jaar 

geleden dat kardinaal Alfrink onze kerk 
onder grote belangstelling inwijdde. 
Ook nu was de belangstelling erg groot 
en bijzonder omdat er nog heel wat 
parochianen acte de présence gaven, die 
dit moment toen al hebben meegemaakt. 
Pastoor Scheve verzorgde de feestelijke 
eucharistieviering en ons cantorkoor 
zette weer het beste beentje voor. Jaap 
Harmsen had een speciaal jubileumlied 
samengesteld dat al in het voorgaande 
nummer werd afgedrukt. Het werd een 
viering met een lach en een traan omdat 
vrijwel vaststaat dat ons mooie en vooral 
functionele kerkgebouw op de nominatie 
staat om aan de eredienst te worden 
onttrokken en een volgend jubileum 
er dus niet inzit! Toch overheersten op 
deze dag de positieve gevoelens van onze 
geloofsgemeenschap in de afgelopen 
60 jaar, maar daarnaast ook de goede 
oecumenische samenwerking, gelet op 
de grote opkomst van onze protestantse 
medebroeders- en zusters bij de receptie 
na afloop. De receptie kon mede door 
het goede weer zowel in de kerk en 
parochiezaal, maar ook op het voorplein 
van de kerk worden gehouden. 
Door de inzet van medewerkers van 
De Herberg hadden de bestuursleden 
van de geloofsgemeenschap deze keer 
letterlijk de handen vrij om aan alle 

gasten aandacht te besteden. Ook voor 
de speciale fototentoonstelling, waarbij 
de medewerking van onze buren van 
Oud-Vorden zeker genoemd mag worden, 
bestond veel belangstelling. Bijgaande 
foto’s geven een aardig idee van de 
festiviteiten en de sfeer (foto’s G. te 
Vaarwerk). 

Versterking 
voorgangersteam
De meeste parochianen was het al 
opgevallen, maar de enkele jaren 
geleden naar Winterswijk vertrokken 
parochiaan Henk van den Berg is weer 
binnen onze geloofsgemeenschap 
komen wonen en heeft zich direct weer 
beschikbaar gesteld om ons uitgedunde 
voorgangersteam te versterken in 
vieringen en samenkomsten. Gelet op 
zijn rijke ervaring en deskundigheid is dit 
zeker een welkome aanvulling om onze 
geloofsgemeenschap actief en bij de tijd 
te houden en wij gaan nog veel van hem 
merken!

Komende tijd 
Bij het verschijnen van dit nummer staat 
de zomervakantie van velen voor de deur 
of is zelfs al begonnen. De kerkelijke 
activiteiten staan op een wat lager pitje 
maar ons team wenst u allen en fijne 
vakantie toe!
Namens de pastoraatgroep en 
locatieraad,
Ton Rutting
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Machtigingskaart 
Onderweg
Bij de vorige verschijning van Onderweg 
is de machtigingskaart voor de jaarlijkse 
bijdrage voor het parochieblad Onderweg 
niet bijgevoegd.
U vindt de kaart bij het huidige nummer.
Secretariaat Sint Jan-Emmanuel

Locatieraad & 
pastoraatgroep
Medeparochianen,
Zodra bij ons Onderweg op de mat valt, 
kijk ik eerst wat Zutphen te melden heeft.
Het is mij opgevallen dat gedurende 
lange tijd de begrippen locatieraad 
en pastoraatgroep niet meer vermeld 
worden.
Deze waren juist opgericht om de 
parochianen meer zeggenschap en 
verantwoordelijkheid te geven. Het ene 
voor bestuurlijke zaken en het andere 
voor inhoudelijke punten betreffende 
vieringen.
Het is toch ongeloofwaardig dat er in een 
stadslocatie te Zutphen, nb. eucharistisch 
centrum, hiervoor geen personen 
beschikbaar zijn.
Zijn er mogelijk argumenten waar ik geen 
weet van heb?
Indien er onder de parochianen 
geen draagvlak meer is, tast dat het 
bestaansrecht van de locatie aan en lijkt 
mij sluiting van de St. Jan onafwendbaar.
Dit in tegenstelling tot een aantal 
geloofsgemeenschappen waar men alles 
probeert om nog iets van kerksamenzijn 
overeind te houden.
Berry Wessels
Oud-voorzitter locatieraad

Lectoren gezocht
De lectorengroep van de St. Jan kan 
versterking gebruiken! Wat doet een 
lector nu precies? Een lector leest in de 
eucharistieviering de eerste lezing, tweede 

lezing, de voorbeden en de mededelingen. 
Het gaat hierbij om eucharistievieringen 
op de zondagen en tijdens de kerkelijke 
feesten. Momenteel bestaat de groep uit 
5 mensen, maar uitbreiding is welkom. 
Gemiddeld ben je 1x per 4-6 weken aan 
de beurt in het lectorenrooster. Ook 
in de wekelijkse eucharistieviering op 
woensdagochtend is altijd een lector 
aanwezig. Ook voor deze ochtend is 
graag versterking gewenst. Wilt u zich 
aanmelden of wilt u meer informatie? 
U kunt contact opnemen met Marijke 
Wermers via 06-40596344 of mailadres 
wermersmm@gmail.com 

Cameramensen gezocht
In de St. Jan wordt gebruik gemaakt 
van een camerasysteem, zodat 
parochianen die vanuit huis de viering 
willen volgen dit met beeld kunnen 
doen. Dit systeem wordt bediend door 
een groep cameramensen. Zij zitten 
tijdens eucharistievieringen achterin de 
kerk bij het camerasysteem en zorgen 
dat het beeld op de juiste momenten 
wisselt. Deze groep kan versterking 
gebruiken. Wilt u zich aanmelden of meer 
informatie? U kunt contact opnemen met 
Gijs de Bont via gdebont@gmail.com 

‘Applaus voor……’
Op een avond zat ik heerlijk te luisteren 
en te kijken naar een jeugdorkest op de 
TV onder leiding van Claudio Abbado. 
Het ontspande mij volkomen en genoot 
van de melodieën en instrumenten. 
Dirigent en orkest kregen na afloop een 
daverend applaus. Wat me deze keer 
opviel dat de dirigent verschillende 
orkestleden afzonderlijk in het zonnetje 
zette. Eerst de solist, dan de hoboïsten, 
vervolgens de dame en heer die de fagot 
bespeelden en zo ging dat nog eventjes 
door. Bijna iedereen van het orkest kreeg 
een applaus. ’s Avonds in bed dacht ik er 
nog aan terug. Ik genoot nog even na hoe 

Claudio Abbado met een lachend gezicht 
zoveel mensen van dat orkest een applaus 
bezorgde. Opeens besefte ik dat is een 
vorm van lofprijzing. Ik begreep nu nog 
beter een zin uit een psalm: ‘Juich voor uw 
God, klapt in de handen’. Aanbidding en 
lofprijzing is gewoon applaudisseren voor 
God, Hem danken voor wat jij mooi vindt. 
Dat God ons een stem heeft gegeven, 
die kan spreken, maar ook zingen. Dat 
wij muziek kunnen maken, van muziek 
mogen genieten. Je blijheid uitspreken dat 
wij mensen de talenten hebben gekregen 
om muziekinstrumenten te maken. Zo 
kunt u in de aanbidding op vrijdagmiddag 
nog even nagenieten waarvan u heeft 
genoten. Lofprijzing is gewoon een 
applaus voor God. Geef u zelf een kans op 
de vrijdagmiddag om 15.00 uur.
Een parochiaan

Intenties
30/6: Wim Hilgenkamp; 7/7: Wim 
Harms; 4/8: Wim Harms

Gedoopt
31/3: Marleen Spijkerman; Thijmen Jack 
Cremers; Sophienne Jette Maria Cremers; 
Phileine Marlijn Cremers
14/4: Eva Mout; Krijn Mout; Rogier van 
der Linde
 

Overleden
15/4: Adriana Johanna van der 
Schaft-Arts, 104 jaar

Middagpauzediensten
Iedere donderdag van 12.15 tot 12.30 uur 
(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in 
Zutphen; vanaf 12.00 uur kunt u luisteren 
naar orgelspel)
20/6: ds. Mevr. E. Diepeveen; 27/6: ds. 
S.A Meijer; 4/7: ds. R. Silvis; 11/7: dhr. 
A. Verburg; 18/7: ds. mevr. A. Meijer; 
25/7: ds. S. van der Woude; 1/8: ds. J. 
Boer; 8/8: dhr. K. Baas; 15/8: ds. S.A. 
Meijer 
Aan de wekelijkse middagpauzediensten 
werken voorgangers, organisten en 
vrijwilligers van bijna alle kerken en 
geloofsgemeenschappen van Zutphen 
en omgeving mee. Regelmatig is er een 
extra muzikale bijdrage van een zanger of 
fluitist. De liturgie is van een vast concept, 
maar natuurlijk heeft elke voorganger 
zijn of haar eigen inbreng vanuit ieders 
religieuze traditie.

Kopij
Inleverdatum kopij volgende Onderweg: 
12 juli
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Onze religieuze  
gebruiksvoorwerpen 

De Altaarsteen

Een altaarsteen heeft de grootte van een plavuis en is voorzien 
van vijf wijdingskruisjes. De steen dekt een heiligenreliek af 
die zich in de altaarkast bevindt. Die reliek is van de heilige 
aan wie het altaar is toegewijd. Als een kerk aan de eredienst 
wordt onttrokken wordt de altaarsteen verwijderd en de kerk 
uitgedragen. 

Dit gebruik heeft al een lange geschiedenis, het ontstond 
namelijk al in het vroege christendom. In het Romeinse Rijk 

bestond er bij de christelijke gemeenschappen een intensieve 
martelarenverering. Men koos het graf van een martelaar 
daarom uit als brandpunt van de eredienst. Boven op het graf 
werd het altaar geplaatst, daaromheen werd het kerkgebouw 
opgetrokken. Omdat niet elke gemeenschap over een 
heiligengraf beschikte moest men zich vaak tevredenstellen met 
een klein stukje van het stoffelijk overschot van een heilige: een 
reliek. Later werd het een dwingend voorschrift dat elk altaar 
een heiligenreliek moest bevatten, afgedekt door een altaarsteen.     

t Altaarsteen uit Hengelo 

 Altaarstenen uit Baak

 Altaarsteen uit Olburgen


