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Energiek Voorwoord
Appje van vakantievierende zoon uit het 
bella buitenland: de verlichting van de 
auto hebben we niet uitgedaan. De accu 
is leeg. Wat nu? Ja, er is een donorauto 
en na lang zoeken ook startkabels. Maar 
eeh… hoe werkt dat ook alweer? Stroom 
loopt van plus naar min toch? Of trekt 
dat elkaar aan? Zeven jongelui blaten 
door elkaar (het leek wel Babylonische 
spraakverwarring); you tube wordt 
geraadpleegd. Ouders worden gebeld (ja, 
nu wel… ) Twijfel alom want met deze 
(potentiële gevaarlijke) stroom moet 
je wel weten hoe het werkt! Tenslotte 
de vakman gebeld. Verhaal uitgelegd, 
doordachte vragen beantwoord en 
conclusies getrokken. Ja, het is goed 
gekomen. Vredelievend opgelost. Met 
kennis én een luisterend oor voor elkaar. 
Het begint immers bij het begin … als de 
start goed is, dan gaat het als het ware 
vanzelf verder. De vakantieperiode zit 
er weer op. Wellicht tot rust gekomen 
na een hectisch half jaar. Wellicht 
nieuwe spannende avonturen beleefd. 
De mentale batterij weer opgeladen. In 
deze Onderweg weer boordevol nieuwe 
en startende activiteiten. De Vredesweek 
alsmede de startviering; samen vierende 
hoogfeesten en de bedevaart naar 
Kevelaer. Allemaal om energie van te 
krijgen! Laten we elkaar de startkabels 
aanreiken en de menselijke energie 
doorgeven. Veel leesplezier!

Joost van Duin

PCI - Noodhulp
Heeft u om wat voor reden 
dan ook hulp nodig? Neem 
contact op met de (PCI) 
Parochiële Caritas Instelling, 
tel. 0575-711 310 of
aanvraag@caritas12apostelen.nl
www.caritas12apostelen.nl

 06 103 19 638
het telefoonnummer voor:
ziekenzalving,  
ziekenzegen en uitvaart      
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Vrede Nu! 
Samen Voor Vrede. Nu! Deze slogan zal het centrale thema zijn van de komende 
vredesweek welke gehouden zal worden van 14 t/m 22 september 2024. PAX 
organiseert samen met duizenden enthousiaste vrijwilligers al meer dan 50 jaar 
de vredesweek. Vanuit onze maatschappelijke en kerkelijke organisaties wordt 
er door PAX in de komende vredesweek om extra aandacht voor vrede gevraagd, 
een vrede wereldwijd.

‘Vrede’, zeker in deze tijd is het woord 
‘vrede’ een beladen woord. We kennen 
de conflicten die er op dit moment 
wereldwijd zijn en die dagelijks via 
tv, radio, krant of het internet onze 
huiskamers binnen komen. De oorlog 
in Gaza tussen Israël en de Palestijnen, 
de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, 
conflicten en stammenoorlogen in Afrika, 
het zijn hartverscheurende beelden die we 
zien en we vragen, bij het zien van deze 
verschrikkelijke beelden, ons misschien 
wel terecht af: “Waarom doen mensen 
elkaar toch zoveel verdriet en onrecht 
aan? Kunnen mensen, waar ook ter 
wereld, niet gewoon in vrede met en naast 
elkaar leven?” 

Binnen onze eigen traditie en de liturgie 
die wij vieren, wordt ook telkens weer 
aandacht voor vrede gevraagd, wordt er 
om vrede gebeden en daarmee geven we 
als kerk ook aan hoe belangrijk vrede 
voor ons mensen is. Als we samen de 
heilige eucharistie vieren, dan is het aan 
de diaken om de aanwezige gelovigen op 
te roepen om elkaar de vrede van de 
Heer toe te wensen en daar geven we, 
vanuit ons geloof en vanuit ons hart, ook 
graag gehoor aan. 
Maar wat betekent het precies om de 
vrede van de Heer aan elkaar door te 
geven? Beperkt die vrede, die we elkaar 
dan toewensen, beperkt die vrede zich 

alleen in een vriendelijk gebaar, een 
stevige handdruk of een glimlach op je 
gezicht naar de ander toe? Of gaan we 
in het geven van Jezus’ vrede een stap 
verder? Elkaar de vrede van de Heer 
toewensen heeft inderdaad meer in zich 
dan alleen maar een vriendelijk gebaar, 
het heeft alles te maken met je zijn, wie je 
ten diepste bent, namelijk kind van God, 
die de alles omvattende liefde is. Die alles 
omvattende liefde mogen we met elkaar 
delen, die liefde heeft Jezus ons ook ten 
diepste voorgeleefd en Hij ging daarbij, 
zoals we weten, tot het uiterste. Hij was in 
zijn leven de meest kwetsbare medemens 
met zijn mededogen nabij, met name 
weduwen en wezen, mensen die ziek 
waren en mensen die in de marge van 
de samenleving moesten leven. Hij liet 
in het geven van Gods allesomvattende 
liefde zien, wat vrede teweeg kan brengen 
en zo gaf Hij ons zijn vrede. Het is een 
vrede waarvan Hij gezegd heeft “Geef 
die vrede die Ik jullie gegeven heb 
ook door aan een ander opdat we 
gezamenlijk mogen werken aan 
Gods Koninkrijk hier op aarde.”
 
In het geven van die vrede worden we als 
mens door Jezus ook niet overvraagd, 
we mogen met onze eigen gaven en 
talenten nabij de ander zijn die op onze 
steun rekent, dichtbij of verder weg. Zo 
mogen we elkaar, vanuit ons hart, de 
vrede toewensen niet uit liefdadigheid, 
maar juist in datgene waar mensen recht 
op hebben, zeker op een menswaardig 
bestaan opdat ook ieder mens zich gekend 
en erkend mag weten. Die diaconale daad 
van medemenselijkheid mogen we tijdens 
het vieren van de heilige eucharistie 
bezegelen met die 
bekende handdruk, 
zo mogen we elkaar 
de vrede van de 
Heer toewensen, 
en nogmaals, ieder 
van ons kan op zijn 
of haar manier een 
bijdrage leveren aan 
die vrede, hoe groot 
of klein die vrede 
ook mag zijn. 
Ik weet het, het 
zijn de groten der 
aarde die ik ga 

noemen, maar in de omarming van een 
melaatse liet de heilige Franciscus zijn 
vrede zien die hij met de Heer had. Ook 
de missionarissen van Naastenliefde 
laten nu hun vrede zien in de omarming 
van de meest kwetsbare medemens in de 
sloppenwijken van New Delhi en Calcutta. 
Peerke Donders en pater Damiaan, twee 
missionarissen, gaven hun vrede aan 
leprozen in Suriname en Haïti. Dr. Alfons 
Ariëns kwam op voor en gaf zijn vrede aan 
de textielarbeiders in Twente. En weer 
een ander laat in deze tijd zijn vrede zien 
als mantelzorger voor een goede vriend, 
vriendin of voor een familielid. Weer een 
ander als vrijwilliger in een hospice of als 
vrijwilliger bij de voedselbank. Ik weet 
het zeker, ook uw vrede en zorg voor de 
ander, wordt als een liefdevol geschenk 
door de ander ervaren.

Samen voor Vrede. Nu!  
In de komende vredesweek is het de 
slogan waarmee de organisatie PAX 
ons misschien wel duidelijk wil maken 
dat er niet langer gewacht kan worden 
met het uitdragen van die wereldwijde 
vrede, in welke vorm en daad dan ook, 
want onze wereld verlangt toch intens 
naar stabiliteit, naar rust en vrede. Die 
stabiliteit, rust en vrede mogen we elkaar 
met een oprecht hart geven, daar mogen 
we elke dag ook samen aan werken en 
in de vredesweek extra voor bidden, dus 
laten we dan ook vredebrengers zijn, daar 
waar nodig is. De wereld wacht op ons! 

Pace et bene
Vrede en alle goeds toegewenst,
diaken Günther Oude Groen
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Ed Wassink 20 jaar priester
Op zondag 9 juni jl. vierde pastor Ed Wassink zijn 
20-jarig priesterjubileum. Veel parochianen uit 
verschillende geloofsgemeenschappen waren naar de 
H. Johannes de Doperkerk in Zutphen gekomen voor 

een feestelijke eucharistieviering. Na afloop van de 
viering maakten velen gebruik van de mogelijkheid om 
de jubilaris te feliciteren. Hieronder een impressie van 
de eucharistieviering en de receptie daarna.

Iconenwijding
Voorafgaand aan de eucharistieviering op 
zondag 23 juni jl. in de H. Josephkerk in 
Lochem heeft pastoor Harry Scheve twaalf 
iconen gewijd volgens de Byzantijnse ritus. 
Van de iconen zijn er tien vervaardigd 
door leerlingen van iconenschilder Trudie 
de Koning uit Lochem. De andere twee 
zijn iconen van de heilige Gudula en de 
Moeder Gods van de Eenheid (de icoon 
van de oecumene), beide afkomstig uit de 
Lochemse St. Gudulakerk.
Iconen behoren tot de Oosters-orthodoxe, 
de Oriëntaals-orthodoxe en Oosters-
katholieke kerken en zijn onlosmakelijk 
verbonden met het spirituele leven van deze 
kerken. Het schilderen van iconen dient 
aan de regels van de zogenaamde canon 
(schildersboeken) te voldoen. 

Tot die regels behoort het vragen om Gods 
zegen in de vorm van een gebed. 
Iconen worden vensters op de eeuwigheid 
genoemd, omdat ze een stukje van de 
hemel en van Gods Koninkrijk laten zien 
en daarmee het materiële en het boven-
zinnelijke verbinden: de mens wordt tot 

God en de heiligen gebracht, en God en de 
heiligen tot de mensheid. De wijding van de 
twaalf iconen door pastoor Scheve bestond 
uit bewieroking, gebed en besprenkeling. 
Na de wijding is een icoon pas ‘af’ en zijn 
Christus, de Moeder Gods en de heiligen op 
mystieke wijze in de icoon tegenwoordig.
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Waarom zitten wij aan de bestuurstafel? 
Elk bestuurslid heeft zijn of haar 
portefeuille met taken. Dit vraagt om 
regelmatige afstemming. En waar 
doen wij het voor? Dit keer heb ik mijn 
gedachten voor de parochianen in een 
soort dichtvorm opgeschreven.

Herman Heuver, 
portefeuille 
gebouwen en 
begraafplaatsen

Parochiaan
Parochiaan 

weifelend en 
twijfelend 
aan het 
voortbestaan

Samen met mede parochianen voor 
inspiratie en devotie

Spiritualiteit om de geest, de ziel te 
voeden

Geestrijke verhalen voor 
bewustwording 

Elkaar inspireren, luisteren met begrip 
Betekenisvolle zingeving voor eigen 

leven

Met hoop in het leven staan
Hoop voor een onzekere toekomst
Angstig voor onzekerheid
Kansen geven aan het onzekere
Kunnen en willen of kans geven aan 

willen is kunnen
Positieve wilskracht een kans geven

Parochiaan met hart en ziel
Kennis van tradities en rituelen
Eigen geschiedenis geankerd in het 

geheugen
Trouw aan kerkelijk zijn, verankerd in 

eigen geest
Hartverwarmend religieus

Parochie zijn
Een verbond met elke parochiaan

Vertrouwen met toekomstperspectief
Onzekere toekomst, stormachtig
Godshuis, gebedshuis onttrekken!
Wat nu, wat dan, dat dit kan!

Traditie met tegenwind, met kerkelijke 
krimp

Parochiaan waar ben je waar blijf je
Toch zijn wij met velen
Helaas met godshuizen te veel

Pijlers voor elke parochiaan
Pijlers voor draagkracht met 

verbondenheid
De pijlers niet gebonden aan een vaste 

plek
Pijlers als bakens in parochielandschap
Zijn bakens verplaatsbaar?

Parochianen met vertrouwen en 
tradities

Parochianen als basis als fundering 
met draagkracht

Begripvol luisteren en gehoord worden
Voortdurend onderweg, waarnaartoe
Van begin tot einde, van geboorte tot 

dood
Maar toch er is hoop dat het doorgaat

Harry Scheve
Met ingang van 1 juli 2024 heeft 
kardinaal Eijk op eervolle wijze 
pastoor Harry Scheve ontheven uit 
zijn verantwoordelijkheid als pastoor 
van de parochie HH. Twaalf Apostelen 
te Zutphen. Met ingang van dezelfde 
datum is hij benoemd als parochievicaris 
van de parochie HH. Twaalf Apostelen 
en als lid van het pastoraal team van 
deze parochie. Met ingang van 1 juli 
2024 heeft kardinaal Eijk vicaris 
Hans Pauw benoemd tot waarnemend 
pastoor van de parochie HH. Twaalf 
Apostelen. Deze benoeming geldt totdat 
er een nieuwe pastoor voor de parochie 
benoemd zal zijn.

Pastoor Harry Scheve is vanaf 7 juli 2015 
pastoor geweest van onze parochie. 
Hij heeft vele ups en downs meegemaakt. 
Hij is ernstig ziek geweest door de 
coronapandemie. Het vertrek van 
huisgenote Afke Valk en het tijdelijk niet 
wonen in de pastorie in Keijenborg heeft 
veel impact gehad op zijn gezondheid. 
Bestuurlijke taken vielen hem zwaar. 
Toch heeft hij geluisterd naar zijn lichaam 
en zag hij in dat het zo niet verder kon. 

Dit heeft geresulteerd in het op eigen 
verzoek bij de kardinaal aanvragen van 
ontslag als pastoor van onze parochie. Dit 
besluit is hem enerzijds zwaar gevallen, 
maar aan de andere kant is het voor 
hem een verlichting. Pastor Scheve gaat 
de pastorie in Keijenborg verlaten en in 
Lochem wonen.
Wij danken hem dat hij zovele jaren 
zijn krachten heeft gegeven aan onze 

parochie. Pastoraal wil hij nog veel 
betekenen voor zijn parochianen en daar 
zijn we dankbaar voor.
Wij wensen pastor Scheve nog vele 
gezonde jaren toe en Gods onmisbare 
zegen over het pastorale werk.

Namens het parochiebestuur
Ineke Peterse, secretaris
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Initiatieven in de parochie

Baak, Hengelo, 
Keijenborg en Olburgen 
vieren samen Maria 
Tenhemelopneming
Met Pinksteren hebben de 
geloofsgemeenschappen van Baak, 
Hengelo, Keijenborg en Olburgen 
samen gevierd in Keijenborg. De vier 
geloofsgemeenschappen hebben alle 
meegewerkt aan de viering. De reacties 
waren zodanig positief, dat er door 
meerdere mensen gevraagd is om tijdens 
een hoogfeest vaker gezamenlijk te vieren. 
In augustus kennen we het hoogfeest van 
Maria Tenhemelopneming. 

Op zondag 25 augustus zal daar in 
Keijenborg bij worden stilgestaan. 
Een mooie gelegenheid om een 
vervolg te geven aan ‘samen vieren’. 
De woord- en communieviering 
om 10.00 uur wordt voorgegaan en 
voorbereid door parochiemedewerker 
Gerry Spekkink, samen met mensen 
uit de vier geloofsgemeenschappen. 
Ook de bloemstukken en schikking 
worden samen vormgegeven. De zang 
wordt verzorgd door het parochieel 
koor van Keijenborg, maar zij die ook 
graag Marialiederen zingen worden 
nadrukkelijk uitgenodigd om op 

25 augustus en tijdens de repetitie op 
maandag 19 augustus (19.00 - 20.00 
uur) aan te sluiten in de H. Johannes de 
Doperkerk in Keijenborg. Ook kinderen 
zijn welkom om het Mariafeest mee te 
vieren. Voor hen is er een eigen invulling, 
waarbij zij aan moeder Maria kunnen 
voorleggen wat ze verwachten van het 
nieuwe schooljaar, dat de andere dag 
begint. Kerkgangers worden gevraagd 
om die zondag één bloem uit de natuur of 
uit de tuin mee te brengen. De bloemen 
worden bij de ingang van de kerk 
verzameld voor een bloemengroet aan 
Maria. Het wordt een feestelijke viering 
voor jong en oud. Iedereen is welkom!

Parochiële startviering 
De parochiële startviering op 1 september 
2024 wordt een prachtige viering 
waarin iedereen, jong en oud, zich thuis 
kan voelen. In de eucharistie gaat het 

pastoraal team voor en een 
samengesteld projectkoor 
onder leiding van de dirigenten 
Joop van Goozen en Frank 
van der Velden met organist 
Johan Dijkman zorgen voor de 
muzikale ondersteuning. Het 
muziekrepertoire is zorgvuldig 
gekozen en passend bij een 
gezamenlijke feestelijke viering 
als deze. Om een onderdeel te 
verklappen: we beginnen met 
het magnifieke en krachtige 
openingslied Wij zoeken U 
als wij samenkomen van de 
pas overleden dominicaan en 
lieddichter Henk Jongerius uit 
het Dominicanerklooster in 
Huissen. Hij gaf in een interview 
in het magazine Volzin aan: 

“We hebben een feilloos gevoel voor 
God, maar laten dat niet toe.” Jongerius 
wordt herinnerd als ‘een met hoofd, 
hart en handen toegewijde man aan de 
gemeenschap die hij diende’. Laten we 
zijn voorbeeld volgen.

Enkele praktische zaken
● In verband met het beperkte aantal 

parkeerplaatsen aan de Nieuweweg 
in Lochem kunt u uw auto het beste 
parkeren op het Graafschapsterrein 
tussen de supermarkten van 
Albert Heijn en de Jumbo aan de 
Pr. Bernardweg. Deze parkeerplaats 
ligt op 5 minuten loopafstand van de 
St. Josephkerk.

● Zouden ouders met kinderen zo’n 10 
minuten voor aanvang van de viering 
aanwezig willen zijn, dit om passend 
deel te kunnen nemen aan de feestelijke 
viering.

● Meegebrachte producten voor de 
voedselbank kunt u achter in de kerk 
leggen.

● Na de viering is er gezellig koffiedrinken 
met wat lekkers erbij. Ook de ijscokar is 
er.

● Het projectkoor repeteert op zaterdag 
31 augustus van 10.00 uur tot 13.00 
uur.
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huidige tijd als raderwerk te functioneren 
voor initiatieven, samenkomsten en 
ondersteuning. Plek voor educatie en het 
geven van cursussen. Wij beseffen dat wij 
als parochie HH. Twaalf Apostelen willen 
overleven en zichtbaar en enthousiast 
de boodschap van het evangelie willen 
uitdragen.

De concrete situatie
Om het parochiecentrum te kunnen 
realiseren is er de nodige voorbereiding 
geweest en was er een vergunning nodig. 
Volgens toezegging van de gemeente 
Zutphen wordt eind deze maand de 
vergunning verleend. Vervolgens is er nog 
een bezwaartermijn van zes weken. Als de 
vergunning daarna definitief is, kunnen 
wij als parochie zonder risico volop aan 
de slag.

Herman Heuver

Uitgelicht

Rectificatie
In het vorige nummer van ons 
parochieblad stond abusievelijk 
vermeld dat op 26 april 2024 
Ria Tijsen-Taken en Henk Roes 
benoemd zijn tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. Beiden zijn niet 
tot Ridder benoemd maar tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau.

Het parochiecentrum
In jaargang 11, nummer 7 (oktober/november 2023) en jaargang 12, nummer 
1 (december 2023 /januari 2024) van ons parochieblad Onderweg zijn 
artikelen gepubliceerd met als koptekst “Het parochiecentrum – pastoraal 
gezien” en “Het parochiecentrum – waarom in Zutphen?”.

Het veranderingsproces binnen onze 
parochie is een realiteit en heeft haar 
eigen dynamiek. Soms teleurstellend, 
maar zeker ook hoopgevend. Dit is ook de 
situatie met ons nieuwe parochiecentrum 
bij de H. Johannes de Doperkerk in 
Zutphen. Procedures zijn niet goed 
voorspelbaar gebleken, en wensen, 
dromen en realiteit blijken op vele fronten 
weerbarstiger dan gewenst. De noodzaak 
om als parochie te kunnen overleven is 
in eerdere artikelen en samenkomsten 
meermaals toegelicht en gemotiveerd.
Het parochiecentrum is de plek voor 
alle activiteiten en heeft een centrale 
functie met haar personele bezetting 
en vele vrijwilligers om de parochiële 
taken zo goed mogelijk te kunnen 
vervullen. Belangrijk is ook om in de 
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Marius Lamers: ‘Het geloof geeft me 
  stabiliteit’
Op maandag 7 juli rij ik naar de boerderij tussen Toldijk en Baak, waar ik 
bijna twee jaar geleden ook al eens was. Toen interviewde ik Berna Lamers 
voor deze rubriek, dit keer is haar man Marius aan de beurt. Vervult Berna 
een belangrijke rol in de Baakse geloofsgemeenschap, Marius doet dat in 
Steenderen. Afgelopen Pasen vierde hij namelijk zijn 50-jarig acolietschap. De 
twee grote viervoeters herkennen me nog van toen, zo lijkt het, ze begroeten 
me even, maar gaan snel op de bank of het tapijt liggen.

‘Vijftig jaar acoliet, dat is niet niks, hoe 
werd je dat zo?’ vraag ik. Marius: ‘In 
1973 toen ik nog op de lagere school zat, 
werd ik misdienaar. Later, toen ik op het 
Isendoorn College in Zutphen zat, waar 
ik de havo deed, was er een fase waarin je 
sub-acoliet werd genoemd, ik weet niet of 
dit een officiële term is, maar zo noemden 
we het in elk geval wel. Op je zestiende 
mocht je je dan acoliet noemen. Eigenlijk 
rolde ik er vanzelf een beetje in. Mijn 
ouders waren altijd kerkelijk betrokken. 
Zo was mijn vader lange tijd koster in 
Steenderen en mijn moeder waste het 
kerkelijk linnengoed. Mijn moeder deed 
trouwens ook schoonmaakwerk op de 
pastorie. En mijn zus was al vroeg lid van 
het jongerenkoor. Veel acolieten stoppen 
als ze gaan studeren, maar dat vond ik 
niet nodig. Op mijn zeventiende vertrok ik 
naar Enschede waar ik computertechniek 
studeerde aan de HTS. Ik zat daar op 

kamers, maar in de weekenden 
kwam ik terug naar Steenderen, 
dan kon ik toch prima acoliet 
blijven? Ik was trouwens niet alleen 
acoliet, ik hielp in de kersttijd ook 
altijd mee met het bouwen van een 
enorme kerststal in de kerk. Met 
stromend water en huisjes op een 
berg. Van die kerststal werden dan 
kerstkaarten gemaakt die verkocht 
werden om de kosten te drukken. 
Dat was allemaal in de tijd van 
pastoor Rigter, ik heb dat jaren 
volgehouden.’

Marius staat op en loopt naar een 
bureaula. Daarin heeft hij zijn 
herinneringen aan die tijd bewaard. 
Met een glimlach laat hij een 
krantenartikel uit die tijd zien dat 
gaat over die grote Steenderense 
kerststal. ‘In die tijd maakte ik ook 
de misdienaarslijsten,’ zo vertelt 
hij verder. ‘Je stond in die tijd 
met wel acht misdienaars op het 
priesterkoor, dus de taken moesten 
nauwgezet worden verdeeld: 
welke misdienaar doet wat? In 
die vroegere tijd, ik weet niet eens 

meer precies wanneer dat nou was, las 
je als acoliet ook de eerste lezing voor. 
De gouden tip daarbij was dat je je altijd 
moest richten op de laatste rij mensen, 
die moesten het kunnen horen. Als dat zo 
is, hoort de rest het ook, dat is zeker. Je 
leerde ook om rustig te vertellen. In mijn 
professionele loopbaan, waarin ik met 
enige regelmaat uitleg moet geven, heb ik 
daar altijd veel aan gehad!’ 

‘Nu we het er toch over hebben, waaruit 
bestaat die loopbaan?’ Marius: ‘Nadat 
ik mijn hts-diploma had gehaald moest 
ik eerst nog in militaire dienst, dat was 
in 1988. In mijn jeugd kwam ik veel op 
de boerderij van de familie IJsseldijk, 
hier vlakbij. En we bezochten ook 
vaak fokveedagen, waar de mooiste en 
beste dieren getoond werden. Omdat 
men wist dat ik computertechniek 
had gestudeerd kreeg ik de tip om 

te solliciteren bij het Nederlandse 
Rundvee Stamboek in Arnhem, daar 
zocht men iemand die verstand had van 
computers, van hardware en software. 
Dat was natuurlijk een goed idee, twee 
van mijn grote interesses kwamen 
daar immers samen. Ik kreeg daar een 
baan in 1989, aanvankelijk werkte ik er 
als programmeur en nu werk ik er als 
systeembeheerder. Ik werk daar nu al 35 
jaar dus. Het datasysteem voor erfelijke 
eigenschappen van rundvee, dat ik 
ontworpen heb, wordt over de hele wereld 
gebruikt. Tot in Nieuw-Zeeland toe. 
Wereldwijd kunnen we namelijk altijd wel 
iets van ons systeem kwijt.’

‘Het valt mij op,’ zeg ik, ‘dat Berna en jij 
allebei actief zijn in de agrarische sector 
en in de kerk. Hebben jullie elkaar daar 
soms ook ontmoet of is dat toeval?’ ‘Nee, 
we kennen elkaar van Flophouse, de 
Toldijkse jeugdsoos,’ lacht Marius. Dan 
staat hij weer op om even later terug te 
komen met de ‘trofeeën’ die hij in de loop 
van zijn vijftigjarig acolietenbestaan kreeg 
toebedeeld. Een schaaltje dat hij in 1998 
kreeg van zijn medemisdienaars bij zijn 
25-jarig jubileum, de Willibrordpenning 
van het aartsbisdom Utrecht bij zijn 
40-jarig jubileum, en een beeldje bij zijn 
50-jarig jubileum van de Steenderense 
geloofsgemeenschap. 
Nu wordt de Willibrordkerk binnen 
afzienbare tijd aan de eredienst 
onttrokken. Ik vraag Marius of dat ook 
betekent dat hij dan stopt met acoliet zijn. 
Marius: ‘Dat hoeft niet, met de Paaswake 
en met de startvieringen, ben ik ook 
acoliet geweest in Zutphen.’ Even zet ik 
mijn Keijenborgse pet op. Ik zeg dat de 
Keijenborgse  H. Johannes de Doperkerk 
graag vrijwilligers uit de omliggende 
dorpen waar de kerk gesloten wordt, 
binnen zou willen halen. De H. Johannes 
de Doper wordt nu immers ook hun kerk 
en kan elke vrijwilliger gebruiken. Zou 
Marius ook in Keijenborg acoliet willen 
zijn? Marius: ‘O ja hoor, je mag me best 
op een lijst zetten in Keijenborg.’ ‘Dat 
staat genoteerd!’ lach ik.
‘Als je je zo lang hebt ingezet voor de 
kerk, dan moet het geloof ook iets voor 
je betekenen,’ zeg ik. ‘Het geloof geeft 
mij rust en zekerheid, ik ben ermee 
grootgebracht, het geeft me stabiliteit 
ook,’ antwoordt Marius. 

Hans Limbeek 
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Mieke Boon: Ongelovig geloven

Vredesweek
Het zijn barre tijden. Van de 
oorlog in Oekraïne is het eind nog 
lang niet in zicht. Bijna dagelijks 
bombardeert Rusland civiele 
doelen. Het buitenproportionele 
geweld van Israël als reactie 
op de aanval van Hamas van 
7 oktober vergt dagelijks 
slachtoffers. Het geweld op de 
Westelijke Jordaanoever neemt 
toe. De toenemende kansen voor 
Donald Trump op een tweede 
termijn als president van de 
VS beloven weinig goeds. In 
Duitsland worden politici door 
rechtsextremisten mishandeld 
en bestaat de vrees dat de 
rechts-radicale AfD in het 
najaar in diverse deelstaten 
de grootste partij wordt. Maar 
ook in eigen land hebben we 
te maken met onvrede en 
worstelen we met toenemende 
polarisatie en verruwing 
van het publiekdebat over 
de meest uiteenlopende 
onderwerpen van migratie tot 
klimaatmaatregelen. 

Meer dan ooit is het noodzakelijk dat 
we ons handelen baseren op een set van 
waarden. Elk mens heeft recht op een 
menswaardig en respectvol bestaan, 
ongeacht zijn overtuiging, herkomst 
of geaardheid. Dat recht is universeel, 
onaantastbaar en veronderstelt 
solidariteit. Mensen zijn met elkaar 
verbonden en op elkaar aangewezen. 
Met de menselijke waardigheid en 
solidariteit als basis, en interesse in  

 

 
de ander als leidraad, kunnen we een 
nieuw perspectief op vrede vormgeven. 
Vanuit dit oogpunt zullen in de 
vredesweek van 14 t/m 22 september 
honderden lokale activiteiten 
worden georganiseerd met één 
gemeenschappelijk doel: vrede. 
Vrede komt natuurlijk niet vanzelf, 
daar moet je aan werken, met elkaar. 
Daarom is het thema in 2024: Samen 
voor Vrede. Nu!

Begin juni stond in Trouw een interessant interview met Mieke Boon, 
hoogleraar wetenschapsfilosofie. Eigenlijk is zij een ongelovige, maar ze zit wel 
elke zondag in de Weerselose Stiftskerk. Ze vertelt hoe dat zo komt. 

Mieke groeide op in een uitgesproken 
atheïstisch gezin, haar ouders moesten 
niets hebben van welke vorm van 
religie dan ook. Ze studeerde chemie, 
een professoraat lonkte, maar ze 
raakte op een zeker moment dusdanig 
geïnteresseerd in filosofie dat ze ook dat 
ging studeren. Van een ‘harde bèta’ werd 
ze iemand die wetenschappelijke kennis 
kon relativeren: onze waarnemingen 
en kennis weerspiegelen niet de 
werkelijkheid, maar onze taal, ideeën en 
denkregels zijn raamwerken waarmee 
we onze waarnemingen en ervaringen 
in het gelid duwen. Dit inzicht bracht 
haar tot de conclusie dat wetenschap en 
religie naast elkaar kunnen bestaan, het 
zijn verschillende manieren om naar de 
wereld te kijken. 

Nu stond voor haar de weg ook vrij 
om te beginnen aan een religieuze 
zoektocht, want ondanks het feit dat ze 
niet religieus was opgevoed had religie 
haar toch altijd gefascineerd. Ze begon 
bij het boeddhisme, dat betekende 
vooral mediteren. Maar vervolgens was 
het voor haar ook geen grote stap meer 
om de Stiftskerk in haar dorp Weerselo 
binnen te lopen. Daar zit ze nu dus elke 
zondag in de bank. Toch is het niet 
zo dat ze gelovig is in de zin dat ze de 
geloofsbelijdenis onderschrijft. Ze heeft 
veel moeite met het dogmatische ervan. 
Maar wat is het dan wel dat haar tot een 
vaste kerkganger heeft gemaakt? Ze zoekt 
betekenis, verdieping van begrippen als 
mededogen, vergeving, rechtvaardigheid, 
schuld, verlatenheid, barmhartigheid, 
toewijding, trouw, genade, vertroosting 
en ziel. Die serie begrippen vind je 
volgens haar alleen terug in de kerk.

‘In tegenstelling tot het boeddhisme dat 
zich hoofdzakelijk richt op de eigen geest, 
richt je je in een kerkdienst juist op de 
wereld om je heen. 
Juist in onze geïndividualiseerde 
samenleving heeft de kerk de 
samenleving als geheel veel te bieden. 
De kerk geeft niet alleen verbinding met 
mensen om je heen, maar ook abstracter, 
met het grotere geheel, de geschiedenis, 
de traditie, de mensheid. 

Een diepe verbondenheid waarvan ik 
denk dat het genade is,’ aldus Mieke 
Boon. 

Het geloof in God zoals Hij wordt 
beschreven in de geloofsbelijdenis mag 
dan voor veel mensen in de huidige tijd 
moeilijk zijn, blijkbaar is er in de kerk 
toch een kracht, een geest, die verdieping 
en verbinding geeft, die ook een 
‘ongelovige’ ervaart. En ach, wat is dat 
eigenlijk, een ‘ongelovige’? Niemand kan 
God immers werkelijk definiëren. 

Hans Limbeek
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Aandacht voor

Monniken over de ziel
Reeks van vier bijeenkomsten 
in het najaar van 2024
In de Bijbelse en mystieke literatuur 
wordt de menselijke ziel dikwijls 
voorgesteld als een ‘burcht’ of ‘huis’. Dat 
‘huis’, blijkt uit ervaring, kan tijdens een 
mensenleven sterk onderhevig zijn aan 
tal van innerlijke conflicten. De twaalfde-
eeuwse monnik Aelred van Rievaulx 
beschrijft in een preek over de ziel hoe 
die innerlijke burcht als het ware bevolkt 
wordt door diverse personages.

Het is een psychologie die mijlenver 
af lijkt te staan van de hedendaagse 
neurowetenschappen, waarvan sommige 
vertegenwoordigers zeggen: ‘Wij zijn 
ons brein, de ziel bestaat niet.’ Toch zijn 
de vragen die Aelred 
en andere monniken 
uit die tijd stelden 
nog steeds relevant. 
Bijvoorbeeld: Hebben 
we een vrije wil? Is 
de ziel wel hetzelfde 
als de hersenen? Wat 
blijft er van ons als 
persoon over wanneer 
ons lichaam dood is?

Deze basale kwesties 
zullen aan de hand 
van diverse teksten 
besproken worden.
Relevante literatuur: Ziel. 
Monastieke psychologie uit de twaalfde 
eeuw. 
Vertaling, inleiding en annotatie door 
Joost Baneke. Uitgeverij Damon, 2021.

De docent Dr. Joost Baneke is emeritus-
hoogleraar psychologie en priester. Hij 
verzorgt cursussen over (monastieke) 
spiritualiteit in Abdij Slangenburg in 
Doetinchem en vertaalde verschillende 
middeleeuwse werken en traktaten over 
de ziel en zielzorg. Eind 2024 verschijnt 
een vertaling van werk van Cassiodorus 
(ca. 485-585).

Praktische informatie
Wanneer? 10 en 24 oktober en 7 en 

21 november 2024, telkens 
van 14.00-16.00 uur.

Waar? Nieuwegracht 61,  
3512 LG  Utrecht.

Kosten € 270 (inclusief het boek 
€ 34,90)

Aanmelden  via deze link.

Colofon

Redactie
Joost van Duin Hans Limbeek
Magda van Ommen Gerrit te Vaarwerk

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

De parochie heeft een ANBI-status.
Bankrek.nr.: NL97RABO0155113046
 Ook voor uw bijdrage aan
 Onderweg.
Internet: www.12apostelen.nl
E-mail: redactie@12apostelen.nl
Vormgeving: Repro Design, Deventer
Druk: HelloPrint Connect

Bestuur parochie
HH. Twaalf Apostelen
J.G.M. (Hans) Pauw, vicaris
waarnemend pastoor

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-
Giesen, secretaris

H.G.J. (Herman) Heuver,
portefeuille gebouwen en
begraafplaatsen

B.G.A. (Ben) Hemmer,
lid

Contactgegevens
parochie HH. Twaalf
Apostelen
Pastoraal team

J.G.M. (Hans) Pauw, vicaris
waarnemend pastoor

e-mail: pauw@aartsbisdom.nl

tel.: 06 30162927

J.G.M. (Harry) Scheve, parochievicaris 
e-mail: h.scheve@12apostelen.nl

tel.: 06 53214017

C.E.J.M. (Carin) Timmerman
Pastoraal werker

e-mail: c.timmerman@12apostelen.nl

tel.: 06 25091377

Diaken A.J.M. (Anton) Bos
tel.: 06 44902208
e-mail: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:

dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320

e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk
parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen

kunt u vinden op de betreffende locatiepagina’s

vanaf pagina 16.

Vertrouwenspersoon

Gerry Spekkink kan door
medewerkers en vrijwilligers
vertrouwelijk worden geraadpleegd
bij ongewenste omgangsvormen
binnen de parochie.
tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Colofon

Secretariaat parochie
Mieke Degen, Petra Hulman
en Magda van Ommen

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;

tel.: 0575 711310;

dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

e-mail: secretariaat@12apostelen.nl.
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
zaterdag 17 augustus 2024 19.30 uur Veldkapel Vordenseweg Baak Oogstdankviering H. Scheve

zondag 18 augustus 2024 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV werkgroep

20e zondag door het jaar 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie F. Zandbelt

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV A. Bos

10.00 uur PKN kerk Wichmond Oec. Viering werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zaterdag 24 augustus 2024 19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen Eucharistie H. Scheve

zondag 25 augustus 2024 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV W. Matti

21e zondag door het jaar 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV G. Spekkink

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

zondag 1 september 2024 10.00 uur H. Josephkerk Lochem Parochiële startviering pastoraal team

22e zondag door het jaar

zaterdag 7 september 2024 19.00 uur VGH kerk Banninkstraat Hengelo Noabervieirng G. Spekkink

zondag 8 september 2024 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV G. Spekkink

23e zondag door het jaar 10.00 uur sacristie Baak Gebedsviering werkgroep

Ziekenzondag 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV T. ten Bruin

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie J. Baneke

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

zondag 15 september 2024 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep

24e zondag door het jaar 10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV G. Oude Groen

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur Christus Koningkerk Vorden Oec. startviering werkgroep

10.00 uur Lambertikerk Zelhem Oec. Viering werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw / H. Scheve

16.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Vesper Gregoriaans  
Getijdenkoor

zaterdag 21 september 2024 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV A. Bos

zondag 22 september 2024 10.00 uur Remigiuskerk Hengelo Oec. viering G. Spekkink

25e zondag door het jaar 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV A. Bos

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Scheve

10.00 uur Gudulakerk Lochem Interreligieuze viering werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

WEEKENDVIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA:  WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering
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Vieren 
via
internet
U kunt de vieringen beluisteren via
het internet: www.12apostelen.nl.
Klikken op het groene blok ‘Vieringen’.
Vervolgens klikken op het icoontje
‘wereldbol met koptelefoon’.

Beeldopname in Zutphen
Voor een viering met beeld en geluid,
kiest u voor ‘kerkdienstgemist
Zutphen’. Op zondagmorgen kunt u
om 10.00 uur direct meekijken door
op de >-toets in het midden van de
cirkel in de afbeelding te drukken.

Vieringenschema

DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
zondag 29 september 2024 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV A. Bos

26e zondag door het jaar 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV T. ten Bruin

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur Parochiezaal Vorden samenkomst werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zaterdag 5 oktober 2024 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo WCV werkgroep

19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV werkgroep

zondag 6 oktober 2024 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Woord & gebed werkgroep

27e zondag door het jaar 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie F. Zandbelt

16.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Vesper Gregoriaans  
Getijdenkoor

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA:  WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering

Lezingen in de weekendvieringen
Datum  Eerste Lezing  Tweede Lezing  Evangelie
18 aug. Spr. 9,1-6 Ef. 5,15-20 Joh. 6,51-58
25 aug. Joz. 24,1-2a.15-17.18b Ef. 5,21-32 Joh. 6,60-69
01 sept. Deut. 4,1-2.6-8 Jak. 1,17-18.21b-22.27 Mc. 7,1-8.14-15.21-23
08 sept. Jes. 35,4-7a Jak. 2,1-5 Mc. 7,31-37
15 sept. Jes. 50,5-9a Jak. 2,14-18 Mc. 8,27-35
22 sept. Wijsh. 2,12.17-20 Jak. 3,16-4,3 Mc. 9,30-37
29 sept. Num. 11,25-29 Jak. 5,1-6 Mc. 9,38-43.45.47-48
06 okt. Gen. 2,18-24 Hebr. 2,9-11 Mc. 10,2-16

Aanbidding H. Sacrament 
en biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de Doper- 
Kerk, iedere vrijdag 15.00-15.45 uur. 
En Jezus zei: “Kunt ge dan niet één 
uur met mij waken?” Zo is het eigen-
lijk ook op de vrijdag-middag: een 
uurtje Aanbidding. Biechtgelegenheid 
op eerste vrijdag van de maand.

ParochiePost is de digitale nieuwsbrief van de parochie HH. Twaalf Apostelen.
In deze nieuwsbrief vindt u korte berichten die via een link op de website verder 
gelezen kunnen worden. ParochiePost verschijnt minimaal eens per twee weken of 
zoveel vaker als nodig is.
Wilt u ook ParochiePost ontvangen?
Stuur dan een mailbericht naar communicatie@12apostelen.nl
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER

dinsdag 20 augustus 2024 19.00 uur Sacristie Baak Eucharistie J. Baneke

woensdag 21 augustus 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord & gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 22 augustus 2024 10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Eucharistie H. Scheve

woensdag 28 augustus 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

woensdag 4 september 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Eucharistie H. Scheve

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 5 september 2024 10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV T. ten Bruin

dinsdag 10 september 2024 10.00 uur IJsselflat Zutphen Eucharistie H. Scheve

woensdag 11 september 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie werkgroep

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 12 september 2024 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Eucharistie H. Scheve

dinsdag 17 september 2024 19.00 uur Sacristie Baak WCV G. Spekkink

woensdag 18 september 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord & gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 19 september 2024 19.00 uur De Bleijke Hengelo WCV T. ten Bruin

woensdag 25 september 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 26 september 2024 10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Eucharistie J. Baneke

11.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker Oec. schoolviering H. Scheve

dinsdag 1 oktober 2024 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Rozenkransbidden werkgroep

woensdag 2 oktober 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 3 oktober 2024 10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve

LEGENDA:  WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering

DOORDEWEEKSE VIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen
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Kliederkerk in 
Keijenborg

Op zondagmiddag 9 juni 2024 stond de Kliederkerk in de 
H. Johannes de Doperkerk in het teken van Daniël in de 
Leeuwenkuil. In de kring werd de kaars ontstoken, een 
‘beweeglied’ gezongen en het verhaal verteld. Daarna was 
er gelegenheid om op ontdekkingstocht te gaan. Samen 
met ouders, grootouders of vriendjes kon er bij het 
thema een kijkdoos of een masker geknutseld worden. In 
de hal werden de kinderen uitgedaagd om het gebrul van 
leeuwen te trotseren en een denkbeeldige leeuwenkuil 
in te gaan. Met een proefje kon de kracht van geloven 
ontdekt worden en er was een creatieve gebedsactiviteit. 
Op het kerkplein werd fanatiek op handen en voeten 
gelopen, gesprongen en gehinkeld. Speels werd geweigerd 
om te buigen, als verwijzing naar Daniël die weigerde te 
buigen voor het beeld van de koning. Na een uur opnieuw 
in de kring vertelden de kinderen wat ze beleefd, gedaan 
en gemaakt hadden, klonk een danklied en wapperde de 
traditionele parachute bij de zegenwens. Afgesloten 
werd met het delen van lekkere themagerichte hapjes 
en drankjes. Er was volop gelegenheid om na te praten 
over deze super leuke en gezellige middag. De volgende 
middag Kliederkerk is op 20 oktober a.s.. Save the date! 

Namens de werkgroep Kliederkerk Hengelo/Keijenborg, 
Gerry Spekkink.  

Diocesane  
Gezinsdag
In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een Jubeljaar. 
Het thema dat jaar is ‘Pelgrims van hoop’. Voorafgaand 
aan dat jaar heeft het Vaticaan 2024 uitgeroepen 
tot jaar van het gebed. In het kader van dat 
voorbereidingsjaar wordt er op zaterdag 28 september 
2024 een Diocesane Gezinsdag georganiseerd met als 
thema ‘Symfonie van gebed’.

De Gezinsdag begint om 10.30 uur met een opening en 
korte introductie in de Nicolaaskerk te Baarn (Kerkstraat 
19). Er is een ontdekkingstocht langs verschillende 
‘gebedsstations’, een verzorgde lunch met tijd voor 
ontmoeting en uitwisseling, twee workshoprondes en 
om 15.00 uur een gebedsviering in de Nicolaaskerk met 
uitstelling van het Allerheiligst Sacrament. Tijdens 
deze viering is er ook de mogelijkheid om als gezin een 
speciale zegen te ontvangen. Rond 15.30 uur wordt de dag 
gezamenlijk afgesloten met een drankje.

De kosten voor deze dag zijn € 25 per gezin.  
Aanmelden vóór 20 september via www.aartsbisdom.nl/
diocesane-gezinsdag. 

Diocesane  
Tarcisiusdag
Misdienaars en acolieten,  

Het Aartsbisdom Utrecht wil alle misdienaars en 
acolieten bedanken voor hun dienstbaarheid. Voor hen 
organiseert het Aartsbisdom op zaterdag 5 oktober 
2024 een dagje uit. Zoals elk jaar vier je samen met 
kardinaal Eijk de eucharistie in je eigen liturgische 
kleding. Je gaat samen in processie naar de kerk. En na 
een broodje staat er een actief programma gepland. 
Deelname aan deze dag is gratis.

Voor aanmelding – ook als groep – neem je contact op met 
Sarah Mijhad via jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl 
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H. Martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak;
pastoriebaak@outlook.com
Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com
of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;
mail bennie.stapelbroek@gmail.com. 
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep 
Berna Lamers, 441244; berna.lamers@gmail.com; Arnold 
Wolbrink, 441206; Petra Weel, 06 12536049

Vieringen in Baak
De normale vieringen in Baak worden 
gehouden in de sacristie van de kerk. Op 
zaterdag 17 augustus is er om 19.30 uur 
een oecumenische oogstdankviering bij 
de Veldkapel. Zie elders op deze pagina. 
Op dinsdag 20 augustus om 19.00 uur is 
er een eucharistieviering waarin pastor 
Joost Baneke voorgaat. Op zondag 
8 september is het ziekenzondag. De 
werkgroep verzorgt dan een gebedsviering 
op zondagmorgen om 10.00 uur! Op 
dinsdagavond 17 september om 19.00 uur 
gaat parochiemedewerker Gerry Spekkink 
voor in een woord- en communieviering. 
Na afloop kunnen we napraten met koffie 
en thee met iets lekkers zoals u gewend 
bent. U bent van harte welkom!

Oogstdankviering
We zetten onze traditie voort. De 
Oogstdankviering wordt gehouden op 
zaterdag 17 augustus 2024, om 19.30 
uur in de open lucht bij de veldkapel 
gelegen aan de Vordenseweg tussen 
Baak en Wichmond. De LTO Noord 
afdeling West-Achterhoek nodigt u uit 
voor deze jaarlijkse Oogstdankviering. De 
viering heeft een oecumenisch karakter. 
Voorgangers zijn Dominee Hubertien 
Oostdijk, van de protestantse kerk 
Steenderen en parochievicaris Harry 
Scheve, van de rooms-katholieke parochie 
HH. Twaalf Apostelen. 

Het thema 
van deze 
oogstdank-
viering 2024 
is: Geloof, 
Hoop en 
Liefde. 
Deze woorden 
geven een 
houvast voor 
velen en zal 
door eenieder 
anders wor-
den beleefd. 

Vanuit het huidige perspectief willen wij 
er in onze dienst aandacht aan besteden. 
Op de foto staat een stiepelteken van  
geloof, hoop en liefde zoals je dat in 
Twente op de boerderijen aantreft.
De veldkapel is gebouwd in oorlogstijd, 
in 1942. In die tijd werden er bij de 
kapel regelmatig vieringen in de open 
lucht gehouden. Maar ook na de oorlog 
bleef dit monument een plek van gebed 
en bezinning. Het wordt prachtig 
onderhouden en het ademt de liefde van 
de eeuwige. U bent van harte welkom 
bij deze oecumenische viering op 
deze prachtige plek te midden van het 
mooie platteland. Bij slecht weer zullen 
we uitwijken naar de Remigiuskerk, 
Dorpstraat 20 te Steenderen. Nogmaals: 
u bent van harte welkom!
Namens de voorbereidingsgroep, 
Marja Hartman,  Voorzitter LTO Noord 
afdeling West Achterhoek

Maria Tenhemelopneming 
in Keijenborg
Met Pinksteren mochten we als 
geloofsgemeenschappen van Baak, 
Hengelo, Keijenborg en Olburgen samen 
vieren in Keijenborg. De reacties waren 
positief. Zodanig dat er door meerde 
mensen gevraagd is om dit vaker te doen 
op een hoogfeest. Op zondag 25 augustus 
om 10.00 uur gaat parochiemedewerker 
Gerry Spekkink voor in Keijenborg. 
Omdat deze datum in de buurt van het 
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 
is, ontstond het idee om dan een 
gezamenlijke Mariaviering te houden. 
Ingrid Schooltink zal in deze viering mede 
voorgaan als lectrice. U bent van harte 
welkom. 
Lees meer hierover op pagina 7.

Overleden
Op 23 mei is Marie Mulder-Mentink 
overleden op de leeftijd van 93 jaar. 
Op 29 mei is Jo Jansen overleden op de 
leeftijd van 80 jaar. 

Op 19 juni is Miep Teunissen-Schooltink 
overleden op de leeftijd van 91 jaar. 

In Memoriam Jo Jansen
Jo Jansen is op 29 mei op 80-jarige 
leeftijd overleden. Jo heeft veel voor onze 
geloofsgemeenschap gedaan, was een 
vaste kerkganger, een gelovige man. In het 
verleden heeft hij in de kerk losliggende 
tegeltjes als vakman opnieuw gezet. Jo 
heeft jaren het parochieblad Onderweg 
bezorgd bij vele adressen. Daarnaast 
was hij vrijwilliger op de begraafplaats. 
Daarvoor heeft hij een bloemstuk/grafstuk 
ontvangen na zijn overlijden. Rikie was 
daar heel dankbaar voor, zij heeft dit stuk 
na afloop op het graf van hun kleinzoon 
gelegd. Jo was gek op de kleinkinderen. 
Dat hij moge rusten in vrede.

Gebedsintenties
20/8: Egbert Brink, Annie Hendriks-
Hermsen, Annie van Dulmen-van Leussen, 
Marie Mulder-Mentink, Jo Jansen, Miep 
Teunissn-Schooltink, Everdien Schut, Jos 
en Bets Hermsen-Goris. 
8/9: Annie Hendriks-Hermsen Annie 
van Dulmen-van Leussen, Marie Mulder-
Mentink, Miep Teunissen-Schooltink. 
17/9: Ouders van Leussen-Wolbrink, 
Annie Hendriks-Hermsen, Annie van 
Dulmen-van Leussen, Everdien Schut, Jos 
en Bets Hermsen-Goris.

Paaskaars 2023
De Paaskaars 2023 hebben we aan Arnold 
Wolbrink geschonken, het is een uiting 
van dankbaarheid aan Arnold. Hij heeft 
voor, tijdens en na de overdracht van het 
kerkgebouw enorm veel tijd en energie 
gestoken in het goed laten verlopen van 
de overgang naar de nieuwe bestemming. 
We kunnen rustig stellen dat we dankzij 
Arnold nu een goed contact hebben met 
de nieuwe eigenaar. Dankbaar dat we 
in de sacristie kunnen vieren en mooi 
dat de kerk nog beschikbaar is voor een 
eventuele uitvaart. 
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Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnummers:
NL35RABO0309119510 (algemeen);
NL03RABO0309105439 (kerkbijdragen);

Contactpersoon 
Annette Franck, 0545-473360.

H. Andreas - Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: liaschafer@hetnet.nl

Locatieraad
Harrie Winckels, voorzitter, secretaris, 0575-561403 
Laurens Mul, penningmeester, 0575-775404
Johan Waanders, gebouwen, 0575-562615

Algemene informatie
• Het secretariaat in het KJ-gebouw 

is om de week (in de even weken) 
op de woensdagochtend geopend 
van 10.00 uur tot 11.00 uur. U kunt 
altijd even binnenlopen voor een kop 
koffie, vragen, een praatje of om een 
gebedsintentie aan te vragen.

• De kerk en het KJ gebouw zijn op de 
woensdagochtend van 10.00 uur tot 
11.00 uur geopend voor het opsteken 
van een kaarsje of voor een moment 
van stilte.

• Elke tweede donderdagavond in 
de maand is er om 19.00 uur een 
viering met een voorganger vanuit het 
pastoraal team.

• Voor overige vieringen kunt u het 
vieringenrooster in Onderweg 
raadplegen of kijken op het 
informatiebord aan de weg.

• Uitvaarten kunnen op elke gewenste 
dag plaats vinden (m.u.v. zondag).

• Bij het aanvragen van de ziekenzegen, 
ziekenzalving of melding van overlijden 
kunt u bellen met 06-10319638.

• Voor vragen m.b.t. bezorging 
‘Onderweg’ kunt u contact opnemen 
met het parochiesecretariaat in 
Zutphen.

Vieringen
Op donderdag 12 september is er om 
19.00 uur een eucharistieviering.
Voorganger is pastor Harry Scheve.
 
Op zaterdag 5 oktober is er om 19.00 uur 
een woord- en communieviering
met koor Stemmig en Margriet ter 
Morsche.
 

Gebedsintenties
12 september: Familie Pelgrum, Fam 
Geerlig-Ottenschot, Theo Blom, Theo en 
Riek Verheyen.
 

Overleden
Op 5 juni is overleden mevrouw G. 
Formijne Jonkers – Veerman op 69-jarige 
leeftijd.
Op 12 juni was er een afscheidsdienst in 
onze kerk.

Andreashuis  
U bent van harte welkom bij de vieringen 
en ontmoetingen op woensdagmorgen 
vanaf 9.30 uur. 

Twee keer per maand is er een viering en 
op de woensdagochtenden dat er geen 
viering is, laten we aan het koffie drinken 
een gebed en de lezingen van die dag 
voorafgaan. 

Ook is het secretariaat elke woensdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur open en 
telefonisch bereikbaar. 
Altijd bereikbaar via de mail: 
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl  

Vieringen  
Zie voor de woensdagmorgen 
vieringen, bijeenkomsten en de 
weekendvieringen: het vieringenschema. 
De weekendvieringen zijn ook nog steeds 
te volgen via internet: www.12apostelen.nl 

Klikken op het groene blok: “Vieringen” 
en vervolgens op het icoontje “wereldbol 
met koptelefoon”. Kies voor “Kerkdienst 
gemist Zutphen”. Op zondagmorgen 
10.00 uur kunt u direct meekijken door 
op de > toets in het midden van de cirkel 
in de afbeelding te drukken. Voor het 
bekijken van oudere opnames, klikt u in 
de kalender bij de gewenste datum.  

Bedevaart Kevelaer
Onze Parochiële Bedevaart naar 
Kevelaer staat gepand voor zaterdag 14 
september 2024. Wij sluiten ons aan 
bij de Broederschap van Haaksbergen, 
Lichtenvoorde en Groenlo. 
Op 23 maart was de informatiedag voor 
het bedevaartseizoen in Kevelaer, daar 
werd duidelijk dat er alles aan gedaan 
wordt om dit bedevaartseizoen tot een 
prachtig en zegenrijk seizoen te maken. 
Alles wordt in het werk gesteld om de 
bedevaartgangers weer met open armen 
te ontvangen. Wij zijn daarom van harte 
welkom en Kevelaer ziet uit naar onze 
komst.
Het thema voor het bedevaart seizoen 
2024 Kevelaer is: “Ga met ons”.
Voor onze parochie zijn pastor Scheve en 
diaken Bos de geestelijk begeleiders.

Vervolg Brummen op pagina 18
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Vervolg Brummen

H. Willibrord - Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
Opgave gebedsintenties:
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad /pastoraatgroep
Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris
Fons Janssen, penningmeester
Peter Hammink

Intenties
21-08: Overleden familie Brouwer-de 
Bruin, Jo van de Beld, Lien Reukers-
Snelder, Overleden ouders Uiterweerd-
Sloot, Overleden ouders Span-Gudden, 
Overleden ouders Wilbrink-Peters, Fien 
Seegers-Osterop, Rob Blom.
04-09: Willemien Willemsen, Mientje 
Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, Jan
Uiterweerd, Hanny Peters-Bakker, Henk 
Peters, Gerda Vreven-Stevens, Mariet
Winckels-Geutjes, Leida van Roon-
Hueting, Rob Blom.
18-09: Overleden familie Brouwer-de 
Bruin, Jo van de Beld, Lien Reukers-
Snelder, Overleden ouders Uiterweerd-

Sloot, Eddy Smudde, Overleden ouders 
Uiterweerd-Sloot, Fien Seegers-Osterop, 
Rob Blom.
02-10: Willemien Willemsen, Mientje 
Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, 
Hanny Peters-Bakker, Henk Peters, 
Gerda Vreven-Stevens, Mariet Winckels-
Geutjes, Leida van Roon-Hueting, Rob 
Blom.

In memoriam
Op zaterdag 6 juli is, op 87-jarige leeftijd, 
overleden Robert Theodoor Johan Joseph 
Blom, bij ons allen beter bekend als Rob 
Blom. Rob was een trouwe en tot op het 
laatst actieve parochiaan, loper voor de 
Kerkbalans en Hongerpot, lange tijd 

vaste hulp bij uitvaarten en als er elders 
assistentie nodig was mocht je altijd bij 
Rob aankloppen. Zijn gezondheid werkte 
helaas niet altijd mee. Soms moesten 
we hem een poosje missen, maar steeds 
krabbelde hij weer op. Rob was samen 
met zijn Lien trouwe bezoeker van de 
vieringen, in de Andreaskerk Brummen, 
later in St. Jan te Zutphen maar zeker 
ook in het Andreashuis. Daar konden wij 
dan na de viering en bij het koffiedrinken 
genieten van zijn vele verhalen en 
anekdotes, altijd recht door zee, vrolijk en 
opgewekt. 
Wij zullen zijn aanwezigheid missen, en 
wensen Lien kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte in deze moeilijke 
periode.

Hoorzitting over de 
onttrekking aan de 
eredienst
Op maandag 10 juni vond de hoorzitting 
plaats over de onttrekking aan de 
eredienst van onze H. Willibrordkerk 
in Achter-Drempt. De avond werd 
voorgezeten door diaken Cor Peters, die 
het bestuur ondersteunt in het proces van 
kerksluiting. Namens het bestuur van de 
parochie waren Herman Heuver en Ben 
Hemmer aanwezig.
In het eerste deel van de avond gaf diaken 
Cor Peters een beknopte samenvatting 
van het proces dat doorlopen moet 
worden bij een kerksluiting. Hij ging in 
op de reeds genomen stappen, zoals de 
informatieavond in de kerk op 11 juli 
2022 en de reeds gehouden gesprekken 
met de locatieraad. Vervolgens kregen 
de parochianen de gelegenheid om 
vragen te stellen. Hieruit bleek dat er 
veel onduidelijkheid bestond over het 
feit dat de kerk pas aan de eredienst 
onttrokken zal worden nadat er een koper 
is gevonden. Veel parochianen hadden 
de datum van 1 januari 2025, vanaf 

wanneer er geen weekendvieringen meer 
plaatsvinden, begrepen als de datum dat 
de kerk aan de eredienst onttrokken zou 
worden. Echter, vanaf 1 januari 2025 
kunnen er nog steeds begrafenissen, 
doopvieringen en huwelijksvieringen 
plaatsvinden. Indien gewenst, zal er 
maandelijks een doordeweekse viering 
zijn met een voorganger uit het pastoraal 
team. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 
dat er in het weekend woord- en 
communievieringen of gebedsvieringen 
gehouden worden met een voorganger 
van de lokale werkgroep. De uitwerking 
hiervan zal in samenspraak met de 
lectoren, lokale voorgangers en het koor 
in de tweede helft van het jaar bekeken 
worden.
Door de begraafplaatsgroep werd 
benoemd dat er na de verkoop van de 
kerk behoefte is aan een ruimte nabij het 
kerkhof voor opslag, toiletvoorzieningen 
en een plek waar koffie gedronken kan 
worden. Het bestuur, vertegenwoordigd 
door Herman Heuver, heeft toegezegd dat 
hiervoor zeker een voorziening ingericht 
zal worden. Dit wordt nu al op andere 
locaties gedaan in de vorm van een unit. 

Ook spraken de aanwezigen duidelijk 
de behoefte uit voor een zelfstandige 
accommodatie voor kerkelijke ontmoeting, 
werkgroepen en sociale activiteiten na de 
sluiting van de kerk. Deze behoefte is ook 
meermaals benoemd door de locatieraad 
in gesprekken met het parochiebestuur.
Henrie Bremer heeft namens de 
locatieraad aangegeven dat alle leden van 
de Dremptse locatieraad aan zullen blijven 
tot de kerk is verkocht.
In het tweede deel van de avond was er de 
gelegenheid om formeel bezwaar te maken 
tegen de onttrekking aan de eredienst. 
Van deze gelegenheid is door geen van de 
aanwezigen gebruik gemaakt.

Namens de locatieraad Drempt,
Peter Hammink

Familieberichten
Dopen
Op zaterdag 13 juli heeft Braeden 
Cyphêr Alexander Boekhoudt 
het sacrament van het Heilig Doopsel 
ontvangen. Braeden is zoon van Jullisa 
Cangieter en Michiël Boekhoudt. Wij 
feliciteren de ouders en doopouders met 
deze blijde gebeurtenis en wensen dat 
Braeden zich geborgen mag voelen in 
onze kerk en geloofsgemeenschap.

Overleden
Op 9 juli is in de leeftijd van 89 jaar 
overleden Henk Verheij. Na zijn 
werkzame leven bij de Provincie 
Gelderland genoot Henk van het wonen 
aan de Kerkstraat en zijn tuin. Voetbal en 
HC03 had zijn belangstelling. Biljarten 
bij Hyndendael en de laatste jaren een 
kaartje leggen bij de seniorenmiddagen 
en de maandelijkse maaltijden met 
leeftijdsgenoten waren een welkome 
afleiding voor Henk.
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H. Willibrord - Hengelo
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
Rekeningnr.: NL12RABO0121301346
NL82RABO0119538857 (geloofsbijdragen);
Redactie: hwa.roes@gmail.com

Contactgroep
Marian Zaarbelink, 06 1014 7854, Jan Claver, 06 2334 8923, 
Monique Kuipers, 06 4539 7320.

Vervolg Drempt
Overleden
Op 9 juli, zeven weken na het overlijden 
van haar man Hendrik, is na een kort 
ziekbed overleden Annie Geurts-
van Hagen in de leeftijd van 90 jaar. 
Velen zullen Annie herinneren als de 

handwerk- en brei-juffrouw op de toen 
openbare school in Drempt. Samen 
hebben ze de laatste jaren genoten van 
hun wonen en tuinieren op hun stekkie 
aan de Hulsevoortseweg mede dankzij de 
mantelzorg van Andre en Monique.
Op 16 juli is van beiden afscheid genomen 
in het crematorium.

Wij wensen de families sterkte bij het 
afscheid en dat ze mogen rusten in vrede. 

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 6 september 2024
redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Overleden 
Mevrouw Maria Lamberta Adriana 
Bannenberg-van de Ven is op 95-jarige 
leeftijd overleden. De familie laat weten 
dat ze dankbaar zijn voor het vele goeds 
dat zij aan hen gaf en voor al die jaren dat 
zij in hun midden mochten hebben. Met 
deze aankondiging laten zij weten dat zij 
van hen is heengegaan. Moge zij rusten 
in vrede. De crematie was op zaterdag 13 
juli om in crematorium De Omarming te 
Zutphen.

Baak, Hengelo, Keijenborg 
en Olburgen vieren samen 
Maria Tenhemelopneming
Met Pinksteren hebben de 
geloofsgemeenschappen van Baak, 
Hengelo, Keijenborg en Olburgen 
samen gevierd in Keijenborg. Vanuit 
alle vier geloofsgemeenschappen werd 

meegewerkt in de viering. De reacties 
waren positief, zodanig, dat er door 
meerdere mensen gevraagd is om 
vaker gezamenlijk te vieren tijdens een 
hoogfeest. 

In augustus kennen we het hoogfeest 
van Maria Tenhemelopneming. 
Op zondag 25 augustus zal daar in 
Keijenborg bij stilgestaan worden. Een 
mooie gelegenheid om een vervolg te 
geven aan ‘samen vieren’. De woord- 
en communieviering om 10.00 uur 
wordt voorgegaan en voorbereid 
door parochiemedewerker Gerry 
Spekkink, samen met mensen uit de 
vier geloofsgemeenschappen. Ook 
bloemstukken en schikking worden 
samen vormgegeven. De zang wordt 
verzorgd door het parochieel koor 
van Keijenborg, maar wie ook graag 
Marialiederen zingt wordt nadrukkelijk 
uitgenodigd op 25 augustus en tijdens 
de repetitie op maandag 19 augustus 
van 19.00-20.00 uur aan te sluiten in de 
kerk van Keijenborg. Ook kinderen zijn 
welkom om het Mariafeest mee te vieren. 
Voor hen is er een eigen invulling, waarbij 
zij aan moeder Maria kunnen voorleggen 
wat ze verwachten van het nieuwe 
schooljaar, dat de andere dag begint. 
Kerkgangers worden gevraagd om die 
zondag één bloem uit de natuur of uit de 
tuin mee te brengen. De bloemen worden 
bij de ingang van de kerk verzameld voor 
een bloemengroet aan Maria. Het wordt 
een feestelijke viering voor jong en oud. 
Iedereen is welkom!

22 september 2024
De drie kerken van Hengelo vieren 
vandaag samen de vredesweek (14 t/m 
22 september) in een vredesdienst. 
We beginnen de kerkdienst buiten op 
het plein voor de Remigiuskerk bij de 
vredesvlam. Er zullen enkele stoelen 
klaarstaan voor diegenen die niet lang 
kunnen staan. We stappen daarna de 
drempel van de kerk over en vervolgen 
binnen de dienst. Dat we letterlijk de deur 
doorgaan met elkaar hoort bij het thema 
van deze kerkdienst: ‘open deur’.
We lezen het verhaal van een verlamde 
man die vier vrienden heeft. Zij laten 
hem door het dak van een huis zakken 
vlak voor de voeten van Jezus. U kunt 
dit verhaal in de Bijbel vinden in het 
Lucasevangelie, hoofdstuk 5.
Afbeelding: Hengelo World Peace Flame

Verslag bezoek aan het 
Heiligenbeeldenmuseum in 
Kranenburg
Op 30 mei hebben we met een 
gezelschap van de kerken in Hengelo 
een bezoek gebracht aan het 
Heiligenbeeldenmuseum. We werden 
ontvangen met koffie/thee en een lekkere 
koek. Een gids heette ons welkom en 
vertelde over de ontstaansgeschiedenis 
van het museum. Deze zomer is er een 
speciale thematentoonstelling over de in 
1883 in Rotterdam geboren, beeldhouwer 
en tekenaar August Klawer.

Vervolg Hengelo op pagina 20
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
Marijke Heeren, secr. 0570-542000; Jan Roes, pm.
0575-490711; Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens
Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452,
Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

Vervolg Hengelo

Overleden
Mevrouw Johanna Elisabeth Mölder-
Stouten, weduwe van Herman Mölder, 
op de leeftijd van 85 jaar.

Toekomst van de 
Joppekerk
Naar aanleiding van de hoorzitting 
op 11 maart heeft er op 22 mei jl. een 
evaluatieavond plaatsgevonden met 
parochiebestuur, projectbegeleider diaken 
Cor Peters, locatieraad, pastoraatgroep 
en de initiatiefgroep Stichting Joppekerk. 
Het was een open overleg met ruimte 
voor het beluisteren van elkaars 
standpunten. Na de zomer wordt er een 
gezamenlijk plan gepresenteerd. Aan de 
leden van onze geloofsgemeenschap is 
hierover een brief gestuurd. Lees verder 
op de website www.rkkerkjoppe.nl  

Samenwerking 
samenkomsten
Op 26 mei was een goede vertegenwoor-
diging van onze geloofsgemeenschap 
deelgenoot van een inspirerende dienst 
op landgoed ’t Haveke. Ds. Jaap Jonk en 
Willem Achtereekte gingen voor, Piet Klein 
Rouweler dirigeerde met verve het voor 
deze gelegenheid samengestelde koor. Na 
de voorbeden steeg er wierook op en om 

de vredeswens te benadrukken waren er 
in de kindernevendienst papieren duiven 
gemaakt en werden er door de familie 
Von Wedel echte duiven los gelaten. Na 
de dienst werd er in de zonnige tuin nog 
nagepraat. 
Een week later, op zondag 2 juni, vond 
er in onze, voor die gelegenheid met 
Taizékleuren aangeklede, kerk een mooi 
gezongen Taizéviering plaats. Voorgangers 
waren Ds. Gertjan de Pender en Willem 
Achtereekte. Gemma was lectrice en 
heeft de digitale orde van de dienst 
opgemaakt. Lenneke bediende de laptop 
zodat iedereen de liederen van het grote 
scherm kon meelezen en zingen. Alles 
tot in de puntjes verzorgd. Er was ook 
belangstelling van buiten de leden van onze 
geloofsgemeenschap met complimenten 
over de mooie akoestiek van onze kerk. 

Terugkomviering 
Op 9 juni was er met Willem Achtereekte 
een terugkomviering voor alle 
communicanten van onze parochie. Het 

kinderkoor, begeleid door Theo Mokkink 
zong enthousiast en met een picknick 
in de tuin werd dit mooie Eerste Heilige 
Communieproject afgesloten.

Patroonsfeest met een 
viering en brunch  
Op zondag 18 augustus vieren we het 
feest van onze Maria Tenhemelopneming, 
het patroonsfeest van onze geloofs-
gemeenschap. U wordt uitgenodigd voor 
de aansluitende vrijwilligersbrunch in de 
tuin van onze pastorie. 

Pater John Auping SJ  
blijft betrokken
Voor alle schriftlezingen van de 
eucharistievieringen in onze kerk 
schrijft pater Auping een inspirerend 
commentaar. De kopij vindt u op de site 
en een geprinte versie ligt in de kerk. 

Oktober – 
Rozenkransmaand
In de maand oktober zal op dinsdagavond 
om 19.00 uur de Rozenkrans weer 
worden gebeden. Wekelijks overwegen we 
de Geheimen uit het leven van Jezus en 
Maria en bidden het rozenhoedje. Tot slot 
zingen we een Marialied. U bent van harte 
welkom.

Het museum is in het bezit van een film 
van deze ambachtsm/kunstenaar en deze 
hebben we eerst bekeken. Klawer maakte 
onder meer mens- en dierfiguren en 
christelijk religieus werk in steen en hout. 
Hij was restauratiebeeldhouwer aan de 
Oude Kerk te Delft en de Oudkatholieke 
Kerk van de H. Augustinus in den Haag. 
Ook ontwierp hij, in den Haag, werken in 
openbare ruimten. In 1969 overleed hij op 
86-jarige leeftijd.

Veel van zijn werk is in familiebezit 
gebleven, maar omdat het zijn beroep 
was is ook ruim verkocht. Door het 
bezoek van een familielid aan het 
Heiligenbeeldenmuseum is het idee van 
een tentoonstelling ontstaan.
In samenwerking met de familie 
werd deze thematentoonstelling in 
het Heiligenbeeldenmuseum verder 
opgezet, omdat zij trots is op hetgeen 
hij heeft nagelaten. Liefst 180 door 
hem vervaardigde objecten, zijn door 
de familie bijeen gebracht en worden 

hier tentoongesteld, waarmee het de 
eerste keer is, dat een groot publiek 
met zijn werken kennis kan maken. Een 
boeiend verhaal. Daarna konden we aan 
de hand van een beschrijving de thema 
tentoonstelling bekijken. Aan de gids 
konden we de vragen stellen over de 
heer Klawer of over het museum. Het 
was een geslaagde middag! Dank aan 
de vrijwilligers van het museum. De 
thematentoonstelling over Klawer is tot 
eind oktober te bekijken.

Kinderen zingen in de terugkomviering

Bloemen kleuren de lunch

Vervolg Joppe op pagina 21
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H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep
Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Nijenhuis, 06-40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

drie sopranen, één alt, één tenor en één 
bas. Zij presenteren:  “Spes in tenebris” 
en zij zullen “Oude muziek “, renaissance 
en barok, ten gehore brengen en zingen 
a capella. Voor de pauze zijn het vier 
liturgische liederen en na de pauze vier 
liederen van verschillende Europese 
componisten. U bent van harte welkom!

Natuurlijk kunt u in de pauze genieten van 
een lekker kopje koffie of thee. Anastasia 
is een klassiek geschoold zangeres en 
zingt sopraan. Geboren in Italië op 
Sicilië, woont zij nu in Joppe met haar 
Nederlandse man en hun zoontje Giovanni 
van 6 maanden oud. Het ensemble Le 
Belve Erranti bestaat uit zes personen; 

Vervolg Joppe

Koffieochtend 18 
september: muziek!  
Anastasia Terranova zal met haar vocaal 
ensemble het concert verzorgen in 
plaats van de gewoonlijke koffieochtend. 

Vervolg Keijenborg op pagina 22

Op 3 juli 2024 is de heer Theo Heere in 
de leeftijd van 81 jaar overleden. 

Gezocht schoonmakers/
schoonmaaksters
Met spoed zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers die sámen de kerk en 
sacristie schoonhouden. We willen 
met een pool gaan werken waarbij in 
toerbeurt bijvoorbeeld twee personen per 
week een stukje van het schoonmaakwerk 
oppakken.
Doel is om samen dan verantwoordelijk 
te zijn voor het schoonhouden van de 
kerk en sacristie. Wij hopen zo te kunnen 
rekenen op een groepje enthousiaste 
mensen.
Voor inlichtingen en informatie kun je 
contact opnemen met Dini Nijenhuis via 
06-40594236.

Kliederkerk in de  
St. Jan de Doper Keijenborg
Op zondagmiddag 9 juni stond 
Kliederkerk in het teken van Daniël 
in de Leeuwenkuil. In de kring werd 
de kaars ontstoken, een ‘beweeglied’ 
gezongen en het verhaal verteld. 
Daarna was er gelegenheid om op 
ontdekkingstocht te gaan. Samen met 
ouders, grootouders of vriendjes kon er 
o.a. bij het thema een kijkdoos of een 
masker geknutseld worden. In de hal 
werden de kinderen uitgedaagd om het 
gebrul van leeuwen te trotseren en een 
denkbeeldige leeuwenkuil in te gaan. Met 

een proefje kon de kracht van geloven 
ontdekt worden en er was een creatieve 
gebedsactiviteit. Op het kerkplein werd 
fanatiek op handen en voeten gelopen, 
gesprongen en gehinkeld. Speels werd 
geweigerd om te buigen, als verwijzing 
naar Daniël die weigerde te buigen 
voor het beeld van de Koning. Na een 
uur opnieuw in de kring vertelden de 
kinderen wat ze beleefd, gedaan en 
gemaakt hadden, klonk een danklied en 
wapperde de traditionele parachute bij 
de zegenwens. Afgesloten werd met het 
delen van lekkere themagerichte hapjes 
en drankjes. Er was volop gelegenheid 
om na te praten over deze superleuke en 
gezellige middag.
De volgende middag Kliederkerk is op 20 
oktober. Save the date!
Namens de werkgroep Kliederkerk 
Hengelo/Keijenborg, Gerry Spekkink.

Bedevaart naar Kevelaer
De bedevaart naar Kevelaer staat 
gepland op zaterdag 14 september 2024 
en heeft als thema “Ga met ons”. In 
Kevelaer sluiten we ons die dag dan aan 
bij de Broederschap van Haaksbergen, 
Lichtenvoorde en Groenlo. We zijn van 
harte welkom en Kevelaer ziet uit naar 
onze komst! Gaat ú met ons mee?
Vragen? Bel Dini Nijenhuis 06-40594236.

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper 
Het parochiesecretariaat is geopend op 
donderdagmorgen van 10.30 uur tot 11.00 
uur. Telefoon 0575-461314.
Voor spoedgevallen bij een overlijden of 
spoedbediening belt u de parochiewacht. 
Telefoon 06 10 31 96 38 Contactpersoon 
voor Zelhem: De heer J. Waalderbos, 
Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, 
tel. 0314-623809

Stichting R.K. Begraafplaats 
Keijenborg
Contactpersoon: Mevr. J. Lamers 
tel. 0575 – 464162 email : 
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; 
website www.begraafplaatskeijenborg.nl
De geldende tarieven kunt u vinden op de 
website onder ‘Tarieven’

Parochiële Caritas Instelling:
Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 
8, 7256 KR Keijenborg 

Kerkdienst 
gemist
Alle vieringen, ook 
vanuit Zutphen, zijn te 
beluisteren via Kerkdienstgemist 
(v/h kerkradio): www.12apostelen.nl/
locatie Keijenborg

Overleden
Op 18 juni 2024 is mevrouw Marietje 
Rondeel-Waarle in de leeftijd van 89 
jaar overleden.
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H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 0573-251115; Paul
Wuts, pm., 0573-460149; Ben Hemmer, secr., 0573-257791.

Pastoraatgroep Thea van Huijstee, 0573-258442.

Lochem neemt afscheid 
van pastor Fons Zandbelt
Op zondag 7 juli 2024 ging pastor 
Zandbelt voor het laatst voor in een 
eucharistieviering in de H. Josephkerk. 
Ondanks de intussen begonnen 
zomervakantie was de opkomst hoog en 
waren veel koorleden en organist Ron 
Holtslag aanwezig om voor een prachtige 
muzikale omlijsting te zorgen. In zijn 
overweging vertelde Fons Zandbelt 
geëmotioneerd over het plotselinge, op 
50-jarige leeftijd, overlijden van zijn zus 
Dinie vlak voor Kerstmis 1984. Dinie 
was een actief lid van onze werkgroep 
liturgie. Haar overlijden was een zware 
slag voor de familie en ook voor de 
parochie Lochem. Fons vroeg zich af, toen 
hij in 2008 na zijn emeritaat benoemd 
werd tot vaste parochie-assistent van 
de parochie HH. Twaalf Apostelen, hoe 
men hem zou ontvangen als hij voorging 
in Lochem. Zouden ze hem vergelijken 
met zijn zus? Hij merkte al snel dat er in 
Lochem openheid, ontvankelijkheid en 
luisterbereidheid was en dat deed hem 
goed.
Fons: “In mijn seminarietijd groeide 

al de verbondenheid met Jezus en zijn 
Kerk en die bleef alleen maar groeien. De 
tijd na Vaticanum II heb ik als positief 
ervaren. Er kwamen allerlei nieuwe 
ontwikkelingen: werkgroepen, volkstaal, 
voorbeden, lectoren, Nederlandstalige 
liederen, jongerenkoren en 
gespreksgroepen. Het voelde als samen 
kerk zijn zoals Paulus het verwoordde: 
‘De kerk zien als menselijk lichaam dat 
met zijn ledematen één geheel vormt.’ 
Zo is het ook met Jezus, want we zijn 
allemaal door het doopsel één lichaam 
geworden doordrenkt van de H. Geest. 
Om met de woorden van Augustinus 
te spreken: Ik ben priester voor U en 
gelovige met U.”

Aan het eind van de viering sprak 
Anton Schilderinck, voorzitter van de 
locatieraad, Fons Zandbelt toe. Hij 
memoreerde dat Fons op 19 juli 1964 
samen met wijlen pastor Jan Leisink door 
kardinaal Alfrink tot priester werd gewijd 
in de St. Walburgiskerk in Arnhem. Het 
was de tijd van het ‘aggiornamento’, het 
bij de tijd brengen van de kerk. Anton: 
“Hieraan hebt u gevolg gegeven door de 
kerk te dienen als kapelaan en als pastoor 
door dik en dun. U ging pas op uw 
zeventigste met emeritaat als pastoor van 
het parochieverband IJsselvallei Kampen, 
IJsselmuiden en Hasselt. U was herder 
en pontifex. U stond voor iedereen klaar 
en ging voor in eucharistievieringen met 
een bezield hart, begaan met het lot van 
de Roomse Kerk in een seculariserende 
samenleving. Trouw aan uw roeping heeft 
u de geloofsgemeenschappen wekelijks 

gewezen op de betekenis én de kracht van 
het geloof: vertrouw op God en ga niet 
zelf voor God spelen.
Oók de bijzondere banden met Lochem 
wil ik memoreren. U stond klaar voor 
parochianen die verlegen zaten om een 
gesprek. Ik denk aan wijlen pastor Jan 
Leisink die u na een eucharistieviering 
in Lochem vaak heeft bezocht in Huize 
Gudula. Altijd open en onbevangen, 
luisterend naar de mens die centraal 
stond. Ik denk ook aan wijlen uw zus 
en zwager, trouwe en zéér actieve leden 
van onze geloofsgemeenschap: uw 
zus Dinie als lekenvoorganger en uw 
zwager die jarenlang als penningmeester 
actief is geweest in onze voormalige 
St. Josephparochie. 
Een bijzondere dag was zondag 22 
april 2018, een dag die in ons geheugen 
gegrift staat. U ging voor in de ‘Steirische 
Harmonika Messe’ met concelebrant 
Pfarrer magister Robert Schneeflock 
uit Gamlitz (Oostenrijk). De prachtige 
eucharistieviering met medewerking van 
een orkest met 24 harmonicaspelers en 
een groot koor uit het Oostenrijkse Graz 
was een hoogtepunt, niet alleen voor de 
Lochemse geloofsgemeenschap, maar ook 
voor de gehele parochie.
U gaat ons verlaten om zeer begrijpelijke 
redenen. De kroon op uw werkzaamheden 
gaat u vieren bij gelegenheid van uw 
60-jarig priesterjubileum op zondag 28 
juli in de St. Nicolaaskerk in Schalkhaar. 
We wensen u een heel mooie en 
feestelijke eucharistieviering toe met veel 
kostbare en dierbare herinneringen die 
u tegenkwam op de weg die God u geleid 
heeft.
Tot slot wil ik u heel hartelijk danken 
voor uw tomeloze inzet voor de parochie 
en haar locaties en in het bijzonder 
voor de Lochemse geloofsgemeenschap. 
We hopen dat u nog vele jaren in 
goede gezondheid mag genieten van 
uw welverdiende rust en het vele werk 
dat u hebt verzet in belang van kerk en 
samenleving. Bedankt en alle goeds met 
Gods zegen.”
Na het dankwoord van pastor Zandbelt, 
de zegen en wegzending en het slotlied, 
was er alle gelegenheid om bij de 
koffie hem persoonlijk te spreken en 
te bedanken. Velen maakten hiervan 
gebruik

Vervolg Keijenborg
Agendatip
Om alvast in de agenda te zetten: op 
zaterdag 7 december 2024, als nét 
Sinterklaas weer het land uit is, wordt 
de jaarlijkse kerstmarkt gehouden in de 

kerk van 14.00 uur tot 18.00 uur. Wij 
hopen weer te mogen rekenen op een 
groot aantal gevulde kramen en natuurlijk 
ook op het beroemde rad van fortuin met 
mooie prijsjes. Nog leuke ideeën voor 
invulling van een kerstkraam? Meld u zich 
dan vooral bij Ciska! Tel. 06-10065324.

Monumentendagen
Op zaterdag 14 en zondag 15 
september 2024 zijn er weer de 
Open Monumentendagen. De kerk 
van Keijenborg wordt die dagen ook 
opengesteld van 10.00 uur tot 17. 00 uur.
U bent allen van harte welkom.
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H. Willibrord - Olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451454,
bgg 0575-452815.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: redactie@12apostelen.nl
E-mail: t.lebbink2@gmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep
Jan den Hartog, voorzitter, 452815
Alex Gerritsen 450950

Parochieadministratie/begraafplaatsbeheerder
Thea Lebbink, 451454; t.lebbink2@gmail.com

H. Willibrord - Ruurlo
Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
info@willibrordkerkruurlo.nl
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: info@willibrordkerkruurlo.nl
Opgave gebedsintenties bij Anny Strijker; 452652;
anny@strijkerweb.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
Theo te Brake, pm., 453511; Harry Kasteel, 452492;  
Anny Strijker, 452652; Jos Rouwhorst, 453251.

Baak, Hengelo, Keijenborg 
en Olburgen vieren samen 
Maria Tenhemelopneming 
Met Pinksteren mochten we als 
geloofsgemeenschappen van Baak, 

Vieringen
Op donderdag 22 augustus is er om 
10.00 uur een eucharistieviering in de 
H. Willibrordkerk. Voorganger is pastor 
Harry Scheve.

Op donderdag 26 september is er om 
10.00 uur een eucharistieviering in de 
H. Willibrordkerk. Voorganger is pastor 
Joost Baneke.

Brede Dak Maaltijden
Elke eerste donderdag van de maand is er 
een Brede Dak maaltijd in De Sprankel. 
Wil je mee-eten? 
Opgave kan tot uiterlijk twee dagen voor 
de maaltijd. Aanmelden bij Anny Strijker, 
tel. 06 41569858. 

De maaltijden beginnen om half zes, 
vanaf vijf uur kunt u al gezellig 
aanschuiven. 

In augustus is er geen maaltijd.

Hengelo, Keijenborg en Olburgen samen 
vieren in Keijenborg. De reacties waren 
positief. Zodanig dat er door meerde 
mensen gevraagd is om dit vaker te doen 
op een hoogfeest. Op zondag 25 augustus 
om 10.00 uur gaat parochiemedewerker 

Gerry Spekkink voor in Keijenborg. 
Omdat deze datum in de buurt van het 
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 
is, ontstond het idee om dan een 
gezamenlijke Mariaviering te houden. 
U bent van harte welkom. Lees meer 
hierover op pagina 7.

Welkom
Zondag 1 september 2024

om 10.00 uur 
parochiële startviering

in Lochem.
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H. Willibrord - Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
email: mariaschut@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in ’t Veld,
pm.; Nel Verheul, secr., 472144, familie.verheul@kpnmail.nl;
Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101,
mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

Ariënslezing 
Op zondag 16 juni werd in Enschede een 
krans gelegd bij het beeld van Ariëns in 
Enschede. De omgeving van het beeld is 
helemaal vernieuwd en het beeld heeft 

een prominente plaats. Twee heren van 
het Ariënscomité legden een krans bij 
het beeld. De harmonie, ooit door Ariëns 
zelf opgericht, zorgde voor de muzikale 
ondersteuning. Daarna gaven zij een kort 
concert in de museumfabriek en was er 
aansluitend een lezing. Op de foto de 
kranslegging bij het beeld door de heren 
Crijns en Hinke. Vanuit Steenderen is 
Maria Schotman lid van het Ariënscomité. 
Zij was deze dag ook aanwezig. 

Jaarafsluiting koor
Maandag 8 juli heeft het gemengd 
koor weer haar jaarlijkse BBQ-avond 
gehouden.
En …hoe kan het ook anders….het was 
weer een succes. Lekker vlees met een 
heerlijke zelfgemaakte salade. We konden 
geen nee zeggen tegen ijs, aardbeien en 
slagroom in een eetbaar bakje. Onder 
het genot van een lekker drankje werd er 
smakelijk gegeten. De repetitie avonden 
zijn altijd gezellig en de BBQ-avond deed 

daar niet voor onder. Het was weer een 
groot succes!!!!

Actie Vakantietas
In de laatste schoolweek voor de 
zomervakantie heeft de diaconie van 
de protestantse kerk vakantietassen 
kunnen uitdelen aan twaalf kinderen 
uit vier gezinnen in de buurt. De 
collecteopbrengst van de oecumenische 
openluchtdienst met Pinksteren op 19 mei 
(het fantastische bedrag van € 517,55) 
plus het resterende geldbedrag van de 
actie van vorig jaar en de vele giften via 
de bank samen waren ruim voldoende 
voor goedgevulde tassen met spelletjes, 
cadeautjes en bonnen voor iets leuks en 
iets lekkers. Het geld dat over is wordt 
bewaard voor volgend jaar. Hartelijk 
dank aan iedereen die deze actie heeft 
gesteund! 

Parochiële startviering  
1 september Lochem
Zoals u in de vorige Onderweg op 
pagina zes kon lezen wordt de jaarlijkse 
startviering van de parochie gehouden 
op zondag 1 september in Lochem. Het 
thema van deze viering is: Samen delen 
en vieren. Mocht u hier graag naar toe 
willen en geen vervoer hebben dan kunt u 
dit aangeven bij de bekende nummers die 
iedere keer op het inlegvel staan. 
Familieberichten
Op woensdag 19 juni is mevrouw 
Wilhelmina Berendina Teunissen-
Schooltink overleden op de leeftijd van 
91 jaar. Miep woonde in de Bongerd. Op 
dinsdag 25 juni was de uitvaartdienst in 
onze kerk, waarna ze op de begraafplaats 
van Baak is begraven bij haar man.

Koffiedrinken
Op zondag 8 september kunnen we 
elkaar na de dienst weer ontmoeten in 
het Kerspel voor een lekker kopje koffie 
of thee.

Voortgang kerk (sluiting)
In de vorige Onderweg heeft u op het 
inlegvel kunnen lezen wat de uitslag 
van de enquête was. Wij hebben u 
beloofd dat er een parochieavond 
zou worden belegd om de enquête 
met u te bespreken. Hiervoor is nu 
een datum vastgelegd en wel op 
dinsdagavond 15 oktober om 19.30 
uur in het Kerspel. Zet dit vast in uw 
agenda. Op deze avond zullen ook de 
heren Heuver en Peters namens het 
parochiebestuur aanwezig zijn om 
een en ander uit te leggen over de 
te volgen procedure en om te horen 
wat er leeft onder de parochianen 
van onze geloofsgemeenschap. 
Voorafgaand aan deze avond zullen de 
mensen uitgenodigd worden die in de 
enquête hebben aangegeven te willen 

meedenken over de toekomst van onze 
geloofsgemeenschap. Dat zal zijn op 
woensdag 11 september om 19.30 uur 
in het Kerspel. Beide heren vanuit het 
bestuur zijn hier ook bij aanwezig. 
Op woensdag 23 oktober zal dan de 
hoorzitting gehouden worden over de 
voorgenomen sluiting van de kerk. (De 
kerk blijft in gebruik tot deze aan de 
eredienst is onttrokken. Dit gebeurt pas 
als het gebouw verkocht is) 

Voor alle bijeenkomsten worden er 
uitnodigingen verstuurd en wordt 
gevraagd u op te geven voor de 
avonden. Wij hopen dat velen van u 
daar gebruik van zullen maken. De 
pastoraatgroep en locatieraad kunnen 
niet alleen voor u beslissen.
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: jozefholtslag@gmail.com

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,
06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

Onze kerk in de 
belangstelling
Het kan u nauwelijks zijn ontgaan. 
De afgelopen maanden is onze kerk 
veelvuldig in de publieke belangstelling 
geweest. 
Programmamaker van Omroep 
Gelderland, René Arendsen, verdiept zich 
als historicus al jaren in de geschiedenis 
van Gelderland. U kent hem vast van het 
programma “Ridders van Gelre” waarin 
hij destijds ook aandacht besteedde aan 
onze Ludgerreliek en de Ludgertuin. 
Deze zomer doet hij met zijn programma 
“Dwars door Gelderland” allerlei 
bijzondere gebouwen/plekken aan en 
natuurlijk bezocht hij op zijn tocht ook 
onze kerk. U kunt het bezoek aan onze 
kerk zien in de aflevering van 3 juni: 
https://www.gld.nl/tv/aflevering/dwars-
door-gelderland-van-vierakker-naar-
achter-drempt/287474.
De aflevering is dermate goed ontvangen 
dat we sindsdien het bezoekersaantal 
op de openstellingsdagen door de week 
(dinsdag- en dondermiddag) aanzienlijk 
hebben zien stijgen.

Naast de televisieaflevering was er ook 
op Radio Gelderland aandacht voor onze 
kerk. Op zaterdag, 22 juni, bracht René 
Arendsen met vijftien van zijn gasten een 
bezoek aan onze kerk. Na een rondleiding 
door de kerk wandelden René en zijn 
gasten over het zogenaamde kerkepad 
naar het tegenover de kerk gelegen Huis 
Suideras. Ook daar een warm welkom 
en een uitleg over de connectie kerk-
huis. Voor wie daarmee niet bekend is 
verwijzen wij graag naar onze website 
www.demooistekerk.nl. 

In oktober wordt de première verwacht 
van een nieuwe film over Warnsveld. 
Vorig jaar juni zijn de opnames daarvoor 
gestart. Deze film, onder leiding van 
regisseur en producent Rob Hulshoff, 
neemt de kijkers mee op een boeiende 

ontdekkingstocht door de geschiedenis 
van de voormalige gemeente Warnsveld. 
Daartoe behoorde toentertijd ook 
Vierakker. Onze kerk komt uitgebreid 
aan bod evenals Huis Suideras. Het lijkt 
ons de moeite waard deze film te gaan 
bekijken. Wanneer meer bekend is over 
datum en locatie dan laten wij u dat 
weten. 

Ook vanuit het Catherijneconvent 
(museum voor religieuze kunst 
in Utrecht) was er belangstelling. 
Het Catherijneconvent is door het 
parochiebestuur van onze parochie HH. 
Twaalf Apostelen gevraagd het religieuze 
kunstbezit binnen onze parochie in kaart 
te brengen. In de meeste kerken was dat 
zo gepiept en waren de medewerkers van 
het Catherijneconvent binnen een paar 
uur klaar met hun inventarisatie. Zo niet 
in onze kerk. De medewerkers moesten 
maar liefst drie keer naar Vierakker 
afreizen en waren drie hele dagen bezig! 

Uitnodiging Hoorzitting 
Het parochiebestuur heeft in overleg 
met de locatieraad besloten om een 
volgende stap te zetten in het proces van 
de kerk aan de eredienst te onttrekken. 
Op dinsdag 1 oktober is er een 
informatieavond in de kerk en op dinsdag 
8 oktober is er een hoorzitting in de kerk. 
Een uitnodiging van het parochiebestuur 
voor deze twee avonden treft u als bijlage 
bij deze ‘Onderweg’. 

De openstelling:
een persoonlijk verhaal  
van Marja Hilge
Yes, het is weer mei.
Een nieuw seizoen waar onze vrijwilligers 
de mensen weer graag laten genieten 
van deze schitterende kerk. Als je zo aan 
komt lopen denk je wat een prachtige 
omgeving voor deze bijzondere kerk. Het 
past gewoon.

En dan ga je door de zware kerkdeur 
naar binnen en wat je dan ziet. Een klein 
paradijsje. Elke keer opnieuw ga ik er 
maar even bij zitten om dit allemaal in 
me op te nemen, al dat moois, al die 
bijzonderheden en de vele symboliek.
De kerk is dagelijks open, maar dan 
kun je alleen door het traliehek de kerk 
bekijken. Veel mensen komen op de 
dinsdag- of donderdagmiddag terug om 
rustig de kerk te kunnen bekijken en er 
rond te lopen.
Ook de mensen die je ontmoet zijn vaak 
heel bijzonder. Er zijn mensen die een 
snel rondje kerk doen, overal foto’s van 
maken en weg zijn ze al weer.
Anderen komen binnen, worden dan stil 
bij het zien van al dit bijzonders en gaan 
dan genietend rondlopen en alles goed in 
zich opnemen. Schuchter vragen ze dan of 
ze misschien wat foto’s mogen maken.
Dan zijn er ook de nieuwsgierige mensen, 
zij willen graag alles weten over het 
gebouw, maar vooral over de symboliek 
en de verhalen die bij deze kerk horen.
De mensen komen uit heel Nederland en 
graag vertellen ze over hun eigen kerk of 
een voor hun bijzondere kerk. Er ontstaan 
vaak boeiende gesprekken over kerken en 
mensen en geloven.
Men mag ook boven bij het orgel gaan 
kijken. Ron onze organist is er meestal 
ook en met veel liefde en passie vertelt hij 
over “zijn” orgel dat precies past bij deze 
kerk. Vaak speelt hij ook nog iets, dat 
komt de sfeer dan helemaal ten goede.
Je komt ook heel bijzondere mensen 
tegen. Een meneer, die graag in iedere 
kerk waar hij komt wat wil zingen en dus 
ook bij ons.
Er komen ook mensen, die graag even 
een kaarsje willen opsteken en wat willen 
mediteren, even een rustig momentje 
voor zichzelf willen hebben.
Als je dan na een middag de deur weer 
achter je sluit, ga je met een heel voldaan 
gevoel weer naar huis, blij dat je zoveel 
moois hebt mogen delen met anderen.

Marja Hilge

Naschrift:
Bent u geïnspireerd geraakt en wilt 
u eens kijken of zo’n openstelling 
niet iets voor u is, komt gerust eens 
langs tijdens de openstelling en laat u 
informeren. We zijn een enthousiaste 
club en u bent van harte welkom!
Openstellingen tijdens de 
zomermaanden: dinsdag- en 
donderdagmiddag van 13.30 tot  
16.00 uur. Eventueel buiten deze  
tijden op aanvraag.
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Christus Koning / H. Antonius
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735,
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.30-12.00; donderdag 9.30-11.00.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting,
553527; Ab Hartelman, pm., 06-31371011

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 06 54906763;
Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322;
Gerard Eijkelkamp, 552914.

Als nieuw (1)
Op het moment dat u deze Onderweg 
leest is het begin augustus. Hopelijk 
hebt u in de zomer een beetje kunnen 
uitrusten. Zodat we “als nieuw” uitgerust 
en met frisse moed aan het nieuwe 
seizoen kunnen beginnen. 

De toekomst van onze 
geloofsgemeenschap en 
onze Christus Koningkerk
Hoorzitting
In de vorige nieuwsbrief bent u al kort 
geïnformeerd over de hoorzitting die 
op 4 juni plaatsvond. Dit i.v.m. de door 
het parochiebestuur voorgenomen 
onttrekking aan de eredienst en verkoop 
van onze Christus Koningkerk. (Voor 
foto’s kun je ook kijken op de volgende 
website: https://www.12apostelen.nl/
index.php/geloofsgemeenschap-vorden/)

Reactie parochiebestuur 
Tijdens de hoorzitting heeft Ton 
Rutting, namens meerdere parochianen, 
kanttekeningen geplaatst. Inmiddels is de 
reactie van het parochiebestuur bekend. 
Die is kort samengevat: :
• Het kerkgebouw wordt niet als rijks- of 

gemeentelijk monument aangemerkt;
• Het parochiebestuur heeft als inzet 

om de kerktoren te behouden en een 
Mariakapelletje te realiseren. Om 
misverstanden te voorkomen, een 
intentie is geen garantie;

• Bij de planontwikkeling wordt ingezet 
op woningen die zowel voor starters 
als voor senioren geschikt zijn. Ook dit 
is geen garantie. O.a. het beleid van de 
gemeente Bronckhorst is bepalend.

Meer weten? Vraag dan de reactie van het 
parochiebestuur bij ons secretariaat op.

Termijn verkoop kerkgebouw
Inmiddels is duidelijk dat een 
eventuele verkoop pas eind 2025 
wordt verwacht. Dat betekent dat onze 

geloofsgemeenschap vooralsnog in onze 
Christus Koningkerk kan blijven kerken 
en organiseren. Zo staan er voor 2025 al 
twee belangrijke “evenementen” op de 
planning:
• Op Goede Vrijdag 2025 (18 april) de 

jubileumviering van De Passie. Die 
wordt dan voor de 10e (!!!) keer in onze 
kerk gehouden;

• In november 2025 een jubileumconcert 
van het koor Inspiration vanwege haar 
50-jarig bestaan.

Vieringen
Algemeen
Zoals bekend gaan sinds 1 januari 
2024 “in principe” geen leden van het 
pastoraal team of emeriti meer voor in 
een weekendviering in onze kerk. In het 
nieuwe seizoen blijven we vooralsnog 
“vieren” in onze kerk. Dat betekent “in 
principe”:
• Op de 2e zondag van de maand een 

woord- en communieviering met één 
van onze eigen voorgangers.

• Op de laatste zondag van de maand 
een samenkomst. Die worden door 
leden van onze geloofsgemeenschap 
“ingevuld” met Gerard Eijkelkamp als 
coördinator.

• Let op: dit is een “in principe” 
planning. Raadpleeg daarom altijd het 
vieringenschema in de nieuwsbrief 
die u als bijlage bij iedere Onderweg 
ontvangt. 

Laatste viering pastoor Scheve
Vanwege zijn aanstaande pensionering 
ging pastoor Scheve op 20 juni voor 
de laatste keer voor tijdens een 
doordeweekse eucharistieviering. Na 
afloop werd hem als dank door Ton 
Rutting namens de geloofsgemeenschap 
een bos bloemen uitgereikt. 

Vieringen op de Wehme
Iedere vrijdagavond om 19:00 uur. 
is er een oecumenische viering op de 

Wehmehof. Dat is een oecumenische 
aangelegenheid waarbij zowel de PKN 
Vorden als RK Vorden zijn betrokken. 
Vanuit onze kerk zijn de voorgangers 
Jaap Harmsen, Ton Rutting en Herman 
Rondeel. En sinds kort is Ineke Peterse 
daar één van de organisten.

Oecumenische startdienst
Op 15 september is er de traditionele 
oecumenische startdienst die we al 
jarenlang samen met de PKN Vorden 
houden. De dienst is dit jaar in onze 
Christus Koningkerk. Namens onze kerk 
is Ton Rutting één van de voorgangers. 
Het thema is dit jaar “als nieuw”. En op 
het moment dat u deze Onderweg leest 
zijn de voorbereidingen al in volle gang!

Als nieuw (2)
Zoals u ziet staat er weer heel wat 
op de planning. Zo houden we onze 
geloofsgemeenschap levend en vitaal. 
En dan helpt het als we uitgerust en “als 
nieuw” samen de schouders eronder 
kunnen zetten.

Namens de locatieraad en pastoraatgroep
Jaap Harmsen

Welkom 
Zondag 1 september 2024

om 10.00 uur 

parochiële startviering

in Lochem.
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Emmanuel / H. Johannes de Doper
Zutphen
Nieuwstadskerksteeg 2, 7201 NH Zutphen
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen,
0575-527080; info@stjan-emmanuel.com;
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Open Monumentendagen
Op zaterdag 14 en zondag 15 
september 2024 zijn er weer de Open 
Monumentendagen. De St. Jan in 
Zutphen wordt die dagen ook opengesteld 
van 13.00 uur tot 17. 00 uur. 
Op zondag 15 september om 16.00 uur zal 
het Gregoriaans Getijdenkoor een Vesper 
verzorgen.
U bent allen van harte welkom.

Herhaling oproep:  
Lectoren gezocht
De lectorengroep van de St. Jan kan 
versterking gebruiken! Wat doet een 
lector nu precies? Een lector leest in de 
eucharistieviering de eerste lezing, tweede 
lezing, de voorbeden en de mededelingen. 
Het gaat hierbij om eucharistievieringen 
op de zondagen en tijdens de kerkelijke 
feesten. Momenteel bestaat de groep uit 
5 mensen, maar uitbreiding is welkom. 
Gemiddeld ben je 1x per 4-6 weken aan 
de beurt in het lectorenrooster. Ook 
in de wekelijkse eucharistieviering op 
woensdagochtend is altijd een lector 
aanwezig. Ook voor deze ochtend is 
graag versterking gewenst. Wilt u zich 

aanmelden of wilt u meer informatie? 
U kunt contact opnemen met Marijke 
Wermers via 06-40596344 of mailadres 
wermersmm@gmail.com 

Herhaling oproep: 
Cameramensen gezocht
In de St. Jan wordt gebruik gemaakt 
van een camerasysteem, zodat 
parochianen die vanuit huis de viering 
willen volgen dit met beeld kunnen 
doen. Dit systeem wordt bediend door 
een groep cameramensen. Zij zitten 
tijdens eucharistievieringen achterin de 
kerk bij het camerasysteem en zorgen 
dat het beeld op de juiste momenten 
wisselt. Deze groep kan versterking 
gebruiken. Wilt u zich aanmelden of meer 
informatie? U kunt contact opnemen met 
Gijs de Bont via gdebont@gmail.com 

Gedoopt:
02/06: Willy Sjeffie Rietman, zoon 
van Lars Rietman en Soraya van Embden, 
broertje van Lars, Wim en Sjeffie
16/06: Djaylano van Miltenburg, zoon 
van Sebastiaan van Miltenburg en Wilma 

Hoeree, broertje van Jan Julius, Livay en 
Darya

Intenties:
01/09: Wim Harms; 06/10: Wim Harms

Overleden:
24/5: Anna Albertha Maria 
Oosterhuis-Brinkman, 91 jaar

Middagpauzediensten
Iedere donderdag, 12.15 uur-12.30 uur 
(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in 
Zutphen; vanaf 12.00 uuur kunt u 
luisteren naar orgelspel)
22/8: ds. P.D. Wolthaus; 29/8: ds. H. 
v/d Kamp; 5/9: ds. S.A. Meijer; 12/9: 
dhr. A. Verburg; 19/9: ds. Mv. I. Pijpers-
Hoogendoorn (Vredesweek); 26/9: dhr. 
R. de Boer; 3/10: mevr. N. Bilder, LdH

Aan de wekelijkse middagpauzediensten 
werken voorgangers, organisten en 
vrijwilligers van bijna alle kerken en 
geloofsgemeenschappen van Zutphen 
en omgeving mee. Regelmatig is er een 
extra muzikale bijdrage van een zanger of 
fluitist. De liturgie is van een vast concept, 
maar natuurlijk heeft elke voorganger 
zijn of haar eigen inbreng vanuit ieders 
religieuze traditie.

Kopij
Inleverdatum volgende Onderweg: 
6 september

Welkom
zondag 1 september 2024

om 10.00 uur 
parochiële startviering

in Lochem.

  



Uit de parochie28 

Onze religieuze  
gebruiksvoorwerpen 

De Miskelk

De miskelk wordt in de eucharistie gebruikt om de wijn te 
consacreren, waarmee de wijn door de epiclese (aanroeping) in 
het bloed van Christus verandert. Omdat de kelk betrokken is bij 
het allerheiligste deel van de eucharistie zijn de meeste kelken 
bijzonder rijk en liefdevol versierd. Meestal zijn kelken van 
verguld zilver of koper vervaardigd. Tot aan het Tweede Vaticaans 
Concilie mocht alleen een geestelijke het liturgisch vaatwerk 
aanraken. Daarom moest een koster witte handschoenen dragen 
om de kelk en de pateen klaar te zetten of op te ruimen.

Bij een miskelk behoren een pateen en een kelklepeltje. Het 
kelklepeltje wordt gebruikt om de wijn te mengen met een 
druppel water, waarmee de vermenging van de Godheid (de wijn) 
met de mensheid (het water) van Jezus wordt verbeeld. De pateen 

is een platte schijf die op de kelk ligt en waarop tijdens de mis een 
(grote) hostie ligt. 
Als de kelk voor gebruik op de credens wordt klaargezet, legt de 
koster er eerst een kelkdoekje op. Daarmee kan de priester de kelk 
na gebruik reinigen en drogen. Daaroverheen komt de pateen met 
daarop de priesterhostie. Daarover wordt de corporale gelegd. 
Dit is een linnendoek die tijdens de eucharistie op het altaar 
wordt gelegd om daarop de gaven van brood en wijn te plaatsen. 
Tot slot wordt de kelk afgedekt met een palla, dit is een vierkant 
kartonnetje dat met wit linnen is overtrokken.

Bij hun priesterwijding ontvangen priesters een eigen miskelk, 
meestal van de eigen familie. Bij de uitvaart van een priester 
wordt zijn miskelk op de kist gelegd.


