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Voorwoord

Van donker naar licht
Het samenstellen van dit kerstnummer 
geeft mij een dubbel gevoel. Aan de ene 
kant voel ik mij somber, aan de andere 
kant verheug ik mij op wat komen gaat. 
In een sfeervolle vesperviering hebben 
wij afscheid genomen van pastoraal 
werker Carin Timmerman. Wat heeft 
Carin veel positieve energie in onze 
parochie gebracht. Het is verdrietig dat 
zij zo snel haar werk moet neerleggen. 
Tegelijkertijd heten we onze nieuwe 
pastoor Hans Pauw welkom. Fijn dat er 
weer iemand aan het roer staat.
Natuurlijk is het proces van 
kerksluitingen verdrietig, maar 
hoe bijzonder en positief is het 
om te lezen dat vrijwilligers uit 
geloofsgemeenschappen zonder kerk 
gezamenlijk Kerstmis gaan vieren in 
Keijenborg. 
Van de donkere tijd van de Advent, 
gaan wij – iedere week een lichtje 
erbij – naar het volle Licht van 
Kerstmis. De geboorte van Jezus is en 
blijft een bijzondere gebeurtenis die 
we moeten delen met onze kinderen 
en kleinkinderen. Dat kan op veel 
plaatsen in onze parochie: tijdens een 
Lichtjestocht in en rond de H. Johannes 
de Doperkerk in Zutphen (zie pagina 
11), een Herdertjestocht in Vorden of 
speciale kerstvieringen voor het hele 
gezin. Op de pagina Kids & Teens 
hebben we deze vieringen op een rijtje 
gezet. 
Zo mooi als Carin haar kerstwens heeft 
geschreven kan ik het niet. Maar mede 
namens de andere redactieleden wens 
ik iedereen een Zalig Kerstfeest en heel 
veel lichtpuntjes in 2025.

Magda van Ommen 

PCI - Noodhulp
Heeft u om wat voor reden 
dan ook hulp nodig? Neem 
contact op met de (PCI) 
Parochiële Caritas Instelling, 
tel. 0575-711 310 of
aanvraag@caritas12apostelen.nl
www.caritas12apostelen.nl

 06 103 19 638
het telefoonnummer voor:
ziekenzalving,  
ziekenzegen en uitvaart      

St. Catharinakathedraal Utrecht
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Pelgrims van hoop
Gedachten aan het begin van het Heilig Jaar

Op Kerstavond zal paus Franciscus de heilige deur van de St. Pietersbasiliek 
openen en begint het Jubeljaar. Valt er veel te jubelen? Wie naar de situatie 
in onze (wereldwijde) samenleving kijkt maakt zich eerder zorgen. Je zou wel 
eens willen dat er ergens een ‘resetknop’ te vinden is, zoals op je computer of 
telefoon: terug naar de fabrieksstand en opnieuw beginnen.

Feitelijk is dat wat een jubeljaar beoogt. 
Het gaat terug op de voorschriften In 
het boek Leviticus (Hfst. 25). Hierin 
wordt bepaald dat elk zevende jaar in 
het beloofde land een sabbatsjaar zou 
zijn. Het akkerland mocht dan niet 
worden ingezaaid en men leefde van wat 
de natuur uit zichzelf voortbracht. Na 
zeven sabbatsjaren volgde het jubeljaar. 
Dit vijftigste jaar moest heilig zijn. Hoe 
kreeg dit vorm? Slaven moesten worden 
vrijgelaten, kregen hun oorspronkelijk 
bezit weer terug en werden verenigd met 
hun familie. Hoe dit precies vorm kreeg 
in de praktijk is niet zo duidelijk, maar 
de intentie er achter wel: verzoening en 
herstel van oorspronkelijke verhoudingen 
zodat ieder mens een eerlijk deel van 
leven heeft, niet de één alles en de ander 
niets. 

Ons heilig jaar staat in het teken van 
hoop. De bul van paus Franciscus voor 
het Jubeljaar 2025 heeft als titel: ‘Spes 
non confundit’ (De hoop stelt niet teleur). 
Hierin schrijft de paus: “Iedereen weet 
wat het is om te hopen. 
In het hart van ieder mens woont hoop 
als het verlangen en de verwachting 
van goede dingen die komen gaan, 

ondanks het feit dat we niet weten wat 
de toekomst zal brengen. Toch kan 
onzekerheid over de toekomst soms 
leiden tot tegenstrijdige gevoelens, 
variërend van vertrouwen tot 
bezorgdheid, van kalmte tot onrust,  
van vaste overtuiging tot aarzeling en 
twijfel.”
 
Jubeljaar
De paus spreekt de wens uit dat 
het Jubeljaar voor ons allemaal een 
gelegenheid zal zijn om vernieuwd 
te worden in hoop. Niets kan ons 
immers scheiden van de liefde van God 
(Romeinen 8). De basis van onze hoop 
is de verrijzenis van Jezus. “De dood 
en opstanding van Jezus is het hart van 
ons geloof en de basis van onze hoop”, 
aldus de paus. “We hebben de zekerheid 
dat de geschiedenis van de mensheid 
en onze eigen individuele geschiedenis 
niet gedoemd zijn tot een dood einde 
of een donkere afgrond, maar gericht 
zijn op een ontmoeting met de Heer van 
heerlijkheid.”

Advent en Kerstmis
Voor mij persoonlijk is deze periode in 
het kerkelijk jaar altijd weer verbonden 

met de hoop op 
een nieuw begin. 
Dat gebeurt niet 
door een harde 
‘reset’, zoals ik 
aan het begin 
schreef, maar 
met geduld. 
Langzaam zien 
wij het licht op 
de Adventskrans 
groeien, 
langzaam - maar 
zeker! - wijkt de 
duisternis. 

Dit heilig spel 
van licht is haast 
een geestelijke 
oefening om 
de lichtpuntjes 
te blijven zien 
in onze dagen. 

De geboorte van Jezus is ook een nieuw 
begin in het lange en oude verhaal van 
God en de mensen. Het wordt prachtig 
verbeeld in de evangelieverhalen: één 
enkele ster aan de donkere hemel, geen 
verblindend licht. Een kwetsbaar kind 
in een kribbe, geen grote krachtfiguur, 
enkele mensen die zich geroepen voelen 
op weg te gaan en het kind te zoeken, 
geen grote massabeweging. Wanneer 
God zijn verbond met de mensen wil 
herstellen en vernieuwen begint Hij 
klein en geduldig, maar het groeit tegen 
de klippen op. Wereldwijd zullen vele 
mensen in de kerstnacht weer stilstaan 
bij de geboorte van Jezus en de redding 
die Hij heeft gebracht. Miljoenen mensen 
trekken op naar kapellen, kerken en 
kathedralen, als pelgrims van hoop in het 
holst van de nacht. Een grote beweging 
van mensen van goede wil vormt het 
begin van Gods toekomst. Langzaam 
maar zeker komt het op gang.

We kunnen het Heilig Jaar gemakkelijk 
aan ons voorbij laten gaan. Natuurlijk zal 
er in de media wat aandacht voor zijn en 
staan we er als kerk bij stil, maar het kan 
ons innerlijk onbewogen laten. Dat zou 
jammer zijn. Ook in onze omgeving, in 
onze geloofsgemeenschappen en parochie 
is er grote nood aan mensen van hoop. Er 
is nogal wat gebeurd in de achterliggende 
jaren. De grote structuurveranderingen 
en kerksluitingen hebben vele mensen 
pijn gedaan. Verhoudingen hebben er 
onder geleden. Zo kan het niet blijven. 
Ook onze parochie heeft nood aan 
een nieuw begin. Mogen we, gevoed 
door de hoop, gesterkt in het geloof en 
aanstekelijk in liefde, daar samen aan 
werken.

Namens het parochiebestuur en de 
collega’s in het pastoraat wens ik u 
allen Zalig Kerstmis en een Gezegend 
Nieuwjaar.

Pastoor Hans Pauw
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Een kerstwens van  
Carin Timmerman
Beste parochianen,

Frans en ik willen iedereen via deze weg bedanken voor de 
aanwezigheid in de vesperviering van 25 oktober, maar ook dank 
aan de mensen die niet aanwezig konden zijn en ons met een 
lieve kaart, een appje, e-mail of anderszins hebben gesteund. 
Het heeft ons goed gedaan. Op vele manieren kreeg ik terug dat 
ik tijdens mijn slotwoord de wereld en de hemel verbonden heb. 
Maar dit is hoe ik het heel mijn leven al heb gevoeld.
Bij het uitkomen van dit nummer van Onderweg weet ik niet 
of ik er dan nog ben. Maar toch wil ik u graag een kerstwens 
meegeven en u vragen een kribbe te zijn voor eenieder die dat 
nodig heeft.

Kerstmis 

Wensen wij elkaar met Kerstmis 
Een warme stal. 
Een veilige ruimte om te schuilen.

Wensen wij elkaar een os en een ezel
Om elkaar te verwarmen als het kil is.

Wensen wij elkaar herders op onze weg 
die ons Gelukkig maken met warme 
ogen en een glimlach.

Wensen wij elkaar wijzen van elders
Die ons inzicht geven met kennis en kunde.

Wensen wij elkaar een veilige kribbe  
(GEEN VOEDERBAK  grapje)
Een geborgen plek waar je je dromen 
ongegeneerd mag dromen.

Wensen wij elkaar trouwe mensen, vrienden collega’s, als Jozef
Mensen die je nabij blijven, geen eisen stellen, maar je genegen zijn.

Wensen wij elkaar een warme vriend/vriendin als Maria
Die naar je blijft luisteren en er altijd voor je is wat het leven ook brengt.

Wensen wij elkaar met 
Kerstmis als schapen van de 
Heer, 
de genade van een 
eenvoudige kerststal die 
waar we blijven proberen
een os en ezel, herder en 
koning, Maria en Jozef te zijn 
voor anderen.

Zalig Kerstfeest. 

(Bijgewerkte vertaling van de tekst 
van Piet Stienaerts.)

Kevelaer
Zo’n 25 parochianen van onze 
parochie HH. Twaalf Apostelen 
namen op zaterdag 14 september 
jl. deel aan de bedevaart “Ga 
met ons!” naar Kevelaer. Met 
de geloofsgemeenschappen 
uit Haaksbergen, Groenlo, 
Lichtenvoorde en omstreken zorgde 
de groep, samen met acolieten 
en misdienaars, voor een mooie 
en plechtige processie. Er werd 
gezongen o.l.v. het Herenkoor uit 
Lievelde, gebeden in de prachtige 
basiliek en kapel, de eucharistie 
gevierd en de kruisweg gegaan. Ook 
was er ruimte voor ontmoeting en 
gezellig bijpraten met koffie en iets 
lekkers. Zeker dat laatste hoort ook 
bij een bedevaart naar Kevelaer.

Hans Pauw
nieuwe pastoor van 
parochie HH. Twaalf 
Apostelen
Sinds 2 februari 2009 was het 
Aartsbisdom Utrecht opgedeeld in 
drie vicariaten: Arnhem, Deventer 
en Utrecht. Daarvoor waren drie 
bisschoppelijk vicarissen aangesteld: 
R.G.W. Cornelissen (Deventer), 
J.G.M. Pauw (Arnhem) en H.W. 
Woorts (Utrecht). Met ingang 
van 1 december 2024 worden de 
vicariaten Arnhem en Utrecht 
samengevoegd tot één vicariaat. 
De naam daarvan zal zijn: vicariaat 
Utrecht-Arnhem. De aanleiding voor 
deze samenvoeging is dat vicaris 
Pauw zijn taak voor het vicariaat 
Arnhem zal overdragen aan vicaris 
en hulpbisschop Woorts, omdat 
vicaris Pauw – naast pastoor van de 
parochie Maria Laetitia (Doetinchem 
e.o.) per 1 december 2024 tevens 
pastoor zal worden van de parochie 
HH. Twaalf Apostelen. 
Mgr. Woorts zal de bisschoppelijk 
vicaris zijn voor het vicariaat Utrecht-
Arnhem. Hij blijft tevens vicaris 
voor liturgie en bedevaarten in het 
Aartsbisdom. Vicaris Cornelissen 
blijft vicaris van het vicariaat 
Deventer alsmede pastoor van de drie 
parochies Heilig Kruis (Raalte e.o.), 
H. Lebuinus (Deventer e.o.) en St. 
Marcellinus (Rijssen e.o.). 

Op vrijdag 25 oktober heeft Carin Timmerman in een vesperviering afscheid 
genomen van het pastoraal team en de parochianen. In de viering, die in het teken 
stond van dankbaarheid, afscheid en kracht en waarin het pastoraal team voorging, 
heeft Carin van pastoor Hans Pauw de ziekenzalving ontvangen. Na het dankwoord 
van Carin viel haar een staande ovatie ten deel.
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Eerste observaties
Sinds 1 juli zit ik weer maandelijks 
aan de bestuurstafel van de parochie 
HH. Twaalf Apostelen. Het is een goed 
weerzien met de bestuursleden die ik 
nog ken vanuit mijn vorige periode als 
administrator in de roerige coronatijd. 
In het slechts kleine bestuur is de 
toewijding en inzet enorm groot. We 
staan samen voor een lastige opgave: de 
herstructurering van de parochie en het 
vormgeven aan een toekomstbestendig 
gebouwenbeleid. 
Dat het pastoraal team ook klein is, 
maakt die taak nog moeilijker. Op dit 
gebied zit het de parochie al jaren niet 
zo mee. Wat was ik dan ook blij toen 
pastoraal werker Carin Timmerman 
haar intrede deed in de parochie. Met 
haar daadkracht, energie en inzicht 

konden we op vele fronten weer op volle 
kracht vooruit. Helaas heeft zij, veel te 
vroeg, door ziekte haar taken moeten 
neerleggen. Op 25 oktober namen 
we op bescheiden wijze afscheid van 
haar en zeiden we oprecht “Dank je 
wel voor alles wat je in korte tijd hebt 
gedaan.” Ook Carin is dankbaar voor 
het vertrouwen en het meeleven van 
velen in haar ziekteperiode. In december 
gaat ook nog pastor Harry Scheve 
met pensioen. Dat betekent wéér een 
collega minder, maar gelukkig wél een 
emeritus-assistent erbij. 
Het proces van kerksluitingen is 
beladen en verdrietig. Ik ontmoet 
mensen die ronduit boos zijn, maar 
ook heel veel realiteitszin. Het is 
onmogelijk alle veelal prachtige 
kerkgebouwen te behouden voor onze 
geloofsgemeenschappen. We groeien 
als kerk en parochie in onze dagen naar 
andere maten, andere verhoudingen. 
Gelukkig worden er op veel fronten 
goede stappen vooruit gezet.
Voor ons parochiebestuur was 
23 september jl. een sombere dag.  

De door ons lang gekoesterde hoop 
om een parochiecentrum te kunnen 
realiseren, verbonden aan de 
H. Johannes de Doperkerk in Zutphen, 
werd genadeloos onderuit gehaald in 
een stadium en op een wijze die we niet 
hebben kunnen voorzien. Het besluit 
van de Zutphense Gemeenteraad heeft 
veel gevolgen waarover we nog moeten 
spreken. Ja, ik weet het, er waren vele 
tegenstanders om veel verschillende 
redenen. Zij tonen hun blijdschap en 
dat zij hun gegund. Ook respecteren 
wij het democratisch genomen besluit. 
Dat neemt echter niet weg dat we nu 
opnieuw voor de uitdaging staan om na 
te denken over een goede 
plek voor het secretariaat, 
de reguliere vergaderingen 
en ontmoetingen in de 
parochie én nieuw te 
ondernemen missionaire 
activiteiten. 

Hans Pauw, 
waarnemend pastoor

Exploitatiesaldo Begroting 2025 Begroting 2024 werkelijk 2023
Bijdragen parochianen   
Kerkbijdragen       216        225       244 
Collecten  36   40  70 
Stipendia    9   10  15 
Overige bijdragen parochianen  30   38  49 
       291        313       378 
Opbrengsten uit beleggingen   
Opbrengsten onroerend goed       219        245       297 
Opbrengsten uit effecten       167        185       153 
       386        430       450 
Opbrengsten begraafplaatsen  66   95       118 
Totaal opbrengsten       743        838       946 

Kosten   
Persoonskosten       246        250       385 
Kosten onroerend goed       409        318       616 
Kosten begraafplaatsen  34   44  45 
Rentekosten en beheer effecten  43   42  35 
Kosten eredienst  49   50  49 
Kosten pastoraal  73   63  61 
Bijdragen Bisdom  85   80  90 
Beheerskosten  92   94       104 

Totaal kosten     1.031        941     1.385 

Exploitatiesaldo      -288       -103      -439 

 Begroting 2025 Begroting 2024 werkelijk 2023
Opbrengsten       743        838       946 
Kosten     1.031        941     1.385 

Exploitatiesaldo      -288       -103      -439 

Begroting parochie 
2025
In de bestuursvergadering van 11 oktober 2024 heeft 
het parochiebestuur de begroting voor het jaar 2025 
vastgesteld. Het begrote resultaat komt uit op een 
verlies van € 288.000, tegenover een geraamd verlies 
van € 103.000 over 2024 en een werkelijk verlies van 
€ 439.000 over 2023. 
Het tekort over de jaren 2023-2025 komt in totaal uit op 
€ 803.000. Je hoeft natuurlijk geen financieel deskundige 
te zijn om te begrijpen dat de parochie dit niet lang kan 
volhouden. 
Door de voortdurende daling van het aantal kerkgangers 
en de sluiting van een aantal kerken dalen de inkomsten 
al jaren. Inmiddels wordt nog maar 28% van de kosten 
opgebracht door de bijdragen van parochianen. Gelukkig 
heeft de parochie nog inkomsten uit verhuurd onroerend 
goed en leveren ook de beleggingen in effecten geld op. 
Waar de energiekosten in 2023 op een zeer hoog 
niveau lagen en deze in 2024 een stuk lager liggen, 
gaat het bestuur voor 2025 uit van een stijging van 
de energieprijzen met 10%. Ook stijgt de post kosten 
onroerend goed aanzienlijk, en over een aantal jaren dient 
de toren van de H. Johannes de Doper in Zutphen voor een 
flink bedrag gerestaureerd te worden.

De bedragen zijn in duizenden euro’s.
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Opening Heilig Jaar in Utrechtse kathedraal 
In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk 
een ‘Heilig Jaar’ ofwel een ‘Jubeljaar’. 
Paus Franciscus heeft dit jaar als thema 
meegegeven ‘Pelgrims van Hoop’. In 
2025 in de meivakantie zal vanwege dit 
Heilig Jaar een nationale bedevaart naar 
Rome plaatsvinden. De Nederlandse 
bisdommen organiseren tijdens het Heilig 
Jaar tevens een bedevaart in het eigen 
bisdom. 
In alle bisdommen ter wereld wordt 
in de kathedralen het Heilig Jaar 
geopend nadat in Rome de paus vanaf 
Kerstavond de Heilige Deuren van de vier 
hoofdbasilieken heeft ontsloten. 

De opening van het Heilig Jaar wordt 
voor het aartsbisdom Utrecht gevierd 
met een eucharistieviering op zondag 
29 december a.s. (aanvang 15.00 uur) 
in de Sint Catharinakathedraal, Lange 
Nieuwstraat 36 te Utrecht. 

Kardinaal Eijk zal de hoofdcelebrant 
zijn. De eucharistieviering zal een 
internationaal karakter hebben. 

Iedereen is van harte welkom. 

De parochie HH. Twaalf Apostelen zoekt op korte termijn een

enthousiaste projectmedewerker parochieopbouw (m/v)
op projectbasis voor de duur van vijf jaar en voor 37,5 uur per week.

Taken: - Contacten met locatieraden en pastoraatgroepen
 - Ondersteunen van pastoraal team en bestuur bij ontwikkeling van beleid
 - Begeleiden van processen van herstructurering
 - Het initiëren van projecten van revitalisering en nieuwe evangelisatie
U maakt deel uit van het pastoraal team onder leiding en verantwoordelijkheid van de pastoor.

Werkgebied: De parochie omvat de volgende plaatsen: Baak, Borculo, Brummen, Drempt, Hengelo (Gld.), Joppe, 
Keijenborg, Lochem, Olburgen, Ruurlo, Steenderen, Vierakker, Vorden, Zutphen.

 Het pastoraal-liturgisch aanbod is geconcentreerd rond het eucharistisch centrum Zutphen en de 
parochiekerken in Lochem en Keijenborg.

Functie-eisen: Wij verwachten dat u:
 • praktiserend rooms-katholiek bent, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die 

daarmee overeenstemt;
 • minimaal in het bezit bent van een bachelor van de ‘Tilburg School of Theology’ of van de Fontys 

Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing; 
 • over een pioniersinstelling beschikt en beleidsmatig kunt werken;
 • vaardigheden hebt om te werken met groepen;
 • vertrouwd bent met het actief gebruik van sociale media ter ondersteuning van uw werkzaamheden;
 • op de aan u toevertrouwde taakvelden initiatieven neemt en daarop projectmatig kunt werken, in 

hartelijke samenwerking met de pastoor, diakens, parochiemedewerker en de vrijwilligers;
 • in het bezit bent van een rijbewijs B.

Wij bieden: • collegiale ondersteuning van de pastoor, diakens en parochiemedewerker;
 • verschillende parochiële werkgroepen als bedding voor de werkzaamheden;
 • een projectaanstelling voor vijf jaar met een proeftijd van 2 maanden en een werkweek van 37,5 uur;
 • salaris en overige arbeidsomstandigheden volgens de richtlijnen van het aartsbisdom.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit van de aanstellingsprocedure.

Sollicitatiebrieven, vergezeld van een c.v., dienen vóór 1 februari 2025 te worden gericht aan:
Parochie HH. Twaalf Apostelen
T.a.v. pastoor drs. J.G.M. Pauw
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Initiatieven in de parochie

Kerstmis brengt 
ons samen
Kerstmis vieren we in verbondenheid 
met God en met elkaar. Dat krijgt 
onder andere vorm in de organisatie 
rond de woord- en communievie-
ring op eerste kerstdag in Keijen-
borg: velen zijn betrokken bij de 
voorbereiding. Na de enthousiaste 
reacties – na de gezamenlijk gedra-
gen pinkster- en Mariaviering in de 
afgelopen periode in Keijenborg met 
lectoren, zangers en bloemschikda-
mes uit naburige geloofsgemeen-
schappen zonder eigen kerk – is het 
overduidelijk dat we elkaar verster-
ken. Nú brengt Kerstmis ons samen 
in de H. Johannes de Doperkerk in 
Keijenborg. Parochiemedewerker 
Gerry Spekkink gaat voor en het koor 
2Gether verzorgt de zang. Samen met 
vrijwilligers uit verschillende geloofs-
gemeenschappen is de inhoudelijke 
vormgeving opgestart. Het belooft 
een mooie viering te worden. 
Op eerste kerstdag om 10.00 uur is 
iedereen van harte welkom. 

Goede Doelenmarkt
Op vrijdag 13 december en zaterdag 
14 december is in de Gudulakerk aan 
de Lochemse Markt weer van alles 
te beleven: de Goede Doelenmarkt 
belicht zoals elk jaar de andere kanten 
van de kersttijd, onder andere door 
ruimte te bieden aan charitatieve/non-
profitorganisaties. Op dezelfde dagen is er 

in de binnenstad ook een kerstmarkt.
Op vrijdag 13 december van 14.00 tot 
20.00 uur en op zaterdag 14 december 
van 10.00 tot 17.00 uur kunt u gezellig 
komen shoppen. Dat kan bij ongeveer 
20 kramen die ook dit jaar verschillende 
goede doelen vertegenwoodigen. Een 
greep uit het aanbod: de stichting 
Campvuur, Unicef, SOS-kinderdorpen en 
het project ‘Kinderen in de Knel’. Verder 
is er aandacht voor projecten in India, 
Oekraine en Kenia, voor de Welfare van 
het Rode Kruis, Amnesty International, 
het Alzheimer Trefpunt, de Wereldwinkel, 
IVN (natruureducatie), Zozijn en de 
Zonnebloem. Nieuw dit jaar is de 
stichting Tess Unlimited, die kinderen 
in Guatamala met een ‘open gehemelte’ 
ondersteunt. 
Er wordt u een gevarieerd programma 
geboden, een programma met dans en 
muzikale optredens. Daarnaast is er koffie 
en thee met een gebakbuffet, kunt u een 
heerlijk glaasje glühwein drinken en rond 
etenstijd staat er soep voor u klaar. Voor 
de kinderen wordt er een speurtocht 
georganiseerd met opdrachten langs de 
kramen. De toegang is gratis! 
Meer informatie is te vinden op de website 
www.goededoelenmarkt-lochem.nl

Buitenkerststal in 
Joppe
De buitenkerststal bij de kerk van Onze 
Lieve Vrouw Tenhemelopneming in 
Joppe mag na 49 jaar welhaast een 
monument worden genoemd. Voor veel 
inwoners van Joppe en omgeving is de 
kerststal niet meer weg te denken en 

een vast onderdeel geworden van de 
kerstviering.
Vier zaterdagen voor de kerst wordt er 
door 10 tot 15 vrijwilligers aan de stal 
gebouwd. De stal is een palenconstructie 
aangevuld met afvalhout (schaaldelen) 
van een houtzagerij. Riet en blad vormen 
het dak en het geheel wordt aangekleed 
met rietpollen, mos, zwerfkeien, 
kerstbomen en veel andere natuurlijke 
materialen. Een gaasomheining van 2 
meter hoog maakt het tijdelijke verblijf 
van de dieren tot één geheel. Ook dit 
jaar hopen de bouwers er weer een mooi 
onderkomen van te maken voor de 
beeldengroep met Jozef, Maria, het kindje 
Jezus, de herders en een engel. Een ezel, 
een aantal schapen en een kameel houden 
hen gezelschap. Achtergrondmuziek en 
een sfeervolle verlichting zorgen vooral in 
de avonduren voor een sprookjesachtig 
tafereel.
Op dinsdag 24 december kan iedereen 
vanaf 12.00 uur de buitenkerststal in 
volle glorie komen bezichtigen. De 
werkgroep verzoekt de bezoekers om de 
dieren niet te voeren; dit doen zij twee 
keer per dag zelf. De buitenkerststal in de 
bosrijke omgeving zal tot 30 december te 
bezichtigen zijn.
De kerststalbouwers wensen u tijdens de 
feestdagen veel kijkplezier. We hopen de 
kerststal – ook als de kerk in Joppe aan 
de goddelijke eredienst is onttrokken – op 
deze historische plek nog vele jaren te 
kunnen blijven bouwen. 
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De Adventsactie 2024 richt zich dit jaar 
op de inheemse boerenbevolking van 
Guatemala, een van de armste landen 
in Midden-Amerika. 

In het oosten van Guatemala, 
in het district Jalapa, wonen 
voornamelijk Xinka. Deze inheemse 
gemeenschap leeft vooral van de 
landbouw. Monocultuur, kunstmest 
en bestrijdingsmiddelen tasten de 
bodem en de biodiversiteit aan en de 
klimaatverandering maakt het gebied 
nog droger dan het al was. Door dit 
alles levert de grond te weinig voedsel 
op om van te leven. Hierdoor lijdt 
een derde van de volwassenen en de 
helft van alle kinderen aan chronische 
ondervoeding.

Met de Adventsactie willen we 
de Xinka in staat stellen hun 
voedselproductie te verbeteren, door 
ze te helpen terug te keren naar de 
traditionele landbouwmethode van 
hun voorouders: het Milpa-systeem. 
De gemeenschap verbouwt daarbij 
het land gezamenlijk met als basis 
een combinatie van mais, bonen, en 
pompoenen. Dit levert een gezondere 
bodem op en zijn bestrijdingsmiddelen 
niet nodig. De bonen gebruiken de mais 
als klimstokken en zorgen voor stikstof 

in de bodem, waardoor de mais beter 
groeit. De pompoenen bedekken de 
bodem die zo vocht vasthoudt. 
Bij het project kiezen drie Xinka-
gemeenschappen uit hun midden elk 
vijf vrouwen en vijf mannen. Zij krijgen 
een training in het Milpa-systeem. 
Eerst worden er bomen geplant om 
de bodem te verbeteren, vocht vast te 
houden en later biomassa en brandhout 
te leveren. De gemeenschappen 
zaaien mais, bonen en pompoenen 
waarvoor ze inheemse zaden krijgen. 
Het resultaat zal zijn dat de honderd 
deelnemende gezinnen over meer water 
gaan beschikken en het hele jaar door 
goed te eten hebben.

U kunt een bijdrage leveren aan het 
werk van Adventsactie via IBAN: NL04 
RABO 0322 3951 00 t.n.v. Parochie 
Twaalf Apostelen onder vermelding 
MOV Adventsactie 2024 

Span God niet voor je karretje
De laatste tijd heb ik regelmatig het refrein in mijn hoofd van een liedje dat in 
1983 een hit was. Het gaat om ‘The Right Side Won’ van de Haarlemse band 
What Fun. 

Dat refrein is als volgt:

The right, the right side won
Cause God’s on our side

It had to, it had to be done
It’s a pity, a pity men died

De groep maakte het lied als een protest 
tegen de Falklandoorlog, een oorlog 
tussen Argentinië en Engeland over 
Falklandeilanden. De tekst is ironisch 
of eerder cynisch: de goede kant won 
want God was aan zijn zijde. Het lied 
werd in Engeland dan ook geboycot, 
deze kritische tekst ging in tegen het 
Engelse nationalistische gevoel. Leiders 
die hun legers ten oorlog sturen met de 
veronderstelling of argumentatie dat 
God aan hun kant staat, dat God hen 
zal helpen, hoe vaak hebben we dat in 
de geschiedenis niet meegemaakt, en 
hoe vaak wordt God nog altijd voor een 
politiek of religieus karretje gespannen? 
Hoe actueel is deze tekst? We hoeven 
alleen maar te kijken naar de oorlog in 
Oekraïne. Poetin verdedigt zijn wrede en 
misdadige inval in het buurland onder 
andere met het argument dat Rusland 
tegen de westerse decadentie strijdt. 
Decadentie die dan met name zou moeten 
blijken uit de rechten voor LHBTQ-ers in 
het Westen. Rusland, zo beweert Poetin, 
strijdt voor een traditioneel christelijke 
en nationalistische samenleving, en de 
patriarch van de Russische Orthodoxe 
Kerk, Kirill, steunt hem daarin. Het 
heilige gelijk is aan Russische zijde! Ik 
heb overigens het idee dat Poetin deze 
ideologie alleen maar gebruikt om zijn 
eigen Russisch nationalisme op de kaart 
te zetten en om de krankzinnige oorlog in 
Rusland beter te kunnen verkopen. 
Een andere regio waarin men zeker 
weet dat God aan zijn kant staat is 
het Midden-Oosten. Het is alleen 
nogal problematisch omdat de elkaar 
bestrijdende partijen allemaal geloven 
dat God aan hun kant staat. Zo zijn 
er de door de Islam geïnspireerde 
terreurorganisaties Hamas en Hezbollah 
(Hezbollah betekent letterlijk ‘Partij Van 
God’) die beweren dat God aan hun zijde 
staat in hun strijd tegen Israël. In Israël 
daarentegen hebben we te maken met 
groepen orthodoxe Joden en kolonisten 
die geloven dat God volledig aan hun kant 
staat in hun wens om de hele West Bank 
ook voor Israël te winnen. Daar komt bij 
dat een van de grootste geschilpunten 

tussen de partijen in het Heilige Land 
ook religieus van aard is: de Tempelberg. 
Orthodoxe Joden willen er een nieuwe 
tempel bouwen – iets wat gesteund wordt 
door bepaalde christelijke groeperingen – 
maar daarvoor zou de heilige Rotskoepel 
en de Al-Aqsamoskee moeten verdwijnen, 
iets wat de islamitische wereld natuurlijk 
nooit zal accepteren.
En laten we eerlijk zijn: ook onze eigen 
kerk heeft zich in het verleden schuldig 
gemaakt aan de gedachte dat God 
zonder meer aan haar kant stond: denk 
aan de kruistochten, denk aan haar 
meedogenloze strijd tegen de ‘ketterse’ 
Katharen.

De Amerikaanse president Abraham 
Lincoln schijnt eens gezegd te hebben: 
‘Het is niet mijn zorg of God wel of niet 
aan onze kant staat. Mijn grootste zorg 
is: sta ik aan de kant van God?’ Lincoln 
was geen institutioneel christen, maar een 
volgeling van Jezus en een pleitbezorger 
van humaniteit. Hij draaide het dus om. 
En wat is dan Gods kant, vanuit christelijk 
perspectief? Liefde, barmhartigheid, 
naastenliefde en zelfs het liefhebben van 
je vijand, zou ik zeggen. Een universele 
liefde die niemand uitsluit. Een partij die 
geen ruimte wil bieden aan de ander of 
het andere, sluit dat in principe uit. Zodra 
God voor een nationalistisch of een eigen 
religieus karretje wordt gespannen is er 
iets goed mis en ligt het onverdraagzame 
op de loer, ligt de zelfs ‘heilige oorlog’ 
niet ver weg. Het is ook sowieso een foute 
gedachte: God is immers van alle mensen. 

Hans Limbeek



In the spotlights

 Anny Stapelbroek
‘Het geloof is een levenslijn’
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Een van de steunpilaren van de Keijenborgse geloofsgemeenschap is Anny Stapelbroek. Al meer dan veertig jaar 
verzorgt zij woord- en communievieringen. Daarnaast is ze al jaren lid van de pastoraatgroep. Tijd voor een gesprek 
dus. Op zondag 13 oktober spreek ik haar na afloop van een viering in de sacristie van de Johannes de Doperkerk  
in Keijenborg.
 
‘Eigenlijk is mijn kerkelijke betrokkenheid 
al heel vroeg begonnen,’ lacht Anny, als ik 
haar ernaar gevraagd heb. ‘Na mijn Eerste 
Heilige Communie werd ik misdienaar en 
later acoliet bij de nonnen op het Kervel. 
We woonden namelijk vlak bij het Kervel 
dat in de jaren zestig nog een klooster 
was. In de Willibrordkerk in Hengelo 
kwam ik eigenlijk alleen als we met de 
hele klas moesten biechten. De nonnen 
op het Kervel zaten nog achter tralies, 
dus je kwam nooit bij hen in dezelfde 
ruimte. Je kunt je dat nu eigenlijk bijna 
niet meer voorstellen. Op het Kervel 
woonde ook pater rector Cremers, en 
deze man is tot de dag van vandaag een 
grote inspiratiebron voor me geweest. Hij 
kon zo prachtig vertellen over de natuur 
en uitleg geven over de schepping en het 
geloof, ja ik denk nog altijd aan hem. 
Eigenlijk ging bij ons de hele buurt altijd 
naar de mis op het Kervel. Ik herinner 
me nog heel goed de kerstnachtvieringen 
daar, met na afloop een gezamenlijke 
maaltijd. Zondagsmiddags gingen we er 
naar het lof. Midden jaren zeventig zijn de 
nonnen echter vertrokken naar Silvolde. 
Via een van de nonnen kwam ik trouwens 
ook in de gezinsverzorging terecht. Die 
bracht me op het idee.’

Je begon in de gezinsverzorging? vraag 
ik. Anny: ‘Ja, ik deed een opleiding 
in Arnhem. Op mijn 16e was ik 
daarvoor geslaagd. Maar het werk in de 
gezinsverzorging was voor mij op dat 
moment eigenlijk te zwaar. Ik was te jong 
om al die zware problematiek binnen 
gezinnen goed aan te kunnen. Na twee 
jaar ben ik ermee gestopt. Toen ik mijn 
rijbewijs had gehaald ben ik begonnen 
in het ziekenhuis van Zevenaar. Dat 
ziekenhuis stond onder leiding van 
nonnen, het klooster waarin ze woonden 
stond er vlakbij. Omdat er een enorm 
personeelstekort was werd ik overal 
voor ingezet. En ook mijn kerkelijk werk 
kreeg daar een vervolg. Met leden van het 
jongerenkoor daar begon ik mijn eerste 
woorddiensten samen te stellen. Daarbij 
werden we geholpen door de nonnen. 
Op de een of andere manier kwam het 
kerkelijk werk altijd naar me toe. Ook 
later toen ik in de particuliere zorg zat. 

Dan werkte ik met oude, slecht ter been 
zijnde mensen die op bedevaart gingen 
naar Kevelaer, Banneux of Wittem en dan 
moest ik wel mee. Ik ben daar ik weet niet 
hoe vaak geweest!’

Anny vertelt verder dat ze ook nog een 
tijd op het Enzerinck in Vorden heeft 
gewerkt toen dat een dependance was van 
het Groot Graffel. In 1981 trouwde ze met 
Henk, met wie ze vier kinderen kreeg. 
Toen ze trouwde ging ze samen met Henk 
op zijn boerderij werken. Ze werd boerin. 
Van een gemengd bedrijf schakelden 
ze in de loop der jaren over naar een 
geitenhouderij. Ze combineerde dat met 
werk in lokale politiek: zestien jaar lang 
was ze gemeenteraadslid voor het CDA in 
Zelhem en later Bronckhorst. Inmiddels 
wordt het bedrijf in maatschap gerund 
met dochter Jacquelien, maar Anny helpt 
nog altijd. Omdat hun boerderij dichtbij 
Keijenborg staat raakte ze betrokken 
bij het kerkelijk werk in de Johannes 
de Doperkerk. Anny: ‘Toen ik destijds 
begon met woord- en communievieringen 

maakte pastoor Van Zanten zelf nog 
de overweging. Maar op zeker moment 
gingen we dat ook zelf doen. Ik ging 
naar Wehl waar toen cursussen werden 
gegeven, maar ook via de LOI heb ik me 
vaardigheden eigen gemaakt. Daarnaast 
lees ik er veel over en volg ik andermans 
vieringen. Toen de kinderen klein waren 
raakte ik ook betrokken bij allerlei andere 
activiteiten in de kerk. Het zetten van de 
kerststal in onze kerk doe ik trouwens 
ook al meer dan dertig jaar. Ook heb ik 
tien jaar in het kerkkoor gezeten. Zoals 
ik al zei: het komt steeds naar me toe! 
Als ik de kerk binnenkom denk ik: ja! 
Ik ben er weer! Ik mag weer. Het is ook 
een gevoel dat ik er wat mee doen moet. 
Ik kom er niet omheen om actief te zijn 
voor de kerk. Als volgeling van Jezus 
moet ik er iets mee doen! Je moet ook 
gevoed worden met hoe je in het leven 
moet staan, je ziel ontdekken. Toen in 
de coronaperiode de kerk dicht zat zocht 
ik naar andere oplossingen. Bij een 
kapelletje aan de weg of een mis op tv 
bijvoorbeeld. Ik kijk sowieso wel graag 
naar tv-programma’s over het geloof. 
Ik vind het mooi dat ze er zijn. Je hebt 
dan toch het idee dat het geloof nog wel 
degelijk aanwezig is onder de mensen. Ik 
doe het kerkelijk werk voor mezelf, het is 
een manier om mijn geloof te beleven en 
te onderhouden. Maar tegelijkertijd hoop 
ik dat ik een ander kan inspireren.’
En wat betekent het geloof voor jou 
persoonlijk? vraag ik. ‘Ik heb het gevoel 
dat ik aan een lijn vast zit,’ zegt Anny. 
‘Het geloof is een levenslijn. In het leven 
gaat het niet altijd zoals je wilt. Altijd kan 
ik me weer vasthouden aan die lijn. Het 
is een van de mooiste dingen die ik heb in 
mijn leven. En het verdwijnt niet als je het 
zelf niet loslaat. Geborgenheid geeft het. 
Door je te verdiepen krijg je ook altijd een 
antwoord. En in mijn optiek veroordeelt 
het geloof niet.’

Als we tot de afsluiting van ons gesprek 
komen moet Anny nog één ding van 
het hart: ‘Ik hoop dat de parochianen 
zuinig zijn op hun kerk en hun 
geloofsgemeenschap!’
 
Hans Limbeek 
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Gregoriaanse Getijden (her)leven 
met de adventsvespers
Ook dit jaar nodigt het Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan u uit om de 
vespervieringen in de adventstijd mee te maken. Wij ervaren de behoefte 
om meditatieve en spirituele vieringen volgens de Gregoriaanse ritus te 
houden. Ze brengen ons tot rust en tillen ons voor even uit boven de dagelijkse 
beslommeringen. 

Het is het moment rondom de 
zonsondergang dat het licht in onze wereld 
afneemt en de lampen en kaarsen worden 
ontstoken. In deze adventstijd geldt dat 
eens temeer, de dagen worden korter en 
de behoefte aan het nieuwe licht neemt 
toe. Ook thuis bereiden we ons voor op 
het kerstfeest. In de vespers, in het Latijn 
gezongen, komt de verwachting naar dat 
nieuwe Licht met Kerstmis in prachtige 
teksten van psalmen en hymnen tot uiting. 
Deze zijn in duidelijke tekstboekjes met 
vertalingen goed te volgen.

Al eeuwenlang worden in abdijen en 
kloosters de dagelijkse Getijden gebeden 
of gezongen. Het is een antwoord op de 
vraag van Jezus zelf aan zijn leerlingen 
om zonder ophouden te bidden. Deze 
liturgie is buiten de kloosters in veel 
parochiekerken onbekend. Toch heeft deze 
liturgie een eigen aantrekkingskracht. 
De vespers zijn – naast de Lauden in 

de ochtend – de belangrijkste van de 
dagelijkse Getijden. Ze worden gebeden 
bij het overgaan van de dag naar de nacht 
wanneer de lichten worden ontstoken. Wij 
brengen dank aan God voor de voorbije 
dag en prijzen zijn naam en geven de eer 
die Hem toekomt. 

Elke vespers begint met het openingsgebed 
Deus in adiutorium meum intende, 
gevolgd door een viertal psalmen die 
worden voorafgegaan en afgesloten 
met een korte antifoon. Op de vierde 
adventszondag wordt bovendien het 
Veni redemptor gentium gezongen. Na 
de psalmen volgen een korte lezing uit 
het Nìeuwe Testament, een responsorie 
en de adventshymne Conditor alme 
siderum. Als uitdrukking van eerbied en 
gebed volgt hierna de bewieroking van het 
H. Sacrament, het koor, de icoon van St. 
Jan de Doper en de gelovigen. Aansluitend 
volgt het Magnificat, de lofzang van Maria, 

ook weer ingeleid en afgesloten met een 
korte antifoon. Daarna volgen de Preces 
(voorbeden), het gezongen Pater Noster en 
het gebed van de dag. De adventsvespers 
wordt afgesloten met de Maria-antifoon 
Alma Redemptoris Mater en met het 
zingen van het Rorate Caeli.
 
Met deze vespers en de Getijdenvieringen 
rond Pasen, Pinksteren en Mariafeesten 
wil het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan 
het kostbare erfgoed van het Gregoriaans 
bewaren. Door deze teksten te zingen 
in onze tijd, zoals zoveel anderen het 
vóór ons eeuwenlang deden, worden 
ze een gebed van alle tijden. Het 
Gregoriaans kent daarnaast een kracht 
van uitdrukking, vooral door de eenheid 
van tekst en muziek, die in moderne talen 
maar moeilijk is terug te vinden.

De vespervieringen zijn op de vier 
zondagen van de Advent in de H. Johannes 
de Doper (Sint Jan) te Zutphen, op 
zondag 1, 8,15 en 22 december, telkens om 
16.30 uur. In de H. Willibrorduskerk in 
Vierakker wordt de vespers van de derde 
zondag van de Advent gezongen op de 
zaterdag 14 december om 17.00 uur. 

Kerst op de Kranenburg
In de periode van vrijdag 6 december 
2024 tot en met zondag 12 januari 2025 
kan men in het Heiligenbeeldenmuseum 
weer volop genieten van kerstgroepen 
die in de Antonius van Paduakerk 
in Kranenburg/Vorden worden 
tentoongesteld. Dit jaar kunt u 
keramische groepen bewonderen uit het 
keramisch erfgoed van Jac. Bongaerts en 
een selectie van ruim 200 groepen uit de 
verzameling van Tim Bottema.

De groepen van Jac. Bongaerts 
zijn gemaakt in sieraardewerk. 
Jac. Bongaerts werkte vooral in 
vierkleurenklei-techniek waarmee 
gedraaide voorwerpen werden versierd 
in oplegtechniek met klei in drie of vier 
kleuren. Alle huizen, figuren en vee in de 
kerststal zijn met de hand gevormd en 
beschilderd.
De kerststal van de ouders van Tim 
Bottema is een van de oudste van 

de expositie. Tim: “Ik ben 
begonnen met kerstgroepen 
van houtsnijwerk en 
aardewerk die uit één stuk 
zijn gemaakt. Later ben 
ik ook groepen met losse 
beelden gaan verzamelen. 
Inmiddels omvat mijn 
verzameling miniatuurtjes 
uit Zuid-Amerika, gekleide 
poppetjes in een luciferdoosje 
of in een opengewerkte 
kalebas, een heel eenvoudige 
getekende kerstgroep op 
een gefiguurzaagd Afrika, en 
kitscherige kleurexplosies uit 
onder meer Polen.

‘Kerst op de Kranenburg’ is vanaf 
vrijdag 6 december tot en met zondag 
12 januari elke dag (met uitzondering 
van eerste kerstdag en nieuwjaarsdag) 
geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur. 

Heiligenbeeldenmuseum, Ruurloseweg 
101, 7251LD Vorden-Kranenburg. 
Entree: € 7,50 p.p. Voor kinderen t/m 
12 jaar en museumkaarthouders is de 
toegang gratis. Voor meer informatie: 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl
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Aandacht voor

Kerst in en rond de 
St. Jan in Zutphen
Op zaterdag 21 december (van 16.00 uur 
tot 18.00 uur) wordt er in de St. Jan en de 
Nieuwstad in Zutphen een route uitgezet 
met waxinelichtjes, waarop diverse 
scènes rondom het kerstverhaal worden 
uitgebeeld. 
Begin- en eindpunt is het Cultuurhuis 
Geweldig, Geweldigershoek 39. 

Nog niet alle scènes zijn volledig 
bezet, u kunt nog meedoen. Nieuw 
is dat theaterwerkplaats De Rode 
Hoed meedoet. De Rode Hoed is een 
ontwikkelingsgerichte dagbesteding 
voor mensen met een beperking. Zij 
gaan het bekende kerstverhaal van 
Charles Dickens over de gierige Scrooge 
uitbeelden. Tegen de achtergrond van 
een middeleeuws decor – prominent 
aanwezig in de Nieuwstad met zijn oude 
straatjes, de Berkelruïne met delen van 
de oude stadsmuur, de Kruittoren en 
de Spaanse Poort – hopen we het oude 
verhaal over de komst van het Vredeskind 
nieuw perspectief te geven.

Deelname aan de tocht (met chocomelk!) 
is gratis. Wel vragen wij u om een 
bijdrage in de vorm van iets lekkers, 
bijvoorbeeld zelfgebakken cake of 
taart. U kunt deze lekkernijen op 
21 december rond 15.00 uur inleveren 
in het Cultuurhuis Geweldig. Graag een 
berichtje zodat we weten op hoeveel we 
kunnen rekenen. Als u mee wilt doen met 
klaarzetten van de lichtjes of anderszins, 
dan kunt u zich opgeven bij Nico Visser, 
e-mail: annekenico.visser@gmail.com of 
telefoon 06 – 247 411 72.

Colofon
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tel.: 06 53214017

Diaken A.J.M. (Anton) Bos
tel.: 06 44902208
e-mail: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:

dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320

e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk
parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen

kunt u vinden op de betreffende locatiepagina’s

vanaf pagina 16.

Vertrouwenspersoon

Gerry Spekkink kan door
medewerkers en vrijwilligers
vertrouwelijk worden geraadpleegd
bij ongewenste omgangsvormen
binnen de parochie.
tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Colofon

Secretariaat parochie
Mieke Degen, Petra Hulman
en Magda van Ommen

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;

tel.: 0575 711310;

dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

e-mail: secretariaat@12apostelen.nl.
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
zaterdag 23 november 2024 19.00 uur VGH kerk Banninkstraat Hengelo Noaberviering G. Spekkink

19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Eucharistie J. Baneke
zondag 24 november 2024 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Caeciliafeest H. Scheve
Christus Koning 10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV G. Oude Groen

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00 uur Parochiezaal Vorden Samenkomst werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

zondag 1 december 2024 9.30 uur VGH kerk Banninkstraat Hengelo Gebedsviering werkgroep
1e zondag van de Advent 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV werkgroep

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Woord- en gebedsviering werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV MOV-werkgroep
10.00 uur H. Josephkerk Lochem Familieviering werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve
16.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Vespers Gregoriaans Getijdenkoor

zaterdag 7 december 2024 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV A. Bos
zondag 8 december 2024 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV A. Bos
2e zondag van de Advent 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Pauw

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve/T. ten Bruin
10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke
16.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Vespers Gregoriaans Getijdenkoor

zaterdag 14 december 2024 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker Vespers Gregoriaans Getijdenkoor
zondag 15 december 2024 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV T. ten Bruin
3e zondag van de Advent 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep
10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve
16.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Vespers Gregoriaans Getijdenkoor

zondag 22 december 2024 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep
4e zondag van de Advent 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie J. Baneke

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep
10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve
15.00 uur De Bleijke Hengelo Oec. viering G. Spekkink
16.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Vespers Gregoriaans Getijdenkoor

dinsdag 24 december 2024 18.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Familieviering werkgroep
Kerstavond 19.00 uur H. Josephkerk Lochem Familieviering werkgroep

19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Familieviering werkgroep
19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo WCV werkgroep
21.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Eucharistie H. Scheve/G. Oude Groen
21.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
21.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink/A. Bos

22.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV G. Spekkink
woensdag 25 december 2024 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen Eucharistie H. Scheve
Kerstmis 10.00 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV T. ten Bruin
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV G. Spekkink
10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie E. Wassink/G. Oude Groen
10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV W. Matti
10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke
15.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Kindje Wiegen werkgroep

donderdag 26 december 2024 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Eucharistie H. Pauw
Tweede kerstdag

zaterdag 28 december 2024 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
zondag 29 december 2024 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Eucharistie H. Scheve/T. ten Bruin
H. Familie 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

WEEKENDVIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA:  WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering
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Vieren 
via
internet
U kunt de vieringen beluisteren via
het internet: www.12apostelen.nl.
Klikken op het groene blok ‘Vieringen’.
Vervolgens klikken op het icoontje
‘wereldbol met koptelefoon’.

Beeldopname in Zutphen
Voor een viering met beeld en geluid,
kiest u voor ‘kerkdienstgemist
Zutphen’. Op zondagmorgen kunt u
om 10.00 uur direct meekijken door
op de >-toets in het midden van de
cirkel in de afbeelding te drukken.

Vieringenschema WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA:  WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering

Lezingen in de weekendvieringen
Datum  Eerste Lezing  Tweede Lezing  Evangelie
24 nov. Dan. 7,13-14 Apok. 1,5-9 Joh. 18,33b-37
01 dec. Jer. 33,14-16 1 Tess. 3,12-4,2 Lc. 21,15-28.34-36
08 dec. Bar. 5,1-9 Fil. 1,3-6.8-11 Lc. 3,1-6
15 dec. Sef. 3,14-18a Fil. 4,4-7 Lc. 3,10-18
22 dec. Mi. 5,1-4a Heb. 10,5-10 Lc. 1,39-45
24 dec. Jes. 9,1-3.5-6 Tit. 2,11-14 Lc. 2,1-14
25 dec. Jes. 52,7-10 Heb. 1,1-6 Joh. 1,1-18
26 dec. Hand. 6,8-10;7,54-60  Mt. 10.17-22
29 dec. 1 Sam. 1,20-22.24-28 1 Joh. 3,1-2.21-24 Lc. 2,41-52
01 jan. Num. 6,22-27 Gal. 4,4-7 Lc. 2,16-21
05 jan. Jes. 60,1-6 Ef. 3,2-3a.5-6 Mt. 2,1-12
12 jan. Jes. 40,1-5.9-11 Tit. 2,11-14;3,4-7 Lc. 3,15-16.21-22
19 jan. Jes. 62,1-5 1 Kor. 12,4-11 Joh. 2,1-12
26 jan. Neh. 8,2-41.5-6.8-10 1 Kor.12,12-30 Lc. 1,1-4;4,14-21

Aanbidding H. Sacrament 
en biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de Doper- 
Kerk, iedere vrijdag 15.00-15.45 uur. 
En Jezus zei: “Kunt ge dan niet één 
uur met mij waken?” Zo is het eigen-
lijk ook op de vrijdagmiddag: een 
uurtje Aanbidding. Biechtgelegenheid 
op eerste vrijdag van de maand.

ParochiePost is de digitale nieuwsbrief van de parochie HH. Twaalf Apostelen.
In deze nieuwsbrief vindt u korte berichten die via een link op de website verder 
gelezen kunnen worden. ParochiePost verschijnt minimaal eens per twee weken of 
zoveel vaker als nodig is. Wilt u ook ParochiePost ontvangen?
Stuur dan een mailbericht naar communicatie@12apostelen.nl

DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
woensdag 1 januari 2025 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw
H. Maria, Moeder van God
zondag 5 januari 2025 9.30 uur VGH kerk Banninkstraat Hengelo Gebedsviering werkgroep
Openbaring van de Heer 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV werkgroep

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Woord- en gebedsviering werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep
10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV G. Spekkink
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zondag 12 januari 2025 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep
Doop van de Heer 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Pauw

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve
10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

zaterdag 18 januari 2025 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
zondag 19 januari 2025 10.00 uur Grote Kerk Brummen Oec. viering A. Bos
2e zondag door het jaar 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Oec. viering T. ten Bruin

10.00 uur Remigiuskerk Hengelo Oec. viering G. Spekkink
10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Oec. viering werkgroep
10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep
10.00 uur Christus Koningkerk Vorden Oec. viering W. Matti
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zaterdag 25 januari 2025 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo WCV werkgroep
zondag 26 januari 2025 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Scheve
3e zondag door het jaar 10.00 uur H. Josephkerk Lochem Oec. viering A. Bos

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00 uur Parochiezaal Vorden Samenkomst werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw/G. Oude Groen
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
woensdag 27 november 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk  Zutphen Eucharistie H. Pauw

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 28 november 2024 10.00 uur H. Willibrordkerk       Ruurlo Eucharistie H. Scheve

woensdag 4 december 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos
9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 5 december 2024 10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Pauw

dinsdag 10 december 2024 10.00 uur IJsselflat Zutphen WCV T. ten Bruin
woensdag 11 december 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 12 december 2024 10.00 uur Chrsitus Koningkerk Vorden Eucharistie H. Pauw
19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Eucharistie H. Scheve

dinsdag 17 december 2024 19.00 uur Sacristie Baak Eucharistie H. Pauw
woensdag 18 december 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord & gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

dinsdag 24 december 2024 Zie rooster weekendvieringen
woensdag 25 december 2024 Zie rooster weekendvieringen
donderdag 26 december 2024 Zie rooster weekendvieringen

dinsdag 31 december 2024 9.30 uur Andreashuis Brummen Samentkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep
19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Eucharistie H. Pauw

woensdag 1 januari 2025 9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw
donderdag 2 januari 2025 10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve

woensdag 8 januari 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

dinsdag 14 januari 2025 10.00 uur IJsselflat Zutphen Eucharistie H. Pauw
woensdag 15 januari 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Samentkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 16 januari 2025 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Eucharistie H. Pauw
19.00 uur De Bleijke Hengelo WCV G. Spekkink

dinsdag 21 januari 2025 19.00 uur Sacristie Baak WCV T. ten Bruin

woensdag 22 januari 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord & gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 23 januari 2025 10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Eucharistie H. Scheve

19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Eucharistie H. Pauw

LEGENDA:  WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering

DOORDEWEEKSE VIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen
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Heilig Vormsel
Opgave vóór 1 januari 2025

Voor de kinderen uit alle geloofsgemeenschappen van de 
parochie HH. Twaalf Apostelen is er tweejaarlijks één 
parochieel voorbereidingstraject en één vormselviering 
voor de toediening van het H. Vormsel. De parochiële 
werkgroep Vormselvoorbereiding wil inventariseren 
hoeveel kinderen het Heilig Vormsel willen ontvangen in 
2025. Kinderen uit groep 7 en groep 8 van de basisschool 
of op het voortgezet onderwijs zitten worden 
hierbij uitgenodigd om zich op te geven. We willen de 
voorbereiding en de Vormselviering voor onze parochie in 
het voorjaar van 2025 organiseren. 
Bij voldoende belangstelling zullen we in februari 2025 
met een ouder/kind avond uitleg geven over Vormsel en 
de voorbereidingen die voorafgaan aan het ontvangen 
van het Vormsel. Na deze ouder/kind avond volgt de 
definitieve opgave over het wel of niet meedoen. 
Graag horen we vóór 1 januari a.s. of je 
belangstelling hebt zodat we met de voorbereidingen 
kunnen beginnen. Dat kan door een e-mail 
te sturen naar het parochiesecretariaat 
(secretariaat@12apostelen.nl) met je naam, adres, 
telefoonnummer en de vermelding of je in het 
voorjaar van 2025 in groep 7 of 8 zit.
Ook voor vragen kun je contact opnemen met het 
secretariaat: secretariaat@12apostelen.nl

Werkgroep Vormselvoorbereiding

Kerst met kinderen
Herdertjestocht in Vorden
Dit jaar wordt er weer een herdertjestocht georganiseerd 
op vrijdag 20 december 2024. De route is ongeveer twee 
kilometer lang. Volg de lichtjes die langs de hele route staan 
en hoor en zie het hele kerstverhaal. Starten tussen 17.00 
en 17.45 uur bij de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 in 
Vorden. De route eindigt ook bij de Christus Koningkerk. 
De Herdertjestocht is voor kinderen leuk, maar ook voor 
volwassenen is het een aanrader. Loop je ook mee? Neem 
gerust mensen mee die je kent. En zegt het voort! Tot 
vrijdag 20 december! 

Familieviering m.m.v. het Kinderkoor
Het aftellen naar Kerstmis is begonnen. Ook in Joppe zijn 
de voorbereidingen in volle gang. De kerststal bij de kerk 
wordt opgebouwd en iedere week wordt er een kaars van de 
Adventskrans aangestoken. Dat betekent dat het niet lang 
meer duurt voordat we de geboorte van Jezus kunnen vieren. 
Op dinsdag 24 december, om 18.00 uur, is er in de O.L.V. 
Tenhemelopnemingkerk in Joppe een Kerst familieviering. 
Het kerstverhaal wordt voorgelezen en het kinderkoor zal 
bekende kerstliedjes zingen. Vind je het leuk om mee te 
zingen in het koortje? Dat kan! Alle kinderen vanaf groep 4 
mogen aansluiten; we beginnen om 17.30 uur met oefenen in 
de kerk!
Het belooft weer een mooie, sfeervolle Kerstviering te 
worden. U bent allen, groot en klein, samen of alleen, van 
harte uitgenodigd.

Familieviering in Lochem
Op dinsdag 24 december, om 19.00 uur, is er in de 
H. Josephkerk in Lochem een familieviering. 

Op visite bij baby Jezus
Op eerste kerstdag om 10.30 uur, mag iedereen die dat 
wil op bezoek komen bij baby Jezus in onze prachtige 
kerststal in de H. Willibrordkerk in Drempt! Het zou leuk 
zijn als de kinderen als cadeau voor baby Jezus een tekening 
meebrengen. We zijn van plan er een mooi en eenvoudig 
samenzijn van te maken; we lezen een kerstverhaal en, als 
het kan, zingen we ook een paar kerstliedjes voor baby 
Jezus.  Iedereen is van harte welkom! 

Kindje Wiegen op eerste kerstdag
Wij nodigen u van harte uit om het kerstfeest met uw peuter 
en/of kleuter op een bijzondere manier te vieren. Op eerste 
kerstdag vindt in de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk in Joppe, 
Joppelaan 71a, een al oude traditie, het Kindje Wiegen 
plaats. Deze speciale kerstviering is op eerste kerstdag van 
15.00 uur tot ongeveer 15.30 uur voor peuters en kleuters. 
In deze korte viering wordt het kerstverhaal verteld, 
kerstliedjes gezongen. En er wordt dan iets geknutseld wat 
met kerstmis te maken heeft. (Hier zijn geen kosten aan 
verbonden.) In de kerk kan men een kaarsje aansteken naast 
een prachtige kerststal en buiten is zelfs een kerststal met 
levende dieren te bewonderen. Dus reden genoeg om er even 
tussen uit te gaan op eerste kerstdag. U bent allen van Harte 
Welkom!!
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H. Martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak;
pastoriebaak@outlook.com
Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com
of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;
mail bennie.stapelbroek@gmail.com. 
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep 
Berna Lamers, 441244; berna.lamers@gmail.com;  
Arnold Wolbrink, 441206

Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnummers:
NL35RABO0309119510 (algemeen);
NL03RABO0309105439 (kerkbijdragen);

Contactpersoon 
Annette Franck, 0545-473360.

Vieringen in Baak
De normale maandelijkse vieringen in 
Baak worden gehouden in de sacristie van 
de kerk. Op dinsdagavond 19 november 
om 19.00 uur gaat parochiemedewerker 
Gerry Spekkink voor in een woord- en 
communieviering. Op dinsdagavond 
17 december zal pastoor Hans Pauw 
voorgaan in een eucharistieviering. Met 
Kerst zijn we welkom in Keijenborg, zie 
elders op deze pagina. Op dinsdagavond 
21 januari om 19.00 uur zal diaken Theo 
ten Bruin voorgaan in een woord- en 
communieviering. Na afloop van alle 
vieringen kunnen we napraten met koffie 
en thee met iets lekkers zoals u gewend 
bent. U bent van harte welkom!

Kerstviering in Keijenborg
We zijn op eerste kerstdag, 25 december, 
om 10.00 uur welkom in Keijenborg 
om gezamenlijk te vieren. Het is de 
warme kerstgedachte om gezamenlijk 

te vieren. Deze viering zal verzorgd 
worden door vrijwilligers van meerdere 
geloofsgemeenschappen. 
Parochiemedewerker Gerry Spekkink zal 
voorgaan en 2gether zal zorgdragen voor 
de muzikale omlijsting. Het belooft een 
mooie viering te worden.

Kerstfair 2024
Op zondag 8 december wordt er weer 
de jaarlijkse kerstfair gehouden van 
11.00 uur tot 16.00 uur. De entree is 
2 euro en tot 16 jaar gratis. De fair 
wordt gehouden in de sfeervolle kerk 
van Baak. Er is weer van alles te koop, 
o.a. kerstartikelen, bloemstukken en 
graftakken, sieraden, mooie hoeden, 
honing, worst, houtwerk en nog veel 
meer. Ook zal er een tafel zijn voor de 
behandeling, preventie en onderzoek van 
borstkanker. Voor de inwendige mens is 
er van alles, koffie/thee met gebak van 
onze eigen Baakse bakkers, oliebollen, 

erwtensoep, worst. Voor de kinderen 
komt er een leuke activiteit, kortom, 
“voor elk wat wils ”. Er zal een optreden 
zijn van twee trompettisten en komt 
het zangkoor Feeling uit Drempt voor 
de muzikale omlijsting. Buiten zal de 
kerststal te bewonderen zijn. Ook dit jaar 
zorgt Gerard Hebben weer voor geluid en 
muziek. De kerk is rolstoelvriendelijk en 
er is voldoende parkeerplaats.
Dus genoeg redenen om op zondag 
8 december naar Baak te komen.
Voor informatie kunt u de volgende 
nummers bellen 
0623465773 – 0627406074.

Nieuwjaarsreceptie
Op zondagmiddag 12 januari zal de 
Baakse Nieuwjaarsreceptie gehouden 
worden bij Nostalgie. U bent allen 
welkom vanaf 16.00 uur om elkaar de 
beste wensen te wensen. Na afloop is er 
de mogelijkheid om wat te blijven eten.

Gebedsintenties
19-11: Jgt mevr. MentinkJansen, Ouders 
van Leussen-Wolbrink, Annie Hendriks-
Hermsen, Marie Mulder-Mentink, Miep 
Teunissen-Schooltink, Everdien-Schut, 
Jos en Bets Hermsn-Goris. 
17-12: Jan Roordink, Jgt G.J. Mentink, 
Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, 
Annie Hendriks-Hermsen, Marie Mulder-
Mentink, Miep Teunissen-Schooltink, 
Everdien-Schut, Jos en Bets Hermsen-
Goris. 
21-1: Annie Hendriks-Hermsen, Marie 
Mulder-Mentink, Miep Teunissen-
Schooltink, Everdien-Schut, Jos en Bets 
Hermsn-Goris.

Algemene informatie
• Het secretariaat in het KJ-gebouw is 

om de week (in de even weken) op de 
woensdagochtend geopend van 10.00 
uur tot 11.00 uur. 

 U kunt altijd even binnenlopen voor 

een kop koffie, vragen, een praatje  
of om een gebedsintentie aan  
te vragen.

• De kerk en het KJ-gebouw zijn op de 
woensdagochtend van 10.00 uur tot 
11.00 uur geopend voor het opsteken 

van een kaarsje of voor een moment 
van stilte. 

• Elke tweede donderdagavond in 
de maand is er om 19.00 uur een 
viering met een voorganger vanuit het 
pastoraal team.

• Voor overige vieringen kunt u het 
vieringenrooster in Onderweg 
raadplegen of kijken op het 
informatiebord aan de weg.

• Uitvaarten kunnen op elke gewenste 
dag plaats vinden (m.u.v. zondag).

• Bij het aanvragen van de ziekenzegen, 
ziekenzalving of melding van overlijden 
kunt u bellen met 06-10319638

• Voor vragen m.b.t. bezorging 
‘Onderweg’ kunt u contact opnemen 
met het parochiesecretariaat in 
Zutphen. 
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H. Andreas - Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: liaschafer@hetnet.nl

Locatieraad
Harrie Winckels, voorzitter, secretaris, 0575-561403 
Laurens Mul, penningmeester, 0575-775404
Johan Waanders, gebouwen, 0575-562615

Kerstconcert Borculo’s 
Mannenkoor
Op zondagmiddag 22 december verzorgt 
het B.M.K. weer het traditionele 
kerstconcert.
Ditmaal in de Joriskerk, in het centrum 
van Borculo.
Het B.M.K. zal liederen zingen uit Oost 
en West-Europa, Duits- en Engelstalige 
liederen, maar ook uit de byzantijnse 
liturgie. Bekende en prachtige 
kerstliederen, waaronder het majestueuze 
Transeamus en natuurlijk het meest 
bekende lied: Stille Nacht, heilige Nacht.
Ook de aanwezigen worden betrokken op 
deze middag door met het koor een aantal 
kerstliederen samen te zingen.
Wij hebben voor dit concert de 
medewerking gekregen van een aantal 
gast-/projectzangers, zodat er een koor 
van rond de 40 mannen staat te zingen. 
Bovendien zal de sopraan Roos van der 
Sanden een aantal liederen solistisch 
zingen, maar ook samen met het B.M.K.
Zij is geen onbekende voor Borculo en 
voor het B.M.K., want in oktober 2023 
heeft ze meegewerkt aan het grote concert 

door het Achterhoeks Mannenkoor in het 
muziekcentrum.
Het concert begint om 15.00 uur. Er 
wordt geen entreeprijs gevraagd.
Wel is er de mogelijkheid om na afloop 
een vrijwillige bijdrage te geven.

Vieringen 
Op donderdag 12 december is er 
om 19.00 uur een eucharistieviering 
met pastor Harry Scheve. Er wordt 
gregoriaans gezongen door enkele leden 
van het Consortium Gregorianum.
Op dinsdag 24 december (Kerstavond) 
is er om 19.00 uur een woord- en 
communieviering met koor Stemmig.
Op zaterdag 25 januari is om 19.00 uur 
een woord- en communieviering met 
Margriet te Morsche en koor Stemmig
Op donderdag 16 januari is er om 
19.00 uur een eucharistieviering met 
pastoor Hans Pauw.

Viering eerste kerstdag
Het parochiekoor van Borculo bestaat 
uit zes leden. Met dit aantal leden is het 
niet meer mogelijk om vier stemmige 
gezangen in te studeren. Het Gemengd 

Koor uit Ruurlo loopt tegen hetzelfde 
probleem aan. Zij bestaat nog uit acht 
leden. Om tijdens de Kerstviering toch 
iets moois neer te kunnen zetten hebben 
beide koren hun krachten gebundeld. Op 
eerste kerstdag staat er één groot koor 
en worden enkele liederen vier stemmig 
gezongen. Een aantal zal ook éénstemmig 
zijn, zodat u niet alleen hoeft te luisteren 
maar ook uit volle borst mee kunt zingen. 
Bij deze gezamenlijke viering bent u van 
harte welkom! Eerste kerstdag om 10.00 
uur in de H. Willibrord kerk van Ruurlo.

Overleden 
Op 27 september 2024 is de heer Gerard 
Liebrand overleden.

Gebedsintenties
12-12: Gemma Formijne Jonkers-
Veerman, Bram Nieuwveld 
(jaargedachtenis)
24-12: Familie Geerligs-Ottenschot, Jan 
ten Thije, Gemma Formijne Jonkers-
Veerman, overleden ouders Nieuwveld-
van der Wurp, Familie Pelgrum, Theo 
en Riek Verheyen, Theo Blom, Annie te 
Boome-Olijslager.  

Vervolg Borculo

Andreashuis
U bent van harte welkom bij de vieringen 
en ontmoetingen op woensdagmorgen 
vanaf 9.30 uur. Twee keer per maand is er 
een viering en op de woensdagochtenden 
dat er geen viering is, laten we aan het 
koffie drinken een gebed en de lezingen 
van die dag voorafgaan. Ook is het 
secretariaat elke woensdag van 9.00 
uur tot 12.00 uur open en telefonisch 
bereikbaar. Altijd bereikbaar via de mail: 
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Vieringen 
Zie voor de woensdagmorgen vieringen, 

bijeenkomsten en de weekendvieringen: 
het vieringenschema. 

De weekendvieringen zijn ook nog steeds 
te volgen via internet: www.12apostelen.nl 
Klikken op het groene blok: “Vieringen” 
en vervolgens op het icoontje “wereldbol 
met koptelefoon”. Kies voor “Kerkdienst 
gemist Zutphen”. 

Op zondagmorgen 10.00 uur kunt u 
direct meekijken door op de > toets in het 
midden van de cirkel in de afbeelding te 
drukken. Voor het bekijken van oudere 
opnames, klikt u in de kalender bij de 
gewenste datum. 

DE VIERING VAN 25 DECEMBER 
EERSTE KERSTDAG IS OM 
10.00 UUR.

Intenties
04-12: Willemien Willemsen, Mientje 
Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, 
Hanny Peters-Bakker, Henk Peters, 
Gerda Vreven-Stevens, Mariet Winckels-
Geutjes, Leida van Roon-Hueting, Rob 
Blom, Mildred Schoop.
18-12: Overleden familie Brouwer-de 
Bruin, Jo van de Beld, Eddy Smudde,
overleden ouders Uiterweerd-Sloot, Fien 
Seegers-Osterop.
25-12: overleden ouders Broekhof-
Rempt, Willemien Willemsen, Mientje 
Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, 
overleden familie Brouwer-de Bruin, 
Jo van de Beld, Henk Peters, Hanny 
Peters-Bakker en Lia, overleden ouders 
Wilbrink-Peters, Jan Uiterweerd, Rob 
Blom, Mildred Schoop.
08-01: Willemien Willemsen, Mientje 
Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, 
Gerda Vreven-Stevens, Leida van Roon-
Hueting, Rob Blom.
22-01: overleden familie Brouwer-de 
Bruin, Fien Seegers-Osterop, Mildred 
Schoop.

Vervolg Brummen op pagina 18



18 Onderweg Uit de geloofsgemeenschappen

Vervolg Brummen

H. Willibrord - Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
Opgave gebedsintenties:
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad /pastoraatgroep
Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris
Fons Janssen, penningmeester
Peter Hammink

Vervolg Brummen
Overleden
Op maandag 26 augustus is, voorzien van 
het H. Sacrament der zieken, op 74-jarige 
leeftijd, overleden mevrouw Mildred 
Christina Schoop. Haar uitvaart heeft 
in besloten familiekring plaatsgevonden.

Andreasfeest Brummen
Op zaterdag 5 oktober 2024 heeft de 
locatieraad van de geloofsgemeenschap 
Brummen samen met de commissie van 
de Andreasmarkt een feest voor hun 
vrijwilligers gegeven. Gezamenlijk wilden 
zij de vrijwilligers op deze wijze bedanken 
voor hun jarenlange tomeloze inzet.
Het Andreashuis was uitgebreid met de 
tent van de Andreasmarkt. Hierdoor was 
het mogelijk om de ruim 100 vrijwilligers 
te herbergen. Naast het Andreashuis was 
een bar voor de drankjes ingericht.
Rond 17.30 uur werd door de twee 
voorzitters, José Bosman en Harrie 
Winckels, het startschot voor een 
heerlijk stamppottenbuffet geven dat 
opgesteld stond in ’Opslag. Het heerlijke 
stamppottenbuffet werd afgesloten 
met een ijs- en puddingbuffet. De ruim 

100 aanwezigen hebben genoten van 
het feest, lekker bijgepraat en heerlijk 
herinneringen opgehaald. Rond 20.00 uur 
hebben we de avond afgesloten.
Andreascommissie Brummen

Het Andreaskoor 
Het Andreaskoor zingt op woensdag 25 
december, eerste kerstdag, om 10.00 uur
met bekende kerstliederen.
Cisca van Middelkoop.

Levende Adventskalender
Geen adventskalender met een luikje 
waarachter een stukje chocola, een 
kerstmannetje of een andere verrassing 
zit, nee een adventskalender waar leven 
inzit! De luikjes blijven dicht, maar de 
deuren gaan open.
Advent: de weken van voorbereiding op 
het kerstfeest. Het begint vier zondagen 
voor kerst, 1 december en duurt tot 
kerstavond 24 december.
Er branden tenslotte vier kaarsen, 
symbool voor het komende licht.
Deuren die opengaan! De Raad 
van Kerken stelde een levende 
adventskalender samen. Vanaf eerste 
advent is er in Brummen elke dag een 

plek van ontvangst om bij een kop koffie/
thee elkaar te ontmoeten, samen te praten 
en misschien toch een open luikje met iets 
lekkers. Een lichtpuntje in soms sombere 
dagen met verdriet, herinnering, een 
traan, maar ook blijdschap, een lach, op 
weg naar een kindje klein in een kribbe, 
in een stal. En heel veel zingende engelen! 
In het donker wordt een licht ontstoken! 

U bent van harte welkom. Voor meer 
informatie: 
Gerda Grevers 0575 562 889 of  
Sienke Steen 06 54262470 

Adventsactie 2024
In het oosten van Guatemala, in het 
district Jalapa, wonen voornamelijk 
Xinka, die vooral van de landbouw 
leven. Monocultuur, kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen tasten echter de 
bodem en de biodiversiteit aan. Door 
deze omstandigheden brengt de grond 
te weinig voedsel op om van te leven, en 
een derde van de volwassenen en de helft 
van alle kinderen lijden aan chronische 
ondervoeding. De Adventsactie wil door 
hun bijdrage de Xinka in staat stellen 
hun voedselproductie te verbeteren door 
hen te helpen terug te keren naar de 
traditionele landbouwmethode van hun 
voorouders: het Milpa-systeem. Hierbij 

verbouwt de gemeenschap gezamenlijk 
het land, met als basis een combinatie van 
maïs, bonen en pompoenen. De gewassen 
helpen elkaar: de bonen gebruiken 
de maïs als klimstokken en zorgen 
voor stikstof in de bodem, waardoor 
de maïs beter groeit. De pompoenen 
bedekken de bodem, die daardoor 
vocht vasthoudt. Samen leveren de 
gewassen het hele jaar door gevarieerde 
en gezonde voeding. De kwaliteit en 
hoeveelheid van de voedselproductie 
zullen minimaal verdubbelen. Drie Xinka-
gemeenschappen krijgen een training in 
het Milpa-systeem. Dankzij dit systeem 
verbetert de bodem, is er meer water 
en hebben de honderd deelnemende 

gezinnen het hele jaar door goed te eten.
Op zondag 8 december, de tweede zondag 
van de Advent, is er een tweede collecte 
voor de actie. De ‘melkbus’ staat tot en 
met Kerstmis achter in de kerk voor uw 
bijdrage.  Bij voorbaat dank!
Namens werkgroep MOV-Drempt
Martha Bremer

Oecumenische Viering 
zondag 19 januari 
Zondag 19 januari vindt in onze 
H. Willibrordkerk in Achter-Drempt een 
oecumenische viering plaats, samen met 
de protestantse gemeente van Drempt 
en Olden-Keppel. De viering begint om 
10.00 uur en zal worden voorgegaan door 
dominee Karin Spelt en diaken Theo ten 
Bruin.
Deze viering maakt deel uit van de 
jaarlijkse Week van gebed voor eenheid, 
een tijd waarin miljoenen christenen 
wereldwijd samen bidden voor 
verbondenheid met God en met elkaar. 
Het thema dit jaar is “Ja, ik geloof,” en 
richt zich op de geloofsbelijdenis van 
Nicea en de woorden van Marta uit 
Johannes 11:27. De viering is voorbereid 
door de oecumenische werkgroep. Na 
afloop bent u van harte welkom om na te 
praten onder het genot van koffie en thee.
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Vervolg Drempt
Bericht van Feeling
Op 1 januari 2025 gaat Feeling stoppen. 
Na een 73-jarig bestaan, begonnen als 
kinderkoor in 1952, komt er nu echt een 
einde aan.
Ons koor werd in 1952 opgericht door 
meester Nelissen, met als doel om te 
zingen bij begrafenissen en huwelijken. 
In 1970 heb ik, zijn dochter, het roer 
overgenomen, en nu is het tijd om 
afscheid te nemen... Helaas, aan alles 
komt een einde.
Maar… u bent nog niet helemaal van ons 
af!
Op 8 december zingen we voor het 
laatst op de Kerstmarkt in Baak, vanaf 
12.00 uur. Ons laatste Kerstconcert 
vindt dit jaar plaats op 24 december om 
20.00 uur in onze H. Willibrordkerk in 
Achter-Drempt.
Dus, als u nog van ons wilt genieten, kom 
naar de Kerstmarkt of de Kerstavond!
Daarna nemen we officieel afscheid 
op zondag 9 februari 2025. Verdere 
informatie volgt in de volgende 
Onderweg, op Facebook en in de kranten.
Dan bent u alvast op de hoogte. 
Namens Feeling, Ine Buiting 

Op visite bij baby Jezus op 
eerste kerstdag
Op 25 december, eerste kerstdag om 
10.30 uur, mag iedereen die dat wil op 
bezoek komen bij baby Jezus in onze 
prachtige kerststal! Het zou leuk zijn als 
de kinderen als cadeau voor baby Jezus 
een tekening meebrengen. We zijn van 
plan er een mooi en eenvoudig samenzijn 
van te maken; we lezen een kerstverhaal 
en, als het kan, zingen we ook een paar 
kerstliedjes voor baby Jezus. 
Iedereen is van harte welkom!

Eucharistieviering op 
tweede kerstdag
Op tweede kerstdag, 26 december om 
10.00 uur, vindt in Drempt de laatste 
weekendviering met een voorganger 
vanuit het pastoraal team plaats. Deze 
eucharistieviering, waarin pastoor Hans 
Pauw zal voorgaan, is de enige viering 
in Drempt tijdens de kerstdagen. Het 
Willibrordkoor zal met speciale muzikale 
begeleiding deze viering opluisteren. Na 
afloop is er gelegenheid om na te praten 
onder het genot van koffie en thee. We 
hopen u allen te mogen verwelkomen!

Maandelijkse Viering op 
donderdagavond
Vanaf januari 2025 zal er in Drempt elke 
vierde donderdag van de maand een 
viering plaatsvinden om 19.00 uur. De 
eerste viering is op donderdag 23 januari, 
waarin Pastoor Pauw zal voorgaan. Na 
afloop bent u van harte welkom om na te 
praten onder het genot van koffie en thee. 
We hopen u te zien bij deze maandelijkse 
samenkomsten!

Inlegvel
Bij deze uitgave van Onderweg is 
voor de parochianen van Drempt een 
inlegvel bijgevoegd met informatie over 
de situatie na 1 januari. Hierin leest 
u over de nieuwe opzet van vieringen 
en andere veranderingen binnen onze 
geloofsgemeenschap. 

Deze informatie is ook te vinden op de 
locatiepagina van Drempt op de website 
van de parochie. We hopen hiermee 
helderheid te bieden over wat u kunt 
verwachten in het nieuwe jaar en hoe we 
samen blijven bouwen aan een hechte, 
verbonden geloofsgemeenschap.

H. Willibrord - Hengelo
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
Rekeningnr.: NL12RABO0121301346
NL82RABO0119538857 (geloofsbijdragen);
Redactie: hwa.roes@gmail.com

Contactgroep
Marian Zaarbelink, 06 1014 7854, Jan Claver, 06 2334 8923, 
Monique Kuipers, 06 4539 7320.

Nieuwsbrief
Er wordt iedere maand een nieuwsbrief 
uitgegeven dus twaalf keer per jaar. Deze 
nieuwsbrief is aan het begin van iedere 
maand beschikbaar en is op verschillende 
manieren beschikbaar. 
De papieren versie is in een beperkt 
aantal beschikbaar. Wie niet in de 
gelegenheid is om deze mee te nemen 
op de eerste zondag van de maand 
kan deze ook afhalen in de Mariakapel 
in de Willibrordkerk. Tevens is er 
de mogelijkheid om de brief digitaal 
te ontvangen. (Een mailtje met een 
emailadres is voldoende aan Henk Roes 
(hwa.roes@gmail.com)

Ook is de nieuwsbrief te lezen op de site 
van onze geloofsgemeenschap. (www.
willibrordhengelo.nl)

Begraafplaats
In 2024 zijn er, op 17 september, 19 
graven bovengronds geruimd met de 
hulp van vrijwilligers en ingehuurde 
mankracht (firma Bremer) met machines 
voor het zware werk. Hiervan waren tien 
graven dubbel. Dit jaar zijn twee graven 
geruimd die de ontruimingsprocedure 
hebben doorlopen en waarbij geen 
familie (contactpersonen) zich hebben 
gemeld. Van de andere graven is een 

ruimingsverklaring van de familie 
ontvangen.
Verder zijn er enige asbussen van 
overleden personen overhandigd aan 
familieleden, waarvan er een aantal zijn 
uitgestrooid op het strooiveld van de 
begraafplaats.
Wij danken de begraafplaatsvrijwilligers 
voor alle werkzaamheden die ze afgelopen 
jaren weer hebben uitgevoerd.

Namens vrijwilligers begraafplaats-
onderhoud en administratie 
Theo Keurentjes
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
Marijke Heeren, secr. 0570-542000; Jan Roes, pm.
0575-490711; Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens
Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452,
Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

Oecumenische 
Noaberviering 
De volgende Noaberviering is op zaterdag 
23 november, wederom in de VGH-kerk 
aan de Banninkstraat. Als thema is dit 
keer gekozen voor: ‘dromen’. In dromen 
begint de werkelijkheid. We proberen 
ze waar te maken, ze gaan soms in 
vervulling, maar ze vallen ook wel eens in 
duigen. 
Dromen worden op velerlei gebied 
bezongen en kennen we van Jozef en van 
Martin Luther King. 
Deze laagdrempelige kringviering 
begint ’s avonds om 19.00 uur met een 
‘Hengeloos kwartiertje’ met koffie/thee 
en iets lekkers en wordt begeleid door 

een vrijwilliger van zowel de Vrijzinnige, 
Protestantse als de Katholieke 
Geloofsgemeenschap. 
De vieringen worden vier keer per jaar 
gehouden en voor de eerste helft van 
2025 zijn deze reeds vastgesteld op 
8 februari en 5 april. Iedereen is welkom. 

Terugblik 
Het jaar 2024 loopt alweer tot een einde, 
derhalve willen we even terugblikken 
op het vele werk dat onze tuin- en 
begraafplaats vrijwilligers in 2024 hebben 
uitgevoerd.

Zoals bekend is het onderhoud bij de 
kerktuin komen te vervallen i.v.m. 
verkoop van de kerk en het parochiehuis. 
Wel is er een afspraak gemaakt met de 
VGH-kerk, aan de Banninkstraat, dat 
we het tuintje daar driemaal per jaar 
onderhouden. Dit is een paar uur werk, 
Jan Willemsen en Jan Claver willen 
hierbij helpen.

Het vrijwilligersteam dat de begraafplaats 
momenteel onderhoudt en verzorgt 
bestaat uit zeven personen; dit zijn: Joop 
Hoebink, Frans Baakman, Jan Rondeel, 

Bertus Waarle, Gerda & Reint Beunk 
en Theo Keurentjes. De koffie wordt 
verzorgd door Gerda & Reint en dit wordt 
zeer gewaardeerd.
De zeven vrijwilligers hebben er ook dit 
jaar, ondanks tijdelijke uitval door ziekte 
en ongemakken, weer voor gezorgd dat 
de begraafplaats er verzorgd bij ligt. 
We hebben van verscheidene kanten 
complimenten gehad dat de begraafplaats 
er netjes bij ligt. Dit jaar was er meer 
schoffelwerk door de veelvuldige regen. 
Omdat er meer open plekken op de 
begraafplaats komen, hebben we besloten 
een extra rolschoffel te kopen, waarmee 
we sneller grotere vlakken onkruidvrij 
kunnen maken.

Vervolg Hengelo

Familieberichten
In de Heer overleden
Ruud Eijkelenkamp op 21 oktober 
2024 op de leeftijd van 77 jaar. Dat hij 
mag rusten in vrede.

Lezing over Benedictijner 
Spiritualiteit 
Een activiteit van de initiatiefgroep ‘Kunst 
van ouder worden’. 
Op dinsdagmiddag 8 oktober luisterden 
30 geïnteresseerden aandachtig naar een 
boeiende lezing van Peter Dullaert over 
Benedictijner spiritualiteit in onze kerk. 
Met een kort historisch overzicht van het 

ontstaan van de Benedictijner orde in 529 
na Christus verduidelijkte hij de leefregels 
van Benedictus ‘ora, lege et labora (bid, 
lees en werk)’. Aan de hand van de 
geschiedenis van de Benedictijner- en 
Cisterciënzerorde leerde hij ons hoe die 
leefregels en basishouding van toepassing 
zijn in Klooster Nieuw Sion, een plaats 
waar mensen dichter bij God, bij zichzelf, 
de medemens en de natuur kunnen 
komen en hoe we deze Benedictijner 
spiritualiteit ook kunnen toepassen in ons 
eigen leven. 
Na de lezing werd er nog nagepraat in de 
pastorie waar de koffiegroep gezorgd had 
voor koffie en thee. 

Kerstcollectes 
Armoede mag niet voorkomen in de 
samenleving. Dit uitgangspunt vinden wij 
terug in de bijbel. Echter in Nederland 
komt armoede voor, vooral onder 
alleenstaande ouders met kinderen, 
mensen zonder betaald werk, ouderen en 
mensen met psychische problemen. Deze 
mensen worden niet alleen geplaagd door 
geldzorgen. Door armoede verliezen ze 
vaak ook hun zelfrespect en hun sociale 
contacten. Armoede is voor velen de ver 
van mijn bed show, kan overal voorkomen 
maar niet in Almen, Eefde, Epse, Joppe, 
Harfsen of Gorssel! Of toch wel?
Het aantal hulpvragen dat binnenkomt 
bij de Interkerkelijke Stichting Bijzondere 
Noden (ISBN) is fors aan het stijgen. De 
ISBN is een instelling voor armenzorg 
waar onze geloofsgemeenschap ook 
aan deelneemt. De hulpverleners geven 
bijvoorbeeld broodgeld aan leraren op 
onze scholen om aan ouders te geven voor 
die kinderen die zonder eten naar school 
gaan.
Wij willen proberen de eerste nood te 
lenigen en doen een dringend beroep op u 
om royaal te geven tijdens de kerstcollectes 
die bestemd zijn voor armenzorg in uw 
dorp bij….. de onbekende. Helpt u mee? 
Dank namens de onbekende armen.

Vervolg Joppe op pagina 21
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Wat u niet wil missen in 
en rond Joppekerk met de 
Kerst
De buitenkerststal
Te bezichtigen vanaf 24 dec. 12 uur tot 
30 dec. Tijdens de beide kerstdagen 
kunt u ook in de kerk de kerststal komen 
bezichtigen en een kaarsje aan steken bij 
de Jezus. Zie ook pagina 7.

Kerstavond
18:00 uur: Familieviering m.m.v. het 
Kinderkoor.
Het aftellen naar Kerstmis is weer 
begonnen. Ook in Joppe zijn de 
voorbereidingen in volle gang. Iedere 
week wordt er een kaars van de 
Adventskrans aangestoken. Dat betekent 
dat het niet lang meer duurt voordat we 
de geboorte van Jezus kunnen vieren 
in de kerk in Joppe. Het kerstverhaal 
wordt voorgelezen en het kinderkoor zal 
bekende kerstliedjes zingen. Vind je het 
leuk om mee te zingen in het koortje? Dat 
kan! Alle kinderen vanaf groep 4 mogen 
aansluiten; we beginnen om 17.30 uur 
met oefenen in de kerk! 
21:00 uur: H. Mis m.m.v. het parochiële 
koor.

Eerste kerstdag
10:00 uur: woord- en communieviering 
m.m.v. het parochiële koor.

15:00 uur: Kindje Wiegen, 
traditiegetrouw een speciale kerstviering 
voor ouders met peuters en kleuters. Het 
kerstverhaal wordt verteld, er worden 
kerstliedjes gezongen en er wordt iets 
geknutseld. Alles voorbereid door een 
enthousiaste werkgroep. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. 

Zondag 29 december, 10:00 uur: 
H. Mis m.m.v. het parochiële koor.
Dinsdag 31 december, 19:00 uur zal 
onze nieuwe pastoor Hans Pauw voorgaan 
in een H. Mis m.m.v. het parochiële koor.

Kerst- en Nieuwjaarswens 
De wereld staat nog steeds in brand, 
oorlogen in Oekraïne, Gaza, Libanon, 
Soedan zijn aan de orde van de 
dag. Talloze gewonden en doden, 
getraumatiseerde kinderen, overvolle 
vluchtelingenkampen. De roep om vrede 
is groot. Toch is het ook belangrijk om 
stil te staan bij de mens in nood in onze 
omgeving en dat we omzien naar elkaar. 
De locatieraad en pastoraatgroep wenst 
u allen de vrede van het Kerstkind voor 
uzelf en voor uw naaste.
Zalig Kerstmis en voor 2025 geluk en 
gezondheid. 

Het weekendrooster 2025
Met ingang van januari 2025 zullen 
er géén voorgangers van het pastoraal 

team en emeriti van de parochie onze 
weekendvieringen invullen. Met een 
groep van betrokken leden van onze 
geloofsgemeenschap gaan we in overleg 
over hoe we daar vorm aan gaan geven. 

Nieuwjaarsreceptie
Op 12 januari 2025 willen we elkaar 
na een woord- en communieviering 
alle goeds toewensen in het 
Bosrestaurant. 

Koffie-ochtend 
Woensdag 8 januari 2025, 10.00 uur
Op de eerste koffie-ochtend in het 
nieuwe jaar komt Mischa Gradussen 
als gastspreker vertellen over zijn werk 
als amateur paleontoloog. Naast zijn 
gewone taak als lector, werkt hij ook als 
vrijwilliger voor het Oertijdmuseum in 
Boxtel. Daar prepareert hij fossielen en 
als amateur paleontoloog. Graag neemt 
hij ons hierin mee, terug in de tijd toen 
de aarde anders was, maar toch hetzelfde. 
Nieuwsgiering? Kom, je bent welkom.

Pater John Auping SJ blijft 
betrokken
Voor alle schriftlezingen van de 
eucharistievieringen in onze kerk 
schrijft pater Auping een inspirerend 
commentaar. De kopij vindt u op de site 
en een geprinte versie ligt in de kerk.

H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep
Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Nijenhuis, 06-40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper 
Het parochiesecretariaat is geopend op 
donderdagmorgen van 10.30 uur tot 11.00 
uur. Telefoon 0575-461314.
Voor spoedgevallen bij een overlijden of 
spoedbediening belt u de parochiewacht. 
Telefoon 06 10 31 96 38 Contactpersoon 
voor Zelhem: De heer J. Waalderbos, 
Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, 
tel. 0314-623809

Parochiële Caritas Instelling:
Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 
8, 7256 KR Keijenborg 

Kerkdienst gemist
Alle vieringen, ook vanuit 
Zutphen, zijn te beluisteren 
via Kerkdienstgemist (v/h kerkradio): 
www.12apostelen.nl/locatie Keijenborg

Stichting R.K. Begraafplaats 
Keijenborg
Contactpersoon: Mevr. J. Lamers 
tel. 0575 – 464162 email : 
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; 
website www.begraafplaatskeijenborg.nl
De geldende tarieven kunt u vinden op de 
website onder ‘Tarieven’

Overleden
Op 15 oktober 2024 is Wim Sasse (uit 
Steenderen) overleden op de leeftijd van 
88 jaar.

Vrijwilligersmiddag
Zaterdagmiddag 28 december 2024 
is er weer voor de vrijwilligers een 
oliebollenmiddag achter in de kerk. De 
vrijwilligers worden hierbij uitgenodigd.

Nieuwjaarsreceptie
Na de viering van zondag 12 januari 2025 
om 10.00 uur, zal er achter in de kerk de 
receptie worden gehouden. 
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H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 0573-251115; Paul
Wuts, pm., 0573-460149; Ben Hemmer, secr., 0573-257791.

Pastoraatgroep Thea van Huijstee, 0573-258442.

Kerstmis 
brengt ons 
samen! 
Zie de uitgebreide 
uitnodiging op 
pagina 7 van deze 
Onderweg. 

Kerk schoonmaken
In de vorige Onderweg, hadden wij een 
oproep geplaatst voor mensen die de 
kerk wilden schoonmaken. Later hebben 
wij een datum geprikt waarop wij met 
een groepje vrijwilligers de kerk wilden 
gaan aanpakken. Zaterdag 7 september jl. 
was het zover. Met een groep van zeven 
vrijwilligers hebben wij de kerkbanken 
schoongemaakt van 14.00 – 16.00 uur 
met als afsluiter een kopje koffie/thee met 
iets lekkers erbij. Wij zijn trots op deze 
vrijwilligers. Want vele handen maken 
licht werk. De nieuwe datum waarop de 
kerk weer met een groepje vrijwilligers 
wordt schoongemaakt is: zaterdag 
14 december 2024 van 14.00 uur tot 
16.00 uur.
Mocht je willen helpen laat het ons weten. 
Je kunt je aanmelden bij  
Ciska 06-10065324

Agendatips
Om alvast in de agenda te zetten. Op 
zaterdag 7 december 2024, als Sinterklaas 
nét weer het land uit is, wordt de 
jaarlijkse kerstmarkt gehouden in de 
kerk van 14.00 uur tot 18.00 uur. Tevens 
wordt dan ook de kerstboom door de 
dorpsraad op de kermisweide geplaatst. 
Wij hopen weer te mogen rekenen op een 
groot aantal gevulde kramen en natuurlijk 
ook op het beroemde rad van fortuin met 
mooie prijsjes. Nog leuke ideeën voor 
invulling van een kerstkraam? Meld u 
zich dan vooral bij Ciska! (06-10065324).

Kerkbalans 2025 
Deze actie gaat weer van start.

Thema: “Geef voor onze 
geloofsgemeenschap van vandaag 
en morgen!”

De landelijke actie loopt van 11 t/m 25 
januari 2025. De werkgroep hoopt weer 
op uw medewerking te mogen rekenen! 
De enveloppen worden rondgebracht in 
de week van 13 t/m 19 januari 2025 en 
weer opgehaald in de week van 20 januari 
tot en met 26 januari 2025. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om uw envelop gereed/
klaar te leggen, zodat de loper niet hoeft 
te wachten? Bij voorbaat dank.
Verspreiding actie Kerkbalans: De lopers, 

Vervolg Keijenborg die wij nu reeds bedanken voor hun 
medewerking, ontvangen hun pakket 
thuis. Hiervoor zal contact gelegd worden 
met de lopers.
Inname enveloppen actie Kerkbalans: De 
lopers kunnen bellen zodra zij hun wijk/
straat gereed hebben. Dan wordt er een 
afspraak gemaakt waarop de enveloppen 
bij de lopers worden opgehaald.

Werkgroep Kerkbalans
Ciska Gerritsen
06-10065324

Oecumenische dienst in 
Keijenborg 
De gezamenlijke kerken in Halle, 
Keijenborg en Zelhem organiseren 
tweemaal per jaar een oecumenische 
dienst. Dit jaar zal deze worden gehouden 
op zondag 19 januari 2025 om 10.00 uur 
in de R.K. Kerk St. Jan de Doper te 
Keijenborg.  
Namens de werkgroep oecumenische 
vieringen wordt u hierbij van harte 
uitgenodigd. 

Vrijwilliger zijn en 
vrijwilligersdag
Op zondag 15 september werd de 
vrijwilligersdag gehouden in de speciaal 
hiervoor opgezette feesttent op het mooie 
grasveld van de St. Josephkerk. Na de 
prachtige viering in de kerk waarin diaken 
Günther Oude Groen voorging m.m.v. 
het Gemengd Koor werd de verdere 
ontmoeting voortgezet in de gezellig 
ingerichte feesttent. Er was koffie/thee en 
natuurlijk een hapje en een drankje voor 

de feestelijke ontmoeting met elkaar. In 
vrijwilliger zitten de woorden ‘vrijheid’ 
en ‘willen’ opgesloten, woorden die 
tegenwoordig te pas en te onpas worden 
gebruikt. Daarbij wordt vaak onvoldoende 
rekening gehouden met het feit dat deze 
woorden niet zozeer betrekking hebben 
op het individu, maar alles te maken 
hebben met de ander. De kerk heeft de 
taak het besef uit te dragen dat we er voor 
elkaar zijn door de samenleving met een 
open vizier tegemoet te treden en haar 
maatschappelijke engagement te tonen. 

In dit bewustzijn zetten de vrijwilligers 
zich met hart en ziel in voor de 
geloofsgemeenschap om zo een steentje 
bij te dragen aan een betere samenleving. 
Alle vrijwilligers in welke functie dan 
ook in onze geloofsgemeenschap, zijn 
dragers van funderend geloof in een 
samenleving dat essentieel is voor het 
welzijn van de mens. Immers geloof 
geeft per definitie zingeving, mits we 
de waan van dag kunnen trotseren. 
Juist vanuit dat perspectief was de dag 
georganiseerd, maar vooral ook om 
dankbaar te tonen dat zoveel vrijwilligers 
uit de verschillende werkgroepen hieraan 
bijdragen. Dat laatste kwam ook tot 
uitdrukken in de paar woorden/zinnen 
die de locatievoorzitter uitsprak op het 
einde van de viering:
- Het is fijn om te zien dat u naar 

deze viering bent gekomen om 
samen de  vrijwilligersdag van onze 
geloofsgemeenschap te vieren. 

- We staan dan ook stil bij de vele 
vrijwilligers, zonder namen te noemen, 
die onuitputtelijk de boel draaiende 
houden in onze kerk in al zijn facetten, 
zowel binnen als buiten de kerk.

- Dit besef en de grote dankbaarheid 
hiervoor, willen we als locatieraad en 
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pastoraatgroep graag tot uitdrukking 
brengen. Daarom nodigen we iedereen 
uit voor een feestelijke ontmoeting 
in de tent met koffie of thee met 
daaropvolgend een hapje en drankje 
om gezellig met elkaar te praten in het 
teken van kerk zijn in deze tijd, want 
hoe je het wendt of keert: kerk of geloof 
is en blijft een belangrijke verbindende 
schakel in een samenleving in voor- en 
tegenspoed, mits men er open voor wil 
staan. Laten we dat blijven vieren.

- Tot slot. Heel hartelijk bedankt voor 
jullie komst, inzet en betrokkenheid én 
geniet van de  ontmoeting met elkaar. 
Dank u wel.

Anton Schilderinck

Voortgang Leijser-orgel
De laatste tijd hebt u weinig gehoord over 
de voortgang van de herplaatsing van het 
Leijser-orgel. Intussen hebt u gemerkt dat 
er werkzaamheden aan het plafond van 
het koorzolder zijn uitgevoerd. 

Dat het zolang duurt had heeft ook te 
maken met het feit dat orgelmaker Kaat 
nog erg druk was met zijn vorige project 
in Halsteren (gemeente Bergen op Zoom). 
Dat was mede de reden waardoor de 
plaatsing van ons Leijser-orgel in een 
generale pauze stond.
Nu kwam ons dat wel uit, omdat de 
werkzaamheden aan het plafond pas 
in september konden beginnen. Op 
maandag 23 september was het zover. 
Bouwbedrijf Dimmendaal is begonnen met 
het aanpassen van de ruimte boven het 
toekomstige orgel. Het gedeelte van het 
plafond boven het orgel werd verwijderd, 

en de balken voor het bevestigen van het 
nieuwe plafond zijn geplaatst. Vervolgens 
zijn de nieuwe plafondplaten bevestigd. De 
verhoging van het plafondgedeelte is nu 
gerealiseerd. Er kan nu begonnen worden 
met elektra en schilderwerk om het orgel 
mooi en geïntegreerd laten harmoniëren 
met het interieur van de kerk. Het 
bouwbedrijf is zo vriendelijk geweest om de 
rolstijgers nog zolang te laten staan zodat 
we werkzaamheden op het koorzolder en in 
de kerk kunnen uitvoeren.
Intussen is de orgelmaker begonnen alle 
onderdelen van het orgel uit de opslag 
te halen en naar zijn werkplaats te 
brengen. Daar wordt alles schoongemaakt, 
gecontroleerd en hersteld waar nodig. 
Het orgel heeft ruim acht jaar in opslag 
gelegen, en dan is extra controle 
noodzakelijk. Het plan is om in de 
werkplaats een proefopstelling te maken 
van een van de orgeltorens, die waar de 
speeltafel (klavieren) aan vastzit. We 
houden u op de hoogte.

De Orgelcommissie

H. Willibrord - Olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451454,
bgg 0575-452815.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: redactie@12apostelen.nl
E-mail: t.lebbink2@gmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep
Jan den Hartog, voorzitter, 452815
Alex Gerritsen 450950

Parochieadministratie/begraafplaatsbeheerder
Thea Lebbink, 451454; t.lebbink2@gmail.com

H. Willibrord - Ruurlo
Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
info@willibrordkerkruurlo.nl
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: info@willibrordkerkruurlo.nl
Opgave gebedsintenties bij Anny Strijker; 452652;
anny@strijkerweb.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
Theo te Brake, pm., 453511; Harry Kasteel, 452492;  
Anny Strijker, 452652; Jos Rouwhorst, 453251.

Vieringen
Op donderdag 28 november is er om 
10.00 uur een eucharistieviering in de  
H. Willibrordkerk. 

Voorganger is pastor Harry Scheve.
Op eerste kerstdag 25 december 
is er om 10.00 uur een woord- en 
communieviering in de H. Willibrordkerk. 

Voorganger is emeritus pastoraal werker 
Wil Matti.
Op donderdag 23 januari is er om 
10.00 uur een eucharistieviering in de 
H. Willibrordkerk. Voorganger is pastor 
Harry Scheve. 

Brede Dak Maaltijd
Op donderdag 5 december is er een Brede 
Dak Maaltijd in de Sprankel. Wil je mee-
eten? Opgave kan tot uiterlijk twee dagen 
voor de maaltijd. Aanmelden bij Anny 
Strijker, tel: 06-41569858.
De maaltijd begint om half zes, vanaf vijf 
uur kunt u al gezellig aanschuiven. 
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H. Willibrord - Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
email: mariaschut@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in ’t Veld,
pm.; Nel Verheul, secr., 472144, familie.verheul@kpnmail.nl;
Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101,
mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

Kerkbalans 2024 
Sommige parochianen, die een bijdrage 
hebben toegezegd, en die zelf de bijdrage 
overmaken, aan de actie kerkbalans 
2024 hebben deze bijdrage nog niet 
overgemaakt. Wilt U zo vriendelijk zijn 
om dat alsnog te doen? Als u vergeten 
bent, hoeveel u hebt toegezegd, dan kunt 
u mij altijd bellen, dan kijk ik het voor u 
na.
Trees Huis in ’t Veld, 0575-452376

Kerkbalans 2025
De actie kerkbalans 2025 loopt van 
11-01-2025 tot 25-01-2025 Het thema is: 
HET GESCHENK VAN JOUW KERK 

Wij hopen dat u allen meedoet en beseft 
dat we voldoende financiële middelen 
nodig hebben om als geloofsgemeenschap 
te kunnen blijven bestaan, ook als we niet 
meer in de eigen kerk kunnen vieren.

Kleine schutterij
Op vrijdag 13 september kwam 

traditiegetrouw de kleine schutterij 
naar onze kerk voor de vaandelhulde. 
Waarnemend pastoor Hans Pauw was 
aanwezig om de hulde in ontvangst te 
nemen. Henk Langenhof had weer voor 
een bloemenpaal voor de bielemannen 
gezorgd. Deze ging al snel om tijdens 
tromgeroffel. Helaas kwam er geen 
vaandelhulde vanwege tijdnood, volgens 
de voorzitter. Ondanks dat bedankte 
Pauw de jeugd hartelijk voor hun komst 
en stuurde ze weer op pad met wat 
lekkers. 

Ontspanningsmiddag in 
het Anker
Het werd weer een gezellige middag, 12 
oktober, al waren er niet zoveel gasten 
als de vorige keren. Dit kwam mede door 
andere activiteiten in het dorp. Dominee 
Hubertien Oostdijk opende de middag 
met gebed en sloot deze na de maaltijd 
ook af. Bernard Schieven vertelde met 
behulp van de moderne digitale techniek 
over zijn oude boerenwerktuigen 
museum. Wilfred van der Weijden 

zorgde op zijn harmonica voor de vrolijke 
noten. De vrijwilligers van beide kerken 
verzorgden de inwendige mens. Kortom: 
het was weer gezellig.

Oecumenische dienst op 
20 oktober
De protestantse kerk was goed 
gevuld met kerkgangers van beide 
geloofsgemeenschappen. Het thema: 
“Zien we het wel?” werd in woord, gebed 
en zang uitgewerkt. Het ging vooral 
om het zien van de medemens die het 
moeilijk heeft en vaak over het hoofd 
wordt gezien. De cantorij zong een 
prachtig Onze Vader. Psalm 10 en de 
lezing over Zacheus waren de leidende 
Bijbellezingen in het geheel. Na afloop 
werd er nagepraat bij een kopje koffie.

Informatieavond en 
hoorzitting

Op 15 oktober is de informatieavond 
geweest en op 25 oktober de hoorzitting. 
Een verslag hiervan vindt u op het 
inlegvel. Op de foto een impressie van de 
informatieavond.

Eerste kerstdag  
25 december
Op eerste kerstdag gaat er voor het laatst 
iemand van het pastoraal team voor 
op een hoogtijdag in onze kerk. Pastor 
Scheve zal deze dienst leiden. Wij hopen 
dat velen van u de weg naar de kerk weten 
te vinden. 

Nieuwjaarsreceptie  
5 januari 2025
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: jozefholtslag@gmail.com

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,
06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

Verslag van de Informatie-
avond en de hoorzitting 
In het proces van de onttrekking aan 
de eredienst en de verkoop van negen 
kerken in onze geloofsgemeenschap was 
het in de eerste week van oktober helaas 
de beurt aan onze H. Willibrord. De 
locatieraad voorvoelde dat er behoefte 
zou zijn aan ruime tijd voor informatie 
onder de parochianen en heeft daarom 
het parochiebestuur gevraagd om de 
informatie een aparte avond te geven en 
de hoorzitting er niet dezelfde avond op te 
laten volgen maar een week later, 1 en 8 
oktober dus.

De informatieavond werd bezocht door 
zo’n 40 personen en het was goed om 
te zien dat er ook bestuursleden van 
de PKN Wichmond aanwezig waren, 
betrokken bij alle veranderingen in onze 
dorpsgemeenschap. Diaken Cor Peters, de 
procesbegeleider die het parochiebestuur 
al enkele jaren bijstaat in dit hele proces, 
startte de avond met een gebed en 
daarna een terugblik en een overzicht 
van de stappen in het proces van sluiting 
van deze kerk. De argumenten voor 
sluiting van kerken zijn m.n. het sterk 
teruggelopen aantal kerkgangers wat 
maakt dat er veel minder inkomsten 
zijn terwijl de uitgaven nagenoeg gelijk 

blijven. Er was gelegenheid om vragen 
te stellen en daar werd goed gebruik van 
gemaakt. Gevoeligheden, emoties en 
irritaties rond de voorgenomen verkoop 
kwamen aan bod. De avond was bedoeld 
om informatie te geven en reeds genomen 
beslissingen werden dan ook niet 
teruggedraaid, dat was niet de opzet van 
de avond. In het gesprek werd duidelijk 
dat het parochiebestuur zich terdege 
bewust is van de waarde en de functie die 
een kerk in een kleine gemeenschap heeft 
en zij weet daarnaast dat deze bijzonder 
mooie kerk niet zomaar elke andere 
functie of invulling kan krijgen. 

De initiatiefgroep “Behoud St. Willi-
brordus kerkgebouw” is in gesprek 
met potentiële kopers en met het 
parochiebestuur en zij zien mogelijkheden 
om de kerk voor het dorp te behouden, 
niet als kerk, maar met een andere 
functie. Die avond is ook een pleidooi 
gehouden om het Ludgerusgebouw weer 
een dorpsfunctie te geven en dus ook in 
de verkoop te zetten. Het parochiebestuur 
gaf aan dat dat mogelijk onderwerp van 
gesprek is als er serieuze kopers zijn. 
De hoorzitting van 8 oktober gaf 
gelegenheid om bezwaren tegen de 
voorgenomen verkoop en onttrekking aan 
de eredienst van de kerk officieel te uiten. 
Zo riep Charlotte Bonga het bestuur 

op niet te gaan voor de hoogste bieder 
maar voor een koper met oog voor de 
maatschappelijke functie van de kerk voor 
onze gemeenschap, wat haar voorouders 
met de bouw van deze drie gebouwen 
zeker ook toen al voor ogen hadden. 
Namens dorpsbelang Wichmond-
Vierakker vroeg bestuurslid Tanja Kits het 
parochiebestuur om het Ludgerusgebouw 
in de plannen mee te nemen om zo het 
dorp weer een gemeenschapsgebouw 
terug te geven. De initiatiefgroep Behoud 
St. Willlibrorduskerkgebouw is in 
gesprek met een geïnteresseerde partij 
en heeft tot 1 juni 2025 extra tijd om 
een exploitatieplan op te stellen wat ten 
grondslag zal liggen aan een eventuele 
overname. Inmiddels is daarover meer te 
lezen in de lokale Ludgerbode. 

Alle bezwaren zijn gehoord, genoteerd 
en voorgelezen en akkoord bevonden. 
Daarmee is deze stap in het proces 
afgerond.

Concerten in de maand 
december
Zaterdag 7 december om 15.00 uur: 
Haarlems Studentenkoor. 
Het Haarlems Studentenkoor komt 
minimaal tweemaal per jaar naar 
Vierakker om een concert te geven. Ze 
maken er een gezellig weekend van - dat 
lukt wel in onze prachtige omgeving - met 
natuurlijk muziek als hoofdingrediënt.
Zondag 22 december om 15.00 uur: 
Koninklijk Zutphens Mannenkoor.
Een kerstconcert door het Koninklijk 
Zutphens Mannenkoor is inmiddels 
een traditie. Altijd sfeervol en met een 
aantrekkelijk repertoire.
Woensdag 25 december om 16.00 uur: 
CelloWercken Zutphen met medewerking 
van Jeroen den Herder.
Ook de komst van CelloWercken Zutphen 
samen met Jeroen den Herder lijkt 
een traditie te worden. Het concert 
vorig jaar, ook op eerste kerstdag, werd 
door uitvoerenden en publiek als zeer 
bijzonder ervaren. Reden temeer om ook 
deze Eerste Kerstdag weer naar Vierakker 
te komen.

Openstelling tweede 
kerstdag 
van 12.00 tot 16.00 uur
Ook dit jaar staan de deuren van onze 
kerk op tweede kerstdag weer wijd open. 
De kerk zal als vanouds prachtig versierd 
zijn en ook aan de twee kerststallen zal 
veel aandacht zijn besteed.
Er is weer gelegenheid om de toren te 
beklimmen en in de kerk is het gezellig 
met muziek erbij.



26 Onderweg Uit de geloofsgemeenschappen

Christus Koning / H. Antonius
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735,
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.30-12.00; donderdag 9.30-11.00.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting,
553527; Ab Hartelman, pm., 06-31371011

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 06 54906763;
Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322;
Gerard Eijkelkamp, 552914.

Donkere dagen
Op het moment dat u deze Onderweg 
leest zitten we in de donkere dagen. 
Donkere dagen voor Kerst. Donkerte 
waarin christelijke lichtpuntjes juist het 
sterkste stralen. In deze bijdrage licht ik 
er enkele lichtpuntjes voor u uit.

Een korte terugblik
• De traditionele oecumenische 

startviering samen met de PKN vond 
plaats op 15 september in onze Christus 
Koningkerk. Een geslaagde viering. 

• De Allerzielenviering vond (o.a. om 
praktische reden) plaats op zondag 
3 november in plaats van op zaterdag 
2 november. Er is bewust gekozen voor 
een viering in de vorm van een woord- 
en gebedsdienst. Die geeft meer vrijheid 
om Allerzielen op een passende manier 
op een zondag vorm te geven;

• De oecumenische Kerk School Viering 
vond plaats op 10 november in de 
Dorpskerk met Jaap Harmsen als 
voorganger. Met als thema “Alsjeblieft”. 

Gespreksgroep Vorden 
In onze geloofsgemeenschap zijn de 
afgelopen jaren meerdere gesprekgroepen 
actief geweest. Mede gelet op de vele 
vragen organiseren wij in het voorjaar 
een gespreksgroep met als thema “actueel 
geloven”, onder begeleiding van Henk van 
den Berg. 

Overal in de media zijn getuigenissen 
te vinden van zoekende, gelovige 
BN’ers. Is er sprake van een hernieuwde 
belangstelling voor de Christelijke, 
Katholieke, en/of Protestantse 
geloofstraditie? Een mooi voorbeeld is 
Bas Ragas, die overal in het land succes 
heeft met zijn theaterproductie “In Gods 
Naam”. Het boek “Jezus Waarom?” van 
Bas Ragas, waarop deze theaterproductie 
is gebaseerd, gebruiken we als 
inspiratiebron voor onze gesprekken. 
De gesprekgroep is een initiatief van onze 
eigen RK geloofsgemeenschap maar is 

(bewust) oecumenisch van opzet. Een 
flyer is beschikbaar en ligt o.a. achter in 
onze kerk. 

Dan nog wat praktische zaken:
Data: 23 januari, 20 februari en 

20 maart
Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur
Waar: Christus Koningkerk, 
 Het Jebbink 8, Vorden
Opgave: bij het secretariaat, 
0575 551735 (alleen di en do morgen), 
 of per mail naar 
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Informatie: Henk van den Berg,  

06-12900469,  
henk@deheerlykheit.nl 

Dit initiatief is naar wij hopen een 
positieve impuls, waarmee we én ons 
geloof én onze geloofsgemeenschap vitaal 
houden!

Activiteiten en vieringen
De komende periode vinden er in onze 
geloofsgemeenschap diverse activiteiten 
en vieringen plaats.
• Herdertjestocht: deze vindt plaats op 

20 december en start en eindigt dit jaar 
in onze Christus Koningkerk. Starten is 
mogelijk tussen 17:00 uur en 17:45 uur 
Zie de foto van de herdertjestocht 2023 
voor een sfeerimpressie.

• Lessons & Carols: deze oecumenische 
activiteit is dit jaar op 22 december in 
de Dorpskerk. Aanvang 19:30 uur. Jaap 
Harmsen is dit jaar de voorganger. En 
ongetwijfeld zingen ook nu weer leden 

van Cantemus Domino mee in het koor.
• Kerstviering: die vindt plaats op eerste 

kerstdag om 10:00 uur in onze Christus 
Koningkerk. Het wordt een bijzondere 
viering met maar liefst “drie heren”.

• Nieuwjaarsborrel: die houden we op 
zondag 5 januari in onze Christus 
Koningkerk. Aangezien we dan net een 
hele serie “vieringen en feestdagen” 
achter de rug hebben broeden we er 
nog even op hoe we die zondag (om 
10:00 uur.) de “viering” vormgeven. 
Nadere informatie volgt. 

Mede-Coördinator gezocht
In de Wehmehof is er elke vrijdagavond 
om 19.00 uur de Weeksluiting. Die korte 
viering voor de bewoners is mogelijk door 
de inzet van voorgangers, organisten, 
kosters en overige vrijwilligers. Vanuit 
onze kerk zijn de voorgangers Ton 
Rutting, Herman Rondeel en Jaap 
Harmsen. En Ineke Peterse is één van de 
organisten.
Het coördinatieteam van de 
Weeksluitingen is helaas door 
overlijden en ziekte uiteengevallen. 
We zijn nu dringend op zoek naar een 
nieuwe coördinator zodat deze mooie, 
oecumenisch vieringen door kunnen 
blijven gaan. De coördinatie wordt 
vervuld in duo. Eén kandidaat heeft zich 
al gemeld. We zijn dus dringend op zoek 
naar een mede-coördinator. Voor meer 
informatie kunt u bellen met Christien 
Stokkink. Tel. 06-28625153.

Heldere dagen
Na de donkere dagen voor Kerst gloren 
alweer de dagen van het nieuwe jaar 2025.
Dat beloven heldere dagen te worden 
met mooie lichtpuntjes. Daaruit blijkt 
de levendigheid en vitaliteit van onze 
geloofsgemeenschap. Ook in het jaar 
2025! Dat gaat niet vanzelf, daar zorgen 
we samen voor.
En mocht het zover komen dat onze 
kerk daadwerkelijk eind 2025 verkocht 
wordt, dan zorgen we er samen voor dat 
onze geloofsgemeenschap ook in 2026 en 
verder levendig en vitaal blijft. Opdat de 
toekomst niet donker wordt maar helder 
blijft.
Namens de locatieraad en 
pastoraatgroep, Jaap Harmsen 

Overleden
Op 23 september 2024 overleed Jan 
Visser, enkele dagen voordat hij 77 zou 
worden.
De crematie vond plaats in Doetinchem 
op 28 september. Wij wensen zijn 
echtgenote en kinderen veel sterkte bij 
het verwerken van het verlies.
Moge hij rusten in vrede.
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Emmanuel / H. Johannes de Doper
Zutphen
Nieuwstadskerksteeg 2, 7201 NH Zutphen
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen,
0575-527080; info@stjan-emmanuel.com;
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Bezorger gezocht
Met ingang van januari 2025 zoeken wij 
een bezorger voor een wijk in de Hoven. 
Het zijn negen adressen in de buurt van 
de Achterhoven. Voor informatie kunt u 
contact opnemen het secretariaat van de 
Sint Jan-Emmanuel op dinsdagochtend 
tussen 09.00 uur - 11.00 uur. 
Tel. 0575-527080 of email
info@st.jan-emmanuel.com 

Herbegrafenissen pastoor 
Jongerius en pastoor van Eijk

Op zaterdag 5 oktober jl. hebben de 
herbegrafenissen plaats gevonden van 
pastoor Wim Jongerius en pastoor Fred 
van Eijk. Beide pastoors waren ooit op 
Gedenkpark Ooster begraafplaats aan 
de Voorsterallee te Zutphen begraven. 
Doordat grafrechten zouden aflopen of 
reeds afgelopen waren is er, in overleg 
met de nabestaanden, besloten beide 
pastoors op onze mooie RK Begraafplaats 

te herbegraven. Opdat zo een stukje 
Katholieke Zutphense geschiedenis niet 
verloren zou gaan.
Het was een stralende zonnige dag en 
de vrijwilligers hadden het een en ander 
voorbereid. Pastor Ed Wassink had een 
mooie dienst in elkaar gezet en was er 
een begeleidingsboekje zodat iedereen de 
teksten mee kon bidden en zingen. Na een 
mooie grafrede, met een stukje levensloop 
over beide pastoors, welke Ed Wassink 
na veel speurwerk in de archieven had 
teruggevonden, en na een dankwoord 
namens de familie van Eijk, tekende 
de pastor beide kistjes met het kruis 
en zegende hij de graven met wijwater. 
Daarna werden door nabestaanden 
enkele grafkaarsen ontstoken en werd 
door het aanwezige dameskoortje het 
prachtige lied: De steppe zal bloeien! 
gezongen. Het lijflied van velen maar 
ook van pastoor Van Eijk. Na een kort 
gedicht volgde de afsluitende zegen en 
werd iedereen in de gelegenheid gesteld 

op zijn eigen wijze afscheid te nemen 
van beide pastoors. Daarna was er nog 
gelegenheid voor een kopje koffie. Kortom 
het was een mooie, indrukwekkende en 
bijzondere herbegrafenis. Dat onze beide 
voorgangers nu voor altijd in vrede verder 
mogen rusten.
Joop Jansen

Intenties
24-11: Frederik Schaufeli; Wim 
Hilgenkamp; 1-12: Wim Harms; Frederik 
Schaufeli; 22-12: Simon Galama; 24-12: 
Rien Legebeke; Wim Hilgenkamp; Rieky 
van Eldijk; ouders Lankheet; Yvonne 
Lankheet-Blok; 25-12: Rien Legebeke; 
Wim Hilgenkamp; Rieky van Eldijk; 
ouders Lankheet; Yvonne Lankheet-Blok.

Overleden
17/9: Petrus Johannes Marinus 
Frijters, 78 jaar
1/10: Gustav Maria Joseph Antonius 
Schlatmann, 99 jaar

Gedoopt en Gevormd
13-12: Roxanna Fukkink; Kevin 
Christian de Winkel; Miguar 
Vervoort; Nikky Johannes Milano 
Wenno. 

Middagpauzediensten
Iedere donderdag, 12.15-12.30 uur 
(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in 
Zutphen; vanaf 12.00 uur kunt u luisteren 
naar orgelspel)
28/11: ds. S.A. Meijer (Middagpauze-
dienst Advent/verjaardag); 
5/12: voorganger nog niet bekend; 
12/12: ds. P.D. Wolthaus; 
19/12: ds. W. Stolte; 
26/12: Tweede kerstdag, geen dienst. 
Rooster voor januari 2025 nog niet 
bekend. 

Kopij
Inleverdatum kopij volgende Onderweg: 
27 december.



Uit de parochie28 

Onze religieuze  
gebruiksvoorwerpen 

de Monstrans

De monstrans is een religieus gebruiksvoorwerp, vaak van 
goud, waarin een geconsacreerde hostie wordt getoond. Het 
gebruik ervan wordt in de katholieke liturgie voorgeschreven 
tijdens het lof ter ere van het Lichaam van Christus in de 
gedaante van het Allerheiligste Sacrament. Hiertoe wordt 
een geconsacreerde hostie in de monstrans geplaatst. Na de 
aanbidding wordt de geconsacreerde hostie door de priester in 
het tabernakel geplaatst. Een monstrans wordt ook gebruikt 
bij een sacramentsprocessie, dit is een processie waarbij een 
geconsecreerde hostie in een monstrans op plechtige wijze 
door een priester door de straten van een stad of dorp wordt 
gedragen.

Toen na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) het lof 
en de sacramentsprocessie in veel plaatsen in Nederland 
en België in onbruik raakten, verdwenen veel monstransen 
in de kluis. Tegenwoordig worden ze weer gebruikt, deels 

omdat het in stilte aanbidden van de geconsacreerde hostie 
in veel kerken wordt gestimuleerd. Monstransen kunnen heel 
groot zijn en zeer kostbaar versierd. Op bepaalde hoogdagen, 
zoals Sacramentsdag, wordt vaak de beste monstrans uit de 
schatkamer gehaald en versierd met bloemen.

De monstrans heeft een lange geschiedenis. Het voorwerp komt 
voort uit de middeleeuwse reliekhouders met relieken van 
heiligen, die vaak op het altaar tentoongesteld werden. In de 
twaalfde eeuw kreeg onder invloed van Thomas van Aquino de 
devotie tot de eucharistie meer aandacht. Vanaf die tijd werden 
reliekhouders met glazen of kristallen ‘kijkvensters’ ook gebruikt 
voor het uitstallen van het Heilig Sacrament. Geleidelijk aan 
gingen deze ‘hostiehouders’ zich in uiterlijke kenmerken steeds 
meer onderscheiden van de reliekhouders. Zo ontstond de 
monstrans, terwijl de reliekhouders steeds meer van het altaar 
verdwenen.

Sacramentsprocessie in Lourdes


