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30-jarig priesterjubileum pastor 
Harry Scheve

Voorwoord
In het Jubeljaar 2025 worden we 
dagelijks geconfronteerd met onmetelijk 
menselijk leed en met slachtoffers van 
oorlog en geweld veelal veroorzaakt door 
politieke leiders die alleen maar oog 
hebben voor macht en zelfzucht. Ons 
vertrouwen in een gelukkige toekomst 
voor ons en onze (klein)kinderen wordt 
voortdurend ondermijnd. Net als de 
apostelen die zich na Jezus’ Hemelvaart 
verloren voelden, weten ook wij niet 
wat we moeten doen. Over de apostelen 
daalde met Pinksteren de Heilige Geest 
neer, waarmee zij missionarissen 
werden die in staat waren de boodschap 
van Christus in alle talen (wereldwijd) te 
verspreiden.
In zijn onlangs verschenen autobiografie 
‘Hoop’ schrijft paus Franciscus dat onze 
angst voor de toekomst gegrond is, maar 
niet onoverkomelijk. We kunnen de 
angst, de basis van elk soort dictatuur, 
overwinnen door ons niet in onszelf 
op te sluiten. Volgens de paus hoeft er 
maar één man of één vrouw te komen 
die zorgt dat er weer hoop is en die man 
of vrouw kun jíj zijn. Zo komt er nog 
een ‘jij’ en nog een ‘jij’ en uiteindelijk 
worden we ‘wij’. Voor christenen heeft 
de toekomst een naam en die naam is 
hoop. Hoop is de deugd van een hart 
dat zich niet afsluit in duisternis, niet in 
het verleden blijft hangen, er niet op los 
leeft in het heden, maar morgen helder 
voor ogen heeft. De boodschap van 
Jezus uitdragen in onze tijd betekent: 
mensen enthousiasmeren met hoop 
en vreugde. Mag dit nummer van 
Onderweg daaraan een bijdrage leveren.

Gerrit te Vaarwerk

PCI - Noodhulp
Heeft u om wat voor reden 
dan ook hulp nodig? Neem 
contact op met de (PCI) 
Parochiële Caritas Instelling, 
tel. 0575-711 310 of
aanvraag@caritas12apostelen.nl
www.caritas12apostelen.nl

 06 103 19 638
het telefoonnummer voor:
ziekenzalving,  
ziekenzegen en uitvaart      
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Een nieuw lied gaf Hij 
mij in de mond
“Een nieuw lied gaf Hij mij in de mond, een lofzang voor onze God.” (Psalm 
40,4) Deze regel uit psalm 40 geeft de gedachte weer die we kunnen herkennen 
in de paastijd. In het bijzonder als we inzoomen op de feesten van Hemelvaart 
en Pinksteren. Psalm 40 is niet zozeer een psalm waaruit één en al vreugde 
straalt. Ja, God is in deze psalm een bevrijder maar van welke wereld en 
werkelijkheid? Het is de mens die in deze psalm klinkt; een mens die een 
werkelijkheid ervaart die de psalm in het begin omschrijft als: “Hij trok mij 
omhoog uit het rampzalige graf, omhoog uit slijk en moeras.” (Psalm 40,3)

Het verhaal van Hemelvaart en 
Pinksteren is een verhaal gesitueerd in 
een tijd van onderdrukking en geweld. 
Een andere macht heerste over het 
land, gesteund door verraders die uit 
het eigen volk kwamen. Het verhaal 
van Hemelvaart en Pinksteren is hierin 
een verhaal van bemoediging. Het is 
een verhaal van een toekomst waarin 
de Blijde Boodschap een grote rol mag 
spelen. 
Jezus werd omhooggetrokken naar de 
hemel, maar liet wel iets achter.
Ten eerste het verhaal dat Hij deelde met 
zijn leerlingen; een verhaal van Gods 
bevrijdende kracht. De aloude woorden 
uit de Thora kregen een nieuwe klank. 
“Luister Israël! De Heer is onze God, de 
Heer is de Enige. U zult de Heer uw God 
liefhebben met heel uw hart, met heel uw 
ziel en met al uw krachten.” (Deut. 6,5) 
En Jezus maakte het volledig door erbij 
te zeggen:  “En zo doe je dit ook voor je 
naaste.” Ten tweede is het verhaal van 
Hemelvaart en Pinksteren een verhaal 
van één en al bezieling en kracht. We 
herkennen dit door de werking van de 
H. Geest. 

Deze gedachte is voor mij altijd een 
kerngedachte geweest als pastor binnen 
onze kerk. Het is alweer dertig jaar 
geleden dat ik begon op de weg die ik 
mocht inslaan. Het is niet altijd een 

rechte weg geweest. Ook vele zijwegen 
ben ik ingegaan en de weg kende ook 
bergen en dalen. Nu ik deze woorden 
toevertrouw aan mijn computer, realiseer 
ik me ten diepste hoe mooi deze weg 
is geweest. En dit ondanks de ziekte 
die mij is overkomen. Ja, ik ben er niet 
ongeschonden vanaf gekomen, maar dit 
doet niets af van de reden, waarom ik mij 
heb ingezet om de Blijde Boodschap uit te 
dragen. En als emeritus zal ik dit blijven 
voortzetten om in onze parochie te laten 
zien hoe waardevol dit is, dat we samen 
mogen delen.

Het citaat uit psalm 40 stond op de 
voorkant van het liturgieboekje van mijn 
eerste mis in mijn eigen parochiekerk te 
Almelo. Het citaat uit deze psalm is nooit 
van mij verwijderd geweest. En dat is ook 
de taak van een wijdingsspreuk.
Je mag telkens opnieuw de weg voortgaan 
die je bent ingeslagen, omdat het lied elke 
keer nieuw blijft. En dit lied mag ik delen 
met velen die ik ontmoet op mijn weg.
Als er één ding is dat mijn pastoraat heeft 
beheerst is, dat we het samen mogen 
doen. Geen enkel mens uitgesloten; 
iedereen kan een steentje bijdragen om 

een geloofsgemeenschap nieuw te blijven 
maken. Mijn wil om priester te worden is 
gevoed door een parochiegemeenschap 
die het moest redden zonder een eigen 
priester of pastoraal werker. Het was in 
een tijd dat samenwerkingen en fusies 
nog moesten komen. De enorme inzet 
van een geloofsgemeenschap in die tijd 
inspireerde mij om in zo’n gemeenschap 
priester te zijn. Niet daarboven maar er 
middenin staan!

De tijd is ondertussen veranderd, kerken 
lopen leeg en vaak zie je ontmoediging. 
Hoe moet het in vredesnaam verder 
gaan in onze parochies? En daarom 
deze bemoediging: word weer een 
geloofsgemeenschap waar je trots op kunt 
zijn, ook al heb je geen kerkgebouw tot 
je beschikking. Een geloofsgemeenschap 
waarin het mooi is om in een bestuur te 
stappen. Eenvoudigweg als je voelt en 
ervaart dat je samen iets kunt betekenen. 
Iedereen kan hierin een functie hebben 
die je vreugde geeft om dit samen te 
mogen doen, wetende dat de Eeuwige ons 
hierin steunt en zegent.

Harry Scheve, emeritus pastoor
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Dankwoordje
De afgelopen elf weken zijn voor 
mij heel bijzondere weken geweest. 
Plotseling kom je erachter dat 
je gezondheid toch minder goed 
is dan gedacht en kom je in de 
medische molen terecht. Je wordt 
uitgeroosterd en alles staat min 
of meer stil. Je probeert nog wel 
actief te zijn, maar je wordt er ’s 
morgensvroeg op gewezen dat er toch 
echt wel iets aan de hand is: voor 
het eerst in je leven is de ambulance 
jouw vervoermiddel en wordt een 
ziekenhuiskamer jouw kamer. 

Gelukkig leven wij in een land waar 
alle voorzieningen en kundigheid 
aanwezig zijn om je te helpen. Er 
bleek een stevige verkalking in mijn 
kransslagaderen te zijn, waardoor in 
een van die aderen een vernauwing 
was ontstaan. In het St. Antonius 
ziekenhuis in Nieuwegein heeft de 
cardioloog mij gedotterd en een stent 
geplaatst, waardoor het bloed weer 
goed door de aderen kan stromen en 
ik mij inmiddels een stuk beter voel. 
Rustig aan zal ik mijn taken weer 
oppakken en wordt het leven weer 
“normaal”. 

Graag wil ik iedereen bedanken 
voor de vele kaarten, bloemen en 
brandende kaarsjes. Want het is fijn 
om te weten dat zoveel lieve mensen 
met jou meeleven en voor je bidden. 
Het doet mij goed en het is een 
stimulans om de draad weer op te 
pakken. 
Nogmaals heel veel dank voor jullie 
liefdevolle betrokkenheid.

Diaken Anton Bos

Herdenking in Keijenborg
In 2024 waren in de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg enkele vieringen 
die werden voorbereid en voorgegaan door vrijwilligers vanuit de naburige 
geloofsgemeenschappen zonder eigen kerkgebouw. Het gevoel van saamhorigheid 
deed ons besluiten om in 2025 door te gaan met gezamenlijk gedragen vieringen. 

Herdenking IJsselkade 
Zutphen
Maandag 31 maart jl. werd een 
herdenking gehouden bij het monument 
aan de IJsselkade. Dit monument is 
een herinnering voor de inwoners van 
Zutphen aan negen verzetsstrijders 
die op 31 maart 1945 hier zijn 
gefusilleerd door de Duitse bezetter 
in de Tweede Wereldoorlog. Van de 
tien verzetsstrijders wist er één op 
wonderbare wijze te overleven doordat 
de kogel ketste. Toen de lichamen in 
de IJssel werden gedumpt wist hij 
zich in veiligheid te brengen. Samen 
met nabestaanden, schoolkinderen 
en andere belangstellenden werd 
stilgestaan bij deze bijzondere 
gebeurtenis, nu 80 jaar later. 

Op 1 april was het 80 jaar geleden dat 
in de Achterhoek een einde kwam aan 
de Tweede Wereldoorlog. Dat ging niet 
zonder slag of stoot. Zo kwamen in 
Keijenborg zes mensen om het leven 
door explosie van het ABTB gebouw 
en in Baak verloren negen mensen 
het leven door granaatvuur van de 
overzijde van de IJssel. En hoeveel 
bemanningsleden vonden niet de 
dood bij het neerstorten van zo’n 400 
vliegtuigen in de Achterhoek. Op de 
Algemene Begraafplaats in Hengelo 
liggen bemanningsleden begraven van 
een neergehaald Engels vliegtuig. Uit 
allerlei plaatsen kwamen onderduikers 
en evacués naar deze regio. Veel burgers 

en boeren hadden onderduikers en 
evacués in huis. Kortom, veel waardevolle 
herinneringen om te delen en niet te 
vergeten.

Op 30 maart herdachten we voor 
nabestaanden van slachtoffers, evacués 
van toen en hun familie en voor 
belangstellenden het einde van de 
oorlog in teksten, gedichten en zang. 
De herdenking werd afgesloten met een 
kranslegging bij de gedenksteen voor de 
kerk en met de opening van een kleine 
tentoonstelling van artikelen en foto’s 
in de kerk. Voor materiaal was onder 
andere contact gelegd met medewerkers 
van historische verenigingen en 
oorlogsmusea, alsmede van de regionale 
omroep.        

Namens onze parochie waren 
parochiebestuurder Herman Heuver 
en pastoor Hans Pauw aanwezig. De 
pastoor legde samen met de heer André 
Verburg van het oecumenisch platform 
‘Samen geloven in Zutphen’ een 
bloemstuk bij het monument namens 
alle kerken in de stad.
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30-jarig priesterjubileum
pastor Harry Scheve

Op zondag 17 juni 1995 werd pastor 
Harry Scheve, onze oud-pastoor,
in de Sint Catharinakathedraal in 
Utrecht tot priester gewijd.

In juni 2020, vijf jaar geleden, stond 
het parochiebestuur in de startblokken 
om het 25-jarig priesterjubileum van 
pastor Harry Scheve tot een groot 
parochiefestijn te maken. Echter, de 
coronapandemie gooide roet in het 
eten. 
Het parochiebestuur gaat nu het 
30-jarig priesterjubileum in een 
eucharistieviering in de H. Johannes de 
Doperkerk in Zutphen feestelijk vieren. 
In deze viering is Harry Scheve de 
hoofdcelebrant en wordt hij begeleid 
door de leden van het pastoraal team 
en collega-priesters. 
De wens van de jubilaris is dat alle 
Gemengde Koren in onze parochie 
in de feestelijke eucharistieviering 
gezamenlijk zingen. Als musicus heeft 
de jubilaris zelf de liederen uitgekozen. 
Onder leiding van Joop van Goozen, de 
kerkmusicus van onze parochie, zal dit 

grote projectkoor de eucharistieviering 
tot een feestelijke ceremonie maken. 

Na de viering wordt de jubilaris een 
receptie aangeboden. Wij hopen op een 
grote opkomst.

Feestelijke eucharistieviering
ter gelegenheid van het 30-jarig priesterjubileum 

van pastor Harry Scheve op
zondag 22 juni 2025 (10.00 uur)

in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen.

De deugden van 
Augustinus in  
deze tijd
We zien de wereld en de samenleving 
veranderen. Konden we tot voor kort 
nog enig vertrouwen hebben in onze 
Atlantische bondgenoten, dat is nu 
soms ver te zoeken. De uitspraken van 
de (wereld)leiders zijn vaak bezijden de 
waarheid, ze roepen leugens puur uit 
eigenbelang. Hele bevolkingsgroepen 
worden door de lokale media daarin 
meegesleurd en zitten vervolgens in 
dezelfde bubbel. De pers wordt naar 
hun hand gezet en kritische mensen 
de mond gesnoerd. De wereld en ook 
de eigen bevolking laat hen vaak koud. 
Zij denken te weten wat belangrijk is, 
vooral voor henzelf en een nauwe kring 
van volgers om hen heen, tegenspraak 
wordt niet geduld. Oorlog op ons 
continent en onbetrouwbare leiders 
is een mix die snel tot een echte crisis 
kan leiden. Ook bij ons wordt dat 
steeds voelbaarder.

Ook in de tijd van Augustinus, in de 
derde eeuw van onze jaartelling, was 
er een zware crisis: het befaamde 
Romeinse Rijk ging ten onder. 
Augustinus vond het belangrijk je 
in zo’n crisis vast te houden aan een 
aantal principes, die later bekend 
zouden worden onder de deugden 
van Augustinus. Beatrice de Graaf, 
hoogleraar geschiedenis internationale 
betrekkingen aan de universiteit van 
Utrecht, haalde in de traditionele 
‘Huizinga-lezing’ in Leiden vorig 
jaar, deze waarden weer aan: “In een 
crisis is het goed naar de geschiedenis 
te kijken.” Huizinga leefde ook in 
een crisistijd aan het begin van de 
vorige eeuw en sprak in zijn boek 
‘In de schaduw van morgen’ over 
waanzinnige zelfverheffing. Ook voor 
hem was Augustinus de inspirator. 
Beiden hielden zich vast aan de liefde 
voor de wereld, afgeleid van Gods 
amor mundi.

De vier kardinale deugden van Augustinus, 
wijsheid, dapperheid, rechtvaardigheid 
en zelfbeheersing, die uit de Griekse 
filosofie komen, werden omarmd door 
de katholieke traditie en uitgebreid 
met de drie theologische deugden, 
geloof, hoop en liefde. Het waren 
destijds richtingaanwijzers voor het 
leven in crisistijd. Ook wij (parochie en 
geloofsgemeenschappen) kunnen ons 
hieraan vasthouden nu de wereld zo in 
verwarring is. Bij al het nieuws waarmee 

we via de media worden overspoeld, 
kunnen deze deugden 
wat duidelijkheid en 
rust geven en kunnen 
we beter met onze 
zorgen omgaan. 
Mogen we ons dat ter 
harte nemen.

Ben Hemmer
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Initiatieven in de parochie

Sycamore, een 
oriëntatiecursus

In het najaar start pastoor Hans Pauw 
met een aantal lessen over het rooms-
katholieke geloof. De cursus is speciaal 
bedoeld voor mensen die zich willen 
oriënteren op het geloof en die eventueel 
willen toetreden tot de Rooms-Katholieke 
Kerk. Het leerprogramma is in het 
bijzonder gericht op jongvolwassenen 
van 18 jaar en ouder. We hopen samen te 
leren, te delen en inspiratie te ontvangen. 

Uitgangspunt vormt het boek ‘Katholiek 
in 20 stappen’ dat aan de cursisten ter 
beschikking wordt gesteld. 

Waar?	 Parochiecentrum, 
Van Heemstrastraat 4, 
7204GJ Zutphen

Wanneer?	2, 16 en 30 september, 7 en 
21 oktober, 4 november 2025

Tijd?	 19.30 uur – 21.30 uur

Belangstellenden kunnen zich aanmelden 
via het parochiesecretariaat, e-mail: 
secretariaat@12apostelen.nl

Bedevaart Kevelaer
pelgrims van hoop
Onze parochiële bedevaart naar 
Kevelaer staat gepand voor zaterdag 13 
september 2025. Wij sluiten ons aan 
bij de Broederschap van Haaksbergen, 
Lichtenvoorde en Groenlo. 

Dit bedevaartseizoen staat zoals het hele 
Jubeljaar in het teken van ‘Pelgrims van 
Hoop’. Wij hopen dit bedevaartseizoen 
met veel parochianen van de HH. Twaalf 
Apostelen tot een prachtig en zegenrijk 
seizoen te maken. In Kevelaer, waar 
alles in het werk wordt gesteld om de 
bedevaartgangers met open armen te 
ontvangen, zijn we van harte welkom. 
Wij nodigen u dan ook van harte uit om 
samen op bedevaart naar Kevelaer te 
gaan.
●	De kosten voor deelname bedragen 

€ 45 per persoon.
●	De opstappunten voor de bus zijn bij 

de brandweerkazerne in Zutphen, bij 
Café Restaurant Den Bremer in Toldijk 
en bij de St. Willibrorduskerk in Achter 
Drempt. De opstaptijden worden later 
bekend gemaakt.

●	U kunt zich, het liefst per mail, 
aanmelden voor deelname bij 
het parochiesecretariaat, Van 
Heemstraatraat 4, 7204GJ Zutphen; 

e-mail: secretariaat@12apostelen.nl; 
telefoon 0575 711310.

●	U dient zich vóór 1 augustus 2025 
aan te melden en bij aanmelding de 
kosten te voldoen op bankrekening 
NL04 RABO 0322 3951 00 t.n.v. 
parochie HH. Twaalf Apostelen onder 
vermelding van Kevelaer 2025.
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Wereldwinkel Ruurlo 
zoekt vrijwilligers 
met passie 
Iedereen wil wel wat voor een ander 
betekenen, iets goeds doen voor de 
wereld. Voor ons als medewerkers van 
de Wereldwinkel in Ruurlo geldt dat 
natuurlijk ook. Wij hebben het voorrecht 
dat we ons met mooie spulletjes mogen 
omringen en mensen blij maken. Klanten 
blij maken omdat ze met een bijzonder 
cadeautje naar huis gaan en mensen, 
veelal vrouwen, in landen als Nepal en 
Zimbabwe blij maken omdat ze hun eigen 
geld kunnen verdienen en de kinderen 
naar school kunnen laten gaan. 

Als vrijwilligers en inkopers zorgen 
we ervoor dat er voor elke beurs iets 
passends in de winkel ligt. Bijzondere 
kaarten, eigenlijk kunstwerkjes, op papier 
van olifantenpoep, er zit geen geurtje 
aan hoor! Laag geprijsde wenskaarten, 
sieraden, prachtig aardwerk uit Tunesië, 
houten gebruiksvoorwerpen, glazen en 
stenen beeldjes, en niet te vergeten ‘sjaals 
met een verhaal’ voor zomer en winter. 
De Nepalese vrouwen maken voor ons 
beeldschone kerst- en paasversieringen 
en voor de rest van het jaar leuke 
vogeltjes en andere diertjes van vilt. 

Toegegeven, het is een voorrecht om 
deel uit te maken van deze keten: 
van makers naar klanten. Heb je 
vragen en/of belangstelling om eens 
mee te komen draaien met één van 
ons, neem dan contact op met Carin 
Groothuijzen om een afspraak te maken: 
ruurlowereldwinkel@gmail.com, mobiel 
06 28 14 41 57. 
We heten je heel graag welkom in onze 
Ruurlose Wereldwinkel (Dorpsstraat 72, 
7261 AX Ruurlo) met een kopje fairtrade 
koffie of thee. 

Pelgrims van Hoop
Biddend op weg met 
de Rozenkrans in mei
Dit jaar vieren we het Jubeljaar, een tijd 
van vernieuwing en hoop. Het thema 
Pelgrims van Hoop herinnert ons eraan 
dat ons leven een pelgrimstocht is – een 
weg naar God, gedragen door geloof en 
verbonden met elkaar, generaties in het 
nu. 

Is bidden pelgrimeren? Wanneer we de 
rozenkrans bidden, trekken we als het 
ware met Maria mee door de geheimen 
van Christus’ leven. We stappen in een 
heilige traditie, waarin woorden en stilte, 
overweging en overgave ons dichter 
bij God brengen. Elke kraal is als een 
voetstap op de weg van geloof.

Vier geheimen – Vier avonden
Blijde Geheimen: Hoop geboren in 
eenvoud en vertrouwen, met Maria als 
gids op onze weg.
Droevige Geheimen: In het lijden van 
Christus vinden we troost en kracht om 
ons eigen kruis te dragen.

Glorievolle Geheimen: De 
overwinning van het leven op de dood 
vervult ons met hoop en vreugde.
Lichtende Geheimen: Jezus verlicht 
onze weg en roept ons om zijn liefde in de 
wereld te verspreiden.
Elke avond een stap verder op de 
pelgrimstocht van het gebed. Bon 
Camino!

Rozenkrans bidden 
U bent van harte welkom bij het 
rozenkrans bidden op de maandagen 5, 
12, 19 en 26 mei om 19.00 uur  in het 
Andreashuis in Brummen;
op de maandagen 5, 12, 19 en 26 mei 
om 19.00 uur in de H. Johannes de 
Doperkerk in Zutphen;
op de dinsdagen 6, 13, 20 en 27 mei 
om 19.00 uur in de O.L.V. Tenhemel-
opnemingkerk in Joppe;
op de woensdagen 7, 14, 21, 28 mei 
om 10.15 uur in de O.L.V. Tenhemel-
opnemingkerk in Borculo.

Op maandag 19 mei om 19.00 uur 
is er een speciale Mariaviering in de 
H. Willibrordkerk in Steenderen.
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Open Kloosterdag 
2025: Wat geeft 
jou hoop?
In het kader van het Heilig Jaar 
met het thema Pelgrims van Hoop 
organiseert de KNR (Konferentie van 
in Nederland gevestigde Religieuzen) 
een extra Open Kloosterdag op 
zondag 25 mei 2025. Bijna twintig 
kloosters openen die dag hun deuren. 
Zij nodigen iedereen uit om hen te 
komen bezoeken. In dit jaar van 
Hoop willen de kloosters en hun 
bewoners laten zien hoe zij proberen 
plekken van hoop te zijn. Graag gaan 
ze met u in gesprek over dit thema. 
Wat geeft jou hoop? Hoe kun je hoop 
doorgeven?

Alle informatie over programma’s en 
locaties is te vinden op 
www.openkloosterdag.nl.

Vrijwillige bijdrage Onderweg
Evenals voorgaande jaren maken 
wij u ook dit keer weer attent op de 
mogelijkheid een vrijwillige bijdrage te 
geven aan het parochieblad Onderweg. 
Het blad is al meer dan twaalf jaar lang 
een gewild medium van de parochie 
HH. Twaalf Apostelen om u te informeren 
over uiteenlopende en interessante 
onderwerpen. De afgelopen jaren heeft 
uw financiële bijdrage er mede toe geleid 

dat wij u deze vorm van communicatie 
kunnen aanbieden. Met een gift kunt 
u ons parochieblad, dat in 2025 de 
dertiende jaargang inging, in de huidige 
vorm in stand houden. 
In de bijgesloten flyer staan verschillende 
mogelijkheden een bijdrage te doen. 
Mogen wij weer op uw steun rekenen?

De redactie van Onderweg

Bedevaart Lourdes
Vanuit de parochie HH. Paulus en 
Ludger (Groenlo-Lichtenvoorde e.o.) 
wordt van 15 t/m 23 september 2025 een 
bedevaart naar Lourdes georganiseerd 
in de vorm van een geheel verzorgde 
busreis. Op 15 september bezoeken 
en overnachten we in Lisieux. De 
volgende dag rijden we naar Niort 
waar we overnachten. Op 17 september 
arriveren we vóór de lunch in Lourdes. 
Op het programma in Lourdes staan 
een welkomstviering, een viering 
aan de Grot, een lichtprocessie, een 

sacramentsprocessie, een viering met 
handoplegging, een internationale 
Hoogmis, een stadswandeling, 
een zendingsviering, en een 
eucharistieviering met de eigen groep. 
Op 22 september vertrekken we weer uit 
Lourdes voor de overnachting in Nevers. 
In Nevers bezoeken we het klooster waar 
het lichaam van de heilige Bernadette 
Soubirous ligt opgebaard. 
De bedevaart eindigt op 23 september 
met de terugkomst in Nederland.

De reissom bedraagt 
€ 1.050 per persoon. 
De toeslag voor een 
éénpersoonskamer 
bedraagt € 280. 
Bij de reissom is 
inbegrepen: vervoer 
per luxe touringcar, 
acht overnachtingen 
in een drie-sterren-
hotel, alle maaltijden 
(ontbijt, lunch en diner), 
deelname aan het 
programma, begeleiding 
door eigen reis- en 
hotelleider en eigen 
priester, uitgebreide 

reis- en bagageverzekering en 
annuleringsregeling, toeristenbelasting, 
excursies op de heen- en terugreis, 
en uitgebreide reisinformatie. Niet 
inbegrepen zijn: eigen consumpties, 
eventuele entreegelden en facultatieve 
dagexcursie vanuit Lourdes. Ook het 
vervoer van uw woonplaats naar de 
opstapplaats voor de bus v.v. is niet 
inbegrepen.

In augustus 2025 is er voor alle 
deelnemers nog een kennismakings-
bijeenkomst met nadere reisinformatie. 
De reis wordt pastoraal begeleid door 
pastoor H. de Jong uit Groenlo. Vanwege 
de beperkte ruimte is het meenemen 
van een eigen rolstoel of rollator niet 
mogelijk. 
Wilt u meer informatie? Wilt u zich op-
geven voor deelname? Neem dan contact 
op met Rianne van Boxtel, 
parochiecoördinator Lourdesbedevaar-
ten parochie HH. Paulus en Ludger, 
e-mail rianneboxtel@hotmail.com, 
mobiel 06 18331159. 
Of rechtstreeks bij: Huis voor de 
Pelgrim, telefoon 043 3215715, e-mail 
info@huisvoordepelgrim.nl. Vul op het 
formulier bij opstapplaats in: Groenlo.
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Rein van Tetering: ‘Het kosterwerk 
geeft me veel plezier’
Rein van Tetering zet zich al heel erg lang in voor de kerk. De geboren en 
getogen Zutphenaar begon toen hij op de lagere school zat als misdienaar, nu 
tachtig jaar later, werkt hij nog steeds voor de kerk. Hij is een van de vijf kosters 
van de Sint Jan, maar ook is hij nog steeds actief in de bezorging van dit blad. 
Een goede reden dus voor een gesprek.
 

Rein woont in ´de Waarden´, een 
Zutphense wijk aan de rand van de IJssel. 
Als we plaatsnemen aan de tafel in zijn 
woonkamer en naar buiten kijken zien we 
de dijk van de IJssel. De rivier zelf is niet 
te zien.  ´Zie je van hieruit de boten wel 
varen?´ vraag ik. ´Nu niet,´ zegt Rein. 
`Bij een lage stand van het water zie je 
alleen de masten voorbijkomen. Maar bij 
hoog water zie je de boten zelf ook.´
 
Als hij koffie heeft ingeschonken, vertelt 
hij over zijn jeugd in Zutphen. ´Ik ben 
geboren in 1938 aan de Buitensingel. 
Destijds was dat aan de rand van de 
stad. Mijn vader werkte bij het spoor. 
Hij was stoker en poetser op een 
stoomlocomotief. Ik heb hem niet lang 
gekend. Op het eind van de oorlog is hij 
namelijk omgekomen bij een geallieerd 
bombardement hier in Zutphen. Mijn 
moeder bleef achter met vier kinderen. Ik 
was toen zes jaar. Mijn jeugd speelde zich 
grotendeels af in Klein Vaticaan. Ik ging 
naar de Katholieke Jongensschool vlak 
bij de Sint Jan. De meisjes zaten in een 
ander gebouw, tussen de jongens- en de 

meisjesschool stond een hoge muur. 
In het Elisabeth bejaardencentrum, 
werd ik door de nonnen opgeleid 
tot misdienaar. Op zondag en 
doordeweekse dagen met uitvaarten 
en trouwerijen was ik misdienaar. Ik 
was er soms best druk mee als koster 
Meijer weer eeens op school kwam 
om te vragen wie er misdienaar kon 
zijn in een bepaalde viering. Toen ik 
naar de technische school ging was ik 
alleen nog misdienaar op zondag.´
´Waar leerde je voor op de 
technische school?´ vraag ik. Rein: 
´Ik leerde er voor elektricien. Toen ik 
van school afkwam trad ik in dienst 
bij Van Eldik op de Nieuwstad. Daar 
leerde ik ook het loodgieters vak. 
Lang heb ik daar niet gewerkt want 
in 1958 moest ik in militaire dienst. 
Ik zat in kazernes in Apeldoorn 
en Harderwijk. Eigenlijk heb ik 
alleen tijdens mijn dienstjaren 
niet in Zutphen gewoond. Nadat 
ik uit dienst kwam ging ik 

werken voor Dullaert, een witgoed- en 
ijzerwarenbedrijf hier in Zutphen. Mijn 
opleidingen kwamen daar goed van pas. 
Het waren de jaren zestig, de tijd dat de 
wasautomaten opkwamen. Ik werkte 
veel op boerderijen. Daar moest ik de 
elektriciteit en de waterleidingen naar de 
wasmachines aanleggen. In die tijd was 
ik trouwens ook misdienaar in het huis 
van bewaring. De paters Franciscanen 
uit Brummen deden daar de mis. Om 
daarbinnen te komen was het deur 
open deur op slot, deur open deur op 
slot! Ondertussen had ik mijn vrouw 
Annie leren kennen met wie ik in 1965 
trouwde. We zaten eerst op kamers in een 
oud herenhuis met uitzicht op de Grote 
Gracht.
´Ooh, dat lijkt me fantastisch wonen 
daar!´ merk ik op. ´Zeker, dat was het 
ook,´ zegt Rein, ´maar het was wel erg 
klein. Daarom verhuisden we naar de 
Rossinistraat, tweehoog op een flatje. 
Dat was toch een grote verbetering. Bij 
Dullaert heb ik 25 jaar gewerkt totdat het 
bedrijf failliet ging. Daarna heb ik nog 13 
jaar gewerkt bij het kunststoffenbedrijf 

Kors in Lochem. In 1998 ging ik met de 
VUT.´
´Wanneer werd je dan koster?´ vraag ik. 
Rein: ´Ik was al koster in het Elisabeth 
door de week, zo´n dertig jaar geleden. 
Ik hielp niet alleen de pastoor daar, maar 
ook de dominee. Want ondertussen 
woonden er ook protestanten in het 
bejaardenhuis. Op het Elisabeth was ik 
trouwens ook jarenlang klusjesman. De 
koster van de Sint Jan vroeg me of ik daar 
bij uitvaarten ook koster wilde zijn. Nu 
ben ik een van de vijf kosters op zondag in 
de Sint Jan.´

Als ik Rein vraag wat hem beweegt om 
dit kerkelijk werk allemaal te doen, duikt 
hij in het verleden. ´Ik herinner me dat 
ik 80 jaar geleden met mijn moeder naar 
de kerk ging, ik ben altijd een gelovig 
mens geweest. Het kosterwerk vind ik 
ook gewoon heel mooi. Het geeft me veel 
plezier. Je doet het voor de parochie. 
Je komt onder de mensen, ik ontmoet 
ook veel mensen in de kerk. Naast het 
kosterwerk zorg ik ook al 57 jaar lang 
voor de bezorging van het parochieblad, 
nu Onderweg dus. Ik zorg ervoor dat het 
blad bij de bezorgers komt, maar ik heb 
ook nog een wijk waarin ik zelf bezorg.´

Ik vraag hoe hij naast al dit vrijwilligers 
zijn tijd doorbrengt. Rein: ´Mijn vrouw 
Annie, met wie ik drie kinderen en acht 
kleinkinderen heb, is overleden in 2008. 
Tien jaar geleden heb ik mijn vriendin 
Gonny leren kennen. We hebben elkaar 
ontmoet bij de Zonnebloem, waar we 
allebei vrijwilliger waren. Met haar ga 
ik op de donderdag naar Fit & Fun, op 
vrijdag klaverjas ik vaak met een groepje, 
waarvan ook Gonny deel uitmaakt. 
Ik ga naar KBO-bijeenkomsten, doe 
op dinsdag fysio-oefeningen, kaart op 
maandag, en zit ook al 55 jaar lang op 
de schietvereniging. Ook heb ik 50 jaar 
lang een volkstuin gehad en zat ik op een 
wandelclub, maar met die twee ben ik nu 
gestopt. Als ik eens even niks te doen heb 
maak ik sudoku´s en andere puzzels. Ik 
verveel me nooit!

We nemen afscheid. Het was een 
interessant gesprek over 80 jaar katholiek 
leven in die toch prachtige historische 
omgeving van Klein Vaticaan.
 
Hans Limbeek
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Week Nederlandse Missionaris
Geïnspireerd door hun geloof zetten 
missionarissen en missionair werkers 
zich in voor anderen. Dat doen zij altijd 
en overal ter wereld. Traditiegetrouw 
hebben we ook in 2025 weer twee 
bijzonder missionarissen die de 
Pinksteractie (van 31 mei t/m 8 juni 
2025) een persoonlijk gezicht geven. 
Dit jaar zijn dat Mirella en Marc. 
Lekenmissionaris Mirella werkt 
sinds 2022 in Ghana. Eerst bij een 
vrouwenproject op het platteland en 
sinds kort bij een doveninstituut. 

Dankzij de steun van WNM kan ze 
haar hart volgen en zich inzetten voor 
een rechtvaardiger wereld. Missionair 
werker Marc van der Post woont en 
werkt sinds 2001 in de straatarme 
volkswijk El Jagüel in Buenos Aires. 
Hij zet zich met hart en ziel in voor 
de mensen die het onder de toch al 

moeilijke omstandigheden extra zwaar 
hebben, zoals kinderen of mensen 
met een beperking. Het maakt hem 
een rijk mens, vindt hij: “Ik heb hier 
geleerd om naar de wereld te kijken 
vanuit het gezichtspunt van arme 
mensen. Dan zien de dingen er heel 
anders uit! Ik leer nog steeds veel van 
de soepelheid waarmee de mensen hier 
omgaan met tegenslagen, onverwachte 
moeilijkheden en de hardheid van het 
leven. De ondersteuning van WNM 
geeft mijn gezin en mij een basis in 
bestaanszekerheid, waardoor we 
ons helemaal kunnen richten op ons 
missionaire werk. Daar ben ik dankbaar 
voor.”

In de vieringen in de week van 31 mei 
t/m 8 juni 2025 is de collecte bestemd 
voor de Pinksteractie.

Algemeen

Een lesje van paus Franciscus
In deze turbulente tijden waarin de wereldorde aan het kantelen is, sta je 
eigenlijk dagelijks weer versteld van het wereldnieuws, maar ook van het 
gedachtengoed dat de wereldleiders erop nahouden. Niet zelden wordt 
daarbij de christelijke leer behoorlijk verdraaid om het eigen standpunt 
te legitimeren of te verstevigen. Zo steunt de Russische patriarch Kirill de 
agressie van Poetin door de strijd tegen Oekraïne en het Westen voor te 
stellen als een heilige christelijke strijd tegen de duivel. 

Maar ook in de VS wordt de christelijke 
leer op een geheel eigen wijze uitgelegd. 
Door Pete Hegseth, de minister van 
buitenlandse zaken, bijvoorbeeld. 
Hij draagt allerlei tatoeages op zijn 
lichaam, die een heilige christelijke strijd 
tegen de islam moeten symboliseren. 
Alsof de tijden van de kruistochten 
zijn teruggekeerd. Ook JD Vance, de 
vicepresident van de Amerikanen, wierp 
onlangs een duit in het zakje. Om het 
onbarmhartige immigratiebeleid en het 
afbreken van internationale hulpverlening 
van de regering Trump te verdedigen 
beriep hij zich op het aloude katholieke 
begrip ´ordo amoris´. Vertaald betekent 
dit iets als ´de juist geordende liefde´. 
Het begrip werd geïntroduceerd door 
Augustinus en in latere eeuwen verder 
uitgewerkt door Thomas van Aquino. Het 
houdt in dat de juiste mate van liefde aan 
een ander mens moet worden gegeven. 
Een getrouwd iemand heeft bijvoorbeeld 
een grotere verantwoordelijkheid om voor 
zijn of haar echtgenoot en kinderen te 
zorgen dan aan de behoeften van anderen 
tegemoet te komen. 

Meer verantwoordelijkheid dus voor de 
mensen die dichterbij staan. JD Vance 
kon dit begrip dus mooi gebruiken voor 
het verhaal dat de Amerikaanse regering 
op dit moment verkondigt. Het verhaal 
van ´eigen volk eerst´. Wat Vance er niet 
bij vertelde is dat Thomas van Aquino ook 
zei dat wanneer er zich bepaalde situaties 
voordoen deze regel tekortschiet. Een 
vreemdeling in nood moet bijvoorbeeld 
altijd geholpen worden. De regel is dus 
afhankelijk van de situatie waarin men 
zich bevindt. Toen paus Franciscus de 
uitspraken van Vance gewaarwerd gaf 
hij hem onmiddellijk repliek. Hij ging 
verder dan Thomas van Aquino. Hij gaf 
hem ten antwoord dat de christelijke 
liefde openstaat voor iedereen, zonder 
uitzondering. De paus wees op Jezus´ 
verhaal van de Barmhartige Samaritaan. 

Een man lag gewond en beroofd langs 
de kant van de weg. Een priester uit het 
eigen volk en een medewerker van de 
tempel kwamen voorbij en lieten hem 
links liggen. 

Daarna kwam er een Samaritaan, een 
man uit een ander volk met een ander 
geloof. Uitgerekend hij ontfermde zich 
over het slachtoffer. 
De naastenliefde en de barmhartigheid 
laten zich niet begrenzen. De christelijke 
liefde is universeel geldig en mag dus 
geen onderscheid maken, dat wilde de 
paus de vicepresident maar even zeggen. 
Goed dat er nog een Franciscus is.
 
Hans Limbeek
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Aandacht voor

Wat vraagt God 
van jou? 
Roepingenzondag 2025
Op zondag 11 mei a.s. is het weer 
Roepingenzondag: de jaarlijkse 
gebedsdag voor roepingen tot het 
priesterschap, het permanent diaconaat 
en het religieuze leven. Het bevorderen 
van roepingen is een belangrijke taak 
binnen de kerk. 
 
De vraag ´Wat vraagt God van jou?´ staat 
dit jaar centraal. Het is een oproep aan 
ieder mens om te luisteren naar de stem 
van God en op het spoor te komen wat 
Hij van ons vraagt. Als gelovigen weten 
we dat God ons daarbij altijd mensen op 
onze weg stuurt. Zo hebben de afgelopen 
maanden maar liefst twaalf jonge 
mannen deelgenomen aan het Kom en 
Zie traject van het Ariënsinstituut om 
te onderzoeken of ze geroepen zijn tot 
het priesterschap of een andere vorm 
van religieus leven. Een aantal van hen 
heeft zich inmiddels aangemeld voor de 
priesteropleiding.
 
Belangrijk is dat degenen die zich 
geroepen weten met gebed worden 
ondersteund en begeleid. Maar ook 
het gebed om roepingen is belangrijk. 
Ik nodig daarom alle gelovigen uit om 
Vriend te worden van het Ariënsinstituut.  
Ook vraag ik om ons financieel te steunen. 
Voor informatie over en opgave voor 
de ´Vrienden van het Ariënsinstituut´ 
of over schenken en nalaten, zie www.
ariënsinstituut.nl/vrienden-van-het-
ariënsinstituut .
 
Drs. P. Kuipers
Rector Ariënsinstituut en voorzitter van 
de Diocesane Roepingenraad
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e-mail: secretariaat@12apostelen.nl.
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER

zondag 4 mei 2025 9.30 uur VGH kerk Banninkstraat Hengelo Gebedsviering werkgroep

3e zondag van Pasen 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zondag 11 mei 2025 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV werkgroep

4e zondag van Pasen 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie J. Baneke

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Vormselviering P. Kuipers, H. Pauw, A. Bos

zaterdag 17 mei 2025 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

zondag 18 mei 2025 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep

5e zondag van Pasen 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV G. Spekkink

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

16.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Vespers Gregoriaans Getijdenkoor

zaterdag 24 mei 2025 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo WCV werkgroep

zondag 25 mei 2025 10.00 uur Landgoed Haveke Eefde Oecumenische viering werkgroep

6e zondag van Pasen 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV T. ten Bruin

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur Parochiezaal Vorden Samenkomst werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

donderdag 29 mei 2025 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

Hemelvaart van de Heer

zondag 1 juni 2025 9.30 uur VGH kerk Banninkstraat Hengelo Gebedsviering werkgroep

7e zondag van Pasen 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe woord & gebedsviering werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

WEEKENDVIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA: 	 WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: 	 Oecumenische viering
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Vieren 
via
internet
U kunt de vieringen beluisteren via
het internet: www.12apostelen.nl.
Klikken op het groene blok ‘Vieringen’.
Vervolgens klikken op het icoontje
‘wereldbol met koptelefoon’.

Beeldopname in Zutphen
Voor een viering met beeld en geluid,
kiest u voor ‘kerkdienstgemist
Zutphen’. Op zondagmorgen kunt u
om 10.00 uur direct meekijken door
op de >-toets in het midden van de
cirkel in de afbeelding te drukken.

Vieringenschema WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA: 	 WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: 	 Oecumenische viering

Lezingen in de weekendvieringen
Datum 	 Eerste Lezing 	 Tweede Lezing 	 Evangelie

04 mei	 Hand. 5,27b-32.40b-41	 Apok. 5,11-14	 Joh. 21,1-19

11 mei	 Hand. 13,14.43-52	 Apok. 7,9.14b-17	 Joh. 10,27-30

18 mei	 Hand. 14,21-27	 Apok. 21,1-5a	 Joh. 13,31-33a.34-35

25 mei	 Hand. 15,1-2.22-29	 Apok. 21,20-14.22-23	 Joh. 14,23-29

29 mei	 Hand. 1,1-11	 Heb. 9,24-28;10,19-23	 Lc. 24,46-53

01 juni	 Hand. 7,55-60	 Apok. 22,12-14.16-17.20	 Joh. 17.20-26

08 juni	 Hand. 2,1-11	 Rom. 8,8-17	 Joh. 14,15-16.23b-26

15 juni	 Spr. 8,22-31	 Rom. 5,1-5	 Joh. 16,12-15

22 juni	 Gen. 14,18-20	 1 Kor. 11,23-26	 Lc. 9,11b-17

Aanbidding H. Sacrament 
en biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de Doper- 
Kerk, iedere vrijdag 15.00-15.45 uur. 
En Jezus zei: “Kunt ge dan niet één 
uur met mij waken?” Zo is het eigen-
lijk ook op de vrijdagmiddag: een 
uurtje Aanbidding. Biechtgelegenheid 
op eerste vrijdag van de maand.

ParochiePost is de digitale nieuwsbrief van de parochie HH. Twaalf Apostelen.
In deze nieuwsbrief vindt u korte berichten die via een link op de website verder 
gelezen kunnen worden. ParochiePost verschijnt minimaal eens per twee weken of 
zoveel vaker als nodig is. Wilt u ook ParochiePost ontvangen?
Stuur dan een mailbericht naar communicatie@12apostelen.nl

DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
zondag 8 juni 2025 10.00 uur St. Joriskerk Drempt Oecumenische viering werkgroep

Pinksteren 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Pauw

10.00 uur Openlucht Steenderen Oecumenische viering werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur Christus Koningkerk Vorden Oecumenische viering werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

16.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Vespers Gregoriaans Getijdenkoor

zaterdag 14 juni 2025 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

zondag 15 juni 2025 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep

H. Drie-eenheid 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV G. Oude Groen

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Familievieirng werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zaterdag 21 juni 2025 17.00 uur Openlucht Keijenborg Kermisviering H. Pauw

zondag 22 juni 2025
Sacramentsdag

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen 30-jarig priesterjubileum 
pastor Harry Scheve

H. Scheve en pastoraal team



Vieringenschema14	

DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
maandag 5 mei 2025 19,00 uur Andreashuis Brummen Rozenkransbidden werkgroep

19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Rozenkransbidden werkgroep

dinsdag 6 mei 2025 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Rozenkransbidden werkgroep

woensdag 7 mei 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos
9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 8 mei 2025 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Eucharistie H. Pauw
vrijdag 9 mei 2025 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe WCV T. ten Bruin

maandag 12 mei 2025 19.00 uur Andreashuis Brummen Rozenkransbidden werkgroep
19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Rozenkransbidden werkgroep

dinsdag 13 mei 2025 10.00 uur IJsselflat Zutphen Eucharistie H. Scheve
19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Rozenkransbidden werkgroep

woensdag 14 mei 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Brummen Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 15 mei 2025 19.00 uur De Bleijke Hengelo WCV T. ten Bruin
19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen Eucharistie J. Baneke

maandag 19 mei 2025 19.00 uur Andreashuis Brummen Rozenkransbidden werkgroep
19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen Mariaviering werkgroep
19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Rozenkransbidden werkgroep

dinsdag 20 mei 2025 19.00 uur sacristie Baak WCV T. ten Bruin
19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Rozenkransbidden werkgroep

woensdag 21 mei 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Eucharistie H. Scheve
9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 22 mei 2025 10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Eucharistie H. Scheve

19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Eucharistie H. Pauw

maandag 26 mei 2025 19.00 uur Andreashuis Brummen Rozenkransbidden werkgroep
19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Rozenkransbidden werkgroep

dinsdag 27 mei 2025 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Rozenkransbidden werkgroep
woensdag 28 mei 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 29 mei 2025 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw
HEMELVAARTSDAG

woensdag 4 juni 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos
9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 5 juni 2025 10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Pauw

woensdag 11 juni 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep
9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 12 juni 2025 10.00 uur Christus Koningkerk Vorden Eucharistie H. Scheve
19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Eucharistie J. Baneke

dinsdag 17 juni 2025 19.00 uur sacristie Baak Eucharistie H. Scheve
woensdag 18 juni 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord- en gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 19 juni 2025 19.00 uur De Bleijke Hengelo Eucharistie H. Pauw
vrijdag 20 juni 2025 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Eucharistie H. Scheve

LEGENDA: 	 WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: 	 Oecumenische viering

DOORDEWEEKSE VIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen
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Prachtige voorbereiding op het Vormsel
Zaterdag 12 april vond in Vorden de voorbereidingsdag 
plaats voor het Vormsel. Zestien vormelingen in verschil-
lende leeftijdscategorieën en uit verschillende geloofsge-
meenschappen namen eraan deel.
De dag begon met het lezen van het Pinksterverhaal, waar-
na op speelse wijze nader kennis werd gemaakt met elkaar 
en het onthouden van de namen in spelvorm werd geoefend. 
Thuis hadden de kinderen al nagedacht over hun levensweg 
tot nu toe en de belangrijke stappen die zij hebben gezet. 
In groepjes werd hierover uitgewisseld, hetgeen erg waar-
devol was omdat de blije én de nare dingen die kinderen 
hebben meegemaakt hierdoor werd gedeeld.

Daarna werd stilgestaan bij de heilige Geest die Jezus ‘De 
Helper’ noemt en de band tussen het Pinksterfeest en het 
sacrament van het Vormsel. Er werd samen nagedacht over 
hoe je kunt bidden en waarom dit belangrijk is, er werd een 
gebedssnoer gemaakt, de hernieuwing van de doopbelofte 
en de geloofsbelijdenis werden besproken en uitgelegd. Er 
werden moeilijke vragen gesteld én beantwoord en natuur-
lijk werd er lekker samen gegeten, gesnoept en gespeeld in 
de zon op deze prachtige dag.
 
De ouders maakten het laatste deel van het programma 
mee. Samen met hun kinderen en andere ouders spraken zij 

over hoe je God mag herkennen of op het spoor kunt komen 
in je leven. Daarna werd nog 
even geoefend hoe de toedie-
ning van het sacrament van het 
vormsel precies in zijn werk 
gaat. Met een korte gebeds-
dienst werd de dag afgesloten. 
Iedereen stak een kaarsje aan. 
Samen hebben we gebeden om 
de komst van de heilige Geest 
en we zongen de hymne van 
het Heilig Jaar, ‘Vlam van lief-
de, hoop die ons doet leven.’
Het was een fijne dag waar-
aan alle deelnemers goed 
hebben bijgedragen. Heel 
veel dank aan de werkgroep: 
Gerard, Nathalie, Ilse en 
pastoor Hans Pauw!
 
De Vormselviering is op 
zondag 11 mei om 10.00 uur 
in de H. Johannes de Doper 
in Zutphen. Rector Kuipers 
zal de Vormheer zijn.

Zomerkampen aartsbisdom Utrecht Voor meer informatie: www.jongaartsbisdom.nl 
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H. Martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak;
pastoriebaak@outlook.com
Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com
of bij Bennie Stapelbroek: tel. 06 30776769;
mail bennie.stapelbroek@gmail.com. 
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep 
Berna Lamers, 441244; berna.lamers@gmail.com;  
Arnold Wolbrink, 441206

Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo
Rekeningnummer: NL03RABO0309105439
Redactie: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens 
Parochiesecretariaat:
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
Tel.: 0575 711310 di. t/m vr. 9.00-12.00 uur
E-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Vieringen in Baak
Elke derde dinsdag van de maand, 
wordt er een viering gehouden in de 
sacristie van de kerk om 19:00 uur. 
Op dinsdagavond 20 mei gaat diaken 
Theo ten Bruin voor in een woord- en 
communieviering. Op dinsdagavond 17 
juni zal pastor Harry Scheve voorgaan 
in een eucharistieviering. Na afloop van 
beide vieringen kunnen we napraten met 
koffie en thee met iets lekkers zoals u 
gewend bent. U bent van harte welkom!

Vrijwilligers middag
Op zaterdag middag 22 maart is er een 
vrijwilligersmiddag gehouden in de kerk. 
Hiervoor is er huis aan huis een flyer rond 
gegaan, vrijwilligers van alle verenigingen 
in Baak en inwoners waren welkom. De 
ontvangst was met koffie of thee met een 
snede krentenwegge. Daarna zorgde het 
vrije tijds orkest uit Winterswijk voor 
een gezellige sfeer. Onder het genot van 
een drankje werd er een Baakse Quiz 
gespeeld. Daarbij werd duidelijk dat de 
aanwezigen erg fanatiek waren om de 
prijs in de wacht te slepen. De nummers 
1, 2 en 3 kregen een lekkere Petitfours. 
Na de Quiz was het tijd voor een lekkere 
kop soep, aangevuld met een heerlijk 

broodje burger. Al met al een goed 
verzorgde gezellige middag waar we als 
dorp trots op mogen zijn. Respect voor 
Trees Schut, Gonny Reijmers en Thijske 
Bartels die dit initiatief, geholpen door 
de vele vrijwilligers, zo goed hebben 
georganiseerd.

Leilindes begraafplaats

Op de begraafplaats staan aan de zijde 
van de Zutphen Emmerikseweg leilindes.
Er waren er twee dood, deze zijn 
vervangen. We hopen dat de nieuwe 
bomen goed zullen gaan groeien zodat het 
uiteindelijk weer een mooi aangezicht zal 
geven.

Hekwerk begraafplaats
Op de begraafplaats is een stuk dikke 
haag verwijderd, deze stond tussen de 
bestaande begraafplaats en het nieuw 
te realiseren gedeelte voor natuurlijk 
begraven. De nieuwe afscheiding zal 
gevormd worden door een sierlijk 
hekwerk. Mogelijk is het reeds geplaatst 
wanneer u dit leest, in de volgende 
Onderweg zal een foto opgenomen 
worden.

Vrijwilligers begraafplaats
We zijn blij u te kunnen melden dat 
dit voorjaar de werkgroepen die de 
begraafplaats onderhouden weer op 
sterkte gekomen zijn. Nadat een aantal 
vrijwilligers noodgedwongen gestopt 
waren hebben we meerdere nieuwe 
vrijwilligers mogen verwelkomen. Heel 
fijn dat deze belangrijke taak door de 
gemeenschap gedragen wordt.

Overleden
Op 19 maart is Riek van Langen-van 
Leussen overleden op de leeftijd van 
90 jaar.

Gebedsintenties
20-5: Ouders van Leussen-Wolbrink, 
Riek van Langen-van Leussen, Marie 
Mulder-Mentink, Miep Teunissen-
Schooltink, Everdien-Schut, Jos en 
Bets Hermsn-Goris. 17-6: Ouders van 
Leussen-Wolbrink, Riek van Langen-van 
Leussen, Miep Teunissen-Schooltink, 
Everdien-Schut, Jos en Bets Hermsn-
Goris.

Secretariaat
Elke woensdagochtend van 10.00 tot 
11.00 uur zijn de kosters aanwezig en 
staat de koffie klaar in het KJ-gebouw. 
Ook de kerk is elke woensdagochtend 
geopend. U bent van harte welkom om 
even binnen te lopen om een kaarsje aan 
te steken en/of een kop koffie te drinken.
Voor het aanvragen van gebedsintenties, 
vragen over vieringen of administratieve 
zaken kunt u contact opnemen met het 
secretariaat in Zutphen. De gegevens 
vindt u hiernaast.

Vervolg Borculo op pagina 19
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H. Andreas - Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: liaschafer@hetnet.nl

Locatieraad
Harrie Winckels, voorzitter, secretaris, 0575-561403 
Laurens Mul, penningmeester, 0575-775404
Johan Waanders, gebouwen, 0575-562615

Overleden
Op woensdag 9 april 2025 is mevrouw 
Gerda Geerligs-Ottenschot op 
92-jarige leeftijd overleden.

Vieringen
Op donderdag 8 mei is er om 19.00 uur 
een eucharistieviering met medewerking 
van het gemengd koor. Voorganger is 
pastoor Hans Pauw.

Op zaterdag 24 mei is er om 19.00 uur 
een woord- en communieviering met 
medewerking van het koor Stemmig.
Op donderdag 12 juni is er om 
19.00 uur een eucharistieviering met 
medewerking van het gemengd koor. 
Voorganger is pastor Joost Baneke.

Gebedsintenties
08-05: familie Pelgrum, overleden 
ouders Elschot-Spekschoor, Theo en Riek 
Verheijen, Theo Blom, Gerda Geerligs-

Ottenschot, jaargedachtenis Anneke 
Nieuwveld-van der Wurp.
24-05: overleden ouders Elschot-
Spekschoor, Gerard Liebrand, Theo Blom, 
Gerda Geerligs-Ottenschot
12-06: familie Pelgrum, overeden ouders 
Elschot-Spekschoor, familie Geerligs-
Ottenschot, Theo en Riek Verheijen, Theo 
Blom, Gerda Geerligs-Ottenschot.

Vervolg Borculo

Andreashuis 
U bent van harte welkom bij de vieringen 
en ontmoetingen op woensdagmorgen 
vanaf 9.30 uur. Twee keer per maand is er 
een viering en op de woensdagochtenden 
dat er geen viering is, laten we aan het 
koffie drinken een gebed en de lezingen 
van die dag voorafgaan.    
Ook is het secretariaat elke woensdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur open en 
telefonisch bereikbaar. Altijd bereikbaar 
via de mail: rkandreasparochie1900@
kpnmail.nl   

Vieringen
Zie voor de woensdagmorgen vieringen, 
bijeenkomsten en de weekendvieringen: 
het vieringenschema. De 
weekendvieringen zijn ook nog steeds te 
volgen via internet: www.12apostelen.nl 
. Klikken op het groene blok: “Vieringen” 
en vervolgens op het icoontje “wereldbol 
met koptelefoon”. Kies voor “Kerkdienst 
gemist Zutphen”. Op zondagmorgen 
10.00 uur kunt u direct meekijken door 
op de > toets in het midden van de cirkel 
in de afbeelding te drukken. Voor het 
bekijken van oudere opnames, klikt u in 
de kalender bij de gewenste datum.    

Agenda
Maandag 5, 12, 19 en 26 mei: 
Rozenkransgebed om 19.00 uur in het 
Andreashuis.

Intenties
07-05: Willemien Willemsen, Mientje 
Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, 
Mariet Winckels-Geutjes, Rob Blom, Riek 
uiterweerd-van Breen, Ben Cornelissen, 
Riet Rozie-Huis in ’t Veld, Hennie 
Uiterweerd-Westhoff.
21-05: Overleden familie Brouwer-de 
Bruin, Overleden ouders Uiterweerd-
Sloot, Fien Seegers-Osterop, Mildred 
Schoop, mevrouw Kleisterlee-Beuwer, 
Carin Timmerman, Dora Rutten, Riet 
Rozie-Huis in ’t Veld, Hennie Uiterweerd-
Westhoff.
04-06: Willemien Willemsen, Mientje 
Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, 
Mariet Winckels-Geutjes, overleden 
ouders Span-Gudden, Jan Uiterweerd, 
Rob Blom, Riek Uiterweerd-van Breen, 
Ben Cornelissen, Riet Rozie-Huis in ’t 
Veld, Hennie Uiterweerd-Westhoff.
18-06: Overleden familie Brouwer-de 
Bruin, Overleden ouders Broekhof-
Rempt, Mientje Brouwer, Marietje 
Smeenk Besselink, Henk Peters, 
Overleden ouders  Uiterweerd-Sloot, 
Mildred Schoop, Mevrouw Kleisterlee-
Beuwer, Carin Timmerman, Dora Rutten, 
Riet Rozie-Huis in ’t Veld, Hennie 
Uiterweerd-Westhoff.

Overleden
Dinsdag 11 maart is op 89-jarige leeftijd 
overleden Maria Wilhelmina (Riet) 

Rozie-Huis in ‘t Veld. 
Riet woonde samen met Henk aan de 
Patrijsstraat. Riet was in ons dorp een 
actieve vrijwilligster, haar echtgenoot 
Henk kennen we nog als badmeester 
van het openluchtbad Rhienderoord. 
Wij wensen Henk, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen en familie heel veel 
troost en sterkte in deze moeilijke tijd.

Zondag 23 maart is op 84-jarige 
leeftijd overleden Henriëtte Johanna 
Josefine (Hennie) Uiterweerd-
Westhoff. Hennie woonde in woon/
leefgemeenschap “De Goede Buur” aan de 
Kruisenkstraat in Brummen. Hennie was 
tot het laatst toe een actieve vrijwilligster 
in onze geloofsgemeenschap. 

Jarenlang zong zij in het Andreaskoor, en 
de laatste jaren ook in het Emanuelkoor 
van Zutphen. In het Andreashuis zorgde 
zij voor de koffie en op de Andreasmarkt 
was zij ook altijd actief. Heel bijzonder 
was het dat haar afscheid plaatsvond op 
de dag dat zij 85 jaar zou worden. Maar 
het meest bijzondere: de zaal voor haar 
feestje was al geboekt, dus werd in die 
zaal haar afscheidsviering gehouden. 
Een bijzonder afscheid voor een vrolijke, 
liefdevolle zorgzame vrouw, trots op 
haar gezin, en behulpzaam en aandacht 
vol naar mensen om haar heen. Wij 
wensen haar kinderen, kleinkinderen en 
familie heel veel troost en sterkte in deze 
moeilijke tijd.

Heer geef Riet en Hennie de eeuwige rust, 
en het eeuwige licht verlichte hen, dat zij 
mogen rusten in vrede.

100, een bijzonder getal. 
Vanaf 2005 heb ik het beheerders-
stokje overgenomen van mijn vader. 
En afgelopen periode heb ik mijn 
100e begrafenis op het kerkhof mogen 
verzorgen. Een bijzonder getal, maar 
ook omdat er achter dat getal verdriet, 
voldoening en samenwerking zit.

Vervolg Brummen op pagina 20
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H. Willibrord - Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
Opgave gebedsintenties:
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad /pastoraatgroep
Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris
Fons Janssen, penningmeester
Peter Hammink

Het begint met het telefoontje van 
de uitvaartverzorging: Een verwacht 
overlijden, een jong iemand of iemand die 
uit het leven is weggerukt, alle berichten 
zijn verschrikkelijk. Omdat je weet dat 
er binnen een familie en naasten zoveel 
verdriet is. En dat er voor hen, zeker in 
die eerste dagen na een overlijden zoveel 
geregeld moet worden, en dat er nog 
helemaal geen ruimte is voor rouw.
Vaak ga ik voor een begrafenis met 
de naasten een plek uitzoeken op het 
kerkhof. Je ontmoet nabestaanden in 
hun meest kwetsbare moment. Er zijn 
dan gesprekken over de overledene. 
Tranen, maar ook vaak een glimlach 
van herinnering. Dan komt voor mij 
het regelwerk; de opdracht uitzetten 
om, indien nodig, het bestaande 
grafmonument te laten ophalen door 
de steenhouwer. De grafdelver bellen, 
wanneer het graf gedolven en gesloten 
kan worden. Een mail naar de buren van 
het kerkhof zodat ook zij op de hoogte 
zijn van alle werkzaamheden die week. 
Een bordje met tijdelijke grafmarkering 
bestellen, omdat een grafheuvel mijns 
inziens nooit anoniem mag zijn. 

De dag van de uitvaart: Met de loopbaar 
sta ik klaar aan de Oude Eerbeekseweg 
om de rouwstoet op te vangen, en de 
familie en nabestaanden welkom te heten 
op het kerkhof.
Soms even een onderonsje met Anton en 
Harrie. Het begeleiden van de kist vanuit 
de rouwauto op de baar. Het voorlopen, 
en samen met de dragers, in de meeste 
gevallen zijn dit familieleden, de kist met 
de dierbare overledene op het graf zetten. 
Belangstellenden uitnodigen om in een 
kring om het graf heen te komen staan, 
zodat de naasten zien dat ze er niet alleen 
voor staan. 
En dan ga ik van een afstandje de 
plechtigheid observeren. Ik heb zoveel 
mooie momenten gezien, gehoord, met 
liefde wordt er gesproken over de persoon 
die overleden is. 
Dan is het onomkeerbare moment daar. 
Met de dragers de kist laten dalen met 
touwen. Voor de niet-professionele 
dragers (lees familieleden) vaak een 
beladen en emotioneel moment. Dit is het 
definitief afscheid nemen en het letterlijk 
los moeten laten van een geliefde. 
Veel bijzondere begrafenissen zitten er 
bij die100. Bij drie begrafenissen waren 
er helemaal geen familie of anderen 

bij…alleen de rouwautochauffeur, 
uitvaartbegeleiding en ikzelf aanwezig. 
En natuurlijk ook begrafenissen met 
uitzonderlijk grote belangstelling. 
Corona-tijd met juist weer hele intieme 
en kleine groepen. Een begrafenis met 
herdenkingsdienst op het kerkhof zelf. 
De kist op het betegelde stukje voor 
het columbarium, met daarom heen 
stoelen waar de familie zat, dicht bij de 
overledene. 
De erehaag van het Brummens 
mannenkoor op het trottoir van de Oude 
Eerbeekseweg, op anderhalve meter 
afstand vanwege corona, wat een mooi 
en indrukwekkend welkom gaf aan de 
rouwstoet. Een begrafenis in de sneeuw 
met de sereen witte wereld om ons 
heen. Ook bijzonder, de begrafenis van 
mijn 96-jarige moeder was ook de 96e 
begrafenis. Of ik ook de komende 100 
begrafenissen zal begeleiden? Wie zal het 
zeggen. Mijn vader is op zijn 80e gestopt 
als beheerder, mocht het kunnen dan zou 
ik het graag willen blijven doen. 
De toekomst zal het leren…

Jolanda Jansen - Peters
Beheerder en administrateur
RK kerkhof Brummen

Martha 25 jaar koster
Donderdag 22 mei 2025 zal Martha 
Bremer Waenink haar 25-jarig 
jubileum als koster van onze 
H. Willibrordkerk vieren. Dit zal gebeuren 
in de eucharistieviering van 19.00 uur, die 
voorgegaan wordt door pastoor H. Pauw. 

Als dank voor al haar jarenlange 
werkzaamheden wordt haar een receptie 
aangeboden aansluitend aan deze viering. 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd 
voor zowel de eucharistieviering als de 
receptie.

Locatieraad Drempt

Vieringen in Drempt 
Vanaf 2025 is er in Drempt één keer per 
maand een viering in het weekend op 
zondag, en is er elke maand één viering 
op donderdagavond. Na afloop van alle 
vieringen bent u van harte uitgenodigd 
om samen na te praten onder het genot 
van koffie of thee.

Hieronder vindt u het rooster voor de 
vieringen in mei en juni:

Vieringen mei
•	 Zondag 11 mei om 10.00 uur: woord- en 

communieviering, voorganger: Trees 
Offenberg.

•	 Donderdag 22 mei om 19.00 uur: 
eucharistieviering, voorganger: pastoor 
H. Pauw

Vieringen juni
•	 Zondag 8 juni om 10.00 uur (St. 

Joriskerk Voor-Drempt): oecumenische 
viering, voorgangers: Dominee K. Spelt 
& Trees Offenberg

•	 Donderdag 26 juni om 19.00 uur: 
woord- en communieviering, 
voorganger: Diaken T. ten ruin

U bent van harte welkom!

Oecumenische Viering 
Pinksteren
Op zondag 8 juni, eerste pinksterdag, 
om 10.00 uur is er weer de gezamenlijke 
pinksterviering met de Protestantse 
Gemeente Drempt en Oldenkeppel. Dit jaar 
vindt de viering plaats in de St. Joriskerk in 
Voor-Drempt. Voorgangers zijn Dominee 
Karin Spelt en Trees Offenberg. De viering 
wordt voorbereid door de Oecumenische 
werkgroep. Na de viering is er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten onder het genot 
van een kopje koffie of thee. Iedereen is 
van harte welkom!

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 23 mei 2025
redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Vervolg Brummen
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H. Willibrord - Hengelo
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
Rekeningnr.: NL12RABO0121301346
NL82RABO0119538857 (geloofsbijdragen);
Redactie: hwa.roes@gmail.com
Postadres: 
Parochiesecretariaat 
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
E-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgroep
Marian Zaarbelink, 06 1014 7854, Jan Claver, 06 2334 8923, 
Monique Kuipers, 06 4539 7320.

Wat geweest is en wat 
komt
Op 30 maart was er een gezamenlijke 
dienst van de omliggende dorpen in 
Keijenborg. Met als thema “80-jarige 
Bevrijding”. Elke geloofsgemeenschap 
gaf met eigen woorden aan wat er in hun 
dorp gebeurd was. Ook werd er een krans 
gelegd voor hen die zijn omgekomen met 
het oorlogsgeweld. Bij het monument van 
de kerk aldaar. De daarop volgende week 
was de kerk dagelijks geopend van 14.00 
uur tot 16.00 uur met een tentoonstelling 
van die dingen die er gebeurd zijn in die 
tijd.
Op 6 april was er in het kleine kerkje 
aan de Banninkstraat een woord- & 
gebedsdienst geweest. Deze dienst wordt 
bereid door de gebedsvieringgroep.

De Goede Week
Komen we in de paastijd terecht met 13 
april de palmwijding. Deze palmwijding 
gebeurde in H. Johannes de Doperkerk 
in Keijenborg. Er staan nu palmtakjes in 
de Mariakapel voor u beschikbaar. Deze 
mag u meenemen naar huis en een plekje 
geven. Deze palmwijding herinnert ons 
aan de intocht van Jezus in Jeruzalem.
In de Goede Week voor Pasen staat het 
lijdensverhaal van Jezus centraal. Met 
witte donderdag de instelling van de 
eucharistie. Goede Vrijdag Jezus sterfdag 
en stille zaterdag de voorbereiding voor 
de Verrijzenis (paaszondag) van Jezus uit 
het graf. Op Goede Vrijdag vond ook weer 
de stille tocht plaats. Het eindpunt was de 
Willibrordkerk.

In de Paaswake in Zutphen is de nieuwe 
Paaskaars gewijd die we het komende jaar 
gaan gebruiken in onze diensten. Zowel in 
het kerkje aan de Banninkstraat als in De 
Bleijke. 
Als iemand belangstelling heeft voor 
de Paaskaars van 2024 kunt U tot 
Hemelvaartdag een briefje inleveren. 
In de Mariakapel staat daar een houten 

kist. Als er meerdere parochianen 
belangstelling hebben zal deze kaars 
verloot worden.

In de vorige Onderweg hebben we 
gemeld dat we terug zouden komen op de 
Geloofsbijdrage 2025 die we in januari 
hebben gehouden.
Aan het thema “Geef voor onze 
Geloofsgemeenschap in Hengelo van 
vandaag en morgen” is goed gehoor 
gegeven.
Wij hebben met ons allen nagenoeg 
hetzelfde bedrag toegezegd gekregen 
dan verleden jaar, ruim € 15000,- Laat 
uw eigen waardevolle herinneringen 
o.a. de vieringen met uw familie, aan 
de kerk niet verloren gaan. Ook gaan 
we doelgericht de toekomst in. Er zijn 
veel veranderingen tegenwoordig maar 
onze geloofsgemeenschap in Hengelo 
zal blijven bestaan dankzij uw bijdrage 
hierin. Alleen samen zijn we goed door 
onze inbreng en steun. We zeggen 
hartelijk dank voor alle parochianen, 
die positief gereageerd hebben met hun 
toezeggingen en bijdrage voor 2025.
Jan Claver, contactpersoon

Kruistocht op Goede 
Vrijdag door Hengelo
De drie kerken van Hengelo hebben 
samen stil gestaan bij Goede Vrijdag. 
We deden dit met een kruisgang door 
het dorp. Een groot houten kruis werd 
door vrijwilligers gedragen en onderweg 
stonden we op zeven plaatsen stil waarbij 
we momenten van de kruisgang die Jezus 
maakte herdachten. 

De start van deze Goede Vrijdag tocht 
was 18 april, 19.30 uur in de speeltuin 
bij de Dreef/Vloed. De route was als 
volgt: Dreef, Torenzicht, Berkenlaan, 
Prunusstraat, grasveld bij de Leliestraat, 
Kampstraat, Rozenstraat, Iekink, 
Spalstraat waar we eindigden bij de 
Willibrordkerk. 

Men kon de hele route meelopen of een 
stukje meelopen. In de Willibrordkerk 
werd na afloop koffie en thee geschonken 
voor wie dit wilde. Vorig jaar vonden een 
aantal mensen dit prettig, terwijl anderen 
liever in stilte naar huis gingen. Het kan 
allebei!
We hebben nu voor het derde jaar 
een verschillende route door het dorp 
gelopen en de ervaring is dat het een 
indrukwekkende tocht was. Een tocht van 
tot rust komen en bezinning.

Parochienieuws
Achter in de Willibrordkerk en in de 
Mariakapel ligt weer de maandelijkse 
nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief proberen we alle 
informatie te bundelen op het gebied van 
onze geloofsgemeenschap, maar ook de 
oecumenische activiteiten krijgen daar 
een plek.
In de brief van april was o.a. aandacht 
voor:

-	 Palmpasenoptocht
-	 Stille tocht op Goede Vrijdag
-	 Bezoek aan Het Kervel
-	 Herdenking op 4 mei

Wilt u de nieuwbrief digitaal? Geef dan 
uw e-mailadres door aan Henk Roes, 
hwa.roes@gmail.com

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 23 mei 2025
hwa.roes@gmail.com
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
Marijke Heeren, secr. 0570-542000; Jan Roes, pm.
0575-490711; Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens
Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452,
Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

Familiebericht
In de Heer overleden: Jacobina Maria 
Afra – Cobi – Molenwijk-Staakman 
echtgenote van Piet Molenwijk op de 
leeftijd van 85 jaar. 

Hennie Schiphorst 67 jaar 
koorzanger in Joppe

Hennie heeft 
afscheid genomen 
als lid van ons 
kerkkoor. Ruim 
67 jaar was hij 
koorzanger. 
Hennie trad toe 
tot het zangkoor 
tegelijk met drie 
anderen, een klasje 

nieuwelingen dus. Hennie was één van de 
trouwste leden, hij was er eigenlijk altijd. 
Door medische klachten moest hij zijn 
lidmaatschap beëindigen. We missen met 
Hennie niet alleen een fijne koor-collega 
maar ook de door Annie gebakken cake 
bij de verjaarstraktatie. 
Jo Oosterwegel

In Memoriam 
Cobi Molenwijk
1 maart jl. vond de crematie plaats van 
Cobi Molenwijk. Ze werd lid van ons koor 
na de sluiting van de kapel bij het Spijk in 
Eefde. Samen met echtgenoot Piet en een 
tiental anderen sloot ze zich toen bij het 
koor in Joppe aan. Ze had diverse taken 
binnen het koor. Cobi moest vorig jaar 
wegens toenemende medische klachten 
stoppen met zingen. We missen haar. 

Taizéviering
Zondag 30 maart was er om 10.00 uur 
een Taizéviering in Joppe. Johan Karel en 
Gemma van der Linde hadden de viering 
zorgvuldig voorbereid. Het thema was 
‘Welkom in ‘t Licht’. In het begin van de 
viering was er nauwelijks licht en werd 
de aanwezigen gevraagd om voorin de 

kerk samen voor licht te zorgen door een 
kaarsje aan te steken. Er werden vele 
Taizéliederen gezongen door het koor, er 
waren mooie gebeden en overdenkingen. 
Al met al een sfeervolle viering, zeker 
voor herhaling vatbaar!

Pelgrims van Hoop –  
Biddend op weg met de 
Rozenkrans in mei
Op dinsdag 6, 13, 20 en 27 mei, om 19.00 
uur, is er in Joppe een mogelijkheid tot 
het bidden van de Rozenkrans. Elke keer 
“een nieuw geheim” als onderwerp. Lees 
hier meer over op pagina 7: Initiatieven in 
de parochie. 

Koffieochtend in de 
pastorie woensdag 14 mei
Op deze koffieochtend zal de heer I. 
Jorna uit Deventer ons vertellen over de 
betekenis van de Franciscus Beweging, de 
gemeenschappen die weliswaar kleiner 
worden, maar nog steeds een rol spelen. 
De heer Jorna heeft tijdens zijn werkzame 
leven talloze reizen naar Rome en Assisi 
geleid en begeleid. Zijn historische kennis 
over de geschiedenis van Franciscus van 
Assisi is indrukwekkend. We nodigen u 
hiervoor graag uit! Om 10.00 uur bent u 
allen van harte welkom.

Havekedienst op 25 mei 
om 10.0 uur te Eefde
Welkom!
De openluchtdienst vindt plaats op 
het landgoed ’t Haveke in Eefde. 
Voorgangers zijn ds. Gertjan de 
Pender en Willem Achtereekte. De 
viering wordt georganiseerd door de 
protestantse kerken Gorssel-Epse-Eefde 
en RK kerk Joppe. Het thema is Op 
Pelgrimstocht. Pelgrimstocht, een 
beeld voor het leven dat nooit statisch is. 
We zijn altijd onderweg. Dit geldt voor 
iedereen persoonlijk, maar ook voor 

onze geloofsgemeenschappen. Om het 
thema meer beeldend te maken kunt u 
voorafgaand aan de viering een korte (!) 
pelgrimstocht lopen. Meer gedetailleerde 
informatie volgt. 

Kunst van ouder worden 
KVO
Sinds een jaar bestaat de gespreksgroep 
KVO, waar deelnemers kunnen kiezen 
uit een aantal activiteiten, die gaan 
over ouder worden en zingeving o.a. 
poëzie, film of kunst. Wij komen met 
regelmaat bij elkaar in Eefde, Epse, 
Joppe of Gorssel. Mijn keuze was poëzie 
en lezen (boeken en gedichten) en film. 
Onze groep bestaat uit maximaal tien 
personen, zowel dames als heren. Samen 
wordt na het lezen van een gedicht of 
een paar pagina’s uit het boek: “Zin 
in de ouderdom”, de tekst besproken. 
Hieruit ontstaan mooie gesprekken die 
diepgang niet schuwen. Onder het genot 
van koffie of thee leren wij elkaar kennen 
en is er veel herkenning over ons leven 
van vroeger en heden. De film “Une belle 
course”, die vorig jaar in Gorssel werd 
vertoond was ontroerend. Dinsdagmiddag 
6 mei wordt de Nederlandse film “De 
terugreis” vertoond. Deze film heeft een 
uitstekende recensie gekregen. Na afloop 
delen we reacties en ervaringen met 
elkaar. Ik ervaar deze bijeenkomsten als 
zeer prettig en waardevol. Een prachtig 
initiatief!
Marijke Heeren

Activiteiten  
KVO mei-agenda
Dinsdag 6 mei om 14.00 uur: film “De 
Terugreis” in de Brink te Gorssel.
Vrijdag 16 mei om 14.00 uur: leesgroep 
over boek “Zin in de Ouderdom” in de 
pastorie te Joppe.
U bent altijd welkom om zich aan te 
sluiten bij de activiteiten!

Informatiebijeenkomst 
toekomstplan kerk Joppe
Zoals u weet zijn het parochiebestuur, 
de locatieraad en de pastoraatgroep 
samen met de Stichting Joppekerk en 
de beoogde koper in gesprek over de 
uitwerking van de toekomstplannen, met 
aandacht voor een ruimte voor bezinning 
voor de geloofsgemeenschap in het 
kerkgebouw. In de loop van mei, wordt 
een informatiebijeenkomst georganiseerd 
over het plan, waarvoor u een uitnodiging 
ontvangt. Op een -nog vast te stellen- 
datum ná deze informatiebijeenkomst 
organiseert het parochiebestuur een 
hoorzitting.
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H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep
Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Nijenhuis, 06-40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper 
Het parochiesecretariaat is geopend 
op donderdagmorgen van 10.30 uur 
tot 11.00 uur. Telefoon 0575-461314. 
Voor spoedgevallen bij een overlijden of 
spoedbediening belt u de parochiewacht. 
Telefoon 06 10 31 96 38 Contactpersoon 
voor Zelhem: De heer J. Waalderbos, 
Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, 
tel. 0314-623809

Parochiële Caritas Instelling:
Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 
8, 7256 KR Keijenborg 

Stichting R.K. Begraafplaats 
Keijenborg
Contactpersoon: Mevr. J. Lamers 
tel. 0575-464162 email : 
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; 
website www.begraafplaatskeijenborg.nl
De geldende tarieven kunt u vinden op de 
website onder ‘Tarieven’

Kerkdienst gemist
Alle vieringen, ook vanuit 
Zutphen, zijn te beluisteren 
via Kerkdienstgemist 
(v/h kerkradio): www.12apostelen.nl/
locatie Keijenborg

Bezoekersgroep
Voor veel mensen is een goed gesprek 
balsem voor de ziel. Ook binnen onze 
geloofsgemeenschap is een goed gesprek 
mogelijk. Mensen die graag eens zouden 
willen praten met iemand uit onze 
bezoekersgroep kunnen contact opnemen 
met Ria Boers. Ook mensen die namens 
de bezoekersgroep zelf (alleen of met zijn 
tweeën) mensen zouden willen bezoeken 
kunnen contact met haar opnemen. 
Schroom niet, trek aan de bel! (Ria Boers, 
telefoon: 0575-461938  mail: riaboers@
upcmail.nl)

Jaargedachtenisvieringen
Zondag 4 mei: Gerda van Uum (verplaatst 
van 2 maart), Annie Beunk-Lamers, 

Pastoor C. van Zanten, Riet Niesink-
Schennink, Grada Wenting-Arendsen, 
Marie Mulder-Mentink

Herdenking einde WO II in 
Keijenborg 
Zondag 30 maart vond in de Keijenborgse 
H. Johannes de Doperkerk de herdenking 
van de Tweede Wereldoorlog plaats. 
Stilgestaan werd bij de gedachte dat 
vrijheid nooit iets vanzelfsprekends 
is. De nadruk lag vooral op de 
oorlogsgebeurtenissen die zich afspeelden 
in Keijenborg en omliggende dorpen. 
Door mensen uit verschillende locaties 
werden aangrijpende oorlogsverhalen 
verteld uit o.a. Toldijk, Drempt, Hengelo, 
Rha, Baak, Olburgen en Keijenborg. 
De verhalen werden afgewisseld met 
gedichten en liederen. Indrukwekkend 
was de 2 minuten stilte met aansluitend 
de Last Post. 
De herdenking eindigde met een 
kranslegging voor de slachtoffers van het 
oorlogsgeweld bij het monument naast de 
kerk. Dit geschiedde door mevrouw Van 
Aken-van Uum en Frits van Veldhoven. 
Daarna kon er koffie worden gedronken 
en was de opening van de tentoonstelling, 
waarop veel oorlogsverhalen en -beelden 
uit de gemeente Bronckhorst, maar ook 

voorwerpen en spullen uit de oorlog, te 
zien zijn. Frits van Veldhoven, die was 
overgekomen uit Rotterdam, vertelde 
over zijn tijd als vluchteling in de 
Achterhoek. De hele herdenking was een 
mooi en sereen gebeuren en kreeg na 
afloop dan ook veel waardering. 

AW4D – Keijenborg - 
Hengelo - Zelhem
Dag van Bronckhorst
Op deze tweede dag (Hemelvaartsdag 
29 mei 2025) van de Achterhoekse 
Wandeldagen wandelen we voornamelijk 
door dorpen en buurtschappen van de 
gemeente Bronckhorst. De 30 km gaat 
via buurtschap “Wittebrink”, de 40 km 
maken een lus via het dorp Velswijk, 
om gezamenlijk verder te gaan naar hun 
volgende rustplaats het Dorpshuis “De 
Horst” in Keijenborg. Vervolgens gaan 
ze richting buurtschap “Dunsborg”. 
De 40 km gaat eerst nog een rondje 
Hengelo doen om zich vervolgens bij 
“Dunsborg” weer bij de 30 km aan 
te sluiten en gezamenlijk naar hun 
rustplaats in Zelhem te gaan. Na verblijf 
in het centrum van Zelhem vertrekken 
de 20, 30 en 40 km wandelaars, via het 
oudheidkundig museum “Smedekinck”, 
naar buurtschap “De Heidenhoek” waar 
op het terrein van de fam. Wassink de 
voorlaatste rustplaats is.
Keijenborg: Tussen circa 08.15 uur en 
11.00 uur; Keijenborgseweg, St. Janstraat, 
Kerkstraat de 30 en 40 km. Kroezerijweg 
de 30 km. Hogenkampweg de 40 km. De 
kerk zal dan gedurende die tijd ook open 
zijn.

Schoonmaken kerk:
Wij willen graag met een groepje 
vrijwilligers de kerk schoonmaken. Je 
kunt je aanmelden bij Ciska 06-10065324 
De volgende zaterdag staat hiervoor 
gepland:
Zaterdag 5 juli 2025 van 14.00 uur tot 
16.00 uur
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H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 0573-251115;  
Ben Hemmer, secr., 0573-257791.

Pastoraatgroep Thea van Huijstee, 0573-258442.

In memoriam Paul Wuts 
(1943-2025)
Op 1 april hebben we in een 
eucharistieviering, waarin pastor Harry 
Scheve voorging, afscheid genomen van 
Paul Antoine Marie Wuts, geboren op 13 
februari 1943 in Swalmen en overleden 
op 25 maart 025 in Lochem.
Paul was vanaf 2017 penningmeester van 
onze locatieraad en stond ons met raad 
en daad bij met veel uitdagende humor.

Wekelijks was hij in de kerk en op het 
secretariaat. Naast zijn werkzaamheden 
voor de locatieraad, kwam hij op 
secretariaat om de bonnetjes op te halen 
om deze zo snel mogelijk te betalen 
aan de vrijwilligers die het hadden 
voorgeschoten en verzorgde hij de 
collectes en het kaarsengeld. Hij begon 
altijd heel relaxed met een aangeboden 
kop koffie door de gastvrouwen en 
praatte ronduit met iedereen die 
binnen kwam lopen. Hij was altijd in 
voor een gezellig praatje dat zeer werd 
gewaardeerd. 

In onze Iocatie vergaderingen was hij 

bij de les en stak zijn mening niet onder 
stoelen of banken en kon altijd de vinger 
op de zere plek leggen. Je kon het met 
hem eens zijn of niet, maar Paul ging 
graag de discussie met je aan als je een 
andere mening had. Dat liep soms hoog 
op, maar we kwamen er altijd uit. In de 
nazit van de vergadering dronken we er 
gezellig een glaasje op en dan was alles 
over en uit. Dit was Paul ten voeten 
uit, een gewaardeerd collega en vriend, 
een teamplayer met power. Hij was een 
warme markante persoonlijkheid met een 
helicopterview en het hart op de juist de 
plek en met een luisterend oor.

In zijn positie als penningmeester, was 
hij heer en meester in het omgaan met 
cijfers. Als econometrist kon hij met 
variabelen de financiële cijfers van de 
parochie en de lokale kerk duidelijk 
in kaart brengen, óók bij terugloop 
van kerkbezoek of kerksluitingen. Hij 
was dan ook teleurgesteld over hoe de 
besluitvorming met zijn vele kanten tot 
het sluiten van kerken/locaties in de 
parochie van de HH. Twaalf Apostelen tot 
stand is gekomen. Ook over de uitvoering 
daarvan door het parochiebestuur vond 

hij dat er te 
weinig werd 
gedaan voor de 
open gebleven 
of de nog niet 
gesloten kerken, 
vooral voor de 
vrijwilligers en 
de parochianen 
die een 
plaatselijke 
kerk draaiende 
houden. Als het 
alléén maar om 
de centen gaat, 
sluit dan direct 
alle kerken, was 
zijn gevleugelde 
uitspraak.

Ondanks zijn ziekte bleef Paul 
optimistisch en zette hij zich tot het laatst 
toe in voor zijn kerk/
geloofsgemeenschap. Ik ben hem dan 
ook bijzonder dankbaar dat ik nog op de 
dag vóór zijn overlijden afscheid van hem 
mocht nemen met een borrel, terwijl hij 
zijn sigaret opstak en begon te vertellen.

Tot slot wil ik als voorzitter van de 
locatieraad, maar ook met de andere 
leden van de
locatieraad: Thea van Huijstee en Ben 
Hemmer, namens alle vrijwilligers en 
parochianen van de Geloofsgemeenschap 
St. Joseph, Paul heel hartelijk bedanken 
voor zijn tomeloze inzet voor alles wat hij 
wat hij heeft gedaan voor Lochem.

Ter afsluiting en passend voor Paul, een 
stukje tekst uit het boek van Nico ter 
Linden  
Het verhaal gaat over ‘De dood van 
Mozes’ zoals beschreven staat in boek 
Deuteronomium 34 van het Oude 
Testament. Paul zag zijn einde naderen en 
wist dat de dood bij het leven hoorde. Hij 
was dan ook een soort Mozes voor ons, 
een wijze man die onze Ieidde naar het 
beloofde land…

‘Mozes is de berg opgegaan. Hij is op een 
steen gaan zitten. En toen hij daar zo 
zat, aan de rand der tijdloosheid, waar 
vergezichten opengaan, tóen zijn de 
kinderen Israëls gekomen om afscheid 
van hem te nemen. Eén voor één liepen 
de mensen achter hem langs. 
Niet voor hem langs, want dan hadden 
ze de oude man het zicht op het beloofde 
land ontnomen. Nee, achter hem langs 
gingen zij, en één voor één legden zij 
een hand op zijn schouder. En steeds 
wanneer hij weer een hand op zijn 
schouder voelde, legde Mozes zijn hand 
op de hunne, als een laatste vaarwel. 
Totdat, ja totdat er op een gegeven 
ogenblik geen hand meer op zijn 
schouder rustte. Mozes tastte en tastte, 
maar er was geen hand meer. Allen 
waren voorbijgegaan. Ook de laatste 
was voorbijgegaan. Mozes was alleen. 
Zo sterven wij allen. Wij kunnen elkaar 
niet vasthouden. Wij moeten elkaar 
loslaten. 
Een mens alleen sterven. De anderen 
gaan verder.’

Paul, het ga je goed en we hopen dat de 
engelen je zullen begeleiden naar het Huis
van de Vader, het hemelse Jeruzalem, 
waar eeuwige rust en vrede zal zijn.

We zullen je missen, dank je wel.

Anton Schilderinck
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H. Willibrord - Olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451454,
bgg 0575-452815.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: redactie@12apostelen.nl
E-mail: t.lebbink2@gmail.com

Parochieadministratie/begraafplaatsbeheerder
Thea Lebbink, 451454; t.lebbink2@gmail.com

H. Willibrord - Ruurlo
Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
info@willibrordkerkruurlo.nl
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: info@willibrordkerkruurlo.nl
Opgave gebedsintenties bij Anny Strijker; 452652;
anny@strijkerweb.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
Theo te Brake, pm., 453511; Harry Kasteel, 452492;  
Anny Strijker, 452652; Jos Rouwhorst, 453251.

Vieringen
Zondag 18 mei, 10.00 uur: 
Mariaviering, gebedsviering met zang van 
het gemengd koor.
Donderdag 22 mei, 10.00 uur: 
eucharistieviering met zang van het 
gemengd koor. Voorganger is pastor 
Harry Scheve.
Donderdag 29 mei, Hemelvaart, 
10.30 uur: openluchtviering. Locatie: 
boerderij De Klooster, Batsdijk 4 te 
Ruurlo. Voorgangers: ds. A. de Hoop en 
de heer J. Vreman.
Om 10.00 uur staat de koffie en thee 
klaar. Wie zorgt er voor wat lekkers bij 
de koffie? Eigen gebakken koek en cake! 
Bakkers bakken maar!

Repetitie Gemengd Koor
Elke woensdagmiddag; aanvang 14.00 
uur.

Huiskamer St. Willibrord - 
Kerk open
Elke woensdagmorgen van 10.00 uur tot 
13.00 uur; elke vrijdagmiddag van 13.00 
uur tot 16.00 uur; elke zondagmorgen 
van 10.00 uur tot 12.00 uur. Loop binnen 
voor een praatje, een kop koffie, een 
moment van stilte en bezinning of om een 
kaarsje aan te steken. 
Iedereen is welkom in onze huiskamer.

Inloopkerk met deelkast 
Elke dag geopend van 7.00 uur tot 20.00 
uur. U kunt altijd terecht om een kaars 
aan te steken bij Maria.

Brede Dak Maaltijden
Donderdag: 5 juni en 3 juli, inloop vanaf 
17.00 uur, aanvang maaltijd 17.30 uur. 
Locatie: De Sprankel. info en opgave bij 
Anny Strijker, tel.: 06-41569858

Overledenen
In de eerste drie maanden van dit 
jaar zijn de volgende parochianen ons 
ontvallen:
Marie Venneker-Bleumink 
op 30-12-2024,
Joke van Dijk-van Vleuten 
op 7-01-2025, 

Annie Wesseler-Wiegerinck 
op 28-2-2025; 
Harri Spekschoor op 12-3-2025; 
Marianne Kerkhof op 18-03-2025.
Dat ze in het licht mogen zijn en rusten 
in vrede.

Bijzondere Gospelviering 
Op zondagmiddag 29 juni 14.00 uur 
organiseert koor Markant een bijzondere 
Gospelviering in de Willibrordkerk te 
Ruurlo. Thema: van Bevrijding naar 
Verbinding, stilstaan bij de afschaffing 
van de Slavernij rond Keti Koti. 

Met medewerking van de koren Markant 
en AmaZing uit Ruurlo en als speciale 

gastsprekers Annette Mul en Jan 
Terlouw. 
Toegang is gratis. Een bijdrage in de 
onkosten zeer gewenst! 
Na afloop zijn er lekkere hapjes, een 
drankje en zijn er wat infokraampjes 
buiten op het kerkplein.

De Groene Verbinding
3 mei: zaaibommetjes uitdelen en 
plantenruil.

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 23 mei 2025
info@willibrordkerkruurlo.nl
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H. Willibrord - Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
email: mariaschut@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in ’t Veld,
pm.; Nel Verheul, secr., 472144, familie.verheul@kpnmail.nl;
Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101,
mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

Vrijwilligersdag 2 maart
In een behoorlijk gevulde kerk begon op 
zondag 2 maart om 9.30 uur een woord- 
en communiedienst met voorganger 
Gerrie Spekkink. Het thema van de 
viering was: Waar het hart vol van is…… 
De bloemengroep had dit thema prachtig 
uitgebeeld door een groen hart te maken 
met daarop een mond van rode rozen 
waaruit takken bloesem naar beneden 
hingen alsof de mond overliep. 

Gerrie ging in haar overweging hier op 
in en op het werk van de vrijwilligers. 
Ook werd er een gedicht gelezen dat 
over het vrijwilligerswerk voor de kerk 

gaat. De dames van het koor zongen 
voor de laatste keer mee. Het was een 
inspirerende viering, waarin de twee 
acolieten die we nog hebben, Marius 
en Sander, dienden. Aan het eind werd 
Sander gehuldigd voor zijn 40-jarig 
misdienaars- en acolietenwerk. Daarna 
gingen alle vrijwilligers naar Den Bremer 
voor de bijeenkomst. Eerst kregen ze 
koffie met een petitfour. Maria Schotman 
heette iedereen welkom en vertelde met 
behulp van een PowerPoint presentatie 
over heiligen die patroon zijn van een 
bepaalde vrijwilligersgroep. Dat viel in de 
smaak. Daarna draaide er constant een 
fotopresentatie over de afgelopen 15 jaar 
waarop veel vrijwilligers te zien waren. 
Ook mensen die inmiddels zijn overleden. 
Deze presentatie werd gemaakt door 
Jos Lohuis in samenwerking met Trudi 
van der Weijden. Er werd geanimeerd 
gepraat en ondertussen genoten van 
een kop soep, een broodje beenham en 
belegde broodjes. Tijdens de afsluitende 
koffieronde kregen alle vrijwilligers en 
hun partner een beker met de afbeelding 
van de kerk en wat lekkers erin. Dat werd 
zeer gewaardeerd. Om half drie toog ieder 
huiswaarts. 

Sander Vredegoor  
40 jaar acoliet
Aan het eind van de vrijwilligersviering 
op 2 maart werd acoliet Sander gehuldigd 
voor het feit dat hij al 40 jaar actief is als 
misdienaar en acoliet. Maria Schotman 
vertelde over de accuraatheid van Sander 
en zijn plichtsgetrouwe inzet. Sander is 
vele jaren lid geweest van het bestuur 
van de misdienaars groep en één van de 
motoren achter de bouw van de grote 
kerststal. Niets was voor hem onmogelijk. 
Pas nog heeft hij samen met Maurice 
Geurts alle administratie van de groep 
uitgezocht en gearchiveerd. Sander kreeg 
als dank een beeldje met inscriptie en een 
bos bloemen. Zijn gezin, moeder en broer 
en zussen waren ook in de kerk. Achterin 

de kerk werd hij door alle aanwezigen 
gefeliciteerd. 

Dodenherdenking
Op zondag 4 mei is de jaarlijkse stille 
tocht vanaf het oude gemeentehuis 
naar de algemene begraafplaats. Er 
wordt dan ook altijd stil gestaan bij het 
monument bij onze kerk. Dit monument 
is na de oorlog opgericht als dank voor 
het doorstaan van de oorlog. Op het 
monument een afbeelding van Onze Lieve 
Vrouw van Fatima en pastoor Alphons 
Ariëns. De tekst op het monument luidt: 
Katholiek Steenderen dankt Maria van 
Fatima en hun oud pastoor Alphons 
Ariëns voor behoud in  oorlogsgeweld. 

Pinksteren 8 juni
Op eerste pinksterdag wordt weer de 
jaarlijkse openluchtviering gehouden 
in het Plantenbos. De viering begint om 
10.00 uur en wordt voorgegaan door 
dominee Hubertien Oostdijk -van Andel 
en Maria Schotman. Koor Steenrewalt 
zorgt voor de muzikale ondersteuning. 
Wij hopen natuurlijk op mooi weer, 
anders wordt er uitgeweken naar de 
Remigiuskerk. De collecte zal weer 
bestemd zijn voor de Actie Vakantietas 
voor kinderen uit de oude gemeente 
Steenderen die niet op vakantie kunnen.

Familieberichten
Op 31 januari is de heer Hendrikus 
Felix Maria Wiskamp van Daliastraat 
nr 15 overleden op de leeftijd van 81 jaar. 
Op 18 maart is Johannes Antonius 
Jozefus Booltink overleden op de 
leeftijd van 84 jaar. 
De uitvaart en aansluitend begrafenis 
heeft plaatsgevonden op 22 maart.

Koffie drinken
Op zondag 4 mei na de viering van 9.30 
uur en op de donderdagen 15 mei en 19 
juni na de viering van 19.00 uur.
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: jozefholtslag@gmail.com

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,
06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

Welkom in de mooie Sint 
Willibrorduskerk van 
Vierakker
Een kerk met een liefdevol hart! In deze 
prachtige kerk is een stoel voor wie moe 
is of eenzaam, zich verlaten voelt. In 
deze kerk kan je hoop vinden voor wie 
zich verdwaald voelen, liefde zoeken in 
het geloof. Voor wie vol boosheid zit, vol 
eenzaamheid, twijfels voelt. Maar in deze 
kerk kan je ook genieten van het woord 
uit de bijbel, prachtige orgelmuziek, 
harpmuziek en gezongen muziek. In deze 
prachtige kerk ben je altijd thuis, hier 

mag je zijn zoals jij bent. Ook als je niet 
geloven kan/wil, omdat je pijn hebt in 
je hart, ben je welkom! God en moeder 
Maria zijn hier dikwijls op zoek naar jou, 
ze wachten uren, dagen, maanden en 
jaren op jou, omdat jij waardevol voor 
hen bent. 
De deur van de kerk gaat open, sta even 
stil, bewonder de schoonheid en liefde 
van deze kerk. Adem het verhaal en het 
verleden van deze prachtige kerk! Kijk 
rond, alles vertelt een verhaal uit het 
verleden. Ja zelfs de stenen vertellen hun 
verhaal, want zij dragen de gebeden van 
onze ouders en voorouders in zich mee. 

Wil je je ogen even sluiten dan kan dat, 
word stil in je hart en adem de liefde van 
deze kerk. In de stilte hoor je de echo van 
het orgel, Gods woord en voel je de liefde 
van moeder Maria. 

Kom allemaal in deze prachtige kerk, 
ga even zitten, voel je welkom en zoek 
de stilte om je heen. Buiten de deuren 
van deze kerk kan het druk zijn, moet 
van alles elke dag weer! Kijk naar de 
grote voordeur de wereld in. Om ons 
heen zitten mensen in onzekerheid, 
zijn mensen ziek, hebben ze geen werk, 
geen geld, zijn ze eenzaam, kennen ze 
geen liefde, hebben ze wrok in hun hart, 
moeten ze geliefden loslaten en hebben 
ze geen huis, zijn ze op de vlucht omdat 
hun land geen veiligheid meer biedt, 
hebben ze geen eten, kleren, een warm 
bed en leven sommige mensen in een 
oorlogsgebied. Laten we vandaag even stil 
zijn en voor hen bidden. Vouw je handen, 
open je hart en bid voor deze mensen. 
Laten we dankbaar zijn voor wat wij 
mogen ontvangen in dit leven, niets is 
vanzelfsprekend in dit leven. Vanuit mijn 
hart wil ik jullie vrede, gezondheid, liefde 
en alle goeds wensen voor 2025! Liefs, 

Sharida Nijskens 
(geschreven op 15-12-2024).
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Christus Koning / H. Antonius
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735,
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.30-12.00; donderdag 9.30-11.00.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting,
553527; Ab Hartelman, pm., 06-31371011

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 06 54906763;
Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322;
Gerard Eijkelkamp, 552914.

Veertigdagentijd en Pasen
De veertigdagentijd is al aardig gevorderd 
tijdens het schrijven van deze pagina, 
maar bij het lezen ligt Pasen alweer een 
tijdje achter ons. Het is in Vorden een 
drukte van belang met de vele repetities 
voor het optreden van de Passie op 
Goede Vrijdag, het voorbereiden van 
de (oecumenische) palmpasenviering 
en het paasfeest zelf. Door de al enkele 
jaren actieve buxusmot valt het niet mee 
om nog buxusstruiken in goede staat te 
vinden die kunnen dienen om de nieuwe 
palmtakjes te knippen en te wijden. 
Met enig zoekwerk is het toch weer 
gelukt. Ook Sam’s kledingactie kwam bij 
beide kerken voorbij. Wij hopen op veel 
belangstelling en deelname uit onze eigen 
geloofsgemeenschap maar dat leest u in 
de volgende bijdrage!

Overlijden Gerard en 
Annie Schepers 
Na het overlijden van onze parochiaan 
Gerard Schepers op 8 februari jl. is vrij 
onverwacht op 22 maart zijn echtgenote 
Annie Schepers Verheij overleden. 
Een grote schok voor de familie en 
ook voor onze geloofsgemeenschap. 

Beiden waren jarenlang actief bij 
onze geloofsgemeenschap betrokken. 
Zij vierden recent nog hun 65-jarig 
huwelijksfeest. Wij wensen de familie veel 
sterkte toe met dit dubbele verlies. 

Namens de locatieraad en pastoraatgroep
Ton Rutting

Gespreksgroep
Op donderdag 20 maart werd een serie 
gespreksgroep bijeenkomsten in onze 
parochiezaal afgerond. Henk van den 

Berg stond garant voor een boeiende 
reis langs diverse Bijbelteksten met 
bijbehorende kunstuitingen en dat bleek 
een stimulerende combinatie. De twaalf 
deelnemers – overigens niet alleen uit 
onze locatie maar ook uit Lochem – 
kijken terug op een geslaagd initiatief. Op 
korte termijn gaat ons bestuur met Henk 
in gesprek over een passend vervolg. 

Onderhoud aan de 
buitengevel 
Het mooie weer is een uitgelezen 
moment voor schilderwerk en dat is aan 
de buitengevel te zien. De naam van 
onze kerk met de bijbehorende kroon is 
opnieuw verguld omdat de gouden glans 
toch wel was verschoten. 
Het resultaat mag gezien worden gelet op 
bijgaande foto.

Stand van zaken verkoop 
Christus Koningkerk 
Op 10 april ging de locatieraad/
pastoraatgroep in gesprek met de 
projectontwikkelaar en Herman 
Heuver van het parochiebestuur over 
de voortgang van de activiteiten. 
Vermoedelijk kan in het volgend nummer 
meer concrete informatie worden 
gegeven. 
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Emmanuel / H. Johannes de Doper
Zutphen
Nieuwstadskerksteeg 2, 7201 NH Zutphen
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen,
0575-527080; info@stjan-emmanuel.com;
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Bezorger gezocht
Met ingang van maart 2025 zoeken wij 
een bezorger voor de Laakse Laan.
Het zijn negen adressen. Voor 
informatie kunt u contact opnemen het 
secretariaat van de Sint Jan-Emmanuel 
op dinsdagochtend tussen 09.00 uur en 
11.00 uur.
Tel. 0575-527080 
of email info@st.jan-emmanuel.com

Bezoekers gezocht!  
Doe jij mee?
Binnen onze geloofsgemeenschap is 
jarenlang een bezoekersgroep actief 
geweest. Gezamenlijk bezochten de 
leden meerdere mensen in Zutphen en 
Warnsveld die behoefte hadden aan 
gezelschap of een goed gesprek.

Sinds corona is deze bezoekersgroep 
helaas uit elkaar gevallen. Tonnie Smale 
en Clementine de Groen willen de groep 
graag nieuw leven inblazen. Doe jij met 
ons mee?
We zoeken medeparochianen die 
regelmatig een bezoek willen brengen; 
zo vaak als past in de eigen agenda. We 
hopen op veel enthousiaste reacties!
Interesse? Bel of mail naar Clementine de 
Groen, 06-28226944 of cvdwildenberg@
hotmail.com

Vrijwilligers koffieschenken 
gezocht
De koffiegroep van de St. Jan is dringend 
op zoek naar versterking. De vrijwilligers 
starten op zondag rond 9.15 uur en zijn 
rond 12.15 uur klaar. Werkzaamheden 

zijn koffie/thee zetten, kopjes en 
benodigdheden klaarzetten, koffie/
thee schenken en na afloop de spullen 
opruimen. 
Hebt u interesse of wilt u meer 
informatie? Neemt u dan contact op met 
Carla Piek, tel: 0575-527128.

Overleden
24/01: Henricus Antonius Maria 
Hassink, 82 jaar

Intenties
11-05: Gerrit Degen; Mimi Degen-
Polman; 25-05: Wim Hilgenkamp

Gedoopt en  
Eerste H. Communie
02-02: Adrienne Anthonia Vink; 
Mathilde Elisabeth Vink

Middagpauzediensten
iedere donderdag, van 12.15 uur tot 
12.30 uur (Luthersekerk, Beukerstraat 
10 in Zutphen; vanaf 12.00 uur kunt u 
luisteren naar orgelspel)
8/5: ds. W. Stolte; 15/5: dhr. A. Verburg;
22/5: ds. S.A. Meijer; 
29/5: Hemelvaartsdag (geen dienst); 
5/6: ds. H.R. van de Kamp; 
12/6: ds. J. van Houwelingen; 
19/6: ds. mevr. A. Meijer.

Kopij
Inleverdatum kopij volgende Onderweg: 
23 mei.
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Een altaarschel is een metalen constructie met handvat waaraan 
enkele kleine belletjes in een kruisvorm zijn bevestigd. Het 
aantal bellen varieert van één tot maximaal zes. De belletjes 
zijn gemaakt van messing, brons, koper of tin en zijn altijd op 
elkaar afgestemd waardoor er een akkoord kan ontstaan. De 
belletjes zitten onder een metalen mantel die als klankkast 
dient. Daardoor klinken de belletjes luider en zijn ze ook in grote 
kerkgebouwen goed hoorbaar. 

Met de altaarschel waarschuwt de misdienaar of acoliet in een 
eucharistieviering de gelovigen dat de consecratie van brood 
en wijn plaatsvindt, dat wil zeggen dat brood en wijn worden 
veranderd in het Lichaam en Bloed van Jezus Christus. Tijdens 
de consecratie spreekt de priester dezelfde woorden die Jezus 
zelf ook uitsprak over het brood en de wijn bij het Laatste 

Avondmaal: “Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn 
Lichaam dat voor u gegeven is.” En ook: “Neemt en drinkt hier 
allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende 
Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt 
vergoten tot vergeving van de zonden.” Zowel bij de opheffing 
van het Brood als van de Wijn belt de misdienaar of acoliet 
drie keer. Dit roept de gelovigen op ter aanbidding van het 
Allerheiligste.

Tijdens het Heilig Triduüm (de periode die begint op Witte 
Donderdag en eindigt bij de afsluiting van Paaszondag) wordt de 
altaarschel na het Gloria op Witte Donderdag niet meer gebruikt 
tot het Gloria van Stille Zaterdag. In plaats van de altaarschel 
wordt dan een ratel of klepper gebruikt. 

Onze religieuze  
gebruiksvoorwerpen 

de Altaarschel


