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Voorwoord

De dagen worden langer, de zon schijnt 
vaker: de zomer is in aantocht. We gaan 
niet alleen met auto, bus of vliegtuig 
naar het buitenland, maar wandelen 
of fietsen ook dicht bij huis. In onze 
provincie Gelderland is van alles te zien 
en te beleven. Onderweg kunnen er 
allerlei ontmoetingen plaatsvinden en 
vaak zijn dat voor mij de pareltjes van 
de dag. Wie goed doet, goed ontmoet. 
Een gezegde dat zeker opgaat als ik 
onderweg andere mensen gedag zeg of 
een fijne dag toewens. De ander kijkt 
soms verstrooid op, is verrast en niet 
zelden volgt er een praatje. Ik kan dan 
iemand een luisterend oor bieden of een 
helpende hand. 

Maar … ben ik niet selectief in wie ik 
gedag zeg of help? Gedraag ik mij altijd 
wel als die barmhartige Samaritaan die 
zo mooi afgebeeld staat op de cover van 
deze Onderweg? Ik wens u en mijzelf de 
kracht toe om naar dit evangelie (Lucas 
10:25-37) te handelen.

Van een andere orde is de ontmoeting 
van de redactieleden met Maria 
Schotman. We zijn verheugd dat Maria 
onze redactie wil komen versterken en 
heten haar van harte welkom. Ik hoop 
dat ook het parochiebestuur nieuwe 
bestuursleden mag ontmoeten, zodat we 
geen stuurloze parochie worden.
Tot slot wens ik u veel leesplezier met 
deze nieuwe Onderweg. Laat de zomer 
maar komen!

Magda van Ommen

PCI - Noodhulp
Heeft u om wat voor reden 
dan ook hulp nodig? Neem 
contact op met de (PCI) 
Parochiële Caritas Instelling, 
tel. 0575-711 310 of
aanvraag@caritas12apostelen.nl
www.caritas12apostelen.nl

 06 103 19 638
het telefoonnummer voor:
ziekenzalving,  
ziekenzegen en uitvaart      
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Een paasverhaal in de 
zomer….
 ‘Apostel van Hoop’. Zo noemde Paus Franciscus haar. In 2016 verhief hij haar 
naamdag (22 juli) tot feestdag. Daarmee gaf hij haar dezelfde status als de 
apostelen, in navolging van de middeleeuwse theoloog Thomas van Aquino, 
die haar ‘Apostel der Apostelen’ noemde. Ik heb het over Maria Magdalena….

Mijn tweewielig voertuig brengt mij in 
het Brabantse land voor een uitgebreide 
inspectie. Tot mijn grote verrassing laat 
mijn gastheer, die ik deze morgen voor 
het eerst ontmoet, mij stoppen bij een 
bijzondere kapel in de buurt van Gemert. 
Toeval…?
De Esdonkse kapel staat op een 
T-splitsing in het agrarische 
Peellandschap en lijkt mij aan te kijken 
met twee ogen en een openstaande mond. 
Als ik van dichtbij in die mond kijk, zie ik 
wat de stenen me van verre toeriepen:  
‘H. Maria Magdalena, bid voor ons’. 
Maria Magdalena…. Een van de meest 
intrigerende figuren uit het christendom. 
Eeuwenlang afgeschilderd als zondares. 
Haar beeld is door de eeuwen heen sterk 
veranderd: van boetvaardige zondares tot 
‘Apostel der Apostelen’. 
In de christelijke traditie wordt zij 
nu vaak beschouwd als ‘pelgrim van 
hoop’. Een vrouw die hoop biedt en die 
hoop verspreidt. Haar aanwezigheid 
bij de kruisiging en de opstanding van 
Jezus bevestigt haar geloof en hoop 
in de boodschap van Jezus. Ze is o.a. 
de beschermheilige voor berouwvolle 
mensen die zich willen bekeren. 
De van oorsprong lemen veldkapel uit 
de 16e eeuw zou gebouwd zijn door een 
Spaanse militair uit dankbaarheid na de 
genezing van puisten en zweren. Deze had 
hij opgelopen door losbandige contacten 
met een vrouw uit Gemert. Hij bad tot 
Maria Magdalena en smeekte haar om 
vergeving en genezing. In 1695 werd het 
lemen gebouwtje vervangen door een 
stenen kapel, die in de 20e eeuw een 
aantal restauraties heeft ondergaan. Het 
is de enige bedevaartplaats van de  

H. Maria Magdalena in Nederland.
De aandacht voor Maria Magdalena 
is sterk verbonden met het lijden en 
sterven van Jezus. In een koepelvormig 
uitbouwtje van de kapel ligt een 17e-eeuws 
houten christusbeeld. Door een gat in 
het raam kunnen mensen van buitenaf 
roestige spijkers offeren. Daarom wordt 
de kapel in de volksmond de ‘spijkerkapel’ 
genoemd. 

Waarom spijkers?
Het spijkeroffer kent een lange traditie. 
Spijkers zouden een magische kracht 
bezitten. In het verre verleden zou 
in Gemert een spijkerboom hebben 
gestaan en ook in de deur van de kapel 
zijn vroeger spijkers geslagen. Nu 
trekt deze kapel nog steeds mensen die 
roestige (“zwerende”) spijkers offeren 
in de hoop op genezing van zweren en 
andere huidaandoeningen. Een oud 
volksgeloof…. 
Om de spijkers te offeren moest men 
vroeger op blote voeten lopen vanuit 
Gemert en er mocht niet gesproken 
worden. Daarom schreven sommigen 
met stokjes hun vragen of wensen in 
het zand! (Verwijzing naar Jezus en 
de overspelige vrouw?) Traditioneel 
werden de bedevaarten ondernomen op 
de sterfdag van Jezus en de feestdag van 
Maria Magdalena. 
Maar de spijkers doen ook denken aan 
de spijkers waarmee Jezus aan het kruis 
werd geslagen. Tot in de jaren 60 heeft de 
kapel veel zigeuners getrokken vanwege 
verschillende interpretaties van een 
legende over een ‘vierde spijker’. Volgens 
één zo’n overlevering was bij de kruisiging 
van Jezus een vierde spijker bedoeld om 
zijn hart te doorboren. Die spijker werd 
door een zigeuner gestolen om het lijden 
van Jezus te verzachten. De diefstal zou 
de zigeuners een negatieve naam en een 
verklaring voor hun zwervend bestaan 
hebben bezorgd. 
Waarom blijft de betekenis van Maria 
Magdalena me na dit kapelbezoek nog 
dagen bezighouden? Omdat Maria 
Magdalena een vrouw is? Een vrouw die 
wel meetelde in de tijd van Jezus? Die 
een van de belangrijkste volgelingen van 
Jezus was? Die liefde gaf, ontving, deelde, 
verkondigde? Die trouw was, hoop gaf? 

Op 22 juli, haar feestdag midden in 
de zomer, wordt in de liturgie het 
paasevangelie van Johannes gelezen. De 
opgestane Jezus ziet haar in haar verdriet, 
noemt haar bij naam en zij antwoordt 
‘Rabboeni, Meester’. Aan haar laat Hij 
zich na zijn dood voor het eerst zien 
en zij mag als eerste getuigen van zijn 
verrijzenis! 

De ontmoeting op deze dag was voor mij 
in veel opzichten bijzonder, maar werd 
een pelgrimstocht. Dat laatste wens ik u 
allen toe deze zomer, waar u ook komt, 
bent of gaat. Dat u ook mag genieten 
van leuke, verrassende en betekenisvolle 
ontmoetingen die inspireren op de weg 
van hoop! Met woorden van Marinus van 
den Berg: 

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan 

zien.
Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van 

hoop kan zien.
Ik hoop dat ik niet door wanhoop 

overspoeld zal worden.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen 

en verwarmen.
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken 

met mijn woorden.
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf 

in mijn oordeel.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor 

anderen.
Ik hoop dat ik kan luisteren naar het 

innerlijk van de mens.
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd 

weer steunt.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.
Ik wil doorgeven wat opbouwend en 

hoopgevend is.
Ik hoop op mensen die samen met mij 

leven vanuit de goede hoop .

Gerry Spekkink, parochiemedewerker
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De Passie in Lochem
Net als voorgaande jaren waren er ook in 2025 uitvoeringen van de Passie in Sint  
Isidorushoeve, Lochem en Vorden. Met verdiepende meditaties, actuele artikelen uit 
de media en met hedendaagse muzieknummers probeerde de Passie antwoord te geven 
op de vraag hoe we houvast kunnen vinden in een wereld waarin we worden overspoeld 
met de ene na de andere crisis, zoals milieurampen, vluchtelingen, vervuiling, 
uitbuiting, ondermijning van de democratie en nepnieuws. 

Het behoud van de na de Tweede Wereldoorlog verkregen vrijheid en de kostbare vrede 
die we al 80 jaar koesteren, vraagt om steun van mensen die elkaar willen vasthouden, 
ook als het moeilijk wordt. ‘Elkaar vasthouden’, het antwoord op de gestelde vraag, was 
het thema van de Passie 2025.

De foto’s op deze pagina geven een impressie van de uitvoering op woensdag 16 april in 
Lochem.
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Samen met het pastoresteam werkt het 
bestuur aan een goede toekomst voor de 
parochie. Wil je daaraan bijdragen en 
beschik je over bestuurlijke, financieel/
administratieve en/of communicatieve 
vaardigheden in de breedste zin van het 
woord? Dan wil het bestuur graag in 
contact met je komen. 

Naast genoemde voorwaarden wordt, 
overeenkomstig het gestelde in het
“Algemeen reglement voor het 
bestuur van een parochie”
(profielschets RKK Bisdom reglement)

verwacht dat je
● praktiserend rooms-katholiek bent
● de leer van de katholieke kerk 

onderschrijft
● een levensstaat voert die daarmee 

overeenstemt
● woonachtig bent in de parochie 

HH. Twaalf Apostelen.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  
maakt deel uit van de benoemings-
procedure.
Nadere informatie voor bovengenoemde 
vacatures kunnen worden verstrekt door 
pastoor Hans Pauw  
(e-mailadres h.pauw@12apostelen.nl of 
telefoon 06 30162927).

Oproep voor parochiebestuurders
Om aan een goede toekomst voor de parochie HH. Twaalf Apostelen te 

werken heb je een volledig bestuur nodig met zes portefeuilles. 
Wij zijn dringend op zoek naar mensen die een goed gevoel hebben bij onze 

parochie en enthousiast zijn een bestuursfunctie te vervullen. Binnen het 
parochiebestuur zijn de volgende functies vacant.

   vicevoorzitter   
   penningmeester   

   portefeuillehouder communicatie   
   portefeuillehouder gebouwen   

   portefeuillehouder begraafplaatsen   
   portefeuillehouder personeels- en vrijwilligersbeleid   

(Be)stuurloze parochie?
De parochie is volcontinue in bedrijf. 
We blijven voortdurend omzien naar 
elkaar en ons geloof vieren. Toch is de 
vakantieperiode voor veel vrijwilligers en 
werkgroepen een wat rustiger tijd. We 
sluiten het werkjaar af en kijken alvast 
vooruit. Zo wordt de startzondag op 
7 september alweer voorbereid.

Aan de bestuurstafel draai ik per 
1 juli alweer een jaar mee. Ik heb als 
pastoor grote waardering voor mijn 
medebestuursleden die al vele jaren de 
schouders zetten onder het parochiële 
leven. Ondanks tegenslag, ook in hun 
persoonlijk leven, gaan zij moedig 
voorwaarts. Maar de jaren beginnen 
te tellen en aan een bestuursfunctie 
zitten termijnen. In juni nemen we 
afscheid van bestuurslid Ben Hemmer. 
In september zit de termijn van onze 
gebouwenman Herman Heuver er (dik) 
op. Onze secretaris, Ineke Peterse, heeft 
nog een jaartje verlenging aangevraagd. 
Ook daarvoor ben ik dankbaar, want 
zij heeft inmiddels meerdere petten op. 
We werven al een tijdje voor nieuwe 
bestuursleden, maar de oogst is nog 
matig. Eén man hopen we binnenkort 
voor benoeming te kunnen voordragen.

Hoe houden we een goed samengesteld 

bestuur overeind? 
We horen om ons 
heen dat er meer-
dere verenigingen 
en instanties zijn 
die met hetzelfde 
probleem te kampen 
hebben. Blijkbaar 
zijn wij zó druk dat 
niemand nog tijd 
vindt om bestuurlijk 
vrijwilligerswerk te 
doen. Of vluchten 
we voor de verant-
woordelijkheid? Of 
zijn we misschien 
te bescheiden om 
een stap naar voren 
te zetten, de vinger 
op te steken en te zeggen: ik bied mij 
aan? Worden we liever gevraagd? Dat 
laatste wil ik graag doen, maar voor mij 
als betrekkelijk nieuwe deeltijdpastoor is 
het moeilijk om geschikte kandidaten te 
vinden. 
Ik heb op verschillende momenten en op 
diverse plaatsen aan mensen de vraag 
voorgelegd: wie zou ik kunnen benade-
ren? Maar het is tot nu toe vruchteloos 
geweest. Daarom stel ik hier de vraag nóg 
maar een keer aan u allen: wie-o-wie? U 
mag mij altijd benaderen met namen, tips 

of vragen over de benoemingscriteria en 
inhoud van functies.
Een parochie kan niet (be)stuurloos 
voortbestaan. Juist in deze tijd van grote 
veranderingen zijn er mensen nodig die 
samen de schouders eronder willen zet-
ten. Samen, met vele vrijwilligers, vele pa-
rochianen. In een gezonde gemeenschap 
draagt iedereen zijn of haar steentje bij. 
En tegen de beste stuurlui aan de wal zeg 
ik: kom aan boord!

Pastoor Hans Pauw
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Financieel resultaat over 2024
In de bestuursvergadering van 11 april jl. zijn de cijfers over het jaar 2024 door het 
parochiebestuur vastgesteld. Het jaar 2024 is afgesloten met een positief resultaat 
van € 142.000 tegenover een positief resultaat van € 1.021.000 over 2023. Ondanks 
financieel moeilijke tijden is het vermogen van de parochie dus nog gestegen. Daarbij 
moet bedacht worden dat in 2024 de kerk, pastorie en twee woningen in Hengelo en 
ook de pastorie in Ruurlo zijn verkocht. Zonder deze verkopen zou het resultaat flink 
negatief geweest zijn. 
De inkomsten van de parochie vertonen een dalende trend. De opbrengst van de 
kerkbijdragen daalt elk jaar verder. De opbrengst was in 2022 nog € 282.000, in 2023 
€ 244.000 en in 2024 nog € 206.000. Dit valt te verklaren door kerksluitingen en 
vergrijzing van de parochianen. De kosten zijn in 2024 gelukkig een stuk lager dan in 
2023. De energiekosten zijn gedaald en door de daling van het aantal kerken vallen de 
onderhoudskosten lager uit.
Doordat de boekhoudregels van het bisdom gevolgd moeten worden bij de waardering 
van het onroerend goed van de parochie is bij twee panden de waardering flink 
verlaagd. Hierdoor is, ondanks de verkoopwinst op de eerder genoemde panden, de 
herwaardering onroerend goed met € 111.000 bescheiden uitgevallen. 

Hieronder vindt u wat meer gedetailleerde informatie. 
De bedragen zijn in duizenden euro’s.

  werkelijk   werkelijk 
 2024 2023
Exploitatiesaldo  
Bijdragen parochianen  
Kerkbijdragen     206      244 
Collecten      60  70 
Stipendia 11  15 
Overige bijdragen parochianen    51     49 

     328      378 

Opbrengsten uit beleggingen  
Opbrengsten onroerend goed     244      297 
Inkomsten uit effecten    96   153 
     340      450 
Opbrengsten begraafplaatsen  106   118 

Totaal opbrengsten  774   946   
Kosten  
Persoonskosten     385      385 
Kosten onroerend goed     372      616 
Kosten begraafplaatsen 52  45 
Rentekosten en beheer effecten 35  35 
Kosten eredienst 38  49 
Kosten pastoraal 66  61 
Bijdragen Bisdom 86  90 
Beheerskosten 96   104 
Totaal kosten 1.130  1.385 
  
Exploitatiesaldo -356  -439 
  
Bijzonder posten  
Koersresultaten beleggingen     374      275 
Herwaardering onroerend goed 111  1.187 
Legaten    13     -2 
  
Totaalresultaat  142       1.021 
  
Vermogen  
Vermogen op 1 januari      10.596   9.575 
totaalresultaat  142       1.021 

Vermogen op 31 december     10.738      10.596 

Parochiële startviering 2025
Pelgrims van hoop

Voor de achtste keer vieren we voor alle parochianen, in het bijzonder 
voor de kinderen die het H. Vormsel hebben ontvangen en de Eerste 
H. Communie hebben gedaan, een parochiële startviering. De eerste 
parochiële startviering was in 2016 in Zutphen. In 2020 en 2021 kon de 
viering niet doorgaan i.v.m. de coronapandemie. Dit jaar vieren we de 
startviering op zondag 7 september a.s. in de H. Johannes de Doperkerk 
in Keijenborg. De viering begint om 10.00 uur. Na de viering wordt u 
getrakteerd op koffie/thee/limonade met iets lekkers en hebt u tijd om 
elkaar te ontmoeten. Rond 12.30 uur wordt de dag afgesloten met het 
welbekende parochielied.

In nummer 6 van ons parochieblad 
Onderweg vindt u het volledige 
programma met alle activiteiten. Het 
thema van de startviering is gelijk aan 
het thema van het Jubeljaar 2025, 
namelijk Pelgrims van Hoop. Wij zijn 
allen pelgrims van hoop. Zoals ook 
de hymne luidt die wij zullen zingen: 
‘Vlam van liefde, hoop die ons doet 
leven, hoor ons lied, een lofzang uit 
ons hart. Gij, de bron van vrede en 
eeuwig leven, laat ons veilig voortgaan 
aan uw hand’. In de eucharistieviering 
zal het gehele pastoraal team 
voorgaan. De drie middenkoren van 
onze parochie verzorgen o.l.v. Frank 
Sterenborg en Marcus Janssen de 
zang. De voorbereiding is al in volle 
gang. Parochianen die graag willen 
meezingen met de middenkoren zijn 

van harte welkom en kunnen zich 
opgeven bij het parochiesecretariaat. Er 
zal op zaterdag 6 september van 10.00 
uur tot 13.00 uur één generale repetitie 
zijn. Deze wordt onderbroken voor een 
koffiepauze en lunch. De voedselbanken 
worden ook dit jaar niet vergeten. De 
door u meegebrachte voedselpakketten 
zullen ingenomen worden tijdens het 
klaarmaken van de tafel. Na de viering 
zorgt de PCI dat de voedselpakketten 
op hun bestemming terechtkomen. 
Wij hopen veel parochianen te 
begroeten en met ons van een mooie 
parochiële startviering te mogen 
genieten.

Namens het parochiebestuur 
en locatieraad/pastoraatgroep 
Keijenborg, Ineke Peterse

De gedachtenisprentjes van paus 
Franciscus liggen in de kerken en zijn te 
verkrijgen bij het parochiesecretariaat.
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Initiatieven in de parochie

Willibrordplaquette 
voor Martha  
Bremer-Waenink
Wij feliciteren Martha Bremer-Waenink 
uit Drempt met de toekenning van de 
Willibrordplaquette. Bijgaand enige foto’s 
van de uitreiking. Lees het complete 
verhaal op pagina 19.

Rommelmarkt in 
Brummen
De Andreasmarkt op 10 mei jl. was zeer 
geslaagd. Zie het verslag op pagina 19. 
Maar wij hebben nog wel een noodkreet. 
De markt is niet mogelijk zonder de 

vrijwilligers die ons één of twee dagen per 
jaar willen helpen. 
Onze vrijwilligers komen steeds meer op 
leeftijd waardoor ze stoppen of nog maar 
een halve dag kunnen helpen. Houd één 
van de laatste rommelmarkten in de regio 
in stand en meld je aan als vrijwilliger. 
Het is echt maar één of twee dagen in 
het jaar. Wij zouden daar enorm mee 
geholpen zijn. Je kunt je aanmelden bij 
ondergetekende.
Namens de Andreascommissie,
Secretaris, Piet Schäfer,  
piet@andreasmarktbrummen.nl

Ludgerbeeld naar 
Zelhem verhuisd
Zevenenvijftig jaar lang stond het 
markante en robuuste beeld van Sint 
Ludger te paard voor het Ludgercollege 
in Doetinchem. Omdat het Ludgercollege 
ophoudt te bestaan – het gaat verder in 
een fusie en onder een andere naam – 
moest er ook een andere plek worden 
gevonden voor het beeld van de man die 
zo’n 1200 jaar geleden het christendom 
naar de Achterhoek bracht. 
Een passende nieuwe plek voor het 
door Frans Cox ontworpen beeld werd 
gevonden binnen de grenzen van onze 
geloofsgemeenschap: het Smedekinck 
Museum aan de Pluimersdijk in 

Zelhem. Passend omdat Ludger met 
name in Zelhem (toen nog Salehem 
geheten) predikte en er bovendien een 
kerkje stichtte. Op 26 maart jl. vond 
de verhuizing plaats. De replica van 
het kerkje staat bovendien ook in het 
Zelhemse museum, zodat alle tastbare 
herinneringen aan de prediker voortaan 
op dezelfde plek te vinden zijn.

Oude herinneringen

Bij het opruimen van het archief kom 
je van alles tegen. Zo ook een foto 
van de installatie van pastoor van 
Beek op 12 april 1957 in Steenderen. 
Op de achtergrond de huizen aan de 
Toldijkseweg die behoorden bij de 
zuivelfabriek. Misschien herkent u 
mensen van de foto? 

Gesprekskring 
Vorden inspireert
De (oecumenische) gesprekskring onder 
leiding van Henk van den Berg over 
actueel geloven “inspireert”. Dat is wel 
uit de waardering door de deelnemers 
gebleken. Daarom organiseren we dit 
najaar een nieuwe serie gesprekken. 
Het thema is “God en ik” n.a.v. het 
gelijknamige boek van theoloog Alain 
Verheij. 
Het zijn drie bijeenkomsten. De eerste 
is op 25 september in de Christus 
Koningkerk. Voor meer informatie 
henk@deheerlykheit.nl  Aanmelden kan 
via ggchristuskoningvorden@gmail.com 
Omwille van een goed gesprek hanteren 
we een groepsgrootte van maximaal 
12 deelnemers. Vol = vol!
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Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag
Iedereen moet zich binnen onze parochie prettig en veilig voelen. Daarom 
is Gerry Spekkink al sinds 2019 vertrouwenspersoon voor medewerkers en 
vrijwilligers die te maken krijgen met ongewenst gedrag.

De bisschoppen van Nederland vinden 
sociale veiligheid binnen de Rooms-
Katholieke Kerk heel belangrijk. Daarom 
is in 2014 de Gedragscode Pastoraat 
opgesteld, met duidelijke richtlijnen 
voor iedereen die werkzaam is in de 
pastorale zorg. De meest recente versie 
komt uit 2018 en maakt deel uit van het 
bredere beleid om grensoverschrijdend 
gedrag te voorkomen. Als iemand 
zich niet aan de regels houdt, kan 
dat gemeld worden bij het centrale 
Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag 
(rkmeldpunt.nl).
In 2023 is de vernieuwde gedragscode 
besproken tijdens bijeenkomsten in 
het Aartsbisdom Utrecht. Daar werd 
duidelijk dat een vertrouwenspersoon 
in elke parochie wenselijk is, omdat de 
stap naar het meldpunt voor veel mensen 
te groot voelt. Daarom heeft het bisdom 
een profielschets opgesteld voor lokale 
vertrouwenspersonen, die onder andere 
het volgende doen.

 Luisterend oor bieden en begeleiding 
geven aan mensen die melding willen 
doen van grensoverschrijdend gedrag.

 Informatie en advies geven over 
vervolgstappen en nazorg bieden waar 
nodig.

 Voorlichting geven over de 
Gedragscode Pastoraat en ervoor 
zorgen dat bestuursleden en 
vrijwilligers hiervan op de hoogte zijn.

 Het parochiebestuur informeren als er 
bepaalde trends zichtbaar worden in 
de meldingen.

Dit najaar worden 
de (nog te benoe-
men) vertrou-
wenspersonen 
verder voorbereid, 
zodat ze binnen 
hun parochie 
voorlichting kun-
nen geven over 

de gedragscode. Voor Gerry betekent dit 
een uitbreiding van haar taak. Daarnaast 
heeft het bestuur besloten om een tweede 
vertrouwenspersoon aan te stellen. Niet 
omdat er veel meldingen zijn, maar om 
mensen de keuze te geven bij wie ze zich 
het meest op hun gemak voelen. Vanaf 
1 juli 2025 krijgt onze parochie daarom 
een tweede vertrouwenspersoon, te weten 
Willem Achtereekte, die zich hieronder 
kort voorstelt.

Wie is Willem Achtereekte?
Ik ben al jarenlang 
actief in de kerk van 
Joppe en zet mij met 
veel passie in voor 
de gemeenschap. 
Als lekenvoorganger 
begeleid ik 
uitvaarten en draag 
ik mijn steentje bij 

aan de Caritas en een stichting die zich 
inzet voor mensen in armoede. Daarnaast 
werk ik bij de overheid, waar ik mensen 
begeleid bij hun zoektocht naar een baan. 
Die gesprekken gaan vaak verder dan 
werk alleen; ze raken aan het leven, aan 
wat mensen écht bezighoudt.

Tijdens mijn werk ben ik in aanraking 
gekomen met het onderwerp 
grensoverschrijdend gedrag, maar ik heb 
het persoonlijk niet ervaren. Helaas heb 
ik er in mijn privéleven wél mee te maken 
gehad. Ik weet hoe diep het kan ingrijpen 
en hoe belangrijk het is dat er iemand is 
die echt luistert. Wanneer iemand zijn of 
haar verhaal met mij deelt, beschouw ik 
dat als een eer. Samen met Gerry wil ik er 
zijn voor iedereen die steun nodig heeft.

Wilt u contact met ons 
opnemen? Dan kan dat via 
vertrouwenspersoon@12apostelen.nl. 
U kunt in de mail aangeven bij wie u 
zich het prettigst voelt, zonder verdere 
uitleg. De vertrouwenspersoon zal dan 
contact met u opnemen. Contactgegevens 
staan ook vermeld in het colofon in dit 
parochieblad. 

Inspiratiefestival in 2025 
Geloven in beweging

Het landelijke Inspiratiefestival op 
Terschelling wordt voor de vijfde 
keer georganiseerd en wel in het 
herfstweekend van 17, 18 en 19 oktober 
2025 Het inspiratiefestival is hét 
moment om geestelijk uit te waaien en 
op zoek te gaan naar inspiratie om je 
geloof te verdiepen. 

Inspirerend initiatief 
Het inspiratiefestival wordt 
georganiseerd door vele partners 
o.a.: de Protestantse Theologische 
Universiteit, de Protestantse Kerk, de 
Raad van Kerken Nederland, Lutherse 
Kerken, theaterplatform de 7e Hemel.
Het Inspiratiefestival biedt ruimte voor 
de ontmoeting met God, met elkaar en 
met de samenleving. De gezamenlijke 
eilander kerken bieden gastvrijheid 
en de deelnemers zijn te gast bij 
elkaar. Het eiland is zo een herberg 
voor kerkelijke herbergiers en een 
ontmoetingsplek voor vernieuwende 
initiatieven op het gebied van geloof, 
kerk, samenleving. 

Een programma voor ieder 
wat wils
Op het Inspiratiefestival kan iedereen 
wel iets vinden wat boeiend of 
inspirerend is voor de dagelijkse en 

religieuze praktijk. Ook in 2025 zijn 
er (meezing)concerten, spirituele 
wandelingen over het strand en 
door de duinen, (interactieve)
theatervoorstellingen, boekpresentaties, 
meditaties op de getijden, vieringen in 
kerk en kroeg, lezingen, bibliodans en 
veel muziek en cultuur. 

Inspiratiereis voor groepen, 
ambtsdragers, vrijwilligers en 
bestuurders
Het Inspiratiefestival is bijzonder 
geschikt om als groep vanuit je 
geloofsgemeenschap te beleven. 
Vernieuwing begint door je te laten 
inspireren met nieuwe ideeën, 
ervaringen die je kunt delen en 
bijzondere ontmoetingen.
Voor meer informatie over het festival, 
aanmelden of reserveren, ga naar
de website van het Inspiratiefestival 
Terschelling
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Vincent Ruisch ‘Ik voel me thuis in  
 de stilte’
 
In kranten en andere media hebben we de laatste tijd veelvuldig kunnen 
lezen dat er weer een groeiende belangstelling is voor de kerk. Die interesse 
is er voor zowel de protestantse als de katholieke kerk. Wellicht heeft het te 
maken met de toestand waarin deze wereld verkeert, misschien ook met het 
feit dat de jongste generatie geen nare ervaring heeft met strenge kerkelijke 
regels. Die hernieuwde belangstelling is er niet alleen onder de jongeren van 
de generatie Z, maar ook onder volwassenen die zich op latere leeftijd laten 
opnemen als kerklid. Ook in onze parochie zijn die er. Een van hen is Vincent 
Ruisch, die onlangs op 58 jarige leeftijd toetrad tot de katholieke kerk. Op 
zaterdagochtend 24 mei bel ik bij hem aan op de Braamkamp in Zutphen.
 
Als we plaatsgenomen hebben aan de 
keukentafel en Vincent koffie heeft 
ingeschonken, zeg ik dat ik eigenlijk niks 
van hem weet behalve dat hij onlangs 
katholiek geworden is. Vincent lacht 
en vertelt: ´Ja, inderdaad! Afgelopen 
Pasen heb ik in de St. Willibrordsabdij in 
Doetinchem het Vormsel ontvangen. Mijn 
ouders hebben me nog wel laten dopen, 
maar er verder geen gevolg aan gegeven. 
Hoewel ik dus opgroeide in een seculier 
gezin in Laag-Soeren, had ik van kinds 
af aan al wel veel belangstelling voor 
religie. Ik heb me in de loop der jaren 
dan ook in verschillende religies verdiept. 
In het hindoeïsme, het boeddhisme en 
natuurlijk ook in het christendom. Na 
de middelbare school ging ik naar de 
kunstacademie in Arnhem waar ik de 
opleiding voor grafisch ontwerper deed. 
Lange tijd werkte ik ook als grafisch 
ontwerper. Veel van mijn opdrachten 
kwamen uit Zutphen, dat is ook de reden 
dat ik met mijn vrouw en twee kinderen 
in 2000 in Zutphen ben gaan wonen. In 
2016 kwam ik echter in een persoonlijke 
crisis, toen ik een overstap in mijn werk 
maakte. Van grafisch ontwerper werd 
ik hulpverlener, ik werd autismecoach. 
Ik had ontzettend veel energie in dat 
nieuwe werk gestopt door trainingen 
en opleiding te volgen en zou aan een 
nieuwe baan beginnen, toen deze op het 
laatste moment werd afgeblazen. Ik was 
flabbergasted! Geschokt! Ik had ook geen 
werk meer op dat moment. Ik had geen 
idee hoe het verder moest! Maar in die 
dagen gebeurde er ook iets wonderlijks. 
Ik kreeg het woord ´kloosterleven´ 
in mijn hoofd. Ik begon meteen heel 
veel te lezen over het kloosterleven en 
bezocht meerdere abdijen. Met name de 
Benedictijner St. Willibrordsabdij in de 
Slangenburg. Het was alsof ik thuiskwam, 
die stilte, het trok me enorm. Ik begon 
er ook mee om gebeden zoals het Onze 
Vader, de geloofsbelijdenis en de liturgie 
uit mijn hoofd te leren. In 2023 werd 

ik oblaat. Dat wil zeggen dat 
ik me verbonden heb aan een 
kloostergemeenschap en dat ik 
als christen mijn leven vormgeef 
met de Regel van Benedictus als 
richtsnoer.´
´Je was dus al oblaat voordat 
je het Vormsel ontving?´ 
merk ik op. Vincent: ´Ja, het 
was een soort afronding zou 
je kunnen zeggen. De Eerste 
Heilige Communie heb ik dus 
ook nooit gedaan, maar ik 
ging al wel altijd te communie. 
Ik wist niet eens dat dat niet 
gebruikelijk is! Maar pastor 
Scheve, die me begeleidde in het 
Vormselproces, vond een extra 
traject daarvoor ook niet nodig 
omdat ik al oblaat was.´

Vincent vertelt dat hij als 
kind al gefascineerd was door 
kerken. ´Die stilte, de geur van wierook 
en de houten banken. Het heeft me 
altijd getrokken. Als mijn vrouw en ik nu 
steden bezoeken lopen we altijd de kerken 
binnen. Ik ga dan op een bank zitten en 
laat de stilte over mij heen komen. Het 
geeft altijd een soort thuisgevoel. Soms ga 
ik op woensdag naar de mis en vrijdags 
naar de uitstelling van het Allerheiligste 
in de Sint Jan, hier in Zutphen. Met name 
die stilte bij de uitstelling trekt me enorm 
aan. Die is belangrijk voor mij. Verder ga 
ik regelmatig naar de abdij om een dienst 
bij te wonen.´

We komen te spreken over zijn werk als 
autismecoach. ´In 2016 ging die baan 
dan wel niet door, maar inmiddels werk 
ik al wel jaren in de hulpverlening. Als 
autismecoach is het vooral veel praten 
met mensen, aanwezig zijn, luisteren, 
een wandeling met hen maken. Vaak 
zijn mensen die met autisme te maken 
hebben eenzaam. Je probeert hun ook 
weer zelfvertrouwen te geven. Ik werk nu 

als zzp´er voor meerdere organisaties. 
Vaak is het huisbezoek, maar ik heb 
ook te maken met crisissituaties, wat 
het werk onregelmatig maakt. Het is 
bepaald geen nine to five baan. Maar 
het is heel dankbaar werk, het geeft me 
veel voldoening. Ik moet natuurlijk wel 
uitkijken dat ik mezelf niet overbelast.´
Vincent vertelt dat hij ook buiten de kerk 
en het klooster bezig is met het geloof. 

´Met mijn vrouw lees ik elke dag stukjes 
uit de Bijbel. We volgen daarin de ordo 
van het klooster. Ook zit ik met o.a. pastor 
Scheve in een catechesegroepje hier in 
Zutphen en in Doetinchem zit ik in een 
oblatengroepje, waarmee ik lees, mediteer 
en bid. Maar ook hier in huis heb ik op 
zolder mijn stilteruimte. Ik steek er een 
kaarsje aan, brand wat wierook, luister 
naar muziek, lees een stukje uit een boek, 
doe geestelijke oefeningen en verblijf in 
de stilte. Ik geniet er erg van! Ik denk er 
trouwens ook over na om nog een groepje 
op te richten of om het voor mensen 
mogelijk te maken om deel te nemen. 
Stilte versterkt zich namelijk als je in 
een groep bent. Het mystieke deel van 
het geloof trekt me erg aan, dat is wel 
duidelijk.´

We nemen afscheid. Het was een 
interessant en inspirerend gesprek met 
een nieuwe en erg bewuste katholiek!
 
Hans Limbeek
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Paus Leo XIV
De gebeurtenissen kunnen soms snel gaan. In het vorige nummer van Onderweg 
had ik nog een stukje geschreven over paus Franciscus. Over zijn aanvaring met 
JD Vance over het begrip ‘ordo amoris’. Franciscus maakte de Amerikaanse 
vicepresident duidelijk dat de naastenliefde voor iedereen geldt, niet alleen 
voor degenen die dichtbij staan, maar ook voor de vreemdeling. 

Franciscus maakte dat duidelijk met 
het mooie verhaal van de Barmhartige 
Samaritaan. Maar terwijl Onderweg bij de 
drukker lag overleed onze charismatische 
en goede paus. Het laatste woord ‘is’ in 
mijn stuk klopte niet meer. Nu moest de 
laatste zin eigenlijk ‘Goed dat er nog een 
Franciscus was’ zijn. 

En toen was het maar afwachten wie 
de nieuwe paus zou worden. Op 8 mei 
kwam er witte rook uit de schoorsteen 
van de Sixtijnse Kapel, ik zat nog op de 
fiets toen vrienden me appten dat Robert 
Prevost het was geworden. Een naam die 
ik niet bij de mogelijke kandidaten had 
zien staan, maar dat kan aan mij liggen. 
Robert Prevost, geboren in de Verenigde 
Staten en van eenvoudige afkomst. Maar 
eigenlijk net zoveel Zuid-Amerikaan 
als Noord-Amerikaan: een groot deel 
van zijn leven bracht hij door bij de 
minderbedeelden in Peru. Vaticaankenner 
Paul van Geest zei dezelfde avond al dat 
Robert Prevost, die Leo XIV als pausnaam 
aannam, de Franciscus 2.0 is. Dat paus 
Franciscus in Robert Prevost ook zijn 
opvolger had gezien. En dat hij, evenals 
zijn voorganger, bijzonder kritisch was 
over het beleid van de Trump-regering. 
Dat klonk meteen erg goed dus. 
In de dagen erop konden we veel meer 
lezen over de nieuwe paus. En ik denk dat 

we er inderdaad gerust op kunnen zijn dat 
hij de ingeslagen weg van Franciscus voort 
zal zetten. Vrede, sociale gerechtigheid 
en het synodale proces zijn ook voor hem 
beleidsspeerpunten. Het eerste werd 
meteen al duidelijk uit zijn eerste woorden 
als paus: ‘De vrede zij met u allen’. Dat 
hij sociale gerechtigheid nastreeft wordt 
het meest duidelijk door de naam die 
hij aannam: Leo XIV. De vorige Leo, de 
dertiende, was namelijk ook een sociaal 
bewogen paus. Hij was de auteur van 
een van de beroemdste encyclieken ooit, 
Rerum Novarum, waarin hij de sociale 
leer van de Katholieke Kerk uiteenzette. 
Wat betreft het synodale proces: in zijn 
tijd als bisschop in Peru stimuleerde 
Robert Prevost de oprichting van 
pastorale raden in de parochies. Ook gaf 
hij vrouwen hoge posities. Daarmee brak 
hij met de klerikale stijl van het kerkelijk 
leven in Peru. Andere zaken die hij als 
bisschop belangrijk vond zijn de ecologie 
en het klimaat. Hij is dus inderdaad een 
soort tweede Franciscus. Een paus die het 
verhaal van de Barmhartige Samaritaan 
net als zijn voorganger hoog in het 
vaandel heeft staan. En dat is goed. Een 
zachte tegenkracht in een harde wereld 
die steeds egoïstischer lijkt te worden is 
meer dan ooit nodig.
 
Hans Limbeek

Gebedsprentje 
paus Leo XIV
De Nederlandse bisdommen hebben 
een gebedsprentje laten maken ter 
herinnering aan de verkiezing en 
inauguratie van paus Leo XIV. Op 
het prentje staat een foto van de 
avond van zijn verkiezing. Aan de 
binnenkant is een korte biografie van 
de paus te vinden en een gebed voor 
zijn pontificaat. De prentjes liggen in 
de kerken en zijn te verkrijgen bij het 
parochiesecretariaat.

Gebed voor de 
nieuwe paus Leo XIV
God, Gij hebt in uw voorzienigheid
uw Kerk willen bouwen
op de heilige Petrus,
de eerste onder uw apostelen.
Zie genadig naar onze paus Leo XIV
die Gij tot zijn opvolger hebt 

aangesteld:
laat hem voor uw volk
het zichtbaar beginsel en fundament 

zijn
van de eenheid in geloof
en van de gemeenschap van uw Kerk.
Door onze Heer Jezus Christus,
uw Zoon die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen
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Aandacht voor

MIVA collecte 2025
Geef artsen in Uganda 

licht om levens te redden
Op 16 en 17 augustus a.s. vindt in de 
katholieke kerken de jaarlijkse MIVA-
collecte plaats. Dit jaar vraagt stichting 
MIVA aandacht voor verpleegkundige 
Enock, die in het St. Francis Ziekenhuis 
in Uganda dagelijks vecht voor het leven 
van zijn patiënten. Zijn werk wordt vaak 
belemmerd door stroomuitval. Zonder 
elektriciteit is er geen verlichting en werkt 
medische apparatuur niet. Operaties 
moeten dan plaatsvinden bij het licht van 
een zaklamp. Dit heeft al meerdere levens 
gekost. Met zonnepanelen en stabiele 
stroomvoorziening kan Enock levens 
redden. 

Elke week is het meerdere malen raak: 
er is geen stroom, soms wel 8 uur lang. 
Zo arriveerde onlangs een moeder met 
haar baby in stuitligging. De operatie was 
dringend, maar de stroom viel uit. Twee 
uur lang konden artsen niets doen. Toen 
het licht eindelijk terugkwam, was het 
te laat. Het kindje was overleden en de 
moeder verloor haar baarmoeder.

Elk moment dat het ziekenhuis geen 
betrouwbare energievoorziening heeft, 
staan levens op het spel. Daarom wil 
MIVA het ziekenhuis van Enock voorzien 
van zonnepanelen. Dit betekent: altijd 
goed licht tijdens operaties en bevallingen 
en stabiele energie voor levensreddende 
ingrepen. 

Een donatie redt levens en zorgt 
ervoor dat Enock en zijn collega’s hun 
belangrijke werk blijvend kunnen doen. 
MIVA hoopt op veel steun. Een bijdrage 
overmaken kan op rekeningnummer 
NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. 
Stichting Missie-Verkeersmiddelen Actie 
te ‘s-Hertogenbosch of via www.miva.nl.

Colofon

Redactie
Joost van Duin Hans Limbeek
Magda van Ommen Gerrit te Vaarwerk
Maria Schotman

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

De parochie heeft een ANBI-status.
Bankrek.nr.: NL97RABO0155113046
 Ook voor uw bijdrage aan
 Onderweg.
Internet: www.12apostelen.nl
E-mail: redactie@12apostelen.nl
Vormgeving: Repro Design, Deventer
Druk: HelloPrint Connect

Bestuur parochie
HH. Twaalf Apostelen
J.G.M. (Hans) Pauw, pastoor

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-
Giesen, secretaris

H.G.J. (Herman) Heuver,
portefeuille gebouwen en
begraafplaatsen

B.G.A. (Ben) Hemmer, lid

Contactgegevens
parochie HH. Twaalf
Apostelen
Pastoraal team

J.G.M. (Hans) Pauw, pastoor
e-mail: h.pauw@12apostelen.nl
tel.: 06 30162927

Diaken A.J.M. (Anton) Bos
tel.: 06 44902208
e-mail: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320
e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk
parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen

kunt u vinden op de betreffende locatiepagina’s

vanaf pagina 16.

Vertrouwenspersonen

Gerry Spekkink en Willem 
Achtereekte kunnen door 
medewerkers en vrijwillers worden 
geraadpleegd bij ongewenste 
omgangsvormen binnen de parochie.
e-mail: 
vertrouwenspersoon@12apostelen.nl

Colofon

Secretariaat parochie
Mieke Degen, Petra Hulman
en Magda van Ommen

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;

tel.: 0575 711310;

dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

e-mail: secretariaat@12apostelen.nl.
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
zaterdag 21 juni 2025 17.00 uur Openlucht Keijenborg Kermisviering H. Pauw

zondag 22 juni 2025
Sacramentsdag

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen 30-jarig priesterjubileum 
pastor Harry Scheve

H. Scheve en pastoraal team

Dinsdag 24 juni 2025 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

Geb. H. Johannes de Doper

vrijdag 27 juni 2025 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

Heilig Hart van Jezus

zondag 29 juni 2025 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Familievieirng werkgroep

HH. Petrus en Paulus 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Pauw

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV G. Spekkink

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur Parochiezaal Vorden Samenkomst werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

zondag 6 juli 2025 9.30 uur VGH kerk Banninkstraat Hengelo Gebedsviering werkgroep

14e zondag door het jaar 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV werkgroep

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe woord & gebedsviering werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zondag 13 juli 2025 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV werkgroep

15e zondag door het jaar 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Oecumenische viering werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

zaterdag 19 juli 2025 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

zondag 20 juli 2025 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep

16e zondag door het jaar 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV G. Spekkink

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV T. ten Bruin

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen WCV G. Oude Groen

zondag 27 juli 2025 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV T. ten Bruin

17e zondag door het jaar 10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV A. Bos

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

zondag 3 augustus 2025 9.30 uur VGH kerk Banninkstraat Hengelo Gebedsviering werkgroep

18e zondag door het jaar 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV werkgroep

10.00 uur Oude Kerk Brummen Open Deur Dienst A. Bos

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep

WEEKENDVIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA:  WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering



 Onderweg    13

Vieren 
via
internet
U kunt de vieringen beluisteren via
het internet: www.12apostelen.nl.
Klikken op het groene blok ‘Vieringen’.
Vervolgens klikken op het icoontje
‘wereldbol met koptelefoon’.

Beeldopname in Zutphen
Voor een viering met beeld en geluid,
kiest u voor ‘kerkdienstgemist
Zutphen’. Op zondagmorgen kunt u
om 10.00 uur direct meekijken door
op de >-toets in het midden van de
cirkel in de afbeelding te drukken.

Vieringenschema WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA:  WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering

Lezingen in de weekendvieringen
Datum  Eerste Lezing  Tweede Lezing  Evangelie

22 juni Gen. 14,18-20 1 Kor. 11,23-26 Lc. 9,11b-17

29 juni Hand. 12,1-11 2 Tim.4,6-8.17-18 Mt. 16,13-19

06 juli Jes. 66,10-14c Gal. 6,14-18 Lc. 10,1-12.17-20

13 juli Deut. 30,10-14 Kol. 1,15-20 Lc. 10,25-37

20 juli Gen. 18,1-10a Kol. 1,24-28 Lc. 10,38-42

27 juli Gen. 18,20-32 Kol. 2.12-14 Lc. 11,1-13

03 aug. Pr. 1,2;2,21-33 Kol. 3,1-5.9-11 Lc. 12,13-21

10 aug. Wijsh. 18,6-9 Heb. 11,1-2.8-19 Lc. 12,32-48

15 aug. Apok. 11,19a;12,1-6a.10ab 1 Kor. 15,20-26 Lc. 1,39-56

17 aug. Jer. 38,4-6.8-10 Heb. 12,1-4 Lc. 12,49-53

Aanbidding H. Sacrament 
en biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de Doper- 
Kerk, iedere vrijdag 15.00-15.45 uur. 
En Jezus zei: “Kunt ge dan niet één 
uur met mij waken?” Zo is het eigen-
lijk ook op de vrijdagmiddag: een 
uurtje Aanbidding. Biechtgelegenheid 
op eerste vrijdag van de maand.

ParochiePost is de digitale nieuwsbrief van de parochie HH. Twaalf Apostelen.
In deze nieuwsbrief vindt u korte berichten die via een link op de website verder 
gelezen kunnen worden. ParochiePost verschijnt minimaal eens per twee weken of 
zoveel vaker als nodig is. Wilt u ook ParochiePost ontvangen?
Stuur dan een mailbericht naar communicatie@12apostelen.nl

DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen WCV G. Spekkink

zondag 10 augustus 2025 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Pauw

19e zondag door het jaar 10.00 uur H. Josephkerk Lochem Oecumenische viering werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

vrijdag 15 augustus 2025 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauuw / A. Bos

Maria Tenhemelopneming

zaterdag 16 augustus 2025 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

19.00 uur Veldkapel aan de Vordenseweg Baak oogstdankviering H. Pauw

zondag 17 augustus 2025 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV A. Bos

20e zondag door het jaar 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV G. Oude Groen

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Gebedsviering werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
dinsdag 24 juni 2025 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

Geb. H. Johannes de Doper

woensdag 25 juni 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 26 juni 2025 10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Eucharistie H. Pauw

19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV T. ten Bruin

vrijdag 27 juni 2025 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

H. Hart van Jezus

woensdag 2 juli 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 3 juli 2025 10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve

woensdag 9 juli 2025 9.30 uur Andreashuis Borculo Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 10 juli 2025 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Eucharistie J. Baneke

dinsdag 15 julli 2025 19.00 uur Sacristie Baak Eucharistie H. Scheve

woensdag 16 juli 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord & gebed werkgroep

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 17 juli 2025 19.00 uur De Bleijke Hengelo WCV T. ten Bruin

19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV G. Spekkink

woensdag 23 juli 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 24 juli 2025 10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV G. Oude Groen

vrijdag 25 juli 2025 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe wcv T. ten Bruin

woensdag 30 juli 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

woensdag 6 augustus 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 7 augustus 2025 19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Eucharistie J. Baneke

woensdag 13 augustus 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 14 augustus 2025 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo WCV T. ten Bruin

vrijdag 15 augustus 2025 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

Maria Tenhemelopneming

LEGENDA:  WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering

DOORDEWEEKSE VIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen
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Vormselviering

Op zondag 11 mei hebben 16 kinderen 
uit onze parochie HH. Twaalf Apostelen 
het sacrament van het Heilig Vormsel 
ontvangen. Vormheer Patrick Kuipers 
ging – samen met pastoor Hans Pauw 
en diaken Anton Bos – voor in de mooi 
versierde H. Johannes de Doperkerk in 
Zutphen.
Hieronder een impressie van de 
feestelijke en drukbezochte viering.

Viervoudige doop
Het komt niet vaak voor. Daarom was het heel bijzonder 
dat op 25 mei 2025 vier leden van het gezin Pardijs-
Baakman tegelijk gedoopt werden in de Christus 
Koningkerk in Vorden. We hopen dat deze doop voor 
Dewy, Fenn, Lizz en Bowdy een inspiratiebron voor een 
goed leven mag zijn.
Het was een bijzondere viering waarin diaken 
Günther Oude Groen voorging. Met mooie liederen en 
zelfgemaakte teksten werd het een heel sfeervol geheel.
We feliciteren de ouders, Sander en Wendy, van harte 
met deze mooie gebeurtenis.

Palmpasen in Vorden.

Palmpasenoptocht in de Dorpskerk in Vorden.
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H. Martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak;
pastoriebaak@outlook.com
Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com
of bij Bennie Stapelbroek: tel. 06 30776769;
mail bennie.stapelbroek@gmail.com. 
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep 
Berna Lamers, 441244; berna.lamers@gmail.com;  
Arnold Wolbrink, 441206

Vieringen in Baak
Elke derde dinsdag van de maand, wordt 
er een viering gehouden in de sacristie 
van de
kerk om 19:00 uur. Op dinsdagavond 17 
juni zal pastor Scheve voorgaan in een
eucharistieviering. Ook op dinsdagavond 
15 juli zal pastor Scheve voorgaan in een
eucharistieviering. Op zaterdagavond 
16 augustus om 19.30 uur is de 
oogstdankviering, zie de toelichting 
op deze pagina. Op dinsdagavond 19 
augustus is er om 19.00 uur een woord- 
en communieviering, diaken Theo ten 
Bruin zal tijdens deze viering voorgaan.
Na afloop van alle vieringen kunnen 
we napraten met koffie en thee met iets 
lekkers zoals u gewend bent. U bent van 
harte welkom!

Paaskaars 2024
Aan het einde van de viering op 20 mei 
2025 is er gevraagd wie er, onder de 
aanwezigen, belangstelling heeft voor de 
paaskaars van 2024. Daarop reageerden 
twee personen, erg fijn dat er een warme 
belangstelling voor de paaskaars is. 
Eén persoon had deze in het verleden al 
eens eerder ontvangen, deze was echter 
al bijna opgebrand. De andere, Willy 
Helmink, twijfelde in eerste instantie of 
hij wel degene was die deze paaskaars toe 

zou mogen komen. Hij dacht aanvankelijk 
dat deze altijd naar vrijwilligers van 
de kerk ging. Dat is niet zo. We zijn als 
mensen allemaal gelijk, iedereen kan in 
aanmerking komen voor de paaskaars. 
Willy is een bescheiden parochiaan. Hij 
heeft de paaskaars 2024 in dankbaarheid 
ontvangen. Toen Berna met de paaskaars 
kwam had hij de standaard al klaar 
staan. Deze mooie standaard had hij 
gekregen van een mede parochiaan die 
na de viering zijn standaard aanbood. 
Erg mooi die saamhorigheid binnen de 
geloofsgemeenschap. Dat Willy van het 
licht van deze paaskaars moge genieten.

Oogstdankviering
Op zaterdagavond 16 augustus zal de 
oogstdankviering gehouden worden 
om 19.30 uur bij de veldkapel aan 
de Vordenseweg, tussen Baak en 
Wichmond. Namens de parochie HH. 
Twaalf Apostelen zal pastoor Hans 
Pauw voorgaan, namens de protestantse 
gemeente Steenderen en Bronkhorst 
zal dominee Hubertien Oostdijk 
voorgaan. De muzikale omlijsting zal 
verzorgd worden door muziekvereniging 
Nieuw Leven. Het thema van de 
Oogstdankviering is “Vrucht Dragen”. Het 
is een oecumenische viering, iedereen is 
van harte welkom.

Hekwerk begraafplaats
Zoals in de vorige Onderweg reeds 
gemeld, is er een mooi nieuw hekwerk 

geplaatst tussen de bestaande 
begraafplaats en het gedeelte voor 
natuurlijk begraven. Arnold Wolbrink en 
Aloys Schut hebben dit hekwerk gemaakt 
en geplaatst. Knap werk mannen. Bij deze 
de beloofde foto’s.

Natuurlijk begraven
Vol verwachting kijken we naar het 
ingezaaide stukje voor het natuurlijk 
begraven. De klaprozen bloeiden er volop, 
afwachten wat we deze zomer nog meer te 
zien krijgen.

Schilderwerk 
begraafplaatskapel 
Het schilderwerk van de 
begraafplaatskapel zal uitgevoerd worden 
door Kamphuis Schilderwerken. Voor 
een gedeelte van de onkosten voor dit 
schilderwerk ontvangen we subsidie, 
gedeeltelijk moeten we het zelf betalen.

Gebedsintenties
17-6: Ouders van Leussen-Wolbrink, 
Miep Teunissen-Schooltink, Riek van 
Langen-van Leussen, Everdien-Schut, 
Jos en Bets Hermsen-Goris. 15-7: Jan en 
Will Schutte-Bosman, Jgt. Bets Hermsen-
Goris, Jos Hermsen, Everdien Schut, 
Riek van Langen-van Leussen 19-8: Riek 
van Langen-van Leussen, Jos en Bets 
Hermsen-Goris, Everdien Schut.
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Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo
Rekeningnummer: NL03RABO0309105439
Redactie: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens 
Parochiesecretariaat:
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
Tel.: 0575 711310 di. t/m vr. 9.00-12.00 uur
E-mail: secretariaat@12apostelen.nl

H. Andreas - Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: liaschafer@hetnet.nl

Locatieraad
Harrie Winckels, voorzitter, secretaris, 0575-561403 
Laurens Mul, penningmeester, 0575-775404
Johan Waanders, gebouwen, 0575-562615

Vervolg Brummen op pagina 18

Secretariaat
Elke woensdagochtend van 10.00 uur 
tot 11.00 uur zijn de kosters aanwezig en 
staat de koffie klaar in het KJ-gebouw. 
Ook de kerk is elke woensdagochtend 
geopend. U bent van harte welkom om 
even binnen te lopen om een kaarsje aan 
te steken en/of een kop koffie te drinken.
Voor het aanvragen van gebedsintenties, 
vragen over vieringen of administratieve 
zaken kunt u contact opnemen met het 
secretariaat in Zutphen. De gegevens 
vindt u hierboven.

H. Vormsel
Op zondag 11 mei 2025 ontving Merle 
Roessink in de H. Johannes de 
Doperkerk in Zutphen het H. Vormsel uit 
handen van Rector drs. P. Kuipers.
Van harte gefeliciteerd.

Overleden
Op dinsdag 22 april 2025 is mevrouw 
Mieke Drietelaar-Schuurmans op 
92-jarige leeftijd overleden.

Op dinsdag 29 april 2025 is mevrouw 

Anny Sasse op 97-jarige leeftijd 
overleden.

Op dinsdag 6 mei 2025 is mevrouw 
Truus Tijdink-Huijskes op 90-jarige 
leeftijd overleden. 
Dat zij mogen rusten in vrede.

Vieringen
Op donderdag 10 juli is er om 
19.00 uur een eucharistieviering met 
medewerking van het gemengd koor. 
Voorganger is pastor Joost Baneke.
Op donderdag 14 augustus is 
er om 19.00 uur een woord- en 
communieviering met medewerking 
van het gemengd koor. Voorganger is 
emeritus diaken Theo ten Bruin

Gebedsintenties
10-07: familie Pelgrum, Theo en 
Riek Verheijen, Theo Blom, Gerda 
Geerligs-Ottenschot, Mieke Drietelaar-
Schuurmans, Anny Sasse, Truus Tijdink-
Huijskes, Annie te Boome-Olijslager.
14-08: familie Pelgrum, Theo en 
Riek Verheijen, Theo Blom, Gerda 
Geerligs-Ottenschot, Mieke Drietelaar-
Schuurmans, Anny Sasse, Truus Tijdink-
Huijskes, Annie te Boome-Olijslager.

Andreashuis  
U bent van harte welkom bij de vieringen 
en ontmoetingen op woensdagmorgen 
vanaf 9.30 uur. Twee keer per maand is er 
een viering en op de woensdagochtenden 
dat er geen viering is, laten we aan het 
koffie drinken een gebed en de lezingen 
van die dag voorafgaan.     
Ook is het secretariaat elke woensdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur open en 
telefonisch bereikbaar. Altijd bereikbaar 
via de mail: rkandreasparochie1900@
kpnmail.nl

Kerkhof klusochtend 
Zaterdag 3 mei was er een hele grote club 

van (vaste) vrijwilligers om het kerkhof 
weer voorjaars-klaar te maken. Dank aan 
allen die geholpen hebben!

Jolanda Jansen - Peters,  
RK kerkhof Brummen

Overleden
Donderdag 8 mei is, na een kort ziekbed, 
vrij onverwacht Josef Heimerich 
Gerardus (Jos) Brouwer overleden. 
Jos is 68 jaar geworden en woonde 
op “Het Veentje” spoorstraat 20, zijn 
ouderlijk huis. Hij was programmeur, en 
had “Bier als hobby” dat wil zeggen hij 
was wereldwijd keurmeester van bieren. 
Hij bepaalde mede welk bier het predicaat 
beste bier van…. kreeg. Omringd door zijn 
familie en biervrienden hebben wij op 14 
mei in de Oude Kerk met een geheel bij 
Jos passende viering afscheid van hem 
genomen, waarna wij Jos op ons kerkhof 
bij zijn familie te ruste hebben gelegd. 
Moge Jos rusten in vrede.
Diaken Anton Bos

Vieringen
Zie voor de woensdagmorgen vieringen, 
bijeenkomsten en de weekendvieringen: 
het vieringenschema. De weekend-
vieringen zijn ook nog steeds te volgen 
via internet: www.12apostelen.nl . 
Klikken op het groene blok: “Vieringen” 
en vervolgens op het icoontje “wereldbol 
met koptelefoon”. Kies voor “Kerkdienst 
gemist Zutphen”. Op zondagmorgen 
10.00 uur kunt u direct meekijken door 
op de > toets in het midden van de cirkel 
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H. Willibrord - Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
Opgave gebedsintenties:
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad /pastoraatgroep
Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris
Fons Janssen, penningmeester
Peter Hammink

Vervolg Brummen

in de afbeelding te drukken. Voor het 
bekijken van oudere opnames, klikt u in 
de kalender bij de gewenste datum.

Rommelmarkt
Op zaterdag 10 mei jl. was de jaarlijks 
rommelmarkt rond het Andreashuis in 
Brummen. Met circa 100 vrijwilligers 
hebben we een hele mooie en gezellige 
markt georganiseerd. Het weer hielp 
uitstekend mee. Het was namelijk 
niet te warm en niet te koud met een 
heerlijk zonnetje erbij. Echt ideaal voor 
het bezoeken van een rommelmarkt. 

Dat was ’s ochtends bij de opening al te 
merken. Het publiek en de koopjesjagers 
stroomden om 9.00 uur de markt 
massaal op toen voorzitter José Bosman 
het startschot had gegeven. De verkoop 
ging uitstekend. Alle kramen scoorden 
evenveel of meer als vorig jaar. Dat was 
aan het eind van de dag ook te merken 
met een bruto-opbrengst van ruim 
€ 14.500. Van deze bruto-opbrengst 
moeten nog wel alle kosten worden 
afgetrokken. Want het organiseren van 
een rommelmarkt brengt ook zeer veel 
kosten met zich mee.

Ook deze markt hebben we weer goede 
doelen in Brummen gesteund. Dit 
jaar waren de St. Pancratiusschool, 
de Oranjecommissie Brummen en 
de Imkersvereniging Brummen de 
gelukkigen. De Pancratiusschool 
gebruikt de donatie voor het aanvullen/
moderniseren van de bibliotheek. De 
Oranjecommissie heeft de donatie 
gebruikt om het Oranjefeest op het 
Marktplein extra feestelijk voor de 
kinderen in Brummen te kunnen maken. 
De Imkersvereniging heeft tenslotte het 
educatiemateriaal dat zij gebruiken op de 
scholen in Brummen vernieuwd met de 
donatie.

Op zaterdag 18 april 2026 is de volgende 
markt gepland. Noteer deze datum alvast 
in de agenda. Wij hebben nog wel een 
noodkreet. Lees deze noodkreet op pagina 
7: “Initiatieven in de parochie”.

Namens de Andreascommissie,
Secretaris, Piet Schäfer, 
piet@andreasmarktbrummen.nl

Intenties
02-07: Voor een ernstig zieke, Willemien 
Willemsen, Mientje Brouwer, Marietje 
Smeenk-Besselink, Mariet Winckels-
Geutjes, Rob Blom, Riek Uiterweerd-
van Breen, Ben Cornelissen, Hennie 
Uiterweerd-Westhoff, Paus Franciscus, 
Jos Brouwer.
16-07: Overleden familie Brouwer-de 
Bruin, Overleden ouders Uiterweerd- 
Sloot, Mildred Schoop, mevrouw 
Kleisterlee-Beuwer, Carin Timmerman, 
Dora Rutten, Riet Rozie-Huis in ’t
Veld, Paus Franciscus, Jos Brouwer.
06-07: Willemien Willemsen, Mientje 
Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, 
Mariet Winckels Geutjes, Overleden 
ouders Uiterweerd-Sloot, Riek 
Uiterweerd-van Breen, Ben Cornelissen,
Hennie Uiterweerd-Westhoff, Paus 
Franciscus, Jos Brouwer.

Terugblik Goede Week
Met palmzondag was er een woord- en 
communieviering in Drempt waarin Peter 
Hammink voorging. Samen met Ben 
Helmink en Trees Offenberg werd het 
lijdensverhaal ten gehore gebracht met 
zang van het Willibrordkoor. Het was een 
mooie viering.
Pasen 2025: voor ons parochianen van 
Drempt was het de eerste keer dat er geen 
Pasen in onze eigen kerk werd gevierd. 
Dat voelt leeg en kaal. Het was al lang 
bekend, maar toch is het moeilijk. We 
waren heel erg welkom in Keijenborg en 
Zutphen voor de vieringen van de Goede 

Week en Pasen. Door omstandigheden 
ging de Kruisweg niet door op Goede 
Vrijdag. Daarom ben ik naar de Stille 
Tocht in Vorden geweest. Dat was ook 
heel mooi om mee te maken. De kerk 
zat helemaal vol! Voor de Paaswake op 
zaterdagavond kon ik meerijden met 
Bennie Peters naar Zutphen voor de 
wijding van de Paaskaars en het wijwater. 
Pastoor Pauw ging voor en er werd 
prachtig gezongen. Op zondag Pasen 
gevierd in de kerkdienst in Keijenborg. Na 
afloop was het elkaar Zalig Pasen wensen 
en koffiedrinken.
Martha Bremer

Vieringen in Drempt 
Vanaf augustus 2025 verandert het 
ritme van de vieringen in Drempt. De 
donderdagavondviering, die voorheen 
plaatsvond op de vierde donderdag 
van de maand, wordt vanaf augustus 
gehouden op de eerste donderdag van 
de maand. Daarnaast blijft er elke 
maand een viering op zondag. In juli 
is er geen donderdagavondviering. Na 
afloop van alle vieringen bent u van harte 
uitgenodigd om samen na te praten onder 
het genot van koffie of thee.

Vieringen in de komende 
periode:
•  Donderdag 26 juni, 19.00 uur: 

woord- en communieviering, 
voorganger: diaken T. ten Bruin

•  Zondag 13 juli, 10.00 uur: woord- en 
communieviering, voorganger: Peter 
Hammink

•  Donderdag 7 augustus, 19.00 uur: 
eucharistieviering, voorganger: pastor 
J. Baneke

•  Zondag 24 augustus, 10.00 
uur: woord- en communieviering, 
voorganger: Trees Offenberg

Vervolg Drempt op pagina 19
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H. Willibrord - Hengelo
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
Rekeningnr.: NL12RABO0121301346
NL82RABO0119538857 (geloofsbijdragen);
Redactie: hwa.roes@gmail.com
Postadres: 
Parochiesecretariaat 
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
E-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgroep
Marian Zaarbelink, 06 1014 7854, Jan Claver, 06 2334 8923, 
Monique Kuipers, 06 4539 7320.

Vastenactie
De Vastenactie 2025 bracht € 265,75 
op voor vrouwen in Oeganda die 
leren briketten te maken om op te 
koken. Hiervan kwam € 125,- uit de 
vastenmaaltijd; de rest uit de collecte en 
de melkbus achter in de kerk. Hartelijk 
dank aan alle gevers!
MOV-werkgroep

Willibrordplaquette voor 
stille kracht van Drempt
Tijdens de viering op donderdagavond 
22 mei ontving Martha Bremer-Waenink 
de Willibrordplaquette uit handen 
van pastoor Pauw. Deze bijzondere 
onderscheiding van het Aartsbisdom 
is een teken van waardering voor 
haar jarenlange, trouwe inzet voor de 
geloofsgemeenschap van Drempt.
De kerk was goed gevuld; velen waren 
gekomen om Martha te feliciteren met 
haar 25-jarig jubileum als koster. Wat 
begon als een gewone doordeweekse 
viering, kreeg een warm en feestelijk 
karakter. In zijn overweging bij Johannes 
15, 9-11 sprak pastoor Pauw over 
verschillende vormen van liefde. Hij 
stond stil bij agapè: onvoorwaardelijke, 
dienende liefde – niet groots of luid, maar 
trouw, eenvoudig en aanwezig waar nodig.

Aan het einde van de viering nam Martha 

zelf het woord. In een uitgebreid en 
kenmerkend dankwoord blikte ze terug op 
haar 25 jaar als koster. Zoals we van haar 
gewend zijn, gebruikte ze haar moment 
vooral om anderen in het zonnetje te 
zetten. Talloze vrijwilligers werden 
genoemd – bij naam én met hun taak – 
zorgvuldig, met aandacht en waardering 
voor ieder. Een verhaal dat net zo goed 
een eerbetoon aan de gemeenschap 
was, als een reflectie op haar eigen 
betrokkenheid. Oprecht, betrokken, en 
typerend Martha: niet over zichzelf, maar 
over de ander.

Toen ze weer wilde gaan zitten, vroeg 
pastoor Pauw haar om nog even bij 
hem te blijven staan om hém haar te 
laten bedanken. Hij verwees terug naar 
zijn overweging en benadrukte dat de 
agapè-liefde die hij benoemde, ook op 
Martha van toepassing is: haar stille 
toewijding, haar zorgzaamheid, en haar 
jarenlange aanwezigheid, vaak achter 
de schermen maar altijd voelbaar. 
Vervolgens overhandigde hij haar de 
Willibrordplaquette.

Martha is al 25 jaar een vertrouwd gezicht 
als koster en daarnaast actief in onder 
andere de MOV, Diaconie & Caritas, 
de Mariawerkgroep en bij de koffie op 
donderdagochtend voor de vrijwilligers. 

Ze regelt, zorgt en bedankt anderen 
spontaan – een stille kracht die nooit de 

aandacht zoekt, maar wel van onschatbare 
waarde is. Pastoor Pauw herinnerde zich 
ook de jaren waarin hij Martha leerde 
kennen toen hij als vicaris in Drempt 
woonde, en sprak met warmte en respect 
over haar inzet.

Na afloop was er een feestelijke receptie 
waarin velen haar persoonlijk kwamen 
feliciteren. Het werd een avond vol 
hartelijkheid en waardering voor een 
vrouw die zelden op de voorgrond treedt, 
maar daardoor des te meer van betekenis 
is voor haar geloofsgemeenschap.
Martha, van harte gefeliciteerd 
met je jubileum en deze bijzondere 
onderscheiding!

Vervolg Drempt

Wat geweest is en wat komt
Vorige keer zaten we nog midden in de 
vastentijd. Aan de Vastenactie kon u mee 
doen door een geldbedrag te deponeren in 
de kast bij de Mariakapel. Verschillende 
parochianen hebben hieraan gehoor 
gegeven en deze actie heeft voor Hengelo 
€ 80,40 opgebracht. Hartelijk dank en 
het geldbedrag wordt overgemaakt naar 
de landelijke vastenactie. 

Met Pasen (20 april) was er in de kerken 
weer heel wat te doen. Zo is onze nieuwe 
paaskaars in de Paaswake in de Sint Jan 
in Zutphen ingezegend en zal de komende 
tijd branden in kerkdiensten van de 
Bleijke en de Banninkstraat als symbool 
dat Christus tijdens de dienst aanwezig 
is. Het Paasweekend zou anders eindigen 
dan dat we gewend waren. Op eerste 
paasdag heeft Paus Franciscus in Rome 

nog het Urbi en Orbi uitgesproken over 
de stad en de wereld en zijn rondgang 
gemaakt over het Sint Pieterplein. We 
werden een dag later in de morgenuren 
opgeschrikt door het bericht dat hij was 
overleden en zijn we inmiddels alweer 
beland in een nieuwe paus periode LEO 
XIV. Waar was U trouwens toen het 
bekend werd gemaakt op de tv? Ik zat 
toevallig in de huiskamer te lezen in ons 
vorige kerkblad Onderweg op de pagina: 
Wat gebeurde er in onze parochie, toen 
er witte rook uit de schoorsteen van 
Vaticaanstad kwam om 18.06 uur op 
donderdag 8 mei. 
Op zondag 11 mei hebben 16 vormelingen 
het sacrament ontvangen in de Sint Jan 
te Zutphen. Indien U nog een kaarsje aan 
wilt steken in de Mariakapel? Dan kan dit. 
De kapel is dagelijks geopend en kunt u 
genieten van de stilte met nog steeds een 
mooi gezicht in de kerkruimte met de drie 
bekende vaandels die er hangen. Er liggen 
ook bidprentjes van Paus Franciscus 
waarvan u er een mag meenemen zolang 
de voorraad strekt. 

Vervolg Hengelo op pagina 20



20 Onderweg Uit de geloofsgemeenschappen

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
Marijke Heeren, secr. 0570-542000; Jan Roes, pm.
0575-490711; Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens
Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452,
Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

De kerkdiensten in de Banninkstraat 
worden goed bezocht. Deze zijn op 
de eerste zondag van de maand en 
beginnen om 9.30 uur. Verder valt nog 
te vermelden dat de bezoekersgroep voor 
de tweede keer bij elkaar is geweest op 
donderdag 22 mei om bij te praten wat 
er leeft in onze geloofsgemeenschap. 
Het dienstrooster voor het tweede 
halfjaar van 2025 is weer binnen en 
de contactpersonen zijn daarvan op de 
hoogte gebracht. Zo gaan we richting 
Hemelvaart en Pinksteren de laatste 
kerkelijke gebeurtenissen voor de 
vakantie.
Jan Claver, contactpersoon

Interkerkelijk motortreffen 
Joure-Hengelo
We kijken terug op een zeer geslaagde 
ontmoeting van mensen uit Joure en 
Hengelo die motorrijden. 
Op de frisse morgen van Koningsdag 
reden de groepen elkaar tegemoet 
voor een ontmoeting bij brasserie De 
Spotter bij Vliegveld Hoogeveen. Na een 
hartelijke ontmoeting werd -inmiddels 
in de zon- via een prachtige route door 
Twente naar Hengelo gekoerst. Onder de 

koffie met een oranjesoes bij Kerkstraat 
15 legde de voorrijder een quizvraag 
voor: Welke plaatsnaam hebben we 
twee keer gezien tijdens de route? De 
juiste oplossing was: Geesteren in 
Overijssel en Geesteren in Gelderland. 
Na een bezoek aan de Titus Brandsma 
tentoonstelling in de Remigiuskerk 
vertrokken de Hengelose deelnemers 
huiswaarts met hun gasten, of wezen hun 
gasten de weg naar het logeeradres. Allen 
keerden later terug voor het avondeten 
dat was voorbereid door de Hengelose 
deelnemers. 
Op zondagmorgen om kwart voor tien 
vormde een indrukwekkende groep 
kleurige motoren een erehaag bij de 
ingang van de Remigiuskerk. Kleurrijk 
ook in de kerk: rood, wit, blauw en oranje 
ter gelegenheid van de verjaardag van 
onze koning. Kleurrijk ook in het thema 
van de oecumenische dienst: Denk in 
de kleur van je hart. De dienst werd 
voorgegaan door ds. Christien Ferrari en 
parochiemedewerker Gerry Spekkink met 
zang van de familie Hilderink. 
Na de kerkdienst, koffie en 
ontmoeting, werd met de Jousters 
een korte motorrit gemaakt langs 
enkele bezienswaardigheden in onze 
omgeving. Terug bij Kerkstraat 15 
werd In de stralende zon genoten van 

een gezamenlijke lunch, waarna de 
Hengeloërs de Jousters weer een eindje 
huiswaarts brachten. In Ommen werd 
teruggekeken op een fantastisch weekend 
en afscheid genomen. Volgend jaar zijn 
de Hengeloërs weer welkom in Joure. 
En, gezien de toename van belangstelling 
komt er steeds meer vraag om de 
uitwisseling niet alleen met motoren, 
maar ook met auto’s te organiseren. Wie 
weet…. 
Dank gaat uit naar de gezamenlijke 
kerken in Hengelo, die hebben 
bijgedragen om dit evenement mogelijk 
te maken. En in het bijzonder dank, dat 
hiervoor gebruik gemaakt kon worden 
van de faciliteiten van Kerkstraat 15! 

Fam. Peelen/fam. Spekkink

Vervolg Hengelo

Familiegebedsviering  
‘Op weg naar het licht’
Wat was het fijn om op paaszaterdag 
bij elkaar te zijn in deze warme 
familieviering!
De goed bezochte viering, die werd 
begeleid door een fantastisch kinderkoor 
van de Joppeschool en ons eigen 
parochieel koor, was een prachtige 
voorbereiding op het feest van Pasen. 
Er werden kaarsen aangestoken om de 
mooi versierde kerk te verlichten, er werd 
gezongen en het Scheppingsverhaal werd 

verteld. De samenwerking tussen de twee 
koren versterkte het gevoel dat iedereen 
erbij hoort.
Jong en oud, ieder gelovend op zijn eigen 
manier! Kortom een warme viering, 
waarbij een paaseitje aan het eind van de 
viering niet mocht ontbreken! Dank aan 
het geweldige kinderkoor (o.l.v. Carolyne 
Koerhuis en Theo Mokkink); jullie zijn 
altijd de kers op de taart!

Vakantie
Wanneer dit nummer van Onderweg bij 
u in de bus ligt, is de zomer begonnen 

en staat voor veel mensen een vakantie 
op de planning. Wij wensen de 
vakantiegangers en ook de thuisblijvers 
een mooie zomertijd toe. Geniet van rust, 
ontspanning, van de natuur dichtbij en 
verder weg.

Bloemen voor ouderen en 
zieken
In de Goede week voor Pasen hebben 
de ouderen en zieken uit onze 
geloofsgemeenschap een bloemetje 
mogen ontvangen. Dat alles werd prima 
verzorgd door Willie Lenselink en haar 
teambezorgers. Dankjewel!

Vervolg Joppe op pagina 21
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H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep
Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Nijenhuis, 06-40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

Havekedienst
Op zondag 25 mei vond de Havekedienst, 
door de weinig optimistische weers-
voorspelling, niet buiten op het landgoed 
maar in de Ontmoetingskerk in Eefde 
plaats. Om het thema ‘op pelgrimstocht’ 
beter gestalte te geven werd er door een
aantal mensen voor de dienst een kleine 
pelgrimswandeling gelopen en aan de 
hand van een paar vragen van gedachte 
gewisseld. De voorgangers ds. Gertjan de
Pender en Willem Achtereekte brachten 
alles tezamen in mooie teksten en een
overweging. 

Pelgrimstocht een beeld voor het leven 
dat niet statisch is, we zijn allemaal 
onderweg en dat geldt ook voor de 
geloofsgemeenschappen. De kinderen
maakten in de nevendienst hun eigen 
knapzak. De goed bezochte dienst werd
muzikaal opgeluisterd door het 
projectkoor o.l.v. Piet Klein Rouweler, 
organist Theo Mokkink en de harmonie 
Concordia uit Eefde. Prachtig samenspel, 
luisterrijke samenzang en fijne akoestiek. 
De dienst werd afgesloten met een 
gezellig samenzijn.

Koffie-ochtend in de 
pastorie 
Op woensdag 10 september is de 
eerstvolgende koffieochtend na de 
zomervakantie. Helaas hebben we nog 
geen spreker voor die datum. Het duurt 
ook nog wel eventjes en we doen ons 
best om een mooi onderwerp te vinden. 
Misschien heeft u een idee?
Voor november hebben we wel al een 
mooi onderwerp. 
We wensen u allen een mooie zomer 
en tot ziens op de koffieochtend in 
september.
Puck Vork

Feest Maria 
Tenhemelopneming
Op zondag 17 augustus vieren we 

het feest van onze patrones Maria 
Tenhemelopneming. Aansluitend 
aan een woord - en communieviering 
verwelkomen we u voor onze jaarlijkse 
vrijwilligersbrunch.

Familieberichten
In de Heer overleden Johan (John) 
Pothoven, echtgenoot van Annemiek 
Pothoven-Jansen, op de leeftijd van 
84 jaar. 
Gerrit Smit, echtgenoot van mevrouw 
M. Smit-Varletta op de leeftijd van 77 jaar

Gefeliciteerd pastor 
Scheve
Onze hartelijke felicitaties ter gelegenheid 
van het 30-jarig priesterjubileum. Wij 
wensen u Gods rijke zegen en voor nu en 
meer.

Vervolg Joppe

Ludgerbeeld naar Zelhem 
verhuisd
Zevenenvijftig jaar lang stond het 
markante en robuuste beeld van Sint 
Ludger te paard voor het Ludgercollege 
in Doetinchem. Omdat het Ludgercollege 
ophoudt te bestaan -het gaat verder in een 
fusie en onder een andere naam- moest 
er ook een andere plek worden gevonden 
voor het beeld van de man die zo´n 1200 

jaar geleden het christendom naar de 
Achterhoek bracht. 
Een passende nieuwe plek voor het 
door Frans Cox ontworpen beeld werd 
gevonden binnen de grenzen van onze 
geloofsgemeenschap: het Smedekinck 
Museum aan de Pluimersdijk in 
Zelhem. Passend omdat Ludger met 
name in Zelhem (toen nog Salehem 
geheten) predikte en er bovendien een 
kerkje stichtte. Op 26 maart jl. vond 

de verhuizing plaats. De replica van 
het kerkje staat bovendien ook in het 
Zelhemse museum, zodat alle tastbare 
herinneringen aan de prediker voortaan 
op dezelfde plek te vinden zijn.

Vervolg Keijenborg op pagina 22
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H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 0573-251115;  
Ben Hemmer, secr., 0573-257791.

Pastoraatgroep Thea van Huijstee, 0573-258442.

Vitrine in biechtstoel
Zoals u wellicht al gezien hebt zijn 
we bezig met het verbouwen van de 
biechtstoel in de noordelijke zijbeuk. 
Vanuit de kerkbanken gezien aan de 
linkerkant dus. 
We maken er een vitrinekast van waarin 
de sacrale voorwerpen uit de aan de 
eredienst onttrokken kerken van de 
omliggende dorpen zullen worden 
geplaatst. Het gaat hierbij om o.a. 

altaarstenen, cibories en kelken. Op deze 
manier willen we een mooie plek geven 
aan de bijzondere liturgische attributen 
van onze naaste geloofsgemeenschappen, 
tegelijkertijd kan het gezien worden als 
symboliek van eenwording.

Overleden
Op 10 april 2025 Theo Tersteeg, 93 jaar 
en op 15 april 2025 Dora Hermans-
Wassink, 91 jaar.

Jaargedachtenisviering
Zondag 1 juni: pastoor C. van Zanten, 
Marietje Rondeel-Waarle 

Schoonmaken kerk
Wij willen graag met een groepje 
vrijwilligers de kerk schoonmaken. Je 
kunt je aanmelden bij Ciska 06-10065324 
De volgende zaterdag staat hiervoor 
gepland: Zaterdag 5 juli 2025 van 14.00 
tot 16.00 uur

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper 
Het parochiesecretariaat is geopend 
op donderdagmorgen van 10.30 uur 
tot 11.00 uur. Telefoon 0575-461314. 
Voor spoedgevallen bij een overlijden of 
spoedbediening belt u de parochiewacht. 
Telefoon 06 10 31 96 38. 
Contactpersoon voor Zelhem: 
De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 
43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809

Stichting R.K. Begraafplaats 
Keijenborg
Contactpersoon: Mevr. J. Lamers 
tel. 0575 – 464162 email : 
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; 
website www.begraafplaatskeijenborg.nl
De geldende tarieven kunt u vinden op de 
website onder ‘Tarieven’

Parochiële Caritas Instelling
Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 
8, 7256 KR Keijenborg 

Kerkdienst gemist
Alle vieringen, ook vanuit 
Zutphen, zijn te beluisteren 
via Kerkdienstgemist 
(v/h kerkradio): 
www.12apostelen.nl/locatie Keijenborg

Bezoekersgroep
Voor veel mensen is een goed gesprek 
balsem voor de ziel. Ook binnen onze 
geloofsgemeenschap is een goed gesprek 
mogelijk. Mensen die graag eens zouden 
willen praten met iemand uit onze 
bezoekersgroep kunnen contact opnemen 
met Ria Boers. Ook mensen die namens 
de bezoekersgroep zelf (alleen of met zijn 
tweeën) mensen zouden willen bezoeken 
kunnen contact met haar opnemen. 
Schroom niet, trek aan de bel! 
Ria Boers, telefoon: 0575-461938; 
e-mail: riaboers@upcmail.nl)

Vervolg Keijenborg

Volwassendoop in 
St. Josephkerk
Bij een volwassendoop ontvangt 
de dopeling in een viering tegelijk 
het Doopsel, het Vormsel en de H. 
Communie. Personen die nadenken 
om katholiek te willen worden, worden 
via het catechumenaat (het inleiden 
van een niet-christen in de kerk) in een 
begeleidingstraject van ruim een jaar 
hierop voorbereid. 

Op zondag 11 mei vond tijdens de 
eucharistieviering de volwassendoop 
plaats van Iva Gange uit Scheveningen. 
In deze bijzondere viering ging pastor 
Harry Scheve met assistentie van diaken 
Theo ten Bruin voor. Parochianen waren 
verrast en enthousiast, hetgeen bleek na 
de viering bij de koffie. Hieronder haar 
eigen impressie hoe ze die dag ervaren 
heeft. 
‘Toen ik anderhalf jaar geleden begon 
met de gesprekken met (nu emeritus) 

pastoor Harry Scheve, wilde ik me goed 
voorbereiden op mijn opname in de kerk. 
Ik wist dat ik deze stap wilde zetten, maar 
wat het precies betekende, wilde ik beter 
begrijpen. Anderhalf jaar lang sprak ik 
om de paar weken met hem over geloof en 
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H. Willibrord - Olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451454,
bgg 0575-452815.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: redactie@12apostelen.nl
E-mail: t.lebbink2@gmail.com

Parochieadministratie/begraafplaatsbeheerder
Thea Lebbink, 451454; t.lebbink2@gmail.com

over de kerk, over twijfel en vertrouwen. 
Geen theorie, geen standaardantwoorden 
maar echte gesprekken: open en eerlijk, 
verhelderend en soms confronterend. 
In die tijd ontdekte ik steeds meer van 
de rijkdom van het geloof en groeide het 
besef dat ik thuiskwam in iets dat groter 
was dan ik vooraf had kunnen bedenken.
En toen was het zover: zondag 11 mei, 
Lochem, zon, de St. Josephkerk. Het 
Heilig Doopsel, het Heilig Vormsel én 
de Eerste Heilige Communie – alles 
op één dag, in één viering. De sfeer 
was warm, letterlijk en figuurlijk: de 
zon scheen uitbundig, het koor zong 
prachtig, en de kerk voelde als een thuis, 
vol warmte en liefde. Het moment zelf 
raakte me dieper dan ik had verwacht. 
Samen met het hartelijke welkom van de 
aanwezigen maakte dat de dag voor mij 
bijzonder emotioneel en opgewekt. Wat 
het nog extra bijzonder maakte: het was 
Roepingenzondag. De dag waarop de kerk 
bidt voor roepingen tot het priester- en 
religieuze leven – maar ook een moment 
om stil te staan bij je eigen roeping in 
bredere zin. Dat mijn doop en vormsel 
samenvielen met deze bijzondere dag, 
gaf het moment voor mij een extra kleur. 
Ik ben dankbaar. Voor de weg ernaartoe, 
voor de mensen die met me meegingen, 
en voor het warme welkom van de 
geloofsgemeenschap St. Joseph Lochem. 
Die zondag was onvergetelijk!’
 

Voortgang Leijser-orgel
Langzaam vordert het herstel van het 
Leijser-orgel. Orgelmaker Kaat heeft al 
diverse onderdelen voltooid, en hij is 
inmiddels zo ver, dat diverse stukken naar 
onze kerk gebracht kunnen worden. De 
orgelcommissie staat in de startblokken 
om hierbij te helpen. De koorzolder is 
klaar om het orgel een plaats te geven. 
De tijd haalt ons wel in. Voor de verre 
toekomst was de gedachte dat, nadat het 

plaatsen van het Leijser-orgel helemaal 
voltooid was, het elektronische instrument 
(Van der Poel) vervangen zou worden 
door een kleiner koororgel. Ook al omdat 
het diverse storingen kreeg: een deel van 
de toetsen viel dan uit, of de helft van het 
pedaal was veel zachter dan de rest. En 
een enkele keer kon je zelfs een knal uit de 
luidsprekers horen. Soms moest tijdens 
het spelen met de aan-uit schakelaar een 
reset worden uitgevoerd. Elektronica 
blijkt niet zaligmakend. En zo gebeurde 
het dat vanuit het aartsbisdom een bericht 
kwam dat er nu een kleiner koororgel 
beschikbaar was. Het staat in de gesloten 
St. Martinuskerk van Doesburg en moet 
zo snel mogelijk weg. De orgeladviseur 
van het aartsbisdom was akkoord met 
de verplaatsing naar de St. Josephkerk 
en ook het aartsbisdom zelf heeft 

toestemming gegeven. Het is een mooi 
begeleidingsinstrument waar het koor veel 
plezier van kan hebben. Dat is belangrijk, 
want onze koren verdienen een goede 
instrumentale ondersteuning. Het gaat 
om een klein mechanisch pijporgel met 1 
klavier en pedaal, gebouwd in 1964 door 
orgelmaker Pels & Zoon. Hiermee kan het 
tweedimensionale geluid uit de boxen van 
het elektronisch instrument vervangen 
worden door het driedimensionale 
geluid van orgelpijpen. In de tijd dat het 
orgel in de kerk van Onze Lieve Vrouw 
ten Hemelopneming in De Steeg stond, 
heeft het de bijnaam ‘Bernadette Orgel’ 
gekregen. En een andere bijzonderheid 
is dat het orgel gratis opgehaald mag 
worden. We hopen dat de Geest van 
Pinksteren ons met de klanken van dit 
orgel voortaan extra zal inspireren.

Vervolg Lochem
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H. Willibrord - Ruurlo
Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
info@willibrordkerkruurlo.nl
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: info@willibrordkerkruurlo.nl
Opgave gebedsintenties bij Anny Strijker; 452652;
anny@strijkerweb.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
Theo te Brake, pm., 453511; Harry Kasteel, 06 53729058;  
Anny Strijker, 452652; Jos Rouwhorst, 453251.

Vieringen
Donderdag 26 juni, 10.00 uur: 
eucharistieviering met zang van het 
Gemengd Koor. Voorganger is pastoor 
Hans Pauw.
Zondag 29 juni, 14.00 uur: bijzondere 
Gospelviering in de Willibrordkerk 
Ruurlo. Het thema is ‘Van Bevrijding 
naar Verbinding’. Er wordt stilgestaan 
bij de afschaffing van de Slavernij rond 
Keti Koti. Met medewerking van de koren 
Markant en AmaZing uit Ruurlo. 
Zondag 17 augustus, 10.00 uur: woord- 
en communieviering met zang van het 
Gemengd Koor.

Repetitie Gemengd Koor
Elke woensdagmiddag om 14.00 uur.

Mariabeeld gerestaureerd
Het Mariabeeld in de inloopkerk staat 
weer te stralen! Anneke Bouwmeester 
heeft het prachtig en vakkundig 
gerestaureerd. Ze heeft het beeld eerst 
schoongemaakt, vervolgens gerepareerd, 
en ook weer mooi in de juiste kleuren 
geschilderd. Anneke bedankt voor je 
creatieve inzet. De kaarsjes bij Maria 
zorgen voor de extra glans.

Anneke bij het beeld van Maria, nadat het is 
teruggeplaatst in de kerk. 

Huiskamer St. Willibrord - 
Kerk open
Elke woensdag van 10.00 uur tot 13.00 
uur; elke vrijdag van 13.00 uur tot 16.00 
uur; elke zondag van 10.00 uur tot 12.00 
uur. Loop binnen voor een praatje, 
een kop koffie een moment van stilte 
en bezinning, of om een kaarsje aan te 
steken. 
Iedereen is welkom in onze huiskamer.

Inloopkerk met deelkast 
Elke dag geopend van 7.00 uur tot 20.00 
uur. U kunt altijd terecht om een kaars 
aan te steken bij Maria.

Samen eten onder het 
Brede Dak!

Wie het gezellig vindt om samen 
met anderen te eten is donderdag 3 
juli welkom in De Sprankel. Bij die 
maaltijd hebben we plaats voor 50 tot 
60 gasten, iedereen is welkom, maar 
opgave is natuurlijk wel noodzakelijk. De 
organisatoren van het Brede Dak zijn op 
zoek naar extra vrijwilligers.
Het Brede Dak Ruurlo is al een aantal 
jaren een begrip bij vele bezoekers. Wilt 
u maandelijks mee-eten dan kunt u zich 
daarvoor aanmelden en komt u op de lijst 
van vaste gasten. Het gebeurt dat mensen 

afvallen omdat ze fysiek niet meer in staat 
zijn om te komen. Momenteel zijn er dus 
nog mogelijkheden voor nieuwe gasten 
om aan te sluiten. Inloop vanaf 17.00 uur; 
aanvang maaltijd om 17.30 uur. Locatie: 
De Sprankel. Info en opgave bij Anny 
Strijker tel.: 06-41569858.

Samen eten schept een band, je legt 
nieuwe contacten. We nodigen iedereen 
uit die gezelligheid zoekt, zeker niet 
alleen ouderen. Mocht u willen komen 
en vervoer is een probleem, laat het dan 
weten. We hebben goede afspraken met 
de Naoberbus die gasten haalt en brengt.

Brede basis 
Het Brede Dak Ruurlo is een diaconaal 
project van de R.-K. Kerk en de PKN-
kerk De naam Brede Dak geeft aan dat 
iedereen welkom is dat geldt voor de 
gasten als ook voor de vrijwilligers die het 
project handen en voeten geven.

Vrijwilligers 
Het Brede Dak staat en valt met de hulp 
van vrijwilligers. We hebben nu tussen 45 
en 55 gasten die komen eten onder ons 
dak. Dat mag groeien en in de toekomst 
willen we vaker een maaltijd koken (nu is 
dat 1 per maand). We willen onze gasten 
graag verwennen, niet alleen met een 
heerlijke maaltijd, maar vooral ook met 
aandacht en hartelijkheid. We hebben 
inmiddels ervaren dat onze vrijwilligers 
dit werk als heel inspirerend ervaren. 
Heb je zin om vrijwilliger te worden voel 
je welkom! Je werkt in een leuk team als 
kok, gastvrouw of -heer of als ‘kastelein’ 
die voor de drankjes zorgt, zaal inrichten, 
tafels dekken, opruimen en afwassen. 
Voor meer informatie of je aanmelden als 
vrijwilliger kun je contact opnemen met 
Margriet te Morsche, tel. 06 4711 6409; 
e-mail margriettem@gmail.com
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H. Willibrord - Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
email: mariaschut@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in ’t Veld,
pm.; Nel Verheul, secr., 472144, familie.verheul@kpnmail.nl;
Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101,
mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

Vastenactie en maaltijd

Dit jaar was de opbrengst voor de 
vastenactie voor de vrouwen in Oeganda 
die fabriekjes aan het opzetten zijn om 
briketten te maken uit gft afval. De actie 
in onze geloofsgemeenschap heeft totaal 
bijna € 200 opgebracht. Daarvan kwam 
€ 65 van de vastenmaaltijd. Dit bleef over 
na aftrek van de onkosten. Dank voor uw 
bijdrage. Er namen 13 mensen deel aan 
de maaltijd. Eerst was er om 15.00 uur 
de Kruisweg. Acoliet Marius liep met de 
lantaarn langs de staties. Het koor zong 
bij iedere statie het Stabat Mater nadat 
het bijbehorende deel was voorgelezen. 
Om 17.00 uur begon de vastenmaaltijd. 
De groente- en visschotel vonden gretig 
aftrek en er bleef weinig over. Na een 
kopje koffie vertrok ieder weer. Twee 
mensen gingen naar de passie in Vorden, 
wat echt de moeite waard was. 

Kerk open
In de zomermaanden is de kerk overdag 
open. Het is dan mogelijk een kaarsje op 
te steken, te bidden of gewoon even te 
onthaasten. Voorbijgangers maken hier 
vaak gebruik van, gezien de teksten in 
het gastenboek. De deur wordt dagelijks 
geopend en gesloten door een aantal 
vrijwilligers.

Koffie drinken
Op de volgende dagen is er koffie drinken 
na de viering: zondag 6 juli, donderdag 17 
juli, zondag 3 augustus en donderdag 21 
augustus.

Gedenkhoekje paus 
Franciscus
Na het overlijden van paus Franciscus 
hebben we een foto van de paus bij 
Maria gezet, achter in de kerk. Achterin 
de kerk liggen gedachtenisprentjes van 
paus Franciscus en ook prentjes met de 
afbeelding van onze nieuwe paus Leo XIV 
met een gebed voor zijn pontificaat.

Gebruik Kerspel
De komende tijd maakt de protestantse 
gemeente gebruik van het Kerspel omdat 
het Anker verbouwd wordt. Als goede 
buur is zoiets vanzelfsprekend. Het gaat 
om de bijeenkomsten van koffie met een 
oortje en van Ons Contact.

Vieringen
Nu we nog slechts 1x per maand op 
zondag een woord- en communiedienst 
hebben met eigen voorgangers valt het 
kerkbezoek niet tegen. Ook mensen van 
geloofsgemeenschappen in de buurt 
weten onze kerk te vinden. De vieringen 
op donderdag, ook 1x per maand, met 
een voorganger van het pastoraal team 

waren om 10.00 uur in de ochtend matig 
bezocht. In de avond, om 19.00 uur was 
de bezetting beter. We bekijken nog of we 
op de avond blijven.

Mariaviering
De Mariaviering op 19 mei was goed 
bezocht. De aanwezigen staken een 
kaarsje aan bij Maria. Het koor zong 
bekende Marialiederen. 

Oogstdankviering
Op zaterdag 16 augustus om 19.30 uur 
is de oogstdankviering bij het kapelletje 
aan de Wichmondseweg in Baak. Bij 
slecht weer wordt uitgeweken naar 
de protestantse kerk in Steenderen. 
Voorgangers zijn dominee Hubertien 
Oostdijk en pastoor Pauw. Nieuw Leven 
zorgt voor de muzikale ondersteuning.

Familieberichten
Op 17 april overleed Antonius 
Johannes Maria Coobs op de leeftijd 
van 85 jaar. Teun is na de uitvaartviering 
in onze kerk begraven bij zijn vrouw Riek, 
die in 2024 overleed.

Oude herinneringen
Bij het opruimen van het archief kom je 
van alles tegen. Zo ook een foto van de 
installatie van pastoor van Beek op 12 
april 1957. 
Op de achtergrond de huizen aan de 
Toldijkseweg die behoorden bij de 
zuivelfabriek. Misschien herkent u 
mensen van de foto? 
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Christus Koning / H. Antonius
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735,
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.30-12.00; donderdag 9.30-11.00.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting,
553527; Ab Hartelman, pm., 06-31371011

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 06 54906763;
Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322;
Gerard Eijkelkamp, 552914.

H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: jozefholtslag@gmail.com

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,
06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

Familieberichten
Op 25 april 2025 overleed Theodorus 
Johannes Antonius Leisink.
Theo, oftewel Theet, werd geboren in 
Vierakker en bereikte de leeftijd van bijna 
94 jaar.
Theo was maar liefst 68 jaar getrouwd 
met Annie Mullink. Burgemeester 
Marianne Besselink kwam ze hoogst 
persoonlijk feliciteren met het feit dat ze 
op 24 mei 2022 65 jaar waren getrouwd. 
Theo had een boerderij in Vierakker, 
die in de jaren 70 door blikseminslag 
afbrandde. Na zijn pensionering woonde 
hij in Vorden aan de Schuttestraat 
waar hij Airedale terriërs fokte en een 
seizoenkaart van De Graafschap had. 
Zijn levensblijheid zullen we missen 
stond op het gedachtenisprentje. Het 
Buurtzorgteam Veldzicht verzorgde 
hem tot het laatst toe liefdevol. Theo 
laat Annie Mullink, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen achter en werd 
begraven op het kerkhof van de St. 

Willibrorduskerk in Vierakker na een 
afscheidsviering door diaken Theo ten 
Bruin.
Dat hij moge rusten in vrede.

‘’Een geschenk geef je door”
Goede bezochte informatieavond over 
toekomst van de kerk Vierakker:
Met bijna 70 belangstellenden was op 
23 april de informatieavond over de 
toekomst van de St. Willibrorduskerk 
in Vierakker goed bezocht. Er kwamen 
goede ideeën en opmerkingen uit 
het publiek waar de werkgroep het 
toekomstplan mee kon aanvullen.
De werkgroep onder leiding van 
Arjen Woudenberg, directeur 
Gelderse Kerken, heeft inmiddels een 
conceptplan geschreven. De ideeën 
van de informatieavond worden daarin 
meegenomen. Een notuliste was aanwezig 
om alle inbreng van de avond vast te 
leggen. 
Arjen Woudenberg vertelde dat de 

Gelderse Kerken begin juni een plan 
van aanpak zal presenteren aan het 
bestuur van de parochie HH. Twaalf 
Apostelen. Dit zal het startpunt zijn van 
de onderhandelingen over een eventuele 
overname van de kerk en pastorie door 
Gelderse Kerken.
In het conceptplan staat in het kort de 
historie van het complex, dat bestaat 
uit kerk, pastorie, Ludgerusgebouw en 
kerkhof. Daarnaast worden de plannen 
beschreven die er nu zijn. Zo is er het idee 
om de kerk de functie van museum te 
geven, als mooi voorbeeld hoe er na 1850 
in Nederland rooms-katholieke kerken 
werden gebouwd, aangezien de kerk van 
Vierakker nog helemaal origineel is. 
In het toekomstplan wordt ook 
veel aandacht besteed aan de 
maatschappelijke invulling van de 
kerk. Zo zijn er ideeën voor allerhande 
activiteiten, zoals concerten, orgellessen, 
trouw- en rouwdiensten, exposities, 
bibliotheekfunctie, kinderactiviteiten, 
vergaderingen, films, diners bij kaarslicht, 
lezingen, rondleidingen, beklimming van 
de toren, etcetera.
Uit het publiek kwam de vraag of de 
teruggave van de kerk Vierakker aan de 
gemeenschap Vierakker met gesloten 
beurs kan geschieden. De kerk was in 
1870 een geschenk van de baron aan 
de gemeenschap van Vierakker en 
Wichmond. ,,Een geschenk ga je niet 
verkopen. Een geschenk geef je door”, was 
de opmerking van een van de aanwezigen, 
waarop een luid applaus volgde.
Het toekomstplan voor de Sint 
Willibrorduskerk is in te zien op de 
website www.demooistekerk.nl onder het 
kopje ‘Toekomst’.

Inspiratie: terugblik
Als u deze Onderweg leest kunt u hopelijk 
terugkijken op mooie en inspirerende 
pinksterdagen. Inspiratie is wat ons 
vooruit helpt. Dat geldt ook voor onze 

geloofsgemeenschap. Daar zit voldoende 
“spirit” in … 

Passie
Op 18 april vond de 10e Passie in Vorden  

plaats. Die Goede Vrijdag dag werden 
grofweg zo’n 700 kerkgangers geïnspi-
reerd door tekst en muziek.  

Vervolg Vorden op pagina 27
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Emmanuel / H. Johannes de Doper
Zutphen
Nieuwstadskerksteeg 2, 7201 NH Zutphen
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen,
0575-527080; info@stjan-emmanuel.com;
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Bezoekersgroep Zutphen
Binnen onze geloofsgemeenschap is 
jarenlang een bezoekersgroep actief 
geweest. Gezamenlijk bezochten de 
leden meerdere mensen in Zutphen en 
Warnsveld die behoefte hadden aan 
gezelschap of een goed gesprek.
Inmiddels is er een nieuwe 
bezoekersgroep in het leven geroepen. 
Hebt u vragen over de bezoekersgroep? 
Of hebt u interesse om hiervan deel uit 
te maken? Contactpersoon Clementine 
de Groen helpt u graag verder. 
Telefoonnummer: 06-28226944 of 
cvdwildenberg@hotmail.com

Intenties
06-07: Carin Timmerman

Bezorger gezocht
Met ingang van juni 2025 zoeken wij een 
bezorger voor een wijk in de omgeving 
Ir. Lelystraat,Talmastraat. Het zijn 14 
adressen.
En voor een wijk in de omgeving Ien 
Dalessingel, Marga Klompélaan
Hier gaat het ook om 14 adressen.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met het secretariaat van de Sint Jan-
Emmanuel op dinsdagochtend tussen 
09.00 uur en 11.00 uur.
Tel. 0575-527080 of email info@st.jan-
emmanuel.com

Overleden
10/4: Hermina Gerarda van 
Vilsteren-Schokker

Gedoopt en gevormd 
19-4: Dagmara Zyryn
27-4: Annemarieke Grauss

Herinnering: vrijwilligers 
koffieschenken gezocht
De koffiegroep van de St. Jan is dringend 
op zoek naar versterking. De vrijwilligers 
starten op zondag rond 9.15 uur en zijn 
rond 12.15 uur klaar. Werkzaamheden 
zijn koffie en thee zetten, kopjes en 
benodigdheden klaarzetten, koffie/
thee schenken en na afloop de spullen 
opruimen. 
Hebt u interesse of wilt u meer 
informatie? Neemt u dan contact op met 
Carla Piek, tel: 0575-527128.

Middagpauzediensten
Iedere donderdag van 12.15 uur tot 12.30 
uur (Luthersekerk, Beukerstraat 10 in 
Zutphen; vanaf 12.00 uur kunt u luisteren 
naar orgelspel)
26/6: ds. mevr. I. Pijpers-Hoogendoorn; 
3/7: ds. S.A. Meijer; 10/7: dhr. K. Baas; 
17/7: ds. A. Baas; 24/7: ds. mevr. D. 
van Alphen-Ubbens; 31/7: ds. J. Boer; 
7/8: ds. S. van de Woude; 14/8: ds. P.D. 
Wolthaus.

Kopij
Inleverdatum kopij volgende Onderweg: 
11 juli.

In deze Onderweg leest u daar vast wel 
meer over. Wat u waarschijnlijk niet leest, 
is dat er op de achtergrond heel wat vrij-
willigers van onze geloofsgemeenschap 
actief zijn om dit mogelijk te maken. Zo 
moesten er bijvoorbeeld zo’n 150 soep-
kommen worden afgewassen. Dat ziet 
u op de foto. De heren afwassers staan 
bewust “onherkenbaar” op de foto. Dit om 
afwasverplichtingen thuis te voorkomen

Zomer
Maar eerst staat de zomer voor de deur. 
Wij wensen u een ontspannen zomer toe. 
Zodat we na de vakantie vol inspiratie het 
nieuwe seizoen tegemoet kunnen treden.
Namens de locatieraad en pastoraatgroep
Jaap Harmsen 

Jubileum Carin Fransen:  
25 jaar koster
Op 11 mei werd in de viering aandacht 
besteed aan een bijzonder jubileum. Carin 
Fransen is dit voorjaar maar liefst 25 jaar 
koster in onze Christus Koningkerk. 

Behalve met waarderende woorden werd 
Carin ook gehuldigd met het kosters-
ere-insigne van de Interdiocesane 
Kostersbond “Sint Willibrord”. Inclusief 
een heuse oorkonde. Zie de foto. Ook 
anderszins is Carin actief in “de kerk” en 
een inspirerend voorbeeld voor velen. 
Carin sprak zelf ook een dankwoordje. 
Waarbij ze met name álle vrijwilligers van 
onze geloofsgemeenschap bedankte voor 
hun inzet. Carin staat niet graag in de 
belangstelling, maar ze ontkomt niet aan 
een interview t.b.v. Onderweg voor de 
rubriek “in the spotlights”. 

Viervoudige doop
Op 25 mei werden vier leden van het 
gezin Pardijs-Baakman gedoopt. Zie het 
artikel met foto op pagina Kids & Teens.

Verkoop Christus Koningkerk
De spirit wordt natuurlijk wel op de 
proef gesteld door de voorgenomen 
verkoop van onze kerk. De laatste stand 
is, dat mogelijk (!) in het eerste of 
tweede kwartaal van 2026 één en ander 
concreet wordt. Dus stiekem rekenen 
we erop dat op 3 april 2026 voor de 
11e keer (!) de Passie in onze kerk kan 
plaatsvinden. En we ”rekenen” er ook 
op dat het voornemen om de kerktoren 
tot “Mariakapelletje” te transformeren 
gerealiseerd gaat worden.

Overleden
Op 25 april 2025 overleed Theo Leisink 
op de leeftijd van 94 jaar. Wij wensen zijn 
vrouw en kinderen veel sterkte om het 
verlies te verwerken. Moge hij rusten in 
vrede.

Oecumenische 
palmpasenviering
Op pagina Kids & Teens staat een mooie 
foto van de optocht met zelfgemaakte 
palmpaasstokken in de Dorpskerk op 
zondag 13 april.

Vervolg Vorden
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Een wijwateremmer, meestal een metalen bak, wordt gebruikt 
om wijwater in te bewaren. Het water in de emmer is door 
een priester gezegend onder het uitspreken van een gebed. 
Mensen en voorwerpen kun je zegenen door ze met wijwater te 
besprenkelen. De besprenkeling gebeurt na het dopen van de 
wijwaterkwast in de emmer.

Vooral bij het sacrament van de doop speelt wijwater een 
belangrijke rol. Met wijwater wordt de dopeling – door hem/
haar met wijwater te overgieten – in de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest gedoopt. Een ritueel dat hiermee te 
maken heeft is de besprenkeling van de gelovigen met wijwater 
in de paasnacht als herinnering aan en hernieuwing van de 
eerder ontvangen doop. 
Wijwater wordt, naast kaarsen en wierook, ook gebruikt bij 
een kerkelijke uitvaart. De overledene wordt met wijwater 

besprenkeld om de verbondenheid met Jezus Christus en het 
licht van de wereld aan te geven. De zegening van de kist en het 
graf geeft de overledene bescherming tegen het kwaad.
Wijwater speelt ook een rol in een hoogmis, een plechtig 
gezongen Heilige mis op zondagen en hoogfeesten. De rituele 
besprenkeling van de gelovigen voor de viering herinnert aan 
het doopsel, symboliseert de reinheid en de zegen van God, geeft 
bescherming tegen het kwaad, en bereidt de gelovigen voor op de 
deelname aan het heilig sacrament. 
Het gebruik van wijwater zie je bij het zegenen van voorwerpen, 
zoals op Palmzondag bij de zegening van de palmtakken. Met 
wijwater worden ook beelden of iconen, rozenkrans en kaarsen 
in kerken en bij mensen thuis gezegend door ze met wijwater te 
besprenkelen. Dit is een manier om de beelden en de ruimtes 
waar ze staan te eren en te beschermen, en om de aanwezigheid 
van de heilige personen die ze voorstellen te herdenken.

Onze religieuze  
gebruiksvoorwerpen 

de Wijwateremmer


