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Voorwoord

Als dit zomernummer van Onderweg 
bij u op de mat valt, zult u misschien 
net terug zijn van een welverdiende 
vakantie. Of misschien bent u nog 
weg of staat u juist op het punt van 
vertrekken. Natuurlijk, het kan ook 
goed zijn dat u helemaal niet weggaat 
en lekker in eigen tuin geniet van uw 
vrije dagen. Het maakt allemaal niks 
uit. Het woord ´vakantie´ is afkomstig 
van het Latijnse ‘vacare’ dat iets als ‘vrij 
van verplichtingen’ betekent. Even hoef 
je helemaal niks. Dat is goed voor een 
mens! September is de maand waarin 
iedereen het alledaagse leven wel weer 
heeft opgepakt. 

September is dan ook de maand waarin 
onze jaarlijkse parochiële Startviering 
plaatsvindt. Ditmaal zal dit evenement 
in de Johannes de Doperkerk in 
Keijenborg zijn. Op de cover van dit 
nummer zien we de hoofdingang van de 
Johannes de Doperkerk met daarboven 
een prachtig mozaïekwerk van Anton 
Molkenboer waarin de Keijenborgse 
patroonheilige wordt afgebeeld. De 
deuren zullen wijd openstaan op zondag 
7 september. De drempels zijn laag, dus 
is het ook een mooie instap voor mensen 
die minder of buiten kerks zijn geraakt 
om ook (weer) eens een uurtje in deze 
mooie kerk met haar fascinerende 
schilderingen door te brengen. 

Veel leesplezier met dit nummer en 
hopelijk tot bij de Startviering! 

Hans Limbeek 

PCI - Noodhulp
Heeft u om wat voor reden 
dan ook hulp nodig? Neem 
contact op met de (PCI) 
Parochiële Caritas Instelling, 
tel. 0575-711 310 of
aanvraag@caritas12apostelen.nl
www.caritas12apostelen.nl

 06 103 19 638
het telefoonnummer voor:
ziekenzalving,  
ziekenzegen en uitvaart      
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Startviering:  
een goede traditie
Elke parochie heeft zijn eigen tradities. Binnenkort ga ik er voor het eerst een 
meemaken: de Startviering. Op voorhand vind ik het al een goede traditie en ik 
zie er naar uit. Ik zal proberen uit te leggen waarom.

In het achterliggende jaar ben ik op 
alle locaties geweest voor vieringen, 
activiteiten of gesprek. Ik heb 
bewondering en respect voor alle inzet 
van mensen in eigen dorp of stad. Ik 
zie ook hoe dit onder druk staat. De 
groep vrijwilligers, maar ook de groep 
van kerkgangers, wordt kleiner en 
ouder, ook al schuiven er op sommige 
plekken mondjesmaat nieuwe en jongere 
gelovigen of zinzoekers aan. 

In de Startviering verlaten we voor 
even die eigen kleine en vertrouwde 
plek binnen onze parochie. Idealiter 
natuurlijk, het moet wel kunnen en je 
moet het ook willen. We komen zoveel 
mogelijk samen op één plek, dit keer in 
Keijenborg, om te vieren, te zingen en 
elkaar te ontmoeten. Zo kunnen we elkaar 
bemoedigen: we staan niet alleen in ons 
geloof en onze inzet voor het evangelie. 
Gesterkt mogen we dan naar huis gaan 
om thuis de draad weer op te pakken, 
wetend dat die draad één van de vele is 

in het kleurrijke weefsel dat de kerk is in 
onze streek en wereldwijd.
Het is heel katholiek om samen te 
komen, over allerlei grenzen heen. 
Katholiek betekent immers ‘universeel’. 
Onze liturgie is daarvan een prachtige 
uitdrukkingsvorm. Waar ter wereld je ook 
komt, of je de taal kent of niet, de Rooms 
Katholieke liturgie kun je verstaan, 
begrijpen, en erbij aansluiten. Het is 
dus heel on-katholiek om geen grenzen 
over te durven gaan en alleen maar vast 
te houden aan je eigen kerkplek of zelfs 
je eigen bank en zitplaats. Trouw aan je 
eigen geloofsgemeenschap is mooi, maar 
alleen als daarin ook verbondenheid 
tot uitdrukking wordt gebracht met 
medegelovigen, parochiebreed en 
wereldwijd, medechristenen en mensen 
van goede wil. Wie zich katholiek noemt 
moge getuigen van Gods universele liefde.

Katholieken hebben ook veerkracht. 
Dat leert de bewogen kerkgeschiedenis 
ons. Veerkracht is de vaardigheid van 

een persoon om met verrassingen, 
veranderingen en onverwachte 
tegenslagen zinvol om te gaan. Het 
woordje ‘zinvol’ is volgens mij in deze 
definitie heel belangrijk. Het pijnlijke en 
moeizame proces van kerksluitingen dat 
we met elkaar doormaken en waar we 
allemaal onder te lijden hebben, vraagt 
om veerkracht. In alles wat we verliezen 
en teloor zien gaan, moeten we proberen 
zin te ontdekken: hoe maken we onze 
zending als gedoopte, gevormde gelovigen 
waar in deze tijd? Hoe kunnen wij als 
parochie zinvol bezig zijn voor elkaar en 
onze omgeving? 

Laten we dus samen, zoveel als 
mogelijk, de Startviering vieren. Moge 
het een goed begin zijn van een nieuw 
werkjaar voor onze parochie, al haar 
geloofsgemeenschappen en parochianen. 
Moge het onze universele zending 
bevestigen en onze veerkracht vergroten.

Pastoor Hans Pauw

Steenderen 2019

Zutphen 2023

Lochem 2024

Vorden 2022
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30-jarig priesterjubileum pastor Scheve
Op zondag 22 juni vierde pastor Harry Scheve in de H. Johannes de Doperkerk 
in Zutphen zijn 30-jarig priesterjubileum. Het was tevens Sacramentsdag, 
ofwel de zondag waarop het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament wordt 
gevierd. De zondag dus waarop het sacrament van de Eucharistie wordt 
gevierd. Een viering van een priesterjubileum kan - symbolisch gezien - niet op 
een betere dag plaatsvinden.

Het was op zondagmorgen 22 juni 
om 10.00 uur al tropisch warm in het 
Eucharistisch Centrum in Zutphen. De 
deuren van de kerk waren open gezet 
om voor enige verkoeling en een frisse 
bries te zorgen. Hoofdcelebrant pastor 
Harry Scheve ging voor samen met de 
concelebranten pastoor Hans Pauw, 
pastoor Herman de Jong (van de parochie 
HH. Paulus en Ludger), diaken Anton Bos 
en parochiemedewerker Gerry Spekkink. 
Er waren misdienaars en acolieten uit 
diverse geloofsgemeenschappen. Ook de 
bloemversiering was tot stand gekomen 
met medewerking van werkgroepen uit 
verschillende geloofsgemeenschappen. 
Een parochieel projectkoor onder leiding 
van Joop van Goozen zorgde voor de 
muzikale omlijsting. Het was kortom 
een parochiebrede viering in optima 

forma. Onder de aanwezigen in de volle 
kerk waren ook familieleden van pastor 
Scheve. Heel speciaal was toch wel dat 
ook zijn 93-jarige moeder aanwezig was. 

De zomerse temperatuur in de kerk 
ging gepaard met prachtig gezang, veel 
wierook en mooie woorden. Een echt 
feestelijke viering! Tegen het eind van de 
mis, net voor de zegen, richtten Herman 
Heuver en Ineke Peterse namens het 
parochiebestuur het woord tot pastor 
Scheve. Ze memoreerden de moeilijke 
tijd die hij had doorgemaakt. Een tijd 
die vanwege de kerksluitingen zwaar 
was, maar die ook voor hem persoonlijk 
moeilijk was omdat hij als gevolg 
van corona een zware aanslag op zijn 
gezondheid kreeg te verwerken. Daarna 
waren er woorden van dank en goede 
wensen: dat pastor Scheve als emeritus 
nog lang mag voorgaan in onze parochie! 
Namens alle parochianen ontving pastor 

Scheve een nieuwe laptop. En tot slot 
kreeg de jubilaris als eerste een exemplaar 
van de nieuwe parochiesculptuur die als 
teken van waardering en dankbaarheid 
wordt uitgereikt aan personen die zich op 
bijzondere wijze voor de parochie hebben 
ingezet. 

Nadat de misbel geklonken had, was 
er een gezellige bijeenkomst met 
lekkere hapjes en drankjes. Tevens was 
er gelegenheid om pastor Scheve te 
feliciteren. Veel oude bekenden kwamen 
elkaar tegen. Zo was het feest van pastor 
Scheve voor velen tevens een weerzien en 
een prachtige ontmoeting!

Hans Limbeek
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Een zeer oprecht dankjewel 
En dan gaat het beginnen. Klokslag 
negen uur staat in volledig blauwpak 
Huub Winkeler bij mij in Lochem voor 
de deur. Hij komt mij ophalen in zijn 
prachtige limousine. Zeer geriefelijk 
rijden we naar de St. Jan in Zutphen. 
Onderweg verliezen we de geelwitte 
‘pauselijke vlag’, maar deze wordt snel 
teruggevonden. Ruim op tijd wordt ik 
opgewacht in de kerk als een echte Vip. 

Nou, dat ben ik niet gewend, maar 
goed.

En dan de viering waarin 
een prachtig koor, 

samengesteld uit koorleden 
van verschillende 

geloofsgemeenschappen 
van onze parochie, 

acte de présence 
geeft. 

Overweldigend, een ander woord is er 
niet voor. Het openingslied ‘Zomaar een 
dak boven wat hoofden’ (mijn lijflied) 
klinkt o zo indrukwekkend. Ik voel het 
nog, ook met een enorme dankbaarheid. 
Het slotlied ‘Pelgrims van hoop, hymne 
voor het Jubeljaar’ klinkt ook elk uur 
vanuit de toren van de Lochemse 
Gudulakerk op de speeltrommel van 
het prachtige carillon. Dat maakt 
de jubileumviering tot een dierbare 
herinnering.

Beste parochianen en vrienden, 
de dank die ik heb gekregen bij 
jullie aanwezigheid en ook de lieve 
woorden zal ik nooit vergeten. Het 
‘glazen geschenk’ dat spreekt over 
dankbaarheid, is nu een blijvend 
aandenken in mijn woonkamer.
U merkt het al wel, mij schieten 
woorden tekort en ik eindig dan ook 
met een zeer oprecht dankjewel! Ik wil 

hierbij insluiten een oprecht dankjewel 
voor de mensen die dit feest hebben 
voorbereid en hebben doen slagen! Ik 
hoop nog een zeer lange tijd in jullie 
midden te mogen zijn als jullie emeritus 
pastoor.

Harry Scheve, emeritus pastoor 
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Het is vakantietijd. Jong en oud doen 
het kalm aan. De schoolvakanties zijn 
begonnen, de ouders denken na hoe ze 
de kinderen bezig kunnen houden en 
proberen op een vakantieadres de sleur 
van het dagelijks leven even los te laten 
en niet aan werk en school te denken.
Het pastoraal team en het 
parochiesecretariaat nemen ook de 
vakantierust ter harte. Zij laten het 
parochiewerk even los. Toch staat 
de parochie niet stil dankzij heel 
veel vrijwilligers. Ook in vakantietijd 
ondersteunen kosters, lectoren, 

acolieten, lekenvoorgangers, verzorgers 
van beeld en geluid, koorzangers en nog 
vele anderen de doordeweekse vieringen 
en uitvaarten. De parochiewacht, 
bemand door vrijwilligers, is altijd 
paraat. De parochie HH. Twaalf 
Apostelen staat nooit stil. Het zijn de 
vrijwilligers die er genoegen in hebben 
werk voor de kerk te verrichten. Wat je 
ook doet voor de parochie, elke schakel 
is even belangrijk. Want zodra er een 
schakel ontbreekt, staat onze parochie 
stil.

Het bestuur en pastoraal team proberen 
parochianen te enthousiasmeren voor 
het werk dat de parochie draaiende 
houdt. Samen met andere vrijwilligers 
geeft dat voldoening en sterkt het ons 
geloof. Daarbij is goede communicatie 
voor de parochie en haar geloofsge-
meenschappen heel belangrijk.  
Onze communicatiemiddelen zijn de 
website, het parochieblad Onderweg, de  

ParochiePost en de 
BestuursBerichten. 
Ook hiervoor zetten 
zich veel vrijwil-
ligers in. Mede 
dankzij de lokale en 
centrale redacties 
kan er ook in vakan-
tietijd goed gecom-
municeerd worden. 
Maar om met de tijd 
mee te gaan, zullen 
onze communica-
tiemiddelen moeten 
worden aangepast 
of vernieuwd. Dit 
keer is de website 
van onze parochie 
HH. Twaalf Apos-
telen aan de beurt. 
We werken eraan de 
website “leesbaar-
der” te maken met 
een andere indeling 
en met aandacht 
voor actueel nieuws 
en geloofsgemeen-
schappen. Na de 
vakantieperiode 
zullen door het 
parochiebestuur 
de voorstellen voor 
aanpassing en 
wijziging besproken 
worden. Voordat de 
nieuwe website ”de 

lucht ingaat”, worden alle lokale redac-
teuren uitgenodigd voor overleg. Hun 
op- en aanmerkingen willen we uiter-
aard meenemen in de besluitvorming. 
Zo is het parochiebestuur op veel fron-
ten bezig. De eerstkomende activiteit is 
de parochiële Startviering. Deze wordt 
gehouden op zondag 7 september 2025 
in de H. Johannes de Doperkerk in 
Keijenborg. Het programma voor de 
startviering vindt u op de poster die 
als inlegvel aan dit nummer van het 
parochieblad is toegevoegd. In de ove-
rige kerken van de parochie zullen op 
7 september geen 
vieringen zijn. 
We hopen op een 
grote opkomst.

Ineke Peterse, 
secretaris 
parochiebestuur



 Onderweg    7Uit de parochie

Initiatieven in de parochie

Oogstdankviering  
in Baak 
Op zaterdagavond 16 augustus wordt om 
19.30 uur de jaarlijkse oogstdankviering 
gehouden bij de veldkapel aan de 
Vordenseweg tussen Baak en Wichmond. 
Pastoor Hans Pauw gaat namens de 
parochie HH. Twaalf Apostelen voor, en 
dominee Hubertien Oostdijk namens 
de protestantse gemeente Steenderen 
en Bronkhorst. De muzikale omlijsting 
wordt verzorgd door muziekvereniging 
Nieuw Leven. Het thema van de 
Oogstdankviering is: ‘Vruchtdragen’. In 
deze oecumenische viering is iedereen 
van harte welkom. Bij slecht weer is 
de viering in de Remigiuskerk op het 
marktplein in Steenderen. 

Verkoop kerkbanken
De eigenaren van de Willibrordkerk 
in Hengelo zijn begonnen met de 
verkoop van de kerkbanken. Voor de 
geloofsgemeenschap in Hengelo was de 
kijkdag op 5 juli jl. De eigenaren willen 
een volgende stap zetten door ook de 
oud-parochianen uit Hengelo en andere 
parochianen van de HH. Twaalf Apostelen 
de gelegenheid te geven een kerkbank te 
kopen. Indien u interesse heeft, kunt u dit 
via de Stichting Willibrordkerk Hengelo 
Gelderland (e-mail: contact@swhg.nl) 
kenbaar maken. Zij nemen vervolgens 
contact met u op. 
Namens de Stichting Willibrordkerk 
Hengelo Gelderland,
Jos Herwers, Harry Masselink, Pieter 
Gerrits, Gerard Stolwijk 

Jubileumviering koor 
Stemmig

‘Je eigen weg zoeken!’  is het thema van 
de viering van het koor Stemmig ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 
het koor. Het koor Stemmig heeft al 50 
jaar lang in de liturgie van de r.-k. kerk in 
Borculo gezongen. Het koor zoekt bij alle 
hedendaagse veranderingen een nieuwe 
weg om de toekomst tegemoet te treden.
Een verhaal zingen en vertellen is een 
uitdaging. Met hedendaagse liederen 
vertellen we een verhaal en geven het 
zingend kleur. De liedteksten nodigen uit 
om over het leven na te denken en je de 
vraag te stellen: “Wat heeft dit verhaal mij 
te vertellen?” Zo brengen we eeuwenoude 
verhalen met zang, muziek en expressie 
tot uiting.
Het verhaal over de verloren zoon 
uit het Lucas-evangelie staat in de 
jubileumviering centraal. Het verhaal is 
een ontdekkingstocht: de jongste zoon 
kiest ervoor zijn eigen weg te zoeken. De 
oudste zoon maakt andere keuzes. En 
hoe kijkt de vader naar dit alles? Welke 
keuzes zouden wijzelf maken, wat ligt ons 
het meest aan het hart? Wat dragen we 
aan ervaringen mee in onze rugzak? 
Met liederen van onder andere Normaal, 
Fleetwood Mac, Van Halen, Stef Bos en 
Matthijn Buwalda zingt het koor over het 
thema ‘Je eigen weg zoeken!’, de rode 
draad in het verhaal van de verloren zoon.
De jubileumviering is op zaterdag 4 
oktober 2025 om 19.30 uur in de r.-k. 
kerk in Borculo. Het koor staat o.l.v. 
dirigent Frank Sterenborg. Na afloop is 
er koffie of thee en tevens gelegenheid 
om het koor te feliciteren. De toegang is 
gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer 
op prijs gesteld.  

Cellofestival 
Tijdens het Internationale Cellofestival 
Zutphen vormt de sfeervolle St. Janskerk 
het decor voor drie bijzondere cello-
recitals. Elk concert brengt een eigen 
kleur en klank. 
Op donderdag 28 augustus a.s. klinkt 
er muziek uit de renaissance en barok, 
met onder andere Paolo Pandolfo op de 
viola da gamba, een instrument met een 
wonder aan puurheid en klank en een 
voorbeeld van schoonheid en eenvoud 
voor cellisten. 
Op vrijdag 29 augustus wordt het 
beroemde strijkkwintet van Schubert 
uitgevoerd, volgens velen het 
mooiste kamermuziekwerk dat ooit is 
geschreven. De uitvoering is in handen 
van een uitzonderlijke combinatie van 
uitmuntende spelers, onder wie  Leonid 
Gorokhov, en vormt een muzikaal 
hoogtepunt binnen het festival. 
Het derde recital vindt plaats op zaterdag 
30 augustus en brengt werken van onder 
meer Arenski. Het gerenommeerde 
Ruysdael Kwartet treedt aan samen 
met cellist Jeroen den Herder en zijn 
zus Maartje Maria den Herder, een 
bijzonder concert dat zowel intiem als 
indrukwekkend belooft te worden. 

Alle recitals beginnen om 16.30 
uur. Reserveren kan via www.
cellowerckenzutphen.nl/festival. Voor wie 
alle drie concerten wil bijwonen, is een 
voordelige combikaart beschikbaar.



8	 Onderweg Uitgelicht

Ariëns Publieksprijs 2025 
Ook dit najaar reikt het aartsbisdom Utrecht weer de Ariëns Prijs voor Diaconie 
uit aan een diaconale activiteit in het aartsbisdom. Ook is er een publieksprijs, 
waarvoor tot 20 oktober a.s. gestemd kan worden op www.aartsbisdom.nl/
stembus. Er zijn tweeëndertig genomineerde initiatieven, waarvan twee uit onze 
parochie. Het betreft de werkgroep Caritas Zutphen en het Brede Dak Ruurlo. 

Hub Crijns, voorzitter van de jury van 
de Ariëns Prijs voor Diaconie, vertelt: 
“Aan de oproep aan de parochies, de 
Parochiële Caritas Instellingen en de 
diaconale groepen om activiteiten voor 
te dragen voor de Ariëns Prijs voor 
Diaconie 2025 is gretig gehoor gegeven. 
De jury kon 32 initiatieven, projecten 
en activiteiten verwelkomen.” Volgens 
de juryvoorzitter zijn alle voorgedragen 
initiatieven winnaars, want diaconie 
en caritas komen zo in het volle licht te 
staan. De jury heeft de goede gewoonte 
om alle genomineerden persoonlijk te 
bezoeken. Zo krijgt de jury uit eerste 
hand een indruk van de verschillende 
initiatieven. Vanuit het bezoek en het 
gesprek ontstaan verhalen, die zijn 
gebundeld in het diaconale boekje Ariëns 
Prijs voor Diaconie 2025. De boekjes zijn 
begin september beschikbaar en worden 
dan in het aartsbisdom verspreid.
De Ariëns Prijs voor Diaconie werd 
in 2003 in het aartsbisdom Utrecht in 
het leven geroepen en draagt de naam 
van Alphons Ariëns. Deze priester van 
het aartsbisdom toonde in de vorige 
eeuw een grote betrokkenheid bij de in 
armoede verkerende arbeidersgezinnen 
in Twente. De prijs wordt om de drie jaar 
uitgereikt, dit jaar voor de achtste keer 
op 25 oktober 2025 in Deventer. Vanaf 
1 juli tot 20 oktober kan er op de website 
van het aartsbisdom gestemd worden 
voor de publieksprijs. Daartoe is er van 
elk initiatief een kort verhaal en foto 
beschikbaar. De initiatieven uit Zutphen 
en Ruurlo vindt u op nummer 27 resp. 28. 
En er is een stempagina, waarop men kan 
stemmen op de favoriet. 

Er worden twee doelen nagestreefd. 
Enerzijds wordt met de prijs aandacht 
en inzet voor diaconie gestimuleerd. 
Anderzijds worden initiatieven op het 
terrein van diaconie onder de aandacht 
gebracht waarvoor anders geen geld is. 

De uitslag wordt bekendgemaakt tijdens 
de uitreiking van de Ariëns Prijs voor 
Diaconie op 25 oktober 2025 in het Titus 
Brandsma Huis, Titus Brandsmaplein 
2 te Deventer. Het programma duurt 
van 10.30 tot 15.00 uur en begint met 
een gebedsviering, gevolgd door een 
aantal interview-blokken, muziek en 
een theologisch commentaar op de 
genomineerde initiatieven. ‘s Middags 
worden de publieksprijs, de tweede 
prijs en de Ariëns Prijs voor Diaconie 
uitgereikt. 
Meer informatie over de genomineerden: 
www.aartsbisdom.nl/genomineerden.
Stemmen op uw favoriet kan op: www.
aartsbisdom.nl/stembus 

Nieuwe bisschop 
Groningen-Leeuwarden 
Paus Leo XIV heeft bisschoppelijk 
vicaris R.G.W. Cornelissen benoemd tot 
bisschop van Groningen-Leeuwarden. 
Ronald Cornelissen (Gaanderen 1964) 
was sinds 2 februari 2009 vicaris van 
het vicariaat Deventer en maakte deel 
uit van de grote bisdomstaf van het 
aartsbisdom Utrecht. Hij is behalve 
vicaris van het vicariaat Deventer ook 
voorzitter van de diocesane werkgroep 
bedevaarten. Hij was in de afgelopen 
jaren diverse malen hoofdaalmoezenier 
van diocesane bedevaarten, onder meer 
van de driejaarlijkse bisdombedevaart 
naar Lourdes. Tevens was hij vele 
jaren bisschoppelijk vicaris voor 
het huwelijks- en gezinspastoraat. 
Daarnaast is hij pastoor van drie 
parochies: de samenwerkende 
parochies Heilig Kruis en H. Lebuinus 
en St. Marcellinus. In een interview 
bij gelegenheid van zijn 25-jarig 
priesterjubileum in 2021 gaf hij als raad 
aan jonge priesters: “Vasthouden aan 
je geloof, aan Christus als baken. Jezelf 
voeden met Christus in de Eucharistie. 
Je gebedsleven is belangrijk. De 
Kerk bestaat al 2000 jaar en kende 
veel moeilijke momenten en zwarte 

bladzijden. De omgeving verandert, 
maar de kern van ons geloof blijft 
hetzelfde. En vooral: optimistisch 
blijven, ondanks alle veranderingen.” 

De datum van de bisschopswijding 
in Groningen is 11 oktober a.s. 

In de tijd van voorbereiding bidden 
wij dat de Heilige Geest bisschop-
elect Cornelissen zal vervullen, in het 
bijzonder op voorspraak van de H. 
Maagd Maria en de HH. Willibrord, 
Bonifatius, Lebuinus en Marcellinus. 

Na het stemmen komt het overzicht van 
de uitgebrachte stemmen in beeld. 
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Carin Fransen ‘Als ik boven kom, 
zal mijn vader me opvangen!’
Op 11 mei jl. werd Carin Fransen in de Christus Koningkerk in Vorden 
gehuldigd met het kosters-ere-insigne van de Interdiocesane Kostersbond 
Sint Willibrord. Deze eer viel haar ten deel omdat ze dit voorjaar 25 jaar 
koster is in de Christus Koningkerk. Een goede reden om haar eens te 
interviewen dus.

Het kwik loopt alweer tegen de dertig 
graden als ik in hartje Vorden bij 
Carin aanbel. Haar woning staat op 
een steenworp afstand van de Christus 
Koningkerk. ‘Laten we maar in de tuin 
gaan zitten, daar is het iets koeler’, zegt 
Carin. Als ik plaatsgenomen heb aan de 
tuintafel, die onder een grote parasol 
staat, laat ze me spontaan de oorkonde 
zien die bij het insigne hoort.
Carin Fransen-Koopman. Vijfentwintig 
jaar koster in de meest brede zin, met 
veel toewijding, zorgvuldigheid, inzet en 
verantwoordelijkheidsgevoel, zo luidt de 
tekst op de oorkonde. 

Ik vraag haar hoe ze bij het kerkelijk 
werk betrokken is geraakt. Carin: ‘Ik ben 
begonnen toen mijn oudste zoon in 1990 
de Eerste Heilige Communie deed. Ik 
werd actief in de voorbereidingsgroep 
van de EHC. Later zat ik ook in de 
Vormselvoorbereidingsgroep. Eerst hier 
in Vorden, later ook in de parochiebrede 
groepen. Ook was ik bestuurslid van ‘de 
Kerkuiltjes’, het Vordense kinderkoor. Je 
kunt dus stellen dat mijn vrijwilligerswerk 
voor de kerk begon met mijn kinderen.‘ 
Voordat we verder spreken over haar 
kerkelijk werk duiken we eerst verder 
in haar verleden. Carin vertelt over haar 
jeugd: ‘Ik ben geboren in Tilligte bij 
Denekamp. Ik kom uit een gezin van 
zeven. Een goed katholiek gezin, kan ik 
wel zeggen. Mijn vader overleed erg vroeg, 
ik was nog maar drie jaar en ik heb hem 
eigenlijk levenslang ontzettend gemist. Na 
de lagere school ging ik naar het lyceum in 
Oldenzaal. Ik was in eerste instantie van 
plan om na het lyceum naar de pabo te 
gaan. Maar ik bedacht me. Ik besloot om 
bij mijn moeder in de zaak te gaan werken: 
Koopman-mode, een kledingwinkel die 
door mijn opa was opgezet. Mijn moeder 
en ik, dat was altijd twee handen op een 
buik! Maar om nog even terug te komen op 
mijn vader: ik mis hem nog elke dag. Ik zie 
me als klein meisje nog zo naast hem in de 
auto zitten. Hij is begraven op het kerkhof 
van Tilligte dat net naast de kerk ligt. Ik 
heb dat graf heel vaak bezocht. Innerlijk 
heb ik ook altijd zijn aanwezigheid 
gevoeld. Toen ik eens in Zuid-Afrika op 

vakantie was, ben ik met een groepje 
boven op de Tafelberg bij Kaapstad 
geweest. Toen we naar boven gingen 
was de lucht helder, maar eenmaal 
op de top kwam er een zeer dichte 
mist over ons heen. Toen zag ik de 
hand van mijn vader! En ineens 
was de mist ook weer verdwenen. 
Ik kan niet anders zeggen dan dat 
een diepreligieuze ervaring was. 
Ik zal het nooit vergeten. In het 
begin van mijn kosterstijd had ik 
het emotioneel ook vaak moeilijk 
bij uitvaarten. Altijd weer moest ik 
dan aan mijn vader denken. Toen 
mijn moeder in 2013 op hoge leeftijd 
overleed, had ik daar vrede mee, dat 
was heel anders.’
‘Hoe ben je eigenlijk in Vorden 
terechtgekomen?’ vraag ik. ‘Ik ontmoette 
Hans,‘ lacht Carin. ‘Hij woonde in 
Warnsveld en had een zaak in Zutphen. 
Toen ik 22 was ben ik met hem getrouwd, 
en zijn we in Vorden gaan wonen. Eerst 
heb ik nog drieënhalf jaar in de zaak 
van Hans gewerkt, maar toen de eerste 
van onze vier zoons werd geboren ben 
ik fulltime huismoeder geworden. Dat 
moederschap heb ik altijd gecombineerd 
met vrijwilligerswerk. Ik zat in het 
bestuur van de volleybalvereniging en 
van de tennisvereniging. Op school 
was ik voorleesmoeder en zat ik in de 
ouderschapsraad. Ook zat ik 27 jaar in 
het kerkkoor, zat ik in de achterwacht en 
zorgde ik voor de vieringenboekjes. Er 
waren weken bij dat ik wel 20 uur voor de 
kerk bezig was. Daarvoor heb ik trouwens 
in 2017 de Willibrordplaquette gekregen. 
Ik was zo verbonden met de kerk dat als 
ik in de supermarkt kwam de kinderen uit 
het dorp riepen ‘Kijk, daar is de mevrouw 
van de kerk!’

‘Naast je kosterwerk zit je ook nog in 
de pastoraatgroep. Dan moet het geloof 
toch veel voor je betekenen?‘, vraag ik. 
‘Zeker, het geloof betekent alles voor me’, 
zegt Carin. ‘Mijn moeder zei altijd dat ze 
dankzij het geloof verder kon leven, en zo 
voel ik het ook! En als ik straks bovenkom 
dan weet ik dat mijn vader degene is die 
me op zal vangen!’

We komen te spreken over de sluiting 
van de Christus Koningkerk. Carin 
vertelt dat er nu nog één keer in de 
drie maanden een eucharistieviering 
is, één keer in de maand een woord 
& communieviering en één keer in de 
maand een samenkomst. ‘We zijn aan 
het uitkijken naar een nieuwe plek, 
want we willen als geloofsgemeenschap 
verder. We hopen Pasen 2026 nog te 
halen in onze kerk. Na het sluiten van de 
kerk zou de protestantse kerk een optie 
kunnen zijn. We zijn daar nog niet uit. De 
Christus Koningkerk zal trouwens worden 
afgebroken, maar de toren blijft staan, 
daarnaast zal een Mariakapel komen. Dat 
hebben we in ieder geval al wel geregeld.’
Als ons gesprek erop zit, wijs ik naar het 
zwembad in haar tuin. ‘Zwem je daar wel 
eens in?’, vraag ik. ‘Zeker, elke dag!’ zegt 
Carin. ‘Zwemmen is echt een passie van 
me. Golfen trouwens ook. Ik heb zat te 
doen. Oppassen doe ik trouwens ook veel, 
en dat zal nog wel even doorgaan, want 
ons tiende kleinkind is op komst!’
Ik neem afscheid van de bevlogen 
vrijwilligster. Het was een prettig en 
interessant gesprek. Een gesprek ook met 
een voor mij heel herkenbaar onderwerp: 
het verlies van een vader op zeer jeugdige 
leeftijd en de doorwerking daarvan in de 
rest van het leven.

Hans Limbeek
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Boekenschat van de Broederenkerk 
In de Broederenkerk te Deventer 
is tot en met 14 september 2025 
de tentoonstelling ”OVER … 
DE BOEKENSCHAT VAN DE 
DEVENTER BROEDERENKERK” 
te zien. De boekenschat van de 
Broederenkerk bestaat uit drie 
middeleeuwse handgeschreven 
boeken op perkament, gebonden 
in zeer bijzondere banden: de 
Lebuinuscodex, de Bernulphuscodex 
en de Ansfriduscodex. Een codex is 
de benaming voor een handschrift 
bijeengehouden in een boekband.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

De Lebuinuscodex dateert uit de 
negende eeuw, de Bernulphuscodex uit 
de tiende eeuw en de Ansfriduscodex 
uit de elfde eeuw. De drie boeken 
behoren tot de oudste en mooiste die in 
Nederland worden bewaard. Er zijn wat 
de uitvoering betreft geen vergelijkbare 
codices in ons land bekend. Zij zijn 
vervaardigd in de belangrijkste 
scriptoria (schrijfwerkplaatsen) van 
West-Europa. Vooral vanwege de 
rijkversierde en kostbare boekbanden 
worden zij gerekend tot de topstukken 
van de West-Europese boekproductie 
uit de periode 800 - 1100. De drie 
boeken zijn eigendom van de Deventer 
Broederenkerk, onderdeel van de 
parochie H. Lebuinus. 

Alle drie de boeken zijn Evangelieboeken: 
de Lebuinuscodex omvat de vier 
Evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas en 
Johannes), de Bernulphuscodex en de 
Ansfriduscodex geven Evangelieteksten 
gerangschikt naar de liturgische kalender. 
De boeken zelf zijn niet aanwezig in 
de tentoonstelling. Ze zijn wel te zien 
in het Museum Catharijneconvent in 

Utrecht, dat de boeken in bruikleen heeft 
gekregen. 

Er kan met recht gesproken worden 
van ‘Deventer boekenbezit’. Al in de 
zestiende eeuw, en mogelijk ook al daar-
voor waren de drie boeken in Deventer. 
Vanaf het einde van de achttiende eeuw 
zijn de kostbaarheden in bezit van de 
Broederenkerk en haar voorganger, het 
kerkje in de Nieuwstraat. De tentoon-
stelling vertelt en toont aan de hand 
van veertig grote platen het bijzondere 
verhaal over de drie codices. Ook is er 
een rijk geïllustreerde publicatie bij de 
tentoonstelling verschenen met aanvul-
lende informatie over de boeken en hun 
geschiedenis, en over de Broederenkerk 
in de negentiende eeuw. De publicatie 
kost € 3 en is verkrijgbaar bij de balie in 
de kerk.

De toegang tot de tentoonstelling en 
de kerk is gratis. Elke donderdag en 
vrijdag, in de periode van 25 juni t/m 14 
september, zijn er gratis rondleidingen 
in de tentoonstelling. De start is telkens 
om 14.00 uur.

Gregoriaans Getijdenkoor  
Sint Jan Zutphen
Onlangs sloot het Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan het seizoen af met de 
uitvoering van de Vespers voor het Hoogfeest van Pinksteren. Het koor geniet 
nu van een welverdiende zomerstop.
Maar het koor kijkt ook alvast vooruit naar het komende najaar. Op 28 
september a.s. zingt het koor een Vespers in het Klooster Nieuw Sion 
in Diepenveen en daarna wordt begonnen aan de voorbereidingen voor 
de Jubileumvespers. Het Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan viert dat 
het 30 jaar geleden is opgericht. Dat doet het koor met een feestelijk 
jubileumprogramma op zondagmiddag 26 oktober 2025. Samen met de 
Vrouwenschola Voces Caelestes uit Nijmegen organiseert het Gregoriaans 
Getijdenkoor een speciale jubileumversie van de Maria Vespers. 
Voorafgaand hieraan kunnen belangstellenden meedoen aan een workshop 
Gregoriaans. Voor zowel de Vespers als de workshop is opgave vooraf 
gewenst. De workshop is op 26 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur en 
kost € 10 per persoon. Dit is inclusief een hand-out en een consumptie na 
afloop. De Vespers begint om 16.30 uur. Er is een speciaal jubileumboekje 
beschikbaar met alle Latijnse teksten en de Nederlandse vertaling van deze 
teksten. De toegang voor de Vespers is gratis. Er is een vrije gift na afloop.
Uitgebreide informatie, inclusief de mogelijkheid voor aanmelding is te 
vinden op de website van het koor: www.getijdenkoorstjanzutphen.nl/
jubileum. Wacht niet te lang met reserveren, want er is waarschijnlijk veel 
belangstelling voor het programma. 
Zien we u dan ook?

Tom Schenk en Hans Schimmel
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Schrijvers terug naar God en Kerk

Vredesweek 2025
Niets doen is geen optie

 

De vrede lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet. Door toenemende politieke 
spanningen in de wereld en ook de dreigingen op ons eigen continent, maakt dat de 
bewustwording toeneemt om zuinig te zijn op onze vrijheid.

In Lochem wordt elk jaar door een kleine groep vrijwilligers aandacht besteed aan 
de Vredesweek. Er worden meerdere activiteiten georganiseerd, die alle betrekking 
hebben op vrijheid in verbinding met elkaar. Zonder vrede geen vrijheid.
De organisatoren proberen interessante thema’s en activiteiten neer te zetten, 
waar mensen voor worden uitgenodigd. Het slagen van de week hangt sterk af van 
de vraag in hoeverre de bevolking gaat deelnemen aan de activiteiten die worden 
aangeboden. Het landelijke thema ‘Niets doen is geen optie’ geldt ook hier. Als 
je thuis blijft, moet je niet verbaasd zijn dat de wereld om je heen plotseling een 
andere wending gaat nemen zonder dat je dat door had. Echter samen kun je veel 
bereiken.

De agenda van activiteiten van de Vredesweek in Lochem, de week van 20 tot en 
met 28 september, is:
Zaterdag 20 september 	 Licht van Gudula met medewerking van Danny Becher 

met klankschalen.
Zondag 21 september 	 Uitreiking Vredesprijs in het Stadshuus, Markt 3, 

7241AA Lochem; aanvang 15.00 uur.
Woensdag 24 september 	 Dansmiddag kinderen (Dansstudio-POP-UP) in het BIC 

(Bezielend Inspiratie Centrum), Noorderwal 17,  
7241BL Lochem); aanvang 14.00 uur

Donderdag 23 september 	 Dialoogavond over vrede en vrijheid in het BIC; 
Noorderwal 17, 7241BL Lochem; aanvang 20.00 uur.

Zondag 28 september 	  Interreligieuze viering in de St. Gudulakerk, Markt 1, 
7241 AA Lochem; aanvang 10.00 uur.

U wordt allen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten.

De Marokkaans-Nederlandse schrijver 
Abdelkader Benali schreef in dagblad 
Trouw van 24 juni jl. een interessant 
stuk over de terugkeer van God in de 
Nederlandse literatuur. Benali schrijft 
daarin dat in de jaren negentig, toen 
hij debuteerde als schrijver, God bij 
het grofvuil was gezet. De Nederlandse 
intelligentsia had besloten niet meer 
over God te spreken. Paars 1 was aan de 
macht, oh symboliek! Maar dat is dertig 
jaar geleden. Benali merkt op dat in de 
huidige tijd veel Nederlandse schrijvers 
juist terugkeren naar God en Kerk. Hij 
noemt namen: Brechtje Hofstede, Lieke 
Marsman, Marjolijn van Heemstra, Ellen 
Deckwitz en Willem Jan Otten. Vooral 
die laatste blijkt een inspiratiebron voor 
veel andere auteurs te zijn. De jaren 
waarin het neoliberalisme met de daarbij 
behorende materialistische levensvisie 
triomfeerde, lijken stilaan te zijn 
vervlogen, zo betoogt Benali. 

Dat de tijden onzeker en duister zijn 
geworden lijkt me duidelijk. Een boek 
als ´Het eind van de geschiedenis´ 
waarin de Amerikaanse filosoof Francis 
Fukuyama betoogt dat de democratische 
rechtstaat de definitieve winnaar is in de 
wereldgeschiedenis, zou in de huidige 
tijd met al zijn autocraten en dictators 
ondenkbaar en ongeloofwaardig zijn. 

De jongste generatie schrijvers zoekt 
mede daarom naar diepgang, zingeving 
en het totaal andere, het tegengestelde 
van het oppervlakkige en materiële: de 
mystiek. Maar ook gebeurtenissen in het 
persoonlijke leven kunnen aanleiding zijn 
om God te zoeken. Een burn-out zoals 
bij Brechtje Hofstede, of het ongeneeslijk 
ziek zijn van Lieke Marsman. 

Deze hernieuwde belangstelling voor 
het religieuze leven (laten we trouwens 
Jonah Falke met zijn ´Bible Belt´ ook 
niet vergeten) binnen de literatuur staat 
natuurlijk niet op zichzelf. Het is een 
verschijnsel dat zich in de huidige tijd op 
een veel breder terrein in de samenleving 
afspeelt: jongeren in het algemeen staan 
momenteel veel positiever ten opzichte 
van God en Kerk dan lange tijd het geval 
is geweest. Toch is het verheugend dat 
juist ook in de literatuur deze tendens 
is waar te nemen. Literatuur is vaak 
taboedoorbrekend, verwoordt een 
bepaalde tijdgeest of leidt zelf vaak tot 
een andere tijdgeest, normaliseert dat 
wat voorheen als gek, of ‘not done’ werd 
gezien. Zoals Jan Wolkers, Jan Cremer en 

Gerard Reve onderdeel 
waren van de seksuele 
revolutie in de jaren 
zestig, zo kan de huidige 
generatie schrijvers 
ook God en Kerk uit de 
taboesfeer halen. 

Hans Limbeek

Willem Jan Otten
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Aandacht voor

Kostersdag 2025
Elk jaar organiseert het aartsbisdom 
Utrecht een ‘kostersdag’, steeds op een 
andere locatie. Eerdere edities waren 
onder meer in Apeldoorn en Doetinchem. 
Ditmaal vindt de bijeenkomst plaats op 
donderdag 16 oktober 2025 in de Sint-
Stephanuskerk aan de Grotestraat 207 in 
Borne.
De kostersdag is bedoeld voor alle kosters 
die actief zijn in het aartsbisdom Utrecht. 
Vaste onderdelen van het programma 
van deze dag zijn de eucharistieviering, 
de rondleiding door de kerk en de lunch. 
Ontmoeten en ervaringen delen staan 
deze dag centraal.

 

De Sint-Stephanuskerk werd in 1887 
ontworpen door architect Nicolaas 
Molenaar sr. Op 8 april 1888 werd 
de eerste steen gelegd. Het is een 
driebeukige hallenkerk in neogotische 
stijl, met een transept. In het 
oorspronkelijk ontwerp ontbrak de toren, 
die pas in 1894 op de linkerhoek naast 
de hoofdingang werd gebouwd. De 46 
meter hoge toren heeft vier vierkante 
geledingen. De drie luidklokken werden 
in 1949 in de toren geplaatst.
Binnen is de kerk overdekt met 
kruisribgewelven. Het hoofd- en zijaltaar, 
de kansel en het triomfkruis werden 
gefabriceerd door de firma Te Poel en 
Stoltefus. De heiligenbeelden werden 
gemaakt door de ateliers van F.W. 
Mengelberg en J.P. Maas. 
Na de liturgische wijzigingen van het 
Tweede Vaticaans Concilie werd de 
kerk in 1967 gemoderniseerd, waarbij 
nieuwe vloeren werden aangelegd en de 
gepolychromeerde muren en plafonds 
werden overgeschilderd. Het interieur 
werd daarbij sterk gewijzigd. Zo verdween 
de biechtstoel en moest het linker 
zijaltaar plaatsmaken voor een orgel. In 
1987-1988 werd de kerk gerestaureerd.
Het kerkgebouw is een Rijksmonument. 

Colofon

Redactie
Joost van Duin	 Hans Limbeek
Magda van Ommen	 Gerrit te Vaarwerk
Maria Schotman

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

De parochie heeft een ANBI-status.
Bankrek.nr.:	 NL97RABO0155113046
	 Ook voor uw bijdrage aan
	 Onderweg.
Internet:	 www.12apostelen.nl
E-mail:	 redactie@12apostelen.nl
Vormgeving:	Repro Design, Deventer
Druk:	 HelloPrint Connect

Bestuur parochie
HH. Twaalf Apostelen
J.G.M. (Hans) Pauw, pastoor

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-
Giesen, secretaris

H.G.J. (Herman) Heuver,
portefeuille gebouwen en
begraafplaatsen

B.G.A. (Ben) Hemmer, lid

Contactgegevens
parochie HH. Twaalf
Apostelen
Pastoraal team

J.G.M. (Hans) Pauw, pastoor
e-mail: h.pauw@12apostelen.nl
tel.: 06 30162927

Diaken A.J.M. (Anton) Bos
tel.: 06 44902208
e-mail: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320
e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk
parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen

kunt u vinden op de betreffende locatiepagina’s

vanaf pagina 17.

Vertrouwenspersonen

Gerry Spekkink en Willem 
Achtereekte kunnen door 
medewerkers en vrijwillers worden 
geraadpleegd bij ongewenste 
omgangsvormen binnen de parochie.
e-mail: 
vertrouwenspersoon@12apostelen.nl

Secretariaat parochie
Mieke Degen, Petra Hulman
en Magda van Ommen

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;

tel.: 0575 711310;

dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

e-mail: secretariaat@12apostelen.nl.
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Diocesane gezinsdag 
Het aartsbisdom Utrecht organiseert op zondag 12 oktober 
a.s. voor de derde keer een Diocesane Gezinsdag. We zijn 
nog steeds in het Jubeljaar ‘Pelgrims van Hoop’. Daarom is 
het thema van deze dag ‘Hoopvol opvoeden in de digitale 
wereld’. 

De dag begint om 10.30 uur met een eucharistieviering in de 
basiliek van de Kruisverheffing, Kerkstraat 6, Raalte. Pastoor 
Ronald den Hartog zal celebreren in deze viering. Na de  
H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum tegenover 
de basiliek. Daar staat de lunch klaar, waarna iedereen rond 
13.30 uur aan zijn/haar eigen activiteit begint. 

De kinderen en tieners zullen in groepjes een speurtocht 
lopen in en rondom de basiliek. Ze zullen tijdens deze 
speurtocht ook een aantal opdrachten en vragen krijgen die 
te maken hebben met het thema ‘Hoop’. Voor de allerkleinsten 
is er crèche. Zo hebben de ouders alle rust om hun eigen 
programma te volgen. Daarin gaat Paul Graas met de ouders 
in gesprek over het thema. Paul houdt zich veel bezig met 
karaktervorming van jonge mensen, maar is inmiddels ook 
expert op het gebied van de digitale wereld en het effect 
daarvan op kinderen en tieners. In deze interactieve 
workshop zal er veel plek zijn voor uitwisseling van ideeën en 
ervaringen onderling, om ook elkaar te ondersteunen in de 
hoopvolle opvoeding van onze kinderen. Rond 15.00 uur komen 
we nogmaals met z’n allen samen in de basiliek om daar af te 
sluiten met een kort gebedsmoment met uitstelling van het 
Allerheiligst Sacrament. Ook is er dan de mogelijkheid tot het 
ontvangen van een gezinszegen. Om 15.30 uur sluiten we de 
dag af met een drankje. 

Aanmelden graag vóór 3 oktober via www.aartsbisdom.nl/
diocesane-gezinsdag-2025. De kosten voor deze dag zijn € 25 
per gezin. Deze kunt u overmaken op IBAN  NL03 ABNA 0812 
0067 12 t.n.v. RK AARTSBISDOM UTRECHT o.v.v. Gezinsdag 
2025 + naam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Elise Bangma, e-mail: bangma@aartsbisdom.nl. 

Uitnodiging
Na de zomerperiode gaan niet alleen de scholen 
weer beginnen, maar ook binnen de parochie gaan 
we met nieuwe energie van start. We beginnen met 
een parochiële Startviering op zondag 7 september 
a.s. om 10.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk in 
Keijenborg.
Wij willen jullie van harte uitnodigen voor deze 
viering. Een groot parochieel koor zingt liederen uit 
het repertoire van de Middenkoren. Voorafgaand aan 
de viering worden producten voor de voedselbank 
ingezameld. 
Na de viering is er tijd om elkaar te ontmoeten met 
koffie, thee of limonade. Jullie kunnen zelf cup cakes 
versieren en natuurlijk opeten! Er is een optreden van 
René Borgers en er is een ijscokar voor een gratis ijsje!

We wensen jullie een mooie vakantieperiode en graag 
tot ziens op 7 september!
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER

zaterdag 16 augustus 2025 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

19.00 uur Kapel Baak oogstdankviering H. Pauw

zondag 17 augustus 2025 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV A. Bos

20ste zondag door het jaar 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV G. Oude Groen

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Gebedsviering werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zondag 24 augustus 2025 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV werkgroep

21ste zondag door het jaar 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV G. Spekkink

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

zondag 31 augustus 2025 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV T. ten Bruin

22ste zondag door het jaar 10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Pauw

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zaterdag 6 september 2025 19.00 uur VGH kerk Banninkstraat Hengelo Noaberviering G. Spekkink

zondag 7 september 2025
10.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg: Parochiële Startviering

23ste zondag door het jaar

zondag 14 september 2025 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

Kruisverheffing 10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur Dorpskerk Vorden Oec. viering werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

zaterdag 20 september 2025 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

zondag 21 september 2025 10.00 uur Oude Kerk Brummen Oec. viering werkgroep

25ste zondag door het jaar 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV werkgroep

Vredesweek 10.00 uur Remigiuskerk Hengelo Oec. viering werkgroep

10.00 uur Protestantse Kerk Gorssel Oec. viering werkgroep

10.00 uur Protestantse Kerk Halle Oec. viering werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Familieviering werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

WEEKENDVIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA: 	 WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: 	 Oecumenische viering
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Vieren 
via
internet
U kunt de vieringen beluisteren via
het internet: www.12apostelen.nl.
Klikken op het groene blok ‘Vieringen’.
Vervolgens klikken op het icoontje
‘wereldbol met koptelefoon’.

Beeldopname in Zutphen
Voor een viering met beeld en geluid,
kiest u voor ‘kerkdienstgemist
Zutphen’. Op zondagmorgen kunt u
om 10.00 uur direct meekijken door
op de >-toets in het midden van de
cirkel in de afbeelding te drukken.

Vieringenschema WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA: 	 WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: 	 Oecumenische viering

Lezingen in de weekendvieringen
Datum 	 Eerste Lezing 	 Tweede Lezing 	 Evangelie

17 aug.	 Jer. 38,4-6.8-10	 Heb. 12,1-4	 Lc. 12,49-53

24 aug.	 Jes. 66,18-21	 Heb. 12,5-7.11-13	 Lc. 13,22-30

31 aug.	 Sir. 3,17-18.20.28-29	 Heb. 12,18-19.22-24a	 Lc. 14,1.7-14

07 sept.	 Wijsh. 9,13-18b	 Filem. 9b-10.12-17	 Lc. 14,25-33

14 sept.	 Num. 21,4-9	 Fil. 2,6-11	 Joh. 3,13-17

21 sept.	 Amos 8,4-7	 1 Tim. 2,1-8	 Lc. 16,1-13

28 sept.	 Amos 6,1a.4-7	 1 Tim. 6,11-16	 Lc. 16,19-31

05 okt.	 Hab. 1,2-3;2,2-4	 2 Tim. 1,6-8	 Lc. 17,5-10

Aanbidding H. Sacrament 
en biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de Doper- 
Kerk, iedere vrijdag 15.00-15.45 uur. 
En Jezus zei: “Kunt ge dan niet één 
uur met mij waken?” Zo is het eigen-
lijk ook op de vrijdagmiddag: een 
uurtje Aanbidding. Biechtgelegenheid 
op eerste vrijdag van de maand.

ParochiePost is de digitale nieuwsbrief van de parochie HH. Twaalf Apostelen.
In deze nieuwsbrief vindt u korte berichten die via een link op de website verder 
gelezen kunnen worden. ParochiePost verschijnt minimaal eens per twee weken of 
zoveel vaker als nodig is. Wilt u ook ParochiePost ontvangen?
Stuur dan een mailbericht naar communicatie@12apostelen.nl

DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER

zondag 28 september 2025 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV werkgroep

26ste zondag door het jaar 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Gebedsviering werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV A. Bos

10.00 uur Gudulakerk Lochem Interreligieuze viering werkgroep Vredesweek

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur Parochiezaal Vorden Samenkomst werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zaterdag 4 oktober 2025 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo WCV 50 jaar Stemmig werkgroep

zondag 5 oktober 2025 9.30 uur VGH kerk Banninkstraat Hengelo Gebedsviering werkgroep

27ste zondag door het jaar 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Woord & gebed werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER

dinsdag 19 augustus 2025 19.00 uur Sacristie Baak WCV T. ten Bruin

woensdag 20 augustus 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord & gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 21 augustus 2025 19.00 uur De Bleijke Hengelo Eucharistie H. Scheve

19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen Eucharistie H. Pauw

woensdag 27 augustus 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 28 augustus 2025 10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Eucharistie H. Scheve

vrijdag 29 augustus 2025 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Eucharistie H. Scheve

woensdag 3 september 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 4 september 2025 10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Pauw

19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Eucharistie H. Scheve

dinsdag 9 september 2025 10.00 uur IJsselflat Zutphen Eucharistie H. Scheve

woensdga 10 september 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 11 september 2025 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Eucharistie H. Scheve

vrijdag 12 september 2025 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Eucharistie J. Baneke

dinsdag 16 september 2025 19.00 uur Sacristie Baak Eucharistie H. Scheve

woensdag 17 september 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord & gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 18 september 2025 19.00 uur De Bleijke Hengelo WCV T. ten Bruin

19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen Eucharistie H. Scheve

woensdag 24 september 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 25 september 2025 10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Eucharistie H. Pauw

woensdag 1 oktober 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 2 oktober 2025 10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV T. ten Bruin

19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV T. ten Bruin

LEGENDA: 	 WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: 	 Oecumenische viering

DOORDEWEEKSE VIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen
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H. Martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak;
pastoriebaak@outlook.com
Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com
of bij Bennie Stapelbroek: tel. 06 30776769;
mail bennie.stapelbroek@gmail.com. 
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep 
Berna Lamers, 441244; berna.lamers@gmail.com;  
Arnold Wolbrink, 441206

Vieringen in Baak
Elke 3e dinsdag van de maand, wordt er 
een viering gehouden in de sacristie van 
de kerk om 19:00 uur. Op zaterdagavond 
16 augustus om 19.30 uur is de 
oogstdankviering, zie de toelichting op 
pagina 7. Op dinsdagavond 19 augustus 
is er om 19.00 uur een woord- en 
communieviering, diaken Theo ten Bruin 
zal tijdens deze viering voorgaan. Op 
dinsdagavond 16 september is er om 
19.00 uur een eucharistieviering waarin 
pastor Harry Scheve zal voorgaan.
Na afloop van alle vieringen kunnen 
we napraten met koffie en thee met iets 
lekkers zoals u gewend bent. U bent van 
harte welkom! 

Oogstdankviering
De jaarlijkse oogstdankviering vindt 
plaats op zaterdag 16 augustus om 19.30 
uur bij de veldkapel. Meer informatie 
vindt u op pagina 7.

Inzaaien binnen de 
raamwerken
Op vrijdagmorgen 30 mei zijn er een 
aantal begraafplaats vrijwilligers in 
de weer geweest met het plaatsen van 
raamwerken waarbinnen ze na afloop een 
bloemenmengsel gezaaid hebben. Het 

betreft een proef op een gedeelte van de 
begraafplaats. We willen kijken hoe dit 
bevalt, geeft het een mooier aangezicht 
en is het uiteindelijk minder werk om de 
begraafplaats te onderhouden dan gaan 
we hier volgend jaar meer lege plekken 
mee opvullen. De foto is gemaakt op 14 
juli. Je kunt duidelijk zien dat de bloemen 
erop staan, enkelen bloeien al.

Schilderwerk 
begraafplaatskapel
Het schilderwerk van de begraafplaats-
kapel is uitgevoerd door Kamphuis 
Schilderwerken. Heel fijn om te zien 
dat alles er weer goed onderhouden bij 
staat. Het is een van de zorgtaken die we 
als geloofsgemeenschap hebben. Zorg 
dragen voor het behoud van het cultureel 
erfgoed. Voor een gedeelte van de 
onkosten voor dit schilderwerk ontvangen 
we subsidie, gedeeltelijk moeten we het 
zelf betalen.

Ruimen van graven
Op dinsdagmiddag 24 juni zijn er 
meerdere graven geruimd. Het is van alle 
tijden dat er graven geruimd worden, 
anders ondermijn je het principe van 
de grafrechten. We hebben de laatste 
jaren weinig geruimd. Deze ruiming 

hebben we in eigen beheer gedaan, een 
samenwerking tussen de vrijwilligers 
van de begraafplaats met Alex Gerritsen, 
die samen met een medewerker de tillift 
bediende. Al met al een hele actie die 
goed verlopen is. De vrijwilligers waren 
er voor de hand- en spandiensten. Zij 
zorgden ervoor dat alles na afloop er 
weer piekfijn bij lag. Pluim voor het vele 
werk dat de vrijwilligers op beide extra 
werkdagen verricht hebben.

Gebedsintentie
19/8: Riek van Langen-van Leussen, Jos 
en Bets Hermsen-Goris, Everdien Schut. 
16/9: Riek van Langen-van Leussen, 
Ouders van Leussen-Wolbrink, Jgt. Jos 
Hermsen, Bets Hermsen-Goris, Everdien 
Schut. 

Startviering
Zondag 7 september is om 10.00 uur de 
parochiële startviering in Keijenborg, met 
als thema “Pelgrims van Hoop” het thema 
van dit Jubeljaar. In deze viering zal het 
pastoraal team voor gaan. Na de viering 
zal er zoals gebruikelijk ruimte en tijd zijn 
voor ontmoeting. Op de bijlage bij deze 
Onderweg vindt u het hele programma.
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Vervolg Brummen op pagina 19

Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo
Rekeningnummer: NL03RABO0309105439
Redactie: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens 
Parochiesecretariaat:
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
Tel.: 0575 711310 di. t/m vr. 9.00-12.00 uur
E-mail: secretariaat@12apostelen.nl

H. Andreas - Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: liaschafer@hetnet.nl

Locatieraad
Harrie Winckels, voorzitter, secretaris, 0575-561403 
Laurens Mul, penningmeester, 0575-775404
Johan Waanders, gebouwen, 0575-562615

Secretariaat
Elke woensdagochtend van 10.00 uur 
tot 11.00 uur zijn de kosters aanwezig en 
staat de koffie klaar in het KJ-gebouw. 
Ook de kerk is elke woensdagochtend 
geopend. U bent van harte welkom om 
even binnen te lopen om een kaarsje aan 
te steken en/of een kop koffie te drinken.
Voor het aanvragen van gebedsintenties, 
vragen over vieringen of administratieve 
zaken kunt u contact opnemen met het 
secretariaat in Zutphen. De gegevens 
vindt u hiernaast.

Overleden
Op donderdag 24 april 2025 is mevrouw 
Annie Liebrand-Hendriks op 
82-jarige leeftijd overleden.
Dat zij mag rusten in vrede.

Vieringen
Op donderdag 11 september is er om 
19.00 uur een eucharistieviering met 
medewerking van het gemengd koor. 
Voorganger is pastor Harry Scheve.

Gebedsintenties
11-09: familie Pelgrum, Theo en Riek 
Verheijen, Theo Blom, Gerda Geerligs-
Ottenschot en familie, Mieke Drietelaar-
Schuurmans, Anny Sasse, Truus Tijdink-
Huijskes, Annie te Boome-Olijslager, 
Gemma Formijne Jonkers-Veerman, 
Annie Liebrand-Hendriks.

Jubileumviering koor 
stemmig
Vanwege het 50-jarig jubileum van het 

koor Stemmig wordt er op zaterdag 
4 oktober om 19.30 uur in de RK kerk in 
Borculo een jubileumviering gehouden 
met als thema: ‘Je eigen weg zoeken’. 
Meer informatie over dit jubileum vindt u 
op pagina 7, initiatieven in de parochie.

Startviering
Zondag 7 september is om 10.00 uur de 
parochiële startviering in Keijenborg, met 
als thema “Pelgrims van Hoop” het thema 
van dit Jubeljaar. In deze viering zal het 
pastoraal team voor gaan. Na de viering 
zal er zoals gebruikelijk ruimte en tijd zijn 
voor ontmoeting. 

Op de bijlage bij deze Onderweg vindt u 
het hele programma.

Andreashuis
U bent van harte welkom bij de vieringen 
en ontmoetingen op woensdagmorgen 
vanaf 9.30 uur. Twee keer per maand is er 
een viering en op de woensdagochtenden 
dat er geen viering is, laten we aan het 
koffie drinken een gebed en de lezingen 
van die dag voorafgaan. 
Ook is het secretariaat elke woensdag 

van 9.00 uur tot 12.00 uur open en 
telefonisch bereikbaar. Altijd bereikbaar 
via de e-mail: rkandreasparochie1900@
kpnmail.nl

Vieringen
Zie voor de woensdagmorgen vieringen, 
de weekendvieringen en bijeenkomsten 
de Vieringenschema’s.

De weekendvieringen zijn ook nog steeds 
te volgen via internet: www.12apostelen.
nl 
Klikken op het groene blok: “Vieringen” 
en vervolgens op het icoontje “wereldbol 
met koptelefoon”. Kies voor “Kerkdienst 
gemist Zutphen”. Op zondagmorgen 
10.00 uur kunt u direct meekijken door 
op de > toets in het midden van de cirkel 
in de afbeelding te drukken. Voor het 
bekijken van oudere opnames, klikt u in 
de kalender bij de gewenste datum.

Startviering
Zondag 7 september is om 10.00 uur de 
parochiële startviering in Keijenborg, met 
als thema “Pelgrims van Hoop” het thema 
van dit Jubeljaar. In deze viering zal het 
pastoraal team voor gaan. Na de viering 
zal er zoals gebruikelijk ruimte en tijd zijn 
voor ontmoeting. 
Op de bijlage bij deze Onderweg vindt u 
het hele programma.
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H. Willibrord - Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
Opgave gebedsintenties:
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad /pastoraatgroep
Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris
Fons Janssen, penningmeester
Peter Hammink

Vervolg Brummen
Intenties
20-08: overleden familie Brouwer-
de Bruin, Jan Uiterweerd, overleden 
ouders Wilbrink-Peters, Mildred Schoop, 
mevrouw Kleisterlee-Beuwer, Carin 
Timmerman, Dora Rutten, Riet Rozie-
Huis in ’t Veld, Paus Franciscus, Jos 
Brouwer.

03-09: Willemien Willemsen, Mientje 
Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, 
Mariet Winckels-Geutjes, overleden 
ouders Span-Gudden, Riek Uiterweerd-
van Breen, Ben Cornelissen, Hennie 
Uiterweerd-Westhoff, Paus Franciscus.
17-09: overleden familie Brouwer-de 
Bruin, overleden ouders Uiterweerd-
Sloot, mevrouw Kleisterlee-Beuwer, Carin 
Timmerman, Dora Rutten, Riet Rozie-
Huis in ’t Veld, Jos Brouwer

01-10: Willemien Willemsen, Mientje 
Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, 
Mariet Winckels-Geutjes, Jan Uiterweerd, 
Riek Uiterweerd-van Breen, Ben 
Cornelissen, Hennie Uiterweerd-
Westhoff, Paus Franciscus.

Kerkhof klusochtend 
Zaterdag 3 mei was er een hele grote club 
van (vaste) vrijwilligers om het kerkhof 
weer voorjaars-klaar te maken. Dank aan 
allen die geholpen hebben!
Jolanda Jansen–Peters RK kerkhof 
Brummen

Vieringen in Drempt 
Met ingang van augustus 2025 verandert 
het ritme van de vieringen in Drempt. De 
doordeweekse vieringen, die tot nu toe 
plaatsvonden op de vierde donderdag van 
de maand, verschuiven naar de eerste 
donderdag van de maand om 19.00 uur. 

Daarnaast blijft er elke maand een viering 
op zondagmorgen om 10.00 uur. Deze 
zondagvieringen worden verzorgd door 
lokale, vrijwillige voorgangers uit onze 
gemeenschap.

Na afloop van alle vieringen bent u van 
harte welkom om nog even te blijven voor 
een kop koffie of thee. Het is een mooie 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten, 
verhalen te delen en de verbondenheid als 
gemeenschap te ervaren.

We hopen u de komende periode weer te 
mogen begroeten in de kerk van Achter-
Drempt!

Startviering
Zondag 7 september is om 10.00 uur de 

parochiële startviering in Keijenborg, met 
als thema “Pelgrims van Hoop” het 
thema van dit Jubeljaar. In deze viering 
zal het pastoraal team voor gaan. 
Na de viering zal er zoals gebruikelijk 
ruimte en tijd zijn voor ontmoeting. 

Op de bijlage bij deze Onderweg vindt u 
het hele programma.

Vieringen in de komende 
periode:
•	 Zondag 24 augustus, 10.00 uur: woord- 

en communieviering, voorganger: Trees 
Offenberg.

•	 Donderdag 4 september, 19.00 uur: 
eucharistieviering, voorganger: pastor 
Harry Scheve.

•	 Zondag 21 september, 10.00 uur: 
woord- en communieviering, 
voorganger: Jan Gerretsen.

•	 Donderdag 2 oktober, 19.00 uur: 
woord- en communieviering, 
voorganger: diaken Theo ten Bruin.

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 30 augustus 2025
redactie.willibrord.drempt@gmail.com
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
Marijke Heeren, secr. 0570-542000; Jan Roes, pm.
0575-490711; Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens
Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452,
Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

Vervolg Joppe op pagina 21

H. Willibrord - Hengelo
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
Rekeningnr.: NL12RABO0121301346
NL82RABO0119538857 (geloofsbijdragen);
Redactie: hwa.roes@gmail.com
Postadres: 
Parochiesecretariaat 
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
E-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgroep
Marian Zaarbelink, 06 1014 7854, Jan Claver, 06 2334 8923, 
Monique Kuipers, 06 4539 7320.

Wat geweest is en wat 
komt
Op 22 juni jl. heeft pastor Harry Scheve 
zijn 30-jarig priesterfeest gevierd met een 
plechtige eucharistieviering in de Sint 
Jan de Doperkerk te Zutphen. Hierbij 
waren meerdere parochianen uit Hengelo 
aanwezig De contactraad heeft namens 
onze geloofsgemeenschap “Willibrord” 
onze felicitaties overgebracht. Als attentie 
is de pastor een boekenbon aangeboden. 
Op zondag 14 juli jl. was het de dag, dat 
onze kerk alweer 1,5 jaar geleden gesloten 
was. De geloofsgemeenschap komt echter 
elke maand bijeen in de VGH Kerk aan 
de Banninkstraat. Diverse werkgroepen 
vormen samen een hechte gemeenschap 
en voorzien in de behoefte. Voor de 
paaskaars van 2024 was vanuit Hengelo 
geen belangstelling. Echter er is wel een 
oud-parochiaan die op gezette tijden de 
Mariakapel bezoekt en een briefje heeft 
ingeleverd. Na intern overleg hebben we 
deze paaskaars aan de oud-parochiaan 
overhandigd. 
Heeft u een vraag of wilt u iets meedelen? 

Dat kan dit sinds kort door een briefje 
in de bruine bus in de Mariakapel te 
deponeren en we kijken dan of er wat mee 
gedaan kan worden. 

Kerkbanken
Inmiddels heeft u via diverse kanalen 
kunnen vernemen dat u één of meer 
kerkbanken kunt kopen. De kerkbanken 
zullen verwijderd worden om een nieuwe 
invulling aan dit gebouw te kunnen geven. 
U hebt inmiddels een brief ontvangen, 
waarin staat dat de kerkbanken worden 
verwijderd en men eerst wil weten of 
men vanuit de geloofsgemeenschap van 
Hengelo belangstelling heeft. De kosten 
bedragen € 150,00 per bank. Op 5 juli is 
er een kijkdag geweest. Hierbij nog even 
het mailadres (contact@swhg.nl) 

Vieringen
In Onderweg staan de kerkelijke 
vieringen vermeld waarin u welkom bent. 
Op 29 juni, dit was op een zondag, was 
het de kerkelijke dag van de apostelen 
Petrus en Paulus de eerste twee apostelen 
die zich bij Jezus voegden. 

Startviering
Zondag 7 september is om 10.00 uur de 
parochiële startviering in Keijenborg, met 
als thema “Pelgrims van Hoop” het 
thema van dit Jubeljaar. In deze viering 
zal het pastoraal team voor gaan. Na de 
viering zal er zoals gebruikelijk ruimte en 
tijd zijn voor ontmoeting. Op de bijlage 
bij deze Onderweg vindt u het hele 
programma.

Geloofsbijdragen
Het is hoopvol dat de bijdragen c.q. 
toezeggingen al bijna allemaal binnen 
zijn. Indien u uw geloofsbijdrage nog 
dient heeft voldoen, dan willen we u 
daarop attenderen. Het kan ook nog. 
Contactpersoon: Jan Claver 

Ontwikkelingen rondom 
de Willibrordkerk
In de Willibrordkerk 
in Hengelo zijn de 
eigenaren begonnen 
met de kerkbanken te 
koop aan te bieden aan 
de parochianen. Voor 
onze geloofsgemeen-
schap was de kijkdag 
op 5 juli jl. Zij willen 
nu een volgende stap zetten door ook de 
oud-parochianen en de parochianen van 
de HH. Twaalf Apostelen in de gelegen-
heid te stellen om een kerkbank als herin-
nering te kopen. Indien u interesse hebt 
kunt u dit via de Stichting Willibrordkerk 
te Hengelo kenbaar maken. Zij nemen 
dan contact met u op.
E-mailadres is: contact@swhg.nl.
Namens de Stichting Willibrorduskerk 
Hengelo (GLD) 
Jos Herwers, Harry Masselink, Pieter 
Gerrits, Gerard Stolwijk

Startviering
Zondag 7 september is om 10.00 uur de 

parochiële startviering in Keijenborg, met 
als thema “Pelgrims van Hoop” het 

thema van dit Jubeljaar. In deze viering 
zal het pastoraal team voor gaan. Na de 
viering zal er zoals gebruikelijk ruimte en 
tijd zijn voor ontmoeting. 

Op de bijlage bij deze Onderweg vindt u 
het hele programma.

Familieberichten
In de Heer overleden:
Hermannus Hendrikus Antonius – 
Herman – Oosterwegel, weduwnaar 
van Elisabeth Wilhelmina Maria (Lies) 
Oosterwegel-Klein Swormink, op de 
leeftijd van 95 jaar.
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H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep
Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Nijenhuis, 06-40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

Vervolg Joppe
Een bloem vol dankbaarheid 
Zondag 29 juni 2025 vierden we samen 
een prachtige familieviering rond het 
thema Dankbaarheid. Jong en oud 
kwamen bijeen in de kerk, waar iedereen 
meteen mocht nadenken over één simpele 
maar diepe vraag: Waar ben jij dankbaar 
voor? 

Aan het begin kreeg ieder een leeg briefje 
met pen uitgedeeld. Daarop schreven ze 
– of fluisterden ze in hun hart – iets waar 
ze dankbaar voor zijn. De briefjes werden 
verzameld op een grote bloem, die aan 
het eind van de viering vol hing met 
kleuren en mooie woorden, onder andere: 
gezondheid, familie, vrienden, geluk, een 
geslaagde kleinzoon, de zon die elke dag 
weer opkomt. We zijn dankbaar voor de 
kinderen, vakantiegangers, parochianen, 
voor de reacties, voor de muziek en 
kinderkoor, het gebed, en de warmte 
waarmee we deze viering samen mochten 

beleven. Dank U wel, God, voor elkaar, 
voor deze geloofsgemeenschap, en voor 
zoveel kleine grote zegeningen. 
Willem Achtereekte, voorganger
Zie volledig verslag op de site,  
www.rkkerkjoppe.nl 

Zondag 17 augustus 
We vieren het patroonsfeest Maria 
Tenhemelopneming met een brunch 
in de tuin van de pastorie. Vooraf 
is er om 10.00 uur een woord- en 
communieviering met diaken Anton Bos 
en het parochieel koor.

Nieuwe beheerder voor 
het kerkhof
De huidige kerkhofbeheerder stopt 
ermee. De locatieraad zoekt een nieuwe 
beheerder (m/vr) voor het kerkhof. Wat 
de taken van de kerkhofbeheerder zijn 
kunt u lezen op de website.

Koffieochtend 
10 september 
Op woensdag 10 september is de 
eerstvolgende koffieochtend na de 
zomervakantie. Helaas hebben we nog 
geen spreker voor die datum. Het duurt 
ook nog wel eventjes en we doen ons 
best om een mooi onderwerp te vinden. 
Misschien heeft u een idee?
Voor november hebben we wel al een 
mooi onderwerp, helaas kan die spreker 
niet in september. Tot ziens op de 
koffieochtend in september. 
Puck Vork

Rozenkransgebed in 
oktober
In de maand oktober zal op dinsdagavond 
19.00 uur het rozenkransgebed worden 
gebeden. 7 oktober is een speciale dag en 
herdenken we de gedachtenis van Onze-
Lieve Vrouw van de rozenkrans. U kunt 
de data 7, 14, 21 en 28 oktober alvast in 
uw agenda noteren.

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper 
Het parochiesecretariaat is geopend 
op donderdagmorgen van 10.30 uur 
tot 11.00 uur. Telefoon 0575-461314. 
Voor spoedgevallen bij een overlijden of 
spoedbediening belt u de parochiewacht. 
Telefoon 06 10 31 96 38. 

Contactpersoon voor Zelhem: 
De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 
43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809

Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg
Contactpersoon: Mevr. J. Lamers 
tel. 0575 – 464162 email : 
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; 
website www.begraafplaatskeijenborg.nl
De geldende tarieven kunt u vinden op de 
website onder ‘Tarieven’

Parochiële Caritas Instelling
Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 
8, 7256 KR Keijenborg 

Kerkdienst gemist
Alle vieringen, ook vanuit 
Zutphen, zijn te beluisteren 
via Kerkdienstgemist 
(v/h kerkradio): www.12apostelen.nl/
locatie Keijenborg

Jaargedachtenisviering
zondag 3 augustus: Theo Heere, 
overleden 3-07-2024; Riek Heuskes-Klein 
Mentink, overleden 4-08-2024; Joost 
Lankhorst, overleden 13-08-2024

Zondag 5 oktober: Wim Sasse, overleden 
15-10-2024

Open Monumentendagen
Op zaterdag 13 en zondag 14 
september 2025 zijn er weer de 
open monumentendagen. De kerk 
van Keijenborg wordt die dagen ook 
opengesteld van 11.00 tot 16.00 uur.
U bent allen van harte welkom.

Vervolg Keijenborg op pagina 22
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H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 0573-251115;  
Ben Hemmer, secr., 0573-257791, Jan Janssen, pm.,  
06 53219753.

Pastoraatgroep Thea van Huijstee, 0573-258442.

Vervolg Keijenborg

Vervolg Lochem op pagina 23

Parochiële startviering 
zondag 7 september in 
Keijenborg
Voor de achtste keer wordt de parochiële 
startviering voor alle parochianen van 
de HH. Twaalf Apostelen gehouden. 
Dit jaar in Keijenborg op zondag 7 
september. De viering begint om 10.00 
uur. Na de viering is er gelegenheid voor 
koffie/thee/limonade met iets lekkers. 
Rond 12.30 wordt de dag afgesloten 
met het welbekende parochielied. De 
drie middenkoren van onze parochie 
verzorgen o.l.v. Frank Sterenborg 
en Marcus Janssen de zang. De 
voedselbanken worden niet vergeten. 
De PCI zorgt dat de meegebrachte 
voedselpakketten op hun bestemming 
terechtkomen. Op de bijlage bij deze 
Onderweg vindt u het hele programma.

Oecumenischeviering op 
zondag 21 september in 
Halle 
De gezamenlijke kerken in Halle, 
Keijenborg en Zelhem organiseren 
tweemaal per jaar een oecumenische 
viering. Dit jaar zal de dienst worden 
gehouden op zondag 21 september om 
10.00 uur in de Nederlandse Hervormde 
Kerk in Halle. 
Namens de werkgroep oecumenische 
vieringen wordt u hierbij van harte 
uitgenodigd. 

Bedevaart naar Kevelaar 
De bedevaart 
naar Kevelaer 
staat gepland 
op zaterdag 
13 september 
2025 en staat 
in het teken 
van “Pelgrims 
van Hoop”. 
In Kevelaer 
sluiten we ons 
die dag aan 

bij de Broederschap van Haaksbergen, 
Lichtenvoorde en Groenlo. We zijn van 
harte welkom en Kevelaer ziet uit naar 
onze komst! Gaat ú met ons mee? Kosten 
voor deelname zijn 45 euro per persoon.
Opstappunt voor de bus is Café 
Restaurant Den Bremer in Toldijk, 
de opstaptijden worden later bekend 
gemaakt. Aanmelden kan bij het 
parochiesecretariaat in Zutphen 
secretariaat@12apostelen.nl of telefoon 
0575-711310. U dient bij aanmelding de 
kosten te voldoen op bankrekening NL04 
RABO 0322 3951 t.n.v. parochie  
HH. Twaalf Apostelen, onder vermelding 
van Kevelaer 2025. 
Vragen? Bel Dini Nijenhuis 06-40594236

Bezoekersgroep
Voor veel mensen is een goed gesprek 
balsem voor de ziel. Ook binnen onze 
geloofsgemeenschap is een goed gesprek 
mogelijk. Mensen die graag eens zouden 
willen praten met iemand uit onze 
bezoekersgroep kunnen contact opnemen 

met Ria Boers. Ook mensen die namens 
de bezoekersgroep zelf (alleen of met zijn 
tweeën) mensen zouden willen bezoeken 
kunnen contact met haar opnemen. 
Schroom niet, trek aan de bel! (Ria Boers, 
telefoon: 0575-461938 
mail: riaboers@upcmail.nl)

Mariabeeld weer terug 
in de Mariakapel aan de 
Koldeweiweg
Mede namens 
Schuttersgilde 
St. Jan, kunnen 
wij melden dat 
het Mariabeeld 
weer terug is in de 
Mariakapel aan 
de Koldeweiweg. 
Toen Markenheem 
werd gesloten 
in 2017 heeft 
Schuttersgilde St. 
Jan de Mariakapel 
overgedragen 
gekregen. Dit is gebeurd middels het 
ondertekenen van een notariële akte. 
De Mariakapel was in het verre verleden 
onderdeel van de processie, welke werd 
gehouden op de eerste zondag van juli. 
De processie werd tot midden jaren 
zestig gehouden en liep door de tuin van 
Mariapostel. De afgelopen maanden is 
het beeld door Ineke Heinen en Fons 
Rouwhorst uit Vorden weer tot in detail 
gereed gemaakt om er zo weer jaren tegen 
aan te kunnen.

(foto: Schuttersgilde St. Jan)

Nieuwe penningmeester 
locatieraad
Mag ik me even voorstellen. Mijn naam 
is Jan Janssen. In 1979 verhuisde ik met 
mijn vrouw Wil en onze beide dochters 
van Arnhem naar Lochem. 
Vrij snel raakten wij betrokken bij de 

activiteiten van de Josephschool en die 
van onze kerk en dat laatste is tot op 
de dag van vandaag niet anders. Vanaf 
eind mei jl. mag ik, als opvolger van 
de overleden Paul Wuts, de nieuwe 
penningmeester van de locatieraad 
van onze geloofsgemeenschap zijn. 
De werkzaamheden hiervoor komen 

mij, gezien mijn jarenlange ervaring 
in de accountancy en de (vrijwillige) 
penningmeesterschappen bij diverse 
stichtingen, zeker niet vreemd voor. 
Ik hoop dat ik door mijn inbreng een 
bijdrage kan leveren aan het voortbestaan 
van onze geloofsgemeenschap. 
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De klok loopt weer
Sinds 4 mei, na de 2 minutenstilte voor 
de Dodenherdenking, loopt de klok 
niet meer. We kregen hem niet meer 
aan de praat. Bijzonder was dat we 
een reactie kregen van de buurvrouw 
die de vertrouwde klok miste en 
informeerde waarom hij niet meer liep en 
klepelde. Door het instabiele bovenstuk 
(loslating voegen) en de corrosie van de 
ophanging van de klok in de toren is het 
onverantwoord om de klok te luiden. Dit 
is eerder aan de orde geweest, maar toen 
kwam het bijzondere Leijser-orgel uit 
Brummen in beeld dat we gelukkig m.b.v. 
het parochiebestuur voor de parochie en 
de Achterhoek hebben kunnen behouden. 
Alles kan niet tegelijk.
Door de klokkenmaker werd 
geconstateerd dat de aansturingklok 
volledig versleten was. Inmiddels is 
deze nu vervangen door een klok met 
digitale aansturing via de atoomklok 
(tijdseinzender) in Mainhausen Duitsland 
met vele gebruiksmogelijkheden. Hetgeen 
betekent dat we tussen 23.00 en 07.00 
uur de klok niet meer laten slaan. 
Hierdoor komen we ook tegemoet aan 
de wensen van de omwonenden, omdat 
vooral ’s nachts het Franciscaanse klokje 
erg luidruchtig was

Voortgang orgels in  
St. Josephkerk
Door de jammerlijke sluiting van kerken 
kwamen ook prachtige orgels vrij. In onze 
situatie kwam door medewerking van het 
parochiebestuur het Leijser-orgel uit de 
St. Andreaskerk in Brummen en het 
Pels-koororgel uit de St. Martinuskerk 
in Doesburg naar Lochem. Om dit te 
realiseren is veel vrijwilligerswerk verzet. 

In één week (na Pinksteren) werd 
het Pels-orgel door vrijwilligers 

Vervolg Lochem

gedemonteerd in Doesburg, terwijl andere 
vrijwilligers bezig waren om het Van der 
Poel-orgel in Lochem te demonteren. In 
dezelfde week werd het Pels-orgel weer 
opgebouwd en geïntoneerd (afstemmen 
klanksterkte en klankleur) door 
orgelbouwer Elbertse & Van Vulpen uit 
Utrecht. Eveneens in die week werden 
ook de orgelkassen en de gerestaureerde 
windladen van het Leijser-orgel gebracht 
door orgelbouwer Menno Kaat. Een 
drukte van jewelste. De schoonmakers 
hebben het geweten: “Wat een stof in die 

kerk.” Gelukkig was er ook koffie/thee 
met kaneelkoek van de bekende bakker 
uit Lochem om het stof weg te slikken.
Eind juni is de speeltafel van het Leijser-
orgel gebracht. Het staat nog beneden 
achter in de kerk. Al met al zit er nu 
voortgang in en we hopen het Leijser-
orgel in het najaar in gebruik te kunnen 
nemen.

Aansluiting op glasvezel  
i.v.m. nieuwe geluids-
installatie
Sinds kort is de kerk en het secretariaat 
aangesloten op de glasvezel. Dit was 
nodig, omdat onze verbindingen 
(koperdraad) via de pastorie te zwak 
waren voor alle technische uitvoeren 
die heden ten dage gevraagd worden 
voor uitvoeringen in onze kerk. Je 
moet dan toegerust zijn om aan 
de basale technische vragen van 
gebruiksmogelijkheden vooral bij 
verhuur van de kerk te kunnen voldoen. 
Aanleiding hiervoor was dat de huidige 
installatie versleten is en niet uitgerust 
voor de huidige vragen van de huurders 
van de kerk. Er komt dan ook een 
nieuwe geluidsinstallatie die vraagt 
om een sterkere wifi verbinding. Met 
behulp van vrijwilligers is de glasvezel 
vanaf de Nieuweweg om de kerk heen 
en via de portaalingang parochiezaal 
in de meterkast gebracht. Vandaar zijn 
verbindingen gemaakt naar de kerk en 
het secretariaat. Tot zover de stand van 
zaken.

Startviering
Zondag 7 september is om 10.00 uur de 
parochiële startviering in Keijenborg, met 
als thema “Pelgrims van Hoop” het 
thema van dit Jubeljaar. In deze viering 
zal het pastoraal team voor gaan. Na de 
viering zal er zoals gebruikelijk ruimte en 
tijd zijn voor ontmoeting. Op de bijlage 
bij deze Onderweg vindt u het hele 
programma.

H. Willibrord - Olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451454,
bgg 0575-452815.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: redactie@12apostelen.nl
E-mail: t.lebbink2@gmail.com

Parochieadministratie/begraafplaatsbeheerder
Thea Lebbink, 451454; t.lebbink2@gmail.com

Parochiële startviering 
zondag 7 september in 
Keijenborg
Voor de achtste keer wordt de parochiële 
startviering voor alle parochianen van de 
HH. Twaalf Apostelen gehouden. Dit jaar 
in Keijenborg op zondag 7 september. 
De viering begint om 10.00 uur. De 
voedselbanken worden niet vergeten. 
De PCI zorgt dat de meegebrachte 
voedselpakketten op hun bestemming 
terechtkomen. Op de bijlage bij deze 
Onderweg vindt u het hele programma.



24	Onderweg Uit de geloofsgemeenschappen

H. Willibrord - Ruurlo
Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
info@willibrordkerkruurlo.nl
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: info@willibrordkerkruurlo.nl
Opgave gebedsintenties bij Anny Strijker; 452652;
anny@strijkerweb.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
Theo te Brake, pm., 453511; Harry Kasteel, 06 53729058;  
Anny Strijker, 452652; Jos Rouwhorst, 453251.

Vieringen
Donderdag 28 augustus, 10.00 uur: 
eucharistieviering met zang van het 
Gemengd Koor. Voorganger is pastor 
Harry Scheve.
Donderdag 25 september, 10.00 uur: 
eucharistieviering met zang van het 
Gemengd Koor. Voorganger is pastoor 
Hans Pauw.
Zondag 12 oktober, 10.00 uur: woord- 
en communieviering met zang van het 
Gemengd Koor.

Gemengd Koor 
Het Gemengd Koor repeteert elke 
woensdagmiddag om 14.00 uur in de 
H. Willibrordkerk. 

Bijzondere Gospelviering 
Op zondagmiddag 29 juni was er een 
zeer goed bezochte, kleurrijke, warme 
en geslaagde Gospelviering in de 
Willibrordkerk in Ruurlo, georganiseerd 
door Koor Markant. Thema van de 
middag was van “Bevrijding naar 
Verbinding”.
Ruim 150 mensen hebben genoten van 
mooie Gospelliederen van Markant en 
AmaZing, swingende Djembé muziek 
van Yvon en Sjef Taken, versterkt door 

de ondersteuning van bezoekers die mee 
mochten spelen. Gastspreker Annette Mul 
van de Ubuntu Society had een boeiend 
verhaal waarmee de weg van verlossing 
naar verbinding intens voelbaar werd. 
In de pauze en na afloop was er op het 
Ubuntuplein voor de kerk een gezellig 
samenzijn op de markt met info, lekkere 
hapjes en met een verfrissend drankje.

Koor Markant

De repetitie van het koor Markant 
begint weer op dinsdag 2 september om 
19.30 uur in de Willibrordschool.  
Info: www.koormarkant.nl 

Brede Dak maaltijden
De volgende maaltijd is op donderdag 2 
oktober. Inloop vanaf 17.00 uur; aanvang 
maaltijd 17.30 uur. Info en opgave bij 
Anny Strijker, tel.: 06 41569858.

Huiskamer St. Willibrord - 
Kerk open
Elke woensdag van 10.00 uur tot 
13.00 uur; elke vrijdag van 13.00 uur tot 
16.00 uur; elke zondag van 10.00 uur tot 
12.00 uur. Loop binnen voor een praatje, 
een kop koffie een moment van stilte 
en bezinning, of om een kaarsje aan te 
steken. 
Iedereen is welkom in onze huiskamer.

Startviering
Zondag 7 september is om 10.00 uur de 
parochiële startviering in Keijenborg, met 
als thema “Pelgrims van Hoop” het 
thema van dit Jubeljaar. In deze viering 
zal het pastorale team voor gaan. Na de 
viering zal er zoals gebruikelijk ruimte en 
tijd zijn voor ontmoeting. 

Op de bijlage bij deze Onderweg vindt u 
het hele programma.

Inloopkerk met deelkast 
Elke dag geopend van 7.00 uur tot 20.00 
uur. U kunt altijd terecht om een kaars 
aan te steken bij Maria.
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H. Willibrord - Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
email: mariaschut@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in ’t Veld,
pm.; Nel Verheul, secr., 472144, familie.verheul@kpnmail.nl;
Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101,
mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

Terugblik Pinksteren
Het weer zat niet mee op zondag 
6 juni, eerste pinksterdag. Dus geen 
oecumenische openluchtdienst bij 
Horstink, maar een overdekte viering in 
de Remigiuskerk. Gelukkig hadden de 
meeste kerkgangers dit op tijd door. De 
kerk zat om 10.00 uur vol. Het thema: 
‘De kracht van de hoop’, werd uitgediept 
met behulp van bijpassende Bijbelteksten 
en liederen. Het koor Steenrewalt onder 
leiding van Dineke de Roo zong prachtig 
met begeleiding op het orgel door Teus 
de Mik. Met zoveel mensen in de kerk 
klonk er een geweldige samenzang. In 
de overweging werd teruggegrepen op 
de eerste woorden van de nieuwe paus: 
‘Vrede zij u’. Die vrede is tegenwoordig 
ver te zoeken, maar we moeten blijven 
hopen. Hoop verloren is alles verloren. 
Dit werd nog eens bekrachtigd door het 
zingen van het lied van het jubeljaar: 
Pelgrims van hoop. Omdat dominee 
Hubertien jarig was werd er een lang zal 
ze leven voor haar gezongen en kreeg ze 
van beide kerken een bos bloemen. Met 
de opbrengst van de collecte voor de actie 
vakantietas kunnen weer veel kinderen 
blij gemaakt worden. Na afloop bleef 
het nog lang gezellig tijdens het koffie 
drinken. En niemand was nat geworden 
of had het koud gekregen.

Koffie met een oortje
De afgelopen maanden heeft de 
protestantse gemeente een paar keer 
gebruik gemaakt van het Kerspel omdat 
het Anker verbouwd werd. Drie keer voor 
een bijeenkomst met de naam: ‘Koffie met 
een oortje.’ Eén van die keren heeft Maria 
Schotman verteld over Maria, de moeder 
van Jezus. De aanwezigen vonden het 
heel interessant. Zo is er iedere maand 
iemand anders die iets vertelt en waar 
samen over gepraat wordt. Iedereen 
is welkom! Niet alleen mensen die 
protestant zijn, maar ook katholieken en 
andere belangstellenden. Omdat er steeds 
bezoekers wegvallen door verhuizing of 
overlijden wordt de groep steeds kleiner. 
Het zou mooi zijn als er nieuwe mensen 
bij komen. Koffie met een oortje wordt 
iedere maand op de laatste woensdag 
van de maand gehouden in het Anker. 
Aanvang 10.00 uur. De eerstvolgende 
keer is op woensdag 24 september. Riek 
Linde zal dan iets vertellen over één van 
zijn vakantiereizen. Meer informatie kunt 
u krijgen via Dinie (441991) of Renée 
(451224)

HVD middag 11oktober
Op zaterdag 11 oktober is weer de 
jaarlijkse gezellige middag voor ouderen 
in het Anker. De middag begint om 14.00 

uur en wordt besloten 
met een gezamenlijke 
broodmaaltijd met 
soep. Er wordt 
altijd gezorgd voor 
entertainment en er 
is ruimte om elkaar 
in het gesprek te 
ontmoeten. Meer 
informatie volgt later. 

Doordeweekse 
viering
Op de derde 
donderdag van de 
maand hebben we 

sinds begin dit jaar een viering, verzorgd 
door leden van het pastoraal team en 
parochiemedewerkers. Omdat we merken 
dat de viering op de avond beter bezocht 
wordt dan op de ochtend hebben we 
besloten om het tijdstip van 19.00 uur ’s 
avonds aan te houden. 

Familieberichten
Op 19 juni is Elisabeth Johanna 
Cornelia Vredegoor-ten Broek 
overleden. Betsy is 79 jaar geworden. 
Haar afscheid vond plaats in crematorium 
Slangenburg. 
Op 14 juli is Jacobus Johannes 
Maria Boerkamp overleden. Ko is 83 
jaar geworden. Hij is in besloten kring 
gecremeerd. Wij wensen beide families 
veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Nieuwe aansluiting
Omdat in de toekomst waarschijnlijk het 
oude Kerspel (het kleine gebouwtje op 
de begraafplaats) verbouwd gaat worden 
als de kerk verkocht wordt, worden nu al 
voorbereidingen getroffen voor een eigen 
aansluiting op het elektriciteitsnet en het 
riool. Op de foto zijn Guus Willemsen 
en Cor Slakhorst bezig een meterkast te 
maken. 

Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de vieringen op 
donderdag 21 augustus, donderdag 18 
september en zondag 28 september.

Startviering
Zondag 7 september is om 10.00 uur de 
parochiële startviering in Keijenborg, met 
als thema “Pelgrims van Hoop” het 
thema van dit Jubeljaar. In deze viering 
zal het pastoraal team voor gaan. Na de 
viering zal er zoals gebruikelijk ruimte en 
tijd zijn voor ontmoeting. 
Op de bijlage bij deze Onderweg vindt u 
het hele programma.
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Christus Koning / H. Antonius
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735,
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.30-12.00; donderdag 9.30-11.00.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting,
553527; Ab Hartelman, pm., 06-31371011

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 06 54906763;
Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322;
Gerard Eijkelkamp, 552914.

H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: jozefholtslag@gmail.com

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,
06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

Vervolg Vorden op pagina 27

Oecumenische openluchtviering zondag 24 augustus

De feestweek in Vierakker/Wichmond 
wordt ook dit jaar weer ingeluid met 
een oecumenische openluchtviering. 
Het thema van de viering is Goed Goan. 
De traditionele feestweek die wordt 
georganiseerd door het Oranje-comité 
is een van de belangrijkste evenementen 
in ons dorp. Aan veel activiteiten die 
georganiseerd worden gaan maanden 
van voorbereiding vooraf, waarbij 
velen van onze dorpsgemeenschap 
zijn betrokken. Het samenwerken 
naar een grootse feestweek geeft een 
groot saamhorigheidsgevoel. In de 
oecumenische viering waarmee we de 
feestweek starten willen we speciaal 
uiting geven aan dit samenwerken.
De viering zal worden voorgegaan door 
pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart van 
de PKN-kerk en Jan Marijnissen, maar 
veel andere dorpsgenoten zullen erbij 
worden betrokken middels muziek, zang 
en teksten. 
Ook is er een activiteit voor de kinderen.
De viering is dit jaar bij de R.K. 
Willibrorduskerk en begint om 10.00 uur.

Startviering
Zondag 7 september is om 10.00 uur de 
parochiële startviering in Keijenborg, met 
als thema “Pelgrims van Hoop” het 
thema van dit Jubeljaar. In deze viering 
zal het pastoraal team voor gaan. Na de 
viering zal er zoals gebruikelijk ruimte en 
tijd zijn voor ontmoeting. Op de bijlage 
bij deze Onderweg vindt u het hele 
programma.

Vakantietijd
Het is inmiddels volop vakantietijd en 
dat betekent minder vieringen en minder 
vergaderen. 
Dit laatste wordt overigens niet betreurd 
maar de vaste taken, waaronder ook het 
indienen van de kopij gaan natuurlijk wel 
door!

Pinksterviering
Terugkijkend was er een mooie en goed-
bezochte oecumenische pinksterviering 
in onze kerk (zie bijgaande foto) waarbij 
Henk van den Berg onze voorganger was. 
Door vakantie van onze andere voorgan-
gers verzorgde hij ook de laatste samen-
komst van de vakantie op zondag 29 juni.
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Emmanuel / H. Johannes de Doper
Zutphen
Nieuwstadskerksteeg 2, 7201 NH Zutphen
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen,
0575-527080; info@stjan-emmanuel.com;
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Vervolg Vorden

30-jarig priesterjubileum 
pastor Scheve
Onze geloofsgemeenschap was o.a. 
met bestuursleden en koorleden goed 
vertegenwoordigd bij het jubileum op 
zondag 22 juni in Zutphen. Het was een 
mooie bijeenkomst die Harry zichtbaar 
goed deed!

Gesprek met pastoor Hans 
Pauw en diaken Cor Peters
Op 5 juni was er een voortgangsgesprek 
over de toekomst van onze 
geloofsgemeenschap en de diverse 
activiteiten van ons lokale pastoraat. Echt 
nieuwe dingen kwamen niet aan de orde 
maar het was een nuttige informatie-
uitwisseling en afstemming. 
Wij kunnen voorlopig nog over ons 
kerkgebouw beschikken zo lang nog 
enkele onderzoeken lopen en over de 
diverse vergunningsaanvragen nog niet 
beslist is. 
Wij gaan er vooralsnog van uit dat dit 
zeker tot Pasen 2026 het geval is.

Vieringenrooster tweede 
halfjaar 2025
Het vieringenrooster voor die periode 
is vastgesteld en de taken zijn verdeeld. 
Eerste belangrijke bijeenkomst is de 
Oecumenische Startviering op zondag 14 
september in de Dorpskerk en nu al wordt 
aandacht gevraagd voor de viering op 
eerste kerstdag, donderdag 25 december. 
Dat zou wel eens de laatste kerstviering in 
de Christus Koningkerk kunnen zijn!

Gesprekskring met als 
thema: God en ik
Onder de bezielende leiding van Henk 
van den Berg start op 25 september 
de eerste van drie bijeenkomsten naar 
aanleiding van het gelijknamige boek 
van Alain Verheij. Bij het sluiten van de 
redactie waren er nog enkele plaatsen 
beschikbaar, dus geef u op!

Overleden
Op 24 mei overleed op 83-jarige 
leeftijd onze parochiaan Joke Peters-
Penterman, echtgenote van ons 
bestuurslid Herman Peters. 

Haar gezondheid ging de laatste tijd snel 
achteruit, maar zij is in aanwezigheid 
van al haar naasten rustig ingeslapen. 
Wij wensen Herman, de kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte met dit verlies. 

Op 24 juni 2025 overleed Tonnie 
Hartman op de leeftijd van 91 jaar. De 
uitvaart werd gehouden in de Christus 
Koningkerk op dinsdag 1 juli, waarna hij 
werd begraven op de begraafplaats in 
Kranenburg. 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte bij het 
verwerken van het verlies. 
Moge zij rusten in vrede.

Namens de locatieraad en 
pastoraatsgroep, Ton Rutting

Startviering
Zondag 7 september is om 10.00 uur de 
parochiële startviering in Keijenborg, met 
als thema “Pelgrims van Hoop” het 
thema van dit Jubeljaar. In deze viering 
zal het pastorale team voor gaan. Na de 
viering zal er zoals gebruikelijk ruimte en 
tijd zijn voor ontmoeting. 
Op de bijlage bij deze Onderweg vindt u 
het hele programma.

Bezoekersgroep Zutphen
Binnen onze geloofsgemeenschap is 
jarenlang een bezoekersgroep actief 
geweest. Gezamenlijk bezochten de 
leden meerdere mensen in Zutphen en 
Warnsveld die behoefte hadden aan 
gezelschap of een goed gesprek.
Inmiddels is er een nieuwe 
bezoekersgroep in het leven geroepen. 
Hebt u vragen over de bezoekersgroep? 
Of hebt u interesse om hiervan deel uit te 
maken? 

Contactpersoon Clementine de Groen 
helpt u graag verder. Tel. 06-28226944  
of cvdwildenberg@hotmail.com

Cello recitals in de 
St. Janskerk tijdens het 
Cellofestival
Tijdens het Internationaal Cellofestival 
Zutphen vormt de sfeervolle St. Janskerk 
het decor voor drie bijzondere cello-
recitals. Ieder concert brengt een eigen 
kleur en klank. Meer informatie vindt u 
op pagina 7 van deze Onderweg.

Middagpauzediensten
Iedere donderdag, 12.15-12.30 uur 
(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in 
Zutphen; vanaf 12.00u kunt u luisteren 
naar orgelspel)

21/8: ds. S.A. Meijer; 28/8: ds. A. Baas; 
4/9: mevr. N. Bilder (Leger des Heils); 
11/9: ds. S.A. Meijer; 18/9: mevr. ds. 
D. van Alphen-Ubbens (vredesweek); 
25/9: dhr. A. Verburg; 2/10: dhr. W. van 
Slooten (Leef! Zutphen).

Kopij
Inleverdatum kopij volgende Onderweg: 
5 september.

Startviering
Zondag 7 september is om 10.00 uur de 
parochiële startviering in Keijenborg, met 
als thema “Pelgrims van Hoop” het 
thema van dit Jubeljaar. In deze viering 
zal het pastoraal team voor gaan. Na de 
viering zal er zoals gebruikelijk ruimte en 
tijd zijn voor ontmoeting. Op de bijlage 
bij deze Onderweg vindt u het hele 
programma.
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Onze religieuze  
gebruiksvoorwerpen 

Iconen

Een icoon is een afbeelding van Christus, van Maria, van heiligen 
of van een gebeurtenis uit de Bijbel op een houten paneel. Het 
schilderen van een icoon is gebonden aan het schildersboek, 
ook wel iconenboek of canon. In het schildersboek staat een 
verzameling van voorbeelden en regels. Het boek dient als 
leidraad voor iconenschilders, zodat iconen uniform en volgens 
de traditie worden geschilderd. De regels zorgen voor zuiverheid 
en uniformiteit en voorkomen dat er van de leerstellingen van 
de Kerk wordt afgeweken. Binnen de oosters-orthodoxe kerk is 
het schilderen van iconen een werk waarvoor Gods zegen wordt 
gevraagd. Het schilderen gaat in de regel dan ook samen met 
gebed. 

Volgens de traditie wordt voor het schilderen van iconen 
uitsluitend gebruikgemaakt van natuurlijke materialen zoals 
hout, krijt, lijm, hars en tempera (verf, bestaande uit eidooier, 
water en pigmenten van bij voorkeur minerale oorsprong) 
en eventueel bladgoud. Voor het paneel wordt bij voorkeur 
uitgewerkt hout gebruikt. Vaak wordt bij Russische iconen 
het midden van het paneel iets uitgediept, waardoor een lijst 
ontstaat. Het paneel wordt vervolgens met linnen bekleed, 
waarop enkele lagen levkas (een mengsel van krijt, lijm en water) 

worden aangebracht. Daarna wordt met houtskool of pigment 
een schets aangebracht. Is er voor de achtergrond of voor een 
lichtkrans rond het hoofd van een heilige bladgoud nodig, dan 
wordt deze eerst aangebracht en kan het schilderen pas daarna 
beginnen. Ten slotte wordt de icoon bedekt met een vernis op 
basis van lijnolie of met een vernis dat bestaat uit verschillende 
harssoorten.

Iconen brengen gelovigen in verbinding met God en de heiligen. 
Bij een icoon kan een gelovige tot een heilige bidden en de 
heilige vereren door het maken van een kruisteken, het maken 
van een buiging en ook door de icoon te kussen. Omdat iconen 
als het ware een stukje van de hemel – van Gods Koninkrijk 
– laten zien, worden ze ook wel vensters op de eeuwigheid 
genoemd: de icoon vormt een ontmoetingsplaats van het 
materiële en het bovenzinnelijke, een poort waardoor de mens 
tot God en de heiligen wordt gebracht, en God en de heiligen tot 
de mensheid. Een gelovige kan zich voor een moment losmaken 
van de wereld en zich in verbinding stellen met de bijzondere 
daden van God die door de engelen, heiligen en martelaren 
voor ons zichtbaar zijn geworden. Daarnaast kan een icoon ook 
verwijzen naar een persoon die dient als voorbeeld voor anderen.


