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Voorwoord

Dierendag, heb je er iets mee? Hier en
daar vroeg ik eens rond. Nou, eigenlijk
niet. Aha, ... eigenlijk, ... nou ik vind
dieren wel leuk, maar, ... aha ... altijd
die “maar”. Ja? Nou ze moeten wel
voldoen aan mijn wensen, eten wat ik
ze geef, doen wat ik zeg (dat vooral) of
zich anderszins weerloos voelen zodat ik
superieur ben. Aha, ... zou het dan zijn
dat we mensen feitelijk te ingewikkeld
vinden om ze te begrijpen? Of begrijpen
we de dierenwereld niet goed? Het is
Franciscus die het christelijk denken en
de zorg voor dier en natuur het meest
met elkaar in verband brengt. Hij zag
alle levende wezens als broeders en
zusters, dus ook de dieren. Op pagina 10
leest u hier meer over.

Nog een bekende naam die u in dit
nummer van Onderweg kunt vinden:
Alfons Ariéns, oud pastoor in
Steenderen, naar wie een prijs is
genoemd. Om specifieke dienst-
verlenende initiatieven is hij in de
schijnwerpers geplaatst. Op pagina 8
leest u hoe u kunt stemmen (doen!)

op twee genomineerde, parochiéle
initiatieven. Beide beroemde namen
kunt u in dit nummer terugvinden in
prachtige verhalen.

Tot slot een naam die u minder gaat
terugzien: ondergetekende heeft
aangegeven geen onderdeel meer uit
te maken van de redactie. Graag wil
ik de redactie, locatieredacteuren,
secretariaat, lezers en alle verdere
betrokkenen bedanken voor deze
leerzame en interessante tijd.

En natuurlijk: heel veel plezier bij het
lezen van deze Onderweg.

Joost van Duin

PCI - Noodhulp

&fb
ZRS

Heeft u om wat voor reden
dan ook hulp nodig? Neem
contact op met de (PCI)
Parochiéle Caritas Instelling,
tel. 0575-711 310 of
aanvraag@caritasi2apostelen.nl
www.caritasi2apostelen.nl

caritas




Van de pastores

Kerkelijke feestdagen
die mij dierbaar zijn

Gevoelsmatig ken je ze uit het hoofd zonder op de kalender te hoeven kijken
en gevoelsmatig voel je dan ook feilloos aan wanneer je een belangrijke datum

door het jaar niet vergeten mag.

Zo zijn er ook data in je leven die je

erg dierbaar zijn, natuurlijk je eigen
verjaardag, de geboortedata van je
ouders, verdere familieleden of vrienden
en als je getrouwd bent vergeet je toch
ook niet de datum van je trouwdag?

Ook de geboortedata van je eigen
kinderen of kleinkinderen staan in je
geheugen gegrift. Zo zul je ook niet zo
snel de sterfdatum van een geliefd mens
vergeten, wie dat ook zijn mag.

Bepaalde data door het jaar, wat kunnen
ze soms belangrijk voor je zijn in het
leven. Data die een diepere betekenis voor
je hebben kun je en mag je dan ook vieren
of gedenken, ze horen bij je, ze horen bij
het leven.

Zo kijk ik ook altijd bij de aanschaf van
een nieuwe agenda, hoe in het komende
jaar de dagen zoals Kerstmis, Pasen of
Pinksteren vallen. Ook dat zijn voor mij
en misschien ook wel voor u belangrijke
data die mijn leven, uw leven, extra kleur
en inhoud kunnen geven.

Maar zo zijn er nog meer belangrijke
kerkelijke feestdagen door het jaar,

die vanuit onze traditie dicht bij ons
staan. Die ons dierbaar zijn en waar we
misschien ook wel speciale gevoelens bij
hebben. Ik denk daarbij aan Allerheiligen
maar ook aan Allerzielen. Het zijn
dagen, die voor veel mensen binnen onze
traditie het gedenken waard zijn: 1 en 2
november, ja ze horen bij ons leven.

Elk jaar opnieuw
nemen de heiligen
van onze kerk ons op
1 november mee naar
het heden, het leven
van alledag. Bij het
feest van Allerheiligen
gedenken wij de
mannen en vrouwen
die, vanuit het
verleden, ons mensen
hebben laten zien wat
het is, om geleefd te
hebben zoals God het
leven bedoeld heeft.
Onze heiligen zijn
dan ook voor ons een
voorbeeld zoals het
leven geleefd had moeten worden en in
die zin roepen wij hen ook aan als wij het
in ons leven even moeilijk hebben. Dan
vragen we om hun nabijheid, om hun

Allerheiligen

kracht en zeker ook om hun bemoediging.

Ja, op voorspraak van misschien moeder
Maria, de moeder van onze Heer, de
heilige Franciscus of de heilige Clara,

de heilige Titus Brandsma, de heilige
moeder Teresa of de heilige Antonius van
Padua roepen we God aan, opdat God ons
bidden horen mag.

En zo ligt voor mij, in het vieren van
Allerheiligen, een zeker deel van het
fundament wat ons christelijk geloof zo
sterk en stevig maakt.
Dat sterke christelijke
geloof, dat mogen we
ook op 2 november
vieren, dan vieren en
gedenken wij onze
dierbare broeders en
zusters die overledenen
zijn, mensen die in

het leven dicht bij ons
hebben gestaan, die

we vanuit ons hart

nog dagelijks moeten
missen en voor wie we
misschien dagelijks nog
wel een kaarsje willen
aansteken. Vanuit

ons sterke geloof in
een liefdevolle God

mogen we er op vertrouwen dat zij zich
voor eeuwig geborgen mogen weten in

de schoot van hun Schepper. En toch,
zegt mijn eigen gevoel in dat grote
vertrouwen: wat kan het gemis van een
dierbare, een geliefd mens, toch groot
zijn.

Ligt bij het vieren van Allerheiligen de
nadruk vanuit het verleden, bij Allerzielen
voelen wij toch de pijn en het verdriet van
het heden, maar tegelijkertijd mogen wij,
denk ik, door de tranen heen op deze dag
ook het leven vieren. Uit dankbaarheid
dat wij onze overleden dierbaren gekend
hebben, uit dankbaarheid dat wij het
leven met hen gedeeld mogen hebben,

zo mogen wij vanuit ons geloof, God ook
dank zeggen voor het leven van alle dag.

Het bovenstaande is voor mij zomaar een
gedachte die ik graag met u heb willen
delen. Het zijn voor ons mensen uit de
traditie twee christelijke feestdagen

die het leven rijk maken en die mij, en
misschien ook u, wel dierbaar zijn.

Ik wens u allen dan ook, vanuit mijn

hart en in het vieren van Allerheiligen en
Allerzielen, vrede toe en alle goeds.

Pace e bene
Vrede en alle goeds

Diaken Giinther Oude Groen
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Uit de parochie

Parochiéle Startviering

Zondag 7 september 2025 was een bijzondere dag. In de H. Johannes

de Doperkerk in Keijenborg vierden we de Parochiéle Startviering. Veel
parochianen wisten de weg te vinden om als ‘Pelgrims van Hoop’ bijeen te
zijn. Voor een pelgrimsreis heb je een rugzak nodig. Dat bracht de parochiéle
werkgroep bloemversiering op het idee om het thema ‘Pelgrims van Hoop’
uit te werken: rugzakken met bloemen hingen aan de muur en kaarsen met
het logo ‘Pelgrims van Hoop’ brandden vol vuur. Veel parochianen hadden
artikelen voor de voedselbank meegebracht. Deze werden door vrijwilligers
van de PCl tijdens het klaarmaken van de tafel naar voren gebracht, en na
afloop van de viering naar de Voedselbank gebracht. Ook de collecte was

bestemd voor de PCI.

De viering begon met een spectaculaire
intocht van het pastoraal team, vijf
acolieten, en vaandeldragers van de
Schutterij St. Jan Keijenborg. Een groot
projectkoor, bestaande uit koorleden van
de Middenkoren en andere koorzangers
zorgden o.l.v. de dirigenten Marcus
Janssen en Frank Sterenborg voor
inspirerende zang. Het thema ‘Pelgrims
van Hoop’, de reis die we maken en
zoeken naar ‘hoop, geloof en liefde’
werd in de overweging inspirerend
uitgesproken door diaken Anton Bos.
Als pelgrims van hoop zoeken we een
parochie waar we in verbinding en
vertrouwen naast elkaar optrekken. Het
plechtige moment van de eucharistie
werd onderstreept met een eerbetoon

aan de Here God door de vaandeldragers
van de Schutterij St. Jan. Tussen de
‘oudgedienden’ stond een zeer jonge
vaandeldrager met een kleine vlag.

Aan het slot van de eucharistieviering
werd emeritus pastoraal werker Wil Matti
door het parochiebestuur een glazen
sculptuur met oorkonde aangeboden

als dank en waardering voor zijn inzet
voor onze parochie. Als pastoraal werker
ging Wil op 1 september 2010 met
pensioen. Vanaf die tijd heeft hij nog veel
betekend voor de parochie: het opleiden
van vrijwillige uitvaartvoorgangers, het
voorgaan in uitvaarten, de verzorging van
de telefonische parochiewacht, en niet te
vergeten zijn inzet samen met zijn vrouw
Margriet voor de jaarlijkse Passieviering.
Wil is al tien jaar lang de kartrekker

en voorganger van de Passie op Goede
Vrijdag. Op 30 september wordt Wil

80 jaar en zal hij met deze activiteiten
stoppen.

Namens het parochiebestuur sprak
Herman Heuver een dankwoord voor
de scheidende pastoor Hans Pauw.

Herman memoreerde dat Hans eerst

als administrator, vervolgens als
waarnemend pastoor en daarna als onze
pastoor veel rust en verbinding heeft
gebracht. Voor het parochiebestuur was
hij een wegbereider in moeilijke situaties.
Veel dank zijn wij Hans verschuldigd

en dat werd tot uiting gebracht met een
Grote Envelop. Pastoor Pauw benadrukte
in zijn dankwoord dat hij verdrietig is
onze parochie zo gauw te moeten verlaten
maar, dat zijn opvolger, pastoor Harrold
Zemann ‘een heel goeie’ is en dat hij

zijn werk vol vertrouwen aan de nieuwe
pastoor overdraagt. Na de zegen werd het
pastoraal team en acolieten uitgeleide
gedaan door de schutterij en werd door
alle aanwezigen het slotlied ‘Pelgrims van
Hoop’ gezongen.

>
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De aanwezigen konden buiten genieten
van koffie/thee met een petitfour en

van de mogelijkheid afscheid te nemen
pastoor Hans Pauw. De schutterij St. Jan
had voor de scheidende pastoor nog een
verrassing: een drietal saluutschoten. Na
het gezellig samenzijn volgt in de kerk
de afsluiting met een dankwoord van
pastoor Hans Pauw en het zingen van
het traditionele parochielied ‘Lied van de
wegzending’.
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Dankwoord van pastoor

Hans Pauw

Beste parochianen,

Ruim een jaar ben ik met jullie
onderweg geweest als (waarnemend)
pastoor, maar velen kennen mij al wat
langer als de inmiddels oud-vicaris van
het vicariaat Arnhem. Vanaf 2 februari
2009 werkte ik als zodanig in de regio
Gelderland. Toen ik deze taak per 1
december 2024 neer mocht leggen

en, naast de parochie Maria Laetitia
Doetinchem, ook de zorg kreeg over de
parochie HH. Twaalf Apostelen, ging ik
er niet vanuit dat dit tot mijn emeritaat
zo zou blijven. Dat het voor zo’'n korte

tijd zou zijn had ik echter niet verwacht.

Op 28 juli jl. kreeg ik een telefoontje
van het bisdom met de vraag om per

1 oktober a.s. pastoor te worden in
Wageningen. Dit verzoek hangt samen
met enkele verschuivingen die nodig
zijn omdat vicaris Cornelissen is
benoemd tot bisschop van Groningen-
Leeuwarden en derhalve uit ons
aartsbisdom vertrekt. Had ik nee
kunnen zeggen? Voor mijn eigen
geweten niet. Ik heb bij mijn wijding de
gelofte van gehoorzaamheid afgelegd.
De bisschop mag dit van mij vragen,
ook al komt het in mijn ogen te vroeg.
Graag had ik minstens nog enkele jaren
met u aan onze parochie een impuls
willen geven. Er begon zich al iets te
ontwikkelen naar mijn gevoel. Dat mag
ik gelukkig wel overdragen aan een
opvolger, pastoor Harrold Zemann, in
wie ik alle vertrouwen heb.

Graag wil ik iedereen bedanken die
ik in het afgelopen jaar heb mogen

ontmoeten: mensen die hun hart

voor mij openden en hun zorgen

en verdriet, maar ook hun geloof

en hun hoop met mij deelden; de

vele trouwe kerkgangers, lectoren,
misdienaars en koorzangers die ik in
vieringen tegenkwam en die tijdens

de koffie na afloop vaak hartelijk
reageerden op, bijvoorbeeld, de preek;
de bestuursleden (oud en nieuw!),
secretariaatsmedewerkers, de collega’s
in het pastoraat, de emeriti en alle
andere enthousiaste vrijwilligers die
mij hartelijk hebben opgenomen in hun
midden en met wie ik schouder aan
schouder mocht samenwerken. Ik heb
er veel plezier aan beleefd, het heeft mij
goed gedaan. Dank!

In gebed en inzet voor de verkondiging
van het evangelie en de opbouw van
Gods Kerk blijven wij met elkaar
verbonden.

Hartelijke groet,
Pastoor Hans Pauw
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Van de bestuurstafel

De zomerperiode is inmiddels ver
gevorderd. Als het lukt, is het fijn om
een moment te hebben om aan het
bestaan van alledag te ontkomen.
Even geen aandacht voor de dagelijkse
beslommeringen. Na een rustperiode
ga je weer enthousiast aan de slag. Om
te beginnen is er op 7 september de
Startviering, waarmee het werkjaar
van de parochie met veel enthousiasme
wordt ingezet.

Onverwacht hebben we te maken met
een wisseling van pastoor. Pastoor
Hans Pauw verlaat onze parochie. Het
is positief dat zijn functie gelijktijdig
weer wordt ingevuld door pastoor
Harrold Zemann. De snelheid van

de ontwikkelingen zorgt voor enige
beduusdheid zowel bij parochianen
als binnen het pastoraal team en

het parochiebestuur. Maar er is

ook begrip voor de realiteit dat

deze ontwikkelingen binnen het
Aartsbisdom Utrecht in een breder
perspectief gezien moeten worden.
Wij feliciteren pastoor Hans Pauw
met zijn nieuwe benoeming en wensen
hem in de parochie H. Titus Brandsma
in Wageningen een inspirerende en
plezierige tijd. Wij zijn dankbaar dat
pastoor Pauw uit noodzaak, eerst de
functie van administrator en later

die als waarnemend pastoor op

zich heeft willen nemen. Hij kende
hierdoor onze parochie en wist aan
zijn benoeming in de korte periode

als formele pastoor een goede en
inspirerende invulling te geven. Hij
was sedert 1 december 2024 pastoor
van onze parochie, en combineerde

de zielzorg en het leidinggeven in

onze parochie met die in de parochie
Maria Laetitia te Ulft. Feitelijk een
niet te benijden functie om voor twee
parochies verantwoordelijkheid te
dragen. Doen wat je kunt, niet alles
lukt, er is veel te doen als pastoor. Wij
leven in een nieuwe tijd met onze eigen
werkelijkheid. Pastoor Pauw is begripvol
voor de zorgen van parochianen, maar

VAN DE BESTUURSTAFEL

weet ook helder en duidelijk te reageren.
Aan de zielzorg, zijn pastorale taken,
wordt door hem met alle mogelijke zorg
en aandacht op een inspirerende wijze
inhoud gegeven en zo goed mogelijk
overgebracht. Als bestuurder weet hij
standpunten helder te formuleren,
waarbij het belang van de parochie met
al haar parochianen voorop staat.

Het besef van tijdelijkheid geldt voor
ons allen. De functie van pastoor is niet
voor de eeuwigheid, maar tijdelijk. Zo
is ook mijn bestuursfunctie tijdelijk

en eindig. Ik hoop binnen afzienbare
tijd mijn rol en functies binnen het
parochiebestuur te mogen overdragen.
Met hopelijk nieuwe mensen in beeld
is het bestuur nog niet weer compleet.
Schroom niet om actief mee te doen
om de parochie als
levensader blijvend

te laten bloeien. Er
zijn veel taken, maar
als vele handen en
hoofden samenwerken
is het voor iedereen
lichter en plezieriger.

Herman Heuver

Pastoor Harrold Zemann

Pastoorswissel per 1 oktober 2025

Per 1 oktober 2025 is pastoor Hans Pauw benoemd tot pastoor

van de H. Titus Brandsmaparochie te Wageningen e.o. Pastoor
Pauw zal 1 oktober worden opgevolgd door pastoor Harrold
Zemann. Harrold Zemann is nu nog pastoor van de parochie H.
Familie Jezus, Maria en Jozef te Leusden. Zijn aanstelling voor
onze parochie is voor 50% en voor de parochie Maria Laetitia te
Doetinchem e.o. eveneens 50%. Het parochiebestuur en pastoraal
team hebben in een prettig en vertrouwen gevend gesprek al
kennis gemaakt met de nieuwe pastoor.

In onze parochie gaat pastoor Harrold Zemann op 16 oktober
voor het eerst voor in Zorgcentrum “De Bleijke” in Hengelo en op
zondag 26 oktober om 10.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk
(St. Jan) in Zutphen. Op die zondag zal het parochiebestuur

hem welkom heten als nieuwe pastoor. De installatie van de
nieuwe pastoor door Mgr. Woorts zal plaatsvinden op zaterdag 8
november a.s. om 19.00 uur in de Paskerk Doetinchem. Pastoor
Zemann zal in de pastorie van Doetinchem gaan wonen.

Pastoor Harrold Zemann, per 1 oktober 2025
onze nieuwe pastoor, is op 5 augustus 1968 in
Beltrum geboren. Toen hij op 13-jarige leeftijd
op de kostschool bij de fraters Maristen in Azelo
kwam, groeide al snel de wens om priester

te worden. Hij volgde de theologiestudie in
Utrecht op het Ariénskonvikt en studeerde op de
Katholieke Theologische Universiteit Utrecht.
Na zijn studie volgde een theologisch practicum
in Dordrecht, waar hij de pastorale praktijk als
vuilnisman verkende. Pastoor Zemann kijkt hierop met veel
plezier terug en ziet de stageperiode als een confrontatie met
zichzelf en met zijn geloof in een onbekende omgeving. Na de
pastorale stage in het Twentse Denekamp is hij pastor geweest
in Oldenzaal, Duiven en Groessen, en Apeldoorn. Sinds elf
jaar is hij werkzaam in de voormalige Sint Maartenparochie,
waar tien jaar geleden de Sint Lucasparochie bij kwam. Deze
parochies zijn sinds 1 januari 2025 gefuseerd tot de parochie
van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef. Pastoor Zemann,
op 29 april 1995 tot priester gewijd, gelooft heilig in de
toekomst van de kerk en ziet ernaar uit om in onze parochie
met net zoveel plezier en voldoening als voorheen in het
pastoraat te werken.

= W

De benoeming en verhuizing van pastoor Pauw komen voor onze
parochie HH. Twaalf Apostelen hard aan, ook omdat hij nog
maar één jaar onze pastoor was. Hij heeft het afgelopen jaar alle
locaties bezocht en veel parochianen mogen ontmoeten. Bij velen
was hij geliefd. Maar het is te begrijpen dat hij door zijn nieuwe
benoeming van 100% voor de H. Titus Brandsmaparochie niet
langer bij ons kan blijven. Onder dankzegging voor zijn fijne en
gemoedelijke inzet, feliciteren we pastoor Pauw van harte met de
benoeming in Wageningen.

Op de website www.12apostelen.nl vindt u een uitgebreide
introductie van pastoor Zemann.
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parochie HH. Twaalf Apostelen

Samen vierenin
Keijenborg

In 2024 is de
geloofsgemeen-
schap in Keijenborg
gestart om jaarlijks
enkele vieringen

te organiseren. De
vieringen worden
voorbereid en
voorgegaan door
vrijwilligers uit

de omliggende
geloofs-
gemeenschappen.
Steeds meer
geloofsgemeen-
schappen melden zich om mee te

doen. Parochianen komen zo samen

om te vieren, te zingen en om elkaar te
ontmoeten rondom een bepaald thema of
kerkelijke feestdag.

Op zondag 19 oktober staat om 10.00
uur een gezamenlijke Mariaviering
gepland. De voorbereidingen hiervoor
zijn gestart. Het koor o.l.v. Hans Milder
verzorgt de zang en mensen uit de
naburige geloofsgemeenschappen die
graag Marialiederen zingen kunnen zich
aansluiten bij de repetitie op maandag 13
oktober, ’s middags om 14.30 uur in de
Keijenborgse Johannes de Doperkerk.

Gerry Spekkink, parochiemedewerker

Vredeswake voor de
kinderen in Gaza

Het systematisch uithongeren en doden
van mensen mag nooit gerechtvaardigd
worden. De bevolking van Gaza en
Israél wil vrede en langs de zijlijn
blijven staan kan niet meer. Dit was

voor het parochiekoor 4Inspiration
aanleiding om vrijdag 15 augustus jl. in
de St. Willibrorduskerk in Ruurlo een
vredeswake voor de kinderen in Gaza te
organiseren. Tijdens deze wake stonden
de duizenden kinderen centraal die door
de oorlog om het leven zijn gekomen.
Zeven kinderen werden bij naam
genoemd en kregen zo een gezicht. Na
het ontsteken van een kaars voor elk kind
volgde een moment van stilte waarop we
in gedachten bij hen waren. Aansluitend
werden er troostliederen, vredesliederen
of mantra’s gezongen. De bezoekers zelf
konden een kaarsje toevoegen aan het
grote hart voor in de kerk en van dichtbij
de kinderen in de ogen kijken.

De wake werd afgesloten met het lied
“Lichtjes branden” van Susan en Freek.
Na afloop was er de gelegenheid om

een kaart te sturen naar de regering van
Israél of een handtekening te plaatsen.
Deze oproep om de oorlog te stoppen
werd mogelijk gemaakt door Amnesty
International. Ook was er gelegenheid
voor een bijdrage aan het werk van
Artsen zonder Grenzen. Hiervan was de
opbrengst ruim € 200.

Onder het genot van koffie en thee,
aangeboden door de Geloofsgemeenschap
St. Willibrord, namen de bezoekers alle
tijd om na te praten. Zij vonden het een
zeer waardevolle en indrukwekkende
wake. Het is zeker de moeite waard

om dit te herhalen en daarom zal er op
zaterdagavond 20 december (19.30 uur)
opnieuw een wake worden gehouden.

Huub Oosterhuis
viering

De werkgroep voor liturgie van de
geloofsgemeenschap H. Joseph in Lochem
houdt op zondag 26 oktober (10.00 uur)
een woord- en communieviering met
teksten en liederen van Huub Oosterhuis.
De op 1 november 1933 geboren dichter
en theoloog heeft een grote bijdrage
geleverd aan de liturgische vormgeving
van katholieke en protestantse vieringen.
Huub Oosterhuis liet zo'n zevenhonderd
liederen na, die voor een groot deel door
de componist Antoine Oomen op muziek
zijn gezet en in menig liedboek terug te
vinden zijn.

Initiatieven in de parochie

Met het
Gemengd
Koor en de
muzikale on-
dersteuning
van organist
Johan Dijk-
man zullen
we zijn liede-
ren zingen. In
deze viering
laten we
vooral Huub
Oosterhuis
zelf “aan het
woord”: aan
de teksten die hij naliet, hebben we als
werkgroep niets toe te voegen. In de vie-
ring zijn ook korte stiltemomenten opge-
nomen. Wie weet komen we dan dichter
bij zijn en ons “geloofsmysterie”. U bent
voor de viering op 26 oktober in de H.
Josephkerk, Nieuweweg 18, Lochem, van
harte uitgenodigd.

Jubileum koor
Stemmig

Het koor Stemmig uit Borculo bestaat

50 jaar. Op de foto ziet u het koor in de
huidige samenstelling, aangevuld met vier
heren van het koor Kiddoes;j uit Beltrum
die op 4 oktober bij het jubileumconcert
hun medewerking verlenen.

Op de foto, gemaakt door Jan Taalman,
ontbreken Margriet te Morsche en
Rieneke Hilhorst. Op de locatiepagina van
Borculo vindt u meer informatie over de
jubileumviering op 4 oktober.
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Uitgelicht

Ariéns Publieksprijs 2025

Dit najaar reikt het aartsbisdom Utrecht weer de Ariéns Prijs voor Diaconie

uit. In het vorige nummer van Onderweg heeft u kunnen lezen dat er een
publieksprijs is waarvoor tot 20 oktober op www.aartsbisdom.nl/stembus
gestemd kan worden. Bij de 32 genomineerde initiatieven voor de publieksprijs
zitten twee activiteiten (de nummers 27 en 28) van onze parochie HH. Twaalf
Apostelen. Kunnen zij op uw stem rekenen?

Werkgroep Caritas Zutphen (27)

In de provincie Gelderland telt Zutphen
veel huishoudens met multi-problemen.
In het door de gemeente regelmatig
georganiseerde armoedeplatform
Verbindkracht is het netwerk van Caritas
al jaren zeer actief. Jaarlijks komen rond
de 175 individuele hulpvragen binnen.

De negen leden van de werkgroep zijn

gemiddeld 60 jaar. Het jaarlijkse budget
bedraagt € 35.000 tot € 40.000. In

het parochiecentrum ontvangen twee
vrijwilligers de hulpvragers, waar zij
uitgebreid hun verhaal kunnen doen. Na
overleg wordt meteen gezegd of er hulp
komt en hoe. Voor hulp in de vorm van
kleding, een fiets, een bed, tandartskosten
of wat dan ook, wordt vaak met verbazing
en ontroering gereageerd.

Het Brede Dak Ruurlo (28)

Het ‘Brede Dak’ in Ruurlo wordt gedragen
door achttien vrijwilligers. Tussen de

50 en 70 mensen maken maandelijks
gebruik van een warme driegangen
maaltijd, bereid door vrijwilligers. Religie
en kerkelijkheid zijn niet belangrijk. De
Protestantse gemeente in Ruurlo stelt de

locatie, de Sprankel,
beschikbaar. Bezoekers
betalen per keer een
vrijwillige bijdrage

van ca. € 7,50.

Voor de keuken
benodigde zaken en
kookmateriaal worden
op verzoek financieel
ondersteund door de
Parochiéle Caritas
Instelling (PCI) van de
parochie HH. Twaalf
Apostelen of de Protestantse gemeente
(PKN). Het draait om solidariteit,
diaconale betrokkenheid, christelijke
bevlogenheid, allemaal motivaties om
medemensen nabij te willen zijn.

De uitslag van de Ariéns Prijs voor
Diaconie wordt bekendgemaakt op 25
oktober 2025 in het Titus Brandsma
Huis, Titus Brandsmaplein 2 te
Deventer. Het programma begint om
10.30 uur. ‘s Middags worden de
publieksprijs, de tweede prijs en de
Ariéns Prijs voor Diaconie uitgereikt.

Twee oprichters van het koor, Wim
Laurensse en Kees Appels, benaderden
begin 1994 de toenmalige pastoor
Harry Jaspers met een voorstel om in
de Goede Week een aantal vieringen
te verzorgen. Daarbij hadden zij de
volgende doelen.
» De getijden van de Paastijd zingen.
» De Gregoriaanse uitvoering volgens
de interpretatie van Solesmes.
« Koorleden selecteren op liturgisch

en vaardigheid in Gregoriaanse
gezangen.

Het nieuwe Gregoriaans Getijdenkoor
was een liturgisch koor en daar hoorde
liturgische kleding bij. Er werden
tunica’s voor de koorleden gemaakt. De
stof werd gedoneerd door een lokale
stoffenhandel uit Zutphen en in de
sacristie van de St. Jan zijn de tunica’s
door Elly Taken, Bernadien Kemperink
en Ans van Berkel gemaakt, het was een
bijzondere verfraaiing van het koor.

besef en op muzikaliteit, d.w.z. kennis

Aanvankelijk zong het Gregoriaans
Getijdenkoor een enkele getijde. Later
is dat met Frank Rault en Ad van Noijen
uitgebreid met de Maria Vespers.

Eerst de Vespers van Maria Lichtmis

in februari, later ook die in mei en die
van Maria Hemelvaart in augustus, en
tenslotte de Maria Vespers in oktober.
De afgelopen 30 jaar heeft het koor

veel uitstapjes gemaakt waarbij al

dan niet werd gezongen. Ook zijn er
evenementen gevierd zoals de inwijding
van de Mariakapel met kardinaal
Simonis in 1995, de memorabele
koormiddag bij Theo Taken, de Maria
Vespers van Monteverdi in de St. Jan
samen met Capella Sint Jan, het 20-jarig
jubileum in 2015, en de ledendag van de
Vereniging Latijnse Liturgie in Zutphen.
Bezoeken zijn onder meer gebracht

aan de Benedictijnerabdij van Gerleve
en de abdij van Chevetogne. Al deze
activiteiten hebben het Gregoriaans
Getijdenkoor tot een hechte en
enthousiaste groep zangers gevormd.

Dertig jaar Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan

Het Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan viert op 26 oktober 2025 haar 30-jarig
jubileum, een belangrijke mijlpaal in het voortbestaan van een eeuwenoude
traditie en het in stand houden van belangrijk immaterieel erfgoed. Het koor
is onlosmakelijk verbonden met de parochie HH. Twaalf Apostelen en heeft
als thuisbasis de H. Johannes de Doperkerk (St. Jan) in Zutphen.

Op zondagmiddag 26 oktober organi-
seert het Gregoriaans Getijdenkoor Sint
Jan een tweetal activiteiten in het kader
van het 30-jarig bestaan van het koor.
Naast een speciale jubileumversie van
de Maria Vespers, met medewerking
van vrouwenschola Voces Caelestes uit
Nijmegen, kunnen belangstellen ook
meedoen aan een workshop Gregoriaans
onder leiding van Hanneke van der
Grinten. Opgave vooraf is gewenst

voor zowel de vespers als de workshop.
Uitgebreide informatie en aanmeldingen
zijn te vinden op de website www.
getijdenkoorstjanzutphen.nl/jubileum.

-

Fotografie: Maarten Zeehandelaar
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Henk Langenhof: ‘lk vind het fijn om
voor en met mensen te werken’

Henk Langenhof is al decennialang actief voor de geloofsgemeenschap
van Steenderen. Hij zit in het bestuur van de kerkhofcommissie, is
aanvoerder van het tuin- & klusteam, was voorganger in woord- en
communievieringen en is bovendien al sinds 1989 koster in de

St. Willibrordkerk. Onlangs werd hij 85 jaar oud. Een mooie
gelegenheid om eens met hem te spreken.

Op een midweekse dag eind augustus

bel ik bij hem aan in de Harmen
Addinkstraat. Zijn woning staat op een
steenworp afstand van de kerk, waar

kan een koster beter wonen? Terwijl zijn
vrouw Gerda koffie inschenkt en koekjes
serveert kom ik alvast aan de praat met
Henk. ‘Eigenlijk hou ik er niet zo van

om op de voorgrond te staan, ik werk
liever achter de coulissen’, zegt hij. ‘Maar
we gaan het interview toch doen!’ lach

ik. Henk vertelt dat hij in Rha geboren

is in een gezin van tien kinderen. ‘Na

de lagere school ging ik naar de lagere
landbouwschool in Baak. Toen ik daarvan
afkwam, heb ik eerst een tijdje bij een
boer gewerkt. Daarna ben ik weer naar
school gegaan. In Didam deed ik de
middelbare land- en tuinbouwschool.
Daarna was ik een tijdje bedrijfsleider

op een boerderij, maar na een jaar ben ik
daarmee gestopt. Ik solliciteerde naar een
baan bij een kruidenierswinkel in Loenen.
Dat bleek achteraf een zeer belangrijke
gebeurtenis, want in dat bedrijf ontmoette
ik Gerda. Later heb ik me omgeschoold
tot metselaar. Twee dagen voor mijn
dertigste verjaardag ben ik getrouwd met
Gerda en zijn we in de Resedastraat, hier
in Steenderen, gaan wonen. We kregen
twee dochters en hebben nu ook vier
kleinkinderen.’

‘En hoe ben je zo in dat kerkelijk werk
gerold?’ vraag ik. ‘Dat begon eigenlijk
begin jaren tachtig’, zegt Henk. ‘Toen
werd het kerkhof hier uitgebreid en ben ik
me er ook maar eens mee gaan bemoeien.
Van het een kwam het ander. Al snel
kwam ik toen ook bij de werkgroep voor
woord- en communievieringen, waarbij
ik dus lector was.’ Plotseling schiet Henk
in de lach. ‘Op zich ging me dat goed af,
hoor. Maar op een dag stapte een heertje
op me af na de viering. Die zei dat ik
helder en duidelijk had gesproken, maar
dat hij het betreurde dat ik geen stropdas
droeg!’ Nu schiet ik ook in de lach.

‘Eind jaren tachtig’, zo vervolgt hij, ‘was
ik voor het eerst alleen koster, nadat ik
een tijdje had meegelopen met andere
kosters. Rond de millenniumwisseling

werd ik hoofdkoster. Een van de
dingen die hier in Steenderen

altijd veel werk meebracht voor

de koster was het ophangen van

de banieren. Als de liturgische

kleur veranderd moest worden

voor een bepaalde viering

moesten we met twee man alle
twaalf banieren met een lange

stok van de muur halen. Dat is

nu veranderd. Nu werken we met
een katrol en kan het door één
persoon worden gedaan.’

Ik vraag Henk wat het geloof voor
hem betekent als hij al dit werk al

zo lang doet voor de kerk. Henk:
‘Dat weet ik niet precies. Ik ben
eigenlijk helemaal niet zo zwaar
gelovig, eerder licht gelovig,

ik heb dat van vroeger meegekregen.
Maar ik doe het vooral graag voor de
gemeenschap. Ik vind het fijn om voor en
met mensen te werken.’

Gerda, die bij ons aan tafel zit en
meeluistert zegt: ‘Dat heb je toch ook
met de volleybalvereniging?” Henk
vertelt vervolgens over zijn inzet voor

de volleybalvereniging. ‘In 1964 heb

ik in Olburgen samen met anderen de
volleybalvereniging OVV (Olburgse
Volleybal Vereniging) opgericht. Later

is de naam veranderd in WIK (Willen Is
Kunnen) en is de vereniging verhuisd
naar Steenderen. Ik ben voorzitter van
WIK geweest en ben ook scheidsrechter
geweest. Onze dochters zijn ook gedreven
volleybalsters en onze kleindochters
spelen nu zelfs op landelijk niveau, in

de eerste divisie.” ‘Blijkbaar zit er een
volleybalgen in de familie!” merk ik op.
‘Dat lijkt er wel op’, zegt Henk. ‘We
houden sowieso van sport en beweging.
We fietsen met zijn beiden ook nog altijd
meer dan 5000 kilometer in het jaar. Ik
heb het eens uitgerekend: we maken meer
fietskilometers dan autokilometers. En op
donderdagochtend ga ik altijd biljarten
met zijn vieren. Vind ik ook hartstikke
leuk’

We komen weer te spreken over het

kerkelijk werk. Als hij tussen neus en
lippen door heeft verteld dat hij in 2000
ook in het kerkbestuur kwam, vertelt

hij over de restauratie van de kerk in
Steenderen. ‘Bij het opknappen van

de buitenkant heb ik helpen opperen.

Het metselwerk moest worden gedaan
door speciale metselaars omdat het

een monument is. Binnen hebben we
looppaden aangelegd over de gewelven.
Je moest erg uitkijken waar je liep, want
anders kun je er doorzakken. Ook hebben
we het interieur schoongemaakt en later
geverfd.’

Henk vertelt dat hij op de zondag geen
koster meer is, maar door de week nog
wel. De sociale contacten die al zijn
vrijwilligerswerk met zich meebrengen
koestert hij zeer. Het sociale element
zorgt ervoor dat hij zijn werk voor de kerk
en het kerkhof als zeer prettig ervaart. Als
ik tot slot vraag of ik een foto mag maken,
zegt Henk dat Gerda er dan ook bij op zou
moeten, want ook zij is iemand die actief
is voor de kerk. ‘Bovendien is Gerda al 55
jaar mijn steun en toeverlaat, zonder haar
was ik nergens!’ zegt hij. Gerda glimlacht
en zegt dat ze liever op de achtergrond
blijft. Ik neem afscheid van een bijzonder
sportief en kerkelijk betrokken echtpaar.
Het was weer een mooi gesprek!

Hans Limbeek
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Werelddierendag

Op de Utrechtse
Heuvelrug
woont een
agressieve wolf,
zoals we weten.
In het Itali€ van
de dertiende
eeuw was het al
niet anders. Het
verhaal gaat

dat daar in een
bos bij de stad
Gubbio ook een
agressieve wolf
leefde die veel
mensen had
aangevallen en
de bewoners
schrik aanjoeg. Toen Franciscus van
Assisi hiervan hoorde besloot hij het bos
in te gaan om de wolf te bezoeken. Toen
hij de wolf vond stond deze op het punt
hem aan te vallen. Franciscus hief een
kruis omhoog en begon te preken tegen
de wolf. Het dier ging rustig zitten en
luisterde aandachtig naar de heilige, die
hem vertelde dat hij moest ophouden met

het aanvallen van mensen. De wolf gaf te
kennen dat hij daaraan gehoor zou geven.
Nooit had iemand in Gubbio nog last van
de wolf.

Een ander bekend verhaal over
Franciscus is zijn preek tot de vogels.
Toen hij een keer met een aantal
metgezellen onderweg was, merkte hij
dat de vogels om hen heen veel lawaai
maakten. Toen besloot hij zich in een
preek tot hen te richten. De vogels
gingen rondom hem zitten en luisterden
aandachtig. Hij vertelde hun dat ze
dankbaar moesten zijn omdat God goed
voor hen zorgt. Pas toen hij hun de zegen
gaf vlogen ze weg.

Dit zijn natuurlijk prachtige verhalen!
Het is dan ook geen wonder dat de
sterfdag deze heilige dierenvriend werd
uitgeroepen tot Dierendag. Dat gebeurde
echter pas lang na zijn dood, in 1929.

Pas in het begin van de twintigste eeuw
begonnen mensen zich namelijk echt in te
zetten voor de bescherming van het dier.
Men richtte zich toen nog niet zozeer op
het verwennen van huisdieren, maar er

werd vooral opgeroepen om beter met het
milieu en de dieren om te gaan. Hoewel
Dierendag geen specifiek christelijke
feestdag is, is het toch nauw verweven
met het christelijk gedachtegoed. En

het is overduidelijk Franciscus die het
christelijk denken en de zorg voor dier en
natuur het meest met elkaar in verband
brengt. Van alle christelijke heiligen is hij
degene die zich het meest bekommerde
om het lot van het dier en de natuur. Hij
zag alle levende wezens als broeders en
zusters, dus ook de dieren. Hij had een
diepe verbondenheid met de natuur en
zag de schoonheid ervan als een geschenk
van God, wat hij uitte in zijn beroemde
Zonnelied. Voor Franciscus kwam de
liefde voor het dier en de natuur dus
voort uit het christelijke gedachtegoed.
Binnenkort is het weer Dierendag,

dus laten we onze verbondenheid

met die broeders en zusters nog eens
overdenken, en dan gaat het niet om het
verwennen van het huisdier, want dat is
tegenwoordig al vaak verwend genoeg.

Hans Limbeek

Dit jaar viert het Stadsklooster Zutphen
zijn vijfjarig jubileum! Sinds de opening
in 2019 heeft het Stadsklooster zich
bewezen als een bijzondere en gastvrije
plek voor ontmoeting en bezinning.
Om deze mijlpaal te vieren, organiseert
het Stadsklooster een reeks feestelijke
activiteiten die niet alleen de vijf jaren
in het zonnetje zetten, maar ook een
uitnodiging vormen voor iedereen die
kennis wil maken met dit bijzondere
initiatief.

Het Stadsklooster Zutphen is ontstaan
vanuit de wens om een plek te creéren
waar ruimte is voor stilte, verdieping
en ontmoeting in het hart van de

Jubileum Stadsklooster

stad. In de afgelopen vijf jaar heeft het
Stadsklooster zich gepositioneerd als
een waardevolle verbindende schakel in
de Zutphense gemeenschap, met onder
andere het wekelijkse avondgebed in

de Elisabethkapel en de vieringen in de
week voor Pasen. In de beginperiode
werd het klooster bekend van het
kloosterbier in samenwerking met de
toenmalige stadsbrouwerij.

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan
heeft het Stadsklooster een gevarieerd
programma samengesteld met een aantal
mooie activiteiten. De activiteiten zijn
vooral voor nieuwe gezichten een uitnodi-
ging om het Stadsklooster te ontdekken.

Zutphen

e In samenwerking met Luxor
kunt u op 28 november naar een
mooie, inhoudsvolle film kijken.
Belangstellenden kunnen voor
gedetailleerde gegevens de website van
het Stadsklooster raadplegen.

e In samenwerking met de Protestantse
gemeente Zutphen is er op 11 oktober
een stiltewandeling in de prachtige
omgeving van Wichmond.

Het Stadsklooster wil met dit jubileum
niet alleen terugkijken op de afgelopen
vijf jaar, maar ook vooruitkijken naar
de toekomst. Iedereen wordt van harte
uitgenodigd om kennis te maken met
het Stadsklooster en te ervaren wat het
klooster te bieden heeft. Of je nu op
zoek bent naar verdieping, inspiratie of
rust, het Stadsklooster biedt een warme
en open plek voor iedereen. Hier heb je
kans om nieuwe mensen te ontmoeten,
verbinding te maken en samen de
toekomst vorm te geven.

Voor meer informatie kunt u terecht op
de website van het Stadsklooster:
www.stadskloosterzutphen.nl.
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Contactgegevens Aandacht voor
parochie HH. Twaalf

Redactie Apostelen Gerardus Bedevaart

Joost van Duin Hans Limbeek
Magda van Ommen  Gerrit te Vaarwerk
Maria Schotman

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

De parochie heeft een ANBI-status.

Bankrek.nr.: NL97RABO0155113046
Ook voor uw bijdrage aan
Onderweg.

Internet: www.12apostelen.nl

E-mail: redactie@12apostelen.nl

Vormgeving: Repro Design, Deventer

Druk: HelloPrint Connect

Bestuur parochie
HH. Twaalf Apostelen

J.G.M. (Hans) Pauw, pastoor

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-
Giesen, secretaris

H.G.J. (Herman) Heuver,
portefeuille gebouwen en
begraafplaatsen

T.C.M. (Tom) Schenk, lid

Secretariaat parochie

Mieke Degen, Petra Hulman

en Magda van Ommen
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;
tel.: 0575 711310;
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail: secretariaat@1i2apostelen.nl.

Vertrouwenspersonen

Gerry Spekkink en Willem
Achtereekte kunnen door
medewerkers en vrijwillers worden
geraadpleegd bij ongewenste
omgangsvormen binnen de parochie.
e-mail:
vertrouwenspersoon@1i2apostelen.nl

Pastoraal team

J.G.M. (Hans) Pauw, pastoor
e-mail: h.pauw@12apostelen.nl
tel.: 06 30162927

[ Twa
Diaken A.J.M. (Anton) Bos

tel.: 06 44902208
e-mail: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Giinther) Oude Groen
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:

dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320
e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk
parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen

kunt u vinden op de betreffende locatiepagina’s

vanaf pagina 16.

Overdinkel

De Gerardus Bedevaart is het feest van de
patroonheilige van de H. Gerardus Majella
kerk in Overdinkel. Het hoogtepunt van
de bedevaart is de sacramentsprocessie
die dit jaar op zondag 19 oktober 2025
voor de 113¢ keer zal plaatsvinden. Het
thema van de bedevaart is “Pelgrims van
Hoop”.

De sacramentsprocessie vertrekt om 11.00
uur vanuit de H. Gerardus Majella kerk en
gaat naar de Calvarieberg in het Gerardus
Majella park. Daar is de plechtige
eucharistieviering met hoofdcelebrant
pastoor P. Kuipers. Om 15.00 uur

wordt de bedevaart afgesloten met de
aanbidding van het Allerheiligste in het
plechtige sluitingslof.

Misintenties kunt u opgeven door deze te
mailen naar overdinkel@mariavlucht.nl.
De kosten voor een misintentie zijn € 5.
U kunt de kosten overmaken naar
rekeningnr. NL 26 RBRB 0929 9259 55
t.n.v. St. Pelgrimsdorp Overdinkel, onder
vermelding van “misintentie”.

Er is een verkooppunt voor devotionalia
bij de ingang van het Gerardus Majella
park. Van 10.00 uur tot 14.00 uur bent
u van harte welkom voor de Gerardus
Kalender, Gerardus kaarsen, beelden,
medailles en rozenkransen. Ook is er
een “verkooppunt” achter in de kerk.
Hier kunt u terecht voor offerkaarsen,
novenekaarsen en de Gerardus Kalender
met schild.

Verdere informatie kunt u krijgen via
gerardusbedevaartoverdinkel @live.nl.
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WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

Vieringenschema

WEEKENDVIERINGEN

DA D AAR R OORGA R
zaterdag 4 oktober 2025 19.30uur | O.LV.Tenhemelopnemingkerk Borculo Jubileum 50 jaar Stemmig werkgroep
zondag 5 oktober 2025 9.30uur | VGH kerk Banninkstraat Hengelo Gebedsviering werkgroep
27° zondag door het jaar 10.00uur | O.LV.Tenhemelopnemingkerk Joppe Woord & Gebed werkgroep

10.00uur | H.Johannes de Doperkerk Keijenborg WCv werkgroep
10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve
10.00uur | H.Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink
zondag 12 oktober 2025 10.00uur | O.LV.Tenhemelopnemingkerk Joppe Eucharistie H. Scheve
28° zondag door het jaar 10.00uur | H.Johannes de Doperkerk Keijenborg WCv werkgroep
10.00uur | H.Josephkerk Lochem Oec. viering werkgroep
10.0ouur | H.Willibrordkerk Ruurlo WCv werkgroep
10.00uur | H.Josephkerk Lochem Familieviering werkgroep
10.00uur | H. Willibrordkerk Vierakker wWCv werkgroep
10.00uur | Christus Koningkerk Vorden WV werkgroep
10.00uur | H.Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke
zaterdag 18 oktober 2025 17.0ouur | H.Willibrordkerk Vierakker WV werkgroep
zondag 19 oktober 2025 10.00uur | O.LV.Tenhemelopnemingkerk Joppe Oec. Viering werkgroep
29° zondag door het jaar 10.00uur | H.Johannes de Doperkerk Keijenborg Mariaviering G. Spekkink
10.00 uur H. Josephkerk Lochem Familieviering werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke
15.00uur | H.Johannes de Doperkerk Zutphen Doopterugkomviering A.Bos/G. Spekkink
zondag 26 oktober 2025 10.00uur | H. Willibrordkerk Drempt Oec. Viering werkgroep
30° zondag door het jaar 10.0ouur | O.LV.Tenhemelopnemingkerk Joppe Woord- en gebedsviering werkgroep
10.00uur | H.Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Scheve
10.00uur | H.Josephkerk Lochem wcv werkgroep
10,00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00uur | Parochiezaal Vorden Samenkomst
10.00uur | H.Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Zemann
1630 uur | H.Johannes de Doperkerk Zutphen Vesper 30 jarig jubileum Greg. Getijdenkoor
zaterdag 1 november 2025 19,00ouur | H.Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Zemann
zaterdag 1 november 2025 19.0ouur | H.Willibrordkerk Steenderen Gebedsviering werkgroep
zondag 2 november 2025 930uur | VGH kerk, Banninkstraat Hengelo Gebedsviering werkgroep
Allerzielen 10.00uur | Sacristie Baak Gebedsviering werkgroep
10.00uur | H.Johannes de Doperkerk Keijenborg wcv G. Spekkink
10.0ouur | H.Josephkerk Lochem WCv werkgroep
10.0ouur | H.Willibrordkerk Ruurlo Gebedsviering werkgroep samen met Borculo
10.0ouur | H.Willibrordkerk Vierakker Wwcv werkgroep
10.00uur | Christus Koningkerk Vorden WCvV werkgroep
10.00uur | H.Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve
19.00uur | Oude Kerk Brummen Gebedsviering A.Bos
19.0ouur | O.LV.Tenhemelopneming Joppe Eucharistie H. Zemann
LEGENDA: WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: Oecumenische viering
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DAG TUD WAAR VIERING VOORGANGER
zondag 9 november 10.0ouur | O.LV.Tenhemelopneming Joppe Familieviering werkgroep
Kerkwijding Lateraanse 10.00uur | H.Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Scheve
Basiliek 10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Zemann

10.00uur | Christus Koningkerk Vorden Oec. Viering werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke
zaterdag 15 november 2025 17,00uur | H. Willibrordkerk Vierakker WcCv werkgroep
zondag 16 november 2025 10.00uur | H.Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep
33e zondag door het jaar 10.00uur | H.Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve
10.00uur | H.Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink
zaterdag 22 november 2025 19.0ouur | VGH kerk Banninkstraat Hengelo Noaberviering G. Spekkink
zondag 23 november 2025 10.0ouur | H.Willibrordkerk Drempt WCV werkgroep
Christus Koning 10.00uur | O.LV.Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep
10.00uur | H.Johannes de Doperkerk Keijenborg Ceciliafeest H. Zemann
10.00uur | H.Josephkerk Lochem WCvV G. Oude Groen
10.0ouur | H.Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00uur | H.Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

LEGENDA:

WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering;:

Oecumenische viering

Aanbidding H. Sacrament
en biechtgelegenheid

Zutphen: H. Johannes de Doper-
Kerk, iedere vrijdag 15.00-15.45 uur.
En Jezus zei: “Kunt ge dan niet één
uur met mij waken?” Zo is het eigen-
lijk ook op de vrijdagmiddag: een
uurtje Aanbidding. Biechtgelegenheid
op eerste vrijdag van de maand.

Vieren
via
internet

U kunt de vieringen beluisteren via
het internet: www.12apostelen.nl.
Klikken op het groene blok ‘Vieringen’.
Vervolgens klikken op het icoontje
‘wereldbol met koptelefoon’.

Beeldopname in Zutphen

Voor een viering met beeld en geluid,
kiest u voor ‘kerkdienstgemist
Zutphen’. Op zondagmorgen kunt u
om 10.00 uur direct meekijken door
op de >-toets in het midden van de
cirkel in de afbeelding te drukken.

Lezingen in de weekendvieringen

Datum

05 okt.
12 okt.
19 okt.
26 okt.
01 nov.
02 nov.

09 nov.
16 nov
23 nov

Eerste Lezing

Hab. 1,2-3;2,2-4

2 Kon. 5,14-17
Ex. 17,8-13

Sir. 35,12-14, 16-18
Apok. 7,2-4,9-14

Jes.25,6a.7-9

Ez. 49,1-2.8-9,12

Mal. 3,19-20a
2 Sam. 5,1-3

Tweede Lezing

2 Tim. 1,6-8

2 Tim, 2,8-13

2 Tim. 3,14-4,2

2 Tim. 4,6-8.16-18
1Joh. 3,1-3
Apok.21,1-5a.6b-7

1 Kor. 3,9b-11.16-17
2 Tess. 3,7-12
Kol. 1,12-20

Evangelie

Le. 17,5-10

Le, 17,11-19

Lc, 18,1-8

Lec. 18,9-14

Mt. 5,1-12a

Lc 23,44-46.50.
52-53;24,1-6a
Joh. 2,13-22
Le. 21,5-19

Le. 23,35-43

Parochie Post

ParochiePost is de digitale nieuwsbrief van de parochie HH. Twaalf Apostelen.

In deze nieuwsbrief vindt u korte berichten die via een link op de website verder
gelezen kunnen worden. ParochiePost verschijnt minimaal eens per twee weken of
zoveel vaker als nodig is. Wilt u ook ParochiePost ontvangen?

Stuur dan een mailbericht naar communicatie@1i2apostelen.nl
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DOORDEWEEKSE VIERINGEN

DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
woensdag 1 oktober 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A.Bos
9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep
donderdag 2 oktober 2025 10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCv T. ten Bruin
19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCv T. ten Bruin
maandag 6 oktober 2025 19.00 uur Andreashuis Brummen Rozenkransbidden werkgroep
19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Rozenkransbidden werkgroep
dinsdag 7 oktober 2025 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Rozenkransbidden werkgroep
woensdag 8 oktober 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Eucharistie H. Scheve
9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep
maandag 13 oktober 2025 19.00 uur Andreashuis Brummen Rozenkransbidden werkgroep
19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen Mariaviering werkgroep
19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Rozenkransbidden werkgroep
dinsdag 14 oktober 2025 10.00 uur ljsselflat Zutphen Eucharistie H. Scheve
19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Rozenkransbidden werkgroep
woensdag 15 oktober 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep
9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep
donderdag 16 oktober 2025 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Eucharistie J. Baneke
19.00 uur De Bleijke Hengelo Eucharistie H. Zemann
19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen Eucharistie H. Scheve
maandag 20 oktober 2025 19.00 uur Andreashuis Brummen Rozenkransbidden werkgroep
19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Rozenkransbidden werkgroep
dinsdag 21 oktober 2025 19.00 uur Sacristie Baak WCV G. Spekkink
19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Rozenkransbidden werkgroep
woensdag 22 oktober 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord & Gebed werkgroep
9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep
donderdag 23 oktober 2025 10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Eucharistie H. Scheve
vrijdag 24 oktober 2025 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe WcCV A.Bos
maandag 27 oktober 2025 19.00 uur Andreashuis Brummen Rozenkransbidden werkgroep
19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Rozenkransbidden werkgroep
dinsdag 28 oktober 2025 19,00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Rozenkransbidden werkgroep
woensdag 29 oktober 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Taizéviering werkgroep
9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Zemann
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep
woensdag 5 november 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A.Bos
9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep
donderdag 6 november 2025 10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve
vrijdag 7 november 2025 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Eucharistie H. Zemann
H. Willibrord 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke
dinsdag 11 november 2025 10.00 uur IJsselflat Zutphen Eucharistie H. Zemann
woensdag 12 november 2025 9,30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep
9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke
10,15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep
donderdag 13 november 2025 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo WCV T. ten Bruin
vrijdag 14 november 2025 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Eucharistie H. Scheve
dinsdag 18 november 2025 19.00 uur Sacristie Baak Eucharistie H. Zemann
woensdag 19 november 2025 9,30 uur Andreashuis Brummen Woord & Gebed werkgroep
9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Zemann
10,15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep
donderdag 20 novemnber 2025 19.00 uur De Bleijke Hengelo Eucharistie H. Scheve
19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV T. ten Bruin
woensdag 26 november 2025 9,30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep
9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink
10,15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep
donderdag 27 november 2025 10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Eucharistie H. Zemann

LEGENDA: WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: Oecumenische viering
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De ouders die in 2024
hun kindje hebben laten
dopen, worden met de
dopelingen uitgenodigd
voor een gebedsviering.
In de viering gedenken
we dankbaar het
bijzondere moment

van het dopen. Opa's
en oma's, peetouders
en andere familieleden
Zijn eveneens van
harte welkom. Tijdens
de viering worden de
doopschelpjes met de naam van het kind, die in de kerk
hebben gehangen, overhandigd aan de ouders.

De viering wordt gehouden op zondag 19 oktober 2025
om 15.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk (St. Jan)
in Zutphen. Alle ouders krijgen een persoonlijke
uitnodiging.

idden met een rozenkrans

Een rozenkrans is een soort ketting met kraaltjes.

Je gebruikt de rozenkrans bij het bidden van het
rozenkransgebed. Dit gebed is bijzonder: terwijl je bij
elk kraaltje een Onze Vader of een Wees Gegroet Maria
bidt, denk je na over belangrijke gebeurtenissen in het
leven van Jezus en Maria. Wat deden zij toen? Wat
betekent het voor jou nu? Steeds kun je nieuwe dingen
ontdekken als je leest wat er in de Bijbel over geschreven
staat of kijkt naar tekeningen over die gebeurtenissen.
Het zal jouw geloof en vertrouwen in God sterker maken.

Als je voor je moeder bloemen plukt, zie je dat ze daar
heel blij mee is. Zo is het voor Maria elke keer dat je
een “"Wees Gegroet Maria” bidt alsof je haar een mooie
roos geeft. Zeker als je bidt om Maria blij e maken.
Stel je eens voor dat je bij alle kleine kraaltjes van

de rozenkransketting een "Weesgegroet” bidt. Wat
een prachtige krans van rozen wordt dat voor Marial
Maar net als bij jouw mama, gaat het er niet om hoe
groot je boeket is, maar dat je het geeft om te laten
zien dat je haar lief vindt. Je bidt dan vanuit je hart
en met je gedachten bij Maria en haar zoon Jezus.

Bij de verschijning in Lourdes en Fatima heeft Maria
gezegd: "Ik ben gekomen opdat de mensen beter gaan
leven en God niet
meer beledigen
door hun zonden.
Als de mensen de
rozenkrans bidden,
zich tot God keren
en zijn vergeving
vragen, en goed
doen in plaats van
slecht, dan zal er
vrede komen."

Einde van Kliederkerk
Hengelo/Keijenborg

Na acht jaar met veel plezier, creativiteit en
verbondenheid heeft het team van de Kliederkerk met
pijn in het hart besloten te stoppen met deze vorm van
kerk-zijn. De voornaamste redenen zijn een tekort aan
vaste leiding en een teruglopend aantal deelnemende
kinderen.

Kliederkerk was bedoeld als een oecumenische en
laagdrempelige samenkomst voor gezinnen, waarin
samen ontdekken, vieren en eten centraal stonden. Veel
kinderen, ouders en grootouders hebben in de afgelopen
jaren genoten van de verhalen, knutselactiviteiten,
speelse vieringen en ontmoetingen rondom bekende
verhalen, die uit de Bijbel komen. Zo'n Kliederkerk-
middag vond vier of vijf keer per jaar plaats op zondag
in de Remigiuskerk in Hengelo of de Johannes de
Doperkerk in Keijenborg.

Helaas bleek het de afgelopen tijd steeds moeilijker om
voldoende vrijwilligers te vinden om de bijeenkomsten
goed te organiseren. Tegelijkertijd liep het aantal
deelnemende gezinnen terug. Deelnemende kinderen
ontgroeien de Kliederkerk-leeftijd en er is minimaal
nieuwe belangstelling. Hierdoor wordt het steeds
lastiger om de bijeenkomsten op een duurzame manier
voort te zetten. Het besluit is dan ook genomen na
zorgvuldig overleg binnen het team, toen duidelijk werd
dat ook nhog afscheid genomen moest worden van Rineke
van den Berg, als medecodrdinator van de Kliederkerk.

We zijn dankbaar voor alle mooie momenten die we
samen hebben mogen beleven. Er is veel zaad gezaaid
en we vertrouwen erop dat dat ergens vrucht draagt.
Wij danken de Protestantse Gemeente en de parochie
HH. Twaalf Apostelen voor gebruik van faciliteiten en
financiéle ondersteuning.

Namens het team Kliederkerk
Gerry Spekkink, parochiemedewerker

Cupcakes
versieren op
7 september
tijdens de
Startviering
in Keijenborg
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elke viering een tafel opgezet voor de

3 H. Martinus - Baak viering. Deze klaptafel had te korte

x Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; poten, om de voorgangers van dienst te

H pastoriebaak@outlook.com zijn werden daar houten klossen onder

- Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com gezet zodat de tafel voldoende hoog

[l of bij Bennie Stapelbroek: tel. 06 30776769; werd. Doordat de tafel los op de klossen

mail bennie.stapelbroek@gmail.com. stond en de voorganger soms de tafel als
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697 steun gebruikt om na een kniebuiging
Redactie: pastoriebaak@outlook.com overeind te komen kan er een onveilige
Locatieraad/pastoraatgroep situatie ontstaan. Na de viering van 19
Berna Lamers, 441244; berna.lamers@gmail.com; augustus kwam een parochiaan met het
Arnold Wolbrink, 441206 aanbod dat hij daar wel eens verbetering

in zou aanbrengen. Hij heeft de tafel
meegenomen, binnen een dag maakte hij
deze foto. Keurige verlengde poten, daar
kunnen we veilig mee vieren, bovendien
lijkt dit een stuk netter.

Vieri ngenin Baak u op maandag middag 13 oktober om half
Elke derde dinsdag van de maand, drie in Keijenborg aanschuiven voor de Gieters begraafplaats
wordt er een viering gehouden in de repetitie. U bent daar van harte welkom. Op de begraafplaats § i :
sacristie van de kerk om 19.00 uur. Op - worden de
dinsdag avond 21 oktober is er om 19.00 Allerzielen bloemetjes door
uur een woord- en communieviering. Dit jaar valt Allerzielen op zondag. De menigeen goed van
Parochiemedewerker Gerry Spekkink zal werkgroep heeft ervoor gekozen om de water voorzien. Het
tijdens deze viering voorgaan. Op zondag Allerzielen viering op zondag ochtend was deze zomer
2 november is het Allerzielen We vieren 2 november om 10.00 uur in de sacristie ook regelmatig
dat dit jaar ’s morgens om 10.00 uurinde  te houden. Er hangt tot en met augustus hard nodig. De
sacristie. De werkgroep zal voorgaan. Op nog niet één gedachteniskruisje op oude gieters waren
dinsdag 18 november is er om 19.00 uur het bord. Dit in tegenstelling tot vorig niet best meer, op
een eucharistieviering gepland met onze jaar toen we meerdere grotere families initiatief van een
nieuwe pastoor Zemann. Na afloop van verwachtten. Maar blijf er niet om thuis, parochiaan zijn
alle vieringen kunnen we napraten met mochten er meer mensen komen dan er nu twee fijne
koffie en thee met iets lekkers. U bent van verwacht dan is de kerk dichtbij... We nieuwe gieters.
harte welkom! herdenken op 2 november immers alle Mocht u nu ook een
overledenen. idee of voorstel hebben, kom daar dan
Gezamenlijke Mariaviering Tafel mee, dan kunnen wij kijken of we er wat

in Keijenborg mee kunnen.

Nu we in de sacristie vieren wordt er

Gebedsintentie

21/10: Jan en Will Schutte-Bosman, Riek
van Langen-van Leussen, Jos en Bets
Hermsen-Goris, Everdien Schut.

2/11: Riek van Langen-van Leussen,
Ouders van Leussen-Wolbrink, Jos en
Bets Hermsen-Gorits, Everdien Schut,
Jan en Will Schutte-Bosman.

18/11: Riek van Langen-van Leussen,
Ouders Mentink-Jansen en fam., Jos en
Bets Hermsen-Goris, Everdien Schut.

Op zondagmorgen 19 oktober zal er om
10.00 uur een gezamenlijke Mariaviering
gehouden worden in Keijenborg. Ook
vanuit Baak nemen we deel aan de
organisatie en uitvoering van deze viering.
Tijdens deze viering wordt er gezongen
door een samengesteld koor onder leiding
van Hans Milder. Er zullen bekende
Marialiederen gezongen worden. Mocht

u willen meezingen in dit koor dan kunt

Secretariaat

Elke woensdagochtend van 10.00 uur
tot 11.00 uur zijn de kosters aanwezig en
staat de koffie klaar in het KJ-gebouw.
Ook de kerk is elke woensdagochtend
geopend. U bent van harte welkom om
even binnen te lopen om een kaarsje aan

Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo
Rekeningnummer: NLo3RABO0309105439
Redactie: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens te steken en/of een kop koffie te drinken.
Parochiesecretariaat: Voor het aanvragen van gebedsintenties,
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen vragen over vieringen of administratieve
Tel.: 0575 711310 di. t/m vr. 9.00-12.00 uur zaken kunt u contact opnemen met het
E-mail: secretariaat@12apostelen.nl secretariaat in Zutphen. De gegevens

vindt u hiernaast.

Vervolg Borculo op pagina 17
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jubileumviering koor
Stemmig

‘Je eigen weg zoeken! is het thema van
de viering van het koor Stemmig ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
het koor. Het koor Stemmig heeft al 50
jaar lang in de liturgie van de rk kerk in
Borculo gezongen. Het koor zoekt bij alle
hedendaagse veranderingen een nieuwe
weg om de toekomst tegemoet te treden.
Een verhaal zingen en vertellen is een
uitdaging. Met hedendaagse liederen
vertellen we een verhaal en geven het
zingen kleur. De liedteksten nodigen uit
om over het leven na te denken en je de
vraag te stellen: “Wat heeft dit verhaal mij
te vertellen?” Zo brengen we eeuwenoude

verhalen met zang, muziek en expressie
tot uiting.

Het verhaal over de verloren zoon

uit het Lucas-evangelie staat in de
jubileumviering centraal. Het verhaal is
een ontdekkingstocht: de jongste zoon
kiest ervoor zijn eigen weg te zoeken. De
oudste zoon maakt andere keuzes. En
hoe kijkt de vader naar dit alles? Welke
keuzes zouden wijzelf maken, wat ligt ons
het meest aan het hart? Wat dragen we
aan ervaringen mee in onze rugzak?

Met liederen van onder andere Normaal,
Fleetwood Mac, Van Halen, Stef Bos en
Matthijn Buwalda zingt het koor over het
thema ‘Je eigen weg zoeken!, de rode

draad in het verhaal van de verloren zoon.

De jubileumviering is op zaterdag

4 oktober 2025 om 19.30 uur in de rk
kerk in Borculo. Het koor staat 0.1.v.
dirigent Frank Sterenborg. Na afloop is
er koffie of thee en tevens gelegenheid
om het koor te feliciteren. De toegang is
gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer
op prijs gesteld.

Overleden

Op zondag 20 juli 2025 is mevrouw Ria
te Plate-Dirkx op 83 jarige leeftijd
overleden.

Dat zij mag rusten in vrede.

Vieringen
Op zaterdag 4 oktober is om 19.30 uur

een speciale viering in verband met het
50- jarig jubileum van het koor Stemmig.

Op donderdag 16 oktober is er om
19.00 uur een eucharistieviering met
medewerking van het gemengd koor.
Voorganger is pastor Joost Baneke.

Op donderdag 13 november

is er om 19.00 uur een woord- en
communieviering met medewerking
van het gemengd koor. Voorganger is
emeritus diaken Theo ten Bruin.

Gebedsintenties

4 oktober: Annie Liebrand-Hendriks,
Ria te Plate-Dirkx.

16 oktober: Familie Pelgrum, Theo en
Riek Verheijen, Theo Blom, Anny Sasse,
Truus Tijdink-Huijskes, Gemma Formijne
Jonkers-Veerman, Annie-Liebrand-
Hendriks, Ria te Plate-Dirkx.

13 november: Familie Pelgrum, Theo
en Riek Verheijen, Anny Sasse, Truus
Tijdink-Huijskes, Gemma Formijne
Jonkers-Veerman, Annie-Liebrand-
Hendriks, Ria te Plate-Dirkx.

Vieringen

Zie voor de woensdagmorgen

vieringen, de weekend-

vieringen en bijeenkomsten de
Vieringenschema’s. De weekend-
vieringen zijn ook nog steeds te volgen via
internet: www.12apostelen.nl

Klikken op het groene blok: “Vieringen”
en vervolgens op het icoontje “wereldbol
met koptelefoon”. Kies voor “Kerkdienst
gemist Zutphen”. Op zondagmorgen
10.00 uur kunt u direct meekijken door
op de > toets in het midden van de cirkel
in de afbeelding te drukken.

Voor het bekijken van oudere opnames,

Locatieraad

Harrie Winckels, voorzitter, secretaris, 0575-561403
Laurens Mul, penningmeester, 0575-775404

Johan Waanders, gebouwen, 0575-562615

H. Andreas - Brummen

Andreashuis

Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie19goo@kpnmail.nl

Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL4ORABO0311000541

Redactie: liaschafer@hetnet.nl

klikt u in de kalender bij de gewenste
datum.

Andreashuis

U bent van harte welkom bij de vieringen
en ontmoetingen op woensdagmorgen
vanaf 9.30 uur. Twee keer per maand is er
een viering en op de woensdagochtenden
dat er geen viering is, laten we aan het
koffie drinken een gebed en de lezingen
van die dag voorafgaan. Ook is het
secretariaat elke woensdag van 9.00

uur tot 12.00 uur open en telefonisch

bereikbaar. Altijd bereikbaar via de e-mail:

rkandreasparochie1lgoo@kpnmail.nl

Andreasklokken

In de jaren 40 van de vorige eeuw

werden de Brummense soldaten overzee
in Nederlands-Indié€ op de hoogte
gehouden van het wel en wee van de
parochie H. Andreas via het nieuwsblad
St. Andreasklokken. Destijds een zeer
welkom bericht van het thuisfront.

Alle ‘Andreasklokken’ uit de Indié

periode zijn bewaard gebleven, verzameld
door mijn vader, Henk Peters. In het
Andreashuis ligt een map met daarin

alle oude ‘Andreasklokken.” Ook daarbij
een mooi artikel geschreven door Piet
Willemsens voor de Wegwijzer (datum/
jaargang onbekend). In dit artikel worden
de hoogtepunten uitgelicht. En naar
aanleiding van deze oude ‘Andreasklokken’
werd in maart 2020, in de corona periode,
de nieuwsbrief ‘De Andreasklokken’ in
het leven geroepen. Elke 14 dagen werd
de geloofsgemeenschap van Brummen
digitaal op de hoogte gehouden van het wel
en wee binnen de geloofsgemeenschap.

Jolanda Jansen-Peters

1 "ANDRE
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Rozenkransgebed

De maand oktober is rozenkrans maand,
in vele kerken, kapellen en
gemeenschapsruimtes wordt dan
gezamenlijk de rozenkrans gebeden, zo
ook bij ons in het Andreashuis.

Op de maandagavonden: 6, 13, 20 en 27
oktober, bent u om 19.00 uur,

van harte welkom om samen de
rozenkrans te bidden.

Zondag 2 november
Allerzielen.

Op deze dag gedenken wij traditiegetrouw
onze dierbare overledenen van het
afgelopen jaar. Die avond zal ons kerkhof
tot 20.30 uur sfeervol verlicht zijn en
wordt in de Oude of Pancratiuskerk de

Allerzielenviering gehouden. Tijdens
deze viering staan de namen centraal van
hen die ons tussen 2 november 2024 en
1 november 2025 ontvallen zijn. Deze
kopij is ingeleverd 1 september 2025

Mevr. J.G. Kleisterlee-Beuwer

Riek Uiterweerd-van Breen

Carin Timmerman

Dora Rutten

Ben Cornelissen

Riet Rozie-Huis in ’t Veld

Hennie Uiterweerd-Westhoff

Paus Franciscus

Jos Brouwer

Truus Tazelaar-van den Hurk

Intenties

08-10: Overleden familie Brouwer-de
Bruin, Overleden ouders Uiterweerd-
Sloot, Mevrouw Kleisterlee-Beuwer,
Carin Timmerman, Dora Rutten, Riet

Rozie-Huis in ’t Veld, Jos Brouwer, Truus
Tazelaar-Van den Hurk

22-10: Mariet Winckels-Geutjes, Marietje
Smeenk Besselink, Truus Tazelaar-Van
den Hurk

29-10: Hennie Uiterweerd-Westhoff, Paus
Franciscus, Truus Tazelaar-Van den Hurk
02-11: Henk Peters, Hanny Peters-Bakker
en Lia, Overleden ouders Wilbrink-Peters,
Mariet Winckels-Geutjes.

05-11: Willemien Willemsen, Mientje
Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink,
Mariet Winckels-Geutjes, Riek Uiterweerd-
van Breen, Carin Timmerman, Ben
Cornelissen, Hennie Uiterweerd-Westhoff,
Paus Franciscus, Truus Tazelaar-Van den
Hurk.

19-11: Overleden familie Brouwer-de
Bruin, Overleden ouders Uiterweerd-
Sloot, Carin Timmerman, Dora Rutten,
Riet Rozie-Huis in ’t Veld, Jos Brouwer.

Vrijwilligersmiddag 2025

Op zaterdag 14 juni hebben de
vrijwilligers van de H. Willibrord het
jaarlijkse gezellig samenzijn gehad.
Wederom op de mooie locatie van

Fons en Elly. Helaas waren er enkele
afmeldingen door ziekte. Voor bij de
koffie was het nodige gebakken. Het weer
was ons gunstig gezind wat ook goed
uitkwam voor de spelactiviteit “Op weg
door de wereld” gemaakt door Ingrid. Na
de competitie met de spelvragen tussen
de vier groepen resulteerde het spel in
een winnaar en een grote puzzel met

als afbeelding het beeld van Normaal

in Hummelo. Ingrid bedankt voor het
maken van de activiteit, het was erg

H. Willibrord - Drempt

Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.

Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
Opgave gebedsintenties:
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RAB0O0304500259

Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad /pastoraatgroep
Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris

Fons Janssen, penningmeester

Peter Hammink

afgesloten met eten van de Chinees wat
ook weer erg smakelijk was.
De locatieraad

Allerzielen in Drempt

Rond Allerzielen staan we stil bij onze
dierbaren die we moeten missen. Dit
jaar is er in Drempt geen viering, maar
op zondag 2 november is de kerk wel
geopend van 12.00 tot 19.00 uur. U bent
welkom om binnen te lopen, een kaarsje
aan te steken en even stil te zijn, alleen
of samen met anderen. Misschien wilt

u dit verbinden met een bezoek aan het
kerkhof om daar bij het graf van uw
geliefden stil te staan. Ook bent u van
harte welkom bij de Allerzielenvieringen
die elders in onze parochie plaatsvinden.

Willibrorddag vrijdag
7 november 2025

Op vrijdag 7 november 2025 wordt
de jaarlijkse Willibrorddag gehouden.
Deze feestelijke dag is bedoeld voor

parochianen vanaf 75 jaar, voor
(chronisch) zieken en voor allen die in
het afgelopen jaar een dierbare hebben
verloren. We openen de dag met een
eucharistieviering om 10.00 uur in de
kerk, voorgegaan door pastoor Zemann.
Iedereen is bij deze viering van harte
welkom. De doelgroep ontvangt daarnaast
een persoonlijke uitnodiging voor de dag
van de leden van de werkgroep Diaconie
en Caritas.

Werkgroep Diaconie en Caritas Drempt

Dankwoord 25-jarig
kosterschap

Met de uitspraak beter laat dan nooit wil

ik alsnog mijn dank uitspreken voor de
verrassende viering van mijn 25-jarig
kosterschap op donderdag 22 mei jl. Op

de eerste plaats dank aan de locatieraad
voor de organisatie van het jubileum en
pastoor Hans Pauw die voorging in de
eucharistieviering en zijn lovende woorden.
Na de dienst kreeg ik de gelegenheid om
iedereen te bedanken die zich ook actief
hebben ingezet voor onze kerkgemeenschap
al die jaren van mijn kosterschap. De

goede en prettige samenwerking wil ik

ook noemen. Daarna werd ik naar voren
gevraagd en werd mij een oorkonde en

de Willibrordplaquette overhandigd en

een speldje opgestoken in de vorm van

een roosje namens Kardinaal Eijk. Tk was
helemaal verbaasd! Na de uitreiking was

er een receptie waarin ik warme felicitaties
mocht ontvangen. Heel veel dank voor al de
mooie bloemen, kaarten, cadeaus en andere
verrassingen die ik mocht ontvangen!

Martha Bremer
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Oecumenische viering

Op zondag 26 oktober is er om 10.00

uur een oecumenische viering samen
met de protestantse gemeente Drempt
en Oldenkeppel in onze kerk in Achter-
Drempt. De viering wordt voorbereid
door de oecumenische werkgroep en zal
worden voorgegaan door Trees Offenberg
en Marjan van Zadelhoff. De zang wordt
verzorgd door het Willibrordkoor, samen
met leden van de zanggroep van de
protestantse gemeente. U bent van harte
welkom om samen te vieren en elkaar te
ontmoeten. Na afloop is er gelegenheid
om samen koffie te drinken.

Vieringen in Drempt

In Drempt is er één keer per maand een
viering in het weekend op zondag om
10.00 uur en elke 1e donderdag van de
maand een viering op donderdagavond
om 19.00 uur.

Na afloop van alle vieringen bent u van
harte uitgenodigd om samen na te praten
onder het genot van koffie of thee.

In de maand november vervalt de viering
op de 1e donderdag van de maand

in verband met de viering op vrijdag

7 november voor Willibrorddag.

Vieringen in de komende periode:

» Donderdag 2 oktober, 19.00 uur — wev,

voorganger: Diaken T. ten Bruin

Zondag 26 oktober, 10.00 uur —

oecumenische viering,

voorgangers: Trees Offenberg & Marjan

van Zadelhoff

« Vrijdag 7 november, 10.00 uur —
eucharistieviering, voorganger: Pastoor
H. Zemann

» Zondag 23 november, 10.00 uur — wcv,
voorganger: Trees Offenberg

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 24 oktober 2025
redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Foto Martha Bremer tijdens haar dankwoord

Postadres:

Wat gebeurd is en wat komt

Vorige keer hebben wij er U op

geattendeerd dat als U ideeén heeft dit op

een kaartje kunt zetten en in de bruine

bus in de Mariakapel kunt doen. Wel nu;

dat heeft al succes gehad. Er zijn vier tips

binnen gekomen om in de kerk iets te

organiseren.

Het zijn de volgende thema’s:

1 Meer bewegen voor Ouderen.

2 Inloopochtend voor oud parochianen.

3 Stichting Welzijn zoals in naburige
dorpen.

4 Kultuurhuus zoals in Ruurlo of Vorden.

Wij zullen de tips doorgeven aan de

stichting Willibrord Hengelo. We horen

wel of zij er wat mee willen/kunnen doen.

De bezoekersgroep komt of is op

18 september weer bij elkander
geweest om bij te praten over diverse
gebeurtenissen.

H. Willibrord - Hengelo
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
Rekeningnr.: NL12RAB00121301346
NL82RAB00119538857 (geloofsbijdragen);

Redactie: hwa.roes@gmail.com

Parochiesecretariaat
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
E-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgroep
Marian Zaarbelink, 06 1014 7854, Jan Claver, 06 2334 8923,
Monique Kuipers, 06 4539 7320.

Op 19 oktober is er weer een Mariaviering
op de Keijenborg met medewerking van
alle geloofsgemeenschappen uit de buurt.
Deze viering is om 10.00 uur. Hierin gaat
parochiemedewerker Gerry Spekkink
voor. Wij nodigen U van harte uit om dit
samen te vieren.

Zaterdag 6 september
Noaberviering

In Kerkstraat 15 vanaf 19.00 uur is er een
Noaberviering met als thema ‘Handen’.
Na een tijd van rust, vakantie en
misschien wat bezinning, is het tijd

om de handen weer uit de mouwen te
steken. Handen spelen een centrale rol
in ons dagelijks leven. We gebruiken ze
om te werken, te zorgen, te troosten en
te zegenen. In de Bijbel komen handen
vaak voor als symbool van Gods nabijheid
en menselijke verbondenheid. Denk aan

Gods hand die beschermt, aan Jezus’
handen die genezen, of aan de helpende
hand die we elkaar mogen reiken. Het
thema “Handen” nodigt ons uit om stil te
staan bij wat onze handen doen en wat ze
kunnen betekenen. Iedereen is welkom
voor deze laagdrempelige themaviering,
voorbereid en voorgegaan door een
vertegenwoordiger vanuit de protestantse,
de vrijzinnige en de katholieke
geloofsgemeenschap in Hengelo. Komend
kerkelijk seizoen verleent de protestante
geloofsgemeenschap opnieuw gastvrijheid
aan de bezoekers van de Noabervieringen.
Zoals gebruikelijk wordt door de drie
organiserende geloofsgemeenschappen in
Hengelo jaarlijks gewisseld van locatie.
Welkom op zaterdag 6 september

om 19.00 uur in het diaconaal centrum
Kerkstraat 15.

Inspiratie en Ontmoeting:
Afscheid ds. Rineke van
den Berg

Op zondag 31 augustus a.s. heeft de
Kerkenraad ons van harte uitgenodigd om
de afscheidsdienst bij te wonen van ds.
Rineke van den Berg om 13.30 uur in de
Remigiuskerk.

Namens de parochie en namens de
Willibrord geloofsgemeenschap hebben
we haar toegesproken en bedankt voor
haar inzet. Aansluitend was er een
receptie in Ons Huis om 15.00 uur waar
men Rineke de hand kon drukken en
persoonlijk afscheid van haar kon nemen.
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Mariakapel

Het zomerseizoen loopt af op 3 oktober
en heeft deze zomer goed gedraaid. Vele
kaarsen hebt U aangestoken “Dank U wel”
De werkgroep denkt nog even na wat we
in de winterperiode gaan doen, doorgaan
of openstelling alleen in de weekenden.
Hierover volgende keer meer.

De kerkdiensten in de VHG Kerk aan

de Banninkstraat 9 zijn op de eerste
zondag van de maand. Deze staan net

als de overige diensten vermeld in de
Nieuwsbrief /Onderweg of weekblad
Contact.

Enkele kerkelijke gebeurtenissen in de
maand september en oktober zijn:

8 September Maria geboortedag.

19 oktober Mariaviering op de Keijenborg
teven Rozenkransmaand.

2 November Allerzielen. In deze dienst
op die dag gedenken we onze overleden
parochianen van het afgelopen jaar.
Contactpersoon Jan Claver.

Het thema bij Noaberviering is “Handen”

Joppe

Familieberichten

Overleden: Mevrouw Rikie Wijtten-
Huisman, echtgenote van Bernard
Wijtten, op de leeftijd van 76 jaar;
Mevrouw Sonja Teunissen-van
Wijnen, weduwe van Bér Teunissen
op leeftijd van 76 jaar.

Maria Tenhemelopneming

Zondag 17 augustus vierden we het
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.
Diaken Anton Bos schetste in zijn
overweging een mooi beeld van Maria,
meisje uit Nazareth, uitverkoren tot
Moeder van Jezus en over het Magnificat,
de Lofzang van Maria, de getuigenis van
haar geloof en dankbaarheid. Hij schonk
aandacht aan de twee iconen uitgestald
op het priesterkoor. Aan onze icoon ‘De
ontslaping van Maria’ en aan de door hem
zelf in petit point vervaardigde Maria
icoon.

Na de mooi gezongen woord- en
communieviering stonden er in de

tent, met vrolijke zomerse boeketjes

oy
- 3
- |
M
=

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming

Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RAB00322303001;

Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
Marijke Heeren, secr. 0570-542000; Jan Roes, pm.
0575-490711; Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens
Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452,
Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

op de tafels, weer koffie, thee en een
goed verzorgde brunch klaar voor alle
vrijwilligers, die op deze zondag in

het bijzonder bedankt worden voor

hun inzet, groot of klein, voor onze
Geloofsgemeenschap.

Namens de locatieraad is de vacature
voor een kerkhofbeheerder onder de
aandacht gebracht. Dankzij Wim ten
Velde is de bank bij het monument van
het Ongedoopte Kind hersteld en in de
verf gezet.

Ook dit jaar is er één vrijwilliger extra

in het zonnetje gezet. Je kunt haar zien
wandelen op de Joppelaan, op weg naar
de kerk. Zij is een stille kracht, die zich
in alle bescheidenheid, op veel fronten
voor onze geloofsgemeenschap inzet.
Willie Lenselink is werkzaam op het
secretariaat, betrokken bij de organisatie
van Allerzielen, het maken van het katern
en het verzamelen van de kopij voor
Onderweg. Verder regelt zij de kerst- en
paasbloemenattenties voor ouderen en
zieken. Willie, namens allen, dank je wel!

Koffie-ochtend in de
pastorie van Joppe

12 November - 10 uur - hebben we een

heel verassend onderwerp op onze koffie-

ochtend “De kracht van Geurperceptie”

door Raymond Vredevoort.

Tijdens deze presentatie neem hij ons mee

in de wereld van geur, waar wetenschap,

zintuiglijke waarneming en parfumerie

samenkomen. Wat kunt u verwachten?

« Geur als één van onze zeven zintuigen
en hoe het ons welzijn beinvloedt

» De reis van een geurmolecuul: van
inademing tot in het brein

« De oorsprong en ontwikkeling van de
parfumindustrie

+ De anatomie van een parfum: van
ingrediénten tot geurcompositie

Een prikkelende presentatie voor uw neus,
maar zeker ook voor uw verbeelding.
Deze ochtend wil je toch niet missen!!

Puck & Janny

Allerzielen

Met Allerzielen op zondag 2 november

is er ‘s avonds om 19:00 uur een
eucharistieviering, waarin alle
overledenen worden herdacht, in het
bijzonder hen van wie u het afgelopen
jaar afscheid moest nemen. Tevens zullen
kaarsen branden voor alle gestorvenen
door oorlog en alle vormen van geweld.

Familieviering
Op zondag 9 november om 10 uur is er
een familieviering in onze kerk in Joppe.
Dit keer is het thema: ‘Liefde is......". Het
kinderkoortje zal weer mooie liedjes
zingen en er zijn veel kinderen die graag
voorlezen. Tijdens de viering hebben we
het niet alleen over de liefde van God,
maar ook over de liefde voor onszelf en
voor elkaar. Liefde is het enige wat zich
vermenigvuldigt als je het deelt! Het
belooft een hele mooie viering te worden.
Deel je mee in de liefde? We vinden het
fijn als je/u komt.
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Doop, Eerste Communie en
Vormsel

Op zondag 12 oktober zal Marcel

Groen tijdens de H. Mis van 10.00 uur

in de Joppe geloofsgemeenschap de
sacramenten van het doopsel, de eerste
communie en het vormsel ontvangen. Al
drie jaar viert hij met ons mee en voelt hij
zich steeds meer thuis.

Nu wil Marcel dit ook officieel bevestigen
door volledig opgenomen te worden in de
katholieke kerk.

Pastor Scheve gaat voor. Het wordt een
feestelijke dag, niet alleen voor Marcel,
maar voor ons allemaal. We wensen hem
Gods zegen op deze weg en nodigen ieder-
een van harte uit om mee te vieren.

Oecumenische gebedsviering

De gespreksgroep Kunst van Ouder
worden (KVO) bestaat inmiddels een
jaar. Binnen de groep kiezen deelnemers
uit verschillende activiteiten rond ouder
worden en zingeving, zoals poézie, film
en kunst. Vanuit deze groep is het idee
ontstaan om samen een oecumenische
gebedsviering te organiseren. Deze vindt
plaats op zondag 19 oktober om 10.00 uur
in de kerk van Joppe. In de viering gaan
voor Willem Achtereekte en ds. Gertjan
de Pender. Welkom!

Vooraankondiging
Taizéviering
Zondag 30 november zal er een

gebedsviering zijn in de geest van Taizé.
Save the date!

De Rozenkrans bidden

In de maand oktober zal op dinsdagavond
om 19 uur de Rozenkrans worden
gebeden. Wekelijks overwegen we de
Geheimen uit het leven van Jezus en
Maria en bidden het rozenhoedje. Tot
slot zingen we uit dankbaarheid een
Marialied.

Vacature Kerkhofbeheerder

Voor ons mooi gelegen kerkhof, de
laatste rustplaats voor onze dierbare
overledenen, wordt op heel korte termijn
een nieuwe beheerder gezocht. De
taakomschrijving kunt u vinden op onze
website en ook waar u terecht kunt voor
meer informatie en eventuele vragen. Wij
hopen dat een betrokken lid van onze
geloofsgemeenschap zich spoedig gaat
melden.

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper

Het parochiesecretariaat is geopend

op donderdagmorgen van 10.30 uur

tot 11.00 uur. Telefoon 0575-461314.
Voor spoedgevallen bij een overlijden of
spoedbediening belt u de parochiewacht.
Telefoon 06 10 31 96 38.

Contactpersoon voor Zelhem: De heer
J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43,
7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809

Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg

Contactpersoon: Mevr. J. Lamers

tel. 0575 — 464162 email :
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com;
website www.begraafplaatskeijenborg.nl
De geldende tarieven kunt u vinden op de
website onder ‘Tarieven’

Parochiéle Caritas Instelling

Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg
8, 7256 KR Keijenborg

Kerkdienst gemist
Alle vieringen, ook vanuit

H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur

Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RAB00125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RAB00374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep

Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Nijenhuis, 06-40594236;

Annie Stapelbroek, 0314-641477

Zutphen, zijn te beluisteren via
Kerkdienstgemist

(v/h kerkradio): www.12apostelen.nl/
locatie Keijenborg

Bezoekersgroep

Voor veel mensen is een goed gesprek
balsem voor de ziel. Ook binnen onze
geloofsgemeenschap is een goed gesprek
mogelijk. Mensen die graag eens zouden
willen praten met iemand uit onze
bezoekersgroep kunnen contact opnemen
met Ria Boers. Ook mensen die namens
de bezoekersgroep zelf (alleen of met zijn
tweeén) mensen zouden willen bezoeken
kunnen contact met haar opnemen.

Schroom niet, trek aan de bel! (Ria Boers,
telefoon: 0575-461938 mail: riaboers@
upcmail.nl)

Overleden

Riek Tersteeg-Lankhorst, 94 jaar
overleden 28 juli 2025;

Annie Hendriks-Wicherink, 93 jaar
overleden 7 augustus 2025

Jaargedachtenisviering

Zondag 5 oktober: Wim Sasse, overleden
15-10-2024

Allerzielenviering zondag
2 november

Op 2 november Allerzielen gedenkt de
katholieke kerk de overledenen van het
afgelopen jaar. Deze viering wordt altijd
op een zondag gehouden in Keijenborg,
want na de viering gaat men gezamenlijk
naar het kerkhof.

De Allerzielenviering zal dit jaar dus zijn
op zondag 2 november om 10.00 uur.
Dan worden de namen genoemd van alle
parochianen die ons in het voorbije jaar
zijn ontvallen en er wordt voor hen een
gedachteniskaars ontstoken. Ook branden
we een kaars voor alle overledenen,

jong en oud, die niet met name worden
genoemd maar ons nog steeds dierbaar
zijn. De viering zal worden voorgegaan
door parochiemedewerker Mw. G.
Spekkink. Het Parochiekoor zal de zang
verzorgen. De families zullen hiervoor
tijdig een uitnodiging ontvangen.

Om alvast in de agenda te zetten

Zaterdag 4 oktober 2025

kerk schoonmaken van 14.00 — 16.00 uur
Zaterdag 13 december 2025
kerstmarkt van 14.00 — 17.00 uur
Zaterdag 27 december 2025
Oliebollenmiddag voor vrijwilligers
14.00-16.30 uur Uitnodiging aan de
contactpersonen van de verschillende
werkgroepen wordt t.z.t verstrekt.

Te denken aan de bezorgers Onderweg,
lopers, Kerkbalans en vastenactie,
bloemengroep, koren etc.
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Vitrinekast

De biechtstoel in de noordelijke zijbeuk
is verbouwd tot vitrinekast. Hierin zijn de
sacrale voorwerpen uitgestald uit de aan
de eredienst onttrokken kerken van de
omliggende dorpen. Het gaat hierbij om
o.a. altaarstenen, cibories en kelken. Op
deze manier is er een mooie plek gegeven
aan de bijzondere liturgische attributen
van onze naaste geloofsgemeenschappen,
tegelijkertijd kan het gezien worden als
symboliek voor eenwording.

goed behandeld kunnen worden. Ook

zal aandacht gegeven worden aan het
schilderen van de kapitelen (bovenrand)
van het orgel. Als in het najaar de

pijpen en crescendokasten (lamellen)
worden geplaatst moeten de orgelkassen
behandeld zijn.

Onlangs hebben enkele leden van de
orgelcommissie een werkbezoek gebracht
aan Brummen en uitvoerig gesproken over
het reilen en zeilen van het Leijser-orgel.
De hartelijke ontvangst en de uitgebreide
informatie die ons werd aangereikt is

H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl

Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RAB0O0336626193 (algemeen en
intenties).

Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 0573-251115;
Ben Hemmer, secr., 0573-257791, Jan Janssen, pm.,
06 53219753.

Pastoraatgroep Thea van Huijstee, 0573-258442.

Huub Oosterhuisviering
zondag 26 oktober

De werkgroep voor liturgie van de
geloofsgemeenschap St. Joseph in
Lochem heeft het idee opgevat om
jaarlijks rond de geboortedag van Huub
Oosterhuis (1 november 1933 - 9 april
2023) een woord en communieviering te
houden met zijn teksten en liederen.
Informatie over deze viering vindt u op
pagina 7 Initiatieven in de parochie
Kom luisteren en genieten.

Bekabeling voor nieuwe
geluidsinstallatie en
Leijser-orgel

Voor de nieuwe geluidsinstallatie
en het Leijser-orgel moet de oude
bekabeling vervangen worden. In de

meterkast zijn de afgelopen decennia
diverse aanpassingen geweest waarbij
het oude leidingwerk en de bedrading
zijn gebleven. Enkele leidingen worden
hergebruikt, bekabeling wordt zoveel
mogelijk verwijderd of vernieuwd.

In de meterkast komt een nieuwe
krachtgroep voor de windvoorziening
van het orgel. Ook boven op het

plafond ligt nog veel oude bedrading

die nu verwijderd wordt. Enkele oude
buizen kunnen we dan weer gebruiken
voor de nieuwe bekabeling van de
geluidsinstallatie. Totaal meer dan 300 m
kabel en snoer. Al met al nog veel werk te
verrichten om straks een mooi resultaat
te krijgen.

Voortgang Leijser-orgel

Na de vakantieperiode zijn de
werkzaamheden m.b.t. het Leijser-

orgel weer volledig opgepakt. Nu de
orgelbouwer de orgelkassen, de sleepladen
en de speeltafel heeft gebracht, moeten
alle eikenhouten delen in de was worden
gezet. Een hele klus: 2x vier wanden

van twee orgeltorens. Dit wordt met een
aantal vrijwilligers onder deskundige
leiding van Willy van Vilsteren uitgevoerd.
Dekens worden over de banken gelegd

om de panelen erop te leggen zodat ze

overweldigend. De ontvangen stukken
worden grondig bestudeerd en zullen
gebruikt worden voor een website over het
orgel.

Noodkreet/oproep

Ondanks alle inspanningen hebben we
een tekort van € 5.000, - op de totale
kosten van restauratie en herplaatsing van
het Leijser-orgel in onze kerk. Wie kan én
wil ons helpen?

Het belang van Open
Monumentendag voor de
St. Josephkerk

Op zaterdag 13 september is de jaarlijkse
Open Monumentendag gehouden met
als thema: ‘Erfgoed en Architectuur.” Op
die dag stellen wij onze St. Josephkerk
van 11.00 tot 17.00 uur open voor
bezichtiging.

Organist Johan Dijkman zorgde voor
onderhoudende orgelklanken op het
Bernadette-orgel (Pels-orgel) uit de

St. Martinuskerk in Doesburg.
Opvallend is dat het aantal bezoekers
groeit. Niet alleen Lochemers maar ook
toeristen. Bezoekers zijn verrast als wij
de geschiedenis uit de doeken doen van
de huidige St. Josephkerk, de derde
katholieke kerk van Lochem is door de
eeuwen heen.
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De eerste, de St Gudulakerk op de
Markt, de tweede, de St. Josephkerk

aan de Kastanjelaan en de derde de St.
Josephkerk aan de Nieuweweg. Van het
een komt het ander.

Steevast komt de reformatie aan de orde
en de neergang van de geloofsbeleving.
Typisch dat in de kerk vrijelijk over
geloof wordt gesproken en het daarbuiten
not done is. Jammer dat het geloof te
persoonlijk geworden is, waardoor het
niet gedeeld kan worden.

Voor de bezoeker is ook contrastrijk de
buitenkant en de binnenkant van de
kerk. Van buiten lijkt het op een hangar
met een torenklok, en van binnen op een
echte katholieke kerk zonder romaanse
of gotische elementen. Er is veel

belangstelling voor de orgels als deze ter
sprake komen. In het bijzonder voor het
Brummense Leijser-orgel dat straks na
volledige restauratie weer zal klinken in
deze kerk van dezelfde architect die ook de
St. Andreaskerk (1961) in Brummen heeft
ontworpen. Om de kerk in te bedden in
en te laten participeren met de omgeving
heeft de tuingroep de vergroening van
het kerkplein met passende beplanting
uitgevoerd. Het kerkgebouw oogt als

een ‘groene kerk’. Hetgeen ook moge
blijken uit de zorgvuldige installatie van
zonnepanelen op het dak van de kerk
door een cooperatie die stroom levert aan
buren en betrokkenen.

De St. Josephkerk (1957) is een van de
eerste zaalkerken in Nederland. Het

is een opvallend iconisch kerkgebouw
met een semi-vrijstaande toren uit de

wederopbouwperiode. De Utrechtse
architect Piet Starmans heeft de kerk
ontwerpen met een open klokkentoren
die verwijst naar de vroegchristelijke
bouw die men vooral in Italié tegenkomt.
Hjj liet zich inspireren door de Bossche
School, een architectuurstroming in de
wederopbouwperiode, met zijn trapezoide
grondstructuur en rechthoekige vormen.
Van overheidswege worden gemeentes
geadviseerd om een kerkenvisieplan

te ontwikkelen voor eventuele
herstemmingsmogelijkheden van kerken
nu het kerkbezoek in zijn algemeenheid
afneemt. Ook Lochem heeft met zijn 24
kerken een kerkenvisie ontwikkeld dat
het via een uitgegeven magazine Geloof in
Lochem heeft gepresenteerd. Exemplaren
hiervan liggen achter in de kerk om mee
te nemen.

H. Willibrord - Olburgen

Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451454,
bgg 0575-452815.

Rekeningnr.: NL42RAB00148900313

Redactie: redactie@12apostelen.nl

E-mail: t.lebbink2 @gmail.com

Parochieadministratie/begraafplaatsbeheerder
Thea Lebbink, 451454; t.lebbink2 @gmail.com

Vieringen

Doordeweekse eucharistieviering

verzorgd door het pastoraal team:
gepland op elke vierde donderdag om
10.00 uur van de maand.

Viering donderdag 23 oktober
Pastor H. Scheve

Viering donderdag 27 november
Pastoor H. Zemann

H. Willibrord - Ruurlo

Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
info@willibrordkerkruurlo.nl

Rekeningnr.: NL67RAB00356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).

Redactie: info@willibrordkerkruurlo.nl

Opgave gebedsintenties bij Anny Strijker; 452652;
anny@strijkerweb.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
Theo te Brake, pm., 453511; Harry Kasteel, 06 53729058;
Anny Strijker, 452652; Jos Rouwhorst, 453251.

Geplande vieringen door de
lokale geloofsgemeenschap

Zondag 12 oktober 10.00 uur woord-
en communieviering

met zang Gemengd koor.

Zondag 2 november 10.00 uur
Allerzielen: gebedsviering samen met
Borculo. Koor Stemmig uit Borculo zal de
viering met liederen ondersteunen.

Woensdag 26 november om 14.30 uur
viering van woord en gebed in de
Schoven, zang gemengd koor voorganger
Margriet te Morsche

Zondag 14 december 10.00 uur woord-
en communieviering

met zang Gemengd koor

Zaterdag 20 december 19.30 Advent
Vredeswake — 4Inspiration

Woensdag 24 december 20.00 uur
Kerstnachtmis: met koor Markant

Namen opgeven voor de
Allerzielen viering van 2025

Dit jaar vieren de geloofsgemeenschappen
van Ruurlo en Borculo weer samen
Allerzielen. Thema van de viering zal zijn:
Licht in de duisternis!.... Voor altijd
in ons hart.

De viering zal dit jaar plaatsvinden in de
Willibrord kerk, Groenloseweg te Ruurlo
op zondag 2 november aanvang

10.00 uur.
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We hebben symbolen van licht en liefde
voor hen die we missen. We herdenken
in deze viering de dierbare overledenen
uit beide geloofsgemeenschappen, in een
gebedsviering met toepasselijke liederen,
gedichten en gebeden.

In Ruurlo heeft men een wand waarop
herinneringskruisjes hangen in Borculo
heeft men een namen boek. De namen
van de overleden van het afgelopen jaar
zullen in elk geval worden gememoreerd
in de viering van Allerzielen. De
nabestaanden uit Ruurlo kunnen

de herinneringskruisjes na afloop
meenemen. Voor alle namen zal er een
symbool van liefde worden gemaakt die
men na afloop kan meenemen voor thuis.
Ook ontvangt men een kaars om mee te
nemen.

Wilt u een dierbare herdenken die het
afgelopen jaar is overleden dan kunt u die
naam aan ons doorgeven. We hopen van
harte dat we van de geloofsgemeenschap
uit Borculo ook de namen mogen
ontvangen.

Graag ontvangen we de namen voor 26
oktober. Mail de naam van uw dierbare
overledene(n) aan:
margriettemorsche@gmail.com

Margriet te Morsche zal in deze gebeds-
viering van Allerzielen voorgaan.

Het koor Stemmig onder leiding van
dirigent Frank Sterenborg, zal de zang
verzorgen. Er zal een collecte worden
gehouden voor de gemaakte onkosten.

Na afloop is er koffie en thee in het in de
Willibrord kerk. Voor wie dat wil kan men
op de begraafplaats een dierbare in het
licht zetten.

Seniorenmiddag

Dinsdag 14 okt Locatie de Sprankel

in Ruurlo, aanvang 12.00 uur Alle
parochianen van 75 jaar en ouder
worden hier met partner of familielid
voor uitgenodigd. U kunt zich hiervoor
opgeven bij uw wijkcontactpersoon of bij
Anny Strijker tel: 0641569858

Of per mail anny@strijkerweb.nl

Graag voor 25 september. Wij hopen op
een gezellige middag!

Jaarvergadering voor alle
parochianen

Donderdag 13 november zal er een
jaarvergadering zijn in Ruurlo.

Alle parochianen zijn welkom. Aanvang
19.30 in de Willibrord kerk.

Vieringen in de Schoven

Wij gaan als parochiegemeenschap weer
vieringen verzorgen in de Schoven.
Woensdag 26 november 14.30 uur is de
eerste viering van woord en gebed.

Het Gemengd koor zal in de vieringen
gaan zingen. Margriet te Morsche zal in
de viering voorgaan.

Brede Dak Maaltijden

Het Brede Dak Ruurlo heeft een nieuwe
keuken, er zal nog een feestelijk opening
worden gepland en ook een open middag
voor belangstellenden.

De volgende maaltijd is op donderdag

6 november. Inloop vanaf 17.00 uur,
aanvang maaltijd 17.30 uur,

info en opgave bij Anny Strijker

tel.: 06-41569858

Kerkbalans 2025 voor
parochianen die zelf de
bijdrage overmaken

Sommige parochianen, die een bijdrage
hebben toegezegd aan de actie kerkbalans
2025, hebben deze bijdrage nog niet
overgemaakt. Wilt u zo vriendelijk zijn
om dat alsnog te doen? Als u vergeten
bent, hoeveel u hebt toegezegd, dan kunt
u mij altijd bellen (0575-452376) dan kijk
ik het voor u na.

Penningmeester R.K. Willibrord
Steenderen,Trees Huis in 't Veld

Contact bij een overlijden

Steeds meer mensen kiezen ervoor om
niet in de kerk een afscheidsdienst te
houden als een dierbare is overleden,

H. Willibrord - Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571

email: mariaschut@kpnmail.nl

Rekeningnr.: NL28RAB00148991939

Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in 't Veld,
pm.; Nel Verheul, secr., 472144, familie.verheul @kpnmail.nl;
Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101,
mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

maar rechtstreeks naar het crematorium
te gaan. Dat mag ieder natuurlijk

zelf bepalen. Soms krijgen we een
overlijden van een parochiaan door via
het parochiesecretariaat. Soms horen

we het in de wandelgangen. Het is de
gewoonte om de kerkklok te luiden om

11 uur de volgende dag als er iemand is
overleden. In de eerstvolgende kerkdienst
wordt er een kaars aangestoken en voor
de overledene gebeden. Ook maken we
een gedachteniskruisje met de naam en
leeftijd van de overledene die achterin

de kerk aan het grote gedachteniskruis
wordt gehangen. Met Allerzielen wordt er
voor alle overledenen van het afgelopen
jaar een kaars aangestoken en de naam
genoemd. De betreffende nabestaanden
krijgen hiervoor een uitnodiging.

Dit alles is niet mogelijk als we niet
worden geinformeerd over het overlijden.

Doorgeven van ziekte en
behoefte aan bezoek

Zoals u weet is de bezoekgroep
opgehouden te bestaan. We willen naar
elkaar blijven omzien. Daarom zou het
fijn zijn als we geinformeerd worden
wanneer iemand behoefte heeft aan een
bezoek of gesprek en als er iemand ziek is.
Maria Schotman 0644338522

Allerzielen zaterdagavond
1 november

Op zaterdagavond 1 november om 19.00
uur gedenken we de overledenen in een
woord- en communiedienst met eigen
voorgangers en zang van het herenkoor.
Na afloop gaan we naar het kerkhof waar
ieder een grafkaars krijgt om bij het eigen
graf te zetten. Het kerkhof wordt voor
deze gelegenheid sfeervol verlicht.

HVD-middag 11 oktober

Op zaterdag 11 oktober is weer de
jaarlijkse gezellige middag voor ouderen
in het Anker. De middag begint om 14 uur
en wordt besloten met een gezamenlijke
broodmaaltijd met soep. U kunt zich
hiervoor aanmelden bij Annie Willemsen

tel. 451853
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Mariaviering in Keijenborg
Op zondag 19 oktober om 10.00 uur is er

in de kerk in Keijenborg een Mariaviering.

Meer over deze viering vindt u op pagina
7 initiatieven in de parochie.

Komen en gaan van pastoor Pauw

Zoals u weet gaat pastoor Pauw ons
alweer verlaten. Slechts 3 keer is hij bij
ons in Steenderen geweest. Eén keer, op
donderdag 21 augustus, om voor te gaan
in de eucharistieviering. Vorig jaar en dit
jaar met de kermis om de vaandelhulde
van de kleine schutterij in ontvangst te
nemen. We hebben hem leren kennen
als een toegankelijke vriendelijke man.
Jammer dat hij weggaat. Wij danken
hem voor zijn inzet voor onze parochie
en wensen hem een mooie tijd toe in zijn
nieuwe parochie.

Koffie met een oortje

Maandelijks op de laatste woensdag
van de maand is er in het Anker koffie
met een oortje. Van 10.00 uur tot 11.15
uur. Iedereen is welkom! Niet alleen
mensen die protestant zijn, maar ook
katholieken en andere belangstellenden.

Omdat er steeds bezoekers wegvallen
door verhuizing of overlijden wordt de
groep steeds kleiner. Het zou mooi zijn
als er nieuwe mensen bij komen. Meer
informatie kunt u krijgen via Renée
(451224)

Gespreksgroep

Dominee Hubertien Oostdijk organiseert
ieder jaar een gespreksgroep over een
deel van de Bijbel. Iedereen is hier
welkom. Hieronder een kort berichtje
over de voortgang.

In de aanloop naar Pasen zijn we
vroegtijdig met de gespreksgroep gestopt.
We spraken toen af om in het najaar
weer verder te gaan met het Evangelie
volgens Johannes. De hoofdstukken 14-
21 wachten nog op ons. We nemen iets
meer tijd dus we komen 4x bij elkaar, 2
hoofdstukken per keer.

De data zijn: 23 en 30 oktober,

20 november en 4 december van 19.00-
20.00 uur in het Anker. Weet u welkom!

Koffiedrinken na de viering

Op donderdag 16 oktober en donderdag
20 november drinken we samen koffie na
de viering van 19.00 uur.

Foto’s 100 jaar kerk

Er is een fotoboek opgedoken van de
viering van het 100-jarig jubileum van
ons kerkgebouw. Dit album is in het bezit
gekomen van de historische vereniging.
De zwartwit foto’s zijn gemaakt door de
heer Frans ter Horst. In het jubileumboek
van 150 jaar kerk staan een paar van
deze foto’s. In deze Onderweg ook één
van de foto’s met veel parochianen erop.
Misschien herkent u deze, of misschien
staat u er zelf wel op.

Terugblik naar de oecu-
menische openluchtviering

Zoals elk jaar werd op zondagmorgen

24 augustus weer een openluchtviering
gehouden op de parkeerplaats van de St.
Willibrorduskerk.

Bij de voorbereiding was het niet
moeilijk om lectoren en musici te vinden
om medewerking te verlenen aan de
viering. Ook mensen die anders niet in
de kerk komen zagen we nu vanwege het
aanstaande Oranjefeest, wel deze viering
bezoeken.

Het is een mooie traditie geworden die
nu al 17 jaar bestaat. Dominee Marianne
Benard opperde in het jaar 2008 voor

H. Willibrord - Vierakker

Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00 — 10.30 uur

Rekeningnr.: NL40RAB0O0366417029

Rekeningnr.: NL86RAB00327465948 (restauratie)
Redactie: jozetholtslag@gmail.com

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,
06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

het eerst het idee om op deze manier de
kermis- en feestweek te beginnen.

Ook de Oranjevereniging zag dit wel
zitten en de rest is geschiedenis.

Dit jaar werkten de weersomstandigheden
mee, want het was droog en bleef ook
droog.

Het vogelschieten was al op vrijdagavond
geweest met Eddy ter Beest uiteindelijk
als koning van de 141 schutters.
Daarnaast won Hermien Kornegoor bij
het vogelgooien.

Het thema van de viering was: Goed
Gaon. Als je dit tegen iemand zegt is het
een soort wens uitspreken dat het je in de
toekomst goed mag gaan.

Toen het thema werd gekozen hadden we
in het achterhoofd dat dit een thema is
dat verbondenheid schept en blijdschap,
omdat je het samen hebt vormgegeven,
evenals straks de versierde wagens en de
versierde straten.

Vier boeketten bloemen gingen

naar Willie Rietman-Makkink, Dika
Maalderink-Klein Kranenberg, Ans
Roelofs-Leisink en Rien Overvelde.

Het oecumenisch koor zong als vanouds.
De kinderen maakten hartjes en deelden
die uit met de tekst ‘Goed Gaon’ aan alle
bezoekers!

De fietstocht volgde na de viering, als
volgende onderdeel van het feestweek
programma.

Het was weer een waardevol onderdeel,
een ochtend van bezieling, ontmoeting
en dankbaarheid, precies waar het
Oranjefeest ook over gaat.
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De koffie ochtenden, elke
eerste en derde dinsdag
v/d maand

We zijn op 5 augustus op bezoek geweest
bij het streekmuseum van Bernard
Schieven in Toldijk. Er deden deze keer
meer dan dertig mensen mee en het was
echt de moeite waard.

Enorm veel materiaal uit vroegere tijden
zowel uit het voor- als het achterhuis.
Bernard wist ons daarover interessante
verhalen te vertellen. We waren dan ook
muisstil.

Daarna hadden we een etentje in Baak bij

Ria Kappert (voorheen Herfkens), dat was

ook prima voor elkaar.

Op 16 sept. hopen we de
Vierakkerse Oekrainers te
ontmoeten.

Deze mensen, die inmiddels al enkele
jaren binnen onze gemeenschap wonen,
komen ons vertellen over hun situatie.
Joke Rensink heeft veel contact met hen
en ze 0.a. ook onze taal geleerd.

We hebben een lijstje met vragen
opgesteld, waar we hopelijk antwoord op
krijgen.

De vragen zijn de volgende:

1 Wat vinden jullie v/d ontvangst hier in
de achterhoek?

2 Zijn er nog problemen met
vergunningen voor b.v. werk of
verblijfplaats?

3 Hebben jullie een geloof en gaan je
weleens hier naar de kerk?

4 Hoe gaat het met de Nederlandse taal?

5 Willen er veel van jullie weer terug als
de situatie in Oekraine dit toelaat?

6 Houden jullie je ook bezig met de
politiek hier en in de Oekraine?

7 Wat vinden jullie v/h boerenleven hier?

8 Kloppen de berichten over Oekraine in
onze media wel altijd?

9 Wat vinden jullie van democratie? Dat
de meerderheid beslist.

Komkommertijd: terugblik

Op het moment dat ik deze bijdrage voor
Onderweg schrijf zitten we nog midden
in de vakantietijd. Ook wel geheten de
“komkommertijd”. Want veel gebeurt er
niet in de vakantie. Vakantie is om uit

te rusten, ook als het gaat om kerkelijke
aangelegenheden. Zo zijn er tijdens de
vakantiemaanden geen Samenkomsten.
En ook het aantal vieringen was beperkt.
Maar toch stond onze geloofsgemeenschap
niet stil. Een korte terugblik.

Tuinploeg in actie

Midden in de warme zomer was onze
tuinploeg weer actief. Het hele terrein
rondom de kerk kreeg een opknapbeurt.

Zowel het groen als het grijs (tegelwerk).
Alles ligt er weer “spic en span” bij.

Christus Koning / H. Antonius

van Padua - Vorden

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735,
ggchristuskoningvorden@gmail.com

Secretariaat: dinsdag 9.30-12.00; donderdag 9.30-11.00.
Rekeningnr.: NL6B8RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting,
553527; Ab Hartelman, pm., 06-31371011
Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 06 54906763;

Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322;
Gerard Eijkelkamp, 552914.

Onze kerk staat dan weliswaar in de
verkoop, maar aan het enthousiasme en
aan de inzet van onze tuinploeg is dat
niet te merken. Alsof het de werkers in de
wijngaard betreft ©. Onze complimenten
aan allen.

Vakantieviering

Midden in die vakantieperiode vond

op 10 augustus de vakantieviering

plaats. Niet alleen de inhoud van de
viering was op “vakantie” afgestemd.
Maar ook het samenzijn na afloop had
een vakantiekarakter. Na afloop kon
iedereen onder de zomerzon genieten

van een lekker glaasje en een knabbeltje.
Het kerkplein was net opgeknapt (zie
hiervoor), dus dat kwam goed uit. En voor
wie de zomerzon te warm was, ook binnen

werd genoten van een glaasje. Zie de foto’s.
Er werd nog lang nagetafeld en nagepraat
onder heerlijke zomerse omstandigheden.

Komkomertijd: vooruitblik

In plaats van “komkommertijd” kun

je ook schrijven “komkomertijd”. Er
staan immers na de vakantie in het
nieuwe seizoen allerlei activiteiten aan te
“komen”. Een korte vooruitblik.

Sam’s Kledingactie

Als u dit leest heeft op 20 september
Sam’s Kledingactie alweer
plaatsgevonden. Zowel in Vorden als op
de Kranenburg wordt er jaarlijks flink wat
kleding ingezameld. Hopelijk ook dit jaar.

Oecumenische startviering

Naast de parochiéle startviering

(7 september) is er in onze geloofsgemeen-
schap ook de traditionele oecumenische
startviering. Dit jaar op 14 september in
de Dorpskerk, met o.a. Ton Rutting als
voorganger. Als u dit leest kunt u hopelijk
terugkijken op een mooie viering.

Stemmen in de Christus Koningkerk

Op 29 oktober fungeert onze kerk weer als
stembureau. Naast de “officiéle” leden van
het stembureau zijn daar ook vrijwilligers
van onze geloofsgemeenschap bij
betrokken. Wist u dat onze vrijwilligers
van ’s ochtends heel vroeg tot diep in de
nacht in touw zijn? Tot alle stemmen
geteld zijn! Maar hoe laat het ook wordt,
men houdt de “stemming” erin.

Verkoop Christus Koningkerk

Er is weinig nieuws van het verkoopfront
te melden.

Vervolg Vorden op pagina 27
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De verwachting is nog steeds dat wij zeker
tot Pasen 2026 over ons kerkgebouw
kunnen beschikken.

Het voornemen is om t.z.t. de kerktoren
te laten staan. Die kan dan worden
“omgetoverd” tot een Mariakapelletje.
Concrete tekeningen zijn er nog niet.
Maar hebt u ideeén? Neem dan contact

op met Ton Rutting, voorzitter van de
locatieraad.

Nieuwe pastoor

Uiteraard werden we allemaal overvallen
door de “pastoorswisseling”. We danken
pastoor Hans Pauw heel hartelijk voor
zijn inzet, 60k in Vorden. En we heten
pastoor Harold Zemann van harte
welkom, 60k in Vorden...

Tot slot

Zo ziet u maar weer. In het

nieuwe seizoen staat er weer van

alles te gebeuren, ook in onze
geloofsgemeenschap. Hopelijk bent u in
de vakantie lekker uitgerust, zodat we

vol energie het nieuwe seizoen binnen
kunnen stappen.

Namens de locatieraad en pastoraatgroep
Jaap Harmsen

Bezoekersgroep Zutphen

Binnen onze geloofsgemeenschap is
jarenlang een bezoekersgroep actief
geweest. Gezamenlijk bezochten de
leden meerdere mensen in Zutphen en
Warnsveld die behoefte hadden aan
gezelschap of een goed gesprek.
Inmiddels is er een nieuwe
bezoekersgroep in het leven geroepen.
Hebt u vragen over de bezoekersgroep?
Of hebt u interesse om hiervan deel uit
te maken? Contactpersoon Clementine
de Groen helpt u graag verder.
Telefoonnummer: 06-28226944 of
cvdwildenberg@hotmail.com

Bezoek in de St. Jan

Op woensdag 6 augustus na de mis,
verscheen er ineens bekend bezoek in de
St. Jan. Priester Antoine Bodar was met
een vriendin uit Apeldoorn mee gereisd

Emmanuel / H. Johannes de Doper
Zutphen

Nieuwstadskerksteeg 2, 7201 NH Zutphen
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen,
0575-527080; info@stjan-emmanuel.com;
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463

t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel

Redactie: scpellemans@hotmail.com

en sloot aan voor een kopje koffie. Het
was een gezellig samenzijn.

Allerzielen 2025

Ik heb in de loop der jaren een

redelijk grote verzameling boeken

over begraafplaatsen verzameld. Heel
bijzonder is het dan om te lezen hoe het
herdenken van de overledenen in de
loop der eeuwen is gegaan. Het gebruik
van graftrommels voor kunstbloemen,
houten en ijzeren grafmonumenten, het
uitluiden en inluiden met kerkklokken,
kortom er waren en zijn tal van rituelen
en gebruiken rondom het afscheid. Ook
rond Allerzielen waren er evenzovele om
de dierbaren te gedenken. Het gebruik
is ontstaan in het jaar 998 toen Odillo
van Cluny deze traditie invoerde om met
gebed en bloemen de overledenen te
gedenken.

Later kreeg het de naam Allerzielen en
werd het een speciale dag om te bidden

Overleden vanaf 16-09-2024

Petrus Johannes Marinus Frijters

Gustav Maria Joseph Antonius Schlatmann

Gerrit Jan Mazee

Gerritdina Wilhelmina Oosterhuis-Brinkhof

Theodora Johanna Imhoff-Thijssen
Theodorus Johannes Laurentius Engelen
Gerhardus Johannes Winkelman
Henricus Antonius Maria Hassink

Hermina Gerarda van Vilsteren-Schokker

voor de zielen waarvan verondersteld
werd dat zij nog niet in de hemel zouden
zijn. In ons mooie poortgebouw van onze
oude begraafplaats wordt deze symboliek
nog eens heel mooi in steen uitgebeeld.
Tegenwoordig ligt het accent meer op
het gedenken en herdenken van onze
dierbare overleden door de graven te
bezoeken, te verzorgen en van lichtjes

en bloemen te voorzien. In deze traditie
van Allerzielen verzorgen wij op zondag
2 november weer een speciale avond
waarop de begraafplaats, door middel
van vele tuinfakkels, verlicht zal zijn. Ook
ons kindermonument zal dan extra in
het licht worden gezet. Vanaf 18.00 uur
tot 21.00 uur is iedereen, ook zij wiens
dierbaren elders begraven of bijgezet

zijn en men niet in de gelegenheid is om
deze te bezoeken, van harte welkom. Er
zullen extra lichtjes aanwezig zijn en om
19.00 uur zal er een kort moment van
overweging zijn, waarbij enkele gedichten
en gebeden worden uitgesproken.

Joop Jansen

Middagpauzediensten

Iedere donderdag, 12.15 uur - 12.30 uur
(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in
Zutphen; vanaf 12.00u kunt u luisteren
naar orgelspel)

9-10: ds. J. Boer; 16/10: ds. C. Bochanen;
23-10: ds. A. Baas; 30-10: ds. H.R. v.d.
Kamp; 6-11: ds. mevr. A. Meijer; 13-11:
ds. J. van Houwelingen; 20-11: ds. P.D.
Wolthaus.

Kopij
Inleverdatum kopij volgende Onderweg:
24 oktober

117-09-2024, 78 jaar
T01-10-2024, 99 jaar
t11-11-2024, 94 jaar
t17-12-2024, 90 jaar
1T11-01-2025, 80 jaar
117-01-2025, 89 jaar
131-01-2025, 93 jaar
124-01-2025, 82 jaar
110-04-2025, 96 jaar

¥18-09-1945
*20-04-1925
*30-08-1930
¥05-07-1934
*07-10-1944
¥09-08-1935
*31-08-1931
*01-11-1942
*12-11-1928
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Onze religieuze
gebruiksvoorwerpen

Beelden van Maria, al dan niet met het kindje Jezus, zijn in bijna
elke kerk en kapel te vinden. Ook bij veel mensen thuis ontbreekt
een Mariabeeld niet. De beelden, in verschillende stijlen en
groottes, kunnen gemaakt zijn van hout, gips, aardewerk of
kunststof. Er komen specifieke Mariabeelden voor zoals de
“Heilig Hart Maria”, “Maria van Altijd Durende Bijstand”, en
“Maria Wonderdadig” verwijzend naar Onze-Lieve-Vrouw

van de Wonderdadige Medaille, een verschijning van Maria

aan Catharina Labouré op 19 juli 1830 in Parijs. De beelden
worden vaak gekoesterd door het aanbrengen van bloemen,
kaarsen en zelfs kleine offers, vooral in de Mariamaand mei of
tijdens het Rozenkransgebed in oktober. Bij veel beelden draagt
Maria een blauwe mantel, gecombineerd met gouden accenten.
Deze kleuren symboliseren respect, heiligheid en de hemel. De
beelden zijn vaak ook in zachte kleuren uitgevoerd, met klassieke
details zoals een serene gezichtsuitdrukking of een gouden kroon
op Maria’s hoofd, waarmee het beeld een warme en spirituele
uitstraling krijgt.

De geschiedenis van Mariabeelden begint met vroege christelijke
devotie die zich ontwikkelde na de dood van Maria. In de 13e
eeuw, toen de meimaand aan Maria werd toegewijd, nam het
aantal Mariabeelden in de kerken sterk toe. De beelden werden
het symbool van troost, hoop en geloof, en vormden een steeds
centralere rol in de Rooms-Katholieke godsdienst. Met het

gebruik van Mariabeelden in het gebed en in de spirituele
praktijk werd de rol van Maria als tussenpersoon tussen God en
de mens benadrukt. Een Mariabeeld maakt het gebed tastbaar
en verbindt de gelovige met een visuele en emotionele bron van
troost en hoop. De aanwezigheid van het beeld versterkt het
gevoel van verbondenheid met Maria als geestelijke moeder en
beschermster.

Niet altijd wordt een Mariabeeld louter als een religieus
voorwerpen gezien: soms is het onderdeel van een lokale
identiteit of traditie. In sommige dorpen en steden bestaat

een sterke Mariadevotie, waarbij jaarlijks feesten worden
gevierd, zoals in de Mariamaand in mei of op 15 augustus, de
feestdag van Maria’s Hemelvaart. Een voorbeeld daarvan is

het Mariabeeld van Renkum, ook wel bekend als ‘Maria van
Renkum’. Dit 63 cm hoge houten beeld vormt sinds 1380 een
belangrijk bedevaartsoord in Renkum. Na de Reformatie was het
beeld lange tijd onvindbaar, maar in 1928 kwam het beeld weer
tevoorschijn en kreeg het een plaats in de kerk van Onze Lieve
Vrouw ten Hemelopneming.

De traditie van jaarlijkse bedevaarten en processies is sindsdien
hernieuwd. Daarmee mag Renkum zich een “Lourdes van boven
de Nederlandse rivieren” noemen. Zo blijven Mariabeelden

een krachtige bron van troost en spiritualiteit. Zij zijn er om te
worden bewaard en vereerd.



