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Voorwoord

Als dit nummer van Onderweg op uw 
mat valt zitten we al een week in de 
vastentijd. Vorige week hebben we een 
askruisje kunnen halen, waarmee we 
weer eens dieper tot het besef komen 
dat ons leven eindig is. Tot stof zullen 
we wederkeren. 
Het christelijke vasten is al zo oud als 
het christendom zelf, maar de periode 
van veertig dagen is 1700 jaar geleden 
ingesteld op het Concilie van Nicea. 
De veertig dagen refereren aan Jezus´ 
verblijf in de woestijn, waar hij op de 
proef werd gesteld door de duivel. Een 
van de verleidingen die hij van de duivel 
kreeg aangereikt was wereldse macht 
over alle koninkrijken op aarde. Maar 
Jezus weerstaat die verleiding. Zijn rijk 
is niet van deze wereld. 

Hoe anders is het met de hedendaagse 
wereldleiders? De machtswellust van 
deze autoritaire ego´s leidt tot enorme 
onrust en zinloze oorlogen. En het 
lijkt alsof alle anderen mee moeten in 
deze nationalistische stromingen. Toch 
zijn er wel degelijk uitzonderingen. 
Met name paus Leo verheft zijn stem 
tegen de potentaten. Maar er zijn meer 
kerkelijke leiders die zich uitspreken 
tegen oorlog en geweld, zie bijvoorbeeld 
het artikel ´Een Christusfiguur´ in 
dit nummer. Zij zijn het die Christus´ 
boodschap verwoorden, de zachte 
en o zo noodzakelijke niet-wereldse 
tegenkrachten. 
Maar laten we ook niet vergeten dat 
we na de vasten in de paaswake de 
verrijzenis van Jezus vieren. Het Licht 
der Wereld verdrijft de duisternis. Er is 
altijd hoop. Zalig Pasen alvast!

Hans Limbeek

PCI - Noodhulp
Heeft u om wat voor reden 
dan ook hulp nodig? Neem 
contact op met de (PCI) 
Parochiële Caritas Instelling, 
tel. 0575-711 310 of
aanvraag@caritas12apostelen.nl
www.caritas12apostelen.nl

 06 103 19 638
het telefoonnummer voor:
ziekenzalving,  
ziekenzegen en uitvaart      
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Sta op, leef en ga verder in 
het licht van Gods liefde

De Goede Week 
De Goede Week begint voor mij en 
veel kinderen in Hengelo al jaren 
met een processie op Palmzondag. 
Voor de kinderen voelt het vooral als 
een feestelijke optocht. Zij worden 
meegenomen in de blijheid die de 
mensen voelden toen ze Jezus in 
Jeruzalem binnen zagen komen. 
Maar ook in de dubbele betekenis van 
Palmzondag, want in de versieringen 
van hun stok zit het hele verhaal 
van de Goede Week verborgen: de 
buxustakjes van Palmzondag, het Brood 
van Witte Donderdag, het haantje van 
verloochening, het kruis van Goede 
Vrijdag, de eieren als teken van nieuw 
leven. Slingers met rozijnen of pinda’s 
in een aantal van 12 en 30 symboliseren 
de 12 apostelen en de 30 zilverlingen 
die Judas krijgt voor het verraden van 
Jezus. Een citroen of sinaasappel verwijst 
naar de spons met zure wijn waar Jezus 
aan het kruis van mocht drinken. De 
palmpaasstok draagt symbolisch de weg 
naar Pasen in zich. 

Pasen: leven dat wint, licht dat blijft
Pasen staat in het hart van het christelijk 
geloof. We vieren dat Jezus is opgestaan 
uit de dood. Dat is niet alleen een 
verhaal van lang geleden. Het is een 
levende boodschap die ons vandaag 

raakt: het leven heeft het laatste woord, 
niet de dood. Het licht is sterker dan de 
duisternis.

Van stilte naar nieuw begin
De weg naar Pasen loopt door stilte 
en verdriet. Goede Vrijdag herinnert 
ons aan lijden, onrecht en verlies. 
Veel mensen herkennen dat in hun 
eigen leven: zorgen om gezondheid, 
spanningen in relaties, angst voor 
de toekomst, oorlog en verdeeldheid 
in de wereld. Pasen ontkent deze 
werkelijkheid niet. Integendeel, 
het neemt haar serieus. Juist daar, 
midden in de donkerte, breekt God 
iets nieuws open.
De opstanding van Jezus zegt: waar 
wij geen uitweg meer zien, begint 
God een nieuwe weg. Dat geeft hoop. 
Niet als makkelijke oplossing, maar 
als diepe zekerheid dat niets verloren 
hoeft te gaan.

Hoop die je kunt leven
Paashoop is geen gevoel dat altijd 
vanzelf komt. Het is een uitnodiging 
om te leven vanuit vertrouwen. Dat 
begint vaak klein en praktisch: een 
woord van bemoediging, vergeving 
schenken, opnieuw beginnen waar 
iets stukgelopen is. Pasen moedigt 
ons aan om niet vast te blijven zitten in 
wat was, maar open te staan voor wat kan 
worden.
In gebed en stilte, zoals we dat doen in 
de liturgie en in persoonlijke momenten 
van reflectie, mogen we die hoop voeden 
door ons leven voor God te brengen en 
te vragen: Waar nodigt U mij uit tot 
vernieuwing?

Geloof dat verbindt
Pasen vieren we niet alleen. Het is 
een feest van gemeenschap. Samen 
zingen, bidden en luisteren herinnert 
ons eraan dat we elkaar nodig hebben. 

Geloof verbindt mensen over grenzen 
van leeftijd en achtergrond heen. In een 
tijd van polarisatie is dat een krachtige 
boodschap: we horen bij elkaar.
De opstanding roept ons op tot vrede 
en eenheid. Niet door verschillen weg te 
poetsen, maar door elkaar te blijven zien 
als medemensen, geliefd door God. Liefde 
is sterker dan haat, verzoening sterker 
dan wrok.

Licht dat wij doorgeven
Pasen eindigt niet bij het lege graf. Het 
begint daar. Wij worden uitgenodigd 
om dragers van dat licht te zijn, in onze 

gezinnen, op ons werk, in de parochie, 
in de samenleving. Waar we kiezen 
voor recht, zorg en aandacht, krijgt het 
paaslicht handen en voeten.
Zo wordt Pasen een weg die we samen 
gaan: individueel en collectief. Een weg 
van vertrouwen, van nieuwe kansen, van 
leven dat blijft groeien.
Pasen zegt ons: sta op, leef, en ga verder 
in het licht van Gods liefde.

Zalig Pasen! 

Gerry Spekkink 
parochiemedewerker
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handen en voeten geven aan het thema 
van dit jaar: naast elkaar gaan staan en 
het kruis dragen. Stilstaan bij allen die 
een kruis te dragen krijgen, ver weg maar 
ook dichtbij. Zo vanzelfsprekend is het 
niet dat we in vrede en vrijheid mogen 
leven. Laten we een signaal afgeven en 
er staan! We willen in onze wereld geen 
oorlog, onderdrukking of uitbuiting! 
Loop mee met de stille tocht. Je mag 
bloemen meebrengen om zo je solidariteit 
met de slachtoffers kenbaar te maken. 
De bloemen kunnen na afloop op het 
kerkplein bij het kruis worden gelegd.  

Van harte hopen we dat velen meelopen 
en het kruis willen dragen. Een 
symbolische manier om ‘Ik sta naast 
je’ vorm te geven. Met je aanwezigheid 
toon je jouw vertrouwen in het goede 
van de mens. Laten we elkaar steunen en 
vasthouden in deze onzekere tijd.

Bij de passievieringen en de ‘stille 
tocht’ is iedereen van harte welkom. De 
toegang, inclusief boekje met verhalen, 
foto’s en liedteksten, bedraagt € 5 voor 
volwassenen. Voor kinderen voldoet een 
vrije gift. We hopen daarmee een deel van 
de kosten te kunnen dekken. Extra giften 
zijn altijd welkom. 

De Passie 2026
Met het thema ‘Ik sta naast je’ staat de Passie stil bij de behoefte aan trouw 
en betrouwbaarheid in de samenleving. Op wie kun je rekenen als het leven 
zwaar, duister en uitzichtloos is? Wie steunt je onvoorwaardelijk? Waar 
vind je houvast in deze onzekere tijd? Wie kun je nog geloven? Kunstmatige 
Intelligentie genereert wel antwoorden, maar geen oplossingen. AI voelt 
afstandelijk en kil. Wie reikt je de helpende hand als je in de problemen komt? 
Er zijn zoveel conflicten en negatieve berichten. Die kunnen je passief, angstig 
en onzeker maken. Het thema, “Ik sta naast je” staat juist voor een actieve, 
zelfverzekerde houding. Niet tegenover elkaar als strijdende partijen, maar 
naast elkaar als samenwerkende eenheid. 

Jezus heeft in zijn leven steeds weer de 
keuze gemaakt om op te komen voor 
de medemens die het moeilijk heeft: 
naast hen gaan staan en het kruis helpen 
dragen. ‘Ik sta naast je’, wil een hoopvol 
thema zijn. Vertrouw op elkaar en geloof 
in het goede, in een God die altijd naast 
je staat. Zoals Simon van Cyrene Jezus 
hielp het kruis te dragen, zo kunnen 
ook wij elkaar helpen om de zware last 
van het kruis te dragen. Wij kunnen 
elkaar tot steun zijn en overeind helpen 
op de momenten dat het leven zwaar 
en duister is. Laten we ‘naast elkaar 
gaan staan!’ In deze onzekere tijd is elk 
gebaar van medemenselijkheid kostbaar. 
Laat de ander voelen en merken dat je 
er voor hem of haar bent. In de Passie 
2026 vertellen we positieve verhalen 
waaruit je kracht kunt halen. Verhalen 
die laten zien dat er hoop is op trouw en 
betrouwbaarheid.

In de Passie is het lijdensverhaal van 
Jezus de leidraad. We gaan met hem 
onderweg en voelen en leven mee met wat 
Hij te dragen kreeg. Het lijdensverhaal 
wil en kan richting geven aan ons leven. 
Het kan antwoord geven op de vraag wat 
onze rol in deze wereld is. De afbeelding 
van de Duitse priester-schilder Sieger 
Köder toont de balk van het kruis 
gedragen door twee mensen, schouder 
aan schouder. Als je samen de last draagt, 
maak je het verdriet en de pijn minder 
zwaar. Juist als het moeilijk wordt, is het 
fijn dat er iemand naast je staat. Zo zijn 
we met elkaar in staat de opstanding, de 
verrijzenis te bewerkstelligen. Ook Jezus 
droeg een kruis. Zijn dood heeft ons de 
verrijzenis gebracht.

Net als in de voorgaande edities is er 
ook dit jaar een groot projectkoor, 
samengesteld uit zangers uit de gehele 
Achterhoek. Naast het koor (onder leiding 
van dirigent Frank Sterenborg) zijn er 
drie solisten (Karin Hukker, Herman 
Riethorst en Johnny Bomers) die samen 
met het combo (bestaande uit Miriam 
Versteegen, René Ooijman, Erik Leferink 

en Hilde Wijlens) de passieviering 
vocaal en instrumentaal ondersteunen. 
Met beelden en actuele verhalen loopt 
het hedendaagse lijden als een leidraad 
door het passieverhaal. De liederen van 
onder andere Susan en Freek, Matthijn 
Buwalda, Irma Dee, Beau, Benny Nyman, 
Cats en Guus Meeuwis ondersteunen de 
verhalen en hun boodschap. 

Voorafgaand aan de passieviering van 
15.00 uur in Vorden is er een ‘stille 
tocht’, waarin we oproepen tot dialoog, 
om naast elkaar te staan en samen het 
kruis te dragen, het kruis dat velen in de 
wereld elke dag als een zware last voelen. 
Juist in 2026 is die oproep actueler dan 
ooit. Aan de ‘stille tocht’ kun je letterlijk 

Een wereld vol onrust en verdeeldheid! Zoveel dat ons zorgen baart! 
Het maakt ons onzeker en angstig. Wie kunnen we nog vertrouwen? 
Wie staat er naast je? 
‘Elkaar vasthouden!’ Elkaar niet laten vallen, maar er zijn! Steun bieden!
Volhardend aanwezig! Liefdevol nabij.

Het passieteam verzorgt vier 
passievieringen en een ‘stille tocht’.

	 zondag 29 maart 2026 
(Palmzondag) 

	 St. Isidoruskerk in Sint Isidorushoeve
	 20.00 uur: passieviering 

	 woensdag 1 april 2026
	 St. Josephkerk in Lochem
	 20.00 uur:  passieviering

	 vrijdag 3 april 2026 (Goede Vrijdag)
	 Christus Koningkerk in Vorden
	 15.00 uur: passieviering
	 19.00 uur: passieviering

	 vrijdag 3 april 2026 (Goede Vrijdag)
	 Christus Koningkerk,  

Het Jebbink 8, Vorden
	 14.30 uur: stille tocht
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Hoe kom je er nu toe om onderdeel te 
worden van het parochiebestuur van 
de parochie HH. Twaalf Apostelen!? 
Al jaren maak ik onderdeel uit van het 
Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan en 
verzorgen wij door de jaren heen de 
Vespers – en in de Goede Week – de 
Metten en Lauden. Als je zo bijna elke 
week in de H. Johannes de Doper in 
Zutphen bent, gaan je zaken opvallen. 
Waarom gebeuren zaken zoals ze gaan, 
kan dat niet anders, bij wie zou je moeten 
zijn om hier iets mee te doen?

Heel mijn werkzame leven doorgebracht 
in het bedrijfsleven. Eerst in de 
meubelindustrie en de laatste 20 jaar heb 
ik aan de bouwkundige kant gewerkt. 
Vanuit deze achtergrond heb ik een 
sterke interesse in gebouwen en met 
name het verduurzamen ervan. Omgaan 
met mensen in complexe situaties is mij 
niet vreemd en van nature zoek ik naar 
oplossingen waarin iedereen zich kan 
vinden en blij van wordt.

Na een oriënterend gesprek met 
bestuurslid Herman Heuver en later 
met pastoor Hans Pauw, was mijn 
interesse gewekt en werd ik enthousiast 
en officieel benoemd door het 
bisdom. De portefeuille gebouwen en 
begraafplaatsen, is heel veel omvattend 
en op vele fronten complex. Aan de 
overdracht van de portefeuille kwam 
maar geen eind. Heel veel dossiers en ook 
heel veel namen van mensen waarmee 
ik te maken krijg. Ik ben inmiddels 

op verschillende locaties geweest: het 
geeft zoveel inspiratie om te zien hoe de 
parochianen en de vrijwilligers van de 
diverse locaties zich inzetten voor hun 
locatie en voor onze parochie. Allemaal 
op hun eigen manier, maar allen met 
hetzelfde doel. Hoe kunnen wij onze 
locatie zo optimaal mogelijk een plek 
laten zijn, waar parochianen en anderen 
(die daar belangstelling voor hebben) 
elkaar kunnen vinden/ontmoeten en als 
ze dat willen met elkaar kunnen bidden?

Het is al vele malen geschreven, dat 
het parochiebestuur van onze parochie 
zwaar onderbezet is. Als we niet snel 
nieuwe mensen vinden, zit ik over een 
jaar alleen met pastoor Harrold Zemann 
aan tafel. Zoals eerder gezegd kom ik uit 
het bedrijfsleven en heb daar een groot 
netwerk opgebouwd aan mensen, waarop 
ik kon vertrouwen en bouwen. In de 
korte tijd dat ik in het parochiebestuur 
zit, heb ik ook al veel nieuwe contacten 
gelegd en ik wil met deze mensen graag 
bouwen aan onze parochie. Dit op een 
manier waarvan iedereen blij wordt en 
zich door het parochiebestuur gesteund 
voelt. Goed, helder, direct en transparant 
communiceren zijn mijn motto’s.
Het is ‘gewoon leuk’ om in het 
parochiebestuur met elkaar van 
gedachten te wisselen over de 
problematieken van deze tijd en naar 
oplossingen te zoeken waar je energie 
van krijgt. In het parochiebestuur zitten 
betekent op voorhand niet dat je gelijk 
een portefeuille onder je moet nemen, je 
kan ook ‘gewoon’ lid worden en vanuit 
die positie kijken wat je het meeste 
aanspreekt. Je zou dan kunnen aangeven 
dat je dat ‘project’ best wel verder wilt 
behandelen, daarbij gesteund door de 
andere leden van het parochiebestuur 
en zeker niet te vergeten door de dames 
en heren van het secretariaat. Als je 
interesse hebt, neem dan contact met mij 

of pastoor Harrold Zemann op. 
Dat niet alle dingen eenvoudig en snel 
opgelost zijn, heb ik inmiddels ook 
gemerkt. Een van de moeilijke maar 
zeker niet minder uitdagende zaken zijn 
de dossiers van locaties waarvan besloten 
is deze op termijn aan de eredienst te 
onttrekken. Moeilijke beslissingen, 
waarover in elke bestuursvergadering 
uitvoerig wordt gesproken. Het is heel 
moeilijk om het iedereen naar zijn zin 
te maken, maar voor mij staat voorop 
dat ik met alle parochianen het gesprek 
hierover wil aangaan en om samen 
met hen op zoek te gaan naar de beste 
oplossing, de oplossing waarbij we ons 
allemaal goed voelen. Ik hou ervan als 
mensen met ideeën komen, zodat het 
niet alleen maar het verhaal wordt van 
het parochiebestuur, maar de oplossing 
iets is, wat van ons allemaal is. 

In een gesprek met een van de 
parochianen, werd ik gewezen op 
de volgende stelling. Tegenover de 
concentratie van het aantal kerken 
binnen de parochie, staat het woord 
“deconcentratie”; parochianen een eigen 
plek bieden waar ruimte is voor woord 
en gebed en eventuele kleinschalige 
pastorale activiteiten. Verbonden blijven 
met de parochie. Deze stelling is bij mij 
blijven hangen.

Ik ben zeker niet iemand die veel 
achterom kijkt. Als ik het nodig vind, 
dan trek ik een streep 
en begin ik opnieuw. Ik 
spreek de hoop uit dat 
ik velen op korte termijn 
zal en mag ontmoeten, 
dat ik met jullie in 
gesprek mag gaan en dat 
we gezamenlijk tot iets 
moois komen.

Tom Schenk

Laatste viering Ed Wassink
Vorig jaar gaf pastor Ed Wassink aan dat 
hij wegens gezondheidsredenen wilde 
stoppen met voorgaan. Zijn laatste viering 
als hoofdcelebrant was op kerstavond in 
de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. 
Veel mensen waren daarbij aanwezig en 
hoorden in de preek hoe Glenn, Indy en 
Willem van nu het verhaal van de drie 
koningen van toen bespraken, geheel op de 
wijze zoals Ed dat zo graag doet: beeldend 

in het tijdsbeeld van nu. En Ed besloot met 
de boodschap van Jezus: ‘Lobi da Basi’, 
‘Liefde is de Baas.’
Aan het einde van de viering bedankte 
diaken Anton Bos, die hem tijdens de 
viering assisteerde, voor de persoonlijke 
vriendschap en steun. En namens allen 
dankte hij Ed voor de inspirerende 
verhalen die recht uit het hart komen. 
Anton gaf Ed een kleinood: een 

boekenlegger met een afbeelding van de 
zon en de tekst: Ik geloof in God, zoals een 
blinde gelooft in de zon. Niet omdat hij het 
ziet, maar omdat hij het voelt. 
Tot slot las Ineke Peterse, secretaris van 
het parochiebestuur, een brief van pastoor 
Harrold Zemann voor. Ineke overhandigde 
Ed een cadeau namens het parochiebestuur 
en pastoraal team. Ed benadrukte dat alle 
dankbaarheid wederzijds was. 
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Initiatieven in de parochie

Woonzorgcentrum 
Gudula
Eind vorig jaar zijn de bewoners van 
woonzorgcentrum Gudula in Lochem 
verhuisd. Vaak met gemengde gevoelens 
vertrok men van het oude Gudula aan de 
Oosterwal naar de spiksplinternieuwe 
locatie aan de Bosweg. En dat gebeurde 
in enkele dagen dankzij een fantastisch 
georganiseerde verhuizing. Een logistiek 
hoogstandje. Natuurlijk hebben de 
bewoners en medewerkers best wel even 
tijd nodig gehad te wennen, maar daar 
staat tegenover dat het mooi is als je 
aan iets nieuws mag beginnen. Dat geldt 
ook voor de kerkelijke vieringen in het 
prachtige nieuwe Gudula.

Al vele jaren werden er kerkdiensten 
gehouden in het oude woonzorgcentrum 
door leden van de bezoekersgroep van 
onze geloofsgemeenschap. Inez Pels 
was daar degene die “de kar trok”. Ook 
werden er aparte diensten gehouden door 
leden van de Protestantse Kerk Lochem. 
Samen met Gudula en de Lochemse Raad 
van Kerken en Geloofsgemeenschappen 
werd voorgesteld om met ingang van 
2026 dit beurtelings oecumenisch aan te 
pakken. Zo gezegd – zo gedaan! Inez Pels 
benaderde de werkgroep voor liturgie 
voor de noodzakelijke versterking. 

Elke tweede vrijdag van de maand is er 
om 11.00 uur een kerkdienst/viering die 
beurtelings verzorgd wordt door leden 
van beide kerken. We hopen dat de 
bewoners zich zullen thuis voelen in die 
nieuwe opzet. We proberen voor beide 
gezindten zoveel mogelijk herkenbare 
elementen en liederen in de vieringen 
in te brengen. De eerste oecumenische 
dienst is in december 2025 al gehouden 

en was een succes. Deze viering werd 
afgesloten met een gezellig samenzijn. 
Het is de bedoeling dat dat ook bij de 
volgende vieringen wordt geregeld. Een 
mooie manier om elkaar te ontmoeten! 

Namens de werkgroep voor liturgie van 
de geloofsgemeenschap H. Joseph
Greetje Wübbels, Ben Knapen en Dick 
Beltman.

Ingebruikname 
Leijser-orgel

In de woord- en communieviering 
op het hoogfeest van Pasen zal door 
diaken Anton Bos in de H. Josephkerk 
in Lochem de (her)inwijding van het 
Leijser-orgel plaatsvinden. Op 16 maart 
2016 haalde diaken Bos de altaarsteen uit 
het altaarblad van de H. Andreaskerk in 
Brummen, dit omdat de kerk onttrokken 
werd aan de eredienst. Die dag waren in 
Brummen voor het laatst de klanken van 
het Leijser-orgel te horen. Op paaszondag 
5 april (10.00 uur) wordt dit fraaie orgel 
opnieuw ingewijd en in gebruik genomen. 

Op de locatiepagina van Lochem kunt 
u hierover meer lezen. U vindt daar ook 
informatie over een speciaal Leijser-
orgelconcert op zondag 19 april. 

Geloofsgemeen-
schappen vieren 
samen in Keijenborg
Ook in 2026 bent u van harte welkom 
in de gezamenlijke vieringen in 
Keijenborg. Dat zijn vieringen die 
door de geloofsgemeenschappen van 
Baak, Drempt, Hengelo, Keijenborg, 
Steenderen, Olburgen en Vierakker 
samen worden voorbereid. De vieringen 
staan voor de eerste helft van 2026 
gepland op zondag 22 maart en zondag 
7 juni, beide keren om 10.00 uur. Die 
data kunt u alvast in uw agenda noteren. 
Tijdens de vieringen verzorgt het 
parochiekoor de zang. Mensen die graag 
meezingen in het parochiekoor kunnen 
op maandag 16 maart om 14.30 uur 
aansluiten bij de repetitie in Keijenborg.
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Vasten 
stiltewandeling

De vastentijd is een periode om bij jezelf 
te rade te gaan.
Wat houdt je bezig, waar maak je je 
zorgen om, hoe kun je in je leven de 
balans herstellen? Samen bezinnen en 
samen in beweging komen kan op zondag 
22 maart in Ruurlo in een stiltewandeling 
van ongeveer 4,3 kilometer. Die zondag is 
er om 10.00 uur eerst een gebedsmoment 
met aansluitend de stiltewandeling, 
waarbij ook een kleinere afstand kan 
worden afgelegd. Begin- en eindpunt is 
de H. Willibrordkerk. U krijgt een kaartje 
met de route mee. Na afloop van de 
wandeling is er koffie met broodjes in de 
huiskamer van de H. Willibrordkerk.
Een stiltewandeling is bij uitstek een 
moment van bezinning en reflectie met de 
natuur als inspiratiebron. De natuur kan 
ons leren wat innerlijke stilte is. Stilte heb 
je nodig om de vrede in jezelf te vinden. 
Stilte kun je zien, kun je horen. Laat de 
stilte spreken.
Aanmelden is niet nodig, maar stellen we 
wel op prijs.
Meer informatie is te vinden op info@
willibrordkerkruurlo.nl

Fadomuziek voor 
hart en ziel
In een concert neemt vocalist Madelon 
Ravenhorst je mee naar een wereld 
van verbeelding en verwondering door 
traditionele Portugese fadomuziek en 
enkele andere muzikale vertellingen 
over het lot. Persoonlijke getuigenissen 
verweven zich met muziek en 
beeldprojectie, en geven de muziek 
haar diepte en betekenis. De vermaarde 
Bert van den Brink op accordeon en 
fadokenner Hans van Gelderen op gitaar 
creëren een betoverend samenspel met de 
vocalist. Fado raakt je in hart en ziel.

In het concert “Fadomuziek voor hart en 
ziel” versmelten klank, woord en beeld 
tot een intieme reis door alles wat het 
mens-zijn kleurt: liefde, rouw, hartstocht, 
waanzin, kwetsbaarheid en dankbaarheid. 
Muziek die je ziel raakt en soms zelfs 
in vuur en vlam zet. Uniek aan het 
programma zijn de bijzondere bezetting 
van accordeon en gitaar en de sfeervolle 
beeldprojecties met bondige Nederlandse 
hertalingen. Poëtische inleidingen 
vormen een vloeiende bedding voor elk 
muziekstuk, waardoor het publiek wordt 
meegenomen van de rumoerige kroegen 
van Lissabon tot de stille innerlijke 
kamers van hun eigen herinneringen. 
Zo ontstaat een belevenis vol 
hartstochtelijke, ontroerende momenten, 
een warme muzikale omhelzing die naar 
meer smaakt.

Wanneer?	Zondag 19 april 2026  
(15:00 uur)

Waar?	 H. Willibrordkerk in Vierakker
Kosten?	 Tickets zijn te bestellen op 

https://www.ticketkantoor.nl/
shop/fadomooistekerk.
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Hebdomas Sancta - Goede Week
De Goede Week (van zondag 29 maart t/m zaterdag 4 april) telt de zeven 
dagen van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. In aanloop naar Pasen 
neemt de Goede Week van oudsher een belangrijke plaats in. Deze week, ook 
wel Stille Week genaamd, werd door de christengemeenschap al vanaf de 
vierde eeuw als bijzonder onderscheiden. In de Latijnse en Griekse kerktaal is 
doorgaans sprake van Heilige of Grote Week.

De Goede Week, de belangrijkste week 
in de veertigdagentijd, staat geheel in het 
teken van het lijden en sterven van Jezus 
Christus, en vormt zo een belangrijk 
onderdeel van het paasfeest in de ruimste 
zin. De Goede Week eindigt tijdens de 
Paaswake. Die wake vormt de overgang 
naar de blijde viering van de verrijzenis 
op zondag: het eigenlijke Pasen. De 
paastijd is dan begonnen, een tijd die na 
vijftig dagen zal uitmonden in Pinksteren.

In de Goede Week hebben we een aantal 
belangrijke dagen.

  Palmzondag
Jezus trok de stad Jeruzalem binnen. In 
de kerk zegent de priester palmtakken die 
gelovigen achteraf mee naar huis mogen 
nemen. 

Het Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan, zal 
op Palmzondag 29 maart 2026 (aanvang 
16.30 uur) de Vespers van Palmzondag 
zingen in de Sint Janskerk te Zutphen. 

  Witte Donderdag
Jezus zat voor het laatst samen met zijn 
vrienden aan tafel. Hij brak het brood en 
deelde de wijn. Hij waste de voeten van 
zijn leerlingen. Het Laatste Avondmaal is 
de oorsprong van de eucharistie.

  Goede Vrijdag
Een dag van rouw. Jezus werd 
veroordeeld en aan het kruis genageld. 
In de kerk wordt zijn lijden en zijn dood 
rond 15.00 uur herdacht.

  Stille Zaterdag
In de Rooms-Katholieke Kerk wordt 

op Stille Zaterdag net als op Goede 
Vrijdag de eucharistie niet gevierd. In 
tegenstelling tot Goede Vrijdag wordt op 
Paaszaterdag zelfs de Heilige Communie 
niet uitgereikt. Ook de klokken luiden die 
dag niet. 
De gehele dag ziet de kerk er kaal uit: 
geen bloemen, geen kaarsen en geen 
altaardwaal (wit linnen kleed) op het 
altaar. Op die dag wordt in de kerk 
getreurd om de dood van Jezus net zoals 
zijn leerlingen deden. Stille Zaterdag 
is bij uitstek een dag om te geloven en 
te hopen. In menselijk opzicht is alles 
uitzichtloos en vergeefs geworden. Er 
is alleen onmacht. Met onze menselijke 
vermogens komen we nergens meer. We 
kunnen nu alleen nog wachten op God.

Wacht rustig af wat de Heer gaat doen, 
stel heel uw vertrouwen op Hem. (Ps. 37)

Wie regelmatig wat tijd in de stilte 
doorbrengt, zal ondervinden dat stilte en 
leegte niet altijd een doodse en negatieve 
kwaliteit hebben. Ze kunnen ook heel 
levendig voelen en vol van iets wat 
moeilijk te definiëren of vast te pakken 
valt. Stilte en leegte kunnen iets hebben 
van God: 

Verdraagzaam, uitnodigend, levend, 
verwelkomend, omvattend, louter er-
mogen-zijn. Alleen bij God is stilte voor 
mijn ziel, mijn redding komt van hem.  
(Ps. 62)

Het Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan 
zingt op Stille Zaterdag (aanvang 7.30 
uur) de Metten en Lauden in de Sint Jan in 
Zutphen.

In de vroege morgenuren 
van paaszaterdag in de 
verstilde ruimte van de Sint 
Jan in Zutphen zingt het 
koor de Metten en Lauden, 
twee gedeelten uit het 
Kerkelijk Getijdengebed, 
als voorbereiding op het 
hoogfeest van Pasen.

De Metten en Lauden zijn 

het begin van het dagelijks koorgebed, 
maar krijgen op deze dag na de kruisiging 
en graflegging van Jezus een diepere 
betekenis door de indrukwekkende 
meditaties in een opeenvolging van 
psalmen, klaagzangen van Jeremia en 
prachtige responsoria. 
Door de eeuwen heen zijn de mooiste 
gezangen uit het Gregoriaans in deze 
vroege liturgie bijeengebracht. Als 
ware het in droefheid en berusting de 
dodenwacht bij zijn graf, maar daarnaast 
ook vol verwachting over dat wat komen 
gaat. Het ritueel met 15 kaarsen, 14 
ongebleekte als rouw en één witte als 
symbool van Christus en zijn opstanding 
op de driehoekige kaarsenegge, geeft 
een extra dimensie aan deze viering. 
De Metten beginnen op Stille Zaterdag 
30 maart om 07.30 uur en duren ca. 
anderhalf uur, om ca 9.30 uur gevolgd 
door de 45 minuten durende Lauden.

Tussen de Metten en Lauden wordt er in 
de kerk een ontbijt geserveerd.  
U kunt zich hiervoor opgeven op  
info@getijdenkoorstjanzutphen.nl of 
op telefoon 06 – 513 364 79. De kosten 
bedragen € 17.50 per persoon (bij 
vooruitbetaling).

Op het hoogfeest van Pasen sluit het 
koor af met de verstilde Gregoriaans 
gezangen die zullen weerklinken 
tijdens dit “avondlijke getijde” (klooster 
koorgebed): het Salve festa dies, Psalmen 
en Antifonen. Mooie momenten vol 
wijding van gedragen liturgie, waar door 
de eeuwen heen de mooiste Gregoriaanse 
gezangen bijeen zijn gebracht.

Het Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan, zal 
op paaszondag 5 april (aanvang 16.30 uur) 
de Vespers van paaszondag zingen in de 
Sint Jan in Zutphen. 

Bij alle vieringen kunt u gebruikmaken 
van tekstboekjes met zowel de Latijnse 
teksten als de Nederlandse vertaling. Een 
vrije gift na afloop wordt gewaardeerd.
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Tom Schenk: 'Ik ben een mensenmens'
Een paar maanden geleden trad Tom Schenk toe tot het bestuur van de 
parochie HH. Twaalf Apostelen. Hij nam de omvangrijke en complexe 
portefeuille 'Gebouwen en Begraafplaatsen' over van Herman Heuver. Dat 
is natuurlijk een goede reden om hem te interviewen voor deze rubriek. Op 
een gure maandagmiddag in januari is het voor mij nog wel even zoeken waar 
hij nou precies woont, want de wijk Stokebrand in Zutphen is een beetje een 
doolhof voor een niet-ingewijde. Maar enig zoekwerk levert resultaat op. 
Eenmaal binnen nemen we plaats aan de keukentafel, Toms vrouw Anne-
Mieke luistert wat mee vanuit de aangrenzende woonkamer.

Als Tom koffie inschenkt vraag ik hem of 
hij soms nog familie is van Ard Schenk. 
Dat blijkt niet het geval. 'Vroeger kreeg 
ik die vraag regelmatig', lacht Tom, 'maar 
de jongere generaties weten nauwelijks 
nog iets van Ard, dus die vraag is ook een 
beetje verdwenen.' Dan vraag ik hem hoe 
hij zo in het bestuur van onze parochie 
is terechtgekomen. 'Dat heeft veel te 
maken met het Gregoriaans Getijdenkoor 
Sint Jan waarvan ik lid ben. Ik kom dus 
regelmatig in de kerk en zeg dan ook wel 
hoe ik denk over bepaalde zaken. Op die 
manier kwam ik in beeld en heeft men mij 
gevraagd of ik de portefeuille van Herman 
wilde overnemen.'

Tom vertelt dat hij van oorsprong uit 
Leiden komt en haalt wat herinneringen 
op uit zijn jeugd. 'Ik kom uit een 
katholiek gezin. Mijn vader zat in 
het parochiebestuur en maakte de 
boekjes voor de zondagen. Ik zat bij de 
padvinders, die hoorden bij de kerk. 
Als je padvinder was, dan was je dus 
eigenlijk automatisch ook misdienaar. Ik 
zie me nog naar de kerk fietsen in mijn 
padvinderstenue met van die kniekousen 
met kwasten eraan. Met mijn vader ging 
ik ook vaak naar de Latijnse Hoogmis. 
Ik denk dus dat mijn interesse voor het 
gregoriaans al op de lagere school is 
geboren. Ik ging trouwens niet alleen naar 
de Katholieke Kerk, ik ging ook regelmatig 
naar gereformeerde kerken om te zingen. 
Toen ik op de middelbare school zat 
leerde ik Anne-Mieke kennen. Zestien was 
ik, en inmiddels zijn we alweer 48 jaar 
getrouwd. Na de mts, waar ik de opleiding 
voor meubilerings- en houtbedrijven 
deed, volgde ik in Rotterdam de opleiding 
binnenhuisarchitect en meubelmaker. 
De eerste 25 jaar van mijn werkzame 
leven heb ik dan ook doorgebracht in de 
meubelindustrie. Ik was bedrijfsleider bij 
verschillende bedrijven, waaronder de 
Pander Meubelen in Den Haag. Anne-
Mieke, onze twee zonen en ik hebben op 
een groot aantal plekken in Nederland 
gewoond: Zoetermeer, Druten, Zwolle, 
Alkmaar en uiteindelijk Zutphen. 
We kwamen hier terecht omdat ik in 

Brummen een meubelfabriek had 
gekocht. Met die fabriek ben ik 
ook weer gestopt. Ik kwam daarna 
terecht in de timmerindustrie. Na 
eerst bij bedrijven in Vroomshoop 
en Heerenveen gewerkt te 
hebben, ben ik vijftien jaar lang 
bedrijfsleider bij een bedrijf in 
Vuren bij Gorinchem geweest 
waar men flexwoningen maakte. 
Omdat het bedrijf verhuisde naar 
Beverwijk ben ik met vervroegd 
pensioen gegaan, elke dag op en 
neer naar Vuren was al een heel 
eind, elke dag heen en terug naar 
Beverwijk vond ik te ver gaan. Maar 
tijdens het vervroegde pensioen 
ging ik als ZZP-er nog wel verder 
bij Hodes Huisvesting in Goor, 
waar men ook flexwoningen maakt. 
Ik zat daar drie jaar lang in een 
reorganisatie naar de volgende fase 
en tot slot als kostendeskundige. 
Vorig jaar ben ik gestopt met alle 
professionele werkzaamheden.'

'Je bent dus altijd leidinggevend bezig 
geweest, dat is wel handig voor een 
parochiebestuur,' merk ik op. Tom knikt: 
'Ik hou van doorpakken, tegelijkertijd 
probeer ik de wensen van de parochianen 
op te pakken. Voor de kerken die gesloten 
worden is het wel heel complex om een 
oplossing te vinden. Zo snap ik heel 
goed dat het voor veel oudere mensen 
een te grote stap is om het geloofsleven 
in een andere kerk voort te zetten. Men 
wil graag een locatie in het eigen dorp 
waar men terecht kan. Momenteel 
zitten we maar met drie mensen in het 
bestuur, pastoor Zemann, Ineke Peterse 
en ik. Herman Heuver en Cor Peters 
werken op de achtergrond nog mee als 
adviseurs. Eigenlijk is mijn portefeuille 
goed voor 40 uur in de week, maar ik 
heb me voorgenomen om niet meer dan 
één afspraak per dag te maken, het is 
uiteindelijk wel vrijwilligerswerk. Maar ik 
doe het graag hoor. Ik vind het leuk om 
met mensen te werken en oplossingen 
te zoeken voor bouwkundige zaken. 
Vooral oude gebouwen zijn ontzettend 

interessant, waarbij ik denk aan de 
restauratie van de verdieping van de 
Mariaschool en alle andere uitdagingen. 
Het zijn per slot van rekening allemaal 
historische gebouwen.' Ik vraag of werken 
voor de kerk nog iets speciaals voor hem 
betekent. 'Ja', zegt Tom, 'ik ben altijd nog 
voldoende katholiek om me verbonden te 
voelen met de kerk. 

Ik zie het ook als een hobby, maar het 
voelt ook goed om wat te doen voor de 
kerk. Ik kan van mezelf zeggen dat ik een 
mensenmens ben, ik wil anderen in hun 
waarde laten en respecteren.'
Dan komt Tom weer terug op zijn passie, 
het gregoriaans. 'Toen we zo'n acht jaar 
geleden begonnen met het Gregoriaans 
Getijdenkoor zaten er zo'n tien tot 
vijftien mensen in de kerk. Het aantal 
bezoekers is in de loop der jaren veel 
groter geworden. Nu zitten er zo'n tachtig 
tot honderd mensen in de kerk. Het koor 
heeft inmiddels ook zo'n tweehonderd 
vrienden die we per mail op de hoogte 
stellen van onze vieringen. Ook ben ik 
op dit moment bezig om nieuwe tunica's 
voor het koor te verwerven. Vanuit 
de parochie is de betrokkenheid met 
het koor groot, ook vanuit de andere 
geloofsgemeenschappen.'

Huiswaarts fietsend kijk ik terug op een 
prettig gesprek met een energiek en 
gepassioneerd mensenmens.

Hans Limbeek
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De ‘Grote kruisweg’ in Lourdes
Sommige parochianen die in de periode van 25 april t/m 2 mei deelnemen aan 
de bisdombedevaart naar Lourdes, komen daar voor het eerst, maar er zijn 
ongetwijfeld ook parochianen die daar al (veel) vaker zijn geweest. Deelnemers 
aan een (bisdom)bedevaart naar Lourdes hebben elke keer weer met een druk 
programma te maken. Naast een eucharistieviering bij de grot, het bezoeken 
van verschillende kerken (zoals de Pius X-basiliek voor de internationale 
eucharistieviering), een licht- en sacramentsprocessie, een stadswandeling, en 
een bezoek aan de Pyreneeën, is er ook de mogelijkheid de kruisweg te ‘lopen’. 
Voor mensen die goed ter been zijn is de zogenaamde ‘Grote kruisweg’ zeker de 
moeite waard.

De 15 staties van de ‘Grote kruisweg’ 
bestaan uit 115 goudkleurig geverfde 
beelden die elk zo’n 2 meter hoog zijn. 
De ‘Grote kruisweg’ met een lengte van 
1500 meter bestond bij de aanleg in 
1872 uit kleine houten kruisen. Deze 
zijn vanaf 1899 vervangen door de 
huidige gietijzeren beelden. Aan het 
eind van de kruisweg – verborgen in 
een schilderachtig landschap – ligt de 
grot van Espéluges, een schatkamer van 
historisch belang. Deze fascinerende 

grot, gelegen op de Colline du Calvaire 
(‘Calvarieberg’), geeft een bijzonder 
beeld van de ontwikkeling van de 
menselijke beschaving. Aan het eind 
van de negentiende eeuw werd de grot 
van Espéluges omgevormd tot kapel. 
Met de kapel van Onze Lieve Vrouw van 
Zeven Smarten en de kapel van Maria 
Magdalena is de grot van Espéluges 
tegenwoordig zowel van historisch als 
religieus belang.
Gerrit te Vaarwerk

Hieronder enkele staties van de ‘Grote kruisweg’ van Lourdes.

Statie 1	 Jezus wordt ter dood veroordeeld.

Statie 2	 Jezus neemt het kruis op zijn 
schouders.

Statie 3	 Jezus valt voor de eerste maal onder 
het kruis.

Statie 11	 Jezus wordt aan het kruis genageld. 

Statie 12	 Jezus sterft aan het kruis.

Statie 6	 Veronica droogt het aangezicht van 
Jezus.	
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Een Christusfiguur

Soms word je getroffen door een 
bepaald beeld. Dat overkwam mij 
onlangs toen ik online een foto voorbij 
zag komen van drie Palestijnse 
jongens en een priester die zwijgend 
naast elkaar zitten in een kerk in de 
Gazastrook. De Gazastrook, waarvan 
we weten dat er zich een onvoorstelbare 
ramp heeft voltrokken, een ellende die 
bovendien nog lang niet voorbij is.
Het tafereel speelt zich af in de Kerk van 
de Heilige Familie, de enige katholieke 
kerk in de Gazastrook, nadat deze 
getroffen was door beschietingen van 
het Israëlische leger. Twee vrouwen 
kwamen daarbij om het leven en een 
deel van het dak van de kerk stortte in. 
Zwijgen lijkt ook nog de enige optie.
Ik vroeg me af wie deze priester was. En 
al gauw werd duidelijk dat het kardinaal 
Pierbattista Pizzaballa was, de Latijnse 
patriarch van Jeruzalem. Niet zo maar 
een priester dus. Hij is zelfs kardinaal 
en was vorig jaar bovendien één van 
de kanshebbers om uitgeroepen te 
worden tot de nieuwe paus. Pizzaballa is 
afkomstig uit een kinderrijk, maar zeer 
arm gezin uit het noorden van Italië. 
Al sinds zijn priesterwijding in 1990 
woont hij in Jeruzalem. Aanvankelijk 

om er Hebreeuws en Semitische talen te 
studeren. Later kreeg hij leidinggevende 
functies binnen de kerk.
Natuurlijk, als Latijns patriarch 
van Jeruzalem is hij bestuurlijk 
verantwoordelijk voor alle gebieden 
in het Heilige Land, maar zijn 
betrokkenheid bij de verdrukten en 
slachtoffers van het mensonterende 
geweld gaat veel verder dan mooi 
gesproken woorden. Zo bood hij 
zichzelf aan om als ruilmiddel voor de 
Israëlische kinderen die door Hamas 
werden gegijzeld. Maar toen Israël 
vervolgens Gaza platbombardeerde 
was hij ook in Gaza om zijn mensen 
bij te staan. Vanuit Jeruzalem bezocht 
hij Gaza tijdens de oorlog om er 
voedsel uit te delen aan de mensen. 
Maar alleen al zijn aanwezigheid in 
deze aardse hel was indrukwekkend. 
Wandelend door de puinhopen toonde 
hij zijn betrokkenheid bij mensen die 
alles verloren hebben. Zelf zegt hij dat 
de vernietiging van Gaza existentiële 
vragen bij hem opriep. Ook vragen 
over God en het geloof, twijfel, maar 
uiteindelijk beantwoordt hij die vragen 
toch met een  intrigerend inzicht: 
'Geloof is het enige waar je je aan vast 
kunt klampen, wat je levend kunt 
houden in je leven. Wanneer al het 
andere faalt, is geloof een manier om 
jezelf te overstijgen, om verder te gaan 
dan jezelf. Geloof is in iemand anders 
geloven.'
Pierbattista kiest geen partij in het diep 
tragische conflict in het Heilige Land, 
hij kiest voor menselijkheid, elkaar als 
mens blijven zien. Als ik hem daar zo 
tussen die drie Palestijnse jongens in 
die half kapotgeschoten kerk zie, als 
ik die zwijgende aanwezigheid zie, dit 
erbarmen, deze ontferming, dan zie ik 
toch een soort Christusfiguur.
Hans Limbeek

Parochiële bedevaart Lourdes
Onder grote belangstelling hebben wij op 21 januari jl. een informatieavond 
gehouden voor de parochianen die van 25 april t/m 2 mei 2026 op pelgrimage 
naar de bedevaartplaats Lourdes gaan. Onder grote belangstelling wil 
zeggen dat de 20 plaatsen die wij bij de reisorganisatie ‘Huis voor de Pelgrim’ 
hadden gereserveerd al zijn ingevuld. Met ook nog enkele parochianen op de 
reservelijst is de bedevaart naar Lourdes dus volledig volgeboekt. 

Op 21 januari werden we in Vorden door 
Carin en Ans gastvrij ontvangen in de 
parochiezaal van de Christus Koningkerk 

bisdombedevaart en mevrouw Bernadet 
Albers, die ‘Huis voor de Pelgrim’ 
vertegenwoordigde, bijgepraat over de 
bedevaart.
Diaken Marc Brinkhuis vertelde over 
het leven van de familie Soubirous, het 
ontstaan van Lourdes als bedevaartplaats, 
over de verschijningen die de heilige 
Bernadette had met moeder Maria en 
over het verdere leven van de heilige 
Bernadette. Mevrouw Bernadet Albers 
vertelde inhoudelijk hoe de pelgrimage 
voor ons zal gaan verlopen. 

De opstapplaats is Vorden en per bus en 
TGV gaat de reis naar Lourdes, waar we in 
hotel ‘Astoria Vatican’ zullen verblijven. De 
bedevaart is samen met de parochie ‘Maria 
Laetitia’ uit Doetinchem georganiseerd en 
in die zin zullen en mogen we elkaar als 
pelgrims tijdens deze reis bemoedigen en 
inspireren. 

Onze pelgrims kunnen alvast twee 
belangrijke data in hun agenda noteren.

  Woensdag 22 april is er om 19.00 
uur voor de deelnemers uit onze parochie 
en de parochie ‘Maria Laetitia’ een 
eucharistieviering in de kerk van Onze 
Lieve Vrouwe ten Hemelopneming, 
waarin pastoor Harrold Zemann ons de 
pelgrimszegen zal geven. Plaats: Prins 
Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem.

  Vrijdag 22 mei is er om 19.00 uur 
in de kerk van de heilige Johannes de 
Doper in Keijenborg een afsluitende 
eucharistieviering. Plaats: Kerkstraat 7, 
7256 AR Keijenborg. Na afloop van deze 
eucharistieviering zal er in het Dorpshuis 
‘De Horst’ in Keijenborg onder het 
genot van koffie of thee een gemoedelijk 
samenzijn worden gehouden om de 
opgedane ervaringen en ontmoetingen 
met elkaar te delen. 
Weet u zich als pelgrim 
op bovengenoemde 
avonden van harte 
welkom namens 
pastoor Harrold 
Zemann, diaken Anton 
Bos, Maria Schotman 
en diaken Günther 
Oude Groen.

Pastoor Harrold Zemann sloot het 
informatief samenzijn af met het bidden 
van een ‘Wees gegroet’, dankte Marc en 
Bernadet voor hun bijdrage aan deze 
avond en wenste een ieder wel thuis.

Pace e Bene, Vrede en alle goeds,
diaken Günther Oude Groen

en onder het genot van een heerlijk kopje 
koffie of thee werden wij door diaken Marc 
Brinkhuis, hoofdaalmoezenier van deze 
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Vastenactie 2026

Het thema van de Vastenactie, de actie die al weer 65 jaar bestaat, is “En 
Hij zei: Geven jullie hen maar te eten”. Hierbij zijn de Zeven werken van 
Barmhartigheid het uitgangspunt. De parochiële MOV-groepen willen een 
bijdrage leveren aan een groot campagneproject in het Bisdom Pando, in het 
noorden van Bolivia. Dit project bestaat uit twee onderdelen.

	 Nieuwe naschoolse opvang 
in Sena

Mgr. Eugenio heeft in zijn bisdom veel 
aandacht voor de opvang en begeleiding 
van kinderen. Omdat de kinderen in 
Bolivia slechts vier uur per dag naar 
school gaan, zijn veel kinderen een 
groot deel van de dag alleen: hun ouders 
werken buitenshuis, vaak in het oerwoud 
om amandelen en paranoten te oogsten. 

De oudere kinderen passen op de jongere 
en veel kinderen leven in gebroken 
gezinnen. Er is meestal nauwelijks iets te 
eten in huis en veel kinderen zwerven op 
straat. En dat brengt risico’s met zich mee 
omdat er dan niemand op ze let. Zo zijn 
er drugsbendes actief, is er veel geweld op 
straat door vechtende bendes en is er veel 
misbruik.

Na de vestiging van naschoolse opvang 
in Riberalta en de stad Guayaramerin, 
is het team nu bezig met de bouw van 
een derde centrum in Sena. Dit stadje 
ligt in het oerwoud op 189 km van 
Riberalta. Nog veel meer ouders dan in 
Riberalta werken hier in het oerwoud. Ze 
zijn vaak lange dagen van huis en soms 
moeten ze zelfs overnachten als ze diep 
in het oerwoud aan het werk zijn. De 

kinderen zijn dan op zichzelf 
aangewezen. Ook hier zijn de 
gevaren van het straatleven 
serieus, met drugs, geweld 
en misbruik. De naschoolse 
opvang is voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd een veilige 
haven en een warm thuis. Ze 
krijgen er een warme maaltijd 
(voor veel kinderen de enige, 
goede dagelijkse maaltijd), er 
is limonade, ze kunnen in een 
veilige omgeving spelen en 
krijgen huiswerkbegeleiding 
en aanvullende lessen. Aan 
de kinderen wordt dagelijks 
met een oneindig groot hart 
zorg geboden tot de ouders of 
andere familieleden ze op het 
eind van de dag ophalen. Uw 
steun voor dit onderdeel van 
het project van levensbelang.

   Hulp in het 
Gevangenispastoraat

Het leven in de gevangenissen 
in Bolivia is hard en moeilijk. 
Mensen leven er dicht op 
elkaar, moeten in hun eigen 
onderhoud voorzien en 
hebben niets om handen. De 
voorzieningen bestaan uit het 
minimale: een paar toiletten 
voor honderden mensen, 

nauwelijks verlichting, nauwelijks 
stromend water, geen ventilatie en veel 
te veel mensen in een cel. De honger, 
verveling en uitzichtloosheid maken het 
leven hier extra hard. Bovendien hebben 
veel mensen die hier terechtkomen 
nauwelijks toegang tot juridische 
bijstand, waardoor ze vaak onnodig lang 
in de gevangenissen verblijven.

Het bisdom is al langer actief betrokken 
bij de mensen in de drie gevangenissen 
in Pando. Vrijwilligers brengen onder 
meer voedsel, kleding, boeken, zeep 
en aspirines, en zorgen voor hulp bij 
het aanvragen van de juiste papieren 
om de toegang tot de rechtspraak 
mogelijk te maken. De nood overstijgt 
echter ruimschoots de capaciteit van de 
vrijwilligers.

De gedetineerden hebben aangegeven 
waaraan ze behoefte hebben en 
welke ondersteuning hun situatie zou 
verbeteren. Het campagneproject 2026 
is daarop een concreet antwoord. Het 
wil bijdragen aan een menswaardig 
leven in de gevangenissen en op deze 
vergeten, donkere plekken gerechtigheid, 
barmhartigheid en hoop brengen. Via het 
project worden de leefomstandigheden 
verbeterd, krijgen mensen zinvolle 
dagbesteding (waarmee ze geld kunnen 
verdienen), en komt er betere medische 
begeleiding, voedselvoorziening, 
geestelijke begeleiding en juridische 
bijstand. Een belangrijk onderdeel van 
het project is het organiseren van zinvolle 
dagbesteding die mensen in staat stelt 
praktische vaardigheden te leren, de 
voedselvoorziening te verbeteren en geld 
te verdienen. Zo komen er moestuinen, 
inclusief irrigatie, en voorzieningen 
om eenden en kippen te houden. Het 
project voorziet in gratis juridische 
ondersteuning, zodat gedetineerden 
hun rechten kennen en zich kunnen 
verdedigen tijdens hun proces. Denk 
hierbij ook aan hulp bij het verkrijgen van 
noodzakelijke identiteitspapieren.

Wij hopen dat u gul wilt doneren aan deze 
projecten van menselijkheid.
Uw bijdrage kunt u overmaken op 
rekeningnummer NL04 RABO 0322 3951 
00 t.n.v. Parochie 12 Apostelen, onder 
vermelding MOV Vastenactie 2026.
Namens de gezamenlijke MOV-groepen 
dank voor uw bijdrage.

Mgr. Eugenio
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Chrismamis
De jaarlijkse Chrismamis voor 
het Aartsbisdom Utrecht vindt 
plaats op woensdag 1 april in 
de Onze Lieve Vrouwekerk, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn. 
Aanvang: 19.00 uur.

De Chrismamis is een viering voor 
het gehele bisdom. Het is een 
hoogtepunt in het kerkelijk jaar, 
ook omdat vanuit veel parochies en 
locaties vertegenwoordigers aanwezig 
zijn. Tijdens deze eucharistieviering 
vindt de zegening plaats van de olie 
voor de zieken alsook die voor de 
geloofsleerlingen. Daarna wordt het 
Chrisma gewijd dat voornamelijk 
gebruikt wordt bij het doopsel, 
het vormsel en de priesterwijding. 
Ook vernieuwen de priesters hun 
wijdingsbeloften.

Uitgelicht

Gebed voor de martelaren en 
de vrede 
Jaarlijks herdenkt de gemeenschap 
van Sant’Egidio alle christenen die in 
het afgelopen jaar werden omgebracht 
vanwege hun geloof. Dit gebeurt 
in 2026 met een oecumenische 
gebedsviering op maandag 23 maart  
(19.00 uur) in de Onze Lieve 
Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 in 
Apeldoorn. Mgr. Woorts zal namens het 
Aartsbisdom Utrecht deze herdenking 
bijwonen.

Mgr. Hendriks, bisschop van Haarlem-
Amsterdam, gaat voor in het gebed, 
geflankeerd door mgr. Woorts samen 
met hoogwaardigheidsbekleders uit 
onder andere de Syrisch Orthodoxe 
Kerk, de Russisch Orthodoxe Kerk, 
Koptische Kerk, Protestantse Kerk 
Nederland en Church of England.
Diaken Dashorst van de St. Franciscus-
parochie (Apeldoorn, Twello e.o.) en 
verbonden aan de gemeenschap van 
Sant’Egidio Nederland: “Ons gebed 
gaat in deze verontrustende tijden uit 
naar de christenen in Oekraïne, Syrië, 
Iran, Irak, Jemen en overal in de wereld 
waar zoveel mensen slachtoffer zijn 

van het aanhoudend geweld. Het is een 
mooie traditie om ter voorbereiding op 
het paasfeest samen te komen in deze 
oecumenische gebedsdienst. Wij hopen 
dat de verschillende christelijke kerken 
ruim vertegenwoordigd zijn. Het 
belooft een zeer indrukwekkende dienst 
te worden waarin de namen gelezen 
zullen worden van de christenen in de 
wereld die recent voor hun geloof hun 
leven hebben gegeven. Het is een gebed 
uit solidariteit met alle christenen die 
leven in de verdrukking en vervolgd 
worden voor hun geloof.”

Op bedevaart naar Banneux 
In Banneux verscheen Maria in 1933 acht maal aan de toen 12-jarige Mariette 
Beco. Ze noemde zich ‘De maagd der armen’ en zei: “Ik kom het lijden 
verlichten.” Vanuit verschillende Nederlandse bisdommen worden er jaarlijks 
(vijfdaagse) bedevaarten naar Banneux georganiseerd. De voorjaarsbedevaart 
vanuit het Aartsbisdom Utrecht vindt in 2026 plaats van 15 t/m 19 mei. 
Daarnaast is er op 30 en 31 mei een tweedaagse bedevaart van de regio 
Twente/Salland, samen met de regio Gelderland Oost. De najaarsbedevaart 
vanuit het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats van 28 augustus t/m 1 september. 

Bij de bedevaarten in mei en augustus/
september verblijven de pelgrims op het 
Heiligdom en is er 24 uur per dag zorg 
aanwezig. Bent u rolstoelafhankelijk of 
niet meer in staat om een paar treden 
omhoog te lopen en u wilt wel graag mee, 
dan is dat geen probleem. Er worden 
bussen geregeld waarin een lift zit. 
Eenmaal op het Heiligdom aangekomen 
staan vrijwilligers voor u klaar om u een 
zo aangenaam mogelijke tijd te geven 
bij de Maagd der Armen. Want zo heeft 
Maria dit gezegd tegen Mariette Beco. ‘Ik 
ben de Maagd der Armen’. 

Wie vijf dagen te lang vindt maar wel 
graag naar Banneux wil, kan mee met de 
tweedaagse bedevaart. Daarbij is echter 
geen zorg aanwezig en ook geen bus met 
een lift. Als u hulp nodig heeft, in wat 
voor vorm dan ook, is het zeer wenselijk 
dat u zelf een begeleider 
meeneemt!

Aanmelden voor de 
voorjaarsbedevaart en de tweedaagse 
bedevaart kan tot uiterlijk 31 maart.  
De kosten voor de vijfdaagse 
bedevaarten worden in de loop van 
februari gepubliceerd op  
https://www.caritas-banneux.nl/.
Meer informatie over deze 
bedevaarten is te vinden op: 

  https://rktwentecentraal.nl/op-
bedevaart-met-bisdom-utrecht-naar-
banneux/

  https://maria-laetitia.nl/
bedevaarten-2026-naar-banneux/

  https://www.caritas-banneux.nl/
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
zondag 1 maart 2026 9.30 uur VGH kerk, Banninkstraat Hengelo Gebedsviering werkgroep
2e zondag 40dagentijd 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV werkgroep

10.00 uur Pancratiuskerk Brummen Oec. viering werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV G. Spekkink
10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zaterdag 7 maart 2026 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo WCV werkgroep
zondag 8 maart 2026 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV G. Oude Groen
3e zondag 40dagentijd 10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV T. ten Bruin

10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Gebedsviering werkgroep
10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

zaterdag 14 maart 2026 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
zondag 15 maart 2026 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV werkgroep
4e zondag 40dagentijd 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Zemann
10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV A. Bos
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

donderdag 19 maart 2026 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Zemann
Hoogfeest H. Jozef

zondag 22 maart 2026 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Gezamelijke viering G. Spekkink
5e zondag 40dagentijd 10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

woensdag 25 maart 2026 9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Zemann

Aankondiging van de Heer

zondag 29 maart 2026 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Gebedsviering werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Scheve
10.00 uur H. Josephkerk Lochem Familieviering werkgroep
10.00 uur Christus Koningkerk Vorden Oec. viering werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Zemann
16.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Vespers Gregoriaans Getijdenkoor

donderdag 2 april 2026 11.00 uur Basisschool De Garve Wichmond Oec. paasviering werkgroep
Witte Donderdag 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Zemann/A. Bos/G. Oude Groen

vrijdag 3 april 2026 15.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Kruisweg werkgroep
Goede Vrijdag 15.00 uur H. Josephkerk Lochem Kruisweg werkgroep

15.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen Kruisweg werkgroep
15.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker Kruisweg werkgroep
15.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Kruisweg H. Zemann
19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Goede Vrijdag Liturgie H. Zemann/G. Oude Groen
20.00 uur Pancratiuskerk Brummen Oec. viering A. Bos

zaterdag 4 april 2026 7.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Metten en Lauden Gregoriaans Getijdenkoor
Stille Zaterdag 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Gebedsviering werkgroep

19.00 uur H. Josephkerk Lochem Gebedsviering werkgroep
21.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Paaswake H. Zemann

WEEKENDVIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA: 	 WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: 	 Oecumenische viering
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Vieren 
via
internet
U kunt de vieringen beluisteren via
het internet: www.12apostelen.nl.
Klikken op het groene blok ‘Vieringen’.
Vervolgens klikken op het icoontje
‘wereldbol met koptelefoon’.
Beeldopname in Zutphen
Voor een viering met beeld en geluid,
kiest u voor ‘kerkdienstgemist
Zutphen’. Op zondagmorgen kunt u
om 10.00 uur direct meekijken door
op de >-toets in het midden van de
cirkel in de afbeelding te drukken.

Aanbidding H. Sacrament 
en biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de Doper Kerk, 
iedere vrijdag 15.00-15.45 uur. Zo is 
het eigenlijk ook op de vrijdagmiddag: 
een uurtje Aanbidding. Biechtgelegen-
heid op eerste vrijdag van de maand.

ParochiePost is de digitale nieuwsbrief van de parochie HH. Twaalf Apostelen.
In deze nieuwsbrief vindt u korte berichten die via een link op de website verder 
gelezen kunnen worden. ParochiePost verschijnt minimaal eens per twee weken of 
zoveel vaker als nodig is. Wilt u ook ParochiePost ontvangen?
Stuur dan een mailbericht naar communicatie@12apostelen.nl

Lezingen in de weekendvieringen
Datum 	 Eerste Lezing 	 Tweede Lezing 	 Evangelie

01 maart	 Genesis 12,1-4a	 2 Timoteüs 1,8b=10	 Matteüs 17,1-9
08 maart	 Exodus 17,3-7	 Romeinen 5,1-2.5-8	 Johannes 4,5-42
15 maart	 1 Samuël 16,1b-6-7.10-13a	 Efeziërs 5,8-14	 Johannes 9,1-41
22 maart	 Ezechiël 37,12-14	 Romeinen 8,8-11	 Johannes 11,1-45
29 maart	 Jesaja 50,4-7	 Filippenzen 2,6-11	 Matteüs 26,14-27,66
02 april	 Exodus 12,1-8.11-14	 1 Korintiërs 11,23-26	 Johannes 13,1-15
03 april	 Jesaja 52,13-53,12	 Hebreeën 4,14-16;5,7-9	 Johannes 18,1-19,42
04 april	 Genesis 1,Exodus 15,Jesaja 55	Romeinen 6,3-11	 Matteüs 28,1-10
05 april	 Handelingen 10,34a.37-43	 Kolossenzen 3,1-4	 Johannes 20,1-9
06 april	 Handelingen 2,14.22-32		  Matteüs 28,8-15
12 april	 Handelingen 2,42-47	 1 Petrus 1,3-9	 Johannes 20,19-31
19 april	 Handelingen 2,14.22-32	 1 Petrus 1,17-21	 Lucas 24,13-35
26 april	 Handelingen 2,14a.36-41	 1 Petrus 2,20b-25	 Johannes 10,1-10

DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
zondag 5 april 2026 9.00 uur VGH kerk, Banninkstraat Hengelo Gebedsviering werkgroep
Pasen 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV werkgroep

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Scheve
10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV A. Bos
10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV werkgroep
10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV werkgroep
10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke
16.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Vespers Gregoriaans Getijdenkoor

maandag 6 april 2026 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Zemann
Tweede paasdag

zaterdag 11 april 2026 19.00 uur Kerkstraat 15 Hengelo Noaberviering G. Spekkink
zondag 12 april 2026 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep
2e zondag van Pasen 10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

zaterdag 18 april 2026 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep
zondag 19 april 2026 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV werkgroep
3e zondag van Pasen 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV G. Oude Groen

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zondag 26 april 2026 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV T. ten Bruin

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur parochiezaal Vorden samenkomst werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

LEGENDA: 	 WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: 	 Oecumenische viering	                * is nog niet bekend

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen
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De symboliek van de palmpasenstok
Palmpasenstokken zijn een typisch Nederlands en Duits 
gebruik. De herkomst is onzeker. Er wordt beweerd dat de 
palmpasenstok stamt uit de periode van vóór de komst en 
verspreiding van het christendom. Zeker is dat het gebruik 
van de palmpasenstok na de Reformatie – de ingrijpen-
de kerkhervorming die in de zestiende eeuw in Europa 
plaatsvond – in de mode raakte. Zoals de naam zegt, hoort 
de palmpasenstok bij Palmpasen of Palmzondag, dat is de 
zondag voor Pasen. Op Palmzondag herdenken we dat Jezus 
op een ezel Jeruzalem introk en door de mensen werd ver-
welkomd met palmbladeren, net zoals wij tegenwoordig met 
vlaggetjes op Prinsjesdag langs de route staan. Vóór de Re-
formatie werd op Palmzondag de intocht van Jezus in Jeru-
zalem met een processie door de stad nagebootst, maar na 
de Reformatie werden dergelijke processies in Nederland 
verboden. Het verhaal over de intocht in Jeruzalem, een 
week voordat Jezus aan het kruis zou sterven, werd vanaf 
toen via de symboliek van de palmpasenstok doorgegeven.

De palmpasenstok vertelt het verhaal van de laatste 
week van het leven van Jezus.

Het kruis
De palmpasenstok heeft de vorm van een kruis om ons er 
aan te herinneren dat Jezus aan het kruis is gestorven.

Brood
Op de stok zit een broodhaantje. Het brood herinnert aan 
het Laatste Avondmaal van Jezus, waar hij het brood brak 
en deelde met zijn discipelen.

De haan
De haan herinnert aan de voorspelling die Jezus aan Petrus 
doet tijdens dat Laatste Avondmaal. Jezus zegt dan dat 
Petrus Jezus zal verloochenen voordat de haan de volgende 
ochtend driemaal kraait. Hoewel Jezus wordt verraden 
door Judas, doet Petrus alsof hij Jezus niet kent en er 
geen band mee heeft. Nadat Jezus de volgende ochtend 
is gearresteerd en Petrus erop wordt aangesproken dat 
hij bij Jezus hoort, zegt hij, waarschijnlijk uit angst voor 

zijn eigen leven, dat 
hij Jezus niet kent. 
Vlak daarna kraait 
de haan driemaal.

De dertig  
zilverlingen 
Bij het verhaal over 
de dood van Jezus 
hoort ook het ver-
haal van Judas, die Jezus 
verraadt voor ‘dertig zilver-
lingen’. Daarom dient er aan 
de palmpasenstok een slinger 
van 30 rozijnen of andere gedroogde vruchtjes te hangen. 
Deze verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas ontvangt 
omdat hij Jezus heeft verraden.

De twaalf apostelen
Hoewel Jezus heel veel mensen onderrichtte, had hij 
twaalf volgelingen die het dichtste bij hem stonden, dat 
waren de twaalf apostelen. Met deze twaalf apostelen 
genoot hij ook zijn Laatste Avondmaal. Daarom dient er 
ook een slinger met twaalf noten aan de palmpasenstok te 
hangen: een verwijzing naar de twaalf apostelen.

Eieren
Vaak hangen er ook eieren aan de stok, dit vanwege het 
komende paasfeest. De eieren staan voor een nieuw begin. 
Het verhaal van Pasen is eigenlijk ook een verhaal van 
een nieuw begin. Nadat Jezus is gekruisigd, zo vertelt de 
Bijbel, staat Jezus op uit de dood. Of we dit letterlijk of 
symbolisch moeten nemen, is een al eeuwenoud twistge-
sprek. 

Sinaasappel of citroen
Soms hangt er ook nog een sinaasappel of citroen aan de 
palmpasenstok. Deze zure vrucht verwijst naar een passage 
uit het lijdensverhaal waarin Jezus, terwijl Hij aan het 
kruis hangt, op het punt staat te bezwijken. Terwijl Jezus 
wordt bespot en bespuugd, is er –vlak voordat Hij zijn 
laatste adem uitblaast – iemand die medelijden met hem 
heeft en een spons gedrenkt in azijn (een soort zure wijn 
met gal) aan zijn mond brengt, zodat Hij daarvan wat kan 
drinken. In die tijd werd een spons, gedrenkt in azijn, als 
een pijnstillend middel gebruikt.

Buxustakjes
Omdat in Nederland geen palmbomen groeien, zijn de 
palmbladeren aan de palmpasenstok vervangen door buxus-
takken. De buxustakjes staan dus symbool voor de palm-
bladeren, waarmee Jezus op Palmzondag bij de intocht in 
Jeruzalem werd bejubeld.
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Gezinszondagen 2026
In onze zusterparochie Maria Laetitia in Doetinchem 
e.o. worden sinds 2021 maandelijks gezinszondagen 
gehouden. Dit zijn ontmoetingen, waarbij gezinnen 
samenkomen om hun geloof te verdiepen en de 
eucharistie te vieren en daarna gezamenlijk van een 
lekkere lunch genieten. De gezinszondagen zijn inmiddels 
uitgegroeid tot de ruggengraat van de catechese in de 
Maria Laetitiaparochie. Het lijkt mij een goed idee om 
ook gezinnen uit de HH. Twaalf apostelen hierbij te 
betrekken. Ik hoop van harte dat we velen van u mogen 
begroeten, ook gewoon als geïnteresseerde bent u 
natuurlijk van harte welkom om de viering bij te wonen. 
Pastoor Harrold Zemann

Wanneer en waar?
De gezinszondagen vinden plaats op de tweede zondag 
van de maand in Doetinchem, op het adres Prins 
Hendrikstraat 36.
We beginnen om 9.30 uur met de catechese, gevolgd 
door een pauze. Om 11.00 uur vieren we samen een 
kindvriendelijke eucharistieviering. Aansluitend is er een
gezamenlijke lunch met iets lekkers te eten en te 
drinken.

Datum	 Activiteit
8 maart	 Gezinszondag
29 maart Palmzondag	 Gezinszondag 
	 palmpasenstokken maken
3 april	 Kinderkruiswegviering
4 april	 Paaswake
5 april	 Pasen
12 april	 Gezinszondag
25 april-3 mei 	 meivakantie	

Nieuwsbrief
Een week voor elke Gezinszondag versturen we een 
nieuwsbrief met praktische informatie over het 
programma en andere activiteiten voor kinderen, tieners 
en gezinnen. Om aan te melden voor de nieuwsbrief 
voor de gezinszondagen, kunt u een mail sturen aan: 
gezinszondagen@gmail.com

Eerste H. Communie
Op zondag 18 oktober 2026 vieren we het feest 
van de Eerste H. Communie voor de kinderen uit alle 
geloofsgemeenschappen van onze parochie  
HH. Twaalf Apostelen.

Kinderen vanaf groep 4 mogen 
meedoen aan de voorbereiding 

van dit feest. Enkele  
kinderen zijn al opgegeven, 
maar natuurlijk is het 
fijn als er nog veel meer 
kinderen samen de 
Eerste H. Communie gaan 
doen. De voorbereiding 
start direct na de 

zomervakantie en 
bestaat uit een aantal 

bijeenkomsten met de 
kinderen, een ouderavond en een 

ouder/ kindavond. Van de ouders wordt 
gevraagd ook actief betrokken te zijn. De ouderavond is 
op donderdag 3 september. De eerste bijeenkomst voor 
de kinderen is op zondag 6 september.  De locatie van de 
bijeenkomsten en de viering van de Eerste H. Communie 
zullen in april gepland worden. 

Opgave van uw kind voor de voorbereiding of eventuele 
vragen graag per e-mail bij het parochiesecretariaat: 
secretariaat@12apostelen.nl. Opgave vóór 1 april 2026. 
Ook als u twijfelt over deelname van uw kind, en u meer 
informatie wil ontvangen bent u van harte welkom op de 
eerste ouderavond.

We hopen op een mooi feest met veel kinderen.

Werkgroep Eerste H. Communievoorbereiding,
Carmen, Diana, Francis en Silvia

Familievieringen in de 
H. Josephkerk in Lochem
Op palmzondag 29 maart om 10.00 uur en op 
paaszaterdag 4 april om 19.00 uur.

Samen op weg naar Pasen 
– Viering naar het Licht
Op paaszaterdag 4 april om 19.00 uur is er een 
familieviering in de 

O.L.V. Tenhemelopneming in Joppe. 
Tijdens de viering lezen kinderen voor en worden er
mooie liedjes gezongen door het parochieel koor en het 
kinderkoor. Voor iedereen is er een kaarsje en geven 
we het Licht aan elkaar door. Samen bereiden we ons 
voor op het feest van Pasen. Voorganger is Willem 
Achtereekte. Iedereen, jong en oud is van harte welkom!
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
woensdag 4 maart 2026 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Zemann

donderdag 5 maart 2026 10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve

19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Eucharistie J. Baneke

vrijdag 6 maart 2026 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Euch. met Ziekenzalving H. Zemann

dinsdag 10 maart 2026 10.00 uur IJsselflat Zutphen WCV T. ten Bruin

woensdag 11 maart 2026 9.30 uur Andreashuis Brummen samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

donderdag 12 maart 2026 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Eucharistie J. Baneke

dinsdag 17 maart 2026 19.00 uur sacristie Baak Eucharistie H. Scheve

woensdag 18 maart 2026 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord en gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

donderdag 19 maart 2026 19.00 uur De Bleijke Hengelo Eucharistie H. Zemann

19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV G. Spekkink

woensdag 25 maart 2026 9.30 uur Andreashuis Brummen samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Zemann

donderdag 26 maart 2026 10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Eucharistie H. Scheve

19.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker Ludgervespers H. Zemann

dinsdag 31 maart 14.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen viering  KBO H. Zemann

woensdag 1 april 2026 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

donderdag 2 april 2025

Zie weekendvieringen
Witte Donderdag

vrijdag 3 april 2025

Goede Vrijdag

woensdag 8 april 2026 9.30 uur Andreashuis Brummen samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

donderdag 9 april 2026 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie J. Baneke

19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Eucharistie H. Zemann

dinsdag 14 april 2026 10.00 uur IJsselflat Zutphen Eucharistie H. Scheve

woensdag 15 april 2026 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord en gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Zemann

donderdag 16 april 2026 19.00 uur De Bleijke Hengelo Eucharistie H. Scheve

19.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen Eucharistie H. Zemann

dinsdag 21 april 2026 19.00 uur sacristie Baak WCV A. Bos

woensdag 22 april 2026 9.30 uur Andreashuis Brummen samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

donderdag 23 april 2026 10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Eucharistie H. Zemann

woensdag 29 april 2026 9.30 uur Andreashuis Brummen Taizé viering Andreaskoor

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

LEGENDA: 	 WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: 	 Oecumenische viering	                     

DOORDEWEEKSE VIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen



Uit de parochie

Aandacht voor

Expositie  
Wim Thijssen
Onder de titel “Van geboorte tot de 
Hemelpoort” (A nativitate ad portas caeli) 
organiseert het Heiligenbeeldenmuseum 
in Kranenburg/Vorden van 1 april t/m 31 
oktober 2026 een thematentoonstelling 
van de werken van de kunstdrijver en 
edelsmid Wilhelmus Johannes Ignatius 
Thijssen (1875-1950).

De kunstwerken van Thijssen, zoals 
kostbare kelken, monstransen, cibories 
en wierookvaten, zijn in bruikleen 
gegeven door particulieren en door 
kerken, kloosters, andere instellingen uit 
Nederland. Ook is de inrichting van de 
werkplaats van Thijssen te bezichtigen.
Bij deze tentoonstelling wordt een 
catalogus uitgegeven, waarvan de 
inleiding is geschreven door Casper 
Staal, oud-conservator van het Museum 
Catharijneconvent in Utrecht. De 
catalogus is vanaf 1 april verkrijgbaar 
in het Heiligenbeeldenmuseum, 
Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg/
Vorden, telefoon 0575 – 556 757. 
De entreeprijs is € 8,00, maar voor 
kinderen tot 12 jaar en voor bezitters van 
een museumjaarkaart is de toegang gratis. 
Meer informatie is te vinden op de website 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl. 

Colofon
Redactie
Hans Limbeek 	 Magda van Ommen	
Gerrit te Vaarwerk	 Maria Schotman

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

De parochie heeft een ANBI-status.
Bankrek.nr.:	 NL97RABO0155113046
	 Ook voor uw bijdrage aan
	 Onderweg.
Internet:	 www.12apostelen.nl
E-mail:	 redactie@12apostelen.nl
Vormgeving:	Repro Design, Deventer
Druk:	 HelloPrint Connect

Bestuur parochie
HH. Twaalf Apostelen
Voorzitter
H.J.M. (Harrold) Zemann, pastoor
Vice-voorzitter  Vacature 
Secretaris
Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-
Giesen
Penningmeester  Vacature 
Lid, portefeuille gebouwen en begraafplaatsen
Dhr. Th.C.M. (Tom) Schenk
Lid, portefeuille communicatie  Vacature
Lid, portefeuille personeels- en vrijwilligersbeleid
Vacature 

Contactgegevens
parochie HH. Twaalf
Apostelen
Pastoraal team

H.J.M. (Harrold) Zemann, pastoor
e-mail: h.zemann@12apostelen.nl

Diaken A.J.M. (Anton) Bos
tel.: 06 44902208
e-mail: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320
e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk
parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen

kunt u vinden op de betreffende locatiepagina’s

vanaf pagina 20.

Vertrouwenspersonen

Gerry Spekkink en Willem 
Achtereekte kunnen door 
medewerkers en vrijwillers worden 
geraadpleegd bij ongewenste 
omgangsvormen binnen de parochie.
e-mail: 
vertrouwenspersoon@12apostelen.nl

Secretariaat parochie
Mieke Degen, Petra Hulman
en Magda van Ommen

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;

tel.: 0575 711310;

dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

e-mail: secretariaat@12apostelen.nl.
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H. Martinus - Baak
pastoriebaak@outlook.com
Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com
of bij Bennie Stapelbroek: tel. 06 30776769;
mail bennie.stapelbroek@gmail.com. 
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: pastoriebaak@outlook.com 
Postadres: Parochiesecretariaat 
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen

Locatieraad/pastoraatgroep 
Berna Lamers, 441244; berna.lamers@gmail.com;  
Arnold Wolbrink, 441206

Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo
Rekeningnummer: NL03RABO0309105439
Redactie: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens 
Parochiesecretariaat:
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
Tel.: 0575 711310 di. t/m vr. 9.00-12.00 uur
E-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Secretariaat
Elke woensdagochtend van 10.00 uur 
tot 11.00 uur zijn de kosters aanwezig en 
staat de koffie klaar in het KJ-gebouw. 
Ook de kerk is elke woensdagochtend 
geopend. U bent van harte welkom om 
even binnen te lopen om een kaarsje aan 
te steken en/of een kop koffie te drinken. 
Voor het aanvragen van gebedsintenties, 
vragen over vieringen of administratieve 

zaken kunt u contact opnemen met het 
secretariaat in Zutphen. De gegevens 
vindt u hierboven.

Overleden
Op 6 januari 2026 is mevrouw Dorien 
Dute – Lankveld op 61-jarige leeftijd 
overleden. 
Dat zij mag rusten in vrede.

Vieringen
Op zaterdag 7 maart 2026 is 
er om 19.00 uur een woord- en 
communieviering met medewerking van 
koor Stemmig. 
Op donderdag 12 maart 2026 is er om 
10.00 uur een eucharistieviering met het 
gemengd koor. Voorganger is pastor Joost 
Baneke.
Op donderdag 9 april 2026 is er om 
10.00 uur een eucharistieviering met 
het gemengd koor. Voorganger is pastor 
Harry Scheve.

Gebedsintenties
7 maart: Ria te Plate-Dirkx, Dorien 
Dute-Lankveld.
12 maart: familie Pelgrum, Theo en Riek 
Verheijen-Geerligs, Anny Sasse, Theo 
en Tonny Blom-Blanke, Dorien Dute-
Lankveld, Anneke Nieuwveld-van der 
Wurp.
9 april: familie Pelgrum, jaargetijde 
familie Geerligs-Ottenschot, Theo en Riek 
Verheijen-Geerligs, Theo en Tonny Blom-
Blanke, Dorien Dute-Lankveld, overleden 
ouders Nieuwveld-van der Wurp.

Vieringen in Baak
Elke 3e dinsdag van de maand, wordt er 
een viering gehouden in de sacristie van 
de kerk om 19:00 uur. Op dinsdag 17 
maart is er een eucharistieviering gepland 
met pastor Scheve als voorganger. Op 
dinsdag 21 april is er een woord- en 
communieviering gepland met diaken 
Bos als voorganger. Na afloop van alle 
vieringen kunnen we napraten met koffie 
en thee met iets lekkers. U bent van harte 
welkom!

Vieringen Keijenborg
Ook in 2026 zijn we van harte welkom 
tijdens de vieringen in Keijenborg. 
We zijn bijzonder welkom tijdens 
de gezamenlijke vieringen. Dat zijn 
vieringen die door de gezamenlijke 

geloofsgemeenschappen van Baak, 
Drempt, Hengelo, Keijenborg, 
Steenderen, Olburgen en Vierakker 
worden voorbereid. Deze staan voor de 
eerste helft van 2026 gepland op zondag 
22 maart en zondag 7 juni om 10.00 
uur. Die data kunt u alvast in uw agenda 
noteren. Tijdens deze vieringen verzorgt 
het parochiekoor de zang. Mensen die 
graag meezingen in het parochiekoor 
mogen op maandag 16 maart om half drie 
in Keijenborg aansluiten bij de repetitie.

Kruisbeeld gepoetst
Het kruisbeeld dat elke viering gebruikt 
wordt was dof geworden. Sinds 2023 de 
kerk aan de eredienst is onttrokken was 
het niet meer gepoetst. Doordat we nu de 
mooie glimmende ciborie naast het doffe 

kruisbeeld hadden staan was het verschil 
erg groot. Diny Schiphorst zat altijd in 
de koperpoetsgroep, zij heeft haar best 
gedaan zodat we weer een mooi geheel op 
tafel hebben staan. Op de foto onderaan 
pag. 21 overhandigt ze het kruisbeeld aan 
de koster Antoon Mentink.

Paaskaars
We gaan elk jaar naar Zutphen om daar 
tijdens de paaswake een paaskaars te 
laten wijden. Als geloofsgemeenschap 
hebben we een gewijde paaskaars 
voor een eventuele uitvaart vanuit de 
kerk. Ook tijdens de Allerzielen viering 
gebruiken we de paaskaars. Elk jaar 
wordt de paaskaars van het voorgaande 
jaar aan iemand gegeven. In 2025 hebben 
we voor het eerst gekozen voor een kleine 
“huispaaskaars”, deze is klein maar 
daarmee ook heel mooi van formaat in 
een woonkamer. Wie zou de Paaskaars 
van 2025 wensen te ontvangen? Graag 
contact opnemen met Berna Lamers.

Familieberichten
Op 25 januari is Trees Franck-Epping 
overleden op de leeftijd van 80 jaar. 

Gebedsintentie
17-3: Jan en Will Schutte-Bosman, 
Riek van Langen-van Leussen, Liesbeth 
Schooltink, Jos en Bets Hermsen-Goris, 
Everdien Schut. 21-4: Jan en Will 
Schutte-Bosman, Liesbeth Schooltink, Jos 
en Bets Hermsen-Goris, Everdien Schut.
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H. Andreas - Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: liaschafer@hetnet.nl

Locatieraad
Harrie Winckels, voorzitter, secretaris, 0575-561403 
Laurens Mul, penningmeester, 0575-775404
Johan Waanders, gebouwen, 0575-562615

Andreashuis 
U bent van harte welkom bij de vieringen 
en ontmoetingen op woensdagmorgen 
vanaf 9.30 uur. Twee keer per maand is er 
een viering en op de woensdagochtenden 
dat er geen viering is, laten we aan het 
koffie drinken een gebed en de lezingen 
van die dag voorafgaan. 
Ook is het secretariaat elke woensdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur open en 
telefonisch bereikbaar. Altijd bereikbaar 
via de mail:  
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Vieringen
Zie voor de woensdagmorgen vieringen 
en bijeenkomsten de vieringenpagina’s.
De weekendvieringen zijn ook nog steeds 
te volgen via internet:  
www.12apostelen.nl 

Klikken op het groene 
blok: “Vieringen” en 
vervolgens op het icoontje 
“wereldbol met koptelefoon”. Kies 
voor “Kerkdienst gemist Zutphen”. Op 
zondagmorgen 10.00 uur kunt u direct 
meekijken door op de > toets in het 
midden van de cirkel in de afbeelding te 
drukken. Voor het bekijken van oudere 
opnames, klikt u in de kalender bij de 
gewenste datum.

Intenties
04-03: Willemien Willemsen, Mientje 
Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, 
Hennie Uiterweerd-Westhoff, Paus 
Franciscus, Truus Tazelaar-Van den 
Hurk, Arie Brouwer, Lenie Vruggink-
Schoenaker, Riky Peters-Leerkes, Ton 
Hendriks.
18-03: Overleden fam. Brouwer-de 
Bruin, Lia Peters, Riet Rozie-Huis in ’t 
Veld, Jos Brouwer, Wil Engelhard, Lenie 
Vruggink-Schoenaker, Ton Hendriks.
01-04: Willemien Willemsen, Mientje 
Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, 
Hennie Uiterweerd-Westhoff, Paus 
Franciscus, Truus Tazelaar-Van den 

Hurk, Arie Brouwer, Riky Peters-Leerkes, 
Ton Hendriks.
15-04: Overleden fam. Brouwer-de 
Bruin, overleden ouders Broekhof-Rempt, 
Willemien Willemsen, Mientje Brouwer, 
Jan Uiterweerd, Hennie Uiterweerd-
Westhoff, Marietje Smeenk-Besselink, Jos 
Brouwer, Wil Engelhard, Lenie Vruggink-
Schoenaker.

Dank aan Annie en Harry 
Groot Zevert

Na de woensdagochtendviering van 
7 januari werden Annie en Harry Groot 
Zevert in het zonnetje gezet. Annie en 
Harry hebben zich jaren ingezet voor 
onze locatie en ze doen het, ondanks hun 
gevorderde leeftijd, nog steeds. Annie 
zorgde onder andere in het verleden 
mee voor het schoonhouden van het 
kerkgebouw en na de sluiting hiervan 
voor het Andreashuis. Annie zorgt ook 
regelmatig op de woensdagochtenden 
voor de koffie en de daaruit vloeiende 
werkzaamheden. Harry is ook al jaren 
bezig met zijn functie als koster en doet 
ook de inkopen voor de koffiemomenten. 

Hij is tevens lid en voorzitter van het 
Andreaskoor.
Annie en Harry hartelijk bedankt voor 
jullie inzet en wij hopen dat wij nog lang 
van jullie diensten gebruik mogen maken.
Als teken van dankbaarheid werd een 
speciaal voor hen gemaakt bord tijdens 
het koffiedrinken aangeboden. 
De locatieraad.

Dieren op het kerkhof
Op het kerkhof is het zelden echt stil. 
Tussen de zerken en op de paden laten 
dieren zich onverwacht zien. In de 
afgelopen jaren heb ik er al heel wat 
kunnen fotograferen, maar sommige 
ontmoetingen zijn ongezien gebleven. Zo 
was er eens een kat die op een zonnige 
dag uitgebreid lag te dutten op een warme 
grafsteen. Of mooie insecten en vlinders, 
zelfs de koninginnenpage.

Ook de twee beroemde – of beruchte – 
pauwen van Brummen zijn gesignaleerd, 
statig en onaangedaan, alsof ook zij vaste 
bezoekers zijn. 
Een scholekster scharrelde luid roepend 
tussen de grafmonumenten.
Eekhoorntjes speelden verstoppertje in de 
bomen die er toen nog stonden. 
Zelfs het kleinste leven liet zich zien: een 
muisje belandde in een pas gedolven graf, 
maar kon gelukkig op tijd worden gered. 

Zo blijkt het kerkhof niet alleen een plek 
van herinnering te zijn, maar ook een 
levendig toevluchtsoord voor dieren. En 
het mag als vanzelfsprekend zijn: Honden 
zijn van harte welkom, mits aangelijnd, 
en als ze een ‘boodschap’ achterlaten, dat 
deze door de eigenaar wordt verwijderd.

Jolanda Jansen - Peters
Beheerder en administrateur
RK kerkhof Brummen
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H. Willibrord - Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
Opgave gebedsintenties:
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad /pastoraatgroep
Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris
Fons Janssen, penningmeester
Peter Hammink

Adventsactie 2025
De Adventsactie voor scholing, voedsel en 
onderdak voor nomadenkinderen in India 
heeft € 140,20 opgebracht. Alle gevers 
aan deze actie hartelijk dank!

Vastenactie 2026
Het uitgangspunt van de Vastenactie 
2026 is: ‘De Zeven Werken van 
Barmhartigheid: een weg van 
Liefde en Menselijkheid’.
In het bisdom Pando, in het noorden 
van Bolivia, doet bisschop mgr. Eugenio 
Coter samen met zijn team een dringend 
beroep op onze vrijgevigheid. Het grote 
probleem daar is armoede. Voor een 
klein vergrijp worden mensen al in de 
gevangenis gegooid. De omstandigheden 
en de gevolgen zijn vreselijk: nauwelijks 
verlichting, geen stromend water, geen 
ventilatie en veel mensen in één cel, in 

combinatie met honger en verveling. Ook 
is er nauwelijks toegang tot juridische 
bijstand.
Een medewerker van het bisdom is zelf 
gaan kijken en de bisschop heeft daarna 
gezorgd voor verlichting en toiletten in 
iedere cel. Daarnaast zijn er vrijwilligers 
gezocht om gevangenen te bezoeken 
en te zorgen voor voedsel, kleding, 
medicijnen en papieren voor juridische 
bijstand. Sommigen kunnen niet lezen 
en schrijven, waardoor hun leven 
uitzichtloos lijkt in de gevangenis.
Daarom doen wij weer een beroep op 
uw vrijgevigheid. Er wordt op 5 en 15 
maart gecollecteerd voor dit doel. Ook 
staat de melkbus achter in de kerk voor 
een gift. Zo mogelijk wordt er weer een 
vastenmaaltijd voorbereid, zoals in 
voorgaande jaren. Meer informatie over 
de vastenactie vindt u op pagina 12.
Bij voorbaat dank voor uw steun,
MOV-groep Drempt

Gezamenlijke viering 
Keijenborg
Op zondag 22 maart is er opnieuw een 
gezamenlijke viering in Keijenborg. De 
viering wordt voorbereid en voorgegaan 
door parochiemedewerker Gerry 
Spekkink, samen met een vrijwilliger uit 
de naburige geloofsgemeenschappen, 
waaronder Drempt. Het parochiekoor uit 
Keijenborg verzorgt de zang.
Mensen die op 22 maart graag willen 
meezingen, kunnen op maandag 16 maart 
om half drie aansluiten bij de repetitie in 
Keijenborg.

Goede Week en Pasen 
In het vieringenoverzicht op pagina 14 en 
15 in deze Onderweg vindt u de vieringen 
voor de Goede Week en Pasen. In Drempt 
zijn in deze periode geen vieringen. De 
Goede Week wordt gezamenlijk gevierd 
in Zutphen. Tijdens de Paaswake in 
Zutphen wordt ook de paaskaars voor de 
locatie Drempt gewijd. Op eerste paasdag 

is iedereen daarnaast van harte welkom 
in Keijenborg, waar pastor Scheve zal 
voorgaan. 

Vieringen in Drempt 
In Drempt is er één keer per maand 
een viering in het weekend op zondag 
om 10.00 uur en een viering op 
donderdagavond om 19.00 uur.
Na afloop van alle vieringen bent u van 
harte uitgenodigd om samen na te praten 
onder het genot van koffie of thee.

Vieringen in de komende periode:
•	 Donderdag 5 maart, 19.00 uur – 

eucharistieviering,  
voorganger: pastor J. Baneke

•	 Zondag 15 maart, 10.00 uur –  
woord- en communieviering, 
voorganger: Trees Offenberg

•	 Donderdag 9 april, 19.00 uur – 
eucharistieviering,  
voorganger: pastoor H. Zemann

•	 Zondag 19 april, 10.00 uur –  
woord- en communieviering, 
voorganger: Peter Hammink

Kopij
Sluitingsdatum kopij: vrijdag 27 maart 
2026
redactie.willibrord.drempt@gmail.com



Onderweg     23Uit de geloofsgemeenschappen

H. Willibrord - Hengelo
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
Rekeningnr.: NL12RABO0121301346
NL82RABO0119538857 (geloofsbijdragen);
Redactie: hwa.roes@gmail.com
Postadres: 
Parochiesecretariaat 
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
E-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgroep
Marian Zaarbelink, 06 1014 7854, Jan Claver, 06 2334 8923, 
Monique Kuipers, 06 4539 7320.

Overleden Marietje Jolij-
Woltering, oud 89 jaar
De familie heeft afscheid genomen van 
een vrouw met een eigen karakter die veel 
voor hen heeft betekend en trots naar 
haar kleinkinderen keek.
Op 21 december is zij overleden en de 
afscheidsdienst heeft op 27 december 
plaats gevonden.
Dat zij moge rusten in vrede bij onze 
Heer.

Overleden Mientje Verbeek 
van Vugt, oud 90 jaar
In de rouwbrief geeft de familie aan dat 
zij dankbaar zijn dat ze zo lang bij hun is 
geweest en opgelucht zijn dat ze nu haar 
rust heeft gevonden.
Op 31 december 2025 is zij overleden en 
zij is in besloten kring begraven op ons 
kerkhof.
Dat zij moge rusten in de vrede van onze 
Heer. 

Overleden Riet Ruiterman-
Arts, oud 88 jaar
Op 11 januari is overleden Riet 
Ruiterman. Op de rouwbrief stond dat 
het beter met haar leek te gaan, maar 
ze overleed toch nog onverwacht. Veel 
mensen waren aanwezig om de familie 
met dit verlies te condoleren. Het afscheid 
heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Dat zij moge thuiskomen bij onze Heer. 

Overleden Marietje Verheij-
Horsting, oud 88 jaar
Op 16 januari is overleden Marietje 
Verheij-Horsting. In liefdevolle 
herinnering wordt haar leven herdacht. 
Zij stond krachtig in het leven. Haar 
sterke wil en levenskracht hebben haar 
tot op het laatste moment bijgestaan. Op 
14 januari jl. heeft zij de ziekenzalving 
mogen ontvangen. De uitvaart en 

begrafenis hebben in besloten kring 
plaatsgevonden. Dat zij moge rusten in de 
vrede van onze Heer.

Dankbare terugblik –  
fam. Verbeek
Tijdens de afgelopen barre winterdagen 
hebben wij afscheid genomen van onze 
dierbare overledene Mientje Verbeek-
van Vught. Ondanks kou en moeilijke 
omstandigheden is de dienst en de 
begrafenis door de inzet van velen met 
grote zorg en betrokkenheid verlopen. 
Speciaal een woord van dank aan de 
grafdelvers voor de verzorgde taken 
ondanks het barre winterweer.
De warmte, het meeleven en de 
praktische hulp zijn door de familie als 
zeer troostrijk en waardevol ervaren. 
Daarvoor zijn wij oprecht dankbaar.
Familie Verbeek

Wat gebeurd is en wat 
komt
Op onze begraafplaats aan de Zelhemse-
weg zijn eind 2025 de openingen in de 
haag gedicht. Er zijn nieuwe haagplanten 
tussen geplaatst waar het nodig was Nu 
nog een jaartje groeien en het staat er 
weer keurig bij. Dit is een mooi voorbeeld 
waar uw kerkbijdrage aan besteed wordt. 
Op 18 januari was er een oecumenische 
viering in de Remigiuskerk. Het was de 
week van de eenheid. Thema in deze 
dienst was: ‘’Een licht in zijn Geest’’. In 
de preek ging de voorganger daarop in. Er 
werden verschillende aspecten genoemd 
van saamhorigheid. 

Geloofsbijdrage
Tijdens dit schrijven voor u , zijn de 
brengers en ophalers druk bezig om bij u 
de kerkbijdrage voor 2026 op te halen. 
De eerste reacties zijn positief. 
Inhoudelijk komen we daar op terug. 
Hier zien we ook weer een missionaire 
geloofsgemeenschap.

Het samenkomen op donderdagmorgen 
aan de Banninkstraat om koffie te drinken 
en elkaar te ontmoeten is even stop gezet, 
omdat er in de consistorieruimte een 
nieuwe houten vloer wordt gemaakt. Deze 
is voor 1 februari weer in orde zodat de 
dienst wel door kan gaan. Tevens kunt U 
op 5 februari weer gezellig samenkomen 
voor het koffie-uurtje. De bezoekersgroep 
komt op deze avond ook weer bij elkaar 
voor de eerste vergadering in 2026. 
Zo komen we in de vastentijd aan die 
begint op Aswoensdag 18 februari. In 
Onderweg kunt u over de parochiële 
vastenactie lezen. Indien u aan deze 
actie mee wilt doen kunt u de bijdrage 
deponeren in de bruine kist in de 
Mariakapel. De Mariakapel is vanaf 21 
maart weer dagelijks geopend. 

Zomerseizoen
Met palmzondag 29 maart zullen er in de 
viering te Keijenborg palmtakjes gewijd 
worden en deze liggen dan ook in de 
Mariakapel op u te wachten. Deze hele 
week is het de goede week met kerkelijke 
gebeurtenissen op witte donderdag, 
goede vrijdag de oecumenische kruistocht 
in Hengelo, met stille zaterdag en de 
paaswake waar onze nieuwe paaskaars 
wordt gewijd. 
Dit is in Zutphen. Ik wens u allen een 
zalig Pasen toe, deze valt dit jaar op 5 en 
6 april.

Jan Claver, contactpersoon

Gezamenlijke viering in 
Keijenborg
Op zondag 22 maart is er opnieuw 
een gezamenlijke viering in 
Keijenborg. De viering wordt 
voorbereid en voorgegaan door 
parochiemedewerker Gerry Spekkink, 
samen met een vrijwilliger uit de 
naburige geloofsgemeenschappen, 
waaronder Hengelo.  
Het parochiekoor uit Keijenborg 
verzorgt de zang.
Mensen die op 22 maart graag willen 
meezingen, kunnen op maandag 
16 maart om half drie aansluiten bij 
de repetitie in Keijenborg.
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: woensdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
Marijke Heeren, secr. 0570-542000; Jan Roes, pm.
0575-490711; Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Germaine 
Wijnands, 06-53227452, Anne Wijffels, 0575-490752;  
Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

Nieuwjaarsreceptie, 
11 januari aansluitend 
aan de woord- en 
communieviering 

Na een korte terugblik op 2025, waarin 
we de dierbare overledenen uit onze 
geloofsgemeenschap herdenken en de 
mooie vieringen memoreren van onze 
geloofsgemeenschap in onze kerk en ook 
in samenwerking met de protestantse 
gemeente Gorssel-Epse-Eefde. Vieren 
en samen geloofsgemeenschap zijn 
kunnen we niet zonder de inzet van 
onze vele vrijwilliggers. Dit jaar 
hebben we extra aandacht geschonken 
aan de kerststalbouwersgroep, die 
al 50 jaar lang garant staat voor de 
bijzondere buitenkerststal. Vermaard 
in en buiten Joppe. Namens locatieraad 
en pastoraatgroep wordt aan René 
Schiphorst, contactpersoon van de groep, 
een bijdrage voor hun jublileumviering 
aangeboden. In dit nog maar net 
begonnen 2026 zijn er weer vieringen 
gepland en staan er mooie initiatieven op 
stapel. 
Namens locatieraad en pastoraatgroep 
wordt iedereen in goede verbondenheid 
een zalig nieuwjaar gewenst. Het was 
een geanimeerde bijeenkomst in het 
Bosrestaurant.
Het uitgebreide verslag vindt u op onze 
website. 

Initiatief Kunst van ouder 
worden → Initiatief Kunst 
van leven
Poëzie, Film, Kunst, Levensverhalen 
en Spiritualiteit zijn de verschillende 
perspectieven van waaruit we naar ons 
leven en ouder worden willen kijken 
en van waaruit we antwoorden willen 
vinden op onze vraag: “Hoe leven we 
en hoe doen we dat eigenlijk, ouder 
worden?” Begin 2024 is hiermee gestart 
door een initiatiefgroep: Kunst van ouder 
worden. Een mooie samenwerking van 
de protestantse gemeente Gorssel-Epse-
Eefde en de geloofsgemeenschap O.L.V. 
Tenhemelopneming te Joppe. Met ingang 
van januari 2026 heet de groep Kunst 
van leven. Trix Drewes, Tjerie Kale, Yolan 
van Laar, Gerda Ruiterkamp, Caroline 
Breukink en Germaine Wijnands maken 
deel uit van deze groep. 

Samen op weg naar Pasen – 
Viering naar het Licht
Op paaszaterdagavond 4 april is er om 
19.00 uur een familieviering in onze 
kerk in Joppe. We gaan samen op weg 
naar Pasen. Tijdens de viering lezen 
kinderen voor en worden er mooie liedjes 
gezongen door het parochieel koor en 
het kinderkoor. Voor iedereen is er een 
kaarsje en geven we het Licht aan elkaar 
door. Samen bereiden we ons voor op het 
feest van Pasen. Voorganger is Willem 
Achtereekte. Iedereen, jong en oud is van 
harte welkom! 

Koffieochtend in de 
pastorie - 11 maart 2026
Nadat we in november afgelopen jaar een 
heel verrassend onderwerp hadden over 
geurperceptie, gaan we dit keer nog eens 
luisteren naar Raymond Vredevoort.
Dit keer neemt hij ons mee naar het nut 
van de verzorgingscrèmes.
Wat is goed voor onze huid 
en lichaam? Er zijn heel 
veel crèmes en tijdens deze 
presentatie, gaat hij ons 
daar wegwijs in maken

Op woensdag 11 maart om 10.00 uur is 
iedereen van harte welkom.
Het is wel fijn als we weten op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen en ook 
als u opgehaald wilt worden graag een 
telefoontje naar: 
Puck Vork: 06-33377632 of Janny 
Engelsman: 0575-490434
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H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep
Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Nijenhuis, 06-40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper 
Het parochiesecretariaat is geopend op 
donderdagmorgen van 10.30 tot 11.00 uur.  
Telefoon 0575-461314.

Voor spoedgevallen bij een overlijden of 
spoedbediening belt u de parochiewacht. 
Telefoon 06 10 31 96 38 Contactpersoon 
voor Zelhem: De heer J. Waalderbos, 
Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, 
tel. 0314-623809

Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg
Contactpersoon: Mevr. J. Lamers 
tel. 0575 – 464162 email : 
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; 
website www.begraafplaatskeijenborg.nl
De geldende tarieven kunt u vinden op de 
website onder ‘Tarieven’

Parochiële Caritas Instelling:
Secretariaat: Fons Lamers,  
Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg 

Kerkdienst gemist
Alle vieringen, ook vanuit 
Zutphen, zijn te beluisteren 
via kerkdienstgemist 
(v/h kerkradio): www.12apostelen.nl/
locatie Keijenborg

Overleden
Op 24 december 2025 is Anton Hofstede 
overleden, 84 jaar oud.

Uitslag kerstmarkt
Kleurplaten: Janne Seesing en Raff 
Wigcherink

Kerstballen raden: Betsie Kroezen
Versiering dorpskerstboom: Timo 
Diesveld

Kerk schoonmaken
Zaterdag 18 
april 2026 van 
14.00-16.00 uur. 
Wij willen graag 
met een groepje 
vrijwilligers 
de kerk 
schoonmaken. 
Je kunt je 
aanmelden bij 
Ciska 06-10065324. 
Vele handen maken licht werk.

De Vastenactie bestaat dit 
jaar 65 jaar. 
Bij deze Onderweg heeft u het vastenzakje 
ontvangen. Zoals bekend wordt het bij u 
aan huis opgehaald. Mocht u niet thuis 
zijn, er staat een bus achter in de kerk.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op 
rekeningnummer IBAN:NL04 RABO 
0322 3951 00 t.n.v. Parochie 12 Apostelen 
onder vermelding van MOV Vastenactie 
2025. Meer informatie over de vastenactie 
vindt u op pagina 12.
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Werkgroep MOV

Gezamenlijke vieringen in 
Keijenborg
van de geloofsgemeenschappen Baak, 
Drempt, Hengelo, Keijenborg, Olburgen 
en Vierakker staan gepland voor de eerste 
helft van 2026 op zondag 22 maart en 
zondag 7 juni, beide data om 10.00 uur. 

Mensen die op 22 maart graag willen 
meezingen, kunnen op maandag 16 maart 

om half drie aansluiten bij de repetitie in 
Keijenborg.
Zie voor meer info de pagina 6 en 7 
Initiatieven in de parochie.
 
Palmpasen – zondag 29 
maart 2026
Maak jij ook een  
Palmpasen stok?  
En wil je die in 
de kerk laten 
zien tijdens de 
eucharistieviering? 
Je bent van harte 
welkom. Voor de mooiste 
Palmpasen stok, is er een zakje 
paaseitjes.
Afbeelding Keijenborg 
palmpaasstok

Kerkbalans 2026
Wij willen alle parochianen die positief 
op de kerkbalans hebben gereageerd 
bedanken voor hun toezegging en 
bijdrage.
Mooi om te horen dat veel enveloppen 
gereed waren, zodra de lopers deze 
kwamen ophalen.

Ook willen wij onze lopers bedanken, 
die deze kerkbalans mede hebben doen 
slagen. Nogmaals hartelijk dank! 

Wijzigingen 
persoonsgegevens
Wij als kerk krijgen geen wijzigingen van 
persoonsgegevens door. Bijvoorbeeld bij 
een overlijden of een verhuizing. Want 
kerk en staat zijn in Nederland van elkaar 
gescheiden.
Dus mocht u verhuisd zijn, dan 
zouden wij daarvan graag een melding 
ontvangen.
Mocht het zo zijn dat u geen 
kerkbalansformulier in uw bus heeft 
gekregen omdat we uw gegevens 
niet hadden, maar dat u onze 
geloofsgemeenschap wel een warm 
hart toedraagt, dan kunt u uw bijdrage 
storten op bankrekeningnummer 
NL25RABO0125502958 t.n.v.  
HH 12 Apostelen locatie Keijenborg.
Misschien ten overvloede, maar gelden 
die wij ontvangen in Keijenborg, 
kunnen worden besteed in de 
geloofsgemeenschap St Jan de Doper – 
Keijenborg.
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H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 0573-251115;  
Ben Hemmer, secr., 0573-257791, Jan Janssen, pm.,  
06 53219753.

Pastoraatgroep Thea van Huijstee, 0573-258442.

Ingebruikname Leijser-orgel 
St. Josephkerk Lochem
Hernieuwde inwijding
In de woord- en communieviering op 
het hoogfeest van Pasen zal tevens de 
hernieuwde inwijding van het Leijser-
orgel plaatsvinden door diaken Anton 
Bos. Zoals de Heer is verrezen, zal ook 
het Leijser-orgel na inzegening weer gaan 
spelen.
Met ontroering heeft diaken Bos op 
16 maart 2016 de altaarsteen uit het 
altaarblad van zijn geliefde  
H. Andreaskerk gehaald, omdat de kerk 
in Brummen onttrokken moest worden 
aan de eredienst. Onder het zingen van 
het lied U zij de glorie (À toi la gloire) met 
ondersteuning van de laatste klanken van 
het Leijser-orgel werd de altaarsteen met 
de overige liturgische voorwerpen uit de 
kerk gedragen.
Lochem is vereerd met de inwijding 
van het Brummense Leijser-orgel door 
diaken Anton Bos en we hopen dat veel 

parochianen dit bijzondere moment 
zullen bijwonen. 

Uitnodiging
Hernieuwde inwijding van het Leijser-
orgel op zondag 5 april, paaszondag, 
om 10.00 uur door diaken Anton Bos. 

Hernieuwde inspeling, eerste concert 
met Leijser-orgel
Naast de hernieuwde inwijding vindt er 
ook een hernieuwde inspeling van het 
Leijser-orgel plaats. Dit zal plaatsvinden 
op de 3e zondag van Pasen.
’s Middags zal het orgel officieel opnieuw 
worden ingespeeld met een Frans 
repertoire door de organisten Joop van 
Goozen en Johan Dijkman. Zij zullen de 
mogelijkheden van het verweesde Leijser-
orgel laten horen. 
Aan dit eerste concert zal ook een 
passende medewerking worden verleend 
door het Gemengd Koor o.l.v. Frank 
van der Velden. We hopen dat velen, 
parochianen en belangstellenden, dit 
bijzondere concert in Lochem zullen 
bijwonen.

Uitnodiging
Hernieuwde inspeling van het Leijser-
orgel op zondag 19 april (15.00 uur). 
Inloop vanaf 14.30 uur.

Passieviering  
in de Goede Week
Ook dit jaar zal er een viering van de 
Passie zijn in onze St. Joseph kerk. Het 
Passie verhaal neemt ons weer mee van 
Palmzondag tot Pasen. Daarin wordt het 
lijdensverhaal van Jezus voor het voetlicht 
gebracht. Het thema van de Passie 2026 
is; ‘Ik sta naast je’
Als twee mensen schouder aan schouder 
gaan staan en samen de zware last van het 

kruis dragen, dan voelen we iets van Hoop 
ontstaan. We kunnen het niet alleen en we 
hoeven het niet alleen te doen. Vertrouw 
op elkaar en je geloof in het Goede, in een 
God die altijd naast ons staat. Door ons 
volhardend geloof zijn we tot veel in staat. 
Een groot projectkoor van ongeveer 
honderd personen met solisten en een 
combo zullen de Passieviering samen met 
de voorgangers tot een diepe beleving 
maken. 
We mogen ervaren dat na de Goede 
Vrijdag ook de opstanding van Pasen 
gevierd mag worden. Hoe donker het leven 
soms ook kan zijn, er is altijd hoop, er is 
altijd wel iemand die jou ziet staan en met 
je begaan is en een arm om je middel slaat! 
Bijwoning Passieviering in Lochem
Woensdag 1 april aanvang is 20.00 uur. 
Inloop vanaf 19.30 uur. Iedereen is van 
harte welkom. De toegang, inclusief 
boekje met verhalen, foto’s en liedteksten, 
bedraagt € 5,= voor volwassenen; 
kinderen een vrije gift.

Samen onderweg
De Werkgroep voor Liturgie gaat 
deelnemen aan de verzorging van 
kerkdiensten/vieringen in het nieuwe 
woonzorgcentrum Gudula aan de 
Bosweg in Lochem. Al vele jaren 
werden er kerkdiensten gehouden in 
het oude woonzorgcentrum Gudula 
aan de Noorderwal door leden van de 
bezoekersgroep van onze R.K. kerk . Inez 
Pels was daar degene die “de kar trok”. 
Ook de Lochemse protestantse gemeente 
verzorgde haar eigen kerkdiensten. 
Gudula en de Raad van Kerken en 
Geloofsgemeenschappen hebben de 
handen ineen geslagen: vanaf december 
is er op elke tweede vrijdag van de maand 
een viering die beurtelings wordt geleid 
door een lid van de RK- Werkgroep voor 
Liturgie (Greetje Wübbels) èn in de 
volgende maand een voorganger vanuit 
de protestantse kerk. Oecumene op kleine 
schaal dus! De vieringen starten om 
11.00 uur en worden afgesloten met een 
gezellig samenzijn waarin ONTMOETING 
centraal staat. 
De voorgangers proberen voor iedereen 
herkenbare elementen in de vieringen op 
te nemen. Voor elk wat wils dus! 
Zo gaan we in 2026 gewoon SAMEN 
ONDERWEG !
Werkgroep voor Liturgie

Meer nieuws uit Lochem vindt 
u op www.12apostelen.nl onder 
Geloofsgemeenschappen, Lochem en 
in de Nieuwsbrief RK Kerk Lochem. 
Aanmelden voor de nieuwsbrief via 
nieuwsbrief.rkkerklochem@kpnmail.nl
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H. Willibrord - Olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451454,
bgg 0575-452815.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: redactie@12apostelen.nl
E-mail: t.lebbink2@gmail.com

Parochieadministratie/begraafplaatsbeheerder
Thea Lebbink, 451454; t.lebbink2@gmail.com

H. Willibrord - Ruurlo
Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
info@willibrordkerkruurlo.nl
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: info@willibrordkerkruurlo.nl
Opgave gebedsintenties bij Anny Strijker; 452652;
anny@strijkerweb.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
Theo te Brake, pm., 453511; Harry Kasteel, 06 53729058;  
Anny Strijker, 452652; Jos Rouwhorst, 453251.

Gezamenlijke vieringen  
in Keijenborg

Vieringen
Zondag 8 maart, 10.00 uur: 
Vredeswake – gebedsviering met zang 
van 4Inspiration.
Zondag 22 maart, 10.00 uur: 
gebedsmoment met aansluitend een 
stiltewandeling. 
Donderdag 26 maart, 10.00 uur: 
eucharistieviering met zang van het 
gemengd koor. Voorganger is pastor 
Harry Scheve.
Zondag 5 april, Pasen, 10.00 uur: 
woord- en communieviering met zang  
van het gemengd koor.  
Voorganger is Jan Vreman.
Donderdag 23 april, 10.00 uur: 
eucharistieviering met zang van het 
gemengd koor. Voorganger is pastoor 
Harrold Zemann.

Vastenperiode  
en de Goede Week
Elke vrijdag is de kerk open voor een 
stilte moment van 14.00 tot 16.00 uur.

Vasten stilte wandeling op 
zondag 22 maart
De vastentijd is een periode om bij jezelf 
te rade te gaan.

Wat houdt je bezig, waar maak je 
je zorgen om, hoe kun je de balans 
herstellen in je leven? Samen bezinnen 
(gebedsmeditatie) en samen in beweging 
komen.
Daarom is er weer een stiltewandeling 
van ongeveer 10 kilometer. 
Op zondag 22 maart, aanvang 10.00 uur 
is er een gebedsmoment en aansluitend 
gaan we een stiltewandeling maken van 
ongeveer 4,3 km. Een kleiner rondje is 
ook mogelijk.
Begin- en eindpunt is de Willibrordkerk. 
U krijgt een kaartje en beschrijving mee.
Na afloop is er koffie met broodjes in de 
huiskamer van de Willibrordkerk
Een stilte wandeling is bij uitstek een 
moment van bezinning en reflectie met de 
natuur als inspiratiebron. De natuur kan 
ons leren wat innerlijke stilte is. 
Stilte heb je nodig om de vrede in jezelf te 
vinden.
Stilte kun je zien, kun je horen. Laat de 
stilte spreken.
Aanmelden is niet nodig maar is wel 
handig: info@willibrordkerkruurlo.nl

Dagkapel
De dagkapel is elke dag open van 7.00 tot 
20.00 uur. Daar kunt u altijd terecht 
om een kaarsje aan te steken of om 

gebruik te maken van, of bij te dragen aan 
de deelkast.     
  
Repetitie van het gemengd 
koor in de Willibrord kerk
Elke woensdagmiddag repeteert het 
koor van 14.00 tot 16.00 uur in de 
Willibrordkerk. Wilt u meezingen, u bent 
altijd welkom. Loop rustig binnen om te 
komen luisteren en samen een kop koffie 
te drinken

Brede Dak Ruurlo
De volgende maaltijd is op donderdag 
5 maart. Op donderdag 2 april is er een 
paasbrunch.
Inloop vanaf 17.00 uur, aanvang maaltijd 
17.30 uur. 
Info en opgave bij Anny Strijker 
tel.: 06-41569858.

Nieuwsbrief
Ontvangt u de wekelijks nieuwsbrief nog 
niet en wilt u die wel ontvangen stuur dan 
een mailtje naar  
info@willibrordkerkruurlo.nl

De Passie
Op Goede Vrijdag, 3 april zijn er 
passievieringen om 15.00 uur 
en 19.00 uur in Vorden. De 
stille tocht is voorafgaand 
aan de viering 
om 15.00 uur in 
Vorden. Zie voor 
meer informatie 
op pagina 
4 in deze 
Onderweg.

Ook in 2026 zijn we van harte welkom 
tijdens de vieringen in Keijenborg. 

We zijn bijzonder welkom tijdens 
de gezamenlijke vieringen. Dat zijn 
vieringen die door de gezamenlijke 
geloofsgemeenschappen van Baak, 
Drempt, Hengelo, Keijenborg, 
Steenderen, Olburgen en Vierakker 
worden voorbereid. Deze staan voor de 
eerste helft van 2026 gepland op zondag 
22 maart en zondag 7 juni om 10.00 
uur. Die data kunt u alvast in uw agenda 
noteren. Tijdens deze vieringen verzorgt 
het parochiekoor de zang. 
Mensen die graag meezingen in het 
parochiekoor mogen op maandag 
16 maart om half drie in Keijenborg 
aansluiten bij de repetitie.
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H. Willibrord - Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
email: mariaschut@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in ’t Veld,
pm.; Nel Verheul, secr., 472144, familie.verheul@kpnmail.nl;
Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101,
mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

Een nieuw jaar, nieuwe 
kansen en uitdagingen
De vorige Onderweg kwam aan het begin 
van dit jaar bij u op de mat. Daarin stond 
nog niets over de afgelopen kerstdagen 
en de nieuwjaarsreceptie. Op eerste 
kerstdag was er een goed bezochte woord- 
en communieviering. De zang werd 
verzorgd door het koor 2Gether. Het was 
een inspirerende viering. De kerststal 
was weer opgebouwd, waarschijnlijk 
voor de laatste keer, zoals u in de 
vorige Onderweg heeft kunnen lezen. 
De bloemversiering was prachtig met 
mooie amaryllissen. Op beide kerstdagen 
kon men ’s middags naar de kerststal 
komen kijken. Daar werd door een 
aantal mensen met kinderen gebruik van 
gemaakt. De knikengel deed goede zaken. 
Omdat er veel sneeuw lag kwamen er 
niet veel mensen in de kerk op 4 januari. 
Na de kerkdienst was de jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie met koffie, thee, 
oliebollen en een drankje. De mensen 
die er waren beleefden gezellige uurtjes. 
Wij wensen ieder die niet aanwezig kon 
zijn het allerbeste voor 2026. Vooral 
gezondheid en voorspoed. U kreeg met 
de vorige Onderweg ook de brief voor de 
Kerkbalans in de bus. Deze zijn inmiddels 
opgehaald. De opbrengst is nog niet 
bekend tijdens dit schrijven. 
U heeft kennis kunnen maken met onze 
nieuwe pastoor. Daarover in de volgende 
Onderweg meer.

Oecumenische dienst van  
1 februari
Deze was goed bezocht. Het thema van 
de viering was: De zachte krachten. Mia 
Tankink beschreef in haar overweging 
wat de zeven zaligsprekingen uit Matheus 
5, vers 1-12 voor ons betekenen. Dit 
deed ze op haar geheel eigen wijze met 
veel voorbeelden uit haar eigen leven. 
Dominee Hubertien Oostdijk-van Andel 
had haar gebeden hierop toegepast. Met 
zang van het gemengd koor en Teus de 
Mik op het orgel was het een mooi geheel. 
De collecte voor de Wensambulance 
bracht bijna 300 euro op. Na afloop was 
het gezellig tijdens het koffie drinken.

Vastenaktie
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de 
Vastenaktie. Met de Onderweg heeft u 
het vastenzakje met bijbehorende brief 
gekregen. Op pagina 12 in deze Onderweg 
vindt u een uitgebreid artikel over de 
Vastenaktie.
Wij hopen dat u weer gul zult bijdragen. 
De vastenmaaltijd is komen te vervallen. 

Palmtakjes
Deze worden in Zutphen of Keijenborg 
gewijd. U kunt na de viering met Pasen 
een takje meenemen achter uit de kerk.

Kruisweg
Op goede vrijdag is er ’s middags om 

15.00 uur weer een Kruisweg in onze 
kerk.

Paaswake
De vastentijd is alweer begonnen. Pasen 
valt vroeg dit jaar. Tijdens de Paaswake 
in Zutphen wordt de nieuwe paaskaars 
gewijd. Wij hebben sinds het afgelopen 
jaar een kleine paaskaars. We blijven 
iedere eerste zondag van de maand vieren 
en op de derde donderdag ’s avonds. 
Meestal is dat een eucharistieviering.

Vieringen Keijenborg
Ook in 2026 zijn we van harte welkom 
tijdens de gezamenlijke vieringen in 
Keijenborg. De eerstvolgende is op 
zondag 22 maart. Meer info vindt u op 
pagina 6 en 7 in deze Onderweg.

Oecumene
De tienerclub is in de maand december 
twee keer bij elkaar geweest. Op 
7 december was het thema: Eerlijk 
zullen we alles delen, met een knipoog 
naar Sinterklaas. Op 21 december werd 
er tijdens het kerstfeest gesmuld van 
de meegenomen lekkernijen. Er was 
een filmpje over: Hoe zou het zijn als 
de geschiedenis van Jozef en Maria in 
2025 en in Nederland gebeurd was? 
Hoe zou de engel hier verschenen zijn? 
Hoe zouden ze gereisd hebben? Het was 
een inspirerende avond. Tieners tussen 
11 en 16 jaar kunnen deelnemen aan de 
avonden. Info via 06 19713603

Afscheid van koffiedame 
Ans Hebben
Na jaren de koffie en thee verzorgd te 
hebben na de vieringen op zondag heeft 
Ans Hebben aangegeven hiermee te 
willen stoppen. Als dank heeft Ans een 
bloemetje gekregen.

Familieberichten
Op 24 januari is Johannes Jozef 
Roording op 91-jarige leeftijd overleden. 
De crematiedienst heeft op 30 januari 
plaats gehad.
Op 29 januari is Carolina Hubertina 
Johanna Frijters op 90-jarige leeftijd 
overleden. De uitvaartplechtigheid 
en begrafenis heeft op 5 februari 
plaatsgevonden.
Wij wensen betrokken families veel 
sterkte in deze verdrietige tijd.

Koffiedrinken
Na de volgende vieringen is er koffie 
drinken. 
Zondag 1 maart
Donderdag 19 maart
Zondag 5 april
Donderdag 16 april
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: jozefholtslag@gmail.com

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,
06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

Familiebericht
Op 5 januari 2026 overleed Wilhelmina 
Maria Anna Hulshof- Lankveld 
in zorginstelling de Herbergier in 
Doetinchem, waar ze de laatste tijd 
woonde.
Dat was natuurlijk niet gemakkelijk, maar 
ze begreep dat thuisblijven niet langer 
kon, vanwege de vergeetachtigheid, 
die de overhand kreeg. Ze kreeg daar 
longontsteking, waar ze niet meer van 
herstelde. Het grootste deel van haar 
getrouwde leven woonde ze aan de 
Spiekerweg in de buurtschap Delden in 
hun zelfgebouwde huis.
Daar werden hun 5 kinderen geboren en 
verloor ze ook haar eerste man, Theo, 
ten gevolge van longkanker. Wilhelmien 
moest dus alleen de kinderen opvoeden.
Ze hertrouwde voor de kerk met Henk 
Schotman, die echter overleed in 2015.
Wilhelmien was een trouwe kerkganger, 
zong in het kerkkoor en zorgde voor 
prachtige bloemversieringen rond kerst 
en Pasen.
Dat zij rusten mag in vrede.

Nieuwjaarsreceptie 
De traditionele nieuwjaarsreceptie die 
we al enkele jaren houden samen met 
onze geloofsgenoten van de PKN vond 
dit jaar op zaterdag 17 januari plaats. 
Minder druk bezocht dan eerdere jaren , 
misschien doordat de viering voorafgaand 
aan de receptie niet muzikaal werd 
opgeluisterd door het oecumenisch 
koor? – was het toch een erg gezellige 
happening. Volgend jaar weer!

Gezocht: gastvrouw/
gastheer bij de openstelling
Bij het nadenken over de toekomstige 
invulling van wat we met onze kerk 
zouden kunnen gaan doen wordt steevast 
genoemd een museale functie. Die wordt 
nu al deels ingevuld door de groep van 
“rondleiders” die in de zomermaanden, 
van mei tot half september, elke dinsdag- 

en dondermiddag als gastvrouw/gastheer 
optreden voor bezoekers van onze 
prachtige kerk. Een dankbare taak, want 
het is altijd leuk om de totale verrassing 
te zien bij binnenkomst en de vele 
superlatieven te horen: “Dat zo’n mooie 
kerk nog bestaat!”, “Dit verwacht je toch 
niet in Nederland!”, zomaar een greep uit 
de vele lofprijzingen. 

Lijkt het u wat om onze gezellige groep 
te versterken, laat het weten. Van harte 
welkom! Wilt u alleen eens kennismaken 
en kijken wat het gastvrouw-/
gastheerschap nou precies inhoudt, dat 
kan natuurlijk ook. We vertellen u er 
graag over. 

Wellicht ten overvloede: het is niet 
noodzakelijk dat u ook parochiaan van 
Vierakker/Wichmond bent. Iedereen is 
welkom, ook als u niet gelovig bent of in 
andere plaatsen woont. Aanmelden kan 
via info@demooistekerk.nl 
of per telefoon: 0575 – 44.12.86.

Gezamenlijke vieringen in 
Keijenborg
Op zondag 22 maart is er opnieuw een 
gezamenlijke viering in Keijenborg. Meer 
informatie op pagina 6 en 7. 

Gezocht: tuinlieden
Eind van het vorig jaar zijn de tuinlieden 
die járen voor de tuin hebben gezorgd, 
met “pensioen” gegaan. Wij zijn daarom 
naarstig op zoek naar mensen die willen 
helpen bij het op orde houden van het 
aangezicht van de kerk. Het gaat met 
name om het maaien van het gazon. We 
hebben een goede zitmaaier, met 1 ½ uur 
is het zo gedaan. In de zomermaanden 
helaas wel elke week (voorkeur) of 1 
keer in de 2 weken. Schoffelen van 
onkruid (in de borders en het hofje) is 
ook een terugkerend iets, net als het 
schoonhouden van het voorplein. Lijkt 
het u iets, meldt u aan. Graag! Ook als 

u alleen geïnteresseerd bent in alleen 
één van de taken. U helpt ons daarmee 
enorm uit de brand. Aanmelden kan via 
info@demooistekerk.nl of per telefoon: 
0575–441286.

Concert Fado –  
muziek voor hart en ziel
Vocaliste Madelon Ravenhorst neemt je 
mee naar een wereld van verbeelding en 
verwondering door traditionele Portugese 
fado-muziek en enkele andere muzikale 
vertellingen over het lot. Persoonlijke 
getuigenissen verweven zich met muziek 
en beeldprojectie, en geven de muziek 
haar diepte en betekenis. De vermaarde 
Bert van den Brink op accordeon en 
fadokenner Hans van Gelderen op gitaar 
creëren een betoverend samenspel met de 
vocaliste. Fado raakt je in hart en ziel.

In Fado-muziek voor hart en ziel 
versmelten klank, woord en beeld tot een 
intieme reis door alles wat het mens-zijn 
kleurt: liefde, rouw, hartstocht, waanzin, 
kwetsbaarheid en dankbaarheid. Muziek 
die niet alleen klinkt, maar zacht je ziel 
raakt en soms zelfs in vuur en vlam zet.
Uniek aan het programma zijn de 
bijzondere bezetting van accordeon en 
gitaar en de sfeervolle beeldprojecties 
met bondige Nederlandse hertalingen. 
Poëtische inleidingen vormen een 
vloeiende bedding voor elk muziekstuk, 
waardoor het publiek wordt meegenomen 
van de rumoerige kroegen van Lissabon 
tot de stille innerlijke kamers van hun 
eigen herinneringen.
Zo ontstaat een belevenis vol 
hartstochtelijke, ontroerende 
momenten—een warme muzikale 
omhelzing die naar meer smaakt.

Datum: 19 april 2026 15:00 uur
Plaats: Willibrorduskerk Vierakker
Tickets: https://www.ticketkantoor.nl/
shop/fadomooistekerk

Overige concerten
7 maart, 14.30 uur, Jeroen den Herder
4 april, 19.30 uur, Borculo’s Mannenkoor
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Christus Koning / H. Antonius
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735,
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.30-12.00; donderdag 9.30-11.00.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting,
553527; Ab Hartelman, pm., 06-31371011

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 06 54906763;
Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322;
Gerard Eijkelkamp, 552914.

Bij het schrijven van deze bijdrage is 
de vanwege het winterweer uitgestelde 
nieuwjaarsbijeenkomst van onze parochie 
net achter de rug. We zitten al ruim in het 
nieuwe jaar en richten onze aandacht op 
de periode van de vastentijd en Pasen. 
Op weg daar naartoe blikken we nog even 
kort terug op de afgesloten kerstperiode. 
Goedbezocht was de woord- en 
communieviering op eerste kerstdag: 
vermoedelijk de laatste kerstviering in 
onze Christus Koningkerk. Het licht van 
de kaarsen werd tijdens de viering aan alle 
kerkgangers doorgegeven door twee frisse 
onbevangen jongeren, daarmee de hoop 
vestigend op een nieuwe toekomst. Ook 
de eerste zondag in het nieuwe jaar was 
er een goede viering met aansluitend de 
traditionele goede wensen onder het genot 
van oliebollen en Nieuwjaars rolletjes

De Dienst van de Eenheid op zondag 
18 januari werd dit jaar in de Dorpskerk 
gehouden. Ton Rutting en dominee Johan 
van Holten verzorgden een inspirerende 
dienst, vocaal en muzikaal ondersteund 
door het koor Inspiration onder leiding 
van Piet Piersma.

Uitleg Liturgisch bloemschikobject

‘Verbonden in 
Verscheidenheid’
Aan de hand van Efeziërs 4: 1-13 is een 
weefsel ontstaan dat de roeping van de 
gemeenschap weerspiegelt.
Er zijn takken in elkaar geweven, 
verwijzend naar de vijfvoudige bediening; 
apostelen, profeten, evangelisten, 
herders en leraren. Elke tak draagt haar 

eigen karakter, zoals ook elke taak in 
de gemeente een eigen kleur, klank en 
bijdrage heeft. Het weefsel waarin deze 
takken samenkomen, verwijst naar de 
oproep uit hetzelfde hoofdstuk om ‘één 
van Geest’ te zijn.
In het ritmisch kruisen en verbinden van 
de takken wordt zichtbaar hoe eenheid 
niet ontstaat door gelijkheid, maar door 
verbondenheid. De verscheidenheid 
van materialen; verschillende takken, 
groensoorten en touw benadrukt dat 
de gemeente een kleurrijk geheel is van 
mensen met uiteenlopende gaven en 
achtergronden. Pas wanneer deze veelheid 
aan kleur en vorm wordt samengebracht, 
ontstaat een stevig en dragend geheel.
Zo wordt in dit liturgisch object zichtbaar 
hoe de Geest mensen samenweeft tot één 
lichaam, waarin ieder zijn eigen plaats 
heeft en bijdraagt aan de groei in liefde, 
geloof en volwassenheid.

Gespreksgroepen  
en de Passie
Ondertussen lopen de geplande 
gespreksgroepen, verzorgd door Henk 
van den Berg, naar wens door, onder 
een toenemende (oecumenische) 
belangstelling. Naast de geplande 
vieringen en gespreksbijeenkomsten staat 

deze periode in onze kerk weer volledig 
in het teken van de voorbereiding van de 
Passie, die dit jaar voor het laatst twee 
maal in de Christus Koningkerk wordt 
opgevoerd. De komende weken moet er 
veel gerepeteerd worden en worden door 
onze vrijwilligers het projectkoor en de 
muzikanten ondersteund. 

Toekomst 
geloofsgemeenschap
Eind vorig jaar bleek dat de overdracht 
van onze Christus Koningkerk naar de 
projectontwikkelaar gevolgd door sloop 
van het gebouw en de bouw van 25 
appartementen ergens rond oktober 2026 
te verwachten is. Inmiddels is aan het 
gemeentebestuur per brief bericht dat wij 
dit bouwplan ondersteunen maar er wel 
van uitgaan dat de kerktoren gehandhaafd 
blijft en wordt verrijkt met de aanbouw 
van een Mariakapel. De aanwijzing van 
de toren als gemeentelijk monument 
zou dit proces moeten versterken. 
Inmiddels is het bericht ontvangen dat 
de beslistermijn voor het verlenen van de 
omgevingsvergunning door de gemeente 
is verlengd. Met het nieuwe bestuurslid 
voor gebouwen, Tom Schenk, heeft 
op 8 januari een kennismaking en een 
goed gesprek plaatsgevonden, waarbij 
ook over alternatieven voor onze eigen 
geloofsgemeenschap is gesproken. 
Vooruitlopend op dit gesprek zijn ook de 
goede contacten met de PKN in Vorden 
weer aangehaald nu de data concreter 
worden. Ook hier speelt mee dat er 
van beide zijden verschillende nieuwe 
personen in beeld zijn gekomen. Er wordt 
binnenkort een nieuwe dominee verwacht 
en wij hebben zelf natuurlijk ook een 
nieuwe pastoor gekregen. Harrold 
Zemann heeft ons nadrukkelijk beloofd 
binnenkort met onze geloofsgemeenschap 
nader kennis te maken. 
Op dit moment worden enkele opties 
voor onze toekomstige vieringen en 
bijeenkomsten nader bekeken en wij 
komen er bij u op terug. Ditzelfde geldt 
over de toekomstige status van ons 
kerkhof op de Kranenburg.

Overlijden hr. Malas
Op 17 januari overleed na een ernstige 
ziekte de heer Bashar Malas, die enkele 
jaren geleden als Syrisch vluchteling 
met zijn gezin in Vorden was komen 
wonen. Hij mocht slechts 63 jaar worden. 
De kerkelijke uitvaart op woensdag 
21 januari werd verzorgd door pastor 
Joost Baneke en een Syrisch-katholieke 
priester uit Enschede.
Namens de locatieraad en pastoraatgroep
Ton Rutting
Voorzitter locatieraad
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Emmanuel / H. Johannes de Doper
Zutphen
Nieuwstadskerksteeg 2, 7201 NH Zutphen
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen,
0575-527080; info@stjan-emmanuel.com;
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Bezoekersgroep Zutphen
Binnen onze geloofsgemeenschap is 
jarenlang een bezoekersgroep actief 
geweest. Gezamenlijk bezochten de 
leden meerdere mensen in Zutphen en 
Warnsveld die behoefte hadden aan 
gezelschap of een goed gesprek.
Inmiddels is er een nieuwe 
bezoekersgroep in het leven geroepen. 
Hebt u vragen over de bezoekersgroep? 
Of hebt u interesse om hiervan deel uit 
te maken? Contactpersoon Clementine 
de Groen helpt u graag verder. 
Telefoonnummer: 06-28226944 of 
cvdwildenberg@hotmail.com

Herhaling oproep:  
bezorger gezocht

Met ingang van februari 2026 zoeken wij 
een bezorger voor de Onderweg in de wijk 
Noorderhaven. Het gaat om 14 adressen.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met het secretariaat van de Sint Jan-
Emmanuel op dinsdagochtend tussen 
09.00 en 11.00 uur.
Tel. 0575-527080 
of e-mail: info@st.jan-emmanuel.com 

Overleden
13-01: Johanna Lammerdina 
Geertruida Sueters, 74 jaar

15-01: Antonius Albertus Cornelis 
van Vilsteren, 96 jaar

19-01: Germen de Boer, 77 jaar

"BREDE DAK"
Maaltijden

Locatie Pakhuis Noorderhaven 46, Zutphen
Komt u niet, dan even in het weekend afbellen.
06-47116409  Margriet te Morsche

Brede Dak Maaltijden- 
Zutphen

De volgende maaltijden van het Brede 
Dak zijn op woensdag 4 maart en op 
woensdag 8 april. (dit is afwijkend niet de 
1e maar de 2e woensdag van de maand). 
Inloop 17.00 uur, aanvang maaltijd om 
17.30 uur.
Informatie, opgave en afmelden kan bij 
Margriet te Morsche, coördinator Brede 
Dak Zutphen. Tel.: 06-47116409.
Plaats van samenkomen: Pakhuis 
Noorderhaven, Noorderhavenstraat 39 in 
Zutphen.

Middagpauzediensten
Iedere donderdag van 12.15 tot 12.30 uur. 
Vanaf 12.00 uur kunt u luisteren naar 
orgelspel.
Locatie: Luthersekerk, Beukerstraat 10 in 
Zutphen
5-3: mevr. ds. E. Diepeveen; 12-3: Martin 
Rus; 19-3: ds. A. Baas; 26-3: ds. J. van 

Houwelingen; 2-4: ds. S.A. Meijer (Witte 
Donderdag); 9-4: ds. C. Bochanen; 16-4: 
dhr. Koert Baas; 23-4: dhr. Edward 
Althoff (EGZ-Zutphen)

Verhuisbericht
Hoewel we vele woensdagavonden 
in de Elisabethkapel ons avondgebed 
konden houden en we er ook in 2018 
onze openingsdag met tientallen gasten 
vierden, hebben we nu toch moeten 
besluiten om deze prachtige kapel niet 
langer te huren. De voordelen, vooral de 
sfeer van deze mooie kapel, wegen niet 
langer op tegen de nadelen ervan.
Woensdag 4 februari a.s. hebben we er 
voor het laatst en in dankbaarheid ons 
avondgebed gevierd. 

Vanaf woensdag 11 februari is iedereen 
welkom in de 

Doopsgezinde Kerk aan de 
Leeuweriklaan.

Het is er warm, sober, met goede 
stoelen en parkeerplaatsen en de kans 
om zo nu en dan ook de nevenruimte te 
gebruiken. We hopen met deze nieuwe 
locatie, net even buiten het centrum van 
Zutphen, ook nieuwe bezoekers te kunnen 
aantrekken.
De tijd blijft hetzelfde: elke woensdag om 
19.30 uur, inzingen voor wie dat wil om 
19.15 uur. 
N.B.: op Aswoensdag 18 februari en de 
woensdag in de Stille Week is er geen 
avondgebed.

Kopij
Uiterste inleverdatum kopij volgende 
Onderweg: 27 maart



Uit de parochie32	

Onze religieuze  
gebruiksvoorwerpen 

De kruiswegstaties

In kerken, maar ook in de open lucht, in parken en langs 
(berg)paden vind je kruiswegstaties, meestal in de vorm van 
schilderijen, mozaïeken, reliëfs of beeldhouwwerken. De 
kruiswegstaties, samen de kruisweg vormend, beelden de 
lijdensweg van Jezus uit langs de Via Dolorosa. Het is de weg 
van het paleis van Pontius Pilatus tot en met de graflegging van 
Jezus. Een gelovige kan langs de kruiswegstaties als het ware – 
zonder in Jeruzalem te zijn geweest – biddend de Via Dolorosa 
doorlopen en stilstaan bij de belangrijkste gebeurtenissen van de 
lijdensweg van Jezus. 

In de rooms-katholieke traditie is de kruisweg sinds de 15e eeuw 
een kerkdienst die vooral op Goede Vrijdag plaatsvindt. Door de 
pausen werd/wordt aan de gelovigen die dan de kruisweg “lopen” 
een volle aflaat verleend. In 1726 bepaalde paus Benedictus XIII 
dat iedereen die een kruisweg loopt, dezelfde aflaten ontvangt 
als zij die in Jeruzalem de Via Dolorosa bezoeken. Paus Clemens 

XII (paus van 1730 tot 1740) heeft bepaald dat een kruisweg uit 
14 staties bestaat en paus Benedictus XIV bepaalde in 1741 dat in 
alle rooms-katholieke kerken de mogelijkheid moet bestaan de 
kruisweg te lopen.

De 14 kruiswegstaties zijn achtereenvolgens: [1] Jezus wordt ter 
dood veroordeeld; [2] Jezus neemt het kruis op zijn schouders; 
[3] Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis; [4] Jezus 
ontmoet zijn Heilige Moeder; [5] Simon van Cyrene helpt Jezus 
het kruis te dragen; [6] Veronica droogt het aangezicht van 
Jezus af; [7] Jezus valt voor de tweede maal; [8] Jezus troost de 
wenende vrouwen; [9] Jezus valt voor de derde maal; [10] Jezus 
wordt van zijn kleren beroofd; [11] Jezus wordt aan het kruis 
genageld; [12] Jezus sterft aan het kruis; [13] Jezus wordt van het 
kruis afgenomen; [14] Jezus wordt in het graf gelegd. 
In sommige kerken is er ook nog een vijftiende statie met “De 
verrijzenis van Christus”.

[14][13][12][11]
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